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Over dit boek

Bhagavad Gita Bhasya door Sankaracarya is de oudst bekende uitleg van de
Bhagavad Gita. Sankara zelf zegt hierover: "Deze beroemde Gita Sastra is een
samenvatting van de hoofdzaken van de gehele Vedische leer en zijn betekenis
is moeilijk te begrijpen. Voor het verkrijgen van een heldere kijk op zijn lering
is het door verschillende commentatoren woord voor woord en zin voor zin
uitgelegd en zijn betekenis is op kritische wijze onderzocht. Desondanks be-
merkte ik dat De Gita verschillende en voor de leek nogal tegenstrijdige le-
ringen lijkt te bevatten. Daarom stel ik voor om een korte uitleg te schrijven
met het doel zijn precieze betekenis vast te stellen."

De uitleg van Sankara levert als het ware de context waar de verzen deel van
uitmaken en waarin ze met elkaar vloeiend verbonden worden, leidend tot een
volmaakt geheel. Dit alles draagt bij tot een goed begrip van de wijsheid die in
de Bhagavad Gita is geopenbaard.

Deze Nederlandse vertaling is ontleend aan de vertaling van de Bhagavad Gita
Bhasya door de Sanskrit studiegroepen van de School voor Filosofie te Am-
sterdam, in het kader van de studie van het Sanskrit en van de Advaita-Vedanta
filosofie in 1998. De brontekst van die vertaling is: "The Bhagavad Gita with
the commentary of SrT Sankaracarya, translated from the original Sanskrit into
English by Alladi Mahadeva Sastry, 1973". In aanvulling op deze brontekst
omvat de vertaling door de Sanskrit studiegroepen tevens de woord voor woord
vertaling uit het Sankrit, woordanalyse, de transliteratie en zoveel mogelijk een
letterlijke vertaling van de verzen. Dit zeer omvangrijke werk door de Sanskrit
studiegroepen is ondergebracht in achttien kleine of vier grote boekdelen en is
niet algemeen verkrijgbaar.

In het boek dat nu voor u ligt zijn die toevoegingen ten opzichte van het oor-
spronkelijke werk van Mahadeva Sastry weggelaten. Deze zijn met name van
betekenis voor hen die zich in de studie van de oorspronkelijke Sanskrit tekst
willen verdiepen. Omdat in het commentaar van Sankara regelmatig naar de
Sanskrit tekst en Sanskrit woorden wordt verwezen, is echter wel van elk vers
de Sanskrit tekst in transliteratie aangehouden. Hiermede komt de inhoud van
dit boek overeen met die van het boek van Mahadeva Sastry. In aanvulling
hierop is een lijst van de fonetische uitspraak van de Sanskrit letters aan deze
uitgave toegevoegd.
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In de inleidende woorden bij de eerste editie van zijn boek in 1897 vertelt Ma-
hadeva Sastry over de moeilijkheden die hij ondervond bij het vinden van een
betrouwbare uitgave van de oorspronkelijke tekst, die tot dan toe uitsluitend in
het Sanskrit beschikbaar was. Gebruik makend van verschillende gedrukte
uitgaven en een aantal oude originele manuscripten uit verschillende delen van
India, slaagde hij er uiteindelijk in dit boek samen te stellen. Hij attendeert
hierbij ook op de beperkingen die een vertaling uit het spiritueel zeer rijke
Sanskrit naar het Engels met zich meebrengt. Inmiddels zijn meerdere Engelse
vertalingen van Bhagavad Gita Bhasya door andere vertalers verschenen.

Ferit Arav
Januari 2021
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Richtlijnen voor de uitspraak van letters in Sanskrit woorden

Klinkers:

aals a in kat (kort)

a als a in klaar, daken (verlengd)
u als oe in boek (kort)

@ als oe in boer (langer)

i alsiin dit (kort)

1als i in indien (verlengd)
e altijd lang als ee in feest
o altijd lang als 0o in mooi
ai als ai in Aida

au als au in kauwen

h als h in kashbah

Medeklinkers:

Gutturale klanken:

k als k in kat

gals gingoinhet Engels

Neusklanken: m, m, n of n

Sis klanken:

s als s in besef

s (cerebraal) als s in sugar (Engels)

$ (palataal) als ch in ich (Duits)

fi (cerebraal) sefior in het Spaans

c als tja in het Nederlands

j als j in Jack (Engels) of dja (Nederlands)
yals j in jij

v als ua in aqua of what in het Engels

h achter een medeklinker betekent aspireren als in tophit
jAials g in budget

Overige medeklinkers als r, t, d en n worden cerebraal uitgesproken. L, t, d, en n
zijn net als in het Nederlands dentale klanken. V, p, b en m zijn de labiale
(lip)klanken als in het Nederlands.

De w, f en z klanken in het Nederlands komen in het Sanskrit niet voor.



DE BHAGAVAD GITA
met commentaar van Sr1 Sankara

INLEIDING

Narayana is voorbij de Avyakta;

Uit de Avyakta komt het Wereld-Ei voort;

Binnen het Wereld-Ei zijn waarlijk deze werelden
En de Aarde, bestaande uit de zeven Dvipa's.

[Dit is een purana vers, sprekend over de Antaryamin, de Innerlijke Gids en Be-
stuurder van alle zielen. Het wordt hier genoemd door de commentator om volgens
de orthodoxe methode aan dit belangrijke werk te kunnen beginnen met het con-
templeren van de God van zijn voorkeur (Ista-Devata) namelijk Narayana en te-
vens om aan te tonen dat de Purana (de oude geschiedenis), de Itihasa (de aloude
traditie) en de Gita een en dezelfde leer verkondigen.

Narayana is volgens de populaire opvatting de Schepper die boven de wateren in
gepeins was verzonken vlak voor het begin van de Schepping, volgens Manu 1.10.
Volgens een meer subtiele opvatting is Narayana de Antaryamin, het Goddelijk
Wezen waarin alle belichaamde zielen hun wezen hebben. Hij is geen schepsel van
de Avyakta, maar staat daar ver boven. Het is de Avyakta, de Avyakrta, Maya, de
ongedifferentiéerde materie, - waaruit in vereniging met I$vara, het principe van
Hiranyagarbha voortkomt, dat hier Anda of het Wereld-Ei wordt genoemd en dat
bestaat uit de vijf enkelvoudige rudimentaire elementen van materie. Onderlinge
vermenging van de vijf rudimentaire elementen van materie doet het principe van
Viraj oprijzen, waaruit de Aarde en alle andere loka's of bewoonde gebieden wor-
den gevormd (volgens Anandagiri). De zeven Dvipa's of continenteilanden zijn:
Jambu, Plaksa, Kusa, Kraufica, Saka, Salmala en Puskara. VVoor verdere bijzonder-
heden hierover zie Wilson's Visnu-purana, Deel | blz. 109 en volgende.]

De tweevoudige Vedische Religie.

De Heer schiep het universum, en met de wens daarin orde te handhaven schiep Hij
eerst de Prajapati's! (Heren der schepselen) zoals Marici en liet hen de Pravrtti-
Dharma aanvaarden, de Religie van Handelen. Vervolgens schiep Hij anderen,
zoals Sanaka en Sanandana? en liet hen de Nivrtti-Dharma aannemen, de Religie
van Afstand doen, gekarakteriseerd door kennis en onverschilligheid voor wereldse

L Er zijn er tien, volgens Manu I11. 34, 35. De traditionele autoriteiten zijn het niet eens over hun
namen en het aantal. Zie Wilson's Visnupurana, Deel | blz. 100-102.

2 Zij waren zonder wensen of begeerten en geinspireerd door heilige wijsheid, niet gebonden aan
het universum en verlangden niet naar nageslacht. Zie Wilson's Visnupurana, Deel | blz. 77-78.
Omdat zij afzagen van nageslacht bleven zij - zoals de naam van de eerste, Sanatkumara, aan-
geeft - immer jongelingen (Kumaras), dat wil zeggen: immer zuiver en onschuldig.
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zaken. Het is de tweevoudige Vedische Religie van Handelen en Afstand doen die
orde handhaaft in het universum. Deze Religie die direct leidt tot bevrijding en
wereldse voorspoed is lange tijd® beoefend door alle kasten en godsdienstige orden
(varna-asrama) - die welzijn zochten.

Het doel van de goddelijke incarnatie.

Toen de wellust en begeerte bij de gelovigen toenam en het vermogen om onder-
scheid te maken, verdween, verkeerde de godsdienst in goddeloosheid. De oor-
spronkelijke Schepper (Adi-karta), Visnu, bekend als Narayana, wilde orde hand-
haven in het universum voor het behoud van de 'Aardse Brahman' en het spirituele
leven (Brahmanatva) op de aarde en incarneerde® Zichzelf als Krsna, die door Va-
sudeva werd verwekt bij Devaki. Slechts door het bewaren van het spirituele leven
zou de Vedische godsdienst kunnen blijven bestaan waarvan alle verschillende
kasten® en de religieuze orde afhankelijk zijn. De Heer die altijd beschikt over
onbeperkte kennis, macht, kracht en energie, beheerst Maya, want dat is Hij als
Visnu. Dit is de Mulaprakrti, de eerste Oorzaak, die bestaat uit drie Guna's’ of
energieén. Hij doet Zich aan de wereld voor alsof Hij geboren is in een lichaam om
de hele wereld te hulp te komen, terwijl Hij in werkelijkheid niet geboren is en niet
sterft, en de Heer van alle schepselen is en van nature Eeuwig, Zuiver, Intelligent
en Vrij.

[De nadruk die hier wordt gelegd op Maya, als behorend tot en onder gezag staand
van de I$vara, is hoofdzakelijk om het beeld te vestigen dat Maya niet onafhanke-
lijk van Brahman, de I$vara, bestaat of handelt. Hij is volledig onafhankelijk van

3 De woorden 'dirghena kalena' (betekent 'lange tijd') in het commentaar worden ook wel op een
andere manier gebruikt, namelijk in combinatie met de volgende zin. Dan betekent het ‘een lange
tijd na', dat wil zeggen toen de Krta en Treta Yuga's voorbij waren en de Dvapara Yuga ten einde
liep.
4 De Commentator refereert hier aan de volgende passage:

¥ 39 APl qHeaEseEd |

Eipane e o1 ) oo M s o 2 v o R

"Die God die door Vrouwe Devaki werd ontvangen van Vasudeva voor het behoud van de

aardse Brahman ....." (Mahabharata Santi-parva, 47e Adhyaya).
'‘Aardse Brahman' betekent volgens Nilakantha 'de Veda's, de brahmana's en de yajfia's of offers.

5 De woorden in het commentaar die hier betrekking op hebben zijn 'ams$ena sambabhava'. Om-
dat 'amsa’ gedeelte betekent zou het inhouden dat Krsna een incarnatie van een deel van de God
Visnu zou zijn. Van de verschillende vormen van incarnatie van God wordt Krsna echter alge-
meen erkend als een volledige incarnatie van Visnu. In overeenstemming hiermee verklaart
Anandagiri dat 'amsena’ betekent 'svecchanirmitena-mayamayena svartipena’, dat wil zeggen: in
een denkbeeldige vorm door Zijn eigen Wil gemaakt.

6 Ksatriya's en anderen hebben de hulp nodig van de spirituele kaste, de Brahmanen, om de
heilige riten uit te voeren en bij het bestuderen van de Geschriften.

”Voor een volledige omschrijving van de Guna's zie hoofdstuk XIV.5 e.v.
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Maya, in tegenstelling tot individuen die wel worden beinvloed. De discipelen van
de historische school van de Samkhyadarsana gaan er echter vanuit dat Materie en
Geest, Prakrti en Purusa, twee verschillende beginselen zijn, waarbij het eerste
beginsel even regel is als het tweede en zij gezamenlijk handelen.] (Anandagiri).

Geheel zonder eigenbelang en uitsluitend met de bedoeling om Zijn schepselen te
helpen, onderwees Hij de tweevoudige Vedische Godsdienst aan Arjuna, die diep
was weggezonken in de oceaan van verdriet en misleiding, waarbij Hij er duidelijk
vanuit ging dat de Religie als deze eenmaal geaccepteerd zou zijn, wijd verspreid
zou worden en zou worden beoefend door mensen met een hoogstaand karakter.

De Gita en het Commentaar.

Het is deze Religie die door de Heer werd onderwezen, die de alwetende en ver-
eerde Veda-Vyasa (de samensteller van de Veda's) gestalte gaf in de zevenhonderd
verzen die Gita's worden genoemd.

Deze beroemde Gita-Sastra is een korte samenvatting van de essentie van de hele
Vedische leer; de betekenis ervan is heel moeilijk te begrijpen. Hoewel het door
verschillende commentatoren woord voor woord en zin voor zin is uitgelegd om
een duidelijk beeld van de leer te geven en de betekenis ervan kritisch is onder-
zocht, heb ik toch ontdekt dat de leer voor de leek verschillende en volkomen te-
genstrijdige leerstellingen schijnt te bevatten. Ik ben daarom van plan om een kort
commentaar te schrijven om de juiste betekenis te bepalen.

Jiana-Yoga is het middel tot Opperste gelukzaligheid.

Het doel van deze beroemde Gita-Sastra is kort gezegd Opperste Gelukzaligheid,
een volledig ophouden van samsara of het doorlopen van verschillende bestaans-
vormen en de oorzaak daarvan. Dit volgt uit die Religie (Dharma) die bestaat uit
een standvastige toewijding aan de kennis van het Zelf, voorafgegaan door het
opgeven (afstand doen) van alle handelingen. In verband met deze Religie, de leer
van de Gita, zegt de Heer in de Anu-Gita® het volgende:

"Die Religie is waarlijk geheel en al voldoende voor de realisatie van de

staat van Brahman, het Absolute."

(Asv. Parva XV1.12).
Op dezelfde plaats wordt ook gezegd:

"Hij is zonder verdienste en zonder zonde, zonder welvaart en ellende, - hij die
opgenomen is in de Ene Zetel, stil en niets denkend."

8 Dit maakt deel uit van de Mahabharata Asvamedhaparva, en staat in de hoofdstukken 16-51 van
die parva (= gedeelte). Het is bedoeld als een soort recapitulatie van de leerstellingen uit de
Bhagavad Gita. Enige tijd na afloop van de broederoorlog vroeg Arjuna aan Krsna om: "de in-
structies te herhalen die hem waren gegeven op het heilige veld van Kuruksetra, maar die uit zijn
zwakke geest waren verdwenen. Krsna protesteerde daarop en zei dat Hij niet in staat was om de
Bhagavad Gita letterlijk te herhalen, maar stemde erin toe om in plaats daarvan Arjuna in andere
bewoordingen dezelfde instructies bij te brengen met behulp van een bepaald klassiek verhaal."
Zie Sacred Books of the East, Vol. VIII blz. 197-198.
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En Hij zegt ook:
"Kennis wordt gekenmerkt door afstand doen.”
(Ibid XLI11.26)
Hier wordt ook Arjuna aan het eind als volgt aangespoord:
"Laat alle Dharma achterwege en kom alleen tot Mij voor onderdak.”
(Ibid XV111.66)

Hoe Karma-Yoga een middel is tot Opperste Gelukzaligheid.

De Religie van Handelingen wordt opgelegd aan de verschillende kasten en reli-
gieuze ordes als middel om tot materiéle voorspoed te komen en brengt de discipel
in de hemel, het gebied van de Deva's. Als het echter wordt beoefend in een staat
van volledige toewijding aan de Heer zonder opeisen van het (directe) resultaat
leidt het tot zuiverheid van geest (sattva-suddhi). De mens wiens geest zuiver is, is
in staat om de weg van kennis te gaan en hij verkrijgt ook kennis. En zo leidt de
Religie van Handelingen (indirect) eveneens tot de Opperste Gelukzaligheid.
Daarom zegt de Heer:

"Hij die handelingen verricht en deze opdraagt aan de Heer ..... en:
"Yogi's verrichten handelingen zonder gehechtheid om het zelf te zuiveren.™ (vs.
10, 11).

Het specifieke onderwerp en doel van de Gita-Sastra.

De Gita-Sastra verklaart deze tweevoudige Religie, waarvan het doel Opperste
Gelukzaligheid is. Het verklaart speciaal de natuur van het Hoogste Wezen en de
Realiteit, die Vasudeva wordt genoemd, de Parabrahman, die het onderwerp vormt
van de dialoog.

Dus® behandelt de Gita-Sastra een specifiek onderwerp met een specifiek doel en
heeft daarmee een specifieke relatie. Kennis van deze leer leidt tot realisatie van
alle menselijke aspiraties. Vandaar mijn poging om deze leer uit te leggen.

% De commentator is verplicht om vadr hij zijn commentaar begint onderwerp, doel en doelgroep
aan te geven, evenals de onderlinge relatie tussen deze drie. In dit geval is de Para-Brahman het
onderwerp en het doel is bevrijding, Moksa. Het is bestemd voor diegenen die verlossing zoeken
van de verwarring van samsara. Het is een beschrijving van het onderwerp met de intentie om het
doel te bereiken.
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HOOFDSTUK 1.
DE WANHOOP VAN ARJUNA.
Safijaya verhaalt het verloop van de oorlog.

dhrtarastra uvaca:
dharmaksetre kuruksetre samaveta yuyutsavah;
mamakah pandavascaiva kimakurvata safijaya (1).

Dhrtarastra sprak:
I.1. Wat deden de zonen van Pandu en mijn zonen toen zij zich, verlangend
naar de strijd, verzamelden op de heilige vlakte van Kuruksetra, O Safijaya?

safijaya uvaca:

drstva tu pandavanikam vyudham duryodhanastada;

acaryamupasamgamya raja vacanamabravit (2).

Safijaya sprak:

1.2. Nadat hij het leger van de Pandava's, dat in slagorde was opgesteld, had

gezien, ging Prins Duryodhana naar zijn leraar toe en sprak de volgende
woorden: ...

Duryodhana spreekt tegen Drona.
pasyaitam panduputranamacarya mahatin camum;
vyudham drupadaputrena tava sisyena dhimata (3).
1.3. O mijn Leraar, Kijk eens naar dit grootse leger van de zonen van Pandu,
aangevoerd door Uw begaafde leerling, de zoon van Drupada.

atra sura mahesvasa bhmarjunasama yudhi;
yuyudhano virdatasta drupadasca maharathah (4).

1.4. Hier zijn helden, machtige boogschutters, in de strijd gelijkwaardig aan
Bhima en Arjuna, - Yuyudhana, Virata en Drupada, de meester van een grote
wagen (mahdratha)?©;

dhrstaketuscekitanah kasirajasca viryavan;
purujitkuntibhojasta saibyasta narapurigavah (5).

I.5. ... Dhrstaketu, Cekitana en de moedige koning van Kasi, Purujit en Kunti-
Bhoja en die voortreffelijke man Saibya; ...

yudhamanyusta vikranta uttamaujasca viryavan;
saubhadro draupadeyasta sarva eva maharathah (6).

1.6. ... de heldhaftige Yudhamanyu en de dappere Uttamaujas; de zoon van
Subhadra en de zonen van Draupadi, allen grote krijgers (maharatha's).

10 Technisch betekent maharatha een krijger die bedreven is in oorlogsvoering en die eigenhan-
dig duizend boogschutters kan bevechten.
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asmakam tu visista ye tannibodha dvijottama;
nayaka mama sainyasya samjfiartham tanbravimi te (7).

1.7. Maar weet, O beste van de tweemaal geborenen wie de aanzienlijksten
onder ons zijn en de leiders van mijn leger! Ik zal U ter informatie de namen
geven: ...

bhavanbhismasta karnasta krpasta samitifijayah;
asvatthama vikarnasta saumadattistathaiva ca (8).

1.8. ... Uzelf, Bhisma en Karna en ook Krpa, de overwinnaar in oorlog, As-
“vatthaman en Vikarna en verder de zoon van Somadatta (Jayadratha); ...

anye ca bahavah stura madarthe tyaktajvitah;
nanasastrapraharanah sarve yuddhavisaradah (9).

1.9. ... en vele andere helden, die hun levens geven in mijn belang, vechtend
met verschillende wapens en allen zeer vaardig in de strijd.

aparyaptam tadasmakam balam bhismabhiraksitam;
paryaptam tvidametesam balam bhimabhiraksitam (10).

1.10. Dit leger van ons, dat geleid wordt door Bhisma, is niet sterk genoeg,
terwijl hun leger onder de leiding van Bhima, wel sterk is.*!

ayanesu ca sarvesu yathabhagamavasthitah;
bhismamevabhiraksantu bhavantah sarva eva hi (11).

1.11. En daarom moeten jullie allemaal, nadat jullie je posities in de verschil-
lende divisies van het leger hebben ingenomen, alleen Bhisma ondersteunen!

Beide legers zijn gereed voor de strijd

tasya safijanayanharsam kuruvrddhah pitamahabh;
simhanadam vinadyoccaih sarnkham dadhmau pratapavan (12).

1.12. Zijn machtige grootvader (Bhisma), de oudste van de Kaurava's liet als
huldeblijk luid een gebrul als een leeuw weerklinken en blies op zijn kink-
hoorn.

tatah sarnikhasta bheryasta panavanakagomukhah;
sahasaivabhyahanyanta sa sabdastumulo 'bhavat (13).

1.13. Toen werden tegelijkertijd alle kinkhoorns en pauken, cymbalen, trom-
mels en hoorns bespeeld en dit gaf een oorverdovende herrie.

tatah svetairhayairyukte mahati syandane sthitau;
madhavah pandavastcaiva divyau sarikhau pradadhmatuh (14).

11 Deze sloka wordt door verschillende commentatoren verschillend geinterpreteerd. Het com-
mentaar van Anandagiri bevat diverse interpretaties die er allemaal op neerkomen dat Duryodha-
na bedoelt dat zijn leger meer kans heeft om de slag te winnen omdat het groter is en ook een
betere aanvoerder heeft dan de vijand.
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1.14. Toen bliezen ook Madhava en de zoon van Pandu, die in een voorname
strijdwagen, bespannen met witte paarden stonden, op hun hemelse kink-
hoorns.

paficajanyam hrsikeso devadattam dhanafijayah;
paundram dadhmau mahasarikham bhimakarma vrkodarah (15).

1.15. HrsikeS$a blies op Paficajanya en Arjuna blies op Devadatta. Bhima, [de
doener] van verschrikkelijke daden blies op zijn grote kinkhoorn Paundra.

anantavijayam raja kuntiputro yudhisthirah;
nakulah sahadevasta sughosamanipuspakau (16).

1.16. Prins Yudhisthira, de zoon van Kunti, blies op Anantavijaya, terwijl
Nakula en Sahadeva op Sughosa en Manipuspaka bliezen.

kasyasta paramesvasah sikhand;ca maharathah;
dhrstadyumno viratasta satyakiscaparajitah (17).

1.17. De koning van Kasi, een uitstekend boogschutter, Sikhandin, een groot
krijger (maharatha), Dhrstadyumna en Virata en de onoverwinnelijke
Satyaki; ...

drupado draupadeyasta sarvasah prthiviate;
saubhadrasta mahabahuh sarikhandadhmuh prthakprthak (18).

1.18. ... Drupada en de zonen van Draupadi, O Heer van de aarde, en de zoon
van Subhadra, die sterke armen heeft, bliezen allen tezamen op hun respectie-
velijke kinkhoorns.

sa ghoso dhartarastranam hrdayani vyadarayat;
nabhasta prthivim caiva tumulo vyanunadayan (19).

1.19. Dat oorverdovende geluid verscheurde de harten van (de mensen) van
Dhrtarastra's partij en weerklonk in hemel en aarde.

Arjuna's onderzoek van de vijand.

atha vyavasthitandrstva dhartarastrankapidhvajah;
pravrtte sastrasampate dhanurudyamya pandavah (20).
hrsikesam tada vakyamidamaha mah pate.

arjuna uvaca:

senayorubhayormadhye ratham sthapaya me ‘cyuta (21).
yavadetannirikse 'ham yoddhukamanavasthitan;
kairmaya saha yoddhavyamasminranasamudyame (22).

1.20-22. Toen hij zag dat de mensen van de partij van Dhrtarastra zich orde-
lijk opstelden, en hun wapens klaar maakten, nam Arjuna, de zoon van
Pandu, wiens embleem een aap is, zijn boog op en sprak tot, de Heer van de
Aarde, Krsna:
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O Acyuta (Onsterfelijke), rijd mijn strijdwagen tussen de twee legers, zodat
ik hen die hier staan, verlangend om te vechten, goed kan zien en ik weet met
wie ik moet vechten in dit strijdgewoel.

yotsyamananavekse 'ham ya ete 'tra samagatah;
dhartarastrasya durbuddheryuddhe priyacikirsavah (23).

1.23. Ik wil degenen zien die hier verzameld zijn en op het punt staan de strijd
aan te gaan, verlangend om in de oorlog de kwaadaardige zoon van Dhrtarast-
_ra te dienen.

safijaya uvaca;

evamukto hrsikeso gudakesena bharata;

senayorubhayormadhye sthapayitva rathottamam (24).

Safijaya sprak
1.24. O Afstammeling van Bharata, Hrsikesa (Krsna), die aldus werd toege-

sproken door Gudakesa (Arjuna), plaatste die voortreffelijke strijdwagen
tussen de twee legers in ...

bhsmadronapramukhatah sarvesam ca mahiksitam;

uvaca partha pasyaitansamavetankuruniti (25).

1.25. ... recht vdor Bhisma en Drona en alle vorsten van de aarde en zei: "'O
Zoon van Prtha, kijk eens naar deze Kaurava's, die hier verzameld zijn!*

tatrapasyatsthitanparthah pitrnatha pitamahan;
acaryanmatulanbhratrnputranpautransakhimstatha (26).

1.26. Toen zag de zoon van Prtha daar vaders en grootvaders, leraren, ooms
van moederszijde, broers, zonen, kleinzonen en kameraden, ...

svasuransuhrdastaiva senayorubhayorapi;
tansamiksya sa kaunteyah sarvanbandhunavasthitan (27).

1.27. ... schoonvaders en vrienden, opgesteld staan in beide legers. Toen de
zoon van Kunti alle familieleden zag staan, ...

Arjuna's woorden van wanhoop.

krpaya paraya "visto visidannidamabravit.

... werd hij overstelpt met diep medelijden en sprak bedroefd:
arjuna uvaca:
drstvemam svajanam krsna yuyutsum samupasthitam (28).

Arjuna sprak:
1.28 ... Wanneer ik deze familieleden zie, O Krsna, in slagorde opgesteld en
verlangend te vechten, ...

sidanti mama gatrani mukham ca parisusyati;
vepathusta sarire me romaharsasta jayate (29).
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1.29. ... worden mijn ledematen slap en wordt mijn mond droog. Een beving
bevangt mijn lichaam en mijn haren gaan recht overeind staan.

gandivam sramsate hastattvakcaiva paridahyate;
na ca saknomyavasthatum bhramatia ca me manah (30).

1.30. Gandiva valt uit mijn hand en mijn huid brandt hevig. Ik kan ook niet
meer blijven staan en mijn geest is volledig in verwarring.

nimittani ca pasyami viparitani kesava;

na ca sreyo 'nupasyami hatva svajanamahave (31).

1.31. En, O KeSava, ik zie voortekenen die onheil voorspellen. Tevens zie ik
niets goeds in het doden van mijn familie in de strijd.

na kankse vijayam krsna na ca rajyam sukhani ca;

kim no rajyena govinda kim bhogairjitena va (32).

1.32. Ik wens geen overwinning, O Krsha, noch een koninkrijk, noch genot.
Wat levert grondgebied ons op, O Govinda? Wat hebben we aan genot en zelfs
aan het leven?

yesamarthe kanksitam no rajyam bhogah sukhani ca;

ta ime 'vasthita yuddhe pranamstyaktva dhanani ca (33).

1.33. Zij, voor wie wij bezit, vreugde en genot zoeken, staan hier en zetten hun
leven en rijkdom op het spel: ...

acaryah pitarah putrastathaiva ca pitamahah;
matulah svasurah pautrah syalah sambandhinastatha (34).

1.34. ... leraren, vaders, zonen zowel als grootvaders, ooms van moederszijde,
schoonvaders, kleinkinderen, zwagers en tevens [andere] familieleden.

etanna hantumicchami ghnato 'pi madhusudana;

api trailokyarajyasya hetoh kim nu mahirte (35).

1.35. O Doder van Madhu, deze mensen wil ik niet doden, ook al doden zij mij,
zelfs niet voor de heerschappij over de drie werelden; hoeveel te minder dan
voor (de heerschappij over) de aarde.

nihatya dhartarastrannah ka priih syajjanardana;
papamevasrayedasmanhatvaitanatatayinah (36).

1.36. O Janardana, wat zal onze vreugde zijn na het doden van de zonen van
Dhrtarastra? Door deze misdadigers te doden begaan wij alleen maar zonden.

tasmannarha vayam hantum dhartarastransvabandhavan;
svajanam hi katham hatva sukhinah syama madhava (37).

1.37. We doen er beter aan om de zonen van Dhrtarastra, onze eigen familie-
leden niet te doden; want hoe kunnen we gelukkig worden, O Madhava, na
onze eigen mensen te hebben gedood?
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Arjuna's verdriet over het leed van de oorloog

yadyapyete na pasyanti lobhopahatacetasah;
kulaksayakrtam dosam mitradrohe ca patakam (38).

1.38. Hoewel deze mensen wier intelligentie door hebzucht is aangetast, geen
kwaad zien in de uitroeiing van families en geen zonde zien in verraad van
vrienden, ...

katham na jfieyamasmabhih papadasmannivartitum;
kulaksayakrtam dosam prapasyadbhirjanardana (39).

1.39. ... toch, O Janardana, moeten juist wij, die duidelijk het kwaad inzien
van de uitroeiing van een geslacht, niet leren af te zien van deze zondige daad?

kulaksaye pranasyanti kuladharmah sanatanah;
dharme naste kulam krtsnamadharmo ‘bhibhavatyuta (40).

1.40. Bij de uitroeiing van een geslacht verdwijnen de oeroude dharma's*? van
dat geslacht en goddeloosheid (adharma) overvalt het gehele geslacht.*

adharmabhibhavatkrsna pradusyanti kulastriyah;
strisu dustasu varsneya jayate varnasankarah (41).

1.41. Als gevolg van goddeloosheid, O Krsha, worden de vrouwen van het ge-
slacht verdorven en door verdorven vrouwen ontstaat vermenging van kasten
(varna-samkara), O Afstammeling van de Vrsni's.

sankaro narakayaiva kulaghnanam kulasya ca;
patanti pitaro hyesam luptapindodakakriyah (42).

1.42. Vermenging van kasten leidt het geslacht van deze vernietigers ook naar
de hel; want hun voorvaderen vallen (in de hel), beroofd van de offers van pin
da (rijstballen) en water.

dosairetaih kulaghnanam varnasankarakarakaih;
utsadyante jatidharmah kuladharmasta sasvatah (43).

1.43. Door deze slechte daden van de vernietigers van geslachten die de ver-
menging van kasten veroorzaken, worden de eeuwige dharma's van kasten en
geslachten ontwricht.

utsannakuladharmanam manusyanam janardana;
narake niyatam vaso bhavatityanususruma (44).

1.44. O Janardana, we hebben gehoord dat de mensen wier familie-dharma's
ontwricht zijn, onvermijdelijk naar de hel gaan.

aho bata mahatpapam kartum vyavasita vayam;
yadrajyasukhalobhena hantum svajanamudyatah (45).

12 Plichten en riten die door het geslacht worden uitgeoefend overeenkomstig de geschriften.
13 Volgens sommigen van de verslagenen, volgens anderen van de overwinnaars.
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1.45. Helaas! We hebben besloten een grote zonde te begaan, daar we onze
familieleden gaan doden uit hebzucht naar de geneugten van grondgebied.

yadi mamapratikaramasastram sastrapanayah;
dhartarastra rane hanyustanme ksemataram bhavet (46).

1.46. Het zou beter zijn voor me als de zonen van Dhrtarastra met wapens in
de hand mij ongewapend en zonder tegenstand in de strijd zouden doden.

safijaya uvaca:
evamuktva ‘rjunah sankhye rathopastha upavisat;
visrjya sasaram capam sokasamvignamanasah (47).

Safjaya sprak:
1.47. Nadat Arjuna dit, overmand door verdriet gezegd had, gooide hij zijn
boog en pijlen op het slagveld en ging zitten in zijn strijdwagen.

ityarjunavisadayogo nama prathamo 'dhyayah.
Dit is het einde van het eerste hoofdstuk getiteld:
DE WANHOOP VAN ARJUNA.
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HOOFDSTUK II.
SAMKHYA EN YOGA.
De zwakte van Arjuna wordt door de Heer afgekeurd.
safijaya uvaca:
tam tatha krpaya "vistamasrupurnakuleksanam;
visidantamidam vakyamuvaca madhusudanah (1).

Samjaya sprak:
11.1. De vernietiger van Madhu sprak als volgt tot hem die overstelpt was met
verdriet en wanhoop en wiens ogen vol tranen waren: ...

stibhagavanuvaca:
kutastva kasmalamidam visame samupasthitam;
anaryajustamasvargyamakirtikaramarjuna (2).

De Gezegende Heer sprak:

11.2. ... O Arjuna hoe komt het toch dat ge in deze gevaarlijke situatie overval-
len wordt door een onwaardige zwakheid die leidt tot schande en U de weg
verspert tot de hemel?

klaibyam ma sma gamah partha naitattvayyupapadyate;
ksudram hrdayadaurbalyam tyaktvottistha parantapa (3).

11.3. O zoon van Prtha, geef U niet over aan onmannelijk gedrag; het past niet
bij U. O Schrik van de vijanden, sta op en schud deze schandelijke lafheid van
U af.

arjuna uvaca:
katham bhsmamaham sarikhye dronam ca madhusudana;
isubhih pratiyotsyami pujarhavarisudana (4).

Arjuna sprak
11.4. O Overwinnaar van Madhu en Vernietiger van vijanden, hoe kan ik in de
slag mijn pijlen richten op Bhisma en Drona die ik hoogacht.

gurunahatva hi mahanubhavan sreyo bhoktum bhaiksyamapiha loke;
hatva 'rthakamamstu gurunihaiva bhufijya bhoganrudhirapradigdhan (5).

11.5. Het is beter om als een bedelaar te leven in deze wereld dan deze vereerde
leermeesters te doden. Alle genietingen van deze wereld zouden voor mij met
bloed beviekt zijn als ik deze meesters zou doden.

na caitadvidmah kataranno gar#o yadva jayema yadi va nojayeyuh;
yaneva hatva na jijivisamabh te 'vasthitah pramukhe dhartarastrah (6).
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11.6. Ik weet niet wat voor ons het beste alternatief is'* en ook weten we niet
wie er zal overwinnen, wij of zij. De zonen van Dhrtarastra staan in slagorde
tegen ons opgesteld. Als ik hen dood, wil ik niet meer leven.

karpanyadosopahatasvabhavah prcchami tvam dharmasammudacetah;
yacchreyah syanniscitam bruhi tanme sisyaste 'ham sadhi mam tvam prapannam
(7).

I11.7. Mijn hart is bezwaard en hulpeloos en mijn geest is in verwarring over
Dharmat®. Daarom vraag ik U: Zeg mij wat echt goed is, ik ben Uw leerling!
Ik zoek mijn toevlucht tot U, zeg mij wat ik moet doen!

na hi prapasyami mamapanudyadyacchokamucchosanamindriyanam;
avapya bhumavasapatnamrddham rajyam suranamapi cadhipatyam (8).

11.8. Zelfs al zou ik de heerschappij over de hele aarde en de hemelen
verkrijgen dan zou ik nog niet weten hoe deze smart die mijn zinnen verteert,
van mij kan worden weggenomen.

safijaya uvaca;
evamuktva hrsikesam gudakesah parantapah;
na yotsya iti govindamuktva tusnim babhuva ha (9).

Samjaya sprak:
11.9. Gudakesa, de schrik van alle vijanden, zei tegen Govinda, nadat hij aldus
tot Hrsikesa had gesproken: "Ik zal niet vechten™ en zweeg.

tamuvaca hrsikesah prahasanniva bharata;
senayorubhayormadhye visidantamidam vacah (10).

11.10. Toen, O Afstammeling van Bharata, sprak Hrsikesa glimlachend de
volgende woorden tot hem die vol verdriet midden tussen beide legers zat: ...

Alleen Zelfkennis verdrijft de ellende.

De verzen 1.1 tot en met 11.9 laten zien hoe dergelijke kwaden als verdriet of
misleiding ontstaan, die in intelligente wezens de ellende van Samsara
veroorzaken. Ter toelichting, in vers 11.4 en volgende, toont Arjuna verdriet en
verwarring die het gevolg zijn van zijn gehechtheid aan en het idee van
afgescheiden te zijn van zijn rijk, ouders, zoons, vrienden, relaties, familieleden,
naasten en verre verwanten. Dit was allemaal het gevolg van zijn idee: "Ik ben van
hen en zij zijn van mij." Omdat zijn onderscheidingsvermogen werd overweldigd
door verdriet en misleiding zag Arjuna af van het gevecht, hoewel het zijn plicht
was als krijger en hij eerder slag had geleverd, en stelde voor om als bedelaar te
gaan leven hetgeen echter de plicht is van leden van een andere kaste!6. Op

14| even als bedelaar zonder te vechten of onze plicht te vervullen en de vijand te bevechten.
15 Dharma betekent hier Brahma die alles onderhoudt.

16 Alleen Brahmanen mogen toetreden tot de vierde Asrama van Samnyasa waarin afstand wordt
gedaan van alle religieuze handelingen en alle aardse goederen.



20

dezelfde manier laten alle wezens die door verdriet en andere negatieve invloeden
worden misleid, als vanzelfsprekend hun eigenlijke plichten in de steek en gaan
dingen doen die verboden zijn. Ook al vervullen zij hun plichten, dan nog worden
hun spreken, denken en handelen gestuurd door een wens naar resultaat en zijn zij
dus gericht op het ego. In hun geval wordt Samsara dan permanent en gaan zij
steeds door een cyclus van goede en slechte geboorten, geluk en ellende, allemaal
als gevolg van het verzamelen van verdienste en schande, van Dharma en
Adharma. Verdriet en bedrog zijn dus de oorzaak van Samsara. En omdat de Heer
Vasudeva inzag dat dit alleen kan stoppen door Zelfkennis in combinatie met
afstand doen van alle handelingen, besloot Hij om deze kennis aan Arjuna te
onderwijzen voor het welzijn van de gehele wereld. Hij begint hiermee in 11.11.

De leerstelling dat kennis samen moet gaan met handelen.

Sommige mensen'’ gaan hiertegen in en zeggen: "Moksa kan absoluut nooit
bereikt worden door uitsluitend Atmanjfiananistha, door alleen maar toewijding
aan Zelfkennis nadat afstand is gedaan van alle handelingen. Maar hoe dan wel?

Volledige vrijheid kan worden verworven door kennis in combinatie met
handelingen, zoals het Agnihotra-offer dat in de Sruti en de Smrti wordt
voorgeschreven. Hierover gaat de hele Gita; "ter onderstreping hiervan,” zo zegt
men, "“worden de verzen 11.33, 11.47, 1VV.15 enzovoorts, geciteerd.” Men moet er
niet van uitgaan dat het Vedische ritueel zondig is, omdat het bijvoorbeeld ook
wreed kan zijn.'® Waarom niet?

Omdat onze Heer zegt dat vechten in de uitoefening van het beroep van de kaste
van de Kkrijgers een plicht is en daarom niet zondig is hoewel het wreed en
uitermate verschrikkelijk is voor bijvoorbeeld ouders en familieleden. Verder zegt
Hij naar aanleiding van het verzaken van deze plicht: "door Uw plicht en eer te
verzaken, zondigt ge." Hetzelfde geldt duidelijk ook voor de verplichte Vedische
rituelen die gedurende het leven moeten worden uitgevoerd, hoewel deze wreed
zijn tegenover dieren.”

Het onderscheid tussen Samkhya en Yoga.

Dit is niet juist aangezien de Heer onderscheid heeft gemaakt tussen Jfiana-nistha
en Karma-nistha, tussen de weg van kennis en de weg van handeling die

17 Volgens Anandagiri betreft het hier de commentator Vrttikara (zie MW 1010/1). De interpreta-
tie van Vrttikara van de Brahma-satra's I, verzen 11-19, wordt ook aangehaald door
Sankaracarya in zijn commentaar op dat gedeelte. Het is zeer waarschijnlijk, dat één en dezelfde
persoon de auteur is geweest van de twee Vrttis of commentaren. De Vrtti over de Gita was
duidelijk zeer omvangrijk, terwijl de Bhasya van Sri Sankaracarya in vergelijking hiermee ogen-
schijnlijk veel korter is. Het lijkt er daarom op dat de schrijver van de Vrtti over de Gita niemand
anders was dan Bodhayana waarvan wordt gezegd dat hij een omvangrijk commentaar heeft
geschreven op de Brahmasatra's van meer dan 1 miljoen sloka's waarvan de Sri-bhasya van Sri
Ramanujacarya, zo wordt gezegd, slechts een uittreksel is.

18 Zoals het eten van uccista oftewel voedsel waarvan eerst iemand anders heeft gegeten.
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respectievelijk op twee verschillende uitgangspunten zijn gebaseerd. De werkelijke
natuur van het Zelf, die door de Heer hier wordt uitgelegd in 11.11-30, wordt
Samkhya genoemd. Het uitgangspunt van Samkhya (Samkhya-buddhi) is
intellectuele overtuiging van de waarheid, verkregen door studie van het
betreffende gedeelte, en dat het Zelf niets doet omdat in Hem een beweging als
geboorte niet kan véorkomen. Verlichte mensen die dit inzien worden Samkhya's
genoemd. Yoga bestaat uit het verrichten van handelingen voor het bereiken van
Moksa en gaat vooraf aan deze overtuiging. Hiervoor is kennis nodig van goed en
kwaad waarbij Yoga uitgaat van de veronderstelling dat het Zelf handelt en geniet
en anders is dan het lichaam. Dit is het uitgangspunt van Yoga en degenen die hier
vanuit handelen, worden Yogi's genoemd. Er wordt dus door de Heer verwezen
naar twee verschillende uitgangspunten in 11.39. Hiervan zal Hij de Jfiana-yoga
bestemmen voor de Samkhya's, dat wil zeggen: de weg van kennis gebaseerd op
het Samkhya uitgangspunt, en geeft Hij aan de Yogi's het pad van Karma-yoga, de
weg van handeling die uitgaat van het Yoga-standpunt (111.3). Op deze wijze
worden door de Heer twee verschillende wegen getoond, omdat de Heer inzag dat
het niet mogelijk is dat dezelfde persoon tegelijk Jfiana en Karma kan uitoefenen.
Deze zijn gebaseerd op respectievelijk het idee van niet-handelen en eenheid en
handelingen en veelheid. Het hier gemaakte onderscheid wordt ook aangehaald in
de Satapatha-Brahmana. Nadat het afstand doen van alle handelingen dringend
wordt aanbevolen met de woorden: *Brahmana's die alleen geinteresseerd zijn in
dit aspect van het Zelf zonder gehecht te zijn aan de wereld, dienen alle
betrokkenheid met de wereld op te geven", wordt in de Brahmana de volgende
uitleg gegeven:

"Wat is het nut van nageslacht voor ons, die in het Zelf verkeren" (Brhadaranyaka
Upanisad 1V.4.22).

Elders in de Brahmana (1.4.17) wordt gezegd, dat 'de man van de wereld', voor het
huwelijk en nadat hij de natuur van Dharma en Vedische wetten had onderzocht,
de middelen van toegang tot drie regionen wenste te verwerven, namelijk die van
de mensheid, van de Pitr's (Voorvaderen) en die van de Deva's (Goden). Deze
middelen waren: een zoon en de tweevoudige schat, samengesteld uit een
menselijk deel (manusa) bestaande uit handelingen die leiden tot het gebied van de
Pitr's en de andere schat die goddelijk (daiva) wordt genoemd en bestaat uit
wijsheid (vidya, upasana) welke leidt tot het gebied van de Deva's. De Vedische
riten zijn dus alleen voor iemand bedoeld die wensen heeft en geen kennis van het
Zelf. Hiervan afstand doen is noodzakelijk voor degene die het Zelf zoekt en vrij is
van wensen. Het toewijzen van twee verschillende wegen aan twee verschillende
groepen mensen zou niet terecht zijn als de Heer had gewild dat kennis én
Vedische riten samen gebruikt zouden moeten worden.

Gelijktijdig gebruik geeft geen resultaat.

De vraag van Arjuna waarmee het derde hoofdstuk opent, kan hiermee ook niet
goed worden verklaard. Hoe zou Arjuna de Heer ten onrechte iets in de mond
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kunnen leggen - zoals hij deed in I11.1 - wat (althans volgens de opponent) nooit
eerder door de Heer is verkondigd en wat Arjuna nog niet eerder heeft gehoord?
Bedoeld wordt de leer dat kennis en handelingen nooit in één en dezelfde persoon
kunnen samengaan, en dat kennis boven handelingen staat.

Sterker nog, als het combineren van kennis en handelingen voor iedereen zou zijn
bedoeld, zou het zeker ook voor Arjuna hebben moeten gelden. Hoe zou Arjuna
anders alleen naar één van de twee hebben kunnen vragen: "Vertel mij duidelijk
welke van de twee het beste is?" (V.1). Als een arts een mengsel heeft
voorgeschreven van zoete en verkoelende ingrediénten voor iemand met galkoorts
wordt er toch ook niet gevraagd welke van de twee ingrediénten alleen de galkoorts
verlicht?

Aan de andere kant zou de vraag van Arjuna het gevolg geweest kunnen zijn van
het feit dat hij de leer van de Heer niet goed had begrepen. Maar dan zou de Heer
de vraag dienovereenkomstig hebben moeten beantwoorden op de volgende wijze:
"Ik bedoelde het samengaan van kennis en handelen, waarom hebt ge mij zo
verkeerd begrepen?" Het zou daarentegen ook niet correct geweest zijn om te
antwoorden: "Ik heb een tweevoudig pad onderwezen" (111.3), hetgeen in het
geheel niet in overeenstemming met de vraag zou zijn geweest.

Ook als men wil stellen dat kennis alleen samen kan gaan met handelingen die in
de smrti worden voorgeschreven, is het toewijzen van de twee wegen aan twee
verschillende groepen mensen en de begeleidende argumentatie onverklaarbaar.
Bovendien zou het verwijt van Arjuna aan de Heer, waar hij zegt: “"Waarom
beveelt Ge mij om deze afschuwelijke daad te plegen,” onverklaarbaar zijn, omdat
hij wist dat oorlogvoeren in de smrti is voorgeschreven voor een Ksatriya.

Daarom kan niemand aantonen dat de Gita-Sastra een samengaan leert van kennis
en handelingen die in de $ruti of smrti worden voorgeschreven.

Enkele voorbeelden van schijnbaar samengaan verklaard.

lemand kan beginnen met het uitvoeren van handelingen als gevolg van
onwetendheid en aantrekkingskracht van de wereld en andere slechte gewoonten
en kan daarna zuiverheid van geest hebben verworven door het brengen van offers,
het doen van giften, door als een asceet te leven, enzovoorts. Deze persoon
realiseert zich dan de absolute waarheid dat ‘alles één is, Brahman, het Absolute dat
niets doet,' en kan toch doorgaan met het verrichten van handelingen als tevoren
met de bedoeling om een voorbeeld te geven aan het volk, hoewel noch de
handeling zelf, noch het resultaat hem langer aantrekken. Dit schijnbaar actieve
leven van zijn kant kan niet worden opgevat als die vorm van handelen waarbij
kennis wordt verbonden met handelingen om moksa te verkrijgen. Evenmin kan
Heer Vasudeva's activiteit van het benadrukken van de plicht als krijgsman worden
opgevat als handeling die samen met Zijn kennis het middel is tot moksa of enig
ander doel dat Hij zou wensen te bereiken. In beide gevallen is er geen sprake van



23

egoisme of opeisen van resultaat. lemand die de waarheid kent, denkt niet: "Ik
handel™ en eist ook het resultaat niet op.

Een ander voorbeeld is: neem aan dat iemand die svarga (hemel) of iets
soortgelijks wenst te bereiken en als voorbereiding op het Agni-hotra offerritueel
de Agni-adhana plechtigheid uitvoert waardoor Agni-hotra een kamya ritueel
(egoistisch) wordt. Nemen we verder aan dat halverwege het offer de wens
verdwijnt maar de mens evengoed doorgaat. Dan kan de Agnihotra niet langer
worden gezien als een ritueel waar men belang bij heeft. Daarom zegt de Heer:
"Hoewel hij handelt wordt hij er niet door besmet” (V.7) en: "Het Zelf handelt niet
en wordt niet besmet.” (XI1I1. 31).

Met betrekking tot de uitspraken: "Verricht ook gij handelingen zoals de Ouden
deden in het verleden" (1VV.15) en "Uitsluitend door het verrichten van handelingen
wilden Janaka en anderen de volmaaktheid bereiken™ (I111.20), moeten wij twee
mogelijkheden onderscheiden en de uitspraken als volgt interpreteren.

De eerste mogelijkheid is dat Janaka en de anderen handelingen verrichtten hoewel
zij de waarheid kenden. Dan deden zij dit opdat het volk niet op de verkeerde weg
zou raken, waarbij zij er volkomen van overtuigd waren dat ‘de zintuigen' en niet
het Zelf de handelingen verrichtten (111.28). Aldus bereikten zij volmaaktheid
alleen door kennis. Hoewel zij het stadium van afstand doen hadden bereikt, werd
volmaaktheid verkregen zonder te stoppen met het verrichten van handelingen, dat
wil zeggen: zij deden niet uitdrukkelijk afstand van handelingen.

De tweede mogelijkheid is dat zij de waarheid niet kenden. Dan zouden de
uitspraken de volgende betekenis hebben: “Door de handelingen op te dragen aan
I$vara, bereikten Janaka en de anderen volmaaktheid, waarbij volmaaktheid hier of
‘zuiverheid van geest' betekent of 'het begin van ware kennis'." De Heer refereert
aan deze leer als Hij zegt: "De Yogi voert handelingen uit voor het zuiveren van
het Zelf" (V.11). Nadat Hij ergens anders (XV111.46) heeft gezegd dat 'de mens
volmaaktheid bereikt door Hem te vereren door het verrichten van zijn plicht’,
beveelt de Heer nogmaals de weg van kennis aan, aan hem die volmaaktheid heeft
bereikt met de volgende woorden: "Gij leert van Mij hoe iemand die volmaaktheid

heeft verworven Brahman bereikt." (XVI1I. 50).

De conclusie in de Bhagavad Gita is daarom dat bevrijding alleen door kennis
bereikt wordt en niet door kennis samen met handelingen. Dit leert de Gita en dit
zullen wij laten zien in de volgende hoofdstukken en de teksten.

Het Zelf is onsterfelijk.

De Heer Vasudeva, die Arjuna wenste te helpen omdat hij zo in verwarring was
over wat hij moest doen en volledig was ondergegaan in de machtige oceaan van
verdriet, zag hiervoor geen ander middel dan Zelfkennis en introduceerde hem
hierin met de volgende woorden:
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stibhagavanuvaca:
asocyananvasocastvam prajfiavadamsta bhagase;
gatasunagatasumsca nanusocanti panditah (11).

De Gezegende Heer sprak:
11.11. Gij treurt over wie ge niet zoudt moeten treuren en toch spreekt ge wij-
ze woorden. De wijzen treuren niet over de levenden en niet over de doden.*®

Mensen als Bhisma en Drona verdienen geen verdriet,? omdat zij mannen zijn van
goed gedrag en hun ware natuur onsterfelijk is. Ge hebt over hen getreurd door te
zeggen: "1k ben de oorzaak van hun dood, wat heb ik aan het genot van bezit en
andere dingen als ik zonder hen verder moet?" En ge sprak eveneens woorden?!
van wijze mannen. Door zowel wijsheid als dwaasheid in Uzelf te tonen, spreekt ge
Uzelf tegen en dit is het gedrag van een waanzinnige. Want?? de wijzen (panditah),
die het Zelf kennen, treuren niet over de levenden of de doden. Alleen zij die het
Zelf kennen zijn wijs. Want de Sruti zegt:

"Na volledige wijsheid (panditya = kennis van het Zelf) te hebben verkregen"
(Br.Up. 111.5.1), hetgeen betekent dat ge treurt om hen die waarlijk onsterfelijk zijn
en waarvoor verdriet absoluut niet nodig is. Daarom zijt ge dwaas.

Vraag: Waarom is verdriet niet nodig?
Antwoord: Omdat zij onsterfelijk zijn.
Vraag: Hoezo?

Antwoord: De Heer spreekt:

na tvevaham jatu nasam na tvam neme janadhipah;
na caiva na bhavisyamah sarve vayamatah param (12).

11.12. Ik heb altijd bestaan evenals Uzelf en deze vorsten en geen van ons zal
ooit ophouden te bestaan.

Ik heb nooit opgehouden te bestaan, Ik heb daarentegen altijd bestaan; door alle
lichamelijke geboortes en sterven heen heb ik altijd bestaan. Dus: ge hebt nooit
opgehouden te bestaan, doch integendeel altijd bestaan. Deze vorsten hebben dus
nooit opgehouden te bestaan, integendeel zij hebben altijd bestaan. Wij zullen dus

19 Hij die het Zelf niet kent, wordt geleid door bedrog. Hij die geleid wordt door bedrog zal ware
kennis verkrijgen door toegewijd te luisteren naar de woorden van de Geschriften en van de
spirituele leraar en door de natuur van de dingen te onderzoeken met de bedoeling om deze leer
echt te begrijpen. Dit laat zien tot welke soort personen de leer is gericht.

20 Of men nu hun huidige belichaming of hun ware natuur beschouwt. In hun huidige belicha-
ming zijn zij mannen van goed gedrag, hun ware statuur is onsterfelijkheid (en is gelijk aan het
Absolute).

2L Hier wordt gedoeld op wat Arjuna zei in 1.43 e.v.

22 Het tweede gedeelte van de strofe is bedoeld om aan te tonen dat de waanvoorstelling van
Arjuna te wijten is aan gebrek aan kennis van de ware natuur van het Zelf.
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nooit ophouden te bestaan, integendeel wij zullen met zekerheid altijd blijven
bestaan, zelfs na de dood van deze lichamen. Als het Zelf, de Atman, zijn we in
alle drie tijden (verleden, heden en toekomst) onsterfelijk.

De meervoudsvorm 'wij' slaat op de verschillende lichamen, het betekent niet dat er
meer dan één Zelf is.

Vraag: Hoe moeten wij ons de onsterfelijkheid van het Zelf voorstellen?
Antwoord: Hier is een voorbeeld:

dehino 'sminyatha dehe kaumaram yauvanam jara;
tatha dehantarapraptirdhirastatra na muhyati (13).

11.13. Op dezelfde manier als het Zelf in dit lichaam kindertijd, jeugd en
ouderdom ervaart, zo gaat Hij van het ene lichaam over in het andere. Een
wijs mens laat zich hierdoor niet verontrusten.

Wij zien hoe het belichaamde Zelf in het huidige lichaam zonder te veranderen de
drie verschillende levensfasen (avastha's) doormaakt van kindertijd, jeugd c.q.
middelbare leeftijd en ouderdom oftewel de periode van verval. Aan het einde van
de eerste fase gaat het Zelf niet dood en het wordt niet aan het begin van de tweede
fase opnieuw geboren. Integendeel, we zien het Zelf zonder verandering de tweede
en derde fase doorgaan. Op dezelfde manier gaat het Zelf zonder te veranderen
over in een ander lichaam. Omdat het zo is, wordt een wijs mens er niet door
beroerd in de geest.

Volharding is een voorwaarde voor wijsheid.

Arjuna zou nu het volgende kunnen zeggen: Het is waar, dat als men weet dat het
Zelf eeuwig is, men niet ontmoedigd kan worden door de gedachte dat het Zelf kan
sterven. Het is echter heel normaal dat mensen zeer ontmoedigd worden door het
idee dat het Zelf onderworpen is aan warmte en koude, vreugde en pijn en
eveneens verdriet ervaart doordat plezier ophoudt of pijn wordt geleden.

Om dit tegen te gaan zegt de Heer:
matrasparsastu kaunteya sitosnasukhaduhkhadah;
agamapayino 'nityastamstitiksasva bharata (14).

11.14. O Zoon van Kunti, zintuiglijke ervaringen zijn de oorzaak van warmte
en koude, en van plezier en pijn; deze komen en gaan en zijn tijdelijk. VVer-
draag ze moedig, O Afstammeling van Bharata!®

Onder zintuigen wordt verstaan het gehoor en dergelijke, waardoor klank en andere
objecten worden waargenomen. Uit het contact van de zintuigen met hun objecten
als bijvoorbeeld klank, komen warmte en koude of plezier en pijn voort. Een

23 Arjuna wordt hier aangesproken als de zoon van Kunti en eveneens als afstammeling van
Bharata om te laten zien dat alleen degene die zowel van vaders als moeders kant van goede
afkomst is in staat is om de leer te ontvangen.
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andere interpretatie is dat dit gebeurt door zintuigen en de contacten gezamenlijk,
dat wil zeggen: zintuiglijke objecten als klank die worden aangeraakt door de
zintuigen. Kou is soms plezierig en soms pijnlijk, op dezelfde manier is ook
warmte veranderlijk.?* Plezier en pijn zijn echter wel constant als begrip plezier en
pijn, daarom worden warmte en koude apart hiervan genoemd. Omdat? deze
zintuiglijke contacten van nature een begin en een einde hebben, zijn zij niet
permanent. Daarom wordt gezegd: verdraag?® ze moedig, dat wil zeggen: geef
jezelf om deze reden niet over aan vreugde of verdriet.

Vraag: Wat heeft iemand eraan om warmte en koude en dergelijke te verdragen?
Antwoord: Luister:

yam hi na vyathayantyete purusam purusarsabha;
samaduhkhasukham dhaam so ‘'mrtatvaya kalpate (15).

11.15. O Stier onder de mensen, alleen de wijze die er werkelijk niet door
wordt geraakt en voor wie plezier en pijn hetzelfde zijn, is klaar voor
onsterfelijkheid.

Degene voor wie plezier en pijn gelijk zijn en die niet jubelt van vreugde of zich
verslagen voelt door pijn, is een wijs mens. Warmte en koude en andere dingen die
hiervoor genoemd zijn, raken niet echt zijn beeld van het onsterfelijke Zelf. Deze
mens die standvastig is in zijn opvatting van het eeuwige Zelf en onverstoord de
paren van tegenstelling (zoals warmte en kou) verdraagt, is in staat om
onsterfelijkheid (moksa) te verwerven.?’

Het werkelijke en het onwerkelijke.

Ook vanwege het volgende vers is het juist dat ge verdriet en misleiding opgeeft en
onverstoorbaar warmte en koude, enzovoorts, verdraagt. Want:

24 De separate vermelding van warmte en koude, die thuishoort in de categorie objecten
(visaya's), betekent dat de subjectieve gevoelens van harmonie en wanklank direct voorafgaan
aan plezier en pijn. Externe objecten veroorzaken eerst subjectieve veranderingen, zoals gevoe-
lens van warmte en koude of gevoelens van harmonie of wanklank en daarna plezier of pijn.

%5 Sommige MSS. van de Bhasya hebben hier als tussenvoegsel: "Er kan tegenin worden ge-
bracht, dat als de zintuiglijke objecten of hun contacten plezier en pijn veroorzaken, het rad van
het wereldlijke bestaan zonder einde zal zijn, omdat deze objecten en hun contacten met de
zintuigen zonder einde zijn. Dit bezwaar gaat hier niet op, omdat ..... (enz.)."

2% Hier wordt een tweede voorwaarde voor juiste kennis genoemd, namelijk kalme verdraag-
zaamheid van plezier en pijn.

27 Hoewel men door verdraagzaamheid alleen niet in staat zal zijn om het hoogste menselijke
doel te bereiken, wordt het toch door de combinatie met onderscheidingsvermogen en niet ge-
hechtheid zijn aan wereldlijke objecten en plezier, een middel tot juiste kennis, dat weer leidt tot
bevrijding. Hij die aan alle voorwaarden heeft voldaan kan de natuur van zijn eigen onsterfelijke
Zelf realiseren en alleen dan is hij klaar voor het laatste leerstuk dat tot bevrijding leidt.
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nasato vidyate bhavo nabhavo vidyate satah;
ubhayorapi drsto 'ntastvanayostattvadarsibhih (16).

11.16. Het onwerkelijke kan niet bestaan, het werkelijke is eeuwig. De
waarheid van deze uitspraken wordt onderkend door de kenners van het Zelf.

Onwerkelijke dingen (asat) als warmte en koude en hun oorzaken hebben geen
bhava, geen substantie en geen bestaan. Warmte en koude en hun oorzaken, die
zonder enige twijfel worden waargenomen via de daarvoor bestemde organen,
bestaan niet echt (vastusat), want zij houden gevolgen of veranderingen in (vikara)
en elke verandering is tijdelijk. Geen enkele objectieve vorm, als een pot van
aardewerk die door het 0og aan het bewustzijn wordt getoond, bestaat werkelijk,
omdat de pot niet los gezien kan worden van de klei. Dus is elk gevolg onwerkelijk
omdat dit niet los gezien kan worden van zijn oorzaak. Elk gevolg, zoals deze pot,
is ook onwerkelijk, omdat het niet waargenomen wordt voordat deze is gemaakt of
nadat deze is vernietigd.?® En op dezelfde manier is de oorzaak, als de Klei,
onwerkelijk omdat deze ook niet afzonderlijk van zijn oorzaak kan worden
waargenomen.?®

Tegenwerping: Als dat zo is bestaat er helemaal niets.°

Antwoord: Nee dit is niet terecht. Elke ervaring wordt tweevoudig beleefd (buddhi)
en bestaat uit het zich bewust zijn van werkelijkheid (sat) en van onwerkelijkheid
(asat). Er wordt gezegd dat datgene wat werkelijk is, ons bewustzijn ontgaat en ook
met betrekking tot het onwerkelijke schiet ons bewustzijn tekort.3! Dat betekent
dus dat het onderscheid tussen werkelijkheid en onwerkelijkheid afhangt van ons
bewustzijn. In al onze ervaringen is er sprake van een tweevoudig zich bewust zijn
met betrekking tot dezelfde kern (substratum) (samanadhikarana), bijvoorbeeld een
bestaand doek, een bestaande pot of een bestaande olifant, en dit is anders dan in
de uitdrukking 'een blauwe lotus'®?, enzovoorts. Van de twee is het zich bewust zijn

28 \Wat in het begin of aan het eind niet bestaat, bestaat ook niet echt in het heden. (Gaudapada-
karika's over de Mandokya-upanisad, 1V. 31).

29 Dit houdt in dat de Absolute Werkelijkheid niet wordt bepaald door oorzakelijkheid, waardoor
de waarneming van oorzaken en gevolgen een illusie moet zijn.

30 De opponent denkt duidelijk dat er niets kan bestaan dat geen oorzaak of gevolg is.

31 Er moet een Absolute werkelijkheid zijn die noch oorzaak noch gevolg is. Alles wat verganke-
lijk is moet onwerkelijk zijn en wat constant is werkelijk. In het geval van onze onjuiste waar-
neming waarbij een touw wordt aangezien voor een slang, zijn wij van mening dat de slang
onwerkelijk is, omdat onze waarneming niet klopt, terwijl het woord 'dit' in de waarneming: "Dit
is een slang", dat wil zeggen het touw, werkelijk is omdat ons begrip ervan door alle illusies heen
constant is. Werkelijkheid en onwerkelijkheid van dingen hangen dus af van onze eigen ervarin-
gen.

32 Blauw en lotus zijn twee realiteiten. Bestaan en de pot refereren maar aan één werkelijkheid
net zoals in de zin: "dit is de man die we zagen." Dit zijn niet twee verschillende realiteiten, die
zich tot elkaar verhouden als het universele en het bijzondere of als een substantie en zijn ken-
merken. Als de pot even werkelijk zou zijn als het bestaan zouden we absoluut niet kunnen ver-
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van de pot enzovoorts tijdelijk, zoals eerder is aangegeven, doch dit geldt niet voor
het zich bewust zijn van bestaan. Daarom is het object dat gerelateerd is aan ons
kennen (zich bewust zijn) van de pot enzovoorts onwerkelijk, omdat dit kennen
tijdelijk is. Datgene dat te maken heeft met ons bewustzijn van bestaan is echter
niet onwerkelijk omdat dit bewustzijn onfeilbaar is.

Tegenwerping: Als de pot er niet is en er ook geen besef van bestaan is dan is ook
de kennis van het bestaan afwezig.

Antwoord: Nee.® Het bewustzijn van bestaan komt ook op ten aanzien van andere
voorwerpen zoals een doek. Het bewustzijn van bestaan heeft alleen te maken met
de specifieke kenmerken (visesana).

Tegenwerping: Het bewustzijn van bestaan gaat op dezelfde manier, waarop het
zich-bewust-zijn van een pot oprijst in relatie tot een andere, aanwezige pot.

Antwoord: Men kan dat niet zo stellen omdat men zich op een andere manier
bewust is van een pot dan van een doek.

Tegenwerping: Op dezelfde manier kan men ook niet zeggen dat het bewustzijn
van bestaan kan opkomen als de pot verdwenen is.

Antwoord: Dat is niet zo omdat er geen substantie (visesya) aanwezig is. Het
bewustzijn van bestaan komt door het kenmerk en omdat er geen bewust kennen is
van dat kenmerk zonder de aanwezigheid van dat kenmerk kan het bewust kennen
van dat kenmerk niet opkomen als de substantie er niet is. Er is echter wel
objectieve werkelijkheid aanwezig als gevolg van het bewustzijn van bestaan.

Tegenwerping: Als de substantie van de pot onwerkelijk is dan is het tweevoudige
zich-bewust-zijn dat opkomt ten aanzien van dezelfde essentie onverklaarbaar.3*

Antwoord: Nee, want dit tweevoudig zich-bewust-zijn komt op ten aanzien van
dezelfde essentie, ook al is één van de twee objecten die het tweevoudig bewustzijn
wordt voorgelegd, onwerkelijk. Een voorbeeld hiervan is een luchtspiegeling
waarbij ons bewustzijn stelt 'dit is water'. Daarom bestaat het onwerkelijke of het
denkbeeldige niet en bestaan de lichamen en de paren van tegenstellingen en hun
oorzaken niet. Het Zelf, datgene wat werkelijk is, houdt nooit op te bestaan en,
zoals eerder opgemerkt, laat ons bewustzijn van het Zelf ons nooit in de steek.

klaren waarom we, als we het over dezelfde kern hebben, deze twee, het bestaan en de pot of iets
dergelijks, altijd samen zouden moeten worden ervaren door ons bewustzijn en niet bijvoorbeeld
een pot en een kledingstuk. Illusie is daarentegen de oorzaak van het tweevoudig zich bewust
zijn van bestaan en de pot dat betrekking heeft op dezelfde kern (substratum). Er is maar één
Werkelijkheid, namelijk die te maken heeft met bestaan en de rest is onwerkelijk zoals in het
geval van een touw dat voor iets anders wordt aangezien dat onwerkelijk is.

33 Het zich bewust zijn van bestaan komt even goed op als de pot er niet is. Als we zeggen: 'hier
is geen pot' wordt bestaan aangegeven door het noemen van de plek waar de pot dus niet is.

34 De opponent bedoelt: In elke ervaring worden de substantie en de kenmerken allebei als wer-
kelijk ervaren. De pot moet dus even werkelijk zijn als bestaan.
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De conclusie dat het werkelijke altijd bestaat en het onwerkelijke niet bestaat, is
altijd aanwezig in de geest van hen die alleen waarheid nastreven, de werkelijke
natuur van Brahman, het Absolute en Alles, Datgene dat is. Ge kunt daarom maar
beter de visie navolgen van deze zoekers naar waarheid, en verdriet en misleiding
afschudden. Omdat ge weet dat alle verschijnselen (vikara's) absoluut niet bestaan
en net als een luchtspiegeling slechts illusies zijn, kunt ge gelijkmoedig warmte en
koude en andere paren van tegenstellingen verdragen. Sommige verschijnselen
geven een constante en andere een tijdelijke gewaarwording van plezier of pijn.

Wat is dan dat wat altijd werkelijk is? Luister:

avinasi tu tadviddhi yena sarvamidam tatam;
vinasamavyayasyasya na kastitkartumarhati (17).

11.17. Weet echter dat datgene dat alles doordringt onverwoestbaar is! Er is
niemand die Dat Onverwoestbare kan vernietigen.

Ge moet begrijpen dat Dat niet verdwijnt in tegenstelling tot het onwerkelijke. Dat
is Brahman, Sat en Werkelijkheid, waarmee deze hele wereld, inclusief akasa, is
doordrongen, evenals potten en andere voorwerpen worden doordrongen door
akasa (ruimte). Brahman wordt niet groter of kleiner en is daarom onuitputtelijk.
Brahman, Sat, wordt niet minder omdat Het in tegenstelling tot het fysieke lichaam
geen delen heeft. Evenmin wordt Het kleiner omdat Het iets kwijtraakt dat Het
toebehoort, omdat niets tot het Zelf behoort. Devadatta bijvoorbeeld verliest zijn
rijkdom en wordt geruineerd; Brahman kan echter niet op dezelfde manier verlies
lijden. Daarom kan niemand de onuitputtelijke Brahman doen verdwijnen of
vernietigen. Zelfs I$vara, de Opperste Heer, is niet in staat om het Zelf te
vernietigen. Het Zelf is Brahman Zelf en niemand kan zichzelf opheffen.

Wat is dan het onwerkelijke (asat) waarvan het bestaan niet permanent is? Luister:

antavanta ime deha nityasyoktah saririnah;
anasino ‘prameyasya tasmadyudhyasva bharata (18).

11.18. Van alle lichamen waarin het eeuwige, onverwoestbare en onkenbare
Zelf is belichaamd wordt gezegd dat deze begrensd zijn. Vecht daarom, O
Afstammeling van Bharata!

Degenen die verlicht zijn, zeggen dat deze belichamingen van het Zelf, Dat
eeuwig, onverwoestbaar en onkenbaar is, ophouden te bestaan net zoals dromen of
de kunsten van een tovenaar. Fata morgana's en dergelijke verdwijnen als door
goed onderzoek naar de ware aard ervan het beeld en de idee van werkelijkheid dat
ermee verbonden is, ophouden. Op dezelfde manier houden ook deze lichamen op
te bestaan.

[De woorden eeuwig en onverwoestbaar zijn niet ‘dubbel op' omdat in onze
ervaringen twee soorten van eeuwigheid en verwoesting worden onderscheiden.
Van het fysieke lichaam wordt bijvoorbeeld gezegd dat het volledig verdwijnt als
het wordt verbrand. Het fysieke lichaam als zodanig kan echter door ziekte en
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dergelijke veranderen, dan is het niet meer hetzelfde gebleven maar iets anders
geworden. Eeuwig en onverwoestbaar betekenen hier dat het Zelf niet onderhevig
is aan één van beide vormen van vernietiging. De onsterfelijkheid van de Atman,
het Zelf, zou anders op dezelfde manier kunnen worden opgevat als bij klei of een
ander materieel voorwerp. Dit wordt juist ontkend door deze aanduidingen.]

Het Zelf is niet kenbaar en niet met de zintuigen of enig andere vorm van kennen
vast te stellen (pratyaksa).

Tegenwerping: Het Zelf wordt vastgesteld door de Agama of Openbaring en door
een gewaarwording die voorafgaat aan de Openbaring.

Antwoord: Dit bezwaar is niet reéel, want het Zelf is in zich-zelf bepaald (svatas-
siddha). Alleen wanneer het Zelf, de kenner (pramatri) is vastgesteld, is het voor de
kenner mogelijk om op zoek te gaan naar de ware autoriteit om ware kennis te
verkrijgen. In werkelijkheid is het zo dat niemand de behoefte heeft om kenbare
objecten vast te stellen zonder Zichzelf te kennen, Ik ben Ik. Inderdaad kent
iedereen het Zelf (aprasiddha). De Geschriften (Sastra), de uiteindelijke autoriteit®
over het Zelf, zijn daarom alleen bedoeld om de adhyaropana of toevoegingen
(superimposities) van allerlei aan Hem toegeschreven vreemde eigenschappen®® te
elimineren en niet om iets onbekends te onthullen. De Sruti beschrijft het Zelf als
volgt:

"Datgene dat Onmiddellijk en Dichtbij is, de Brahman die het Zelf in alles is."
(Br.Up. 11.4.1)).

Vecht daarom, omdat het Zelf eeuwig (nitya) en onveranderlijk (avikriya) is en
neem deel aan de slag.

Het vechten zelf wordt hier niet verplicht gesteld. Arjuna had al eerder aan
gevechten deelgenomen. Overweldigd door verdriet en misleiding wilde hij echter
niet vechten. De Heer probeert hier alleen maar de weerstanden weg te nemen
(pratibandha, dat wil zeggen: verdriet en misleiding). Daarom houden de woorden
van de Heer: 'vecht daarom’, geen nieuw bevel (vidhi) in en verwijst Hij alleen
maar naar iets wat reeds algemeen bekend is.3’

% Dat wil zeggen de laatste. De Sruti leren dat het Zelf de enige realiteit is en alle andere dingen
illusies zijn en niet bestaan. Er is geen pramana of autoriteit die de realisering van deze door de
Sruti onderwezen waarheid kan doorstaan.

3 Zoals menselijkheid en lichaam.

37 Dat wil zeggen dat de Heer hier niet bedoelt dat vechten absoluut noodzakelijk is. Hij heeft
eenvoudig aangetoond dat Arjuna geen reden had om van het gevecht af te zien waarin hij be-
trokken was.
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Het Zelf is niet betrokken bij handelingen.

De Heer citeert nu twee Vedische strofes om te bevestigen dat de Gita-sastra is
bedoeld om de oorzaken van samsara, als verdriet en misleiding, weg te nemen en
niet om handelingen op te leggen.

De Heer zegt: Het is alleen maar een verkeerd idee van U om te denken: "Bhisma
en de anderen zullen in het gevecht door mij worden gedood en ik ben hiervoor
verantwoordelijk."

Hoezo?

yah enam vetti hantaram yastainam manyate hatam;
ubhau tau na vijanito nayam hanti na hanyate (19).

11.19. ledereen die Hem ziet als de doder en iedereen die denkt, dat Hij wordt
gedood is onwetend. Hij doodt niet en wordt niet gedood.

Degene die het Zelf ziet als degene die doodt en hij die Hem ziet als degene die
wordt gedood, hebben bij gebrek aan onderscheidingsvermogen geen van tweeén
het Zelf echt begrepen. Degenen die denken: "Ik dood" of "Ik word gedood" terwijl
het lichaam wordt gedood en hierbij het Zelf gelijkstellen met het object van
waarneming van 'ik’, het ego (aham), begrijpen de ware natuur van het Zelf niet.
Omdat het Zelf onveranderlijk is (avikriya), is Het noch de oorzaak noch het object
van het doden.

Het Zelf is onveranderlijk.
Wat is die onveranderlijkheid van het Zelf? Hierover gaat het volgende vers.

na jayate mriyate va kadacinnayam bhutva bhavita va na bhuyah;
ajo nityah sasvato 'yam purano na hanyate hanyamane sarire (20).

11.20. Hij werd niet geboren, noch zal Hij ooit sterven, ook kan Hij, na geweest
te zijn, nooit ophouden te bestaan of te zijn. Ongeboren, eeuwig,
onveranderlijk en oerbron, wordt Hij niet gedood als het lichaam sterft.

Hij is ongeboren, het Zelf is niet onderhevig aan een verandering van staat zoals
een geboorte. Hij sterft ook niet, waardoor de laatste verandering van staat, de
dood, wordt ontkend. Het woord 'ooit' zou moeten worden vervangen door een
ontkenning van alle verandering en moeten worden: 'Hij wordt nooit geboren en
sterft nooit' enzovoorts. Als het Zelf eenmaal bestaat, houdt Het later niet op te
bestaan. In het normale spraakgebruik zeggen wij dat iemand die bestaat en sterft,
ophoudt te bestaan. Ook wordt het Zelf niet geboren zoals een lichaam dat tevoren
niet bestond. Daarom is Hij ongeboren. Wij zeggen dat iemand die eerst niet
bestond en nu wel, wordt geboren. Dit geldt niet voor het Zelf. Daarom is Hij
ongeboren en omdat Hij niet sterft, is Hij eeuwig. [Hoewel door de ontkenning van
zowel de eerste als de laatste verandering van staat in feite alle veranderingen
worden ontkend, wordt het toch nodig gevonden om elke vorm van verandering te
ontkennen door het gebruik van het woord onveranderlijk. Hierdoor wordt de
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afwezigheid van elke mogelijke soort van verandering, bijvoorbeeld beweging,
aangegeven.] Hij is onveranderlijk en constant en niet onderworpen aan een
verandering van staat zoals verval (apaksaya). Omdat hij één geheel is en
ondeelbaar kan Hij niet minder worden in Zijn eigen substantie. Aangezien Hij
geen kwaliteiten bezit kan Hij niet verminderen door verlies van kwaliteit of
eigenschap. Hij is de oerbron, die niet onderworpen is aan groei (vrddhi) en aan
achteruitgang. Alles wat in omvang toeneemt door toeneming van het aantal delen,
groeit en moet worden vernieuwd. Omdat Hij één geheel is en ondeelbaar, was het
Zelf in het verleden even ongerept als Het nu is en in de toekomst zal zijn: Hij is
altijd gelijk en verandert nooit. Hij sterft niet als het lichaam wordt gedood en Hij
verandert niet als het lichaam verandert. Om herhaling te vermijden wordt doden
hier opgevat als verandering: het Zelf is niet onderhevig aan verandering.

Dit vers onderwijst dat de zes bhava-vikara's® niet aanwezig zijn in het
Zelf, de zes vikara's of veranderingen van staat waaraan alle bhava's of schepselen
zijn onderworpen. Alles bij elkaar betekent deze passage dat het Zelf geen enkele
vorm van verandering kent. Vandaar de woorden in het vorige vers: "Zij zijn
beiden onwetend.”

De verlichte mens moet afstand doen van handelen.

Nadat de Heer in vers 11.19 de stelling heeft verkondigd dat het Zelf niet doodt
noch wordt gedood, waarna in het volgende vers de onveranderlijkheid van het
Zelf als verklaring wordt gegeven, besluit de Heer als volgt:

vedavinasinam nityam ya etamajamavyayam;
katham sa purusah partha kam ghatayati hanti kam (21).

11.21. O Zoon van Prtha, hoe kan hij, die Hem kent als onverwoestbaar,
eeuwig, ongeboren en onuitputtelijk, een ander laten doden of zelf doden?

Hij, die het Zelf kent als onverwoestbaar, dat wil zeggen: niet onderhevig aan de
uiteindelijke verandering die wij dood noemen, als eeuwig, dat wil zeggen: niet
onderhevig aan verandering van vorm, als ongeboren en onuitputtelijk, dat wil
zeggen: niet onderhevig aan geboorte en verval, hoe kan een verlicht mens die dit
weet, doden of laten doden? Hij doodt zelf niemand noch laat hij iemand doden. In
beide situaties wordt een ontkenning bedoeld omdat er geen vraag wordt gesteld.*°
De verklaring voor dit ontkennen van het doden, namelijk de onveranderlijkheid
van het Zelf, heeft betrekking op alle handelingen en de Heer bedoelt hier te
zeggen dat via de ontkenning van het doden alle mogelijke handelingen van de
verlichte mens worden ontkend; het wordt hier alleen maar als voorbeeld genoemd.

Tegenwerping: Waarom gebruikt de Heer in het geval van de verlichte mens de
woorden: "Hoe kan zo'n mens doden?" als ontkenning van het handelen?

38 Zoals geboorte, bestaan, groei, verandering, verval en dood.
39 Omdat er geen antwoord volgt.
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Antwoord: De onveranderlijkheid van het Zelf is al als reden genoemd voor het
afwezig zijn van handelen.

Tegenwerping: Het klopt dat dat al genoemd is. Dat is echter niet afdoende, omdat
de verlichte mens verschilt van het Zelf. We kunnen nu eenmaal niet zeggen dat
een mens die een onbeweeglijke pilaar heeft leren kennen, geen handelingen meer
te doen heeft.

Antwoord: Dit bezwaar klopt niet, omdat de verlichte mens identiek is aan het Zelf.
Verlichting (vidvatta) heeft geen betrekking op het lichaam. Het kan daarom niet
anders dan dat de verlichte mens identiek is aan het Zelf, dat geen onderdeel is van
het lichaam en niet verandert. Omdat in het geval van de verlichte mens geen
handelingen mogelijk zijn, is het terecht om alle handelingen te ontkennen met de
woorden: "Hoe kan zo'n mens doden?" Ook wordt het Zelf, bijvoorbeeld omdat Hij
door onwetendheid niet wordt onderscheiden van staten in de geest (buddhi-vrtti's),
gezien als de waarnemer van geluid en dergelijke objecten die onder meer door de
geest worden waargenomen. Op dezelfde wijze denkt men dat het Zelf verlicht zal
worden, alleen omdat Hij door onwetendheid (avidya) wordt geassocieerd met een
vorm van geestelijke waarneming waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het
Zelf en het niet-Zelf, terwijl het Zelf in werkelijkheid geen verandering heeft
ondergaan. Vanuit de verklaring dat in het geval van een verlicht mens handelen
onmogelijk is, is de conclusie van de Heer evident, dat handelingen die door de
Geschriften worden opgelegd, bedoeld zijn voor degenen die niet verlicht zijn.

Handelingen zijn bedoeld voor hen die niet verlicht zijn.

Tegenwerping: Ook kennis is alleen bedoeld voor hen die niet verlicht zijn omdat
het nutteloos is, net zoals het steeds maar weer malen van bloem, om kennis over te
brengen aan hen die deze reeds bezitten. Daarom is het moeilijk uit te leggen dat
handelingen zijn bedoeld voor degenen die niet verlicht zijn en niet voor hen die
verlicht zijn.

Antwoord: Dit bezwaar is ongegrond, omdat dit verschil kan worden verklaard
door het bestaan of niet-bestaan van iets dat in beide gevallen wordt uitgevoerd.
Ter toelichting: VVoor degene die niet verlicht is blijft er iets te doen als men zich
de betekenis van de verplichting van het Agnihotra-ritueel realiseert. Hij denkt dan
dat Agnihotra en andere rituelen moeten worden uitgevoerd en dat de vele
noodzakelijke ingrediénten moeten worden aangeschaft. Ook denkt hij: "1k voer
het uit en dit is mijn plicht." Als daarentegen de waarheid van de leerstelling in
11.20 over de ware natuur van het Zelf wordt gerealiseerd, hoeft er niets meer te
worden gedaan. Er is dan geen enkele andere gedachte meer aanwezig dan dat het
Zelf één is en niet handelt. Zo wordt het verschil, waaraan hier wordt gerefereerd,
verklaard.

Bij degene die denkt dat het Zelf de handelingen verricht, zal onvermijdelijk het
idee opkomen dat hij iets moet doen. lemand die zo denkt, is geschikt om te
handelen en daarom worden hem handelingen opgelegd. Deze mens is niet verlicht,
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zoals wordt gezegd in vers 11.19. In vers 11.21 wordt de verlichte mens nader
omschreven en wijzend op hem worden handelingen ontkend met de woorden:
"Hoe kan een dergelijk mens doden?" Daarom hoeven een verlicht mens die het
onveranderlijke Zelf heeft gezien en iemand die naar bevrijding snakt, alleen maar
afstand te doen van handelingen.*® Daarom maakt Heer Narayana onderscheid
tussen de verlichte Samkhya's en degenen die de weg van handeling volgen en niet
verlicht zijn, en leert hen de twee verschillende wegen (111.3). Op dezelfde manier
zei Vyasa tegen zijn zoon: "Er zijn twee wegen." (Moksadharma XXI1V.6). Ook zei
Vyasa dat de weg van handeling eerst komt en daarna het afstand doen. Onze Heer
komt er in de Bhagavad Gita steeds weer op terug (zie 111.27, 28 en V.13).

Kennis van het Onveranderlijke Zelf is mogelijk.

Tegenwerping: Sommige eigenwijze figuren zeggen dat geen enkel mens overtuigd
kan raken van de volgende uitspraak: "Ik ben het onveranderlijke Zelf, de Ene, die
niet handelt en die niet onderhevig is aan de zes mogelijke veranderingen als
bijvoorbeeld geboorte, waaraan alle dingen in de wereld zijn onderworpen." Want
als dit wordt gezegd, is men verplicht om afstand te doen van alle handelingen.

Antwoord: Dit bezwaar is niet reéel, want dan zouden leerstellingen uit de
Geschriften als 'het Zelf is ongeboren' (11.20) nutteloos zijn. Men zou de
opponenten kunnen vragen waarom kennis over de onveranderlijkheid, het niet-
handelen, eenheid, enzovoorts van het Zelf niet op dezelfde manier in de
Geschriften kan worden gegeven als de kennis over dharma en adharma en over
degene die handelt en steeds opnieuw wordt geboren.

Tegenwerping: Omdat het Zelf niet door de zintuigen kan worden waargenomen.

Antwoord: Dit is niet juist, want de Geschriften zeggen: "Het kan alleen door de
geest worden waargenomen." (Br.Up. IV.19). De geest, die gezuiverd is door Sama
en Dama, dat wil zeggen: door het onder controle brengen van het lichaam, de
geest en de zintuigen, brengt het zintuig voort waarmee het Zelf kan worden
gezien. Het is daarom uiterst riskant om te stellen dat een dergelijke kennis niet kan
oprijzen als de Geschriften en hun toelichting** (anumana) de onveranderlijkheid
van het Zelf leren.

De verlichte mens moet zijn toevliucht nemen tot Jiana-Yoga.

Het is duidelijk dat als deze kennis oprijst, onvermijdelijk zijn tegenpool,
onwetendheid, wordt verdreven. Deze onwetendheid is al genoemd in 11.19. Daarin
wordt geleerd dat het idee dat het Zelf doodt of wordt gedood, het gevolg is van
onwetendheid. Omdat het Zelf onveranderlijk is, is het idee van de betrokkenheid

40 Hij die verlangt naar Moksa maar nog geen kennis van het Zelf heeft voert de hem opgelegde
handelingen vastberaden uit, omdat deze handelingen geen afbreuk doen aan zijn toewijding aan
kennis.

41 De toelichting luidt: veranderingen als geboorte, dood, handelen en dergelijke zijn evenmin
inherent aan het Zelf als kindertijd, jeugd en ouderdom.
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van het Zelf bij willekeurig welke handeling altijd het gevolg van onwetendheid.
Alleen degene die handelt, onder invloed van wisselende omstandigheden, zet
iemand anders, die er gevoelig voor is, aan tot handelen. Het is met name deze
invloed, de directe oorzaak van alle handelingen, die de Heer Vasudeva ontkent in
strofe 11.21, omdat Hij wil aantonen dat de verlichte mens niets te maken heeft met
enige handeling.

Vraag: Wat moet hij dan doen?

Antwoord: Er is al gezegd in I11.3 dat Samkhya's hun toevlucht moeten nemen tot
JAana-Yoga, toewijding aan kennis. Ook onderwijst de Heer het afstand doen van
alle handelingen met de woorden: "Omdat hij afziet van de gedachte aan
handelingen, verblijft de mens die zichzelf beheerst vol geluk in het lichaam, de
stad met negen poorten, terwijl hij niet handelt en geen aanleiding geeft tot
handelen" (V.13).

Tegenwerping: Het woord 'gedachte’ betekent hier dat geen afstand wordt gedaan
van spraak en fysieke handelingen.

Antwoord: Nee, want er staat ‘alle handelingen'.

Tegenwerping: Hier wordt alleen bedoeld het afstand doen van mentale
handelingen.

Antwoord: Nee, omdat alle spraak en fysieke handelingen voorafgegaan worden
door mentale activiteit, kunnen deze niet bestaan als de geest inactief is.

Tegenwerping: Laat hem dan afstand doen van alle handelingen behalve spraak en
fysieke handelingen die verplicht zijn gesteld door de Geschriften.

Antwoord: Nee, want er staat: "geen handeling of aanleiding tot handelen."

Tegenwerping: Dan betekent het dat het afstand doen van alle handelingen, dat hier
door de Heer wordt onderwezen, alleen bedoeld is voor iemand die sterft en niet
voor iemand die normaal leeft.

Antwoord: Nee, want dan zou de stelling: "Hij verblijft in het lichaam, de stad met
negen poorten” geen betekenis hebben. Van iemand die sterft kan niet worden
gezegd dat hij door alle handelingen op te geven kan verblijven in het lichaam.

Tegenwerping: Laten we het dan zo zeggen: "Zonder te handelen en zonder
anderen tot handelingen aan te zetten, plaatst (sam + nyas) de van het lichaam
gescheiden ziel van de verlichte mens alle handelingen in het lichaam en verblijft
in geluk." Dat wil zeggen hij weet dat alle handelingen tot het lichaam behoren en
niet tot het Zelf. Laten we dan niet zeggen: "Hij verblijft in het lichaam," zoals U
heeft gedaan.

Antwoord: Nee. Er wordt overal in de $ruti en smrti uitdrukkelijk gesteld dat het
Zelf onveranderlijk is (en daarom kan het Zelf niet de oorzaak van enige handeling
zijn). Bovendien betekent 'verblijven in', dat er een plaats is om te verblijven,
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terwijl dat voor het afstand doen niet nodig is. Het Sanskrit woord sam + nyas
betekent ‘afstand doen’ en niet 'plaatsen in.'

De Gita-Sastra leert daarom dat hij die kennis van het Zelf heeft verkregen alleen
zijn toevlucht moet nemen tot afstand doen en niet tot handelingen. In de volgende
paragrafen waar het over het Zelf gaat, zal dit voortdurend worden aangetoond.

Wat is de onveranderlijkheid van het Zelf?

Terug naar het onderwerp. Er is gesteld dat het Zelf onverwoestbaar is. Wat
betekent deze onverwoestbaarheid? Dit is het antwoord:

vasamsi jarnani yatha vihaya navani grhnati naro ‘parani;
tatha sar rani vihaya jirnanyanyani samyati navani deh7 (22).

11.22. Zoals een mens afgedragen kleren wegdoet en nieuwe aantrekt, zo doet
het belichaamde Zelf versleten lichamen weg en gaat binnen in een nieuw
lichaam.

Op dezelfde manier als iemand in deze wereld afgedragen kleren wegdoet en
nieuwe aantrekt, verlaat het belichaamde Zelf een oud lichaam en gaat een nieuw
lichaam binnen zonder te veranderen.

Waarom verandert het Zelf absoluut niet? De Heer zegt:

nainam chindanti sastrani nainam dahati pavakah;
na cainam kledayantyapo na sosayati marutah (23).

11.23. Wapens deren Hem niet en vuur verbrandt Hem niet. Water maakt
Hem niet nat en de wind droogt Hem niet.

Hij, oftewel het belichaamde Zelf waarover wij spreken, wordt niet door wapens
zoals een zwaard in stukken gesneden. Omdat Hij ondeelbaar is, kan Hij niet
hierdoor worden gedeeld. Evenmin wordt Hij verbrand en door vuur tot as
gereduceerd. Ook kan water Hem niet nat maken. Water heeft de macht om iets dat
is samengevoegd weer te ontleden in afzonderlijke delen door het te doordringen,
en dit is niet mogelijk in het ondeelbare Zelf. Op een vergelijkbare manier
vernietigt de wind een object dat vocht bevat door het te drogen, maar zelfs de
wind kan het Zelf niet doen opdrogen.

Daarom:

acchedyo 'yamadahyo 'yamakledyo 'sosya eva ca;
nityah sarvagatah sthanuracalo 'yam sanatanah (24).

11.24. Hij kan niet in stukken worden gesneden of worden verbrand en niet
worden doordrenkt met water of door de wind verdroogd. Hij is eeuwig, alles
doordringend, onveranderlijk, onbeweeglijk en zonder begin.

Omdat het Zelf niet kan worden vernietigd door iets wat vernietigt als een zwaard,
is Hij eeuwigdurend. Vanwege deze eeuwigdurendheid is Hij allesdoordringend.
Omdat Hij allesdoordringend is, is Hij standvastig als een pilaar. Door
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standvastigheid is het Zelf onwankelbaar en daarom is Hij eeuwig en niet het
resultaat van enige oorzaak en niet nieuw.

Men kan niet stellen dat in de verzen 21 tot 24 onnodige uitspraken worden gedaan
en dat deze alleen herhalingen bevatten van hetgeen in vers 20 is gezegd over de
eeuwigdurendheid en onveranderlijkheid van het Zelf en dat hetgeen in 21-24 is
gezegd over het Zelf hieraan niets zou toevoegen. Sommige dingen zijn letterlijk
herhaald en van andere alleen de strekking. Omdat het Zelf iets is dat uitermate
moeilijk valt te begrijpen komt de Heer VVasudeva er steeds weer op terug. Hij
gebruikt hierbij elke keer andere woorden, opdat op een of andere manier de
waarheid kan doordringen tot het verstand van de sterfelijke wezens (samsarin's)
waardoor hun samsara kan worden beéindigd.

Er is geen reden voor verdriet.
Verder:

avyakto 'yamacintyo 'yamavikaryo 'yamucyate;
tasmadevam viditvainam nanusocitumarhasi (25).

11.25. Hij wordt het ongemanifesteerde, het ondenkbare en onveranderlijke
genoemd. Omdat ge weet dat Hij zo is, moet ge niet treuren.

Omdat de zintuigen niet tot het Zelf kunnen doordringen, is Hij ongemanifesteerd
en daarom ondenkbaar. Alleen datgene wat door de zintuigen kan worden
waargenomen kan worden overdacht. Het Zelf is waarlijk ondenkbaar omdat de
zintuigen geen toegang hebben tot Hem. Hij is onveranderlijk en bijvoorbeeld niet
te vergelijken met melk dat van vorm verandert als het met karnemelk wordt
vermengd. Hij is ook onveranderlijk omdat Hij geen delen heeft en datgene wat
geen delen heeft, kan nooit enige verandering ondergaan. Omdat het Zelf
onveranderlijk is, kan Hij niet worden veranderd. Als ge op deze manier het Zelf
begrijpt, is er geen reden om te treuren en moet ge niet denken dat gij degene bent
die doodt, en dat de anderen door U worden gedood.

Voor het moment aannemende dat het Zelf niet eeuwig is, zegt de Heer:

atha cainam nityajatam nityam va manyase mrtam;
tathapi tvam mahabaho nainam socitumarhasi (26).

11.26. Maar, O Machtige in de wapenen, zelfs als ge van Hem denkt dat Hij
altijd wordt geboren of altijd sterfelijk is, is er geen reden om op zo'n manier
te treuren.

Als we de algemene zienswijze volgen en aannemen dat het Zelf waarover we
spreken, steeds opnieuw wordt geboren als een lichaam tot ontstaan komt en steeds
sterft als het lichaam sterft, zelfs dan, O Machtige in de wapenen, hoeft ge niet op
zo'n manier te treuren. De dood is immers onvermijdelijk voor alles wat geboren
wordt, en alles wat dood is, wordt onvermijdelijk geboren.

Bijgevolg:
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jatasya hi dhruvo mrtyurdhruvam janma mrtasya ca;
tasmadapariharye ‘rthe na tvam socitumarhasi (27).

11.27. Alles wat geboren wordt, zal zeker sterven en alles wat dood is gegaan,
wordt zeker weer opnieuw geboren. Treur daarom niet over wat
onvermijdelijk is.

De dood is onvermijdelijk voor datgene wat is geboren, terwijl de geboorte zeker is
voor alles wat dood is. Omdat geboorte en dood onvermijdelijk zijn, moet ge niet
treuren over iets wat onvermijdelijk is. Als dood natuurlijk is voor datgene dat
geboren is en geboorte natuurlijk is voor datgene dat dood heeft gekend, is alles
onvermijdelijk. Over iets wat onvermijdelijk is moet ge niet treuren. Het is
bovendien niet juist om te treuren over schepselen die niets anders zijn dan
samenvoegingen van materiéle oorzaken en gevolgen, want:

avyaktadmi bhutani vyaktamadhyani bharata;
avyaktanidhananyeva tatra ka paridevana (28).

11.28. O Bharata, schepselen beginnen in het ongemanifesteerde, worden
daarna waargenomen en verdwijnen dan weer in het ongemanifesteerde.
Waarom zou men dan over hen treuren?

De oorsprong van schepselen als zonen en vrienden, die voorafgaat aan de
manifestatie, is het ongemanifesteerde (avyakta) dat niet wordt waargenomen. Zij
zijn niets anders dan materiéle elementen die door oorzaken en gevolgen worden
samengevoegd. Nadat zij tot bestaan zijn gekomen, kan hun middelste staat, die
aan de dood voorafgaat, worden waargenomen. Aan het eind is er geen
waarneming meer, na de dood is er weer niet-waarneming.

Het wordt als volgt gezegd:

"Hij is gekomen uit het niet-waargenomene (het ongeziene) en is teruggegaan naar
niet-waarneming (het ongeziene). Hij is niet de Uwe, noch bent U van hem.
Waarom toch deze ijdele jammerklacht?” (Mahabh. Striparva, 2-13).

Welke reden is er eigenlijk voor gejammer als er alleen maar illusies zijn, die eerst
niet worden waargenomen, dan wel en dan weer niet?

Het Zelf waarover wordt gesproken is heel moeilijk te realiseren. Waarom zou ik
het alleen U verwijten als de oorzaak, dat wil zeggen: illusie, voor iedereen
hetzelfde is? De vraag is: Hoe komt het dat het Zelf zo moeilijk is te realiseren? De
Heer spreekt:

astaryavatpasyati kascidenamastaryavadvadati tathaiva canyah;
astaryavaccainamanyah srnoti srutva ‘pyenam veda na caiva kascit (29).

11.29. Men ziet Hem als een wonder, men spreekt over Hem als een wonder en
men hoort over Hem spreken als een wonder. Hoewel men ernaar luistert,
begrijpt niemand iets van Hem.



39

Men beschouwt het Zelf als een mirakel, als iets vreemds dat niet kan worden
gezien en ineens wel kan worden gezien. En daarom spreekt de een over Hem als
een wonder, terwijl een ander over Hem hoort spreken als een wonder. Hoewel
men Hem ziet, over Hem hoort en over Hem spreekt, wordt Hij door niemand
gerealiseerd.

Men kan het ook als volgt uitdrukken: Hij die het Zelf ziet, is zelf al een wonder.
Hij die over Hem spreekt en hoort, is maar één uit vele duizenden. Het Zelf is dus
moeilijk te begrijpen.

Met het volgende vers besluit de Heer dit onderwerp:

dehinityamavadhyo 'yam dehe sarvasya bharata;
tasmatsarvani bhutani na tvam socitumarhasi (30).

11.30. O Afstammeling van Bharata, het Zelf dat in alle lichamen woont, kan
nooit worden gedood. Daarom hoeft ge over geen enkel schepsel te treuren.

Hoewel het lichaam van elk willekeurig schepsel doodgaat, kan het Zelf niet
worden gedood. Daarom hoeft ge over niemand te treuren, ook niet over Bhisma.

Een Krijger moet strijden.

In vers 30 wordt aangetoond dat er vanuit het standpunt van de absolute waarheid
geen enkele reden is voor smart en gehechtheid. Naast dit standpunt van absolute
waarheid is er nog iets anders:

svadharmamapi caveksya na vikampitumarhasi;
dharmyaddhi yuddhacchreyo 'nyatksatriyasya na vidyate (31).

11.31. Ook vanwege Uw eigen plicht moogt ge niet verzaken. Want voor een
krijger is er niets zo heilzaam als een gerechtvaardigde veldslag.

Uitgaande van het feit dat strijden een plicht is voor een Ksatriya moogt ge er nu
niet ineens van afzien. Het is een natuurlijke plicht voor een Ksatriya en daarom
ook vanzelfsprekend voor U omdat ge deel uitmaakt van deze kaste. Het gevecht is
een heilige plicht en niet in strijd met de Wet, want juist een goede toepassing van
de Wet en het algemeen belang vereisen dat gebied wordt veroverd. VVoor een
Ksatriya is er niets meer heilzaam dan een dergelijke gerechtvaardigde strijd.

En welke andere aanleidingen zijn er voor de slag? De Heer spreekt:

yadrcchaya copapannam svargadvaramapavrtam;
sukhinah ksatriyah partha labhante yuddhamirsam (32).

11.32. O Zoon van Prtha, gelukkig zijn de Ksatriya's die zo maar in een
dergelijke slag terecht komen waarbij de poorten van de hemel openstaan.

Zijn de Ksatriyas niet gelukkig die toevallig in een dergelijke slag terecht komen
die als een open deur is naar de hemel?

En omdat het Uw plicht is:
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atha cettvamimam dharmyam sarigramam na karisyasi;
tatah svadharmam katim ca hitva papamavapsyasi (33).

11.33. Als ge niet zult strijden in deze gerechtvaardigde slag, zondigt ge omdat
ge Uw plicht verzaakt en Uw eer te schande maakt.

Als ge daarentegen niet vecht in deze slag, die Uw plicht is en die niet tegen de
Wet ingaat, dan zult ge door af te zien van het gevecht, Uw plicht verzaken en de
eer verliezen die U heeft verworven in gevechten met bijvoorbeeld Mahadeva.*? Zo
begaat ge alleen maar zonde.

Niet alleen hebt U Uw plicht en eer verzaakt, doch ook:

akirtim capi bhutani kathayisyanti te 'vyayam;
sambhavitasya cakrtirmaranadatiricyate (34).

11.34. De mensen zullen voor eeuwig schande van U spreken en voor een held
is schande erger dan de dood.

Lang na Uw dood zullen de mensen zich Uw schande herinneren. Voor iemand die
als een held en rechtvaardig man is geéerd en in het bezit is van vele kwaliteiten is
de dood te verkiezen boven schande.

Verder:

bhayadranaduparatam mamsyante tvam maharathah;
yesam ca tvam bahumato bhutva yasyasi laghavam (35).

11.35. De grote krijgers in strijdwagens zullen denken dat U zich uit angst hebt
teruggetrokken uit de slag en omdat U zo hooggeéerd bent, zult U door hen
worden veracht.

Duryodhana en andere grote krijgers die vechten met strijdwagens zullen denken
dat U zich heeft teruggetrokken uit de slag uit vrees voor Karna en anderen, en niet
uit medelijden. Wie zullen dit denken? Het zijn dezelfde personen, zoals
Duryodhana en anderen, die U hebben geéerd om Uw vele edele kwaliteiten.
Omdat ge hoog geéerd bent zult ge in hun ogen diep vallen.

Verder:

avacyavadamsca bahunvadisyanti tavahitah;
nindantastava samarthyam tato duhkhataram tu kim (36).

11.36. Ook zullen Uw vijanden Uw macht bespotten en U verachten. Is er iets
erger dan dit?

42 Toen Yudhisthira zijn koninkrijk had verspeeld, ondernam Arjuna een pelgrimstocht naar de
Himalayas om de goden gunstig te stemmen en van hen hemelse wapens te verkrijgen. Daar had
hij een gevecht met Siva die de gedaante had aangenomen van een bergbewoner (Kirata). Nadat
hij de ware identiteit had ontdekt van zijn tegenstander bewees hij Hem eer, en kreeg de Pasupa-
ti-pijl, een projectiel van de hemel.
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Er is geen groter pijn dan een dergelijke verachting. Als ge nu strijd levert met
Karna en anderen:

hato va prapsyasi svargam jitva va bhoksyase mahim;
tasmaduttistha kaunteya yuddhaya krtaniscayah (37).

11.37. Als ge wordt gedood zult ge in de hemel komen; als ge zegeviert zult ge
de aarde genieten. Sta daarom op, O Zoon van Kunti, en wees vastbesloten om
te vechten!

Als ge zegeviert betekent: als Karna en de andere helden verslagen zijn. Beide
situaties zijn voor U gunstig. Sta daarom op met het vaste voornemen: "1k zal de
vijand overwinnen of sterven.”

Luister nu naar de raad die ik U geef, terwijl U de komende strijd als Uw plicht
beschouwt:

sukhaduhkhe same krtva labhalabhau jayajayau;
tato yuddhaya yujyasva naivam papamavapsyasi (38).

11.38. Beschouw plezier en pijn, winst en verlies, overwinning en nederlaag als
hetzelfde, maak U klaar voor de strijd en zo zult ge geen zonde begaan!

Beschouw plezier en pijn als hetzelfde betekent: zonder van het ene te houden en
het andere te haten. Als ge zo strijdt, zult ge geen zonde begaan. [Dit voorschrift
over vechten wordt slechts één keer vermeld].

Yoga.

Om verdriet en gehechtheid te verdrijven zijn wereldse argumenten gebruikt (I11.31-
38); deze vormen echter niet het hoofdbestanddeel van wat is gezegd. Het
realiseren van de Opperste Werkelijkheid is het belangrijkste onderwerp van dit
gedeelte van het hoofdstuk (11.12 e.v.), zoals al eerder in vers 11.20 en de volgende
verzen is behandeld. Dit wordt afgesloten met vers 11.39 om de onderwerpen in de
sastra duidelijk van elkaar te onderscheiden. Zoals hier wordt aangetoond, wordt
dit onderscheid in de $astra gemaakt om later (I11.3) de gedeelten die de twee
wegen behandelen vlotter te kunnen aangeven.

Tevens zullen de toehoorders het door deze aanpak gemakkelijker begrijpen.
Daarom zegt de Heer:

esa te 'bhihita sarikhye buddhiryoge tvimam synu;

budhya yukto yaya partha karmabandham prahasyasi (39).

11.39. Datgene dat is gezegd, is kennis die betrekking heeft op Samkhya.

Luister nu naar kennis over Yoga die U, nadat U deze heeft verkregen, in
staat zal stellen om de boeien van handeling te verbreken!

Datgene wat U is verteld, gaat over kennis (buddhi) met betrekking tot Samkhya,
de ware natuur van de Absolute Werkelijkheid. Dit is kennis waardoor het kwaad
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dat de oorzaak is van samsara*®® (verdriet, gehechtheid en dergelijke) kan worden
gestopt. Luister nu naar de hiernavolgende lessen over Yoga, dat het middel is om
kennis te verwerven over Samkhya. Deze Yoga gaat uit van de aanbidding van
Isvara door het beoefenen van samadhi of het verrichten van handelingen zonder
gehechtheid nadat alle paren van tegenstellingen (zoals warmte en kou) zijn
geélimineerd.

Hij prijst de kennis van Yoga om er belangstelling voor op te wekken. O Zoon van
Prtha, wanneer ge kennis over Yoga bezit zult ge de boeien van handelingen
(karma) afwerpen en die van dharma en adharma, van deugd en zonde, en van eer
en schande. Het verbreken van de boeien is alleen mogelijk door verkrijging van
kennis over het Zelf door middel van Goddelijke Genade (I$vara-prasada).

Yoga, een veilige weg.
Verder:

nehabhikramanaso 'sti pratyavayo na vidyate;
svalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat (40).

11.40. Geen enkele inspanning is tevergeefs en het kan niet schaden. Zelfs het
kleinste beetje van deze kennis beschermt tegen de grote angst.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld in de landbouw gaat geen enkele inspanning
geheel verloren op de weg naar Moksa, deze weg van toewijding door middel van
handelingen. Dit betekent dat er geen twijfel is over het resultaat van inspanningen
op de weg van Yoga. Bovendien is het niet mogelijk dat er enige schade ontstaat
zoals soms het geval is bij medische behandelingen.

Wat is het resultaat? Elke inspanning op de weg van Yoga, hoe klein ook, bewaart
iemand voor de grote angst, tegen de angst van samsara, van geboorte en dood.

Kennis is één.
De kennis over Samkhya en Yoga die tot nu toe is behandeld, gaat uit van het
volgende principe:

vyavasayatmika buddhirekeha kurunandana;
bahusakha hyanantasta buddhayo ‘vyavasayinam (41).

11.41. O Zoon van Kuru, dit is een absoluut en éénpuntig inzicht.
Onstandvastige personen hebben eindeloze en veelvertakte meningen.

O Zoon van Kuru, op deze weg naar gelukzaligheid is er maar één absoluut inzicht
en dat staat haaks op alle andere zeer wisselende ideeén. Dit inzicht komt voort uit
de ware bron van kennis. De andere tegengestelde ideeén zijn zeer verschillend.
Door te handelen op basis van deze veelvertakte ideeén wordt samsara eindeloos
en gaat steeds verder. Wanneer echter deze eindeloos gevarieerde ideeén stoppen,
door onderscheid via de ware bron van kennis, stopt ook samsara. Door de grote

43 Het negeren van de ware natuur van het Zelf.
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mate van variatie in de ideeén zijn de gedachten van deze besluiteloze mensen
eindeloos, omdat zij geen op ware kennis gebaseerd onderscheidingsvermogen
bezitten.

Er is geen wijsheid mogelijk voor hen die alleen met de wereld bezig zijn.
Wat betreft degenen die geen vast besluit kunnen nemen:

yamimam puspitam vacam pravadantyavipastitah;
vedavadaratah partha nanyadastiti vadinah (42).

11.42 zie vers 44,

kamatmanah svargapara janmakarmaphalapradam;
kriyavisesabahulam bhogaisvaryagatim prati (43).

11.43 zie vers 44,

bhogaisvaryaprasaktanam taya 'pahrtacetasam;
vyavasayatmika buddhih samadhau na vidhyate (44).

11.42-44. Een vast besluit kan niet worden gevormd in de geest van hen die
gehecht zijn aan plezier en macht (44) en waarvan de geest in beslag genomen
is door het bloemrijk taalgebruik van de onwetenden en die verrukt zijn van
de Vedische rituelen, zeggend: "Er is niets anders," O Zoon van Prtha (42).
Zij zijn vol wensen en hun hoogste doel is het bereiken van de hemel. Dit is
gericht op handelingen om genot en macht te verkrijgen en het resulteert
slechts in nieuwe geboorten (43).

Zij zijn onwetend en hebben geen onderscheidingsvermogen. Zij verlustigen zich
in Vedische uitspraken waarin de goden voor vele doeleinden worden vereerd. Zij
zeggen dat de hemel (svarga) of vee en andere wensen alleen door woorden kunnen
worden verkregen. Zij zijn vol wensen die zij steeds najagen. Hun uiteindelijke
doel is de hemel (svarga). Zij spreken een bloemrijke taal die zeer aangenaam is
om te horen. Zij zeggen dat geboorte de beloning is van handelingen en dat er
specifieke handelingen zijn waarmee men de hemel (svarga), vee of nageslacht en
dergelijke kan verkrijgen of genot en macht. Door dit gepraat dwalen deze dwaze
mensen rond in samsara. Zij vinden plezier en macht noodzakelijk, zij zijn er
verliefd op, en hebben zich er mee geidentificeerd. Hun intelligentie en wijsheid
zijn als het ware verblind door deze manier van spreken en zij verrichten
uitsluitend allerlei handelingen, die hierop gericht zijn. In hun geest, samadhi,
buddhi en antahkarana, zijn alle aspecten van genot verzameld voor de Purusa of
individuele ziel en daardoor kan er geen vast besluit of wijsheid over Samkhya of
Yoga opkomen.

Advies voor de Yogi.

De Heer spreekt nu over de gevolgen voor deze wellustige mensen die geen onder-
scheidingsvermogen hebben:
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traigunyavisayd veda nistraigunyo bhavarjuna;
nirdvandvo nityasattvastho niryogaksema atmavan (45).

I1.45. De Veda’s gaan over de drie gunas. O Arjuna, bevrijd U van de drie
guna’s en word vrij van de dualiteit en van bezit terwijl ge steeds in het Zelf
(Sattva of Goedheid) gevestigd blijft en daarmee altijd in evenwicht!

De Veda's* gaan over de drie guna's met samsara* als onderwerp. Gij,
daarentegen, kunt er maar beter vrij van zijn, dat wil zeggen: zonder wensen. Wees
vrij van dualiteit (dvandva) en van alle tegenstellingen die de oorzaken zijn van
plezier en pijn! Blijf altijd in Sattva en oefen U in zuiverheid! VVoor iemand die
erop uit is om steeds meer te verwerven en dat angstvallig te bewaken is deugd
onmogelijk. Houd U daarom niet bezig met het verwerven of het bewaren van
bezit, maar beheers Uzelf en wees op Uw hoede!“® Dit advies zult ge moeten
opvolgen bij de beoefening van Uw plicht.

Karma Yoga.

Vraag: Als men niet moet streven naar al die schitterende voordelen die volgens
zeggen het resultaat zijn van Vedische rituelen, waarom worden ze dan uitgevoerd
en opgedragen aan de I$vara?

Antwoord: Luister naar het volgende:

yavanartha udapane sarvatah samplutodake;
tavansarvesu devesu brahmanasya vijanatah (46).

11.46. Voor een verlichte Brahmaan hebben de Veda's net zoveel nut als een
waterreservoir in relatie tot de zondvloed.

De functies van een bron, een reservoir of andere kleinere watervoorraad, als
baden, drinken en dergelijke zijn dezelfde als die van een alles omvattende
zondvloed en maken er onderdeel van uit. Evenzeer is alle praktische toepassing
van Vedische rituelen onderdeel van de ware kennis die een Brahmaan bezit die
afstand heeft gedaan van de wereld, en de waarheid over de Absolute
Werkelijkheid geheel heeft gerealiseerd. Zondvloed staat hier voor Ware Kennis.*’
De sruti zegt: "Alle goede daden die worden verricht horen Hem toe die weet wat

44 Dat wil zeggen de Karmakanda, het rituele gedeelte van de Veda's.

45 Dat bestaat uit goede, slechte en neutrale handelingen en hun gevolgen die voortkomen uit de
guna's.

46 Geef niet toe aan zintuiglijke objecten!

47 Dit houdt in dat alle vreugde die voortkomt uit handelingen die door de Veda's worden voorge-
schreven, onderdeel is van de gelukzaligheid die de gerealiseerde mens ervaart als de essentie
van zijn eigen Zelf. ledereen zal moeten toegeven dat alle beperkte vormen van gelukzaligheid
opgenomen zijn in de Onbeperkte Gelukzaligheid. Daarom kan de Weg van Karma-Yoga, die
uiteindelijk leidt tot de verwerving van de oneindige gelukzaligheid van het Zelf, niet nutteloos
zijn zoals de vragensteller veronderstelt.
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hij (Raikva) wist.” (Ch.Up. 4.1.4). Hetzelfde wordt ook hierna gezegd (Bh.G.
IV.33).

Daarom*® geldt dat het noodzakelijk is voor degene, die in staat is om handelingen
te verrichten, om dit ook te doen, voor hij geschikt is om de weg van kennis te
volgen. En wat Uzelf betreft:

karmanyevadhikaraste ma phalesu kadacana;
ma karmaphalaheturbhurma te sarigo ‘stvakarmani (47).

11.47. Houd U alleen bezig met de handeling zelf en nooit met het resultaat!
Laat het resultaat nooit Uw beweegreden zijn en laat U niet verleiden tot
inertie!

Ge zijt slechts bevoegd om te handelen en niet voor de weg van kennis. Laat onder
geen enkele omstandigheid de wens tot resultaat de drijfveer zijn om te handelen!
Als ge verlangt naar de resultaten van de handelingen zult ge ook de vruchten
moeten oogsten. Verricht daarom geen handelingen om resultaat te verwerven! Als
iemand handelingen verricht met het oog op het resultaat zal hij als gevolg hiervan
opnieuw worden geboren. Laat U evenmin verleiden tot inertie omdat U denkt:
"Welk nut hebben deze vermoeiende handelingen als het resultaat niet mag worden
opgeéist?"

Hoe moet men handelingen verrichten als men deze niet wil verrichten om het
resultaat? Dit is het antwoord:

yogasthah kuru karmani sarigam tyaktva dhanafijaya;
siddhyasiddyoh samo bhutva samatvam yoga ucyate (48).

11.48. O Dhanafijaya, verricht Uw handelingen in voortdurende toewijding en
wees niet gehecht aan succes of mislukking! Yoga is gelijk aan
gelijkmoedigheid.

Wees standvastig in Uw toewijding (Yoga) en handel uitsluitend in de naam van
God, waarbij zelfs gedachten als "Moge het God behagen" worden losgelaten en
succes of mislukking U niet uit evenwicht brengen! Succes (siddhi) bestaat uit het
verwerven van kennis (jfiana) in de geest (Sattva) waarbij zuiverheid wordt
verkregen wanneer handelingen door iemand worden verricht zonder het resultaat
op te eisen. Mislukkingen zijn het gevolg van het omgekeerde.

Wat is die toewijding (Yoga) bij het verrichten van handelingen waartoe Arjuna
wordt aangespoord? Dit is het antwoord: "Gelijkmoedigheid in de geest bij succes
en mislukking wordt toewijding genoemd.” (Yoga). Ter vergelijking met de op
deze wijze uitgevoerde handelingen in dienst van I$vara en met gelijkmoedige
geest, wordt gezegd:

48 Omdat de Weg van Karma Yoga niet nutteloos is.
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durena hyavaram karma buddhiyogaddhanafijaya;
buddhau saranamanviccha krpanah phalahetavah (49).

11.49. Voorwaar, handeling is verre inferieur aan toewijding in wijsheid
(buddhi-yoga). Neem Uw toevlucht tot wijsheid (buddhi)! Degenen die alleen
voor resultaat werken zijn er ellendig aan toe.

Handelingen die door iemand verricht worden om het resultaat zijn verre inferieur
aan toewijding in wijsheid, dat wil zeggen aan handelen met een gelijkmoedige
geest. De eerste methode is de oorzaak van geboorte en dood, O Dhanafijaya.
Neem daarom Uw toevlucht tot de wijsheid van Yoga, liever nog tot de wijsheid
van Samkhya die verschijnt als Yoga zich heeft ontwikkeld. Zoek dus toevlucht tot
de kennis van de Opperste Werkelijkheid! Zij die inferieure handelingen verrichten
door verlangen naar het resultaat van de handelingen zijn er ellendig aan toe. De
sruti zegt:

"O Gargi, hij die deze wereld verlaat zonder de Aksara, de Onvergankelijke, te
kennen, is er ellendig aan toe.” (Br.Up. 3.8.10).

De waarde van Wijsheid.

Luister nu naar de resultaten welke worden verkregen als iemand z'n plicht doet
met een gelijkmoedige geest:

buddhiyukto jahatiha ubhe sukrtaduskrte;
tasmadyogaya yujyasva yogah karmasu kausalam (50).

11.50. Hij, die begiftigd is met wijsheid, bevrijdt zichzelf zowel van goede als
slechte daden. Wees daarom toegewijd! Toewijding geeft grote kracht bij het
handelen.

lemand die gelijkmoedig is van geest ontdoet zich in deze wereld van verdiensten
en zonden (sukrta en duskrta, punya en papa), omdat hij een zuivere geest en
kennis heeft verkregen. Oefen U daarom in toewijding en gelijkmoedigheid!
Toewijding geeft kracht, omdat de geest voortdurend op de Isvara gericht blijft.
Toewijding is gelijkmoedigheid van geest ongeacht succes of mislukking bij het
verrichten van handelingen en het doen van zijn plicht Het is zeker een kracht
omdat handelingen die normaal leiden tot gehechtheid aan resultaat, deze
eigenschap verliezen als ze worden uitgevoerd met een evenwichtige geest. Wees
daarom gelijkmoedig!

Resultaten van Karma Yoga

karmajam buddhiyukta hi phalam tyaktva mansinah;
janmabandhavinirmuktah padam gacchantyanamayam (51).
11.51. Wijze mensen doen afstand van de resultaten van handelingen. Omdat

zij kennis bezitten en bevrijd zijn van de ketenen van geboorte worden zij
boven het kwaad verheven.
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Wijze mensen die een evenwichtige geest bezitten geven de resultaten van
handelingen op, dat wil zeggen: zij worden bevrijd van goede en slechte geboorten.
Dan verwerven zij kennis. Nog tijdens hun leven wordt de verbinding met geboorte
losgelaten en bereiken zij de hoogste verblijfplaats van Visnu, ofwel moksa of
bevrijding en zijn vrij van alle beroering.

De wijsheid (buddhi) die in de drie verzen 49 t/m 51 wordt bedoeld, is de Samkhya
(en niet de Yoga) wijsheid, die kennis inhoudt van de Absolute Werkelijkheid (te
vergelijken met de zondvloed) die opkomt als de geest is gezuiverd door Karma
Yoga. Er wordt namelijk gezegd in 11.50 dat bevrijding van goede en slechte daden
het directe resultaat is van wijsheid.

Wanneer wordt die standvastigheid bereikt, waarvan wordt gezegd dat deze oprijst
als de geest is gezuiverd door Karma-Y oga of door toewijding door handelingen?
Dit is het antwoord:

yada te mohakalilam buddhirvyatitarisyati;
tada gantasi nirvedam srotavyasya srutasya ca (52).

11.52. Wanneer Uw geest het moeras van illusie oversteekt, zult ge alles wat ge
nog zult horen of al gehoord hebt, verafschuwen.

Als Uw intuitie (buddhi) het moeras van illusies oversteekt, die de oorzaak is van

het verwarren van het Zelf met het niet-Zelf waardoor de geest (antahkarana) zich
richt op zintuiglijke objecten, dat wil zeggen: als Uw rede gezuiverd is, dan zult U
zich in afschuw afwenden van alles wat U nog zult horen of al gehoord hebt*’; het
zal U geheel nutteloos voorkomen.

Men kan zich de vraag stellen: "Wanneer zal ik de ware Yoga of vaste overtuiging
van de Opperste Waarheid verkrijgen en het moeras van illusies oversteken en
wijsheid verwerven door het Zelf te kennen?"

Luister:

srutivipratipanna te yada sthasyati niscala;
samadhavacala buddhistada yogamavapsyasi (53).

11.53. Gij zult Yoga bereiken wanneer Uw geest, verbijsterd door wat ge hebt
gehoord, standvastig en onbeweeglijk in het Zelf is gevestigd.

Uw geest is verbijsterd door alles wat ge hebt gehoord over complexiteit van
doelen en middelen en hun onderlinge relaties in het leven van activiteiten en dat
van afzondering. Als Uw geest (buddhi = antahkarana) vast gevestigd is in het Zelf
(samadhi: het objectieve punt in Uw meditatie) zonder afleiding (viksepa =
viparyaya) of twijfel (vikalpa = samsaya) zult ge Yoga verkrijgen en samadhi, dat
wil zeggen: kennis die oprijst uit onderscheidingsvermogen.

49 Behalve uiteraard de leer van de geschriften over de Atman, het Zelf.
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De specifieke Kenmerken van een volmaakte Wijze.

Nu hij kans ziet om vragen te stellen, vraagt Arjuna nieuwsgierig naar de
specifieke kenmerken van iemand die wijsheid heeft verkregen door voortdurende
overweging (samadhiprajfia):

arjuna uvaca:

sthitaprajfiasya ka bhasa samadhisthasya kesava;

sthitadhih kim prabhageta kimasta vrajeta kim (54).

Arjuna sprak:

11.54. O KeSava, hoe kan men iemand omschrijven die standvastig is in kennis
en voortdurend verblijft in contemplatie? Hoe spreekt hij, zit hij en beweegt
hij?

Wat zijn de kenmerken van een mens die er vast van overtuigd is dat hij de
Opperste Brahman is en die gericht is op contemplatie (samadhi)? Wat zeggen
anderen van hem? Hoe spreekt hij zelf en hoe zit hij? En hoe loopt hij? Arjuna
vraagt dit in dit vers om de specifieke eigenschappen te weten te komen van
iemand die standvastig is in kennis (sthitaprajfia).

Te beginnen bij 11.55 tot aan het einde van de dialoog (adhyaya) worden de karak-
teristieke eigenschappen onderwezen van iemand die standvastige kennis heeft
verworven, samen met de methoden om deze kennis te verkrijgen. Dit is zowel
bestemd voor iemand die direct afstand heeft gedaan van alle handelingen en be-
gonnen is aan de weg van Toewijding aan kennis (jfiana-yoga-nistha) als iemand
die dit stadium heeft bereikt door Toewijding aan handelingen (karma-yoga).
Overal waar spirituele kennis wordt onderwezen (adhyatma-sastra), worden de
karakteristieke kenmerken van de geslaagde Yogi onderwezen als middel (om deze
staat te bereiken) omdat zij slechts door inspanning zijn te verkrijgen. De Heer
geeft nu aan wat deze kenmerken zijn en die, omdat ze door inspanning worden
verkregen, tegelijkertijd het middel daartoe zijn.

(1) Bevrediging in het Zelf:

stibhagavanuvaca:
prajahati yada kamansarvanpartha manogatan;
atmanyevatmana tustah sthitaprajfiastadocyate (55).

De Gezegende Heer sprak:

11.55. Als een mens alle wensen van de geest volledig opgeeft en in zichzelf
alleen bevrediging vindt in het Zelf, dan wordt hij iemand met ware en stand-
vastige kennis genoemd.

Als een mens alle wensen, die in het hart opkomen, volledig opgeeft en verzadigd
is met het Ware Binnenste Zelf (Pratyagatman) in zichzelf zonder verlangen naar

aardse bezittingen, en zich afwendt van al het andere omdat hij de eeuwige nectar
heeft verworven, dan wordt hij een wijs mens (vidvan) genoemd. Zijn kennis over
het Zelf en het niet-Zelf die voortkomt uit onderscheidingsvermogen is permanent
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geworden. [De conclusie kan worden getrokken dat hij een gek of maniak zou zijn
als hij, nadat hij alle wensen heeft opgegeven, geen enkele bevrediging zou
ondervinden tijdens dit leven. Daarom worden de woorden 'bevrediging in het Zelf'
gebruikt]. Het betekent dat iemand die alle wensen over kinderen, bezit of de
wereld heeft opgegeven, afstand heeft gedaan van alle handelingen en geniet van
en speelt met het Zelf, iemand is met ware en standvastige kennis.

(2) Gelijkmoedigheid bij plezier en pijn.
Bovendien:

duhkhesvanudvignamanah sukhesu vigatasprhah;
vitaragabhayakrodhah sthitadharmunirucyate (56).

11.56. lemand wiens hart niet verstoord wordt door tegenslag en alle verlangen
naar genot achter zich heeft gelaten en die geen gehechtheid, vrees of woede
meer kent, wordt een wijze genoemd en een mens met ware en standvastige
kennis.

Zijn hart wordt niet verstoord door tegenslag als ziekte®® (adhyatmika) en
dergelijke. Zijn verlangen naar genot neemt niet toe naarmate meer genot wordt
verkregen, in tegenstelling tot vuur dat aanwakkert naarmate meer brandstof wordt
toegevoegd. Hij wordt iemand met ware en standvastige kennis genoemd en een
wijze, een samnyasin en iemand die afstand heeft gedaan van handelingen.

(3) Afwezigheid van gehechtheid, genot en tegenzin.
Verder:

yah sarvatranabhisnehastattatprapya subhasubham;
nabhinandati na dvesti tasya prajfia pratisthita (57).
11.57. Hij die aan niets is gehecht, noch aan het goede noch aan het kwade en
zich niet erover verheugt of erover treurt, verkrijgt standvastige kennis.
(4) Volledig terugtrekken van de zintuigen van hun objecten.
yada samharate cayam kurmo 'riganiva sarvasah;
indriyanindriyarthebhyastasya prajfia pratisthita (58).

11.58. Als hij de zintuigen volledig terugtrekt van de zintuiglijke objecten,
zoals een schildpad zijn ledematen intrekt, dan is zijn kennis standvastig
geworden.

%0 Er zijn drie categorieén van tegenslagen:

Adhyatmika, als gevolg van lichamelijke klachten; Adhibhautika, als gevolg van externe
objecten zoals een tijger; Adhidaivika, het gevolg van de werking van grote, intelligente
kosmische krachten die regen of storm veroorzaken, wezens als Yaksa's, Raksasa's en Pisaca's.
Dezelfde drie categorieén bestaan ook bij genot.
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Hij die toegewijd is en zich inspant op de weg van kennis (jiana-nistha) trekt zijn
zinnen terug van alle objecten zoals een schildpad uit angst zijn ledematen volledig
intrekt.

Vraag: De zintuigen van een ziek mens die nergens meer aan deel kan nemen,
trekken zich terug van zintuiglijke objecten, maar de wens ernaar blijft. Hoe kan
dat stoppen?

Antwoord: Luister:

visaya vinivartante niraharasya dehinah;
rasavarjam raso 'pyasya param drstva nivartate (59).

11.59. Men kan zich onthouden van de dingen doch deze verliezen niet hun
aantrekkingskracht. Als men echter de Allerhoogste heeft gezien houdt dit
verlangen ook op.

Visayah betekent letterlijk zintuiglijke objecten, doch wordt gebruikt in de
betekenis van zintuigen. De zintuigen kunnen zich werkelijk terugtrekken van de
dingen en dit geldt zelfs voor iemand die onwetend is en afstand doet van alle
genietingen door de uiterste versterving; echter de aantrekkingskracht (rasa) of
smaak voor deze objecten blijft aanwezig. (Rasa wordt hier gebruikt in de
betekenis van aantrekkingskracht of smaak in uitdrukkingen als 'svarasena
pravrttah', 'rasikah’ en 'rasajfiah’). Bij de toegewijde die de Opperste Werkelijkheid,
Brahman, heeft gezien en denkt: "1k ben zelf Dat" verdwijnt zelfs deze subtiele
aantrekkingskracht. Deze gewaarwording van zintuiglijke objecten wordt als het
ware onvruchtbaar (nir-bija) en verliest elk spoortje kwaad. Het betekent dat als er
geen juiste kennis aanwezig is, de aantrekkingskracht voor zintuiglijke objecten
niet kan worden uitgeroeid.>* Daarom moet standvastigheid van juiste kennis
(prajfia) worden verkregen.

Onmatig gebruik van de zintuigen veroorzaakt onheil.

Hij die standvastig wil zijn in juiste kennis (prajfia) moet eerst de zintuigen onder
controle brengen. In het omgekeerde geval zullen zij kwaad stichten. Dus zegt de
Heer:

yatato hyapi kaunteya purusasya vipascitah;
indriyani pramathmi haranti prasabham manah (60).
11.60. O Zoon van Kunti, zelfs als hij alle moeite doet om ze te beheersen

nemen de gevaarlijke zintuigen met geweld de geest van een wijs mens met
zich mee.

51 Het is niet toevallig (anyonyasraya) dat kennis opkomt als wensen worden uitgeroeid en dat
wensen verdwijnen als kennis opkomt. Wensen in de meest elementaire betekenis verdwijnen al
bij een glimpje kennis en als deze kennis standvastiger wordt en meer ontwikkeld, worden zelfs
de meest subtiele wensen uitgeroeid.
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De zintuigen zijn gevaarlijk. Zij werken opwindend op de geest van iemand die een
voorkeur heeft voor zintuiglijke objecten. Na opwinding veroorzaakt te hebben,
nemen zij de geest met geweld met zich mee ondanks het feit dat de mens
klaarwakker is (terwijl hij steeds denkt aan de kwalijke kant van zintuiglijke
objecten) en de geest begiftigd is met onderscheidingsvermogen.

(5) Toewijding aan de Heer.
Daarom:

tani sarvani samyamya yukta asita matparabh;
vase hi yasyendriyani tasya prajfia pratitisthita (61).

11.61. Terwijl hij alle zintuigen beheerst moet een mens standvastig zijn en
gericht op Mij. Hij heeft standvastige kennis als zijn zintuigen onder controle
zijn gebracht.

Hij moet de zintuigen beheersen, zich niet bewegen en de geest op Mij, Vasudeva,
het Innerlijke Zelf van alles, richten; hij moet denken: "Ik ben geen ander dan
Hem." De kennis van deze toegewijde is standvastig als door oefening de zintuigen
onder controle zijn gebracht.

Gedachten aan zintuiglijke objecten zijn de bron van alle kwaad.
De Heer vervolgt en geeft aan wat de oorzaak is als men geen succes heeft:

dhyayato visayanpumsah sarigastesupajayate;
sarigatsafijayate kamah kamatkrodho 'bhijayate (62).

11.62. Als een mens aan iets denkt ontstaat er aantrekkingskracht voor. Uit
aantrekkingskracht ontstaat verlangen en uit verlangen ontstaat toorn.

Aantrekkingskracht voor objecten ontstaat als men er op een bepaalde manier aan
denkt.52 Toorn ontstaat als het verlangen op een of andere manier wordt
gefrustreerd.

krodhadbhavati sammohah sammohatsmrtivibhramah;
smrtibhramsadbuddhinaso buddhinasatpranasyati (63).

11.63. Uit toorn ontstaat misleiding, uit misleiding ontstaat geheugenverlies, uit
geheugenverlies ontstaat verlies van onderscheidingsvermogen. Dan is de
mens volkomen verloren.

Uit toorn ontstaat misleiding, dat wil zeggen: het verlies van het vermogen om
tussen goed en kwaad te onderscheiden. Het is zelfs mogelijk dat een mens zijn
Guru beledigt als hij verblind is door woede. Hieruit volgt verlies van geheugen.
Ondanks de gunstige omstandigheden komen de herinneringen aan hetgeen hij
geleerd heeft (Sastra) en aan de leermeester (acarya) niet op. Uit dit
geheugenverlies ontstaat het verlies van onderscheidingsvermogen (buddhi), het

52 Bijvoorbeeld aan de schoonheid ervan.
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vermogen van het innerlijk orgaan van de geest (antahkarana) om onderscheid te
maken tussen goed en kwaad (karya en akarya). Door verlies van
onderscheidingsvermogen wordt hij volkomen in het verderf gestort. Een mens is
alleen maar mens zolang zijn antahkarana in staat is om onderscheid te maken
tussen goed en kwaad. Als het dit niet meer kan, is de mens volkomen in het
verderf gestort. Door verlies van onderscheidingsvermogen (antahkarana, buddhi)
is hij verloren en is hij uitgesloten van menselijke ontwikkeling.

Beheersing van de zintuigen geeft vrede en geluk.

Het denken aan zintuiglijke objecten is de oorzaak van alle kwaad. Nu wordt
aangegeven hoe men zich ervan kan bevrijden (moksa):

ragadvesaviyuktaistu visayanindriyaiscaran;
atmavasyairvidheyatma prasadamadhigacchati (64).

11.64. Hij die zichzelf beheerst en de dingen benadert terwijl hij zijn zintuigen
beheerst en vrij is van voorkeur en afkeer, bereikt vrede.

De natuurlijke activiteit van de zintuigen gaat steeds gepaard met liefde en haat.
Hij die naar bevrijding verlangt, gebruikt de zintuigen, zoals het gehoor enz. alleen
als het niet te vermijden is, zonder voorkeur of afkeer en volledig onder controle
gebracht, waarbij het innerlijk orgaan van de geest (atman, antahkarana)
gehoorzaamt aan wat hij wil. Zo iemand verkrijgt vrede, kalmte en zelfbeheersing.

Vraag: Wat gebeurt er als vrede is bereikt?
Antwoord: Luister:

prasade sarvaduhkhanam hanirasyopajayate;
prasannacetaso hyasu buddhih paryavatisthate (65).

11.65. In vrede houdt zijn lijden op omdat de rede van iemand met een stille
geest spoedig standvastig wordt.

Bij het bereiken van vrede komt er een einde aan het geestelijk en lichamelijk
lijden van de toegewijde. De rede van iemand met een zuivere geest wordt spoedig
standvastig en dringt evenals akasa overal in door, dat wil zeggen: zij blijft
constant als het Zelf.

De betekenis van deze tekst is: lemand met een zuiver hart en een standvastige
geest heeft zijn doel bereikt. Een vroom mens moet daarom alleen die zintuiglijke
objecten gebruiken die niet te vermijden zijn en door de $astra's zijn toegestaan,
zonder voorkeur of afkeer te voelen.

De stille geest wordt hierna geprezen:

nasti buddhirayuktasya na cayuktasya bhavana;
na cabhavayatah santirasantasya kutah sukham (66).
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11.66. In een onstandvastige geest is geen wijsheid en is meditatie niet
mogelijk, en dan kent men geen vrede. En hoe kan men gelukkig zijn als men
de vrede niet kent?

Voor degenen die niet standvastig van geest zijn en die niet in staat zijn tot
contemplatie, kan er geen wijsheid (buddhi) zijn en geen kennis van de ware natuur
van het Zelf. Meditatie en waarachtige toewijding aan Zelfkennis zijn niet mogelijk
voor deze onstandvastigen van geest. Er is geen vrede en stille geest voor degene
die niet is toegewijd aan Zelfkennis en hoe kan er geluk zijn voor iemand die de
vrede niet kent? Voorwaar, geluk is gelegen in de afwezigheid van zintuiglijk
genot en niet in het verlangen naar dingen. Dit laatste is werkelijke ellende. Als er
verlangen is kan er geen spoortje geluk zijn en zelfs geen enkele indicatie van
geluk.

Beheersing van de zintuigen leidt tot standvastige kennis.
Vraag: Waarom bezitten de onstandvastigen van geest geen kennis?
Antwoord: Luister:

indriyanam hi caratam yanmano 'nuvidh#ate;
tadasya harati prajfiam vayurnavamivambhasi (67).

11.67. Als de geest zich overgeeft aan de dwalende zintuigen, wordt zijn kennis
meegevoerd, zoals een schip op het water wordt weggevoerd door de wind.

De geest die alleen maar bezig is met zintuiglijke objecten, dus de geest die
volledig geidentificeerd is met gedachten aan verschillende zintuiglijke objecten,
vernietigt het onderscheidingsvermogen van de toegewijde en de kennis over het
Zelf en het niet-Zelf. Hoe gaat dat? Net zoals de wind het schip wegvoert van de
uitgezette koers van de schipper en het op de klippen jaagt, zo haalt de geest het
bewustzijn van de toegewijde af van het Zelf en richt het op zintuiglijke objecten.

Nadat de Heer reeds op verschillende manieren de tekst van verzen 60 en 61 heeft
uitgelegd, volgt nog een laatste uitspraak op dit punt:

tasmadyasya mahabaho nigrhitani sarvasah;

indriyanindriyarthebhyastasya prajfia pratisthita (68).

11.68. O Machtige in de wapenen, daarom is de kennis van iemand wiens
zintuigen geheel zijn teruggetrokken van zintuiglijke objecten, standvastig.

Er is aangetoond dat kwaad ontstaat als de zintuigen zintuiglijke objecten najagen.
Dus een toegewijde heeft alleen standvastige kennis als zijn zintuigen zich op geen
enkele manier met zintuiglijke objecten, als bijvoorbeeld geluid, bezig houden.

(6) Het universum is slechts een droom voor de Wijze.

Als een mens onderscheidingsvermogen heeft en standvastige kennis bezit, houdt
zijn beleving van alle materiéle en geestelijke dingen (laukika en vaidika, zinnelijk
en bovenzinnelijk) op door het verdwijnen van onwetendheid (avidya). Deze zijn
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het gevolg van onwetendheid, en onwetendheid verdwijnt omdat het tegengesteld
is aan kennis. Om dit te verduidelijken zegt de Heer:

ya nisa sarvabhutanam tasyam jagarti samyams;
yasyam jagrati bhutani sa nisa pasyato muneh (69).

11.69. lemand die zichzelf beheerst, waakt als alle wezens nacht ervaren. Het is
nacht voor de wijze die ziet, als alle wezens wakker zijn.

De Opperste Werkelijkheid is als de nacht voor alle wezens. Van nature is de nacht
tamasisch en veroorzaakt hierdoor verwarring. De Werkelijkheid is alleen
bereikbaar voor iemand met standvastige kennis. Wat dag is voor de één is nacht
voor nachtbrakers; dus voor alle onwetenden die als nachtbrakers zijn, is het Zelf
duister als de nacht omdat Hij niet toegankelijk is voor degene wiens geest niet in
Hem verblijft. De Yogi die zichzelf beheerst en de zintuigen onder controle heeft
gebracht en die de slaap van avidya (onwetendheid) van zich af heeft geschud, is
klaarwakker en gericht op de Opperste Werkelijkheid. In de ogen van de wijze
mens die de opperste Werkelijkheid kent, is de zogenaamde staat van wakker zijn
van de mensen nacht en de onwetendheid zelf. De mensen slapen in werkelijkheid
de slaap der onwetendheid waarin zowel de waarnemer als het waargenomene in
een droomwereld bewegen.

Handelingen zijn niet bedoeld voor de Wijze.

Handelingen zijn derhalve bedoeld voor de onwetenden en niet voor wijze mensen.
Als kennis (vidya) oprijst verdwijnt onwetendheid (avidya) net zoals de duisternis
verdwijnt bij zonsopgang. Voorafgaande aan de dageraad van kennis toont
onwetendheid zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld als handeling, doel en
resultaat. De onwetendheid wordt gezien als maatstaf gevend en wordt het
uitgangspunt van alle handelingen. Indien onwetendheid niet als maatstaf gevend
wordt gezien, kan er geen handeling uit voortkomen. Men verricht handelingen als
een plicht, ervan uitgaande dat de handeling wordt opgelegd door een autoriteit als
de Veda zonder dat men inziet dat deze dualiteit slechts een illusie is, als de nacht.
Als men heeft ingezien dat deze dualiteit alleen maar illusie is, als de nacht, als
men het Zelf heeft gerealiseerd, bestaat plicht niet meer uit het verrichten van
handelingen maar uit het afzien van alle handelingen. Daarom zal de Heer laten
zien (V.17 e.v.) dat de plicht van deze mens bestaat uit toewijding aan kennis, aan
jfiana-nistha.

Tegenwerping: Als er geen directe opdracht is (pravartaka pramana = vidhi) kan
men er ook niet van uit gaan.

Antwoord: Dit bezwaar is niet van toepassing omdat kennis van de Atman kennis
van het eigen Zelf betekent. Daarom is er geen directe opdracht nodig om iemand
te bewegen om zich te wijden aan zijn eigen Atman, omdat deze Atman zijn eigen
Zelf is. Alle organen om kennis te verwerven (pramana's) worden zo genoemd
omdat zij uiteindelijk tot kennis van het Zelf leiden. Als de kennis over de ware
natuur van het Zelf is verkregen, worden zowel de organen van kennis als de ken-
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nisobjecten niet meer voorgelegd aan het bewustzijn. De ultieme autoriteit (de
Veda) leert namelijk dat het Zelf in werkelijkheid geen objecten waarneemt. Door
deze negatie (dat wil zeggen als gevolg van deze leer) houdt de Veda op om de
ultieme autoriteit te zijn, net zoals de ‘autoriteit' van de droom oplost in de waken-
de staat. Ook in het normale leven gaan we op geen enkele manier door met waar-
nemen als het object van waarneming is waargenomen

(7) Onderwerping van wensen en het persoonlijke zelf.

De Heer vervolgt zijn onderricht met een voorbeeld, waaruit blijkt dat alleen die
toegewijde, die wijs is, die zijn wensen heeft opgegeven en wiens wijsheid
standvastig is, bevrijding kan bereiken, en niet degene die niets opgeeft en genot
nastreeft.

apuryamanamacalapratistham samudramapah pravisanti yadvat;
tadvatkama yam pravisanti sarve sa santimapnoti na kamakamjy (70).

11.70. Hij alleen bereikt vrede in wie alle wensen binnenkomen, net zo als
water dat in de oceaan stroomt zonder dat deze veranderingen ondergaat, en
niet hij die de dingen begeert.

De oceaan wordt van alle kanten gevuld met water. Hoewel het water er van alle
kanten instroomt, verandert de staat van de oceaan niet en blijft zij altijd
onveranderd binnen haar grenzen. Die wijze bereikt vrede (moksa) waarin op
dezelfde manier alle soorten wensen direct of indirect van alle kanten
binnenstromen zonder hem te beroeren, zoals de wateren de oceaan binnenkomen.
In zijn Zelf worden zij opgenomen en hij wordt er niet door aangeraakt. Dit is niet
bereikbaar voor degene die verlangt naar externe objecten.

Daarom:

vihaya kamanyah sarvanpumamstarati nihsprhah;
nirmamo niraharikarah sa santimadhigacchati (71).

11.71. De mens die alle verlangens opgeeft en geen gehechtheid, egoisme en
ijdelheid heeft, verkrijgt vrede.

Deze mens doet afstand, geeft alle wensen volledig op en gaat door het leven
terwijl hij tevreden is met een minimum bestaan en zelfs daar niet aan gehecht is.
Ook het allernoodzakelijkste beschouwt hij niet als het zijne, zelfs als het cruciaal
is voor het voortbestaan van het fysieke lichaam, en hij is niet trots op zijn kennis.
Deze mens heeft standvastige kennis, kent Brahman en bereikt vrede (nirvana) en
komt aan het eind van de ellende van samsara (werelds bestaan). Kortom hij wordt
zelf Brahman.

Kennis leidt tot Goddelijke Gelukzaligheid.
Deze toewijding wordt als volgt geprezen:

esa brahmj7 sthitih partha nainam prapya vimuhyati;
sthitva ‘syamantakale 'pi brahmanirvanamrcchati (72).
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11.72. O Zoon van Prtha, dit is de staat van Brahman. Als men deze staat
bereikt, wordt men niet misleid. Als men tot het eind van het leven in deze
staat verkeert, bereikt men de gelukzaligheid van Brahman.

De hier beschreven staat, waarin alles wordt opgegeven en men verblijft in
Brahman, is de Goddelijke staat, de staat van Brahman. Het behoort aan Brahman
en bestaat in Hem. Als men deze staat heeft bereikt, wordt men niet langer meer
misleid. Als men ook in de laatste periode van het leven in deze staat verkeert,
verkrijgt men moksa en de Gelukzaligheid van Brahman. Het spreekt vanzelf dat
degene die in een vroeg stadium afstand doet en gedurende het leven in Brahman
verblijft, de Gelukzaligheid van Brahman verkrijgt, het Brahma-Nirvana.

iti sankhyayogo nama dvitiyo ‘dhyayah
Dit is het einde van het tweede hoofdstuk getiteld:
SAMKHYA-YOGA
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HOOFDSTUK IlI.
KARMA-YOGA.
De verwarring van Arjuna.

De twee aspecten van wijsheid die betrekking hebben op Pravrtti en Nivrtti, dat wil
zeggen: op de Weg van Handeling en de Weg van Afstanddoen die in de Gita-
sastra worden behandeld, zijn in hoofdstuk twee door de Heer aangegeven. Hij
heeft aan degenen die zich houden aan Samkhya Yoga aangeraden om afstand te
doen van handelingen en voegde daar in vers 11.72 aan toe dat zij hun doel alleen
hiermee kunnen bereiken. Tegen Arjuna heeft Hij echter verklaard in vers 11.47, dat
hij zijn toevlucht alleen zou moeten nemen tot handelen (karma) hetgeen gebaseerd
is op Yoga-buddhi (het Yoga-aspect van wijsheid). Hierbij werd niet gezegd dat
het Hoogste Goed alleen hierdoor bereikt zou kunnen worden (zie vers 11.49).
Omdat hij dit inziet, raakt Arjuna in verwarring en stelt de Heer daarom een vraag
(111.1,2).

De verwarring van Arjuna is volstrekt logisch. Hij denkt namelijk: "Hoe kan de
Heer aan mij, die toch toegewijd op zoek is naar Gelukzaligheid als directe
methode het Samkhya-aspect van wijsheid beschrijven en mij dan opdragen om
allerlei kwade handelingen te verrichten die slechts een indirecte en onzekere
methode zijn om Gelukzaligheid te verkrijgen?" De vraag van Arjuna komt hieruit
voort. Het antwoord van de Heer kan alleen verklaard worden als de $astra het
onderscheid maakt tussen Samkhya en Yoga zoals hiervoor beschreven.

Kennis en handelingen gaan niet samen.

Een bepaalde commentator (Vrttikara) interpreteert de vraag van Arjuna op een
andere manier en geeft aan dat het antwoord van de Heer opgevat moet worden als
een weerlegging van de bedoelde vraag. Bovendien vat hij de leer van de Gita-
sastra in de inleiding van zijn commentaar op de ene manier samen, terwijl hij
vraag en antwoord zoals hier aangegeven op een andere manier uitlegt. Hoe doet
hij dat?

In de inleiding wordt verklaard dat een gelijktijdig samengaan van kennis en
handelingen voor elk stadium van geestelijk leven is voorgeschreven in de Gita-
sastra. Bovendien is een apart punt opgenomen met een nadrukkelijke ontkenning
van het dogma dat moksa alleen door kennis kan worden verkregen, dat wil
zeggen: zonder uitvoering van de verplichte handelingen, die door de Geschriften
zijn voorgeschreven tijdens het leven. Met betrekking tot het derde hoofdstuk zegt
hij echter, dat hier alleen toewijding tot één van de twee wegen wordt geleerd. Dit
is hetzelfde als zeggen, dat dezelfde handelingen, die door de Geschriften
gedurende het leven als verplicht worden voorgeschreven, moeten worden
opgegeven. Hoe is het mogelijk dat de Heer dergelijke tegenstrijdigheden
onderwijst en de discipel deze aanvaardt?
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Die commentator zou wellicht de tegenstrijdigheid als volgt kunnen verklaren:
"Het is alleen voor grhastha’s (de klasse van de huisvaders) niet mogelijk om door
kennis alleen, voorafgegaan door het afzien van de door $ruti en smrti verplicht
gestelde handelingen, bevrijding te verkrijgen, maar niet voor de andere klassen.>3"

Op zichzelf houdt dit ook weer een tegenspraak in. Hoe kan hij, nadat in de
inleiding wordt gezegd dat een gelijktijdig samengaan van kennis en handelingen
door de Gita-$astra bedoeld is voor alle religieuze klassen, dan in het derde
hoofdstuk het tegengestelde beweren, namelijk dat bevrijding door kennis alleen
bedoeld is voor enkele religieuze klassen?

De commentator zou deze tegenspraak nu als volgt kunnen verklaren: "De
bewering dat bevrijding door kennis alleen niet mogelijk is voor grhastha's heeft
betrekking op de $rauta-karma (handelingen die door de $ruti worden opgelegd).
De smarta-karma (handelingen die verplicht worden door de smrti) die bedoeld is
voor een grhastha, wordt genegeerd alsof het niet bestaat. De uitspraak dat
bevrijding voor grhastha's door kennis alleen niet mogelijk is, moet in deze zin
worden opgevat.>*"

Dit is ook absurd. Hoe kan een intelligent mens geloven dat bevrijding door kennis
alleen samen met smarta-karma niet mogelijk is voor grhastha's en wel voor andere
klassen? Als in het geval van een samnyasin, de vierde religieuze klasse, kennis en
smarta-karma zouden moeten samengaan als middel tot bevrijding, volgt daaruit
dat ook voor grhastha's kennis uitsluitend met smarta-karma zou moeten
samengaan en niet met Srauta-karma.

Dan kan hij de tegenstelling ook nog als volgt proberen te verklaren: "Alleen in
geval van een grhastha is voor bevrijding noodzakelijk, dat kennis zowel met
Srauta-karma als met smarta-karma moet samengaan, omdat beide even belangrijk
voor hem zijn. Samnyasins kunnen moksa verkrijgen door het samengaan van
kennis met alleen smarta-karma."

Als dat zo is dan zouden grhastha's door srauta-karma en smarta-karma, die allebei
uiterst pijnlijk zijn, teveel inspanning moeten leveren.

53 In het derde hoofdstuk wordt bevrijding door kennis alleen, ook mogelijk geacht voor andere
klassen. Dus is er geen tegenspraak zeggen zij.

54 Nadere toelichting: samnyasins hebben alleen afstand gedaan van Srauta-karma, maar ze moe-
ten nog steeds bepaalde handelingen uitvoeren en zijn gebonden door bepaalde beperkingen
zoals voorgeschreven in de smrti. Dus is een samengaan van kennis met handelingen als middel
tot bevrijding mogelijk bij samnyasins. Daarentegen wordt een grhastha gebonden door Srauta-
karma, dat wil zeggen: hij kan geen bevrijding krijgen door kennis alleen, los van Srauta-karma.
De smarta-karma die hij moet uitvoeren heeft voor hem slechts secundaire betekenis. In zijn
geval kan de smarta-karma worden genegeerd als er geen $rauta-karma is omdat deze Srauta-
karma voor hem primair is. Dus een samnyasin kan bevrijding bereiken door kennis samen met
smarta-karma en een grhastha kan dit door kennis samen met Srauta-karma.
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Afstand doen wordt voorgeschreven door de Geschriften.

Dezelfde commentator zou nu kunnen zeggen: "Door deze veelvuldige
inspanningen kan bevrijding alleen bereikt worden door de grhastha en niet door
andere religieuze klassen, die geen nitya of verplichte Srauta-karma hoeven uit te
voeren.>®"

Dit is eveneens onjuist. In alle Upanisads, de Itihasa's, de Purana en in de Yoga-
sastra wordt afstand doen van alle karma opgelegd aan de zoeker naar moksa als
hulpmiddel®® bij kennis. In de $ruti®” en de smrti wordt zowel een geleidelijke
ontwikkeling (door de drie klassen naar de vierde) als een plotselinge overgang
voorgeschreven (vanuit elk van de drie klassen direct naar de vierde).

In dat geval zou de bewuste commentator kunnen tegenwerpen dat samengaan van
kennis en handelingen voor alle klassen nodig is.>®

Het antwoord is ontkennend want het afstand doen van alle handelingen wordt de
zoeker naar moksa opgelegd, zoals de volgende passages uit de Sruti aangeven:

"Nadat zij alle wensen naar nageslacht, rijkdom en de wereld hebben opgegeven,
leiden zij het leven van een bedelmonnik." (Br.Up. 3-5-1).

"Daarom zegt men, dat van deze disciplines afstand doen uitmuntend is. Alleen
afstand doen overtreft alles.” (Taittiriya Up. 4-78,79).

"Sommigen bereiken onsterfelijkheid door afstand te doen en niet door
handelingen, het krijgen van nageslacht of rijkdom."” (Ibid. 4-12).

"Ook als men nog maar leerling is kan men afstand doen van de wereld." (Jabala-
Upanisad, 4).

Ook de volgende passages van de smrti kunnen worden geciteerd:

%5 Volgens een bepaalde rituele school van de Mimamsaka's is afstand doen van $rauta-karma
bedoeld voor degenen die lichamelijke gebreken hebben, lammen of blinden die de ingewikkelde
Vedische offers niet volgens de voorschriften kunnen uitvoeren. VVolgens dit standpunt kunnen
samnyasins geen moksa verkrijgen omdat zij de $rauta-karma niet hebben uitgevoerd.

% Als samnyasa alleen bedoeld zou zijn voor lammen en blinden zou het niet bedoeld kunnen
zijn als een hulpmiddel voor kennis. Daarom is deze visie onjuist.

57 Na het afronden van het leerlingenstadium dient men huisvader te worden. Vervolgens verlaat
men het huis en dient men in het bos te gaan wonen en zich terug te trekken uit de wereld. Men
kan zich ook terugtrekken uit de wereld als men nog leerling is of huisvader of in het bos woont
of men zich versterft of niet en ongeacht of men zijn leerlingenopleiding heeft voltooid en of
men de rituele vuren heeft geblust of niet. Kort samengevat: op hetzelfde moment dat men ge-
noeg heeft van de wereld dient men zich hiervan terug te trekken. Jabala-Upanisad 4.

%8 Als gezegd wordt dat alle religieuze klassen zijn gesanctioneerd door de $ruti betekent dit dat
alle respectievelijke plichten die erbij behoren hen binden. Het samengaan van kennis en hande-
lingen is dus in alle asrama's of religieuze klassen nodig.
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"Geef geloof en ongeloof op. Geef waarheid en onwaarheid op. Nadat ge zowel
waarheid als onwaarheid hebt opgegeven, geef dan ook datgene>® op waardoor ge
dat andere hebt opgegeven."

"Nadat samsara (het bestaan in de wereld) als waardeloos is ervaren en nadat men
wil doordringen in de essentie, krijgen de ongehuwden genoeg van het leven en
geven de wereld op." (Brhaspati).

De leer van Suka gaat dan als volgt verder:

"lemand wordt door handelingen gebonden en door wijsheid bevrijd. De wijzen die
dit inzien, verrichten daarom geen handelingen.” (Santiparva, Moksadharma, 241-
7).

Hier in de Bhagavad Gita staat ook: "Afstand doen van alle handelingen door
gedachte (kennis),"” etc. (V.12).

Moksa kan niet het gevolg zijn van een handeling.

Omdat Moksa niet het gevolg kan zijn van een handeling, zijn handelingen
nutteloos voor een mumuksu, een zoeker naar moksa.

Tegenwerping: Verplichte handelingen worden alleen uitgevoerd om geen zonde te
begaan door ze niet uit te voeren.

Antwoord: Nee, want er is alleen sprake van zonde bij iemand die nog niet formeel
toegetreden is tot de vierde klasse, die van de samnyasins. Men kan zich zeker niet
voorstellen, zoals de opponent zal moeten toegeven, dat een samnyasin zonde zal
begaan door het agni-karya, de verering van het heilige vuur, niet uit te voeren,
zoals leerlingen (Brahmacarins) wel doen als ze nog geen samnyasins zijn, dat wil
zeggen: als ze nog niet formeel afstand hebben gedaan van handelingen.°

Het is eveneens niet voorstelbaar dat een zonde wordt begaan, hetgeen immers een
bhava of positief gevolg inhoudt, als men een verplichte taak niet uitvoert, hetgeen
een abhava of ontkenning is. De Sruti leert immers dat bestaan onmogelijk kan
voortkomen uit niet-bestaan (Chandogya-Upanisad 6-2). Als de Veda iets zou
onderwijzen wat voor ons onbegrijpelijk is, namelijk dat kwaad zou voortkomen
uit het nalaten van voorgeschreven plichten, zou dat gelijk staan met te zeggen dat
de Veda niets goeds kan opleveren en daarom geen autoriteit heeft, omdat het
uitvoeren en het niet-uitvoeren beide alleen maar verdriet zouden opleveren. Dit
zou dan leiden tot de absurde®® conclusie dat $astra of openbaring scheppend is en

%9 Zelfs ook dat deel van de persoonlijkheid dat verbonden is met de gedachte: "Ik heb dit opge-
geven."

60 Allen geven toe dat alleen een Brahmacarin zonde begaat door agnikarya (brandstof op het
heilige vuur werpen) niet uit te voeren en geen Vedische studie te verrichten, die beide alleen
zijn opgelegd aan de eerste (asrama). In feite begaat men geen zonde als men de plichten niet
uitvoert, die niet bij die klasse horen.

61 Want het is gelijk aan de uitspraak dat een abhava, die in zichzelf niets kan produceren, door
de sastra die een absolute autoriteit heeft, wel van deze kracht zou worden voorzien.
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niet onthullend, hetgeen voor niemand acceptabel is. Daarom hebben samnyasins
geen karma en daarom is het verbinden van kennis en handeling een absurditeit.

Het samengaan slaat niet op de vraag van Arjuna.

Ook de vraag van Arjuna in het derde hoofdstuk zou onverklaarbaar zijn. Als in het
tweede hoofdstuk door de Heer gezegd zou zijn dat kennis en handelingen tegelijk
zouden moeten samengaan in Arjuna zelf, kan zijn vraag in I11.1 niet verklaard
worden. Als Arjuna zou zijn geleerd dat kennis en handeling in hem samen zouden
moeten gaan, zou zeker kennis voor hem bedoeld zijn omdat deze superieur is aan
handelingen. Dan zou er geen reden zijn geweest voor de vraag of het verwijt dat
in Arjuna's woorden ligt opgesloten: "O Kes$ava, waarom dwingt Ge mij tot deze
verschrikkelijke handelingen?" (111.1). Er kan op geen enkele manier zijn bedoeld
dat de Heer kennis, die immers superieur is, alleen aan Arjuna verboden zou
hebben. In dat geval zou de vraag van Arjuna over het onderscheid tussen beide
wegen terecht zijn. Als de Heer daarentegen tevoren zou hebben onderwezen, dat
kennis en handelingen zijn bedoeld voor twee verschillende soorten mensen op
grond van het feit dat een gelijktijdige toewijding aan kennis en handelingen voor
een mens niet mogelijk zou zijn vanwege hun tegengestelde effecten, wordt de
vraag begrijpelijk. Zelfs als men veronderstelt dat de vraag voortkomt uit
onwetendheid zou het antwoord van de Heer, dat toewijding aan kennis en
toewijding aan handelingen voor twee verschillende soorten mensen zijn bestemd,
onbegrijpelijk zijn. Het antwoord kan ook niet worden verklaard uit onwetendheid
van de Heer. Uit dit antwoord van de Heer, namelijk dat toewijding aan kennis en
toewijding aan handelingen bestemd zijn voor twee soorten mensen, volgt dat het
samengaan van kennis en handelingen niet mogelijk is.

De conclusie van de Gita en alle Upanisads is, dat moksa alleen verkregen kan
worden door kennis zonder hulp van handelingen.

Als het voor één mens mogelijk zou zijn om deze twee te combineren dan zou de
vraag van Arjuna om hem slechts één, jiiana of karma, te leren onverklaarbaar zijn.
Bovendien leert de Heer nadrukkelijk aan Arjuna dat toewijding aan jfiana voor
hem niet mogelijk is met de woorden: "Verricht daarom alleen handelingen.”
(IV.15).

Wat is beter, Kennis of Handelen?

arjuna uvaca;
jyayasi cetkarmanaste mata buddhirjanardana;
tatkim karmani ghore mam niyojayasi kesava (1).

Arjuna sprak:

I11.1. O Janardana, waarom geeft Ge mij opdracht om deze verschrikkelijke
daden te verrichten, als Ge leert dat wijsheid superieur is aan handelingen, O
Kesava?
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Als bedoeld zou zijn dat kennis en handelingen samen moeten gaan, zou er maar
één middel tot bevrijding zijn en in dat geval zou het onderscheid dat Arjuna
maakte tussen kennis en handelingen door te verklaren dat kennis superieur is aan
handelingen, ongegrond zijn. Als deze twee beschouwd moeten worden als één
geheel en bestemd voor hetzelfde doel kan men niet tegelijkertijd aannemen dat ze
verschillende resultaten opleveren.? Er is dan ook geen verklaring voor de vraag
van Arjuna: "Waarom geeft Ge mij opdracht om deze verschrikkelijke daden te
verrichten?" Het is alsof hij de Heer berispt, omdat hij van mening is dat Hij hem,
op een voor Arjuna onbegrijpelijke manier aanspoorde om een verkeerde weg te
volgen, zeker nadat Hij verklaard had dat kennis superieur is aan handelingen.

Als een combinatie van kennis met smarta-karma door de Heer bedoeld zou zijn
voor iedereen en als zodanig door Arjuna zou zijn begrepen, hoe zouden dan de
woorden van Arjuna® verklaard moeten worden als hij zegt: "Waarom geeft Ge
mij opdracht om deze verschrikkelijke daden te verrichten?"

Bovendien:

vyamisreneva vakyena buddhim mohayasia me;
tadekam vada niscitya yena sreyo ‘hamapnuyam (2).

111.2. Uw woorden verwarren mij en verbijsteren als het ware mijn verstand.
Vertel mij daarom de enig juiste manier waarop ik zonder twijfel
gelukzaligheid kan bereiken.

Zonder enige twijfel spreekt de Heer duidelijke taal; voor mijn beperkte verstand
zijn de uitspraken van de Heer echter niet te bevatten. Daarom zegt Arjuna: "U
verbijstert als het ware mijn verstand", waarmee hij bedoelt te zeggen: "Het is niet
mogelijk dat Ge mij in verwarring brengt, omdat Ge er juist op uit bent om het mij
duidelijk te maken. Daarom zeg ik: Gij verbijstert als het ware mijn verstand."

Hij vervolgt met: "Als Ge denkt dat kennis en handelingen die bedoeld zijn voor
twee verschillende groepen van leerlingen niet door dezelfde persoon kunnen
worden gevolgd, onderwijs mij dan één van de twee, kennis of handelingen. Nadat
Ge hebt vastgesteld welke methode voor Arjuna het meest geschikt is en past bij
zijn niveau van begrip, onderwijs mij dan alleen die methode waarmee ik
gelukzaligheid kan verwerven."

Als kennis door de Heer bedoeld zou zijn om minimaal een aanvullende rol te
spelen op de weg van toewijding tot handeling zou Arjuna toch beide methoden

%2 In de huidige situatie kan dit als volgt uitgelegd worden: Als kennis en handelingen slechts één
middel tot moksa vormen, kan men niet tegelijkertijd aannemen dat zij verschillende resultaten
zullen opleveren. Als dit wel zo zou zijn, dan zou het terecht zijn van Arjuna om ze van elkaar te
onderscheiden.

63 Want dan zou de Heer die een combinatie van kennis en handelingen had onderwezen niet aan
Avrjuna uitsluitend handelingen voorschrijven en dan zou er geen reden zijn voor de klacht van
Arjuna.
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willen kennen. De Heer heeft toch niet gezegd dat Hij hem alleen maar één van de
twee, kennis of handeling, zou leren en niet allebei en als dat wel zo zou zijn, zou
Arjuna er maar één gevraagd hebben omdat hij dan wist dat ze niet allebei zouden
worden onderwezen.

De wegen van Kennis en Handeling.
De Gezegende Heer geeft op de vraag het volgende afdoende antwoord:

stibhagavanuvaca:
loke 'smindvividha nistha pura prokta maya anagha;
jiianayogena sankhyanam karmayogena yoginam (3).

De Gezegende Heer sprak:

111.3. O Zondeloze, in den beginne is er door Mij een tweevoudige weg onder-
wezen in deze wereld, de weg van de Samkhya's of toewijding aan kennis en
de weg van de Yogi's door toewijding aan handelingen.

Bij het begin van de schepping schiep Ik de mens en blies de traditie van de
Vedische leerstellingen nieuw leven in door hen de middelen om materiéle
welvaart en Gelukzaligheid te verkrijgen te onderwijzen. 1k, de Alwetende Heer,
heb in deze wereld aan de mensen van de drie kasten, die als enigen in aanmerking
komen voor de leer van de $astra (Geschriften), een tweevoudige nistha of weg van
toewijding onderwezen.

Wat was deze tweevoudige weg van toewijding? De ene weg was jfiana-yoga of-
wel toewijding aan kennis, die is bestemd voor de Samkhya's en waarbij kennis
zelf yoga is. Deze weg is bedoeld voor hen die een zuivere kennis hebben van het
Zelf en het niet-Zelf en die afzien van de wereld, vanaf de Brahmacaraya (de eerste
heilige klasse of asrama) en die alle dingen zien in het licht van de wijsheid van de
Vedanta. Zij behoren tot de hoogste klasse der samnyasins, Parama-hamsa's ge-
naamd, wier gedachten immer rusten op Brahman. De andere weg was karma-yoga
ofwel toewijding aan handelingen, waarbij handelingen zelf yoga of toewijding
zijn en die geschikt is voor Yogi's, karmins, die geneigd zijn tot handelingen. Als
de Heer in de Gita ergens zou hebben onderwezen of als het ergens in de Veda's
zou zijn gesteld, dat kennis en handelingen beiden tegelijk door dezelfde persoon
moeten worden uitgevoerd als middel om hetzelfde doel te bereiken, hoe zou de
Heer dan Arjuna, die een geliefde leerling van Hem was, hebben kunnen onderwij-
zen dat de twee wegen van kennis en handeling bedoeld zouden zijn voor twee
verschillende groepen leerlingen? Als we daarentegen veronderstellen, dat de Heer
bedoelde dat Arjuna, na van Hem informatie over kennis en handeling te hebben
gekregen, zich op eigen initiatief zou wijden aan het gelijktijdig volgen van beide
wegen, terwijl Hij aan anderen zou leren dat de twee wegen bedoeld waren voor
twee verschillende groepen leerlingen, zou dat betekenen dat de Heer zelf onder-
worpen zou zijn aan liefde en haat en daarom geen autoriteit kan zijn op dit gebied,
hetgeen absurd is. Met andere woorden: op geen enkele manier kan het samengaan
van kennis en handelingen worden aangetoond.
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Karma-yoga leidt tot bevrijding van handelingen.

De superioriteit van kennis boven handelingen waar Arjuna (111.1) over spreekt
moet op waarheid berusten aangezien het niet wordt ontkend. Evenzeer waar is dat
de weg van kennis alleen bedoeld is voor samnyasins. De Heer heeft heel duidelijk
gezegd dat de twee wegen bedoeld zijn voor twee verschillende groepen leerlingen.
Nu Hij ziet dat Arjuna in het hart is getroffen omdat Hij hem handelingen opdraagt
die hem immers zullen binden en daardoor besloten heeft om niets te doen,
vervolgt de Heer met 111.4.

Anders gezegd: omdat toewijding aan kennis en toewijding aan handelingen lijn-
recht tegenover elkaar staan, is het voor iemand niet mogelijk om tegelijkertijd zijn
toevlucht te nemen tot beide wegen. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat beide
wegen onafhankelijk van elkaar tot hetzelfde doel leiden. De waarheid is echter dat
toewijding tot handelingen niet rechtstreeks tot het doel leidt doch iemand eerst op
de weg van kennis brengt, waarna deze laatste weg, die dus via de weg van hande-
lingen is bereikt, direct naar het doel leidt zonder verdere hulp. Om dit aan te tonen
zegt de Heer:

na karmanamanarambhannaiskarmyam puruso ‘snute;
na ca samnyasanadeva siddhim samadhigacchati (4).

111.4. Men kan het niet-handelen niet bereiken door af te zien van
handelingen, noch kan men volmaaktheid bereiken door alleen maar afstand
te doen.

Met handelingen worden hier religieuze handelingen (Yajfia) bedoeld, die de
zonden uit het verleden opheffen indien uitgevoerd in dit of een voorgaand leven
en die leiden tot een zuivere geest (sattva, antahkarana). Door de geest op deze
manier te zuiveren komt de kennis op en wordt men naar de weg van toewijding
aan kennis gebracht.

In de Mahabharata wordt gezegd:

"Kennis rijst op in de mens als zondig karma wordt vernietigd en als men het Zelf
in zichzelf ziet als in een zuivere spiegel.” (Santiparva, 204-8).

De mens kan het niet-handelen (naiskarmya) en bevrijding van het handelen, dat
wil zeggen: toewijding aan de weg van kennis en de staat van het Zelf dat niet
handelt, niet verkrijgen door af te zien van handelingen.

Waarom wordt hij niet bevrijd van het handelen door af te zien van handelingen?
Het antwoord is dat het uitvoeren van handelingen een middel is om bevrijd te
worden van het handelen. Het doel kan alleen bereikt worden als men de juiste
middelen gebruikt. Toewijding aan handelingen is hét middel om bevrijding van
handelingen, namelijk toewijding aan kennis, te verkrijgen; dit wordt zowel in de
sruti als hier in de Gita onderwezen. In de Sruti wordt bij voorbeeld in de volgende
passage gezegd dat karma-yoga een middel tot jiana-yoga is:
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"Brahmana's willen Het (het Zelf) leren kennen door studie van de Veda's, door
jiiana of het verrichten van erediensten.” (Br.Up. 4-4-22).

In deze passage wordt karma-yoga aangewezen als een middel om het Zelf dat men
zoekt te realiseren. In de Bhagavad Gita verwijzen de volgende passages ernaar:

"O Machtigarmige, zonder Yoga is bevrijding moeilijk te verkrijgen" (V.6).

"Nadat Yogi's gehechtheid hebben opgegeven verrichten zij handelingen om het
Zelf te zuiveren™ (V.11).

"Wijze mensen worden gezuiverd door offeren, het doen van giften en versterving”
(XVIIL5).

Men zou het volgende bezwaar kunnen maken: De volgende passage in de smrti
toont aan dat het niet-handelen kan worden bereikt door de voorgeschreven
plichten op te geven:

"Nadat men heeft beloofd® om niets en niemand te bedreigen, moet men z'n
toevlucht nemen tot het niet-handelen (naiskarmya)."”

Onze ervaring leidt ook tot de conclusie dat bevrijding van handelen kan worden
bereikt door af te zien van handelingen. Wat heeft het doen van handelingen dan
voor nut voor degene die bevrijding van handelingen zoekt?

In antwoord hierop zegt de Heer: "Niemand kan volmaaktheid, dat wil zeggen:
bevrijding van handelen of toewijding op de weg van kennis, bereiken door alleen
afstand doen, door alleen het handelen op te geven, zonder kennis te bezitten."

Onwetenden worden heen en weer geslingerd door de Natuur.

Waarom dan toch kan men geen volmaaktheid, dus geen bevrijding van handelen,
verkrijgen door alleen maar afstand te doen zonder kennis? Dit is de verklaring:

na hi kastitksanamapi jatu tisthatyakarmakrt;
karyate hyavasah karma sarvah prakrtijairgunaih (5).

111.5. Niemand kan ook maar voor één ogenblik werkelijk inactief zijn, want
iedereen wordt door de krachten van de Natuur tot handelen gedwongen of
men wil of niet.

Er zijn drie soorten energie (guna’s): Sattva, Rajas en Tamas. Met iedereen wordt
elk onwetend wezen bedoeld (ajiia) dat het Zelf niet kent, want er wordt gezegd dat
een wijs man® "niet wordt meegesleurd door de guna's" (X1V.23).

64 Nadat hij heeft beloofd dat hij geen dieren zou offeren en dat hij geen enkel wezen kwaad zou
doen, zoals hij dat deed toen hij nog grhastha was, met andere woorden nadat hij alle verplichte
offerhandelingen van een grhastha had opgegeven.

8 Van degene die weet dat het Zelf niet wordt geraakt door de guna's wordt gezegd dat hij deze
te boven is gekomen. Alleen de mens die het Zelf niet kent en die lichaam en zintuigen niet
geheel onder controle heeft wordt door de guna's tot handelen gedwongen.
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Omdat er onderscheid is gemaakt tussen de Samkhya's en de Yogi's (111.3) is
Karma-yoga, toewijding aan handelingen, echt alleen bedoeld voor onwetenden en
niet voor de wijzen. Voor wijze mensen die niet worden geraakt door de guna's en
die op geen enkele manier veranderen, speelt Karma-yoga geen enkele rol. Dit is
uitgebreid uitgelegd in ons commentaar bij 11.21.

Onverlichten moeten zich wijden aan Karma-Yoga.

Voor degene die het Zelf niet kent, is het niet terecht om de hem opgelegde plich-
ten te verwaarlozen. Daarom zegt de Heer:

karmendriyani samyamya ya aste manasa smaran;
indriyarthanvimudhatma mithyacarah sa ucyate (6).

111.6. Hij die zich onbeweeglijk houdt en niet handelt, doch die in zijn geest
voortdurend met zintuiglijke objecten bezig is, houdt zichzelf voor de gek en
wordt een huichelaar genoemd.

De organen van handeling zijn de handen, enz. lemand die zichzelf voor de gek
houdt en waarvan de antahkarana is misleid, wordt een huichelaar en een zondaar
genoemd.

yastvindriyani manasa niyamyarabhate 'rjuna;
karmendriyaih karmayogamasaktah sa visisyate (7)

111.7. O Arjuna, geprezen wordt hij wiens geest de zinnen in bedwang heeft en
die Karma-Yoga beoefent zonder gehecht te zijn aan de organen van
handeling.

Als iemand die onwetend is en alleen tot handelingen is bevoegd, met de hand of
de stem handelt, waarbij hij met de geest de organen van kennis beperkt en niet
geeft om het resultaat, heeft zijn gedrag meer waarde dan dat van de ander die een
huichelaar is.

niyatam kuru karma tvam karma jyayo hyakarmanabh;
sarrayatra 'pi ca te na prasidhyedakarmanah (8).

111.8. Doe Uw voorgeschreven plicht want handelen is superieur aan niet-
handelen! Zelfs de verzorging van Uw lichaam is niet mogelijk zonder te
handelen.

Uw voorgeschreven plicht is de verplichte handeling (nitya) die men moet
uitvoeren en is niet beschreven in de Geschriften als een middel om een specifiek
doel te bereiken. Om resultaat te bereiken is handelen superieur aan niet-handelen.
Zonder handelingen kan men in het leven geen succes bereiken. Op deze manier
wordt het onderscheid tussen handelen en niet-handelen in onze eigen ervaring
gezien.

Ook is het onjuist om te veronderstellen dat handelingen iemand binden en dat
deze daarom niet zouden moeten worden uitgevoerd. Waarom?
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yajfiarthatkarmano 'nyatra loko 'yam karmabandhanabh;
tadartham karma kaunteya muktasarigah samacara (9).

111.9. Deze wereld is vast verbonden met handelingen, tenzij een handeling als
Offer wordt uitgevoerd. O Zoon van Kunti, handel op die manier en vrij van
gehechtheid!

Offer (Yajiia) betekent I$vara, de Opperste Heer. Daarom zegt de sruti: 'Yajiia is
waarlijk Visnu'. (Taittiriya-Samhita, 1-7-4). 'Deze wereld' betekent hier die mensen
die, omdat ze alleen zijn toegerust om te handelen, eraan gebonden zijn en als
zodanig handelen. De wereld is niet gebonden aan handelingen die in de haam van
de Heer worden uitgevoerd. Handel zonder gehechtheid!

Ook om de volgende reden moet er worden gehandeld door degene die er toe is
uitgerust:

sahayajfia prajah srstva purovaca prajapatih;

anena prasavisyadhvamesa vo 'stvistakamadhuk (10).

111.10. Nadat hij in het begin de mensheid en offer tezamen had geschapen, zei

Prajapati tot hen: "'Gij zult U hierdoor voortplanten en laat dit de hoorn des
overvloeds zijn."

Mensheid omvat de drie kasten. In het begin betekent bij het begin van de
schepping. De melkkoe: de koe die alle wensen vervult, de hoorn des overvloeds.

Hoe kan dit door offers worden verworven?

devanbhavayatanena te deva bhavayantu vah;
parasparam bhavayantah sreyah paramavapsyatha (11).

111.11. Door te offeren voedt ge de Goden en de Goden zullen U voeden. Door
elkaar te voeden zult ge het hoogste goed bereiken.

Door een dergelijk offer voedt ge Goden als Indra en de Goden zullen U voeden
door regen en dergelijke. Het hoogste goed betekent het te zijner tijd verkrijgen
van de kennis over Brahman. Het hoogste goed kan ook 'svarga'®® betekenen.

Verder:
istanbhoganhi vo deva dasyante yajfiabhavitah;
tairdattanapradayaibhyo yo bhurikte stena eva sah (12).

111.12. Als de Goden gevoed zijn door het offer zullen zij werkelijk al Uw
wensen vervullen. Hij die ervan gebruik maakt zonder te offeren wat Hen
toekomt is waarlijk een dief.

66 Het hoogste goed waar hier over wordt gesproken kan zowel kennis over Brahman als svarga
betekenen. Het resultaat hangt af van het motief van de leerling: of hij bevrijding wenst of we-
relds genot. In het eerste geval zuivert het offer het hart en leidt tot een volgende geboorte en
uiteindelijk tot kennis, terwijl in het laatste geval direct svarga volgt.
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Omdat zij verheugd zijn door uw offeranden zullen de Goden U alle goede dingen
schenken: vrouwen, vee, kinderen enzovoorts. Hij die geniet van alles wat de
Goden geven, dat wil zeggen: hij die de verlangens van lichaam en zintuigen®’
bevredigt zonder zijn schuld aan de Goden te betalen is werkelijk een dief en rooft
het eigendom van de Goden. Daarentegen:

yajfiasistasinah santo mucyante sarvakilbisaih;
bhufijate te tvagham papa ye pacantyatmakaranat (13).

111.13. De rechtvaardigen die eten wat overblijft van het offer, worden bevrijd
van zonde. De goddelozen die alleen voor zichzelf zorgen, begaan zonde.

Degenen die na het offer aan de Goden te hebben opgedragen datgene eten dat
overblijft, worden bevrijd van alle zonden die begaan worden op de vijf plaatsen®®
waar dieren worden geslacht (zoals de keuken), evenals van de zonden die het
gevolg zijn van ongelukken die zij hebben veroorzaakt en dergelijke. Dat wat
overblijft van het offer wordt amrta en ambrosia genoemd. De anderen echter, die
egoistisch zijn en alleen voedsel voor zichzelf bereiden, eten de zonde zelf en zijn
zondaars.

Het rad van de wereld moet blijven draaien.

Er is nog een reden waarom handelingen moeten worden uitgevoerd door degenen
die hiervoor zijn toegerust, want alleen door handelingen blijft het rad van de
wereld draaien. Hoe gaat dat? Dit is het antwoord:

annadbhavanti bhutani parjanyadannasambhavabh;

yajfiadbhavati parjanyo yajfiah karmasamudbhavah (14).

111.14. Schepselen komen voort uit voedsel, voedsel komt voort uit regen, re-
gen komt voort uit offeranden, offer komt voort uit handelingen; ..

karma brahmodbhavam viddhi brahmaksarasamudbhavam;
tasmatsarvagatam brahma nityam yajfie pratisthitam (15).

111.15. weet dat handelingen uit Brahman voortkomen en dat Brahman
voortkomt uit het Onvergankelijke. Daarom verblijft de allesdoordringende
Brahman altijd in het offer.

67 Dat wil zeggen degene die bezig is zijn eigen lichaam en zintuigen te voeden zonder de Goden,
de Rsi's en de Pitr's te voeden door te offeren, de geschriften te bestuderen en door nageslacht te
krijgen.

% De vijf plaatsen waar het hier om gaat zijn de keuken, de waterput en de dingen waarmee
wordt gesneden, gemalen en geveegd. Dit zijn de vijf plaatsen waar dagelijks iets levends wordt
beschadigd. De zonden die hier worden begaan worden volgens zeggen schoongewassen door de
vijf mahayajfia's of grote offers, die elke dvija zou moeten brengen en die bedoeld zijn om de
Bhata's, de Rsi's, de mensheid, de Goden en de Pitr's te bevredigen. Zie Manu Il 67-73.
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Het is overduidelijk dat alle levende wezens uit voedsel worden geboren, dat, nadat
het is opgegeten, wordt omgezet in bloed en zaad. Regen komt voort uit offeranden
zoals geleerd wordt in de volgende tekst uit de smrti:

"Het offer dat in het vuur wordt geworpen gaat naar de zon, uit de zon komt de
regen en van regen komt voedsel. Uit dit voedsel ontstaan alle schepselen.” (Manu
111.76).

Yajfia of offer waarover hier wordt gesproken, heeft betrekking op wat aptrva
wordt genoemd.®® Aparva is het resultaat van de activiteiten van degene die offert
en zijn priesters (rtvik's) die het offer brengen. Deze activiteiten zijn voorgeschre-
ven in de Veda (Brahman) en de VVeda komt van het Onvergankelijke, de Para-
matman, het Hoogste Zelf. Omdat de Veda is voortgekomen uit het Hoogste Zelf,
de Aksara, het Onvergankelijke, zoals de adem uit een mens komt, berust de alles-
omvattende en allesopenbarende Veda altijd op het offer, dat wil zeggen: het gaat
hoofdzakelijk over offeren en de manier waarop dit moet worden uitgevoerd.

evam pravartitam cakram nanuvartayatiha yah;
aghayurindriyaramo mogham partha sa jivati (16).

111.16. O Zoon van Prtha, hij die niet gehoorzaamt aan het draaiende wiel, die
in zonde leeft en zich overgeeft aan zijn zintuigen, leeft tevergeefs.

Hij die handelingen zou moeten verrichten, maar die zichzelf verliest in
zintuiglijke genietingen, gehoorzaamt niet aan het rad van de wereld dat door
I$vara in gang is gezet op basis van de Veda en het brengen van offers™ en hij leeft
voor niets.

Het voornaamste doel van dit gedeelte (111. 4-16) is om aan te geven dat de
onwetende mens moet handelen zoals voor hem is bedoeld. In 111.4-8 is
onderwezen dat, totdat een mens zo ver ontwikkeld is dat hij Toewijding aan
kennis van het Zelf heeft verkregen, hij die het Zelf niet kent en daarom bevoegd is
tot handelen, zijn toevlucht dient te nemen tot Toewijding aan handelen als middel
om Toewijding aan kennis te verkrijgen. Verder zijn vele bijkomende redenen
genoemd (in 111.9-16) waarom de mens die het Zelf niet kent en daarom bevoegd is
tot handelen, zou moeten handelen. Bovendien is vermeld dat kwaad voortkomt uit
het niet-verrichten van handelingen.

Karma-Yoga is niet bedoeld voor de kenner van het Zelf.

De Heer Zelf veronderstelt nu dat Arjuna de volgende vraag stelt: "Moet het rad,
dat zo in gang is gezet, door allen worden gevolgd of alleen door hem die nog geen

69 De ongeziene vorm, dat het offer, zoals wordt gezegd, aanneemt tussen het moment van uit-
voering en het moment waarop de resultaten duidelijk worden. Kortom dit is de verbinding tus-
sen oorzaak en gevolg.

7 Dat wil zeggen: hij gehoorzaamt niet aan het rad en bestudeert de Veda's niet en voert de offers
niet uit die hierin worden opgelegd, zoals I$vara heeft bevolen.
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toewijding heeft verworven voor de weg van kennis die de Samkhya's, de kenners
van het Zelf, gaan, en die door de onwetende kan worden verworven door middel
van de toewijding aan de weg van handelingen zoals is beschreven?" Als antwoord
op deze vraag en om een duidelijk beeld te schetsen van de leerstellingen van de
sastra, vervolgt de Heer met de volgende passage uit de Sruti om te laten zien dat
wat bedoeld wordt in de Gita- sastra dezelfde waarheid is als hetgeen hier gezegd
wordt:

"De Brahmanen (de toegewijden aan Brahman, het Zelf) die het Zelf kennen en vrij
zijn van illusies, schudden alle wensen naar nageslacht en dergelijke van zich af,
wensen die uit noodzaak worden gekoesterd door hen die nog steeds in illusie
verkeren. Zij leiden het leven van een bedelaar en nemen slechts de meest
elementaire levensbehoeften. Zij hoeven niets anders te doen dan hun toevlucht te
nemen tot toewijding aan kennis van het Zelf" (Br.Up. 3-5-1).

yastvatmaratireva syadatmatrptasca manavah;
atmanyeva ca santustastasya karyam na vidyate (17).

111.17. Waarlijk, die mens die zich alleen in het Zelf verheugt, die zijn
bevrediging vindt in het Zelf en alleen tevreden is met het Zelf hoeft niets te
doen.

Deze mens is een samnyasin, een Samkhya, iemand die toegewijd is aan kennis
van het Zelf en wiens vreugde ligt in het Zelf en niet in zintuiglijke objecten. Hij
vindt zijn bevrediging alleen in het Zelf en niet bijvoorbeeld in voedsel; hij wordt
tevredengesteld in het Zelf. Alle anderen halen hun bevrediging uit het bezitten van
fysieke objecten, terwijl hij dit negeert en alleen tevredengesteld wordt in het Zelf
en niets wenst. Voor deze mens die het Zelf kent is er niets te doen.

Verder,

naiva tasya krtenartho nakrteneha kastana;
na casya sarvabhutesu kastidarthavyapasrayah (18).

111.18. Hij heeft geen belang bij datgene dat wordt gedaan of wordt nagelaten,
wat het ook is. Noch heeft hij bij enig schepsel ook maar iets te zoeken.

Voor de mens die zich op deze manier verheugt in het Zelf dient handelen geen
enkel doel. Wordt er door dit niet-handelen enig kwaad als een zonde (pratyavaya)
veroorzaakt? In deze wereld is geen enkel kwaad het gevolg van niet-handelen,
ongeacht of zonde wordt begaan of dat men het Zelf verliest. Evenzo heeft hij door
te handelen van niets of niemand iets te winnen door hulp te vragen, van Brahma
(Prajapati) tot de sthavara of vaste voorwerpen. Hij hoeft geen enkel object te
verwerven waarvoor hij van een bepaald wezen afhankelijk zou zijn. Als hij een
bepaald voorwerp op het oog heeft zou hij zichzelf moeten inspannen om het te
verwerven.
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Arjuna is geschikt voor Karma-yoga.

Ge hebt de juiste kennis niet verkregen, die vergeleken kan worden met de
zondvloed (zie 11.46). Daarom:

tasmadasaktah satatam karyam karma samacara;
asakto hyacarankarma paramapnoti purusah (19).

111.19. Voer daarom voortdurend de noodzakelijke handelingen uit zonder
gehechtheid, want door het verrichten van handelingen zonder gehechtheid
bereikt een mens het Allerhoogste!

Het verrichten van handelingen voor de Isvara zonder enige gehechtheid leidt een
mens door het verkrijgen van zuiverheid van geest (sattva-suddhi) tot moksa.

De wijzen moeten een voorbeeld geven aan de massa.
Er is nog een reden waarom ge dient te handelen:

karmanaiva hi samsiddhimasthita janakadayah;
lokasamgrahamevapi sampasyankartumarhasi (20).

111.20. Janaka en anderen probeerden alleen door middel van handelingen de
volmaaktheid te bereiken. Juist met het oog op bescherming van de massa
dient ge handelingen te verrichten.

De vroegere wijze ksatriya's zoals Janaka en Asvapati (zie Chandogya Upanisad
11.4 e.v.) probeerden om alleen door handelingen moksa (samsiddhi) te bereiken.
Omdat zij mensen met ware kennis waren, moeten we kunnen begrijpen dat zij
moksa probeerden te bereiken door handelingen, dat wil zeggen: zonder
handelingen op te geven,’ omdat zij immers handelingen verrichtten met de
bedoeling om een voorbeeld te stellen aan de wereld. Als we er daarentegen vanuit
gaan dat mensen zoals Janaka geen ware kennis hadden, dan moeten we begrijpen
dat zij moksa probeerden te verkrijgen door handelingen omdat dit het middel is
om de geest te zuiveren. (sattva-suddhi).

Als ge denkt dat de verplichte handelingen door voorvaderen als Janaka werden
uitgevoerd omdat ze onwetend waren en dit gegeven geen afdoende verklaring is
voor het feit dat handelingen verricht moeten worden door iemand met ware kennis
die zijn plicht uitoefent, ook dan dient ge te handelen vanwege uw prarabdha-
karma (het karma waardoor ge als krijger geboren werd) en opdat de massa niet op
het verkeerde pad wordt gevoerd.

" Hoewel mensen als Janaka juiste kennis hadden verworven, hadden ze geen recht om de vierde
kaste van samnyasins binnen te gaan omdat zij ksatriya's waren. In gehoorzaamheid aan hun
prarabdha-karma (dat wil zeggen: het karma dat hen tot deze geboorte had gebracht en dat in
deze geboorte moest worden uitgewerkt) waardoor zij als ksatriya's geboren werden, gingen zij
verder met hun spirituele werk zonder afstand te doen van handelingen uit vrees dat de massa
hun voorbeeld zou volgen. Het is echter juist dat zij moksa zouden verkrijgen als gevolg van
ware kennis.
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Wie dient er te zorgen voor het welzijn van de wereld? En hoe? Dit is het
antwoord:

yadyadacarati sresthastattadevetaro janah;
sa yatpramanam kurute lokastadanuvartate (21).

111.21. De mensen volgen alleen het voorbeeld van een groot man. Als hij de
norm stelt, volgt de wereld.

Welke autoriteit de leider van de mensen ook volgt, willekeurig of het spirituele of
materiéle zaken betreft, zijn navolgers zullen dezelfde autoriteit accepteren. Als ge
ook maar enige twijfel hebt over de noodzaak om de massa te beschermen, waarom
volgt ge Mij dan niet?"?

na me parthasti kartavyam trisu lokesu kificana;
nanavaptamavaptavyam varta eva ca karmani (22).

111.22. O Zoon van Prtha, Ik heb niets te bereiken in de drie werelden en er
valt niets te bereiken en toch verricht Ik handelingen.

Ik heb niets te bereiken want alles is bereikt.

yadi hyaham na varteyam jatu karmanyatandritah;
mama vartmanuvartante manusyah partha sarvasah (23).

111.23. Want als 1k zou ophouden met handelen zouden alle mensen Mijn
voorbeeld volgen, O Zoon van Prtha.

Mijn: Ik als leider van de mensen. En welk kwaad zou hieruit volgen? De Heer
zegt:

utsideyurime loka na kuryam karma cedaham;
sarikarasya ca karta syamupahanyamimah prajah (24).

111.24. Deze werelden zouden vergaan als Ik niet zou handelen. 1k zou er de
oorzaak van zijn dat de kastes worden verstrooid en Ik zou deze schepselen
vernietigen.

Als Ik niet zou handelen dan zou het voortbestaan van het universum niet mogelijk
zijn en zouden alle werelden vergaan. Bovendien zou Ik er de oorzaak van zijn dat
de kastes zouden worden verstrooid en daardoor zou ik de schepselen vernietigen.
Hoewel 1k dus voor het welzijn van de schepselen werk, zou Ik ze vernietigen en
dit is ongepast voor Mij als hun Heer.

Handelingen van een wijs mens tegenover handelingen van onwetenden.

Laten we aannemen dat U of enig ander mens denkt dat hij zijn doel heeft bereikt
en het Zelf heeft gerealiseerd. Zelfs deze mens dient handelingen te verrichten voor
het welzijn van anderen, ook al hoeft hij voor zichzelf niets meer te doen.

2 Dat wil zeggen: waarom volgt ge Mijn voorbeeld niet en probeert ge te vermijden dat de massa
op een dwaalspoor raakt door zelf een voorbeeld te stellen?
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saktah karmanyavidvamso yatha kurvanti bharata;
kuryadvidvamstatha ‘saktastikrsurlokasarigraham (25).

111.25. O Bharata, zoals een onwetend mens in gehechtheid handelt, zo dient
een wijs mens te handelen zonder gehechtheid met de wens om de mensheid te
beschermen.

De onwetende kijkt als volgt naar het resultaat van zijn handeling: "Het resultaat
van deze handeling zal mij toekomen." Een wijs mens is hij die het Zelf kent.

Voor Mij en voor ieder mens die het Zelf kent, is er niets te doen dan overvloedig
het welzijn van de wereld te bevorderen. Aan iemand die het Zelf kent wordt het
volgende advies gegeven:

na buddhibhedam janayedajfianam karmasariginam;
josayetsarvakarmani vidvanyuktah samacaran (26).

111.26. Een wijs mens veroorzaakt geen verwarring in de geest van onwetende
mensen die aan handelingen gehecht zijn. Hij dient hen alle handelingen te
laten verrichten terwijl hij zijn eigen handelingen in toewijding uitvoert.

Een onwetend mens, gehecht aan handelingen, gelooft: "Ik moet deze handeling
uitvoeren en genieten van het resultaat.” Geen enkel wijs mens gaat tegen deze
vaste overtuiging in. Wat moet hij dan doen? Zelf voert hij alle handelingen die
gedaan moeten worden op een toegewijde manier uit en zorgt ervoor dat zij ook
deze handelingen uitvoeren.

Op welke manier is een onwetend mens aan handelingen gebonden?

prakrteh kriyamanani gunaih karmani sarvasah;
aharikaravimughatma karta ‘hamiti manyate (27).

111.27. Handelingen worden altijd opgelegd door de krachten van de Natuur.
Hij wiens geest verstoord is door egoisme denkt dat hij degene is die handelt.

De Natuur (Prakrti, Pradhana) is de evenwichtstoestand van de drie guna's of
krachten, te weten sattva (gelukzaligheid), rajas (activiteit) en tamas (duisternis).
Door de guna's of vormen van de Natuur, die zich manifesteren als lichaam en
zintuigen worden al onze handelingen uitgevoerd zowel op materieel als spiritueel
gebied. lemand wiens geest (antahkarana) steeds verward wordt door ahamkara,
egoisme, waardoor lichaam en zintuigen als het Zelf worden beschouwd, ziet door
onwetendheid alle handelingen in zichzelf en bij elke handeling denkt hij dat hij
dat zelf doet. Hij neemt aan dat het hele lichaam en alle zintuigen van hemzelf zijn
en is er volledig mee geidentificeerd.

De wijze mens echter:

tattvavittu mahabaho gunakarmavibhagayoh;
guna gunesu vartanta iti matva na sajjate (28).



74

111.28. O Machtigarmige, hij die de waarheid kent over de indeling van de
krachten en hun werking, is niet gehecht en weet dat de ene kracht de andere
beinvloedt.

Hij die alles weet van de indeling van de krachten (guna's) en hun werking, begrijpt
dat de krachten evenals zintuigen bewegen tussen de krachten als zintuiglijke
objecten, en dat het Zelf niet beweegt. Omdat hij dit weet kan hij zich niet aan
handelingen hechten.

Verder:

prakrtergunasammudhah sajjante gunakarmasu;
tanakrtsnavido mandankrtsnavinna vicalayet (29).

111.29. Zij die op een dwaalspoor worden gebracht door de krachten van de
Natuur zijn gebonden aan de werking van die krachten. Hij die het
Allesomvattende kent, moet de onwetenden die het Alles niet kennen, niet in
verwarring brengen.

Dwazen geloven: "Wij handelen voor het resultaat.”"” Deze mensen, die aan
handelingen zijn gebonden, kijken alleen maar naar het resultaat van hun
handelingen. lemand die het Allesomvattende Zelf kent moet deze mensen niet in
verwarring brengen, dat wil zeggen: hij moet hun ideeén niet verstoren.

Hoe iemand die Moksa wil verwerven moet handelen.

Hoe dient een onwetend mens te handelen die moksa zoekt en alleen geschikt is
om te handelen? Dit is het antwoord:

mayi sarvani karmani samnyasyadhyatmacetasa;
nirasarnirmamo bhutva yudhyasva vigatajvarah (30).

111.30. Doe in Mij afstand van alle handelingen met Uw aandacht gericht op
het Zelf, en vecht zonder drift, terwijl ge vrij bent van hoop en egoisme!

Doe van alle handelingen afstand aan Mij, Vasudeva, het Goddelijke Wezen, de
Opperste Heer, de Alwetende, het Zelf van allen met de wijze gedachte dat "1k, de
handelende persoon, dit doe ten behoeve van Isvara als Zijn trouwe onderdaan."
Drift: angst en verdriet.

ye me matamidam nityamanutisthanti manavah;
sraddhavanto ‘nasuyanto mucyante te 'pi karmabhih (31).

111.31. Mensen die in vertrouwen en zonder commentaar constant Mijn
woorden toepassen, zijn ook bevrijd van handelingen.

Mensen die altijd Mijn woorden volgen zonder commentaar, dat wil zeggen:
zonder een spoortje jaloezie op Mij, Vasudeva, de Opperste Meester (Parama-
Guru) zijn ook bevrijd van handelingen, dat wil zeggen: van dharma en adharma en
van het goede en kwade van handelingen.
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ye tvetadabhyasuyanto nanutisthanti me matam;
sarvajfianavimudhamstanviddhi nastanacetasah (32).

111.32. Maar zij die op Mijn leer commentaar hebben en deze niet in praktijk
brengen, weet dat zij dwalen en geen kennis hebben en als onzinnige mensen
gedoemd zijn tot ondergang!

De invloed van de natuur van de mens op zijn gedrag.

Waarom volgen zij Uw leer niet en voeren zij plichten uit van anderen zonder hun
eigen plichten na te komen? Zo stellen zij zich tegen U op. Waarom zijn zij niet
bevreesd voor de zonde om tegen Uw wil in te gaan?

sadrsam cestate svasyah prakrterjfianavanapi;
prakrtim yanti bhutani nigrahah kim karisyati (33).

111.33. Zelfs een wijs mens handelt naar zijn eigen natuur, alle wezens volgen
hun eigen natuur. Wat heeft dwang dan voor zin?

Natuur (prakrti) is het samskara (het latent aanwezige zichzelf herhalende effect
van de handelingen uit het verleden van dharma en adharma) dat naar buiten komt
bij het begin van de huidige geboorte. Zelfs een mens met ware kennis handelt
volgens zijn eigen natuur. Alle levende wezens volgen dus hun eigen natuur. Wat
zou een dwangbevel dan voor nut hebben? Het betekent dus, dat voor Mij en voor
iedereen, natuur niet te weerstaan is.

Ruimte voor persoonlijke inspanning.

Tegenwerping: Als elk wezen alleen volgens zijn eigen natuur handelt, en alles en
iedereen een eigen natuur heeft, dan is er waarschijnlijk geen ruimte voor
persoonlijke inspanning (purusakara) waardoor de Leer ($astra) volkomen
nutteloos zou zijn.

Antwoord: de Heer geeft het volgende antwoord:

indriyasyendriyasyarthe ragadvesau vyavasthitau;
tayorna vasamagacchettau hyasya paripanthinau (34).

111.34. Liefde en haat zijn verbonden met de zintuiglijke objecten; laat
niemand er slaaf van worden want deze zijn zijn vijanden.

Noodzakelijkerwijze komt er in ieder zintuig bij zintuiglijke objecten als
bijvoorbeeld geluiden, liefde op voor een aangenaam en haat voor een
onaangenaam object. Ik zal U nu vertellen waar de ruimte ligt voor persoonlijke
inspanning en voor de Leer ($astra). Hij die de Leer navolgt dient onmiddellijk
afstand te nemen van de macht van voorkeur en afkeer. Datgene namelijk dat wij
de natuur (prakrti) van een mens noemen, houdt hem alleen maar in zijn macht
door liefde en afkeer. Dan verwaarloost hij zijn plicht en gaat die van anderen
doen. Als iemand daarentegen deze gevoelens in bedwang houdt door gebruik te
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maken van hun vijand” dan richt zijn geest zich alleen op de Leer en is hij niet
langer slaaf van zijn eigen natuur. Laat daarom niemand in de macht komen van
deze twee, want zij zijn zijn vijanden en houden als struikrovers zijn voortgang op
de juiste weg tegen.

De mens die onder invloed staat van liefde en afkeer kan de Leer verkeerd
begrijpen en zou daardoor kunnen denken dat men de plicht (dharma) van een
ander moet vervullen omdat dit ook een plicht is. Het is echter niet juist om zo te
denken:

sreyansvadharmo vigunah paradharmatsvanusthitat;
svadharme nidhanam streyah paradharmo bhayavahah (35).

111.35. Het is beter om zijn eigen plicht te doen, hoe gebrekkig ook, dan om op
een perfecte manier de plicht van een ander uit te voeren. Het is beter om
tijdens het uitvoeren van zijn plicht te sterven; het doen van andermans
plichten is vol gevaar.

Het is beter voor een mens om zonder verdienste te sterven tijdens het doen van
zijn plicht dan te blijven leven en op een perfecte manier de plicht van een ander
uit te voeren. Want het doen van de plicht van een ander brengt gevaar als de hel
(naraka).

Wensen zijn de vijand van de mens.

Hoewel de oorzaak van het kwaad aangegeven is in 11.62 en volgende verzen, en
in 111.34 met de bedoeling om een beknopte en duidelijke verklaring te geven van
hetgeen onsamenhangend en vaag werd gesteld, vraagt Arjuna:

arjuna uvaca:

atha kena prayukto 'yam papam carati purusah;
anicchannapi varsneya baladiva niyojitah (36).
Arjuna sprak:

111.36. O Varsneya, waardoor wordt een mens voortgesleept en wordt hij als
het ware gedwongen om tegen zijn zin zonde te begaan?

Voortgesleept en gedwongen: zoals een dienaar door de koning. Varsneya: iemand
geboren in de familie van de Vrsni's.

De Heer spreekt: Luister, Ik zal U vertellen wie die vijand is waar ge naar vraagt en
wie de oorzaak van alle kwaad is.

[Vasudeva wordt hier de Heer (Bhagavat) genoemd omdat in Hem de zes
eigenschappen als volledige beheersing enzovoorts, altijd gezamenlijk en volmaakt
aanwezig zijn en die een volledige kennis heeft van het ontstaan van het
universum. De Visnu-Purana zegt:

73 Deze vijand is Viveka-jiiana of Ware kennis, want deze staat haaks op mithya-jiiana of illusie
die de bron is van liefde en afkeer.
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"Bhaga betekent de zes eigenschappen: volledige beheersing, macht, glorie, pracht,
onpartijdigheid en verlossing” (V1.5-74).

"Hij wordt de Heer genoemd (Bhagavat) die het begin en het einde kent, het komen
en gaan van alle wezens, en weet wat wijsheid en onwetendheid is” (V1.5-78).]

stibhagavanuvaca:
kama esa krodha esa rajogunasamudbhavah;
mahasano mahapapma viddhyenamiha vairinam (37).

De Gezegende Heer sprak
111.37. Het is begeerte, het is toorn, geboren uit de kracht van Rajas en is al-
lesverslindend en vol zonde. Weet dat dit de grootste vijand is!

Begeerte is de vijand van de hele wereld en de bron van alle kwaad voor levende
wezens. Als het door een of andere oorzaak wordt tegengehouden, wordt begeerte
omgezet in toorn. Daarom is toorn in essentie begeerte. Het komt uit de kracht van
Rajas. De begeerte zelf is ook de oorzaak van de kracht van Rajas, want wanneer
begeerte opkomt, prikkelt het Rajas en stimuleert de mens tot handelen. We horen
regelmatig ellendige mensen zeggen, die onder invloed van Rajas zijn: "Ik ben
hiertoe gedreven door begeerte.” Het is een grote zonde, want een mens kan alleen
zondigen als gevolg van begeerte. Weet daarom dat in samsara begeerte de vijand
is van de mens!

Begeerte verbergt Wijsheid.
Hij laat nu zien hoe deze vijand is:

dhumenavriyate vahniryatha "darso malena ca;
yatholbenavrto garbhastatha tenedamavrtam (38).

111.38. Zoals vuur door rook is bedekt, een spiegel door stof en het kind
omsloten is door de moederschoot, zo is alles er mee bedekt.

Zoals een helder vuur wordt omgeven door donkere rook die eruit voortkomt, zo
wordt 'dit' bedekt door begeerte.

Wat wordt hier bedoeld met 'dit' en wat betekent hier bedekt door begeerte (dat)?
Dit is het antwoord:

avrtam jianametena jAianino nityavairing;
kamarupena kaunteya duspurenanalena ca (39).

111.39. O Zoon van Kunti, de wijsheid wordt bedekt met deze eeuwige vijand
van de wijze, de onverzadigbare en gulzige begeerte.

Zelfs voordat hij de gevolgen ondervindt, weet een wijs mens dat hij op het slechte
pad is gebracht door begeerte en daardoor voelt hij zich steeds ellendig. Vandaar
dat begeerte een voortdurende vijand is van de wijzen en niet van de onwetenden.
Dezen beschouwen begeerte als een vriend wanneer zij iets wensen en alleen als hij
achteraf lijdt onder de gevolgen, en niet van tevoren, kent hij de waarheid en beseft
dat begeerte hem in de ellende heeft gestort. Daarom is het een constante vijand
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voor de wijzen alleen ... Het is onverzadigbaar en gulzig en heeft nooit genoeg, dat
wil zeggen: het vindt niets genoeg voor zichzelf en er zijn geen grenzen aan het
vermogen tot begeren.

De verblijfplaats van begeerte.

Hij vertelt ons nu wat de verblijfplaats van begeerte is, waardoor wijsheid wordt
bedekt en die de vijand is van de hele wereld. Als de basis van de vijand bekend is
dan is hij gemakkelijk te vernietigen.

indriyani mano buddhirasyadhisthanamucyate;
etairvimohayatyesa jiianamavrtya dehinam (40).

111.40. Er wordt gezegd dat de zintuigen, de geest en de rede de verblijfplaats
zijn. Hierdoor wordt wijsheid omsluierd en worden de mensen op een
dwaalspoor geleid.

Verblijfplaats: de verblijfplaats van begeerte. Hierdoor: de zintuigen, de geest
(manas) en de rede (buddhi).

Hoe wordt men begeerte de baas?
Daarom:

tasmattvamindriyanyadau niyamya bharatarsabha;
papmanam prajahi hyenam jfianavijiananasanam (41).

111.41. O Heer van de Bharata's, begin daarom met de zintuigen te beheersen
en verstoot dan dit ding vol zonde dat kennis en wijsheid vernietigt!

JAana is de kennis over het Zelf en andere zaken die verkregen worden uit de $astra
(Geschriften) en van een leraar (acarya). Vijfiana is de persoonlijke ervaring van
hetgeen geleerd is. Verstoot deze vernietiger van jiiana en vijiiana, die U naar het
hoogste goed brengen.

Er wordt geleerd: "Beheers eerst de zintuigen en verwerp begeerte als uw vijand."
Men zou zich nu kunnen afvragen hoe men zich op moet stellen om begeerte te
kunnen verwerpen. Dit is het antwoord:

indriyani paranyahurindriyebhyah param manah;
manasastu para buddhiryo buddheh paratastu sah (42).

111.42. Er wordt gezegd dat de zintuigen superieur zijn, de geest gaat ze echter
te boven en boven de geest staat de rede; Hij staat zelfs boven de rede.

Er zijn vijf zintuigen, bijvoorbeeld het gehoor. Vergeleken met het fysieke lichaam
dat grof, naar buiten gericht en beperkt is, zijn de zintuigen superieur omdat zij
vergelijkenderwijze subtieler zijn en naar binnen gericht en een meer uitgebreide
werkingssfeer hebben. Dit zeggen de wijzen.

De geest is superieur aan de zintuigen (manas, de impulsieve natuur) en wordt
gevormd door gedachten en wensen, fouten en twijfels (samkalpa en vikalpa).
Boven de geest staat de rede (buddhi) die gekarakteriseerd wordt door
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onderscheidingsvermogen (niscaya). Hij, het Zelf, de getuige van de rede, staat
boven de rede en omvat alle zichtbare dingen inclusief de rede. Hij woont in het
lichaam waarin, zoals wordt gezegd, begeerte die in de zintuigen en andere
plaatsen gezeteld is, verwarring veroorzaakt door wijsheid te bedekken.

evam buddheh param buddhva samstabhyatmanamatmana;
jahi satrum mahabaho kamarupam durasadam (43).

111.43. Dus, O Machtige in de wapenen, als ge Hem kent die boven de rede
staat, beheers dan het zelf door het Zelf en vernietig de vijand begeerte die zo
moeilijk te verslaan is!

Vernietig de begeerte, terwijl ge het Zelf op deze manier kent dat superieur is aan
de rede en ge het zelf door het Zelf beheerst. Dit betekent dat ge geleidelijk het zelf
ontwikkelt met behulp van het zelf, dat wil zeggen dat de herboren of gezuiverde
geest (zelf, manas) het middel is om zelfbeheersing te verkrijgen (manas-
samadhana). Het is moeilijk om begeerte te verslaan, omdat deze zo ingewikkeld
en onbegrijpelijk is.

iti karmayogo nama trtiyo ‘dhyayah
Dit is het einde van het derde hoofdstuk getiteld:
KARMA-YOGA.
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HOOFDSTUK IV
JNANA-YOGA.
De traditie van Jfiana-yoga.

De Yoga van Toewijding aan kennis die in de laatste twee hoofdstukken werd
uiteengezet gaat samen met afstand doen en wordt verkregen door Karma-Yoga. In
deze Yoga wordt de Vedische leer over handelen en niet-handelen (Pravrtti en
Nivrtti) samengevat, en dit is het centrale thema van de Leer van de Heer in de
Gita. Omdat Hij aanneemt dat de VVedische leer nu afdoende is behandeld, prijst Hij
de leer door te vertellen hoe deze is ontstaan.

sribhagavanuvaca:
imam vivasvate yogam proktavanahamavyayam;
vivasvanmanave praha manuriksvakave ‘bravi (1).

De Gezegende Heer sprak:
IV.1. Deze eenheidsleer heb Ik onderwezen aan Vivasvat. Vivasvat onderwees
haar aan Manu en Manu onderwees haar aan lksvaku.

Ik heb de Yoga die in de voorgaande twee hoofdstukken is behandeld onderwezen
aan de Zon (Vivasvat) bij het begin van de Schepping om de Ksatriya's, de heersers
van de wereld, kracht te geven. Alleen door de kracht van deze Yoga kunnen zij de
spirituele klasse van de Brahmanen beschermen. Als de spirituele en heersende
klassen goed in stand worden gehouden, is het mogelijk om de wereld in stand te
houden. Deze Yoga is onvergankelijk omdat de resultaten ervan onvergankelijk
zijn.

Moksa is de vrucht van deze Yoga van volledige toewijding aan ware kennis en
gaat nimmer verloren. Vivasvat onderwees deze Yoga aan Manu, en Manu onder-
wees deze aan zijn zoon Iksvaku, de eerste heerser.

evam paramparapraptamimam rajarsayo viduh;
sa kaleneha mahata yogo nastah parantapa (2).

IV.2. De Koninklijke Wijzen kenden deze leer en gaven haar door aan hun
opvolgers. Na lange tijd is deze Yoga hier verloren gegaan, O Vernietiger van
vijanden!

Deze Yoga werd in een lange traditie onderwezen aan de Ksatriya's, de wijze ko-
ningen, die zowel koningen als wijzen waren. Deze traditie is nu al lang geleden
verloren gegaan, O Arjuna, gij die Uw vijanden verschroeit als de zon door het
vuur van Uw dapperheid.

Daar de Yoga verloren is gegaan omdat deze in handen is gevallen van zwakkelin-
gen die hun zintuigen niet onder controle konden houden en daarmee niet in staat
zijn geweest om het doel van het leven te bereiken.

sa eva 'yam maya te 'dya yogah proktah puratanah;
bhakto 'si me sakha ceti rahasyam hyetaduttamam (3).
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1VV.3. Dezelfde oeroude Yoga heb Ik vandaag aan U onderwezen, omdat ik
weet dat ge aan Mij toegewijd bent en Mijn vriend zijt. Voorwaar dit is het
Hoogste Geheim.

Deze kennis, deze Yoga, is het Opperste Geheim.
Goddelijke Incarnaties.

Om te vermijden dat iemand de indruk zou kunnen krijgen dat de Heer een onjuiste
opmerking zou hebben gemaakt, doet Arjuna alsof hij bezwaar maakt en vraagt:

arjuna uvaca:
aparam bhavato janma param janma vivasvatah;
kathametadvijaniam tvamadau proktavaniti (4).

Arjuna spraak:
IV.4. Vivasvat werd eerder dan U geboren. Hoe kan het dat Gij deze Yoga in
den beginne hebt onderwezen?

Gij zijt later geboren in het huis van Vasudeva en Vivasvat (Aditya) is eerder gebo-
ren bij het begin van de schepping. Hoe moet ik dan de uitspraak opvatten dat Gij
deze Yoga bij het begin van de schepping (aan Vivasvat) hebt onderwezen en Gij
nu, in eigen persoon, aan mij hetzelfde leert?

Om te beantwoorden aan de bedoeling van de vraag van Arjuna en de indruk weg
te nemen dat VVasudeva niet Almachtig en Alwetend zou zijn zegt de Gezegende
Heer:

stibhagavanuvaca:
bahuni me vyatitani janmani tava carjuna;
tanyaham veda sarvani na tvam vettha parantapa (5).

De Gezegende Heer sprak:
IV.5. O Vernietiger van vijanden, evenals U, Arjuna, heb ik vele geboorten
meegemaakt. Ik herinner ze mij allemaal, terwijl gij van niets weet.

Gij weet van niets omdat het vermogen om te zien wordt geblokkeerd door goede
en slechte handelingen uit het verleden (dharma en adharma). Ik weet het daarente-
gen wel omdat Mijn natuur eeuwig, zuiver, wijs en ongebonden is en Mijn ver-
mogen om te zien vrij is.

Hoe kunt Gij, de eeuwige Heer, geboren worden zonder dharma en adharma? Luis-
ter:

ajo 'pi sannavyayatma bhutanamivaro 'pi san;
prakrtim svamadhisthaya sambhavamyatmamayaya (6).
I1V.6. Ik kom tot manifestatie door Mijn eigen kracht (Maya) hoewel Ik onge-

boren en onvergankelijk ben, de Heer van alle schepselen en de Heer van Mijn
eigen natuur.
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Ik ben ongeboren en mijn vermogen tot inzicht (jfiana-sakti) is onvergankelijk. Ik
ben van nature de Heer van alle schepselen, van Brahma tot een grassprietje. Ik
heers van nature over Prakrti, de Maya van Visnu, die bestaat uit Sattva, Rajas en
Tamas, de drie krachten waaraan dit hele universum is onderworpen en waardoor
deze wereld zijn eigen Zelf, Vasudeva, niet kent.

Door mijn eigen Maya lijkt het alsof Ik geboren en belichaamd word, terwijl dit in
werkelijkheid niet zo is, in tegenstelling tot anderen.

Het doel van een Goddelijke Incarnatie.
Wanneer en waarom wordt Hij op deze manier geboren? Dit is het antwoord:

yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata;
abhyutthanamadharmasya tada "tmanam srjamyaham (7).

IV.7. O Afstammeling van Bharata, Ik manisfesteer Mij-zelf telkens als het
geloof verdwijnt en ongeloof toeneemt.

Geloof: dharma zoals het is vastgelegd in het instituut van de kasten (varna) en
religieuze ordes (asrama), waardoor zowel materiéle welvaart als verlossing kan
worden verkregen. Telkens wanneer het geloof (Dharma) verdwijnt, manifesteer Ik
Mijzelf door Maya.

Met welk doel?

paritranaya sadhunam vinasaya ca duskrtam;
dharmasamsthapanarthaya sambhavami yuge yuge (8).

1VV.8. Ik word in elke era opnieuw geboren om de goeden te beschermen, de
slechten te vernietigen en om het geloof stevig te vestigen.

De Goeden: degenen die de rechte weg bewandelen.

janma karma ca me divyamevam yo vetti tattvatah;
tyaktva deham punarjanma naiti mameti so 'rjuna (9).

IV.9. O Arjuna, degene die waarlijk Mijn goddelijke geboorte en leven kent,
wordt niet opnieuw geboren als hij dit lichaam aflegt doch komt naar Mij.

Mijn geboorte is een illusie (Maya). Deze is Goddelijk, typisch voor I$vara en
buitengewoon (aprakrta). Hij komt tot Mij: Hij wordt bevrijd.

Jiana-Yoga is het enige middel tot Moksa.
Deze weg tot bevrijding bestaat allang en was al in de vroegste tijden zeer gewild:

vitaragabhayakrodha manmaya mamupasritah;
bahavo jfianatapasa puta madbhavamagatah (10).

1V.10. Bevrijd van begeerte, angst en woede, hun toevlucht zoekende tot, en
geheel één met Mij en gezuiverd door het vuur (tapas) der wijsheid hebben
velen Mij gevonden.
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Eén met Mij: het kennen van Brahman, dat wil zeggen één zijn met Isvara. Hun
toevlucht zoeken tot Mij: Paramesvara, de Opperste Heer, dat wil zeggen: uitslui-
tend toegewijd aan wijsheid. Jiiana-tapas betekent religieuze toewijding (tapas) in
de vorm van jfiana of kennis van het Hoogste Zelf, Paramatman. Deze combinatie
geeft aan dat Toewijding aan kennis geheel los staat van andere opofferingen
(vormen van Tapas). Nadat zij door dit offervuur (tapas) de hoogste zuiverheid
hebben verkregen, bereiken velen moksa.

De goden geven materiéle voordelen en bevrijding.

Ondervindt Gij dan gevoelens van voorkeur en aversie omdat Gij slechts enkelen
moksa (Uw wezen en eenheid met Uw Zelf) schenkt en niet aan iedereen?

Dit is het antwoord:

ye yatha mam prapadyante tamstathaiva bhajamyaham;
mama vartmanuvartante manusyah partha sarvasah (11).

IV.11. Ik geef aan ieder mens hetgeen hij van Mij verlangt. De mensen volgen
altijd in alle dingen Mijn pad, O Zoon van Prtha.

Ik beloon de mensen door ze alles te geven wat zij wensen op dezelfde manier als
zij Mij zoeken en naar gelang van de motivatie waarmee zij Mij zoeken. Zij wen-
sen geen moksa. Men kan niet tegelijkertijd genot zoeken en moksa nastreven.
Daarom geef Ik degene die eigen resultaat zoeken de door hun gewenste beloning.
Ik beloon de mensen die niet zelfzuchtig zijn, die hun voorgeschreven plichten
vervullen en bevrijding zoeken door hun kennis te geven. Mensen met kennis, die
afstand hebben gedaan van de wereld en bevrijding zoeken, beloon ik door hun
moksa te geven. Op een vergelijkbare manier verlos ik mensen van hun angsten. 1k
beloon dus iedereen op eenzelfde manier als zij Mij zoeken. Nooit zal Ik echter
iemand uit liefde of afkeer belonen of omdat Ik misleid zou zijn. In alles volgen de
mensen Mijn weg, de weg van Isvara die in alles’ aanwezig is. [Onder 'mensen’
moet worden verstaan: allen’ die handelen naar hun natuur.]

Vraag: Als Gij, Isvara, vrij zijt van liefde en andere slechte hartstochten en Gij alle
schepselen op dezelfde wijze behandelt en in staat zijt om elke wens te vervullen,
waarom wensen zij dan niet allemaal moksa en zoeken zij niet allemaal naar U in
de wetenschap dat Vasudeva alles is? Luister naar het antwoord:

kanksantah karmanam siddhim yajanta iha devatah;
ksipram hi manuge loke siddhirbhavati karmaja (12).

1V.12. In de wereld van de mensen volgt het succes direct op de handeling en
daarom offeren zij die daar op uit zijn aan de Goden.

4 ledereen moet de Heer navolgen op de weg van handeling of van kennis, ongeacht of het gaat
om een zelfzuchtig doel of om moksa te bereiken. De Opperste Heer Zelf woont als het Zelf in
alle vormen.

5 Niet alleen mensen, maar ook andere wezens.
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Degenen die naar succes verlangen, geven offers aan Goden als Indra en Agni. In
de $ruti staat:

"Hij daarentegen die een afzonderlijke God vereert en denkt: “Hij staat los van mij
en ik van Hem," weet niets. Voor de Deva's is hij niet meer dan wat het vee is voor
de mensen.” (Br.Up. 1-4-10).

Het resultaat van handelingen wordt in deze wereld heel snel geincasseerd door
degenen die uit zelfzucht offeren aan uiterlijke Goden terwijl zij de door hun kaste
(varna) of religieuze orde (asrama) opgelegde handelingen uitvoeren. Vedische
geboden zijn voor deze wereld bedoeld. Door te zeggen dat 'succes in de wereld
van de mensen snel volgt' geeft de Heer aan dat ook in andere werelden handelin-
gen resultaat opleveren. Het enige verschil is dat alleen in de mensenwereld gebo-
den gebaseerd zijn op kastes en religieuze orden.

De kastes zijn de Goddelijke ordening van menselijke samenleving.

Waarop is de wet gebaseerd dat de diverse plichten van kastes en religieuze orden
alleen gelden in de mensenwereld en niet in andere werelden? Anders gezegd, er is
gesteld dat de mensen kunnen worden ingedeeld in verschillende kastes en orden
(varna's en asrama's) en altijd Uw weg moeten volgen. Waarom zouden ze alleen
Uw weg moeten volgen en niet een andere? Dit is het antwoord:

caturvarnyam maya srstam gunakarmavibhagasah;
tasya kartaramapi mam viddhyakartaramavyayam (13).

1V.13. Ik heb de vier kastes geschapen op basis van de werking van energie en
handelingen. Weet dat Ik hieraan niet deelneem en onveranderlijk ben, hoe-
wel Ik dit geschapen heb.

De vier kastes (varna's betekent letterlijk: kleuren) zijn door Mij, Isvara, geschapen
op basis van de verdeling van energieén (guna's) en handelingen. Energie bestaat
uit Sattva (deugd), Rajas (beweging en slechtheid) en Tamas (duisternis). De han-
delingen van een brahmaan (geestelijke), waarin Sattva overheerst, zijn sereen,
beheerst en sober (zie XVI11.42). In de handelingen van een ksatriya (krijger)
overheerst Rajas en deze zijn moedig en gedurfd (zie XV111.43). De handelingen
van een vaisya (ondernemer), in wie Rajas overheerst en Tamas onderworpen is
aan Rajas, zijn gericht op landbouw enzovoorts (zie XVIII. 44). In het werk van
een $udra (dienaar) overheerst Tamas waarbij Rajas onderworpen is aan Tamas,
hier is alleen dienstbaarheid. De vier kastes zijn dus geschapen op basis van de
verdeling van energieén en handelingen. Deze indeling bestaat niet in andere we-
relden. Vandaar dat in vers 12 wordt gezegd 'in de wereld van de mensen'.

Tegenwerping: O! Dan zijt Gij de schepper van deze vier kastes en daardoor zijt
Gij gebonden aan het resultaat ervan en zijt Gij dus niet de eeuwige Heer, die on-
gebonden is.
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Antwoord: Weet dat Ik hieraan in werkelijkheid niet deelneem en niet onderwor-
pen ben aan samsara, hoewel Ik vanuit het standpunt van Maya bezien deze hande-
ling heb geinitieerd.

Een handeling die niet gebonden is bindt de ziel niet.

Ik ben in werkelijkheid niet degene die handelt, hoewel ge aanneemt dat 1k deze
heb geinitieerd en daarom:

na mam karmani limpanti na me karmaphale sprha;
iti mam yo 'bhijanati karmabhirna sa baddhyate (14).

1V.14. Ik word niet bezoedeld door handelingen en eis het resultaat ervan niet
op. Degene die Mij op deze manier kent, wordt niet gebonden door handelin-
gen.

Omdat er geen egoisme is (ahamkara) word Ik niet bezoedeld door deze handelin-
gen en is reincanatie niet nodig. Ook heb Ik geen enkel verlangen naar het resultaat
van deze handelingen. Het is daarentegen volkomen terecht dat mensen van deze
wereld, die denken dat zijzelf het initiatief nemen tot handelen en de resultaten
ervan opeisen, erdoor bezoedeld raken (samsara). Omdat dit opeisen en deze ge-
bondenheid bij Mij niet aanwezig zijn, kunnen handelingen Mij niet bezoedelen.
Hetzelfde geldt voor ieder mens, die Mij kent als zijn eigen Zelf en denkt: "Ik doe
niets en ik verlang niet naar het resultaat van handelingen." Ook diens handeling
leidt niet tot reincarnatie. Zo iemand weet: "Ik handel niet en ik heb geen verlangen
naar het resultaat”, dus:

evam jAatva krtam karma purvairapi mumuksubhih;
kuru karmaiva tasmattvam purvaih purvataram krtam (15).

I1VV.15. Omdat onze voorouders dit wisten, handelden zij uit verlangen naar
bevrijding. Handel daarom op dezelfde manier als de voorouders in lang ver-
vlogen tijden!

Handel op dezelfde manier als Uw voorvaderen en wees niet afzijdig door af te
zien van handelingen. Verricht handelingen om het zelf te zuiveren als ge onwe-
tend bent. Als ge echter verstandig bent en de waarheid kent, handelt ge om de
mensen te beschermen. Dit is geen nieuwe instructie, zo werd er vroeger gehandeld
door voorvaderen, zoals Janaka.

De werkelijke aard van handelen en niet-handelen.

Als er in de wereld van de mensen gehandeld moet worden dan zal ik dit doen op
gezag van Uw woord. Waarom wordt erop gewezen dat dit door de voorvaderen in
vroeger tijden zo werd gedaan? De Heer zegt in antwoord hierop: Luister, want het
is erg moeilijk om te begrijpen wat handelen is:

kim karma kimakarmeti kavayo 'pyatra mohitah;
tatte karma pravaksyami yajjfiatva moksyase 'subhat (16).
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1V.16. Wat is handelen en wat is niet-handelen? Zelfs de wijzen weten het niet.
Ik zal U leren hoe te handelen om bevrijd te worden van het kwaad.

Zelfs de wijzen weten niet wat handelen en niet-handelen betekent. Daarom zal Ik
U uitleggen wat dit inhoudt, en als ge dit weet, zult ge bevrijd worden van het
kwaad van samsara.

Ge moet echter niet denken: "ledereen weet dat handelen gelijk is aan beweging
van het lichaam en dat niet-handelen bewegingloosheid en stilzitten betekent. Wat
valt daarover te leren?"

Het antwoord volgt:

karmano hyapi boddhavyam boddhavyam ca vikarmanabh;
akarmanasca boddhavyam gahana karmano gatih (17).

IV.17. De ware aard van handelingen is moeilijk te begrijpen. Daarom dient
ge het nodige te weten van handelen, van verboden handelingen en van het
niet-handelen.

Men dient veel te weten van handelingen die door de geschriften worden opgedra-
gen, van onwettige handelingen en van niet-handelen. De ware aard van zowel
verplichte handelingen, onwettige handelingen en niet-handelen is moeilijk te be-

grijpen.
Wat is dan de ware aard van handelen en niet-handelen waarover zoveel te leren is
en waarvan Ge beloofd hebt die aan mij uit te leggen?

Luister:

karmanyakarma yah pasyedakarmani ca karma yah;
sa buddhimanmanusyesu sa yuktah krtsnakarmakrt (18).

1VV.18. Hij is een wijs mens die niet-handelen kan zien in handelen en die even-
eens handelen ziet in niet-handelen. Hij is toegewijd en verricht alle handelin-
gen.

'Handeling' betekent datgene wat gedaan wordt, een daad. Men kan niet-handelen
zien in handelen en handelen zien in niet-handelen, omdat beide (nivrtti en pravrtti)
uitgaan van de aanwezigheid van een tussenpersoon.’® In werkelijkheid is het erva-
ren van zaken als handelingen en tussenpersonen alleen mogelijk in een staat van
avidya, met andere woorden: alleen als we niet de Werkelijkheid (vastu) bereikt
hebben. Hij die niet-handelen kan zien in handelen en die eveneens handelen ziet

76 Er wordt gezegd dat men handelen moet zien in niet-handelen en vice versa omdat men in
beide gevallen uitgaat van de aanwezigheid van een tussenpersoon. Op grond van het feit, dat
men alleen zijn toevlucht neemt tot nivrtti of niet-handelen als het Ene Ware Zelf wordt gekend,
kan men hier geen bezwaar tegenin brengen omdat ervan wordt uitgegaan dat het Zelf niet han-
delt. Men gaat alleen over tot handelen of niet-handelen, Pravrtti of Nivrtti, vddrdat men kennis
over het Ware Zelf als middel heeft verkregen.
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in niet-handelen is een wijs mens. Hij is toegewijd (yukta, yogi) en verricht elke
handeling.

Daarom is hij geprezen die handelen in niet-handelen ziet en vice versa.

Tegenwerping: Wat is dit voor tegenstrijdigheid dat iemand niet-handelen in han-
delen en handelen in niet-handelen kan zien? Het is toch zeker zo dat een dergelij-
ke tegenstrijdigheid nooit kan voorkomen bij handelingen?

Antwoord: Dit bezwaar is naar onze mening niet terecht. Voor iemand die onwe-
tend is, lijkt hetgeen in werkelijkheid niet-handelen is, handelen, en lijkt handelen,
niet-handelen. De Heer zegt: "Hij die niet-handelen kan zien in handelen” enzo-
voorts, om aan te geven wat er werkelijk aan de hand is. Er is dus geen tegenstrij-
digheid. Het moet dus echt waar zijn wat de Heer stelt, omdat Hij heeft gezegd dat
iemand die dit weet een wijs mens is. Bovendien heeft Hij dit onderwerp ter sprake
gebracht met de woorden dat er veel te leren is over handelen en niet-handelen
(IV.17). Verder is er in V.16 gezegd dat ge "door dit te weten bevrijd zult worden
van kwaad." Bevrijding van kwaad kan beslist niet worden verkregen door ver-
keerde kennis. We moeten derhalve begrijpen dat alle levende wezens een verkeerd
begrip hebben van handelen en niet-handelen en dat de Heer "Hij die niet-handelen
in handelen kan zien" enzovoorts leert, omdat Hij dit onjuiste beeld wil corrigeren.
Bovendien kan men niet zeggen dat niet-handelen ergens gelokaliseerd kan worden
in of onderdeel uitmaakt van het handelen zoals jujubevruchten (badara) in een ton.
Ook kan handelen niet ergens worden gelokaliseerd in niet-handelen, omdat niet-
handelen alleen maar het afwezig zijn van handelingen is. Daarom moet het zo zijn
dat de Heer hier bedoelt te zeggen dat handelen en niet-handelen niet juist worden
begrepen en worden verwisseld, zoals een luchtspiegeling wordt verward met wa-
ter en parelmoer met zilver.

Tegenwerping: Handelingen zijn voor iedereen gewoon handelingen en toch nooit
iets anders?

Antwoord: Dat is niet zo. Als een schip vaart, lijkt het voor iemand aan boord alsof
de stilstaande bomen aan land in tegengestelde richting bewegen. Van grote af-
stand bezien lijkt het alsof verre objecten die bewegen, stilstaan. Op eenzelfde
manier worden niet-handelen en handelen met elkaar verwisseld met betrekking tot
het Zelf. Om deze onjuiste indruk weg te nemen zegt de Heer: "Hij die niet-
handelen in handelen kan zien" enzovoorts.

Hoewel een dergelijk bezwaar al vaker is weerlegd, vergeten mensen die lange tijd
zijn misleid steeds weer de waarheid ondanks dat deze vaak is onderwezen, en ze
komen steeds weer met dezelfde bezwaren, die zijn gebaseerd op verkeerde veron-
derstellingen. Omdat de Heer weet hoe moeilijk het voor ons is om het Ware te
kennen, weerlegt Hij steeds weer onze bezwaren.

De waarheid dat het Zelf niet beweegt, wordt helder uiteengezet in de Sruti, smrti
en door de rede, en wordt eveneens toegelicht in 11.20-24 en in de hierna volgende
hoofdstukken. De gewoonte van de geest om het handelen te koppelen aan het niet-
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bewegende Zelf heeft diepe wortels en staat haaks op Zijn ware natuur. Vandaar
dat 'zelfs wijze mensen niet weten wat handelen en niet-handelen is' (V.16). Hoe-
wel het handelen te maken heeft met het fysieke lichaam (deha) enzovoorts, ver-
bindt de mens het handelen ten onrechte met het Zelf door te denken: "Ik handel,
het is mijn handeling en daarom incasseer ik het resultaat van de handeling.” Op
een vergelijkbare manier denkt hij ten onrechte dat het Zelf de handeling stopt,
hoewel dit in werkelijkheid door het lichaam en de zintuigen gebeurt. Dit geldt ook
voor het geluk dat volgt wanneer de activiteit wordt gestopt en hij denkt: "1k word
stil en daardoor gelukkig zonder zorgen en zonder beweging, ik doe niets en ben
stil en gelukkig.” Om deze onjuiste indruk weg te nemen, zegt de Heer: "Hij die
niet-handelen in handelen kan zien™ enzovoorts.

Hoewel het handelen bij het lichaam en de zintuigen hoort en ook alle specifieke
kenmerken van handelen behoudt, wordt het door iedereen ten onrechte verbonden
met het Zelf, dat niet handelt en bewegingloos is. Zelfs een geleerd mens denkt
daarom: "Ik handel.” De passage: "Hij die niet-handelen kan zien in handelen"
betekent daarom: hij die ware kennis heeft en weet dat handelen niet werkelijk tot
het Zelf behoort, ondanks dat alle andere mensen dat wel denken.

Het is net zoals met de bomen aan de kant van de rivier die voor iemand aan boord
van het schip in tegenovergestelde richting schijnen te bewegen. Hij weet dat het
niet-handelen ook handelen is, want het niet-handelen is niets anders dan het stop-
zetten van lichamelijke en geestelijke activiteiten en wordt evenals het handelen
ten onrechte verbonden met het Zelf. Hierdoor wordt het ego geprikkeld en zegt
men: "zonder iets te doen zit ik hier stil en gelukkig." Hij die zich de ware aard van
handelen en niet-handelen realiseert, zoals het hier is uitgelegd, is een wijs en toe-
gewijd mens (Yogi) en hij verricht alle handelingen. Hij is bevrijd van alle kwaad
en heeft alles bereikt.

Dit vers is door verschillende commentatoren anders uitgelegd. Hoe?

De verplichte werken (nitya-karma) die voor Isvara moeten worden uitgevoerd,
laten geen resultaat na en kunnen daarom figuurlijk gesproken als niet-handelen
worden gezien, dat wil zeggen: zij staan gelijk aan niet-handelen. Het niet uitvoe-
ren van deze plichten veroorzaakt kwaad en kan daarom weer figuurlijk gesproken
als handelen worden beschouwd. Daardoor interpreteren zij het vers als volgt: "Hij
die de verplichte werken (nitya-karma) als niet-handelen ziet omdat deze geen
resultaat opleveren, als een koe die geen melk geeft, en die het niet-uitvoeren van
deze plichten als handelen ziet omdat deze kwaad, bijvoorbeeld de hel (naraka)
opleveren, is een wijs mens."

Dit is geen juiste interpretatie, omdat deze kennis geen bevrijding van het kwaad
geeft en de uitspraak van de Heer: "Omdat ge dit weet zult ge bevrijd worden van
het kwaad" (IV.16), hierdoor onjuist zou zijn. Zelfs al zou men voor het moment
aannemen dat bevrijding van kwaad komt door het uitvoeren van verplichte werken
(nitya-karma), dan kan het nooit zo zijn dat dit het gevolg is van het feit dat men
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denkt dat ze geen resultaat zullen hebben. Het is zeker dat nergens in de Sruti wordt
onderwezen, dat bevrijding van kwaad voortkomt uit het besef, dat verplichte wer-
ken geen resultaten opleveren, of uit de kennis over deze verplichte werken. Men
kan niet volhouden dat de Heer” dit hier heeft onderwezen. Hetzelfde kan ook
worden ingebracht tegen hun visie over het zien van handelen in niet-handelen. Zij
zeggen namelijk dat niet het nalaten van verplichte werken (nitya-karma) als han-
delen moet worden beschouwd, maar alleen dat verplichte werken moeten worden
uitgevoerd. Verder kan er niets goeds voortkomen uit de wetenschap dat het niet-
uitvoeren van verplichte werken slecht zou zijn. Ook kan het niet-uitvoeren van
verplichte werken, dat in zichzelf niets is, worden opgelegd als een beeld waarop
wij onze aandacht zouden moeten richten. Een mens kan niet van het kwaad wor-
den bevrijd door onjuiste kennis die het niet-handelen als handelen beschouwt,
noch kan hij wijs en toegewijd worden genoemd of als de uitvoerder van alle han-
delingen worden gezien. Deze kennis heeft geen waarde. Onjuiste kennis is in
zichzelf het kwaad, en hoe zou het ons dan kunnen verlossen van een ander kwaad?
De duisternis wordt niet verlicht door duisternis.

Tegenwerping: De wetenschap dat niet-handelen handelen is en handelen niet-
handelen, is geen illusie maar een gedachtenconstructie, die te maken heeft met het
al of niet veroorzaken van gevolgen.

Antwoord: Nee, want er wordt nergens geleerd dat een dergelijke gedachtencon-
structie over handelen of niet-handelen enig nut heeft. Het is evenmin zinvol om
het concrete onderwerp van de discussie te negeren en het over iets anders te heb-
ben. Verder kan men veel directer aangeven dat verplichte werken geen resultaat
hebben en dat de weigering om ze uit te voeren tot de hel leidt. Wat kan dan de
betekenis zijn van zo'n dubbelzinnige omschrijving als: "Hij die niet-handelen kan
zien in handelen" enzovoorts? Dit is hetzelfde als zeggen, dat de Heer met deze
woorden anderen in verwarring wilde brengen. Het is niet nodig om de leerstelling
over verplichte werken geheimzinnig voor te stellen door moeilijke woorden te
gebruiken. Men kan ook niet volhouden dat deze leer gemakkelijk kan worden
leerstelling wordt immers duidelijk uiteengezet in 11.47 en hoeft niet te worden
herhaald. Alleen wat verheven en de moeite waard is, moet worden gekend en niet
hetgeen geen waarde heeft. Het is niet de moeite waard om onjuiste kennis te ver-
werven of het onderwerp” van deze kennis, dat immers niet bestaat, te kennen. Uit
het niet-uitvoeren kan geen kwaad ontstaan, uit iets dat er niet is kan niets voort-
komen. Er is gezegd: "Het onwerkelijke kan niet bestaan" (11.16), terwijl de $ruti
zegt: "Hoe zou het bestaande kunnen oprijzen uit het niet-bestaande?" (Cha.Up.6-
2-2). De uitspraak, dat een bestaand object voortkomt uit het niet-bestaande staat
gelijk met te zeggen dat het niet-bestaande zelf tot bestaan komt en vice versa. Dit

7 Met de woorden "door dit te kennen zult ge bevrijd worden van kwaad" (V.16) benadrukt de
Heer hetgeen Hij daar heeft gezegd en verwijst niet naar het specifieke aspect dat verplichte
werken geen resultaat opleveren.

8 Het object van niet bestaande kennis als handeling (karma).
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kan niet worden waargemaakt omdat het in strijd is met de feiten. De Geschriften
(sastra) kunnen geen handelingen voorschrijven die geen goeds voortbrengen, want
zoiets veroorzaakt lijden, en lijden is niet iets dat ooit bewust zou worden veroor-
zaakt. Aangezien toegegeven is dat het verzaken van deze plichten iemand in de
hel brengt, zou het er eenvoudig op neerkomen dat Openbaring ($astra) geen enkel
nut zou hebben omdat zowel het uitvoeren als het verzaken van de plichten, lijden
veroorzaken. Verder spreekt iemand zichzelf tegen als hij toegeeft dat verplichte
werken geen resultaat hebben en tegelijkertijd beweert dat deze tot bevrijding lei-
den. Daarom kan men dit vers alleen letterlijk interpreteren en dit hebben wij ge-
daan.

Wie is een wijs mens?

Het bereiken van het niet-handelen in handelen en vice versa wordt als volgt ge-
prezen:

yasya sarve samarambhah kamasankalpavarjitah;
jAianagnidagdhakarmanam tamahuh panditam budhah (19).

1VV.19. Hij wiens optreden vrij is van wensen en bedoelingen en wiens hande-
lingen zijn verbrand in het vuur van wijsheid, wordt door de wijzen wijs ge-
noemd.

De mens die de hiervoor beschreven waarheid heeft gerealiseerd en wiens werken
geheel vrij zijn van wensen en bedoelingen (samkalpa) welke die wensen veroor-
zaken, wordt door de wijzen die Brahman kennen een echte wijze (pandita) ge-
noemd. Hij handelt zonder directe bedoeling en als hij enige wereldlijke handeling
verricht, doet hij dit alleen om een voorbeeld te stellen aan de massa. Als hij het
leven in de wereld heeft opgegeven, verricht hij alleen maar handelingen om zijn
lichaam te verzorgen. Zijn goede en slechte handelingen worden verteerd in het
vuur van wijsheid dat voortkomt uit de realisatie van niet-handelen en vice versa.
De wijzen die Brahman kennen, noemen hem een echte wijze (pandita).

Het Handelen van de Wijze in de Wereld als een Voorbeeld voor de Massa.

Hij die handelen in niet-handelen en omgekeerd kan zien, dat wil zeggen: iemand
die de ware aard van het handelen en niet-handelen heeft gerealiseerd, is krachtens
deze realisatie bevrijd van handelen. Hij doet afstand van de wereld, is niet meer
betrokken bij handelingen en doet alleen maar wat strikt nodig is voor het onder-
houd van zijn lichaam, ook al was hij voor hij zich de waarheid realiseerde, wel
betrokken bij handelingen. Het kan daarentegen ook zijn dat iemand tijdens het
handelen ware kennis van het Zelf heeft verkregen, daarna het handelen met alles
erop en eraan opgeeft omdat hij het zinloos vindt. lemand die echter vindt dat hij
het handelen om een of andere reden niet moet opgeven, kan er mee doorgaan
zonder gehecht te zijn aan de handeling en het resultaat met als doel om een voor-
beeld te geven aan de hele wereld. Omdat hij geen zelfzuchtig doel heeft, doet hij
in werkelijkheid niets. Zijn handelen staat gelijk met niet-handelen omdat al zijn



91

handelingen worden verteerd in het vuur van kennis. Om dit te onderwijzen zegt de
Heer:

tyaktva karmaphalasangam nityatrpto nirasrayah;
karmanyabhipravrtto 'pi naiva kificitkaroti sah (20).

1VV.20. Nadat hij gehechtheid aan de resultaten van handeling heeft opgegeven
en met alles tevreden is en van niets afhankelijk, handelt hij zonder iets te
doen.

Hij die niet meer geinteresseerd is in handelingen en alle gehechtheid aan resultaat
heeft opgegeven doordat hij de waarheid die hiervdér is uitgelegd, kent, is altijd
tevreden en wil geen zintuiglijke objecten. Hij streeft geen enkel doel voor zichzelf
na, dat wil zeggen: hij jaagt geen genoegens na in dit of in een volgend leven. De-
gene die het handelen uit eigenbelang opgeeft, maar die het ondoenlijk vindt om de
handelingen te stoppen, gaat er mee door om een voorbeeld te geven aan de wereld
of geen ergernis te veroorzaken bij mensen die recht zijn in de leer. lemand die
zich zo opstelt doet, hoewel hij bezig is met handelen, in werkelijkheid helemaal
niets, omdat hij weet dat het Zelf niet beweegt.

Hoe een Wijze zijn lichaam onderhoudt.

Hij die, in tegenstelling tot degene waarover zojuist gesproken is, voordat hij han-
delt zijn eenheid met Brahman (het Absolute) heeft gerealiseerd als datgene dat als
het innnerlijkste en onbeweeglijke Zelf (Pratyagatman) in alles verblijft, is bevrijd.
Hij is vrij van verlangen naar zichtbare of onzichtbare zintuiglijke objecten en ziet
daarom het nut niet van handelingen die gericht zijn op het verkrijgen van dergelij-
ke objecten. Hij doet afstand van alle handelingen en alles wat daarbij hoort met
uitzondering van datgene dat strikt noodzakelijk is voor het onderhoud van het
lichaam. Hij is standvastig in zijn toewijding aan kennis en is bevrijd. Om dit te
onderwijzen zegt de Heer:

nirasiryatacittatma tyaktasarvaparigrahah;
sariram kevalam karma kurvannapnoti kilbisam (21).

IVV.21. Vrij van verlangens, met volledige controle van geest en eigen zelf, na
alle bezit te hebben opgegeven, beweegt alleen het lichaam en begaat hij geen
enkele zonde.

lemand die geen wensen meer heeft en geest en lichaam (het zelf, de optelsom van
oorzaken en gevolgen) onder controle heeft, geen bezit meer heeft, en alleen het
strikt noodzakelijke doet om het lichaam te onderhouden en zelfs daar niet aan
gehecht is, begaat geen zonde met kwade gevolgen. Voor iemand die bevrijding
zoekt, veroorzaakt zelfs dharma zonde, omdat men er door gebonden wordt. Hij
wordt van zowel dharma als adharma bevrijd, dat wil zeggen: hij wordt verlost van
samsara.
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Wat betekent de zin "alleen lichamelijke activiteit' ($arira-karma)? Betekent het
activiteiten die alleen met behulp van het lichaam kunnen worden uitgevoerd of
gaat het om handelingen die nodig zijn om het lichaam in stand te houden?

Men kan zich afvragen of het zin heeft om dit te onderzoeken. Wat maakt het uit of
lichamelijke activiteit betekent: activiteiten die alleen met behulp van het lichaam
kunnen worden uitgevoerd of handelingen die nodig zijn om het lichaam in stand te
houden? Het antwoord is als volgt:

Ten eerste: als lichamelijke activiteit zou betekenen: activiteiten die alleen met
behulp van het lichaam kunnen worden uitgevoerd, zouden de woorden inhouden
dat zelfs degene die met zijn lichaam verboden handelingen verricht met zichtbare
of onzichtbare gevolgen, geen zonde begaat. Hiermee is deze leer in strijd met de
sastra. De uitspraak, dat iemand die met zijn lichaam een geoorloofde handeling
verricht met zichtbare of onzichtbare gevolgen geen zonde begaat, is iets dat zelfs
de opponent nooit zou durven zeggen. Bovendien is het zo dat de omschrijving 'het
verrichten van lichamelijke activiteit' en ‘slechts' betekent dat iemand die een zonde
begaat in woord of geest een handeling uitvoert die door de $astra of wordt opge-
dragen of verboden is, te weten dharma en adharma. Als men dan zegt dat iemand
die een toegestane handeling verricht in woord of geest een zonde begaat, zou dat
tegen de Geschriften ingaan. De opmerking dat degene die een verboden handeling
begaat in woord of gedachte een zonde begaat, is dan een onnodige herhaling van
wat bekend is.

Ten tweede: Als 'lichamelijke activiteit' daarentegen inhoudt ‘handelingen die nodig
zijn om het lichaam in stand te houden' dan betekent deze leerstelling: Hij begaat
geen zonde, die in handeling, woord en geest voor het oog van de wereld geen
andere toegestane of verboden handelingen verricht dan die nodig zijn voor de
instandhouding van het lichaam zonder enige gehechtheid en zonder ook maar te
denken: "Ik doe dit." Van een dergelijk mens kan men zich zelfs niet voorstellen
dat hij ook iets zou doen dat op een zonde lijkt, hij wordt niet opnieuw geboren en
is volledig bevrijd zonder enige beperking, omdat al zijn handelingen zijn verteerd
in het vuur van kennis. Er is hier dus sprake van een herhaling van de gevolgen van
ware kennis zoals deze eerder zijn beschreven in 1V.18. Als de zinsnede 'slechts
lichamelijke activiteit' op deze manier wordt opgevat, kan deze op geen enkele
manier worden weerlegd.

Omdat een asceet, die van alles afstand gedaan heeft, zelfs de meest noodzakelijke
dingen voor de instandhouding van zijn lichaam niet bezit, volgt daaruit dat in de
behoeften van het lichaam voorzien dient te worden door bedelen of vergelijkbare
manieren. De Heer wijst er nu op dat dergelijke methoden om in de noodzakelijke
levensbehoeften te voorzien onder meer door de volgende tekst worden toegestaan:

"Waar niet om is gevraagd en wat niet van tevoren is geregeld, hetgeen hem wordt
gebracht zonder enige inspanning zijnerzijds ..." (Baudhayana DharmasOtra 2-8-
12).



93

yadrcchalabhasantusto dvandvatito vimatsarah;
samah siddhavasiddhau ca krtva 'pi na nibaddhyate (22).

1VV.22. Tevreden met wat hem toevalt en uitstijgend boven de paren van tegen-
stelling, is hij vrij van afgunst, en onverschillig voor succes of tegenspoed
wordt hij niet gebonden, ook al handelt hij.

Hij is tevreden met alles dat hem toevalt zonder zich ervoor in te spannen, en wordt
in de geest niet geraakt door het geweld van de paren van tegenstelling (dvandva)
als hitte en koude. Begeerte en afgunst zijn hem vreemd en hij bewaart zijn kalmte
ongeacht of hij de dingen zonder inspanning verkrijgt of niet. Hij is toegewijd en
voelt geen vreugde of verdriet als hij de noodzakelijke levensbehoeften wel of niet
verkrijgt, hij ziet handelen in het niet-handelen en omgekeerd en is altijd standvas-
tig in het kennen van de ware natuur van het Zelf. Hij ontkent elke vorm van doen
bij elke activiteit van het lichaam, of het nu bedelen is of iets anders om het li-
chaam in stand te houden en zegt: "Ik doe helemaal niets, het zijn krachten die op
elkaar inwerken." Op deze manier realiseert hij het niet-handelen van het Zelf, hij
doet werkelijk helemaal niets en bedelt zelfs niet. Omdat hij echter lijkt te handelen
als ieder ander, denken de mensen dat hij handelt en op deze manier bezien is hij
degene die bedelt en dergelijke. Vanuit zijn eigen gezichtspunt echter, dat geba-
seerd is op de Geschriften en de bron van ware kennis, doet hij helemaal niets.
Hoewel hij dus bedelt om te voorzien in de elementaire levensbehoeften en hoewel
anderen hierdoor denken dat hij handelt, wordt hij er niet door gebonden, omdat
zowel de handeling zelf als de aanleiding daartoe, die de oorzaak zijn van gebon-
denheid, zijn verbrand in het vuur van wijsheid. Dit is eerder gezegd in 1V.19, 21.

Een wijs mens wordt niet gebonden door het handelen in deze wereld.

In 1V.20 is erop gewezen dat een mens die eerst handelde en zich later heeft gerea-
liseerd dat het onbeweeglijke Zelf één is met Brahman en heeft ingezien dat de
handeling, degene die handelt en het resultaat ervan niet bestaan, niets doet. Hij
blijft evenwel doorgaan met handelen ook al zou hij er volledig van kunnen afzien,
omdat er iets is waardoor hij ermee door moet gaan. Van deze mens die niet han-
delt, zoals hier is aangetoond, zegt de Heer:

gatasangasya muktasya jiianavasthitacetasah;
yajfiayacaratah karma samagram pravil yate (23).

1VV.23. Alle doen verdwijnt en lost op bij iemand die zonder gehechtheid is en
vrij is en wiens geest gevestigd is in kennis; zijn handelen is als een offer.

Handeling en resultaat verdwijnen en worden tot niets gereduceerd bij de mens die
niet meer gehecht is en waarvan dharma en adharma, de aanleidingen tot gebon-
denheid, zijn opgelost. Zijn geest is altijd gevestigd in wijsheid en zijn handelen is
als een offer.
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Het offer van Wijsheid.

Waarom worden al zijn handelingen volledig opgelost zonder enig natuurlijk ge-
volg? Luister:

brahmarpanam brahmahavirbrahmagnau brahmana hutam;
brahmaiva tena gantavyam brahmakarmasamadhina (24).

IVV.24. Brahman is het offeren zelf, Brahman is de offergave, Brahman giet de
offerande in het vuur van Brahman. Hij die altijd Brahman ziet in alle hande-
lingen zal waarlijk Brahman bereiken.

De mens die Brahman heeft gerealiseerd, ziet dat het instrument waarmee de offer-
gave in het vuur wordt gegoten niets anders is dan Brahman en dat het niet apart
van het Zelf kan bestaan, evenals zilver niet apart kan bestaan van parelmoer, dat
voor zilver wordt gehouden. Wat in het voorbeeld zilver lijkt te zijn, is niets anders
dan parelmoer. Wat de mensen zien als een instrument waarmee wordt geofferd, is
voor iemand die Brahman heeft gerealiseerd niets anders dan Brahman. Brahman is
de offergave, dat wil zeggen: dat wat als offergave wordt gezien is voor hem niets
anders dan Brahman. Brahman verricht het offer en is datgene dat handelt. De
offerdaad is Brahman, en het resultaat is niets anders dan Brahman voor iemand
die altijd Brahman in alle handelingen ziet.

Het handelen van iemand, die een voorbeeld aan de wereld wil geven, is in werke-
lijkheid geen handelen omdat dat handelen is opgelost door realisatie van Brahman
in het handelen. Het is volkomen terecht de ware kennis als een offer (Yajfia) voor
te stellen van iemand, die alle rituelen en alle handelingen heeft opgegeven, en het
offer doet daarmee dienst om ware kennis te prijzen. Voor iemand die de Opperste
Werkelijkheid heeft gerealiseerd, zijn de instrumenten die bij het offer worden
gebruikt niets anders dan Brahman, en hij is één met zijn eigen Zelf. Het zou an-
ders zinloos zijn om apart de offerinstrumenten te benoemen als Brahman wanneer
alles Brahman is. Voor iemand die zich realiseert dat alles Brahman is, is er geen
handeling. Sterker nog, elke gedachte aan enig bestanddeel van de handeling is
afwezig en men kan geen offer brengen als men er niet aan denkt. EIk ceremonieel
offer als Agnihotra is verbonden met een voorstelling (op basis van de openbarin-
gen) van de bestanddelen van de handeling zoals een bepaalde Godheid of bepaal-
de Goden aan wie de gave moet worden aangeboden. Verder is er het eigenbelang
van degene die offert en zijn gehechtheid aan het resultaat. Bij elk ceremonieel
gebruik is er een beeld van de bestanddelen van de handeling en de resultaten, en is
er altijd een relatie met eigenbelang en het opeisen van het resultaat. Het offer van
wijsheid is echter een handeling, waarin het beeld van het instrumentarium en de
overige bestanddelen van de handeling en dat van de handeling zelf en het resultaat
ervan vervangen is door dat ene beeld van Brahman. Daarom is er helemaal geen
handeling. De verzen 1V.18-20, 111.28 en V.8 gaan hierover. Onze Heer probeert op
deze manier elk idee van dualiteit te verdrijven, dat wil zeggen: elk idee van hande-
len, het resultaat en de bestanddelen. Er wordt aangegeven dat bij Kamya-
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Agnihotra, het offer van Agnihotra dat uit eigenbelang wordt uitgevoerd, geen
Kamya-Agnihotra meer is als het eigenbelang verdwijnt. Ook wordt ons er op ge-
wezen dat handelingen verschillende resultaten opleveren, afhankelijk van het feit
of zij vrijwillig worden uitgevoerd of niet. Op dezelfde manier houdt in het geval
van een wijs mens een handeling op een handeling te zijn ook al lijkt het aan de
buitenkant wel zo. Het beeld van Brahman heeft hier de plaats ingenomen van alle
dualiteit als het instrumentarium van de offerdaad, de handeling zelf en het resul-
taat. Daarom wordt er gezegd: "De hele handeling smelt weg" (1V.23).

Sommigen interpreteren deze passage als volgt: Hetgeen wij Brahman noemen is
het instrument dat de handeling uitvoert enzovoorts. En het is in werkelijkheid
Brahman die Zichzelf manifesteert in de vijf vormen, zoals handeling en bestand-
delen, en degene die handelt. Zo bezien blijft het beeld van instrumentarium en
bestanddelen bestaan. Aan de andere kant wordt onderwezen dat het beeld van
Brahman op dezelfde manier moet worden verbonden met een handeling en zijn
bestanddelen als het beeld van Visnu verbonden is met een afgod of het beeld van
Brahman met het begrip naam (zie Ch.Up. 7-1-5).

Deze zienswijze zou inderdaad mogelijk zijn als dit gedeelte van het hoofdstuk niet
zou gaan over het belang van het offer van Wijsheid (jiana-yajfia). Onze Heer zal
hier echter spreken over de verschillende vormen van erediensten die yajfia's (of-
fers) worden genoemd en prijst wijsheid, de ware kennis, met de volgende woor-
den: "Het offer van wijsheid staat boven het offeren van objecten” (I1V.33). Er is
aangetoond dat dit vers bedoeld is om wijsheid als offer te zien. Echter, voor dege-
nen die beweren dat het beeld van Brahman verbonden moet worden met het offer-
ritueel en de daarvoor noodzakelijke bestanddelen, net als het beeld van Visnu met
een afgod en Brahman met 'naam’, kan de Brahma-vidya (kennis van Brahman)
waarover wordt gesproken niet het onderwerp van deze leer zijn. Volgens hun
interpretatie zou dit vers hoofdzakelijk gaan over het noodzakelijke instrumentari-
um voor een ritueel offer. Bovendien kan moksa niet worden verkregen door ken-
nis die bestaat uit het verbinden van het beeld van Brahman met een symbool,
zoals een ritueel offer. Er is hier gezegd dat Brahman het doel is dat bereikt moet
worden. Het is onwaar om te beweren dat moksa bereikt kan worden zonder ken-
nis.

Deze interpretatie is ook in strijd met de context. Ware kennis is het onderwerp van
dit hoofdstuk (zie 1V.18) en dit geldt eveneens voor de laatste verzen, terwijl het
hoofdstuk wordt afgesloten met de ware kennis te prijzen (1V.33, 39). Het is dus
niet juist om te beweren dat ineens en zonder enige relatie met het onderwerp
wordt geleerd, dat het beeld van Brahman verbonden moet worden met een afgod.
Daarom is onze interpretatie de juiste.

Offeren door te handelen.

Nadat de Heer heeft laten zien dat ware kennis gelijk is aan offeren noemt de Heer
andere soorten offers om daardoor ware kennis te prijzen:
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daivamevapare yajiiam yoginah paryupasate;
brahmagnavapare yajfiam yajfienaivopajuhvati (25).

1VV.25. Sommige Yogi's offeren aan de Goden. Anderen offeren het Zelf door
het Zelf in het vuur van Brahman.

Sommige Yogi's, die toegewijd zijn aan handelingen, offeren uitsluitend in devotie
aan de Goden, terwijl anderen die Brahman, het Absolute, kennen, hun eigen Zelf
offeren door het Zelf in het vuur van Brahman. In dit laatste offer is de offergave
(ahuti) yajfia, het Zelf, want yajfia is synoniem met 'atman' dat in werkelijkheid één
is met Brahman, doch door de upadhi's, zoals buddhi, en hun consequenties wordt
bedekt en bepaald. Dit offer van het Zelf wordt door het Zelf in Brahman gegoten,
dat hier vuur wordt genoemd in de volgende verzen:

"Brahman is het Werkelijke, Bewustzijn, het Oneindige"
(Tait.Up. 2-1).

"Brahman die Bewustzijn en Gelukzaligheid is"

(Br.Up. 5-9-28).

"Brahman die onmiddellijk door allen gekend wordt en die
het innerlijkste Zelf van allen is" (Br.Up. 3-2-1).

Brahman is zonder de kenmerken van een aards bestaan (samsara) als honger en
dorst en kan op geen enkele manier worden beschreven, zoals de Geschriften leren
met de woorden: "Niet dit, niet dit" (Br.Up. 4-4-27).

Wanneer men het beperkte Zelf kent als de onbeperkte Brahman, offert men het
Zelf in Brahman. Dit is het offer dat door diegenen wordt gebracht die alle hande-
lingen hebben opgegeven en altijd standvastig zijn in de kennis dat het Zelf en
Brahman identiek zijn. Dit offer van Wijsheid (zie 1V.24) wordt hier vermeld sa-
men met onder andere het offer der Goden (Daiva-yajfia) om het te prijzen.

srotrad hmndriyanyanye samyamagnisu juhvati;
sabdad mvisayananya indriyagnisu juhvati (26).

1VV.26. Sommigen offeren het gehoor en andere zintuigen in de vuren van zelf-
beheersing, terwijl anderen geluid en uiterlijke objecten offeren in de vuren
van de zintuigen.

Sommige Yogi's offeren het gehoor en andere zintuigen in de vuren van zelfbe-
heersing (samyama). De meervoudsvorm ‘vuren' wordt gebruikt omdat de beheer-
sing varieert per zintuig. Zij zijn altijd bezig met het beheersen van de zintuigen.
Anderen offeren de zintuiglijke objecten in de vuren van de verschillende zintuigen
en zij beschouwen het als een offer om hun zintuigen alleen te richten op zintuig-
lijke objecten die zijn toegestaan.

sarvanindriyakarmani pranakarmani capare;
atmasamyamayogagnau juhvati jianad pite (27).
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1VV.27. Weer anderen offeren alle zintuiglijke functies en alle werking van de
levenskracht in het vuur van de Yoga van Zelfbeheersing dat door wijsheid is
ontstoken.

Ontstoken door wijsheid: ontstoken door onderscheid makende wijsheid, zoals een
lamp wordt gevoed door olie. De functies van de levensadem, prana, in het indivi-
duele lichaam zijn inademing, uitademing enzovoorts. Het functioneren van de
zintuigen en levensadem wordt volledig opgelost terwijl de Yogi de geest concen-
treert op het Zelf.

dravyayajfiastapoyajiia yogayajfiastatha 'pare;

svadhyayajfianayajfiasta yatayah samsitavratah (28).

1VV.28. Anderen offeren hun bezittingen of onthouden zich van alles, of offeren
Yoga en kennis en geleerdheid. Het zijn asceten die strenge geloften hebben
afgelegd.

Anderen offeren hun bezittingen door ze weg te geven aan behoeftige mensen.
Weer anderen onthouden zich van alles of doen Yoga door Pranayama (beheersing
van de levensadem) en Pratyahara (terugtrekken van de geest van de uiterlijke
objecten). Anderen doen dit door het op de voorgeschreven manier herhalen van
Vedische teksten als de Rg-Veda. Weer anderen bestuderen de Geschriften ($astra).

apane juhvati pranam prane 'panam tatha 'pare;
pranapanagat; rudhva pranayamaparayanah (29).

1VV.29. Sommigen offeren de prana of uitgaande adem in de apana of ingaande
adem en de apana in de prana en beheersen de ademhaling volledig door
prana en apana te beperken met pranayama.

De één beoefent een vorm van pranayama die Praka (inademing) wordt genoemd.
Een ander houdt zich bezig met een vorm van pranayama die Recaka (uitademing)
heet. Anderen oefenen een vorm van pranayama die Kumbhaka wordt genoemd en
waarbij de uitgaande en ingaande luchtstromen via neusgaten en mond worden
gestopt. Bovendien:

apare niyataharah prananpranesu juhvati;
sarve 'pyete yajfiavido yajfiaksapitakalmasah (30).
1VV.30. Weer anderen eten volgens de regels en offeren door de levensadem aan

de levensadem. Zij allen weten hoe te offeren en door te offeren worden hun
zonden vergeven.

Volgens de regels: beperkt. Welke vorm van levensadem zij ook beheersen, alle
andere vormen worden hierin geofferd. Deze laatste worden hier als het ware in
opgenomen.

yajfasistamrtabhujo yanti brahma sanatanam;

nayam loko 'styayajfiasya kuto 'nyah kurusattama (31).
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IVV.31. Terwijl zij eten van ambrozijn, het overblijfsel van het offer, gaan zij
naar de Eeuwige Brahman. Déze wereld is niet bestemd voor iemand die geen
offers brengt en zeker niet de andere, O Beste van de Kuru’'s.

Zij voeren de hiervoor beschreven offers uit en eten regelmatig het voorgeschre-
ven voedsel op de voorgeschreven manier. Het voedsel dat op een dergelijke ma-
nier wordt gegeten heet ambrozijn, amrta (onsterfelijk). Als zij moksa willen berei-
ken, gaan zij op termijn naar Brahman en niet onmiddellijk zoals wij ongetwijfeld
kunnen begrijpen. Zelfs deze wereld van alle schepselen is niet bestemd voor ie-
mand die geen van de hiervoor vermelde offers brengt. Hoe kan er ooit een andere
wereld voor hem bestaan die slechts door hogere inspanningen verkregen kan wor-
den?

evam bahuvidha yajfia vitata brahmano mukhe;
karmajanviddhi tansarvanevam jfiatva vimoksyase (32).

1VV.32. Op deze wijze zijn er vele offers beschreven in de Veda's, de mond van
Brahman. Weet dat alle geboren zijn uit handelingen! Als ge dit weet wordt ge
bevrijd.

Op deze wijze zijn vele offers, zoals die hiervoor zijn beschreven, te vinden in de
mond van Brahman, dat wil zeggen: zijn uit de Veda's bekend door teksten als:
"Wij offeren prana door te spreken.” Weet dat deze teksten allemaal voortkomen
uit het niet-Zelf, namelijk door handelingen, spraak en gedachten, want het Zelf
handelt niet. Als U zich realiseert: "Dit zijn niet mijn handelingen, ik beweeg niet
en word niet geraakt,” zult ge door deze ware kennis van kwaad en de gebonden-
heid van samsara worden bevrijd.

Het offer van wijsheid staat boven andere offers.

In 1V.24 werd ware kennis voorgesteld als een offer, waarna verschillende offers
zijn onderwezen. Nu wordt kennis geprezen, vergeleken met de andere soorten
offers, die allemaal bedoeld zijn om de diverse menselijke doelen te bereiken.

sreyandravyamayadyajfigjjiianayajfiah parantapa;

sarvam karmakhilam partha jiiane parisamapyate (33).

1V.33. O Vernietiger van vijanden, het offer van wijsheid is superieur aan het
offeren van materiéle voorwerpen, O Zoon van Prtha; zonder uitzondering
worden alle handelingen door wijsheid gedragen.

Het offeren van materiéle voorwerpen geeft gevolgen op materieel gebied; dit geldt
niet voor het offer van wijsheid. Daarom is het offer van wijsheid superieur aan het
offeren van materiéle voorwerpen. Wijsheid als middel tot moksa omvat alle han-
delingen. De Sruti zegt:

"Net zoals in een spel met vier dobbelstenen de drie stenen zijn opgenomen in de
vierde, krta, zo bereikt Hem alles wat goede mensen doen. leder ander die weet wat
hij wist, bereikt hetzelfde resultaat.” (Ch.Up. 4-1-4)
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Hoe en waar men wijsheid moet zoeken.
Hoe kan deze grote wijsheid worden verkregen?

tadviddhi pranipatena pariprashena sevaya;
upadeksyanti te jianam jAaninastattvadarsinah (34).

1VV.34. Weet dat door langdurige onderwerping, door te onderzoeken en door
te dienen gij wijsheid zult leren van de wijzen die de Waarheid hebben gerea-
liseerd!

Luister op welke manier het kan worden verkregen. Ga naar de leraren (Acarya's)
en werp U nederig aan hun voeten. Vraag hen wat de oorzaak is van gebondenheid
(bandha) en hoe men zich kan bevrijden, wat wijsheid is (vidya) en onwetendheid
(avidya). Dien de Guru. Door deze en andere tekenen van respect zullen de leraren,
die de Waarheid kennen en zelf hebben gerealiseerd, U hun wijsheid bijbrengen.
Dit is de wijsheid die hiervoor is beschreven. Sommigen van hen kennen niet al-
leen de Waarheid doch hebben deze gerealiseerd. De Heer wil hiermee zeggen dat
alleen deze kennis, die door degenen die de Waarheid hebben gerealiseerd, wordt
onderwezen, resultaat kan opleveren en niet enige andere kennis.

Alleen dan is het volgende vers toepasbaar:

yajjfiatva na punarmohamevam yasyasi pandava;
yena bhutanyasesena draksyasyatmanyatho mayi (35).

1VV.35. O Pandava, als ge dit weet zult ge niet meer in verwarring raken en
hierdoor zult ge alle schepselen in Uw Zelf en in Mij zien.

Als ge van hen de wijsheid hebt gekregen, zult ge niet meer in verwarring worden
gebracht zoals nu het geval is. Door deze wijsheid zult ge ook direct alle schepse-
len, van Brahma de Schepper tot een grassprietje, ervaren in Uw eigen Zelf. U zult
zich dan realiseren: "Al deze schepselen bestaan in Mij." Ook zult ge ze allen zien
in Mij, Vasudeva, te weten: "En al deze schepselen hebben hun bestaan in de Op-
perste Heer." Dit betekent dat ge de eenheid van de individuele Ziel (Ksetrajfia)
met de I$vara zult realiseren, waarover in de Upanisad's zo helder wordt gesproken.

Wijsheid lost alle zonden en handelingen op.
Merk verder op hoe uitmuntend kennis is:

api cedasi papebhyah sarvebhyah papakrttamah;
sarvam jiianaplavenaiva vrjinam santarigsyasi (36).

1VV.36. Zelfs al zoudt ge de grootste van alle zondaren zijn, dan nog zult ge
door het schip van wijsheid waarlijk alle zonde overstijgen.

Met het schip van kennis kunt ge werkelijk deze oceaan van zonde oversteken.
Voor iemand die bevrijding zoekt, blijkt zelfs dharma zonde te zijn.

Hoe wordt zonde door wijsheid vernietigd? Hier is een voorbeeld:
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yathaidhamsi samiddho ‘gnirbhasmasatkurute ‘rjuna;
jianagnih sarvakarmani bhasmasatkurute tatha (37).

1VV.37. O Arjuna, zoals een laaiend vuur de brandstof tot as verbrandt, zo
verteert het vuur der wijsheid alle handelingen.

Zoals een laaiend vuur alle brandstof tot as reduceert, zo verteert het vuur van de
wijsheid alle handelingen, dat wil zeggen: het maakt ze onbelangrijk. Het vuur van
wijsheid kan natuurlijk niet handelingen letterlijk tot as reduceren zoals dat bij echt
vuur wel het geval is. Zo moeten we begrijpen dat ware kennis alle handelingen
ontkracht. De handelingen waardoor dit lichaam is ontstaan zullen echter pas ein-
digen als alle gevolgen volledig zijn uitgewerkt, omdat het proces al in gang is
gezet. Met andere woorden wijsheid kan alleen die handelingen vernietigen die nog
geen gevolgen hebben. Dit geldt zowel voor handelingen, die zijn begonnen tijdens
deze geboorte voordat kennis opkwam, en gepaard gaan met kennis, als voor han-
delingen die in de vele vroegere geboorten zijn begaan.

Daarom:

na hi jiianena sadrsam pavitramiha vidyate;
tatsvayam yogasamsiddhah kalenatmani vindati (38).

I1VV.38. Er is waarlijk niets dat zo zuiverend is als wijsheid. Hij die volmaakt-
heid bereikt door Yoga vindt dit uiteindelijk in zichzelf.

Hij die bevrijding zoekt en die zichzelf door Karma-Yoga en Samadhi-Yoga heeft
gezuiverd en tot een nieuw leven is gekomen, zal na een lange oefening spirituele
wijsheid in zichzelf vinden.

De meest zekere weg tot wijsheid.
De meest zekere weg tot wijsheid wordt als volgt onderwezen:

sraddhavanllabhate jianam tatparah samyatendriyah;
jAianam labdhva param santimacirenadhigacchati (39).

1VV.39. Hij die vol vertrouwen en toegewijd is en de zintuigen beheerst, bereikt
wijsheid. Nadat hij deze wijsheid heeft bereikt, wordt hij direct opgenomen in
de Opperste Vrede.

Een mens die vol vertrouwen is, verkrijgt wijsheid. Dit kan echter lang duren en
daarom wordt voorgeschreven dat hij altijd volledig toegewijd moet zijn aan alle
methoden om wijsheid te verkrijgen, zoals voortdurende zorg en aandacht voor de
leraren (Guru's). lemand met vertrouwen en toewijding heeft wellicht geen beheer-
sing over zijn zintuigen. Daarom wordt voorgeschreven dat hij zijn zintuigen moet
losmaken van de aantrekkingskracht van de dingen. lemand met vertrouwen, toe-
wijding en zelfbeheersing zal zeker wijsheid verkrijgen. Uitsluitend fysieke hande-
lingen (1V.35) zoals langdurige onderwerping aan de voeten van de Guru hebben
waarschijnlijk geen resultaat omdat er mogelijk sprake is van hypocrisie. Wanneer
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iemand vol vertrouwen is, kan er echter geen sprake zijn van hypocrisie en derge-
lijke. Daarom is dit de zekere weg tot wijsheid.

Wat is hiervan het gevolg? Dit is het antwoord: Nadat men wijsheid heeft verkre-
gen, bereikt men snel de Opperste Vrede, Moksa genoemd. Het is een vaststaand
feit dat ware kennis tot moksa leidt, dit volgt zowel uit de $astra’s als uit de rede.

Wijsheid doodt alle twijfel.
Gij zult hieraan niet twijfelen, want twijfel is vol van zonde. Waarom? Luister:

ajfiastasraddadhanasca samsayatma vinasyati;
nayam loko 'sti na paro na sukham samsayatmanah (40).

1VV.40. De onwetende, die zonder vertrouwen is en twijfelt, is verloren. Voor
iemand die twijfelt is er noch in deze noch in de andere wereld enig geluk
weggelegd.

De mens die het Zelf niet kent is verloren, evenals de mens die geen vertrouwen
heeft in de leer en de woorden van de Guru, en die alleen maar twijfelt. De onwe-
tenden en de trouwelozen zijn verloren, echter in mindere mate dan degene die
twijfelt. Hij heeft meer zonde begaan dan wie dan ook. Waarom?

Zelfs deze wereld, die voor alle mensen eigen is, kan niet verworven worden door
iemand die twijfelt en dit geldt ook voor de andere wereld. Hij zal ook niet geluk-
kig worden want al deze dingen worden door twijfel verwoest. Twijfel daarom
niet. Waarom niet?

yogasamnyastakarmanam jfianasafichinnasamsayam;
atmavantam na karmani nibadhnanti dhanamjaya (41).

1VV.41. O Dhanamjaya, hij die door Yoga afstand gedaan heeft van handelin-
gen, wiens twijfel door het zwaard van wijsheid in stukken is gehakt en die in
zichzelf gevestigd is, wordt niet gebonden door handelingen.

Hij die het Opperste Wezen ziet, geeft alle handelingen op, zowel dharma als ad-
harma, door Yoga of kennis van de Allerhoogste Heer. Hij bereikt deze staat als
zijn twijfel in stukken is gehakt door realisatie van de eenheid van het Zelf met de
Isvara. Omdat hij alle handelingen terugbrengt naar de werking van de krachten
(guna'’s) wordt hij niet gebonden door handelingen. Deze hebben geen goede of
kwade gevolgen voor iemand die door Yoga alle handelingen heeft opgegeven en
altijd zichzelf onder observatie heeft.

Deze mens wordt niet gebonden door handelingen, omdat door toepassing van
Karma-Yoga alle twijfel is vernietigd door kennis die opkomt als alle onzuiverhe-
den zijn weggespoeld en zijn verteerd in het vuur van wijsheid. Een mens is verlo-
ren als men twijfelt aan de werking van karma en kennis.

tasmadajfianasambhutam hrtstham jfianasina "tmanabh;
chittvainam samsayam yogamatisthottistha bharata (42).
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1VV.42. Hak daarom met het zwaard van wijsheid de twijfel, die geboren is uit
onwetendheid over het Zelf in Uw hart aan stukken, en neem Uw toevlucht tot
Yoga! Sta op, O Afstammeling van Bharata!

Twijfel is vol van zonde. Het wordt geboren uit onwetendheid en is verborgen in
de buddhi. Doodt het door wijsheid, door ware kennis van het Zelf. Het woord
‘atmanah’ betekent 'van het Zelf' en heeft betrekking op dit Zelf, doch betekent niet
‘gekoesterd door U-zelf'. Arjuna twijfelt over het Zelf. Als Arjuna ooit zou kunnen
denken dat de ene twijfel de andere zou kunnen wegnemen, zou de Heer kunnen
zeggen: "Dood Uw eigen twijfel™ in plaats van de twijfel van een ander. Ook al
wordt Arjuna gevraagd om de twijfel over het Zelf te vernietigen, dan nog houdt
dit in dat het wel degelijk een twijfel is die door hem wordt gekoesterd.

Kennis vernietigt alle kwaad als verdriet, dwaasheid en dergelijke. Als ge de twij-
fel en oorzaak van Uw verwarring hebt vernietigd, leg U dan toe op Karma-Yoga,
het middel tot het verkrijgen van ware kennis! Sta nu op en vecht, O Afstammeling
van Bharata!

iti jianayogo nama caturtho 'dhyayah
Dit is het einde van het vierde hoofdstuk getiteld:
JNANA-YOGA.
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HOOFDSTUK V
SAMNYASA-YOGA.
Wat is beter voor de onwetende, Karma-Yoga of Samnyasa?

In de verzen 18, 19, 21, 22, 24, 32, 33, 37 en 41 van hoofdstuk 1V spreekt de Heer
over het afstand doen van alle handelingen, terwijl Hij in 1\VV.42 Arjuna aanspoort
om Yoga te gebruiken tijdens het handelen. Aangezien handelen en afzien van
handelen aan elkaar tegengesteld zijn, net zoals beweging en rust, kan men beide
methoden niet tegelijk toepassen. Er is ook geen bepaald moment aangegeven
waarop ze gecombineerd kunnen worden. De conclusie is dus dat slechts één van
de twee Arjuna’s plicht kan zijn. Arjuna denkt dat hij van de twee de beste methode
moet kiezen, handelen of afzien van handelen, en daarom vraagt hij aan de Heer
wat hij het beste kan doen.

Tegenwerping: De Heer heeft in de hiervoor genoemde teksten gezegd dat, iemand
die het Zelf heeft gerealiseerd in volledige toewijding aan Jfiana-Yoga, afstand
moet doen van handelingen, doch dit geldt niet voor iemand die het Zelf niet heeft
gerealiseerd. Omdat respectievelijk het uitvoeren of afzien van handelingen
betrekking hebben op twee verschillende groepen mensen is de vraag van Arjuna
wat de beste methode is, niet relevant.

Antwoord: Dat klopt, van uw standpunt bezien is de vraag niet relevant. Wij stellen
echter dat vanuit het standpunt van degene die de vraag stelt (Arjuna) dit zeer
relevant is. Waarom?

In de hiervoor aangegeven teksten verplicht de Heer tot het afstand doen van
handelingen met de woorden: “Laat een wijs mens afstand doen." Afstand doen
kan niet als een plicht worden opgelegd tenzij dit "afstand doen™ belangrijker is
dan de persoon zelf die handelt (“een wijs mens™). Daarom dient het voorschrift om
afstand te doen ook te gelden voor degene die het Zelf nog niet heeft gerealiseerd,
mede omdat dit ook op andere plaatsen voor die persoon is voorgeschreven.” Het
kan niet zo zijn dat het afstand doen van handelen alleen van toepassing is op
iemand die het Zelf heeft gerealiseerd.®° Al redenerend denkt Arjuna dat een
onwetend mens kan kiezen tussen handelen of afstand doen. VVanwege de hiervoor
genoemde onderlinge tegenstrijdigheid kan er op bepaalde momenten slechts één
tegelijk de plicht zijn van een mens. Aangezien de beste methode moet worden
gevolgd met uitsluiting van de andere, is de vraag welke methode het beste is wél
relevant.

Voor een verlicht mens is de vraag niet relevant.

9 als hij vervuld is van vairagya en niets meer geeft om wereldlijke genoegens. (Ananda-giri).

8 In de Mimamsaka's staat dat in één uitspraak maar één opdracht tegelijk kan worden gegeven.
Daardoor kan de uitspraak, dat een wijs mens afstand moet doen, alleen maar betekenen dat
afstand gedaan moet worden en niet tegelijkertijd dat alleen een wijs mens afstand moet doen.
Anders zou het betekenen dat ten onrechte twee opdrachten in één uitspraak zijn samengevat.
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Dit is de betekenis van Arjuna’s vraag en dit blijkt ook duidelijk uit het antwoord
van de Heer. Hij zegt namelijk: "Zowel Samnyasa als Karma-Yoga leiden tot de
hoogste gelukzaligheid, maar Karma-Yoga is de beste van de twee" (V.2). Het is
nu belangrijk om vast te stellen of de opmerking dat Karma-Yoga op een of andere
manier te prefereren is, slaat op iemand die het Zelf heeft gerealiseerd door Karma-
Yoga en Karma-Samnyasa toe te passen, en daardoor de hoogste gelukzaligheid
heeft bereikt, of dat deze uitspraak betrekking heeft op iemand die het Zelf nog niet
heeft gerealiseerd. Wat is het?8!

Luister: Aangezien een mens, die het Zelf heeft gerealiseerd, noch Karma-Yoga
noch Samnyasa toepast, is het niet terecht om over deze twee methoden te spreken
alsof deze beide tot de hoogste gelukzaligheid leiden of over de superioriteit van
zijn Karma-Yoga boven zijn Karma-Samnyasa. Alleen als het voor een mens, die
het Zelf heeft gerealiseerd, Karma-Samnyasa en zijn tegenpool Karma-Yoga, ofwel
handelingen, mogelijk zouden zijn, zou het correct zijn om te zeggen dat beide in
gelijke mate tot de hoogste gelukzaligheid leiden of dat zijn Karma-Yoga superieur
is aan zijn Karma-Samnyasa. Echter omdat Karma-Samnyasa noch Karma-Yoga
mogelijk zijn voor iemand die het Zelf heeft gerealiseerd, is het niet juist om te
zeggen dat zij op dezelfde manier tot de hoogste gelukzaligheid leiden of dat de
één beter is dan de ander.

Karma-Yoga en Samnyasa zijn niet van toepassing op verlichte mensen.

Vraag: Zijn zowel Karma-Yoga als Karma-Samnyasa gezamenlijk of apart
onmogelijk voor een mens die het Zelf heeft gerealiseerd? Als het slechts voor één
van beiden geldt, voor welke van de twee dan, en wat is de reden waarom het niet
mogelijk is?

Antwoord: Omdat een mens die het Zelf heeft gerealiseerd vrij is van illusies, moet
Karma-Yoga niet mogelijk zijn voor hem, omdat het immers op illusie is
gebaseerd. In de Gita-$astra wordt in de hoofdstukken waarin de ware natuur van
het Zelf wordt behandeld, gezegd dat iemand die het Zelf kent en weet dat hijzelf
het Zelf is, zonder beweging en vrij van veranderingen als geboorte, alle handelen
moet opgeven. Zijn illusies zijn verdwenen en hiervoor in de plaats is ware kennis
gekomen, en hij verblijft altijd in het ware onbeweeglijke Zelf. Er wordt ook
gezegd dat hij door de tegenstelling tussen ware kennis en ilusie en hun
respectievelijke gevolgen niets te maken heeft met Karma-Yoga, het omgekeerde
van Karma-Samnyasa. Karma-Yoga veronderstelt een Zelf dat handelt en deze
betrokkenheid bij handelen is het gevolg van illusie. Het is daarom juist om te
zeggen dat, voor iemand die het Zelf heeft gerealiseerd en vrij is van illusies,
Karma-Yoga onmogelijk is omdat dit gebaseerd is op illusie.

81 Hoe kan er bezwaar worden gemaakt tegen de eerste uitspraak en hoe kan de laatste juist zijn?
(Anandagiri). De twee uitspraken worden herhaald in de Bhasya, maar zijn in de vertaling weg-
gelaten.
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Vraag: In welke hoofdstukken wordt de ware natuur van het Zelf behandeld waarin
wordt gezegd dat de mens die het Zelf kent niet hoeft te handelen?

Antwoord: Dit staat in hoofdstuk 11 de verzen 17, 19 en 21 en op enkele andere
plaatsen.

Tegenwerping: In de hoofdstukken waar over de ware natuur van het Zelf wordt
gesproken, wordt ook Karma-Yoga onderwezen, bijvoorbeeld in het tweede
hoofdstuk verzen 18, 31, 47 enzovoorts. Hoe kan men dan zeggen dat Karma-Yoga
onmogelijk is voor iemand die het Zelf heeft gerealiseerd?

Antwoord: Dat klopt, ware kennis en illusie en hun respectievelijke gevolgen staan
namelijk lijnrecht tegenover elkaar. In 111.3 wordt gezegd dat Samkhya's, die de
ware natuur van het Zelf hebben gerealiseerd, volledig toegewijd zijn aan de weg
van kennis en steeds verblijven in het Zelf dat niets doet. Dit is anders dan
toewijding tot de weg van handeling, die bedoeld is voor degenen die het Zelf niet
gerealiseerd hebben. De mens die het Zelf heeft gerealiseerd, heeft niets te winnen
want hij heeft alles al bereikt. In 111.17 wordt gezegd dat hij geen plichten meer
hoeft te vervullen. In verzen als I11.4 en V.6 wordt Karma-Yoga voorgeschreven
als noodzakelijk voor het verkrijgen van kennis van het Zelf, terwijl in V1.3 wordt
gezegd dat de mens met ware kennis Karma-Yoga niet meer hoeft te gebruiken. In
1V.21 wordt hem verder elke handeling ontraden behalve wat nodig is voor
onderhoud van het lichaam. Zelfs met betrekking tot het horen en zien, dat toch
nodig is om het lichaam in stand te houden, wordt de mens die de ware natuur van
het Zelf kent, voorgehouden in V.8 om altijd te mediteren met de geest gericht op
de gedachte 'het is niet ik die dit doet.' Zelfs in een droom kan men zich niet
voorstellen dat de mens die het Zelf kent ook maar iets te maken heeft met Karma-
Yoga, dat haaks staat op ware kennis en volledig gebaseerd is op illusie. Daarom
wordt hier van de Samnyasa en Karma-Yoga van iemand die het Zelf niet heeft
gerealiseerd gezegd, dat zij beiden naar moksa leiden. Deze vorm van Samnyasa,
bestaande uit het opgeven van slechts enkele handelingen waarbij men denkt dat
men zelf iets doet®, is anders dan de vorm waarover eerder is gesproken, waarbij
alle handelingen worden opgegeven door de mens die het Zelf heeft gerealiseerd.
De eerste vorm is heel moeilijk uit te voeren omdat deze meer verbonden is met de
diverse vormen van zelfbeheersing: ‘yama', 'niyama’ en dergelijke. Karma-Yoga is
naar verhouding gemakkelijker uit te voeren en wordt daarom aangegeven als de
beste van de twee. Een nadere analyse van het antwoord leidt dus tot dezelfde
conclusie als eerst over de betekenis van de vraag van Arjuna.

Bij het begin van het derde hoofdstuk vraagt Arjuna aan de Heer "vertel mij welke
van de twee het beste is", omdat hij inziet dat kennis en handelingen in dezelfde

8 |n dit geval denkt men dat men nog moet leren wat er in de Vedanta's en de Upanisad's wordt
onderwezen en erover na te denken en te mediteren. Men heeft alleen maar die handelingen
opgegeven die specifiek zijn opgelegd aan grhastha's en de tweede religieuze orde (asrama). Men
doet dus gedeeltelijk afstand en het is bedoeld om de leerling wat meer speelruimte te geven om
zich werkelijk te wijden aan het verkrijgen van spirituele wijsheid.
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mens niet samen kunnen gaan. Als antwoord zegt de Heer heel beslist dat
toewijding op de weg van kennis bedoeld was voor Samkhya's, zij die afstand
doen, de Samnyasins; en dat toewijding op de weg van handeling bestemd was
voor de Yogi's. Verder is duidelijk uit de uitspraak "noch bereikt hij volmaaktheid
door alleen afstand te doen™ (I11.4), dat volgens de Heer afstand doen in combinatie
met kennis een manier is om volmaaktheid te bereiken. Ook Karma-Yoga, mits
voorgeschreven, moet tot volmaaktheid leiden (IV.42). Arjuna vraagt nu welke van
de twee, Karma-Yoga of Samnyasa, het beste is voor iemand die geen kennis heeft.

arjuna uvaca:
samnyasam karmanam krsna punaryogam ca samsasi;
yacchreya etayorekam tanme bruhi sunistitam (1).

Arjuna sprak:
V.1. O Krsna, Gij prijst zowel afstand doen van handelingen als Yoga. Laat
mij absoluut geen twijfel over wat de beste methode is.

Gij leert mij om afstand te doen van de in de $astra’s voorgeschreven handelingen
en Gij leert mij ook dat het uitvoeren van dezelfde handelingen noodzakelijk is.
Daarom twijfel ik erover wat het beste is, uitvoeren van handelingen of afstand
doen van handelingen. Men moet de beste koers volgen. Geef mij daarom
volstrekte zekerheid over wat voor mij de beste methode is om volmaaktheid te
bereiken, omdat het niet mogelijk is beide wegen tegelijk te volgen.

Voor een onwetende is Karma-Yoga meer geschikt dan Samnyasa.
Om de twijfel uit de weg te ruimen zegt de Heer:

stibhagavanuvaca:
samnyasah karmayogasta nihsreyasakaravubhau;
tayostu karmasamnyasatkarmayogo visisyate (2).

De gezegende Heer sprak:

V.2. Afstand doen van handelen en het uitvoeren van handelingen leiden alle-
bei tot de opperste gelukzaligheid. Van deze twee is het uitvoeren van hande-
lingen te verkiezen boven het afstand doen van handelingen.

Samnyasa en Karma-Yoga, afstand doen of het uitvoeren van handelingen, leiden
allebei tot moksa omdat spirituele kennis wordt opgewekt. Hoewel beide wegen tot
moksa leiden, is Karma-Yoga te verkiezen boven Karma-Samnyasa zonder kennis.
Daarom heeft de Heer Karma-Yo0ga® aangeprezen.

Waarom? Dit is het antwoord:

83 De Heer bedoelt uiteraard niet dat Karma-Yoga superieur is aan Karma-Samnyasa. Echte
Karma-Samnyasa gaat gepaard met kennis en is als weg ver verheven boven de weg van Karma-
Yoga. Deze laatste weg is echter gemakkelijker en daarom te prefereren boven Karma-Samnyasa
zonder kennis.
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jfieyah sa nityasamnyas;yo na dvesti na kanksati;
nirdvandvo hi mahabaho sukham bandhatpramucyate (3).

V.3. O Machtigarmige, hij die niet haat en begeert, doet voortdurend afstand,
en omdat hij vrij is van dualiteit, wordt hij gemakkelijk bevrijd van
gebondenheid.

De Karma-Yogi die geen afkeer heeft van pijn en datgene dat pijn veroorzaakt, en
eveneens niet verlangt naar plezier en dingen die plezier geven niet begeert doet
altijd afstand (Samnyasin), hoewel hij handelt.

Samkhya en Yoga leiden tot het zelfde doel.

Tegenwerping: Samnyasa en Karma-Yoga zijn bedoeld voor twee verschillende
groepen mensen en staan haaks op elkaar. Normaal gesproken zouden ze ook
tegengestelde resultaten moeten opleveren en dus niet allebei tot moksa kunnen
leiden.

Antwoord: de Heer zegt:

sarikhyayogau prthagbalah pravadanti na panditah;
ekamapyasthitah samyagubhayorvindate phalam (4).

V.4. Slechts kinderen en zeker niet de wijzen zien Samkhya en Yoga als
verschillend. Hij die werkelijk gevestigd is in één van beide, verkrijgt de
resultaten van allebei.

Alleen kinderen zeggen dat Samkhya en Yoga verschillende en tegengestelde
resultaten geven. De wijzen echter, die gezegend zijn met kennis, geloven dat zij
slechts één en hetzelfde resultaat opleveren. lemand die één van de twee op de
juiste wijze toepast verkrijgt het resultaat van allebei. Beide wegen geven hetzelfde
resultaat en leiden naar moksa, en daarom is er geen verschil.

Tegenwerping: Waarom zegt de Heer over Samkhya en Yoga die nu niet aan de
orde zijn, dat deze hetzelfde resultaat geven als Hij eerst spreekt over Samnyasa en
Karma-Yoga?

Antwoord: Dit is geen vergissing. Arjuna vroeg inderdaad alleen naar Samnyasa en
Karma-Yoga. Zonder hieraan tekort te doen, voegt de Heer enkele begrippen toe en
beantwoordt de vraag waarbij Hij ze anders benoemt, namelijk Samkhya en Yoga.
Als kennis over het Zelf (jfiana) en gelijkmoedigheid (samabuddhitva) er bijkomen,
worden Samnyasa en Karma-Yoga volgens de Heer respectievelijk Samkhya en
Yoga genoemd. Dus dit is wel degelijk een juiste opmerking.

Hoe kan men de resultaten van beide wegen verkrijgen door er slechts één te
volgen?

Het antwoord volgt:

yatsarikhyaih prapyate sthanam tadyogairapi gamyate;
ekam sarikhyam ca yogam ca yah pasyati sa pasyati (5).



108

V.5. De staat die Samkhya's bereiken, wordt ook door Yogi's gehaald. Hij die
Samkhya en Yoga als één ziet, kent de werkelijkheid.

Samkhya's zijn toegewijd aan kennis en hebben de wereld opgegeven. Zij bereiken
de staat die moksa heet. Ook Yogi's bereiken deze staat, zij het op een indirecte
manier, via het verkrijgen van ware kennis en door afstand te doen. Zij vervullen
hun plichten als middel om kennis te verkrijgen en dragen deze op aan de I$vara
zonder enig eigenbelang. Hij die inziet dat Samkhya en Yoga één zijn en naar het-
zelfde resultaat leiden, ziet het juist.

Vraag: Als dit zo is, dan is Samnyasa superieur aan Yoga. Hoe kan het dan dat
wordt gezegd dat Karma-Yoga beter is dan Karma-Samnyasa?

Antwoord: Luister naar de reden waarom dit zo is. Ge hebt mij gevraagd welke van
de twee de beste is, pure Karma-Samnyasa of pure Karma-Yoga. Hierop heb 1k
geantwoord, dat als kennis buiten beschouwing wordt gelaten, Karma-Yoga
superieur is aan Karma-Samnyasa. Samnyasa, gebaseerd op kennis, wordt door Mij
echter als Samkhya gezien en Samkhya is de ware (paramartha) Yoga. Yoga door
Vedische rituelen wordt slechts symbolisch Yoga of Samnyasa genoemd voorzover
het leidt tot ware Yoga of Samnyasa.

Karma-Yoga is een middel tot Samnyasa.
Waarom is het doel van Karma-Yoga ware Yoga of Samnyasa?
Luister:

samnyasastu mahabaho duhkhamaptumayogatah;
yogayukto munirbrahma na cirenadhigacchati (6).

V.6. O Machtigarmige, afstand doen is moeilijk te bereiken zonder te
handelen in Yoga. Een wijs mens die Yoga beoefent, zal Brahman snel
bereiken.

Het afstand doen (Samnyasa) waarover hier wordt gesproken, is de ware
(paramarthika) Samnyasa. Onder Yoga wordt hier verstaan de Vedische Karma-
Yoga (het uitvoeren van Vedische rituelen), opgedragen aan de Isvara en geheel
vrij van eigenbelang. lemand wordt wijs genoemd (muni) als hij mediteert
(manana) op de I$vara. Brahman betekent hier afstand doen (in de kwaliteit van
samnyasa), omdat afstand doen hetzelfde is als kennis van het Hoogste Zelf
(Paramatman). De S$ruti zegt:

"Wat Nyasa wordt genoemd is Brahman en Brahman is waarlijk de Grootste"
(Tait.Up. 4.78).

Een wijze die Yoga beheerst, bereikt spoedig Brahman, het ware afstand doen, dat
hetzelfde is als voortdurende toewijding aan ware kennis. Daarom heb Ik gezegd
dat Karma-Yoga het beste is.
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Een wijs mens wordt niet beinvloed door handelingen.

Als een toegewijd mens zijn toevlucht tot Yoga neemt als middel tot het verkrijgen
van ware kennis, dan geldt:

yogayukto visuddhatma vijitatma jitendriyah;
sarvabhutatmabhuatatma kurvannapi na lipyate (7).

V.7. Hij die toegerust is met Yoga, wiens geest geheel zuiver is, die zichzelf
heeft overwonnen en de zintuigen onder bedwang heeft, wiens eigen Zelf het
Zelf van alle schepselen is geworden, wordt niet besmet door handelingen.

Hij die toegerust is met Yoga, wiens geest (atman, sattva) gezuiverd is, en lichaam
en zintuigen heeft overwonnen (atman, het zelf), hij die het juiste inzicht heeft en
wiens Innerlijk Bewustzijn, het Zelf, het Zelf van alle schepselen is geworden, van
Brahman tot een graspolletje, wordt niet besmet. Hij wordt niet gebonden door
handelingen ook al blijft hij hiermee doorgaan om de mensheid te beschermen, dat
wil zeggen: met de bedoeling om aan de mensen het goede voorbeeld te geven.

Het handelen van een wijs mens is niet werkelijk handelen.
Evenmin doet hij echt iets. Daarom:

naiva kificitkaromiti yukto manyeta tattvavit;
pasyansrnvansprsafijighrannashangacchansvapnafisvasan (8).

V.8. De kenner van de Waarheid denkt altijd: "1k doe helemaal niets", hoewel
hij ziet, hoort, voelt, ruikt, eet, zich voortbeweegt, ademt, slaapt, ...

pralapanvisrjangrhnannunmisannimisannapi;
indriyanidriyarthesu vartanta iti dharayan (9).

V.9. ... spreekt, loslaat of aanpakt, de ogen opent of sluit. Hij is er zich altijd
van bewust dat de zintuigen bewegen tussen de zintuiglijke objecten.

Hij die de waarheid kent, kent de ware natuur van het Zelf en ziet de Opperste
Werkelijkheid. Wanneer en hoe denkt hij als hij altijd gericht is op de waarheid?
Het antwoord is: "Hoewel hij ziet, enzovoorts."

De taak van iemand die de waarheid op deze manier kent en op de juiste wijze
denkt en die het niet-handelen in handelingen van lichaam en zintuigen ziet, bestaat
uit het afstand doen van alle handelingen want hij ziet dat handelingen niet echt
bestaan. lemand die bijvoorbeeld geprobeerd heeft om zijn dorst te lessen bij een
fata morgana, omdat hij dacht dat het water was, zal dat niet nog een keer proberen
nu hij weet dat er geen water is.

De Karma-Yogi wordt niet besmet door de resultaten van zijn handelingen.
Voor de mens die de waarheid niet kent en die handelt, geldt:

brahmanyadhaya karmani sarigam tyaktva karoti yah;
lipyate na sa papena padmapatramivambhasa (10).
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V.10. Hij die handelt zonder gehechtheid en het opdraagt aan Brahman wordt
niet besmet door zonde, zoals een lotusblad niet wordt aangeraakt door water.

Hij offert alle handelingen aan de I$vara in de overtuiging, dat hij 'terwille van
Hem handelt' zoals een dienaar zijn meester dient. Hij hecht niet aan het resultaat,
zelfs niet aan moksa. Als handelingen zé worden uitgevoerd, wordt alleen de geest
gezuiverd en gebeurt er niets anders.

Immers:
kayena manasa buddhya kevalairindriyairapi;

yoginah karma kurvanti sarigam tyaktva "tmasuddhaye (11).

V.11. Yogi's handelen zonder enige gehechtheid alleen met lichaam, geest en
intellect, en met hun zintuigen om het zelf te zuiveren.

Alleen houdt in: vrij van eigenbelang en vastbesloten om ‘alleen te handelen in
dienst van de Heer en niet uit eigenbelang.’ 'Alleen’ slaat zowel op het lichaam als
op alle andere manieren van handelen. Yogi's zijn degenen die toegewijd zijn aan
handelingen zonder aan het resultaat ervan gehecht te zijn. Zij handelen alleen om
de geest te zuiveren (sattva). Omdat alleen dit Uw plicht is, dient ge alleen daarom
te handelen.

Eveneens is dit zo omdat:

yuktah karmaphalam tyaktva santimapnoti naisthikim;
ayuktah kamakarena phale sakto nibadhyate (12).

V.12. lemand die standvastig is in het opgeven van het resultaat van
handelingen, verkrijgt de vrede die het gevolg is van toewijding. lemand die
hierin niet standvastig is en uit begeerte gehecht is aan het resultaat, is
hieraan vastgebonden.

lemand die standvastig is en besloten heeft om ‘alleen te handelen in dienst van de
Heer en niet uit eigenbelang’, geeft alle resultaten op en verkrijgt de vrede, moksa,
als het resultaat van zijn toewijding. Hierbij doorloopt hij de volgende stadia: eerst
zuiverheid van geest, daarna verwerven van kennis, gevolgd door het afstand doen
van alle handelingen en als laatste toewijding aan kennis. lemand die niet stand-
vastig is, volgt zijn begeerte, wordt gehecht aan het resultaat en denkt ‘ik doe dit uit
eigenbelang'. Hij wordt er vast aan gebonden. Wees daarom standvastig.

Het gelukzalige leven van een wijs mens.
Voor de mens die het Opperste Wezen ziet, geldt:

sarvakarmani manasa samnyasyaste sukham vas7,
navadvare pure dehinaiva kurvanna karayan (13).

V.13. Hij die Zichzelf beheerst en de gedachte aan handelingen heeft
opgegeven, verblijft gelukzalig in zijn lichaam, de stad met negen poorten, en
doet totaal niets noch laat hij iets doen.
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Er zijn de volgende soorten handelingen:
- verplichte handelingen (nitya-karmani)

- handelingen die worden uitgevoerd ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen
(naimittika-karmani)

- handelingen bedoeld om bepaalde niet verplichte doeleinden te realiseren
(kamya-karmani)

- verboden handelingen (pratisiddha-karmani).

lemand die zijn zintuigen beheerst, geeft door zijn onderscheidingsvermogen alle
handelingen in spraak, gedachte en daad op, ziet het niet-handelen in het handelen,
en is gelukkig. Hij is gelukkig omdat hij alle handelingen in spraak, gedachte en
daad heeft opgegeven, omdat hij geen zorgen heeft, en zijn geest rustig is. Alle
belangstelling voor dingen die niets met het Zelf te maken hebben, is uit zijn geest
verdwenen. Waar en hoe rust hij? Hij rust in het lichaam dat negen openingen
heeft. Hiervan zijn er zeven in het hoofd, de organen van waarneming, en twee in
het onderlichaam waarmee vloeibare en vaste afvalstoffen worden afgevoerd.
Vanwege deze negen openingen wordt het lichaam een stad met negen poorten
genoemd. Het is als een stad met het Zelf als Heer en met zintuigen, geest, intellect
en objecten van waarneming als burgers, die allemaal samenwerken om uitsluitend
hun Heer te dienen om de objecten te kunnen waarnemen. Hij, die een lichaam
heeft aangenomen, rust in een dergelijke stad met negen poorten, nadat hij afstand
gedaan heeft van alle handelingen.

Tegenwerping: Wat is de zin van de omschrijving: 'hij rust in het lichaam'? leder
mens rust alleen in het lichaam, of hij samnyasin is of niet. Deze omschrijving
heeft dus geen betekenis.

Antwoord: Een onwetende identificeert zichzelf uitsluitend met het geheel van
lichaam en zintuigen, en denkt: "Ik zit op een stoel in een huis, of op de grond.”
Deze mens die alleen het lichaam als zichzelf ziet, kan geen waardering opbrengen
voor het idee dat hij in het lichaam rust als in een huis. Voor iemand die het Zelf
als anders ziet dan dit geheel van lichaam enzovoorts, is het echter een volstrekt
logisch idee. Daarom is het juist dat hij met behulp van het denken, met kennis en
door onderscheidingsvermogen alle handelingen die door onwetendheid aan het
Zelf worden toegeschreven, opgeeft, omdat deze in werkelijkheid bij het niet-Zelf
thuishoren. Hoewel een mens onderscheidingsvermogen heeft verworven, dat wil
zeggen: zijn ware Zelf heeft gerealiseerd los van het niet-Zelf, en elke relatie met
handelingen heeft opgegeven, kan men nog steeds zeggen dat hij in het lichaam, de
stad met negen poorten, rust als in een huis. Dit blijft zolang zijn bewustzijn als
persoon nog dit rusten in het lichaam als zodanig ervaart als gevolg van het nog
aanwezige deel van het prarabdha-karma, dat het huidige lichaam heeft
voortgebracht. De omschrijving: 'hij rust in het lichaam' heeft dus wel een
betekenis, omdat het verschil in visie van een wijs mens en een onwetende
hierdoor wordt duidelijk gemaakt.
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Tegenwerping: Het is juist dat hij afstand doet van de handelingen van lichaam en
zintuigen die door onwetendheid ten onrechte aan het Zelf worden toegeschreven.
Echter, het vermogen om te handelen en datgene wat tot handelen aanzet, kan
inherent zijn aan het Zelf en zou in degene die afstand heeft gedaan kunnen
achterblijven.

Antwoord: De Heer zegt: "Hij handelt niet en zet ook het lichaam en de zintuigen
niet aan tot handelen."

Vraag: Bedoelt U daarmee dat het vermogen tot handelen en aanzetten tot handelen
inherent is aan het Zelf en ophoudt door afstand doen zoals de beweging van een
bewegende persoon; of is dit vermogen niet verbonden met het Zelf?

Antwoord: Het vermogen tot handelen en het aanzetten hiertoe is niet inherent aan
het Zelf. De Heer heeft namelijk geleerd dat het Zelf onveranderlijk is (11.25) en
"hoewel Hij in het lichaam verblijft, handelt Hij niet en wordt er niet door besmet"
(XI11.31). In de Sruti staat: "Het denkt en beweegt als het ware.” (Br.Up. 4.3.7).

De Natuur is de bron van alle handelingen.
Bovendien:

na kartrtvam na karmani lokasya srjati prabhuh;
na karmaphalasamyogam svabhavastu pravartate (14).

V.14. De Heer heeft noch degene die handelt, noch de objecten, noch het
resultaat van de handeling geschapen voor deze wereld. Alleen de natuur
handelt.

Het Zelf, de Heer van het lichaam, geeft geen aanleiding tot handelen, dat wil
zeggen: zet niemand uit Zichzelf aan tot handelen om iets te doen. Het Zelf maakt
geen voertuigen, potten, huizen en andere begerenswaardige objecten. Ook legt het
Zelf niet de relatie tussen iemand die een voertuig fabriceert en het resultaat van
deze handeling.

Vraag: Als het Zelf niet zelf handelt in het lichaam en ook anderen er niet toe
aanzet, wat handelt dan en wat zet anderen aan tot handelen?

Antwoord: Luister. Het is de Natuur, Svabhava, Prakrti, Maya, de Goddelijke
Maya die is samengesteld uit de guna's®* (V11.14).

Wijsheid en Onwijsheid.
In werkelijkheid:

nadatte kasyacitpapam na caiva sukrtam vibhuh;
ajfianenavrtam jfianam tena muhyanti jantavah (15).

8 Dit betekent: door middel van onwetendheid vormt Atman datgene wat schept dat handelt en
geniet, evenals de Heer van de Schepping.
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V.15. De Heer neemt van niemand de slechte of zelfs de goede daden aan.
Wijsheid wordt omhuld door onwetendheid en daarom zijn de stervelingen
misleid.

Van niemand betekent: zelfs niet van mensen die Hem zijn toegewijd.

Vraag: Waarom worden dan door toegewijden verdienstelijke handelingen verricht
zoals erediensten, offers, liefdadigheid en plengoffers in het vuur?

Antwoord: Als antwoord hierop zegt de Heer: de kennis om onderscheid te maken
is omhuld door onwetendheid. Stervelingen die in samsara leven, zijn misleid en
denken: "Ik handel en ik laat handelen, ik zal genieten en zal anderen laten
genieten™ enzovoorts.

jiianena tu tadajfianam yesam nasitamatmanabh;
tesamadityavajjfianam prakasayati tatparam (16).

V.16. Echter voor diegenen wier onwetendheid is vernietigd door kennis van
het Zelf, openbaart wijsheid het Allerhoogste zoals de zon.

Als de onwetendheid, die de stervelingen omhult en misleidt, door wijsheid of
ware kennis van het Zelf wordt vernietigd, verlicht wijsheid al het kenbare, de
Opperste Werkelijkheid, zoals de zon alle objecten verlicht.

De wijze wordt niet opnieuw geboren.
Nadat de Opperste Werkelijkheid verlicht is door wijsheid, geldt:

tadbuddhayastadatmanastannisthastatparayanah;
gacchantyapunaravrttim jAiananirdhuatakalmasah (17).

V.17. Met hun onderscheidingsvermogen in Dat, als hun Zelf Dat is geworden,
standvastig gericht op Dat en met Dat als hun opperste doel, gaan zij daar
naar toe zonder ooit terug te keren, en hun zonden zijn door wijsheid ver-
nietigd.

Nadat zij hun wezen in Brahman hebben gevestigd en gerealiseerd hebben dat de
Opperste Brahman Zelf hun eigen Zelf is, geven zij alle handelingen op en
verblijven alleen in Brahman, de Opperste Brahman die hun hoogste doel is, en zij
vinden alleen vreugde in het onbegrensde Zelf. Bij deze mensen worden alle
zonden en andere elementen van het aardse bestaan (samsara) vernietigd door de
hiervoor beschreven wijsheid en zij verlaten dit bestaan om nooit meer weder-
geboren te worden.

Een wijs mens ziet de Eén in alle wezens.

Hoe ziet de waarheid eruit voor deze wijze mensen waarbij de onwetendheid over
het Zelf door kennis is opgeheven?

Luister:

vidyavinayasampanne brahmane gavi hastini;
suni caiva svapake ca panditah samadarsinah (18).
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V.18. Wijze mensen bezien alles met een gelijk oog of het nu een wijze
Brahmaan is, een koe, een olifant, een hond of een kasteloze.®

Nederigheid is kalmte, de staat van iemand die zichzelf volledig beheerst. VVan alle
schepselen staat de Brahmaan het hoogste omdat hij spiritueel herboren en zeer
Sattvisch is (iemand in wie de energie van Sattva overheerst). Dan komt de koe die
niet spiritueel herboren is en Rajasisch is (waarin de energie van Rajas overheerst).
Als laatste komt de olifant die puur Tamasisch is (waarin de energie van Tamas
overheerst). De wijzen zien hetzelfde in alles, de Eén die in Zichzelf onveranderlijk
is en door Sattva, Rajas en Tamas, en hun gevolgen, absoluut niet wordt geraakt.

Een wijs mens wordt nog op aarde bevrijd.

Tegenwerping: Deze wijzen waar net over gesproken is, zijn zondaren van wie het
voedsel niet door anderen gegeten zou moeten worden. De Wet zegt immers:

"Daar waar Uw gelijken op een verschillende manier worden geéerd en waar
mensen van een andere kaste op eenzelfde manier worden geéerd als Uzelf, moet
niet worden gegeten.” (Gautama's VVoorschriften, XV11.20).

Antwoord: Zij begaan geen zonde, want:

ihaiva tairjitah sargo yesam samye sthitam manah;
nirdosam hi samam brahma tasmadbrahmani te sthitah (19).

V.19. Degenen wier geest in gelijkmoedigheid is gevestigd, worden hier zelfs
op deze wereld niet opnieuw geboren. Brahman is waarlijk zonder smet en
onveranderlijk, en daarom rusten zij in Brahman.

Zelfs tijdens dit leven op aarde hebben de wijzen die de Eén zien, de geboorte
overwonnen. Hun geest (antahkarana) rust onafgebroken op het gelijke, dat wil
zeggen: het éénvormige van Brahman dat in alle schepselen aanwezig is. Voor
iemand die onwetend is, lijkt het alsof Brahman in een onzuiver lichaam,
bijvoorbeeld van een kasteloze (hondeneter), besmet wordt door dit onzuivere, Hij
wordt er echter niet door geraakt en is zonder smet. Bovendien is Hij éénvormig en
bevat Hij geen verschillende vormen, omdat bewustzijn (caitanya) geen kenmerken
heeft. De Heer benoemt wensen en dergelijke als kenmerken van de Ksetra, het
lichaam en het niet-Zelf (X111.6), en zegt ook van het Zelf dat het zonder begin is
en geen eigenschappen heeft (XI11. 31). Er zijn ook geen archetypen (antyavisesa's)
in het Zelf aanwezig die de basis zijn voor individuele verschillen omdat er geen
bewijzen gevonden kunnen worden dat deze bestaan in de verschillende licha-
men.8 Daarom is Brahman éénvormig en één en rusten de wijzen alleen in

8 gen candala, een paria.

8 \Volgens het filosofische systeem van Vaisesika is ‘antya-visesa' een ondefinieerbare eigen-
schap die inherent is aan een eeuwige substantie en die deze onderscheidt van een andere eeuwi-
ge substantie. Het is datgene in een eeuwige substantie dat deze een individuele identiteit geeft.
De aanwezigheid van een dergelijke eigenschap wordt alleen uitgelegd om verschillen te verkla-
ren die langs een andere weg worden waargenomen. Er zijn de volgende eeuwige substanties: de
atomen van Aarde, Water, Licht, Lucht, Akasa (ether), Tijd, Ruimte, Atman (ziel) en Manas
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Brahman. Zij worden absoluut niet beinvloed door lichamelijke problemen, omdat
zij geen ego meer hebben en zichzelf niet identificeren met het lichaam en alles
wat daarbij hoort. Bovengenoemde voorschriften gaan alleen op voor hen die een
ego hebben en die het Zelf met het lichaam en de rest identificeren want het betreft
wel mannen van eer. Specifieke elementen worden gebruikt bij eerbetoon en het
schenken van giften, zoals kennis van Brahman, kennis van de zes ondersteunende
wetenschappen (anga's), kennis van de vier Veda's, enzovoorts. Brahman is echter
volledig vrij van goede en slechte eigenschappen. Daarom wordt er gezegd: “Zij
rusten in Brahman." Bovendien komt de uitspraak over dit gegeven uit een
hoofdstuk dat gaat over handelingen (Karma), terwijl dit gedeelte van de Gita (van
V.13 tot het einde van het hoofdstuk) gaat over afstand doen van alle handelingen.

Een wijs mens ondervindt geen verdriet of vreugde.
Brahman is zonder smet en éénvormig, dus:

na prahrsyetpriyam prapya nodvijetprapya capriyam;
sthirabuddhirasammudho brahmavidbrahmani sthitah (20).
V.20. Hij die Brahman kent, verheugt zich niet over plezierige dingen en

vreest het onaangename niet. Hij verblijft standvastig in Brahman en wordt
niet misleid.

Aangename en onaangename dingen geven vreugde en verdriet aan mensen die het
lichaam als het Zelf beschouwen. Dit geldt niet voor iemand die het Pure Zelf ziet,
omdat hij nooit aangename en onaangename dingen tegenkomt. Hij weet met
absolute zekerheid dat het Zelf vrij is van misleiding. Zoals hiervoor is beschreven,
verblijft hij in Brahman, en dat betekent dat hij niet handelt en alle handelingen
heeft opgegeven.

De oneindige vreugde van een wijs mens.
Bovendien geldt, terwijl hij verblijft in Brahman:

bahyasparsesvasaktatma vindatyatmani yatsukham;
sa brahmayogayuktatma sukhamaksayamashute (21).

V.21. Zelf niet geraakt door uiterlijke contacten, vindt hij het geluk dat in het
Zelf is. Hij ervaart oneindige vreugde doordat zijn eigen Zelf alleen maar
gericht is op Brahman.

Met de geest (antahkarana) onbesmet door gehechtheid aan de objecten die door de
zintuigen worden waargenomen, zoals geluid en andere zintuiglijke objecten die
voor het Zelf allemaal uiterlijk zijn, realiseert een wijs mens de vreugde die in het
Zelf is. Wanneer zijn geest (antahkarana) volledig gericht is in Yoga, in Samadhi

(geest). De antyavisesa in de Atman kan alleen maar worden afgeleid door onderscheid te maken
in het Zelf en daar wordt in de Vedanta geen bewijs voor gegeven. Verschillen in lichamen ge-
ven geen enkele aanwijzing voor verschillende vormen in het Zelf omdat een Yogi tegelijkertijd
verschillende lichamen kan aannnemen.
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en in een diepe en standvastige beschouwing van Brahman, verkrijgt de wijze
onvergankelijke gelukzaligheid. Daarom moet degene die de oneindige vreugde
van het Zelf zoekt, de zintuigen terugtrekken van de tijdelijke genoegens van
externe objecten.

Ook om de volgende reden dient hij zijn zintuigen terug te trekken van uiterlijke
objecten:

ye hi samsparsaja bhoga duhkhayonaya eva te;
adyantavantah kaunteya na tesu ramate budhah (22).

V.22. Want dit genot dat voortkomt uit uiterlijke contacten geeft alleen maar
pijn en heeft een begin en een einde, O zoon van Kunti. Een wijs mens schept
er geen vreugde in.

Het genot dat het gevolg is van het contact van de zintuigen met zintuiglijke
objecten veroorzaakt alleen maar pijn, omdat dit genot het gevolg is van
onwetendheid (avidya). Wij merken dat alle problemen met het lichaam
(adhyatmika) en dergelijke alleen naar dat genot zijn terug te voeren. Het woord
‘alleen’ houdt in dat het zowel voor deze als de andere wereld geldt. De toegewijde
moet zijn zintuigen terugtrekken van de illusie van zintuiglijke objecten, omdat hij
inziet dat er geen spoor van vreugde is in samsara. Dit genot geeft niet alleen pijn
maar het heeft ook een begin en een einde. Het contact van een zintuig met een
object is het begin van het genot en het verbreken ervan betekent het einde. Genot
is tijdelijk en en bestaat alleen in de periode tussen het begin en het einde. lemand
met onderscheidingsvermogen die de Opperste Werkelijkheid heeft gerealiseerd,
schept er geen vreugde in. Alleen mensen die totaal onwetend zijn verheugen zich
als dieren in de zintuiglijke objecten.

De weg van Nirvana.

Bovendien is er ndg iets vals, een vijand op de weg naar Gelukzaligheid, die heel
moeilijk is te overwinnen en de bron is van alle kwaad, en heel lastig te pareren.

De Heer zegt daarom dat grote inspanningen nodig zullen zijn om deze vijand te
verslaan:

saknotihaiva yah sodhum prak sarravimoksanat;
kamakrodhodbhavam vegam sa yuktah sa sukhinarah (23).

V.23. Hij die in staat is om hier op aarde, voordat hij van het lichaam is
bevrijd, alle impulsen van begeerte en woede te weerstaan, is een Yogi en een
gelukkig mens.

Hier op aarde: gedurende zijn leven. Voordat hij bevrijd wordt van het lichaam:
tot het moment van de dood. Door de dood als grens aan te geven, leert de Heer dat
de aandrang van wensen en begeerte tijdens het leven niet kunnen worden
vermeden. Er zijn talloze aanleidingen die gewantrouwd moeten worden tot het
allerlaatste moment voor de dood. Begeerte (Kama) is het verlangen naar iets
aangenaams, waar we uit eigen ervaring of herinnering van weten of waarvan we
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gehoord hebben, dat het genot geeft als het in het bereik van onze zintuigen komt.
Boosheid (Krodha) is de afkeer van iets dat onaangenaam is als oorzaak van pijn,
zowel wanneer dit wordt waargenomen, als wanneer het ons wordt verteld of
wanneer we het ons herinneren. De oorzaak van begeerte (Kama) is opwinding in
de geest (antahkarana) die zichtbaar wordt door 'haren die te berge rijzen' of door
een blij gezicht. De oorzaak van woede is ook opwinding in de geest, bijvoorbeeld
te herkennen aan een trillend lichaam, door zweten, bijten op de lip en ogen die
vuurschieten. lemand die zowel de oorzaken van vreugde als woede kan weerstaan
is een Yogi en hij is gelukkig op aarde.

Wat voor een mens bereikt Brahman als hij in Brahman rust? De Heer zegt:

yo 'ntahsukho 'ntararamastathantarjyotireva yah;
sa yogi brahmanirvanam brahmabhuto ‘dhigacchati (24).

V.24. De Yogi die van binnen gelukkig is en daarin leeft en in wie alleen een
innerlijk licht schijnt, bereikt de vreugde van Brahman en hij wordt zelf
Brahman.

Van binnen betekent in het Zelf. Hij bereikt de vreugde (nirvana) in Brahman, dat
wil zeggen: hij verkrijgt moksa gedurende het leven hier op aarde.

Bovendien:

labhante brahmanirvanamrsayah ksihakalmasah;
chinnadvaidhah yatatmanah sarvabhutahite ratah (25).

V.25. De wijzen bereiken de gelukzaligheid van Brahman, hun zonden zijn
vernietigd en de twijfels zijn verdwenen; zij beheersen zichzelf en zijn gericht
op het welzijn van alle schepselen.

Wijzen (Rsi's) zijn mensen met ware kennis en zij hebben afstand gedaan. Gericht
op, enzovoorts betekent dat zij niemand kwetsen.

Bovendien:

kamakrodhaviyuktanam yatmnam yatacetasam;
abhito brahmanirvanam vartate viditatmanam (26).

V.26. De toegewijden die vrij zijn van begeerte en woede, die hun gedachten
beheersen en het Zelf kennen, vinden overal de Gelukzaligheid van Brahman.

Zij die alle handelingen hebben opgegeven en ware kennis hebben verworven, zijn
bevrijd, zowel tijdens het leven als tijdens de dood.

Realisatie van de Heer door Dhyana-Yoga.

Er is gezegd dat degenen die alle handelingen opgeven en standvastig in ware
kennis verblijven, direct worden bevrijd. De Heer heeft vaak gezegd en zal dit ook
blijven doen, dat Karma-Yoga die in volledige toewijding aan de Heer wordt
uitgevoerd en aan Hem wordt opgedragen, stap voor stap tot moksa voert. Eerst
wordt de geest gezuiverd, dan komt kennis, gevolgd door het opgeven van alle
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handelingen en als laatste volgt moksa. Om Dhyana-Yoga, het meest geschikte
middel tot ware kennis, te introduceren en later uitgebreid toe te lichten, vat de
Heer deze Yoga in enkele verzen samen:

sparsankrtva bahirbahyamscaksustcaivantare bhruvoh;
pranapanau samau krtva nasabhyantaracarinau (27).

V.27. Door alle verbindingen met uiterlijke dingen te verbreken en door de
blik tussen de wenkbrauwen te richten en gelijkmatig door de neus adem te
halen, ...

yatendriyamanobuddhirmunirmoksaparayanabh;
vigatecchabhayakrodho yah sada mukta eva sah (28).

V.28. ... door de zintuigen, geest en intellect te beheersen, met moksa als het
uiteindelijke doel, vrij van begeerte, angst en woede wordt de wijze die altijd
in deze staat blijft, werkelijk bevrijd.

Geluid en andere zintuiglijke objecten komen de geest binnen door de
verschillende organen. Deze uiterlijke objecten blijven uiterlijk als men er niet aan
denkt. Een wijze (muni) geeft zich over aan contemplatie en doet afstand van alle
handelingen. Terwijl hij zijn lichaam in de aangegeven houding houdt, dient hij
steeds moksa te zien als zijn hoogste doel. Als de wijze voortdurend op deze
manier leeft en afstand doet van alles, wordt hij zonder enige twijfel bevrijd. Dit is
het enige wat hij moet doen om bevrijd te worden.

Wat moet iemand, wiens geest geheel in evenwicht is, weten en waarop mediteert
iemand in Dhyana-Yoga?

bhoktaram yajfiatapasam sarvalokamahesvaram;

suhrdam sarvabhutanam jiiatva mam santimrcchati (29).

V.29. Omdat hij Mij kent als de Heer van alle opofferingen en verstervingen, als de
Grote Meester van alle Werelden en de Vriend van alle schepselen, bereikt hij
Vrede.
Ik ben Narayana, de Heer van alle offers en verstervingen, en ben zowel degene die
het uitvoert als hun Devata (dat wil zeggen: de Godheid die hiermee wordt
aanbeden). Ik ben Vriend van iedereen en zorg voor ze zonder er iets voor terug te
verwachten. Ik verblijf in het hart van alle schepselen en beschik over de resultaten
van alle handelingen en neem alles waar. Door Mij te kennen bereiken zij vrede en
houdt alle samsara op.
iti samnyasayogo nama paficamo ‘dhyayah
Dit is het einde van het vijfde hoofdstuk getiteld:
SAMNYASA-YOGA.
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HOOFDSTUK VI
DHYANA-YOGA.
Dhyana-Yoga is onverenigbaar met handelingen.

Aan het eind van het vorige hoofdstuk werd Dhyana-Yoga, de Yoga door medita-
tie, die de meest directe toegang geeft tot juiste kennis, door enkele kernachtige
uitspraken onderwezen (verzen 27-29). In dit zesde hoofdstuk wordt hierop com-
mentaar gegeven. Handeling (Karma) is een uiterlijk hulpmiddel om tot Dhyana-
Yoga te komen. Een Grhastha of huisvader die handelingen moet verrichten dient
deze uit te voeren totdat hij in staat is Dhyana-Yoga te bereiken. Daarom looft de
Heer handelingen in vers V1.1,

Tegenwerping:

Als handelen gedurende het hele leven verplicht is, wat houdt dan de beperking in:
"totdat hij in staat is Dhyana-Yoga te bereiken?"8’

Antwoord:

Dit bezwaar is hier niet van toepassing vanwege de toelichting dat "voor de wijze
die Yoga wil bereiken, handelen het middel is" (V1.3). Bovendien wordt er gezegd
dat hij die Yoga heeft bereikt alleen nog maar afstand hoeft te doen (Sama). Als er
bedoeld zou zijn, dat hij die Yoga wil bereiken en hij die Yoga bereikt heeft, bei-
den zowel moeten handelen als afstand doen, dan zou het geen zin hebben om aan
te geven dat handelingen en afstand doen respectievelijk bedoeld zijn voor diegene
die Yoga wil bereiken en voor degene die Yoga heeft bereikt en dan hoeven ze ook
niet in twee verschillende groepen te worden ingedeeld.

Tegenwerping:

Onder de toegewijden (Asramins = Grhastha's), bestaat de ene groep uit mensen
die Yoga willen bereiken en een andere groep omvat hen die Yoga al bereikt heb-
ben, terwijl de rest bestaat uit degenen die geen Yoga willen bereiken of bereikt
hebben. Het is toch terecht dat de eerste twee groepen apart worden onderscheiden
van de derde groep?%®

Antwoord: Nee. De woorden 'voor dezelfde toegewijde' (V1. 3) en de herhaling van
het woord Yoga in de zin: "wanneer hij Yoga heeft bereikt" betekent dat dezelfde
persoon die eerst Yoga wenste te bereiken alleen maar afstand hoeft te doen van
handelingen wanneer hij Yoga bereikt heeft. Door afstand te doen komt Yoga tot
volmaaktheid. Het niet-handelen is tijdens het gehele leven een noodzakelijke dis-
cipline.

87 De Samucchaya-Vadin zegt dat kennis aanwezig moet zijn bij het handelen om het gewenste resultaat te
bereiken.

8 De opponent stuurt aan op de conclusie dat, terwijl de eerste en derde groep verplicht zijn om te handelen
(Karma), zij die Yoga hebben bereikt dit niet hoeven te doen, omdat zij tot de Grhastha's behoren, hoewel zij
Yoga beoefenen met de bedoeling de ware natuur van het Zelf te realiseren.
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Er wordt ook gesproken over het mislukken van Yoga (V1.37 en 38). Als in dit
zesde hoofdstuk Yoga bedoeld zou zijn voor een Grhastha dan zou er geen sprake
zijn van mislukking omdat hij ondanks zijn falen in Yoga toch de vruchten van
Karma zou verkrijgen. Elke handeling moet zijn gevolg hebben ongeacht of deze
gewenst (kamya) is verricht of verplicht en ongewenst is uitgevoerd (nitya). Uiter-
aard kan moksa niet het resultaat hiervan zijn omdat het eeuwig is en niet uit han-
delingen kan voortkomen. We hebben ook gezegd®® dat discipline (nitya-karma)
die door een dergelijke gezaghebbende bron als de Veda wordt onderwezen, ook
uit zichzelf een gevolg moet hebben omdat anders de Veda nergens toe zou dienen.
Het is ook niet juist om een Grhastha te zien als een tweevoudige mislukkeling,
want hij verricht nog steeds Karma en dat kan niet mislukken.

Tegenwerping:

Karma dat is uitgevoerd is aan de Heer opgedragen en hierdoor kan dit Karma voor
de persoon zelf geen resultaat opleveren.

Antwoord:
Dat is niet zo, omdat het opdragen aan de Heer tot veel meer resultaat moet leiden.

Tegenwerping:

Dit leidt uitsluitend tot moksa. Het opdragen van alle handelingen aan de Heer
samen met Yoga leidt tot moksa en tot niets anders. Omdat hij echter geen Yoga
bereikt heeft kan deze persoon niet anders dan mislukken.

Antwoord:

Dat is niet zo. De verzen VI1.10 en 14 geven de noodzaak aan van afstand doen van
handelingen. Het is onmogelijk om enige hulp van de echtgenote te verwachten als
men Dhyana beoefent. Als dat wel zou kunnen dan zou men kunnen zeggen dat
eenzaamheid nodig is (\V1.10), juist om deze hulp uit te sluiten.®® Verder past het-
geen wordt gesteld in vers 10, namelijk ‘zonder wensen of bezit' niet in het leven
van een Grhastha. Bovendien zou de vraag over iemand die op beide manieren
heeft gefaald niet worden gesteld (V1.38).

Tegenwerping:

In vers V1.1 wordt iemand die handelt (Karmin) zowel Samnyasin als Yogi ge-
noemd. Verder wordt er gezegd dat iemand die niet handelt en geen vuur onder-
houdt geen Yogi of Samnyasin kan zijn.

Antwoord:

Dat is niet zo. Vers V1.1 looft uitsluitend het loslaten van de gehechtheid aan de
resultaten van handelingen, waardoor een uiterlijk hulpmiddel (bahiranga) voor

8 zie het commentaar bij IV.18.

% Hier wordt bedoeld dat Dhyana-Yoga zoals hier wordt geleerd niet bedoeld is voor een Grhastha die alleen
maar bezig is met handelingen, want hij kan niet voldoen aan de voorwaarden die in de verzen 10, 14, enzo-
voorts zijn vermeld.
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Dhyana-Yoga wordt verkregen, wat iemand te gerechter tijd tot Dhyana-Yoga
leidt. Niet alleen degene die niet handelt en geen vuur onderhoudt is zowel Yogi
als Samnyasin, maar ook iemand die toegewijd handelingen verricht en die niet
gehecht is aan het resultaat, verricht deze om de geest te zuiveren (sattva suddhi).
Om hem te prijzen wordt deze laatste persoon Samnyasin en Yogi genoemd. Het is
bovendien niet juist om te beweren dat één en dezelfde stelling (zie hoofdstuk V,
blz. 7, noot 2) tegelijkertijd het loslaten van gehechtheid aan de resultaten van
handelingen prijst en de vierde levensfase verbiedt. De Heer kan eveneens niet
tegen de Sruti, Smrti, de Purana's, de Itihasa en de Yogasastra's ingaan, waarin
duidelijk wordt gezegd dat iemand zonder vuur en handelingen, dat wil zeggen: die
letterlijk een Samnyasin is, een Samnyasin en een Yogi is. De vierde levensfase
verbieden zou in tegenspraak zijn met wat de Heer Zelf onderwijst (zie 1V.13,
XI11.16 en 19, en 11.71).

Daarom betekent handelen (bijvoorbeeld Agnihotra) zonder de resultaten op te
eisen, voor een wijze die reeds het pad van de Grhastha heeft betreden, een manier
om Dhyana-Yoga te bereiken door de geest te zuiveren. Daarom wordt hij be-
schouwd als een Samnyasin en een Yogi, teneinde hem te prijzen.

Afstand doen van handelen

anasritah karmaphalam karyam karma karoti yah;
sa samnyasi ca yogica na niragnirna cakriyah (1).

V1.1. Hij die zijn plichten vervult zonder afhankelijk te zijn van de vruchten
van die handelingen is een Samnyasin en een Yogi. Dit geldt niet voor degene
die geen vuur in zich heeft of niet handelt.

Hij die de vruchten van handelingen opeist is daarvan afhankelijk, maar degene
waar het hier om gaat is anders. Hij is er niet van afhankelijk. Hij die, zoals ge-
zegd, geen begeerte heeft naar de vruchten van handelingen en bijvoorbeeld het
Agnihotra- of vuuroffer verricht als plicht (nitya karma) en niet als kamya karma,
dat wil zeggen: als een handeling met een specifiek motief of doel, hij die op deze
manier handelingen verricht is superieur aan degenen die op andere manieren han-
delen. Om deze waarheid te benadrukken zegt de Heer dat hij een Samnyasin en
een Yogi is. Hij moet gezien worden als iemand die beide hoedanigheden bezit,
zowel het afstand doen (samnyasa) als standvastigheid van geest (Yoga). Hij die
zonder vuur is en geen handelingen verricht kan niet als enige beschouwd worden
als een Samnyasin en een Yogi, dus als iemand die geen offervuren onderhoudt
noch andere dingen doet als bijvoorbeeld vasten waarvoor geen offervuren nodig
zijn.

Tegenwerping:

In de Sruti, Smrti en Yogasastra's wordt duidelijk gesteld dat een Samnyasin of een
Yogi iemand is zonder vuur die niet handelt. Hoe kan het dat de Heer hier dan een
vreemde leer onderwijst, namelijk dat degene die vuur maakt en handelingen ver-
richt een Samnyasin en een Yogi is?
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Antwoord:

Dit is geen vergissing. Het is de bedoeling om een toegewijde aan handelingen
voor te stellen als een Samnyasin en een Yogi in een afgeleide betekenis van deze
twee begrippen. Hij wordt beschouwd als een Samnyasin omdat hij afstand doet
van de gedachten aan resultaat van handelingen. Tevens wordt hij beschouwd als
een Yogi omdat hij handelingen verricht als middel tot het bereiken van Yoga of
omdat hij gedachten aan resultaat van handelen opgeeft omdat deze de geest in
verwarring brengen. De twee begrippen worden dus alleen maar in afgeleide zin
gebruikt. Er wordt niet bedoeld dat hij werkelijk een Samnyasin en een Yogi is.
Daarom zegt de Heer:

yam samnyasamiti prahuryogam tam viddhi pandava;
na hyasamnyastasarikalpo yogi bhavati kastana (2).

V1.2. Weet, O Pandava, dat Yoga datgene is wat afstand doen genoemd wordt.
Niemand wordt werkelijk een Yogi die niet gedachten en wensen heeft opge-
geven.

Men moet begrijpen dat de Yoga die bestaat uit handelen, door diegenen die de
Sruti en Smrti kennen, Samnyasa wordt genoemd, het werkelijk afstand doen, dat
zowel bestaat uit afstand doen van alle handelen zelf als het resultaat ervan.

Vraag:

Waarop is de overeenkomst gebaseerd tussen Karma-Yoga, bestaande uit het ver-
richten van handelingen (pravrtti) en het zuivere Samnyasa (nivrtti), dat afzien van
handelen inhoudt?

Antwoord:

Uiteraard is er een zekere mate van overeenkomst tussen Karma-Yoga en het zui-
vere Samnyasa, namelijk met betrekking tot de persoon die handelt. Een echte
Samnyasin is iemand, die alle handelingen en alles wat daarmee verbonden is heeft
opgegeven en geen aandacht geeft aan gedachten (samkalpa) over handelingen en
hun resultaten, omdat deze gedachten wensen oproepen die aanzetten tot handelen.
Ook eist iemand die Karma-Yoga beoefent het resultaat niet op terwijl hij handelt.
De Heer zegt het als volgt: "lemand die van handelen houdt en de gedachte aan
resultaat niet opgeeft kan geen Yogi, iemand die standvastig is, worden. De ge-
dachte aan resultaat is de oorzaak van onstandvastigheid." Met andere woorden,
iemand die toegewijd handelt en de gedachte aan resultaat heeft opgegeven zal een
Yogi worden, een man van stavast, wiens geest niet twijfelt, omdat de oorzaak van
onstandvastigheid, namelijk de gedachten aan resultaat, zijn opgegeven.

Handelen is een hulpmiddel voor Dhyana-Yoga.

Vanwege de overeenkomst tussen zuivere Samnyasa en Karma-Yoga, in zoverre de
toegewijde in beide gevallen afstand doet van het resultaat van handelen, wordt om
te prijzen Karma-Yoga in V1.2 bestempeld als Samnyasa. De Heer prijst dit omdat
Karma-Yoga, uitgevoerd zonder opeisen van het resultaat een uiterlijk hulpmiddel
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(bahiranga) is voor Dhyana-Yoga, dat wil zeggen: de toegewijde (te zijner tijd) tot
Dhyana-Yoga brengt. Hij vervolgt nu met te laten zien hoe Karma-Yoga leidt tot
Dhyana-Yoga.

aruruksormuneryogam karma karanamucyate;
yogarudhasya tasyaiva samah karanamucyate (3).

V1.3. Een toegewijde die Yoga wil bereiken doet dit door het verrichten van
handelingen, zo wordt er gezegd. Als hij Yoga heeft bereikt is onthechting
door intensieve en geconcentreerde meditatie (Sama) noodzakelijk.

Er wordt gezegd dat handelen (karma) voor een toegewijde (muni), die het resul-
taat van handelen opgegeven heeft en die Yoga wil bereiken, het juiste middel is
omdat hij nog niet in staat is om voortdurend in Dhyana-Yoga te blijven. (Zijn doel
is Dhyana-Yoga en dit bereikt hij door handelingen die eerst de geest zuiveren en
daarna de wens en de kracht scheppen tot Dhyana-Yoga). Wanneer hij eenmaal
Yoga heeft bereikt is intensieve en geconcentreerde meditatie - dat wil zeggen: het
afzien van alle handelen - nodig om het doel te bereiken. Hoe vollediger hij afziet
van handelen, des te meer worden de zintuigen beheerst en des te standvastiger zal
de geest worden en des te minder zorgen zal hij hebben. Hij wordt dan een Yogar-
odha, iemand die Yoga heeft bereikt. Op deze manier wordt het ook in de Ma-
habharata gezegd: "Voor een Brahmana is er niets waardevoller dan (de kennis
van) eenheid en gelijkheid (van Brahman in alle schepselen), waarheid, karakter,
standvastigheid, onschuld, oprechtheid en afstand doen van handelingen." (Santi-
parva 175-38).

Wie is een Yogi?

Wanneer heeft een mens Yoga bereikt en is men een Yogaradha? Dit is het ant-
woord:

yada hi nendriyarthesu na karmasvanusajjate;
sarvasarikalpasamnyas; yogarudhastadocyate (4).

V1.4. Als een mens alle gedachten en wensen heeft opgegeven en niet gehecht is
aan zintuiglijke objecten en handelingen, wordt er gezegd dat hij Yoga heeft
bereikt.

Als een Yogi met een standvastige geest niet wordt aangetrokken door zintuiglijke
objecten als bijvoorbeeld geluid en evenmin denkt dat hij ook maar iets moet doen,
omdat hij weet dat het geen nut voor hem heeft, als hij heeft geleerd om gewoonte-
getrouw alle gedachten op te geven die leiden tot wensen voor iets in deze en ande-
re werelden, dan is hij een Yogaradha geworden, iemand die Yoga heeft bereikt.
Handelingen kunnen zijn: nitya (verplicht), naimittika (verplicht en incidenteel),
kamya (waar een doel mee wordt beoogd) en pratisiddha (die bij wet verboden
zijn). "Alle gedachten opgeven" betekent hier dat zowel wensen als handelingen
moeten worden opgegeven. Alle wensen komen immers voort uit gedachten. De
Smrti zegt hierover:
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"Wensen komen werkelijk voort uit gedachten (samkalpa) en uit gedachten volgen
yajfia's.” (Manu 11.2).

"O wens, ik weet waar ge vandaan komt. Gij wordt geboren uit gedachten. Ik zal
niet aan u denken en gij zult verdwijnen evenals de voedingsbodem." (Mahabhara-
ta, Santiparva 177/25).

Het opgeven van handelingen is onlosmakelijk verbonden met het opgeven van alle
wensen, zoals de volgende passage uit de Sruti zegt:

"Alles wat wordt begeerd, wordt gewild, en wat men wil wordt gedaan.” (Br.Up.
IV.iv.5).

De rede leidt tot dezelfde conclusie: als men immers alle gedachten opgeeft kan
men niets doen. Door te zeggen dat de leerling alle gedachten moet opgeven, geeft
de Heer te kennen dat hij alle wensen en handelingen moet verzaken.

Als iemand Yoga heeft bereikt, wordt het Zelf door het Zelf opgetild boven de vele
kwaden van samsara. Daarom wordt gezegd:

uddharedatmana "tmanam natmanamavasadayet;
atmaiva hyatmano bandhuratmaiva ripuratmanah (5).

V1.5, Laat iemand zichzelf verheffen, laat hem zichzelf niet verlagen. Hij al-
leen is vriend en vijand van zichzelf.

Laat een mens zichzelf opheffen uit de oceaan van samsara, waarin hij is onderge-
gaan, dat wil zeggen: laat hem zichzelf ontwikkelen tot yogartdha en door oefe-
ning Yoga bereiken. Laat hem zichzelf niet verlagen, want hij is de enige vriend
van zichzelf. Er is werkelijk geen andere vriend die hem tot bevrijding van samsara
kan brengen. Nee, een zogenaamde vriend is slechts een belemmering voor iemand
die bevrijding zoekt omdat deze een object van vriendschap wordt waardoor hij
zich eraan hecht. Vandaar dat uitdrukkelijk wordt gesteld 'hij is de enige werkelijke
vriend van zichzelf.' En ook is hij de enige werkelijke vijand van zichzelf. De bui-
tenwereld wordt slechts door hemzelf tot vijand gemaakt. Daarom wordt nogmaals
benadrukt dat hij alleen zelf de enige vijand is van zichzelf.

Er wordt dus gezegd: "Hij is de enige werkelijke vriend van zichzelf en hij is de
enige werkelijke vijand van zichzelf." Dit roept de vraag op wat is dit voor een
mens die vriend en vijand van zichzelf is? Dit is het antwoord:

bandhuratma "tmanastasya yenatmaivatmana jitah;
anatmanastu satrutve vartetatmaiva satruvat (6).

V1.6. Voor degene die zichzelf heeft overwonnen door zichzelf is zijn eigen zelf
als een vriend, voor degene echter die zichzelf niet heeft overwonnen is zijn
eigen zelf als een vijand.

Voor degene die zichzelf beheerst en het geheel van lichaam en zintuigen onder
controle heeft gebracht is zijn eigen zelf een vriend. Als een mens zichzelf echter
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niet kan beheersen doet zijn eigen zelf hem kwaad net zoals elke echte vijand zou
doen.

jitatmanah prasantasya paramatma samahitah;
sitosnasukhaduhkhesu tatha manapamanayoh (7).

V1.7. Het Opperste Zelf van iemand die zichzelf beheerst en vrede heeft be-
reikt, wordt niet beinvloed door koude en hitte, plezier en pijn of door eer en
schande.

Het Opperste Zelf wordt werkelijk zijn eigen Zelf als iemand het geheel van li-
chaam en zintuigen beheerst, zijn geest (de antahkarana) rustig en kalm is en wan-
neer hij van alle handelingen afstand heeft gedaan.

jAanavijiianatrptatma kutastho vijitendriyah;
yukta ityucyate yogs samalostasmakaficanah (8).

V1.8. De Yogi die tevreden is met kennis en wijsheid, die de zintuigen heeft
overwonnen en standvastig is en voor wie een aardkluit, een steen en een
goudklomp gelijk zijn, wordt een heilige genoemd.

Er wordt gezegd dat de Yogi een heilige (yukta) is en samadhi of standvastigheid
van geest heeft bereikt, als hij tevreden is gesteld met kennis (jiiana) van zaken
zoals wordt onderwezen in de Geschriften en hij zelf wijsheid (vijiiana) zoals on-
derwezen, heeft gerealiseerd (in zijn eigen ervaring).

Bovendien:

suhrnmitraryudas namadhyasthadvesyabandhusu;
sadhusvapi ca papesu samabuddhirvisisyate (9).

V1.9. Hij wordt geacht die allen gelijk beziet, de goedhartigen, vrienden, vij-
anden, onpartijdigen, zij die neutraal zijn, zij die gehaat zijn, de familieleden,
bekenden en onbekenden, rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Hij wordt gewaardeerd, dat wil zeggen: hij is de beste van de Yogartudha's, diege-
nen die Yoga hebben bereikt (er is ook een andere lezing: 'hij is bevrijd"). Hij die
allen gelijk beziet: iemand die een ander niet beoordeelt op zijn daden en positie.
Een goedaardig mens betekent dat iemand goed doet zonder er iets voor terug te
verlangen. Onpartijdig betekent dat iemand geen voorkeur heeft voor een van de
strijdende partijen. Neutraal betekent dat iemand beide strijdende partijen het beste
wenst. Rechtvaardig zijn zij die de Sastra's navolgen en onrechtvaardig zijn zij die
misdaden plegen.

Aanwijzingen voor het beoefenen van Yoga.
Om de beste resultaten te bereiken:

yog7yufijta satatamatmanam rahasi sthitah;
ekak7 yatacittatma nirasiraparigrahah (10).
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V1.10. De Yogi dient voortdurend de geest standvastig te houden, alleen en in
afzondering, waarbij lichaam en geest onder contr6le zijn, vrij van begeerte
en bezit.

Yogi is hij die mediteert. In afzondering: in een grot of iets dergelijks. De woorden
'in afzondering' en "alleen’ geven duidelijk aan dat hij afstand moet doen
(samnyasa). Als hij Yoga beoefent dient hij niet alleen afstand te doen van de we-
reld doch ook alle bezit op te geven.

In het volgende vers vervolgt de Heer met voorschriften zoals hoe men moet zitten,
eten en zich ontspannen en dergelijke als hulpmiddelen voor iemand die Yoga
beoefent. Ook beschrijft Hij de specifieke kenmerken van iemand die Yoga bereikt
heeft en welke effecten en gevolgen Yoga heeft, en andere bijzonderheden met
betrekking hierop.

sucau dese pratisthapya sthiramasanamatmanabh;
natyucchritam natinicam cailajinakusottaram (11).

V1.11. Maak een stevige zitplaats in een schone ruimte, niet te hoog en niet te
laag, en bedek deze met kusagras, een zwarte antilopenhuid en een kleed.

Schoon betekent van nature schoon of schoongemaakt. Kleden e.d. moeten in de
juiste volgorde worden neergelegd op de zitplaats.

Wat moet men doen als de zitplaats in orde is gemaakt?

tatraikagram manah krtva yatacittendriyakriyah;
upavisyasane yufijadyogamatmavisuddhaye (12).

V1.12. Richt de geest op één punt en beheers de bewegingen van geest en zin-
tuigen; en beoefen zo, terwijl men zit, Yoga om het zelf te zuiveren.

Men moet de geest afwenden van alle zintuiglijke objecten voordat men zich con-
centreert. Het zelf: de antahkarana, het innerlijke zintuig, de geest.

De zitplaats is beschreven. Hoe moet de houding van het lichaam zijn? Luister:

samam kayasirogri&am dharayannacalam sthirah;
sampreksya nasikagram svam disastanavalokayan (13).

V1.13. Houdt lichaam, hoofd en nek rechtop en bewegingloos en Kijk strak
naar het puntje van de neus zonder op te kijken.

Een lichaam dat rechtop zit kan toch bewegen; vandaar dat bewegingloos wordt
gezegd. Men dient als het ware te staren naar het puntje van de neus. We moeten
de woorden ‘als het ware' goed begrijpen want de Heer bedoelt niet het staren zelf
maar het fixeren van het innerlijk oog door het loslaten van uiterlijke objecten. Dit
hangt af van de mate van standvastigheid van geest. Immers als het staren naar de
neuspunt zelf zou zijn bedoeld dan zou de geest daarop gericht zijn en niet op het
Zelf. Het is een vaststaand feit dat de Yogi zijn geest moet richten op het Zelf. Vers
VI1.25 leert immers: "Laat de geest verblijven in het Zelf." Nu de woorden: ‘als het
ware' duidelijk zijn, betekent staren hier: 'het richten van het innerlijk oog.'
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Verder:

prasantatma vigatabhirbrahmacarivrate sthitah;
manah samyamya maccitto yukta asita matparah (14).

V1.14. Vredig en onbevreesd, vastbesloten in de gelofte tot een godvruchtig
leven, de geest beheersend en gericht op Mij dient hij, evenwichtig gezeten,
Mij te beschouwen als het opperste Zelf.

De gelofte tot een godvruchtig leven (Brahmacarivrata) houdt o.a. in het dienen
van de Guru, eten van voedsel dat door bedelen is verkregen, enzovoorts. Hij moet
deze geloften strikt in acht nemen en tevens de geest beheersen en gedachten on-
derdrukken. Hij moet altijd denken aan Mij, de Paramesvara, de Allerhoogste Heer.
Hij moet Mij tevens als de Allerhoogste beschouwen. lemand die liefheeft, mag
altijd aan een vrouw denken doch hij zal haar nooit als de allerhoogste be-
schouwen. Hij zal in voorkomende gevallen of zijn koning of Mahadeva (de Hoog-
ste God) als zodanig beschouwen. De Yogi daarentegen denkt altijd aan Mij en
beschouwt Mij als het Allerhoogste Wezen. Het resultaat van Yoga wordt als volgt
omschreven:

yufijannevam sadd "tmanam yogi niyatamanasabh;
santim nirvanaparamam matsamsthamadhigacchati (15).

V1.15. Op deze manier bereikt de Yogi de Vrede die leidt tot bevrijding
(moksa), terwijl hij in Mij verblijft met een evenwichtige geest die voortdu-
rend onder contrdle is.

Op deze manier betekent zoals hiervoor beschreven is. Nu volgen voorschriften
over onder meer het voedsel van de Yogi:

natyashatastu yogo 'sti ha caikantamanashatah;
na catisvapnasilasya jagrato naiva carjuna (16).

V1.16. Arjuna, Yoga kan niet worden bereikt door iemand die teveel of hele-
maal niet eet noch door iemand die teveel slaapt of altijd wakker is.

Teveel eten betekent meer eten dan goed voor hem is. De Sruti zegt: "Goed voedsel
beschermt iemand en doet geen kwaad. Een te grote hoeveelheid schaadt en een te
kleine hoeveelheid geeft geen bescherming” (Satapatha-brahmana).

De Yogi moet daarom niet meer en niet minder eten dan goed voor hem is. Het kan
ook als volgt worden gezegd: Yoga is niet bereikbaar voor iemand die meer eet dan
de hoeveelheid voedsel die in de Yogasastra staat voorgeschreven voor een Yogi.
De hoeveelheid voedsel wordt als volgt aangegeven: "De halve maag wordt gevuld
met voedsel en kruiden, een kwart met water en de rest dient voor circulatie van
lucht.”

Hoe kan Yoga dan worden bereikt? Luister:

yuktaharaviharasya yuktacestasya karmasu;
yuktasvapnavabodhasya yogo bhavati duhkhaha (17).
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V1.17. lemand die maat houdt met voedsel en ontspanning, die gedisciplineerd
handelt en maat houdt bij slapen en waken, vordert in Yoga waardoor pijn
verdwijnt.

lemand die voedsel en ontspanning (zoals lopen) in de voorgeschreven maat ge-
bruikt en die op de voorgeschreven uren gaat slapen en ontwaakt, maakt vorderin-
gen in Yoga waardoor de ellende van samsara verdwijnt.

Vervulling.
Wanneer is men een heilige? Dit is het antwoord:

yada viniyatam cittamatmanyevavatisthate;
nihsprhah sarvakamebhyo yukta ityucyate tada (18).

V1.18. Wanneer de geest volkomen beheerst is en alleen gevestigd is in het Zelf
zonder enige aardse wens of verlangen dan is deze mens een Heilige.

Volkomen beheerst betekent dat éénpuntigheid of concentratie is bereikt. Alleen
gevestigd in het Zelf houdt in dat alle gedachten aan uiterlijke objecten zijn opge-
geven, het denkend principe (citta) blijft vast gevestigd in het Zelf. Wensen of ver-
langens: zowel zichtbaar als onzichtbaar.

Een Yogi met een dergelijke standvastige geest wordt hierna beschreven:

yatha dpo nivatastho nerigate sopama smrta;
yogino yatacittasya yufijato yogamatmanah (19).
V1.19. Een Yogi die alle gedachten beheerst en één is met het Zelf kan worden

vergeleken met een vlam die zonder te flikkeren brandt in een beschutte ruim-
te.

Deze vergelijking is bedacht door kenners van Yoga, die weten wat het denkend
principe inhoudt.

Nadat door de beoefening van Yoga de aandacht éénpuntig is geworden (en klaar is
voor concentratie) als een vlam die beschut is voor de wind, wordt gezegd:

yatroparamate cittam niruddham yogasevaya;
yatra caivatmana "tmanam pasyannatmani tusyati (20).

V1.20. Hij is tevreden in zijn eigen Zelf, als gedachten tot rust gekomen zijn
door de toepassing van Yoga en het Zelf wordt gezien door het Zelf, ...

Als de geest op alle niveau's (staten) wordt beheerst door de beoefening van Yoga,
ziet de Yogi het Zelf, de Hoogste Intelligentie (caitanya) en het Allesomvattende
Licht, door het zelf (de antahkarana, het innerlijk orgaan) met de geest die gezui-
verd is door samadhi, en wordt verenigd met het Zelf.

sukhamatyantikam yattad buddhigrahyamatidriyam;
vetti yatra na caivayam sthitascalati tattvatah (21).
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V1.21. ... zal hij nooit meer afwijken van de Waarheid als hij eenmaal weet dat
Oneindige Gelukzaligheid, die de zintuigen te boven gaat, door de rede kan
worden begrepen als hij in het Zelf verblijft.

Hij: de wijze mens. Deze vreugde kan worden begrepen door de rede (buddhi),
onafhankelijk van de zintuigen; Het ligt buiten het bereik van de zintuigen en
wordt niet door zintuiglijke objecten veroorzaakt.

En:

yam labdhva caparam labham manyate nadhikam tatah;
yasminsthito na duhkhena guruna 'pi vicalyate (22).

V1.22. Wanneer hij Dat bereikt heeft kan hij zich geen waardevoller bezit
voorstellen. Als hij daarin gevestigd blijft wordt hij door geen enkele pijn
geraakt.

Dat: het bereiken van het Zelf. Daarin: in het ware Zelf. Pijn: bijvoorbeeld het
gevolg van een houw van een zwaard enzovoorts.

Voor deze Yoga, deze speciale staat van het Zelf waarvan zoveel eigenschappen
zijn beschreven in de verzen vanaf VI.20, geldt:

tam vidyad duhkhasamyogaviyogam yogasamjfiitam;

sa nistayena yoktavyo yogo ‘nirvinnacetasa (23).

V1.23. Dit loslaten van de relatie met pijn en verdriet staat bekend als Yoga
(vereniging). Deze Yoga moet vastberaden en onbevangen worden uitgevoerd.

Verbreken van de relatie met pijn en verdriet wordt enigszins ironisch vereniging
genoemd (hetgeen eenheid betekent). Nadat Hij op deze manier Yoga heeft ver-
woord, komt de Heer nog eens terug op de noodzaak van Yoga met de bedoeling
om te laten zien dat vastberadenheid en opgewektheid (zelfvertrouwen) nodig zijn
voor Yoga.

Die Yoga betekent de Yoga die het hiervoor aangegeven resultaat geeft.
Nadere aanwijzingen over de praktijk van Yoga.
Bovendien:

sarikalpaprabhavankamamstyaktva sarvanasesatah;
manasaivendriyagramam viniyamya samantatah (24).

V1.24. Laat zonder iets achter te houden alle ingebeelde wensen volledig los en
laten alle zintuigen op elk niveau (staat) door de geest geheel in bedwang wor-
den gehouden.

Door de geest: begiftigd met onderscheidingsvermogen.

sanaihsanairuparamed buddhya dhrtigrhitaya;
atmasamstham manah krtva na Kificidapi cintayet (25).
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V1.25. Laat door het gebruik van de rede (buddhi) de geest zich vastberaden
stap voor stap daarvan terugtrekken. De geest dient gericht te zijn op het Zelf
en aan niets anders te denken.

Hij dient de geest voortdurend in het Zelf te laten verblijven en weten dat het Zelf
alles is en dat er niets anders bestaat. Dit is de hoogste vorm van Yoga.*!

Voor de Yogi die er op deze manier naar streeft om de geest in het Zelf te laten
verblijven is vers 26 bedoeld:

yato yato niscarati manascaficalamasthiram;
tatastato niyamyaitadatmanyeva vasam nayet (26).

V1.26. Breng de geest onmiddellijk weer tot bedaren en onder rechtstreekse
contrdle van het Zelf als de grillige en onstandvastige geest wegdwaalt door
welke oorzaak dan ook.

De geest dwaalt af door geluid en door andere oorzaken. Het is een natuurlijke
zwakte van de geest om door zintuiglijke objecten te worden afgeleid. De geest kan
worden afgehouden van zintuiglijke objecten en worden teruggebracht in het Zelf
om daarin vast te verblijven door de ware aard van zintuiglijke objecten vast te
stellen, en zichzelf te overtuigen van het bedrieglijke ervan, waardoor de interesse
voor wereldlijke objecten verdwijnt. Door deze toepassing van Yoga vindt de geest
van de Yogi vrede in het Zelf.

De uitwerking van Dhyana Yoga.

prasantamanasam hyenam yoginam sukhamuttamam;
upaiti santarajasam brahmabhutamakalmasam (27).

V1.27. De Yogi wiens geest vol vrede is en wiens hartstochten zijn gekalmeerd
ervaart waarlijk Opperste Gelukzaligheid, hij is één geworden met Brahman
en is zonder zonden.

Wiens hartstochten zijn gekalmeerd betekent dat alle opwinding, waaronder ge-
hechtheid en andere oorzaken van verdriet, is opgelost. Hij is een jijvanmukta ge-
worden, iemand wiens ziel tijdens zijn leven is bevrijd en overtuigd is dat alles
Brahman is. Hij is zonder zonde en wordt niet geraakt door dharma en adharma.

yufijannevam sada "tmanam yog; vigatakalmasah;
sukhena brahmasamsparsamatyantam sukhamashute (28).

V1.28. Bevrijd van zonden en door altijd standvastig te blijven bereikt de Yogi
moeiteloos de oneindige gelukzaligheid van de verbinding met [de Opperste]
Brahman.

Altijd: niet beinvloed door enige weerstand tegen Yoga.

Nu wordt de uitwerking van Yoga beschreven, de gewaarwording van eenheid met
Brahman die leidt naar het ophouden van alle samsara:

%1 De standvastigheid van de geest.
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sarvabhutasthamatmanam sarvabhutani catmani;
iksate yogayuktatma sarvatra samadarsanah (29).

V1.29. Hij wiens eigen zelf standvastig is geworden door Yoga, die overal het-
zelfde ziet, ziet het Zelf in alle wezens en ziet alle wezens verblijvend in het
Zelf.

Hij ziet alle wezens, te beginnen bij Brahmad, de Schepper, tot het kleinste gras-
sprietje, als één met het Zelf. En in alle verschillende wezens, van Brahma, de
Schepper, tot onbezielde voorwerpen, ziet hij hetzelfde; dat wil zeggen: hij ziet dat
het Zelf en Brahman (het Absolute) één zijn.

Nu wordt de uitwerking beschreven van deze gewaarwording van eenheid met het
Zelf:

yo mam pasyati sarvatra sarvam ca mayi pasyati;
tasyaham na pranasyami sa ca me na pranasyati (30).

V1.30. Hij die Mij in alles en alles in Mij ziet zal Ik nooit verlaten en hij zal
Mij niet verlaten.

Hij die Mij, Vasudeva, het Zelf van alles, in alle wezens ziet en die Brahma, de
Schepper, en alle andere wezens in Mij, het Zelf van allen, ziet - als hij op deze
manier de eenheid van het Zelf heeft gezien, zal Ik, die de I$vara ben, hem nooit
meer verlaten. Deze wijze man zal ook Mij niet meer verlaten, want zijn Zelf en
Mijn Zelf zijn één en iemand is zich altijd bewust van zijn eigen Zelf.

Nu, onder verwijzing naar de kennis die in het vorige vers is gegeven, namelijk dat
"lk Zelf, het Zelf van alles ben, de waarnemer van de eenheid van het Zelf" zal de
Heer spreken over moksa als het gevolg van deze kennis:

sarvabhutasthitam yo mam bhajatyekatvamasthitah;

sarvatha vartamano 'pi sa yogi mayi vartate (31).

V1.31. De Yogi die op eenheid gericht is en Mij, die in alle wezens woont, ver-
eert verblijft in Mij, hoe hij ook leeft.

Deze mens met ware kennis woont in Mij en verblijft in de hoogste staat, de staat
van Visnu. Hij is altijd vrij en niets houdt hem af van moksa.

Verder:

datmaupamyena sarvatra samam pasyati yo 'rjuna;
sukham va yadi va duhkham sa yogi paramo matah (32).

V1.32. O Arjuna, hij is de meest volmaakte Yogi die zowel in vreugde als in
verdriet geen verschil ziet met zichzelf en overal hetzelfde ziet.

Hij ziet dat alles wat voor hem zelf aangenaam is ook aangenaam is voor alle
schepselen en alles wat pijnlijk is voor hemzelf pijnlijk is voor alle wezens. Omdat
hij inziet dat alles wat voor hemzelf aangenaam of pijnlijk is in dezelfde mate ook
voor alle wezens geldt, doet hij niemand pijn. Hij is onschuldig als een kind. Hij
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wordt beschouwd als de hoogste onder alle Yogi's omdat hij geen kwaad doet en
alleen ware kennis is toegedaan.

Toepassing en ongehechtheid zijn de meest zekere middelen om Yoga te ver-
werven.

Omdat Arjuna begrijpt dat de hiervoor beschreven Yoga van ware kennis zeer
moeilijk te verwerven is, wil hij weten wat de meest zekere methoden zijn om deze
te verwerven.

yo 'yam yogastvaya proktah samyena madhusudana;
etasyaham na pasyami camcalatvat sthitim sthiram (33).

V1.33. Ik zie niet in hoe ik de staat van gelijkmoedigheid van deze Yoga, die
Ge mij hebt geleerd, permanent kan bereiken vanwege de onrust (in de geest),
O Overwinnaar van Madhu.

Dit is een welbekend feit:

caficalam hi manah krsna pramathi balavad drdham;
tasyaham nigraham manye vayoriva suduskaram (34).

V1.34. O Krsna, de geest is bijzonder rusteloos en sterk, vol van opdringende
en hardnekkige bewegingen. Beheersing hiervan acht ik net zo moeilijk als het
temmen van de wind.

'Krsna' komt van 'krs": afkrabben. Krsna wordt zo genoemd omdat Hij alle zonden
en andere kwaden wegkrabt of wegtrekt van zijn volgelingen. De geest is niet al-
leen rusteloos doch ook onstuimig en is een bron van opwinding van lichaam en
zintuigen, die hierdoor speelbal worden van invloeden van buiten. Het is onmoge-
lijk de geest door middel van een of andere methode te bedwingen daar deze nau-
welijks te onderdrukken is. Dit is net zo moeilijk af te snijden als de huid van een
tantunaga, de varuna-pasa, een haaiensoort. Het in bedwang houden van een der-
gelijke geest is zelfs moeilijker dan het temmen van de wind.

De Heer zegt dan ook: "Het is zoals je zegt."

De Gezegende Heer sprak:
asamsayam mahabaho mano durnigraham calam;
abhyasena tu kaunteya vairagyena ca grhyate (35).

V1.35. O Machtigarmige, de geest is rusteloos en zeer moeilijk te bedwingen,
maar door oefening en onthechting kan hij worden getemd, O zoon van Kunti.

‘Oefening’ houdt in het voortdurend herhalen van hetzelfde idee of dezelfde ge-
dachte over een bepaald onderwerp. 'Onthechting' betekent vrij zijn van verlangen
naar enig bekend of onbekend genot door voortdurend onderkennen van het onder-
liggend kwaad. Viksepa, de aantrekkingskracht van uiterlijke objecten, kan worden
bedwongen door oefening en onthechting. Op deze manier wordt de geest onder
controle gebracht.
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Over iemand die zijn geest niet beheerst, wordt gezegd:

asamyatatmana yogo dusprapa iti me matih;
vasyatmana tu yatata sakyo ‘vaptumupayatah (36).

V1.36. Me dunkt dat Yoga moeilijk te bereiken is voor iemand die geen zelfbe-
heersing heeft. Voor iemand echter die zichzelf wel beheerst en er voortdu-
rend aan werkt, kan het worden verkregen door toepassing van de (juiste)
methoden.

Geen zelfbeheersing betekent dat de antahkarana niet door voortdurende oefening
en afzien van wereldlijk genot wordt gecontro-leerd. Zelfbeheersing betekent dat
de geest is onderworpen.

Mislukkingen in Yoga en de gevolgen.

Als men het pad van Yoga betreedt, worden alle dingen opgegeven die te maken
hebben met succes in deze en andere werelden. Men heeft dan de ware kennis, die
het gevolg is van de vervolmaking van Yoga en voorwaarde is voor moksa, nog
niet verworven. Wat nu als de geest van de Yogi op het uur van diens dood af-
dwaalt van het pad van Yoga? Arjuna dacht dat zo iemand de ondergang tegemoet
zou gaan en vroeg daarom:

evam pravartitam cakram nanuvartayatiha yah;
aghayurindriyaramo mogham partha sa jivati (16)

Arjuna sprak:

V1.37. O Krsna, wat gebeurt er met hem die zich niet inspant doch wel gelooft
en die afdwaalt van het pad van Yoga zonder volmaaktheid in Yoga bereikt te
hebben?

Hij heeft wel vertrouwen in de goede uitwerking van Yoga doch spant er zich niet
voldoende voor in. Zijn geest dwaalt af in de laatste ogenblikken van zijn leven
waardoor de herinnering verloren gaat. Wat is het lot van iemand die er niet in
geslaagd is om de vrucht van Yoga, de ware kennis, te verwerven?

kaccinnobhayavibhrastaschinnabhramiva nasyati;
apratistho mahabaho vimudho brahmanah pathi (38).

V1.38. Wordt hij niet weggevaagd als een wolkenflard als hij op beide
terreinen heeft gefaald, zonder enig houvast en stuurloos op de weg tot Brah-
man, O Machtigarmige?

Op beide terreinen betekent de weg van Karma en de weg van Yoga. Met de weg
tot Brahman wordt bedoeld de weg waarlangs Brahman kan worden bereikt.

etam me samsayam krsna chettumarhasyasesatah;
tvadanyah samsayasyasya chetta nahyupapadyate (39).

V1.39. O Krsna, verjaag elk spoor van twijfel bij mij, niemand anders dan U is
in staat deze twijfel te vernietigen.
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Niemand anders betekent: ook geen Rsi of Deva. Gij alleen kunt deze twijfel ver-
nietigen.

De Gezegende Heer sprak:

partha naiveha namutra vinasastasya vidyate;
na hi kalyanakrtkastiddurgatim tata gacchati (40).

De gezegende Heer sprak:
V1.40. O Partha, noch in deze noch in de volgende wereld wordt hij vernietigd.
Echt, Mijn zoon, niemand die goed leeft, zal ooit zijn ongeluk tegemoet gaan!

Hij die mislukt is op de weg van Yoga zal nu of in de toekomst geen lagere geboor-
te krijgen dan de huidige. Mijn zoon: (het Sanskrit woord 'tata’ wordt hier vertaald
met 'zoon’); 'tata’ betekent 'vader' in het Sanskrit omdat de vader voortleeft in de
vorm van de zoon (dhatu ‘tan’). Omdat de vader op deze manier zelf de zoon is
wordt de zoon tata genoemd. Zelfs een discipel wordt aangesproken als zoon,
hoewel hij geen fysieke zoon is, maar omdat hij is 'als een zoon.'

Wat zal er dan met hem gebeuren?

prapya punyakrtam lokanusitva sasvatih samah;
sucinam srimatam gehe yogabhrasto ‘bhijayate (41).

V1.41. Nadat hij de werelden van de rechtvaardigen heeft bereikt en daar
ontelbare jaren heeft verbleven zal hij, die mislukt is in Yoga, wedergeboren
worden in een zuivere en rijke omgeving.

Dit wordt gezegd over een Samnyasin op de weg van (Dhyana) Yoga. De recht-
vaardigen zijn zij die aanbidden door het verrichten van een asva-medha of paar-
denoffer, enzovoorts. Nadat hij alle genietingen van een dergelijke wereld heeft
ervaren, wordt hij opnieuw geboren in een huis van een zuivere en rijke familie.
Zuiver betekent hier dat men handelt in overeenstemming met de voorschriften.

athava yoginameva kule bhavati dhimatam;
etaddhi durlabhataram loke janma yadidrsam (42).

V1.42. Hij kan ook worden geboren in een familie met uitsluitend wijze Yogi's.
Een dergelijke geboorte is in deze wereld werkelijk heel moeilijk te verkrij-
gen.

Of hij wordt geboren in een totaal andere familie van arme en wijze Yogi's. Een
geboorte in een dergelijke familie van arme, wijze Yogi's is moeilijker te verkrij-
gen dan de hiervoor genoemde en wel om de volgende reden:

tatra tam buddhisamyogam labhate paurvadehikam;
yatate ca tato bhuyah samsiddhau kurunandana (43).

V1.43. Hier krijgt hij verbinding met de kennis die verkregen is in het vorige
leven en zal met meer inspanning dan eerst streven naar volmaaktheid, O
Zoon van de Kuru's.
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Meer inspanning dan eerst betekent: met meer vuur dan waarmee hij in het vorige
leven streefde.

purvabhyasena tenaiva hriyate hyavaso 'pi sah;

V1.44. Zonder dat hij het wil wordt hij door deze vroegere ervaringen verder
geleid. Zelfs hij die enkel iets wil weten over Yoga, ontstijgt het woord Brah-
man.

De mens die is mislukt in Yoga wordt verder geleid naar volmaaktheid door de
kracht van de oefeningen in het vorige leven. Als hij geen onrechtvaardige hande-
lingen (adharma) heeft gedaan, die de kracht van de beoefening van Yoga kunnen
overheersen, dan heeft deze kracht zeker de overhand. Als adharma sterker is dan
zal de kracht van Yoga beslist worden overheerst door adharma. Als de werking
van adharma echter is uitgewerkt, zal de kracht van Yoga zich gaan manifesteren:
dat wil zeggen dat deze kracht niet kan worden vernietigd ook al is deze lang niet
gebruikt. Het betekent dat een Samnyasin die mislukt is in Yoga en alleen maar wil
weten wat Yoga is, ook zal uitstijgen boven alleen maar het praten over Brahman
(Sabda-Brahman), en bevrijd zal worden van de gevolgen van inachtneming van
Vedisch Karma. Waarom moet er gezegd worden dat iemand die Yoga kent en dit
toegewijd beoefent vrij zal zijn van zijn gevolgen?

De beste onder de Yogi's.
En waarom is het leven van een Yogi te verkiezen?

prayatnadyatamanastu yog7 samsuddhakilbisah;
anekajanmasamsiddhastato yati param gatim (45).

V1.45. Voorwaar een Yogi die volhardend voortgaat en in de loop van vele
levens gezuiverd wordt van zonden en volmaakt wordt, bereikt het Allerhoog-
ste Doel.

In de loop van vele levens verwerft hij stukje bij beetje vaardigheid in Yoga en
door de steeds toenemende perfectie wordt hij volmaakt. Dan verwerft hij de ware
kennis en bereikt het Allerhoogste Doel.

tapasvibhyo ‘'dhiko yogi jianibhyo 'pi mato ‘dhikah;

karmibhyascadhiko yog7tasmadyog7 bhavarjuna (46).

V1.46. Een Yogi wordt hoger geacht dan een asceet en zelfs boven geleerden
gesteld, hetzelfde geldt ten opzichte van hen die handelen, O Arjuna!

Geleerden: zij die kennis hebben van de $astra. Hen die handelen: ritualisten, zij
die bijvoorbeeld Agnihotra, het heilige vuur, vereren.

yoginamapi sarvesam madgatenantaratmana;

sraddhavanbhajate yo mam sa me yuktatamo matah (47).

V1.47. Onder alle Yogi's beschouw Ik hem als het meest toegewijd die Mij vol
vertrouwen vereert en met zijn eigen zelf in Mij verblijft.
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Yogi's zijn zij die mediteren op Rudra, Aditya, etc. Met zijn eigen zelf in Mij ver-
blijft betekent, de antahkarana vast in Mij, Vasudeva, gevestigd.

iti dhyanayogo nama sasto 'dhyayah
Dit is het einde van het zesde hoofdstuk getiteld:
DHYANA-YOGA.
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HOOFDSTUK VII
VIIJNANA-YOGA.
Realisatie van de Heer door meditatie.

Na in V1.47 een stimulans om verder te vragen te hebben gegeven, en met de wens
om zonder verdere vragen te onderwijzen dat "Mijn Ware Aard is als volgt, en zo
is degene die in Mij verblijft,” zegt de Heer:

mayyasaktamanah partha yogam yufijjanmadasrayah;
asamsayam samagram mam yatha jfiasyasi tacchrnu (1).

De Gezegende Heer sprak:

VII.1. Luister, O Partha, hoe U, met de geest op Mij gericht en door Yoga te
beoefenen en Uw toevlucht tot Mij te nemen, Mijn volmaaktheid zonder enige
twijfel zult kennen!

De geest van de Yogi is op Mij, de Opperste Heer, gericht, en hij heeft bepaalde
kenmerken die hierna genoemd zullen worden. Hij beoefent Yoga, standvastigheid
van geest, en zoekt zijn heil alleen bij Mij, de opperste Heer. Hij die een menselijk
doel nastreeft, neemt zijn toevlucht tot handelingen om zijn doel te bereiken, zoals
Agnihotra, of versterft zich of doet giften. De Yogi daarentegen zoekt alleen zijn
heil in Mij, met zijn geest alleen op Mij gericht, en laat al het andere schieten.
Luister nu naar wat Ik ga zeggen en hoe ook gij door op die manier te handelen Mij
zonder enige twijfel volledig zult kennen in al Mijn onbeperkte grootheid, kracht
en macht, en Mijn genade en andere kenmerken. Gij zult Mij zonder enige twijfel
kennen en weten dat alleen de Heer zo is.

jAanam te 'ham savijfianamidam vaksyamyasesatah;

yajjfiatva neha bhuyo 'nyajjfiatavyamavasisyate (2).

VI1.2. Ik zal U deze kennis in al zijn volheid onderwijzen en hoe ge die kunt
ervaren. Als dit eenmaal gekend is, valt er niets meer te kennen.

Deze kennis over Mij, die uit Mijn eigen ondervinding is ontstaan, zal 1k U volle-
dig openbaren. In het tweede gedeelte van het vers prijst de Heer deze kennis om
de luisteraar er toe te brengen deze te gaan toepassen. Niets meer betekent: met
betrekking tot een menselijk doel. Hij die Mij in waarheid kent, wordt alwetend.
Deze kennis heeft dus grote gevolgen en is daarom erg moeilijk te verkrijgen.

Hoe? Luister:

manusyanam sahasresu kascidyatati siddhaye;
yatatamapi siddhanam kascinmam vetti tattvatah (3).
V11.3. Onder duizenden mensen streeft er wellicht één naar volmaaktheid en

zelfs onder deze volmaakte mensen is er wellicht slechts een enkele die Mij
waarlijk kent.
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Volmaakt: degenen die naar moksa streven, zijn volmaakt.
Het ontstaan van het Universum uit Goddelijke Prakrti.

Nadat de Heer de luisteraar op de kennis heeft voorbereid door hem er een voor-
proefje van te geven, vervolgt Hij aldus:

bhumirapo 'nalo vayuh kham mano buddhireva ca;
aharikara itiyam me bhinna prakrtirastadha (4).

VI11.4. Aarde, water, vuur, lucht, ether, geest (Manas) en rede (Buddhi), ego-
isme (Ahamkara): dit is de achtvoudige indeling van Mijn Prakrti.

Aarde staat voor het subtiele beginsel of Tanmatra, de Prthivi-tanmatra ofwel het
subtiele element van aarde. Op dezelfde manier staan water, vuur, lucht en ether
voor hun respectievelijke Tanmatra's. Geest (Manas) staat voor zijn oorzaak
Ahamkara of egoisme, de rede Buddhi staat voor Mahat, dat de oorzaak is van
Ahamkara. Ahamkara staat voor Avyakta, het Ongemanifesteerde, samengevoegd
met Avidya ofwel onwetendheid. Avyakta, de Eerste Oorzaak, samengevoegd met
de vasana ofwel de latente en onbewuste stempel van Ahamkara, wordt nu
Ahamkara genoemd omdat het Ego de onvermijdelijke oorzaak is van alle hande-
lingen. Dit is te vergelijken met voedsel waaraan vergif is toegevoegd waardoor het
zelf vergif wordt. Uit eigen ervaringen kunnen we constateren dat het een vast-
staand feit is dat egoisme de oorzaak is van alle handelingen van ieder mens. Mijn
Prakrti, de Maya van I$vara, is dus achtvoudig ingedeeld.

apareyamitastvanyam prakrtim viddhi me param;
jivabhutam mahabaho yayedam dharyate jagat (5).

VIL.5. Dit is de lagere Prakrti, maar weet dat Mijn hogere Prakrti anders is en
het leven zelf is, waardoor dit universum in stand wordt gehouden, O Mach-
tigarmige.

Deze Prakrti is inferieur, onzuiver en brengt kwaad voort, en is zelf in wezen de
gebondenheid van samsara. Hogere Prakrti is zuiver en is Mijn Eigen Zelf, de
Ksetrajfia, waardoor het leven wordt onderhouden en dat het hele universum omvat
en draagt.

etadyonini bhutani sarvanityupadharaya;
aham krtsnasya jagatah prabhavah pralayastatha (6).

VI11.6. Weet dat alle schepselen hierin ontstaan zijn! Ik ben dus de oorsprong
en de oplossing van het hele universum.

Mijn lagere Prakrti en Mijn hogere Prakrti, materie (Ksetra) en geest (Ksetrajfia)
vormen de oorsprong van alle schepselen. Omdat Mijn Prakrti de baarmoeder is
van alle schepselen, ben 1k het begin en het einde van het hele universum. Met
andere woorden: door deze tweevoudige Prakrti ben Ik, de Alwetende I$vara, de
oorzaak van het universum.

Daarom:
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mattah parataram nanyatkificidasti dhanafjaya;
mayi sarvamidam protam sutre manigand iva (7).

VI1.7. Ik ben de allerhoogste, O Dhanafijaya, alles is aan Mij geregen als reek-
sen edelstenen aan een snoer.

Buiten Mij, de Opperste Heer, is er geen andere oorzaak. Ik alleen ben de oorzaak
van het universum. Daarom zijn alle wezens en het universum zelf in Mij geweven
of aan Mij geregen, zoals doek op een weefgetouw en rijen kralen aan een snoer.

Het Goddelijke Principe dat het Universum doordringt.
Wat zijn de kenmerken die aantonen dat dit alles in U is geweven? Luister:

raso 'hamapsu kaunteya prabha ‘smi sasisuryayoh;
pranavah sarvavedesu sabdah khe paurusam nrsu (8).

VI11.8. O Zoon van Kunti, Ik ben de smaak in water, het licht in de maan en de
zon. Ik ben het heilige woord Om in de Veda's, de klank in ether en het men-
selijke in de mens.

De essentie van water is smaak. In Mij zijn alle wateren geweven omdat Ik die
smaak ben. Zo is het overal en net zoals 1k de smaak in water ben, ben Ik ook het
licht in de maan en in de zon. Ik ben de Pranava, het woord Om in de Veda's en in
Mij zijn alle Veda's geweven omdat Ik de Pranava ben. Evenzeer ben Ik het mense-
lijke in de mens en ben Ik datgene in iemand waardoor deze persoon wordt be-
schouwd als een menselijk wezen. In Mijn menselijkheid zijn alle personen gewe-
ven. De essentie van akasa is klank: in Mijn Klank is akasa geweven.

punyo gandhah prthivyam ca tejascasmi vibhavasau;
jivanam sarvabhutesu tapascasmi tapasvisu (9).

VI11.9. Ik ben de pure geur van aarde en het stralende van vuur en het leven
zelf in alle wezens, en Ik ben de onthouding van de asceet.

De aarde is in Mij geweven als geur en geur is van nature aangenaam. Combinaties
van elementen veroorzaken een onaangename geur, zij zijn het gevolg van avidya
en adharma in een individu. Het aangename van de geur in aarde waarover gespro-
ken is, is te vergelijken met het aangename van de smaak in water. Ik ben de le-
venskracht in alle wezens en daardoor leven zij. In Mijn onthouding zijn de asceten
geweven.

bijjam mam sarvabhutanam viddhi partha sanatanam;
buddhirbuddhimatamasmi tejastejasvinamaham (10).

VI11.10. O Partha, weet dat Ik het eeuwige zaad van alle schepselen ben. Ik ben
het redelijke in intelligentie en het vuur in de helden.

Zaad: de oorzaak van groei. Intelligentie is het vermogen van de antahkarana om
onderscheid te maken.
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balam balavatamasmi kamaragavivarjitam;
dharmaviruddho bhutesu kamo ‘smi bharatarsabha (11).

VI1.11. Ik ben de macht in de machtigen zonder begeerte en gehechtheid. O
Stier van de Bharata's, Ik ben in alle schepselen de wens die in overeenstem-
ming is met de wet.

Begeerte (Kama) is de wens naar dingen die er niet zijn, terwijl gehechtheid (raga)
de aantrekkingskracht is van de dingen die men waarneemt. Ik ben de kracht die
nodig is voor het onderhouden van het lichaam zelf en beslist niet datgene dat in
stervelingen begeerte en aantrekkingskracht van zintuiglijke objecten veroorzaakt.
De wens die Ik ben, gaat dus niet tegen de leer van de Geschriften in, Ik ben bij-
voorbeeld de wens om juist zoveel te eten en te drinken als nodig is voor het in-
standhouden van het lichaam.

Verder,

ye caiva sattvika bhava rajasastamasasca ye;
matta eveti tanviddhi na tvaham tesu te mayi (12).

V11.12. Ongeacht of wezens in Sattva, Rajas of Tamas leven, weet dat zij allen
van Mij uitgaan! Zij zijn in Mij, Ik ben echter niet in hen.

Weet dat alle wezens die tot bestaan komen als gevolg van het karma van de le-
venden, uit Mij voortkomen ongeacht of zij gevormd zijn uit Sattva, Rajas of Ta-
mas. Hoewel zij echter uit Mij voortkomen, ben Ik niet van hen afhankelijk zoals
dat bij sterfelijke wezens is (samsarin's). Zij zijn daarentegen aan Mij onderworpen
en van Mij afhankelijk.

Hoe Maya te overwinnen.

De Heer betuigt Zijn verdriet dat de wereld Hem niet kent als de Opperste Heer die
van nature eeuwig, zuiver, redelijk en vrij is, en die het Zelf is van alle wezens,
zonder kenmerken. Door Hem te kennen, zouden zij het kwade kunnen verbranden
dat de oorzaak is van samsara. Waardoor wordt de onwetendheid van de wereld
veroorzaakt? Luister:

tribhirgunamayairbhavairebhih sarvamidam jagat;

mohitam nabhijanati mamebhyah paramavyayam (13).

VI11.13. De drie staten die door de guna's worden veroorzaakt, zijn misleidend
en daardoor kent de wereld Mij niet als het hogere en onveranderlijke.

Alle levende wezens worden misleid door liefde, haat en gehechtheid en deze zijn
allemaal vormen van de guna's.

Onveranderlijk betekent: niet beinvloed door bewegingen als geboorte en dergelij-
ke, die vast verbonden zijn aan de dingen in de wereld.

Hoe kan men deze Goddelijke Illusie (Maya) van Visnu overwinnen, de illusie die
samengesteld is uit de drie guna's? Luister:
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daivihyesa gupamayimama maya duratyaya;
mameva ye prapadyante mayametam taranti te (14).
VI11.14. Mijn Goddelijke Illusie, die voortgebracht wordt door guna's, is waar-

lijk moeilijk te overwinnen. Alleen degene die uitsluitend Mij zoekt, kan deze
Illusie te boven komen.

Deze door guna's gevormde Illusie (Maya) is onafscheidelijk met Mij als de Heer
Visnu verbonden. Zo is het, en iedereen die afstand doet van uiterlijke vormen van
godsdienst (Dharma) en zich helemaal aan Mij wijdt, zijn eigen Zelf en de Heer
van de lllusie, komt de Illusie te boven die alle levende wezens misleidt. Zij wor-
den bevrijd van de banden van samsara.

Als allen die hun toevlucht nemen tot U, de Illusie te boven komen, waarom doet
dan niet iedereen dat?

na mam duskrtino mudhah prapadyante naradhamah;

mayaya 'pahrtajfiana asuram bhavamasritah (15).

V11.15. Degenen die kwaad willen, misleid zijn, de slechtsten onder de mensen,
die verstoken zijn van kennis door de Illusie zijn niet op zoek naar Mij, zij
volgen de wegen van de Demonen.

Mij betekent: Narayana, de Opperste Heer. De wegen van de Demonen zijn onder
meer wreedheid en onwaarheid.

Vier soorten van toegewijden.
Voor de besten onder de mensen, zij die goede daden verrichten, geldt echter:
caturvidha bhajante mam janah sukrtino ‘rjuna;

VI11.16. O Arjuna, er zijn vier soorten mensen die Mij vereren: zij die in nood
verkeren, zij die wijsheid zoeken, zij die overvloed willen en de wijzen, O Heer
van de Bharata's.

Zij die in nood verkeren en angst hebben: zij die worden overweldigd door aanval-
len van bandieten of wilde dieren, ziekte of iets vergelijkbaars. Wijsheid: kennis
van de ware natuur van de Heer. Wijzen: zij die de werkelijke natuur van Visnu
kennen.

tesam jfians nityayukta ekabhaktirvisisyate;
priyo hi jiianino ‘tyarthamaham sa ca mama priyah (17).

VI1.17. Van al dezen is de wijze man de beste omdat hij altijd standvastig is in
zijn toewijding aan de Een. Ik word zeer door de wijzen vereerd en zij zijn
Mij zeer dierbaar.

Van de vier groepen mensen is de wijze altijd standvastig en toegewijd aan de Een,
en omdat hij de waarheid kent, vereert hij niets anders. Daarom is degene die aan
de Een is toegewijd superieur aan de anderen. Ik ben daarom zo dierbaar voor de
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wijze omdat Ik zijn eigen Zelf ben. ledereen in deze wereld houdt van zijn eigen
Zelf. Daarom is Vasudeva, als het Zelf van de wijze mens, hem zeer dierbaar. De
wijze mens is Mijn eigen Zelf en is Mij daarom zeer dierbaar.

Zijn de drie anderen, zij die in nood zijn en de rest, dan niet dierbaar aan VVasude-
va? Dat is niet zo, maar wat dan wel?

udarah sarva evaite jiiani tvatmaiva me matam;
asthitah sa hi yuktatma mamevanuttamam gatim (18).

VI11.18. Zij zijn allen waarlijk edel, maar de wijze man beschouw Ik als het
ware Zelf. Hij is standvastig van geest en neemt alleen zijn toevlucht tot Mij
als het hoogste doel.

Het zijn allemaal waarlijk edele mensen en dat wil zeggen dat deze drie groepen
Mij ook dierbaar zijn. Allen die Mij, Vasudeva, zijn toegewijd, zijn Mij dierbaar.
Het verschil is echter dat de wijze mens Mij uiterst dierbaar is. Waarom?

Ik beschouw de wijze mens als het ware Zelf en niet verschillend van Mij. De wij-
ze mens doet zijn uiterste best om Mij te bereiken in het vaste vertrouwen dat hij
zelf niemand anders is dan de Heer VVasudeva Zelf. Hij is alleen op zoek naar Mij,
de allerhoogste Brahman, als het ultieme doel dat bereikt kan worden.

De wijze mens wordt nogmaals geprezen:

bahunam janmanamante jiianavanmam prapadyate;
vasudevah sarvamiti sa mahatma sudurlabhah (19).

V11.19. De wijze mens komt tot Mij aan het einde van vele geboorten en reali-
seert zich dat Vasudeva het allesomvattende is. Een dergelijke grote en edele
ziel (Mahatman) is zeer moeilijk te vinden.

Na vele levens in spiritualiteit te hebben doorgebracht ter voorbereiding op het
bereiken van wijsheid, neemt die mens in volle wijsheid zijn toevlucht tot Mij,
Vasudeva het Allerinnerlijkste Zelf (Pratyagatman). Hoe doet hij dat? Door zich te
realiseren dat VVasudeva het Alles is.

Hij die z6 tot Mij, Narayana, het Zelf van Alles, komt is een Mahatman en een
edele ziel. Niemand is aan hem gelijkwaardig of staat boven hem. Een dergelijk
mens is uiterst moeilijk te vinden en daarom wordt er gezegd dat "onder duizenden
mensen wellicht één naar volmaaktheid streeft.” (V11.3).

Zij die onwetend zijn, aanbidden lagere Goden.

Nu zal worden getoond wat de oorzaak is dat mensen niet inzien dat alleen het Zelf
of Vasudeva het Alles is:

kamaistaistairhrtajfianah prapadyante ‘nyadevatah;

tam tam niyamamasthaya prakrtya niyatah svaya (20).
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V11.20. Degenen in wie wijsheid verduisterd is door wensen en begeerten,
wenden zich tot andere Goden en verrichten allerlei riten, gedwongen door
hun eigen Prakrti.

Hun begeerten naar bijvoorbeeld nakomelingen, vee of de hemel ontnemen hun het
onderscheidingsvermogen en zij wenden zich tot andere Goden (Devata's) dan
Vasudeva, het Zelf. Zij voeren bepaalde riten uit om deze Goden te vereren, omdat
zij er door hun eigen natuur (prakrti) toe worden gedwongen, door die specifieke
neiging (samskara) die zij in vorige levens hebben opgedaan.

Over deze mensen vol begeerten het volgende:

yo yo yam yam tanum bhaktah sraddhaya ‘rcitumicchati;
tasya tasyacalam sraddham tameva vidadhamyaham (21).

VI11.21. Elke toegewijde die willekeurig welk geloof aanhangt, krijgt dat geloof
van Mij.

Welke soort Godheid een mens ook wenst te vereren in vertrouwen en geloof, 1k
bevestig dit geloof altijd ongeacht de vorm.

Door welk geloof een mens ook van nature wordt aangesproken en welke soort
God hij ook aanbidt:

sa taya sraddhaya yuktastasyaradhanamihate;
labhate ca tatah kamanmayaiva vihitanhitan (22).

VI11.22. Omdat hij er vol van is, aanbidt hij die Godheid. Hij krijgt wat hij
verlangt omdat Ik het zo beschik.

Vervuld van dat geloof dat Ik heb bepaald, vereert hij die specifieke Godheid. Door
die God worden zijn wensen vervuld zoals 1k heb beschikt, de Opperste Heer en
Alwetende, omdat Ik alleen de juiste relatie ken tussen oorzaak en gevolg. Omdat
al hun wensen door de Heer Zelf zijn beschikt, zijn de toegewijden er zeker van dat
zij worden vervuld.

Er is 00k nog een andere interpretatie van het laatste gedeelte van het vers, name-
lijk dat wensen nuttig zouden zijn. Wensen kunnen echter alleen indirect nuttig zijn
omdat wensen strikt genomen voor niemand enig nut hebben.

Omdat zij zonder wijsheid zijn en vol begeerten en omdat zij kiezen voor middelen
die leiden tot tijdelijke resultaten, geldt:

antavattu phalam tesam tadbhavatyalpamedhasam;
devandevayajo yanti madbhakta yanti mamapi (23).

VI11.23. Het resultaat is waarlijk beperkt voor diegenen die kortzichtig zijn.
Zij die de Goden (Devata's) vereren, gaan naar die Goden (Devata's). Zij die
Mij vereren komen tot Mij.
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Hoewel het in beide gevallen dezelfde mate van inspanning vereist, komen de
mensen niet tot Mij, waar zij onbeperkte resultaten kunnen verkrijgen. Dit is helaas
bijzonder rampzalig, zoals de Heer met verdriet constateert.

De vraag kan worden gesteld waarom zij niet tot Mij komen. Het antwoord volgt:

avyaktam vyaktimapannam manyante mamabuddhayah;
param bhavamajananto mamavyayamanuttamam (24).

VI11.24. Domme mensen denken dat Ik, het ongemanifesteerde en ongeziene,
tot een gemanifesteerd en fysiek bestaan ben gekomen. Zij weten niets van
Mijn hogere, onveranderlijke en onovertrefbare natuur.

Onwetenden, die mijn hogere natuur niet kennen als het Opperste Zelf, denken dat
Ik pas tot manifestatie ben gekomen en daarvoor niet, terwijl 1k de eeuwig stralen-
de Heer ben. Wat veroorzaakt hun onwetendheid? Luister:

naham prakasah sarvasya yogamayasamavrtah;
mugdho 'yam nabhijanati loko mamajamavyayam (25).

VI11.25. Ik ben niet voor iedereen zichtbaar door de sluiers van Yoga-Maya.
Deze misleide wereld kent Mij niet als de Ongeborene en Onvergankelijke.

Ik ben niet voor alle mensen manifest, in werkelijkheid ben Ik slechts voor enkele
toegewijden gemanifesteerd. Ik ben omsluierd door Yoga-Maya en dit is dezelfde
Maya als de Yoga of vereniging van de drie guna's. Anders gezegd: Yoga is de
vaste wil van de Heer Isvara. De Illusie of sluier die hierdoor wordt veroorzaakt,
wordt Yoga-Maya genoemd. Hierdoor worden mensen misleid en kennen ze Mij
niet als ongeboren en onvergankelijk.

De Yoga-Maya die Mij omhult en waardoor mensen Mij niet herkennen, is van Mij
en staat onder Mijn controle. Het gaat niet tegen Mijn kennis in, die van I$vara is,
van de Heer van de Maya. Het is net als met de betovering (maya) van een goo-
chelaar (mayavin) waardoor men zich ook niet hoeft te laten misleiden. Daarom:

vedaham samatitani vartamanani carjuna;
bhavisyani ca bhutani mam tu veda na kastana (26).

VI11.26. O Arjuna, Ik ken alle wezens uit het verleden, het heden en de toe-
komst, maar niemand kent Mij.

Behalve de enkeling die Mij vereert en zijn toevlucht tot Mij neemt, kent niemand
Mij. Het is alleen maar door gebrek aan kennis over Mijn ware natuur dat niemand
Mij vereert.

De bron van onwetendheid.

De vraag is: "Wat verhindert hen om Mijn ware natuur te kennen en wat misleidt
alle schepselen die geboren zijn, zodat zij Mij niet kennen?"

Luister:
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icchadvesasamutthena dvandvamohena bharata;
sarvabhutani sammoham sarge yanti parantapa (27).

VI11.27. O Bharata, alle wezens zijn vanaf hun geboorte onderworpen aan illu-
sie door de misleiding van de dualiteit, veroorzaakt door begeerte en afkeer, O
Vernietiger van Uw vijanden.

Juist begeerte en afkeer, die net zo tegengesteld zijn als warmte en koude, komen
bij elk wezen op als gevolg van plezier en verdriet en bij dat wat het veroorzaakt,
en zij staan bekend als paren van tegenstellingen (dvandva). Als nu begeerte of
afkeer oprijst bij plezier of verdriet en bij dat wat het veroorzaakt, is bij alle we-
zens misleiding het gevolg omdat hun intellect erdoor in beslag wordt genomen.
Daardoor wordt het oprijzen van kennis van de Opperste Werkelijkheid, het Zelf,
geblokkeerd. Als iemands geest in beslag genomen is door de hartstochten van
begeerte of afkeer, kan er inderdaad geen kennis oprijzen over de dingen zoals zij
werkelijk zijn, zelfs niet in de uiterlijke wereld. Het spreekt vanzelf dat bij iemand
wiens geest is overweldigd door hartstocht geen kennis kan oprijzen van het Aller-
innerlijkste Zelf, omdat er vele obstakels in de weg staan. Alle levende wezens zijn
vanaf hun geboorte onderworpen aan deze illusie. Daarom is het intellect van elk
wezen verduisterd door de misleiding van de paren van tegenstellingen, en omdat
het zo misleid is, kent men Mij niet als het Zelf en vereert men Mij daarom niet als
het Zelf.

Verering van God leidt tot realisatie.

Wie zijn er volgens de Leer (Sastra) vrij van de misleiding door de paren van te-
genstellingen en kennen U en vereren U als hun eigen Zelf? In antwoord hierop
zegt de Heer:

yesam tvantagatam papam jananam punyakarmanam;
te dvandvamohanirmukta bhajante mam drdhavratah (28).

V11.28. Mensen die zuivere handelingen verrichten, van wie de zonden zijn
opgelost en die vrij zijn van de paren van tegenstellingen, vereren Mij met
absolute standvastigheid.

Zij, die goede daden verrichten waardoor zuiverheid van geest wordt veroorzaakt
en die bijna geheel verlost zijn van het kwade en vrij zijn van de bovengenoemde
paren van tegenstellingen, vereren Mij als hun Hoogste Zelf. Vastberaden negeren
zij al het andere, vastbesloten in hun overtuiging: "Dit is de Opperste Werkelijk-
heid en niets anders." Vanwaar deze verering? Luister:

jaramaranamoksaya mamastitya yatanti ye;
te brahma tadviduh krtsnamadhyatmam karma cakhilam (29).
VI11.29. ledereen die zijn toevlucht tot Mij neemt streeft naar bevrijding van

verval en dood en realiseert volledig Brahman, het eigen individuele Zelf en
alle handelingen.
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Zij die streven naar bevrijding van verval en dood met de geest standvastig op Mij,
de Opperste Heer, gericht, realiseren de volledige Werkelijkheid die de basis is van
het Allerinnerlijkste Zelf (adhyatma) en zij weten alles over handelen (karma).

sadhibhutadhidaivam mam sadhiyajfiam ca ye viduh;
prayanakale 'pi ca mam te viduryuktacetasah (30).

V11.30. Zij die Mij realiseren als Adhibhata (het fysieke), als Adhidaiva (het
goddelijke) en als Adhiyajfia (het Offer), kennen Mij met een standvastige
geest en realiseren Mij zelfs in het uur van hun dood.

iti vijianayogo nama saptamo 'dhyayah.
Dit is het einde van het zevende hoofdstuk getiteld:
VIINANA-YOGA.
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HOOFDSTUK VIII.
ABHYASA-YOGA.
De zeven dingen die door meditatie moeten worden gerealiseerd.

In hoofdstuk V11, 29 en 30 zijn er door de Heer een aantal zaken vermeld die Arju-
na aanleiding hebben gegeven tot vragen. Arjuna doet dit als volgt:

arjuna uvaca:
kim tadbrahma kimadhyatmam kim karma purusottama;
adhibhutam ca kim proktamadhidaivam kimucyate (1).

Arjuna sprak:

VII11.1. O Purusottama, wat is deze Brahman en wat is het Individuele Zelf
(Adhyatma)? Wat is handelen (Karma)? En wat wordt beschouwd als het
fysieke gebied (adhi-bhata) en wat als het goddelijke gebied (Adhidaiva)? ...

adhiyajfiah katham ko 'tra dehe ‘sminmadhusudana;
prayanakale ca katham jfieyo 'si niyatatmabhih (2).

VII11.2. ... en wat en waar en hoe is Adhiyajfia (datgene dat Offert) in mijn
lichaam te vinden, O Madhustadana? En hoe kan iemand die het Zelf beheerst
U in het uur van de dood kennen?

De Heer beantwoordt alle vragen in de volgorde waarin deze gesteld werden:

stibhagavanuvaca:
aksaram brahma paramam svabhavo ‘dhyatmamucyate;
bhutabhavodbhavakaro visargah karmasamjfiitah (3).

De Gezegende Heer sprak:

VI11.3. Brahman is de Onvergankelijke (Aksara), de Allerhoogste. De eigen
natuur wordt het Individuele Zelf genoemd (Adhyatma, Hij die in het lichaam
woont). De scheppende kracht die de oorsprong is van levende wezens, wordt
handeling genoemd (Karma).

Brahman is de Aksara, de Onvergankelijke en het Opperste Zelf (Paramatman). De
Sruti zegt: "O Gargi, hemel en aarde bestaan en worden onderhouden door het
gebod van deze Aksara, de Onvergankelijke Paramatman." (Br.Up. 3.8.9). Aksara
is niet het woord "Om", want er staat duidelijk in V111.13: "terwijl hij het woord
Om, de Brahman uitspreekt." Verder past het bijvoeglijk naamwoord 'Opperste’
beter bij Brahman, de Onvergankelijke die alles te boven gaat, dan bij het woord
Oom.

Dezelfde Opperste Brahman wordt op individueel niveau Adhyatma genoemd en
bestaat als het Ego, het Allerinnerlijkste Zelf en Pratyagatman. Het is datgene dat
zich in het begin toont als het Allerinnerlijkste Zelf in het lichaam en later identiek
blijkt te zijn met de Opperste Werkelijkheid, de Brahman.

Het offer waarbij gekookte rijst en lekkernijen aan de Goden (Devata's) worden
aangeboden, heet 'Karma' en is de oorzaak van het ontstaan van de schepselen. Het
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is als het ware het zaad van alle wezens en door de kracht van deze handeling
komen alle levende en levenloze dingen tot bestaan, nadat deze door de regen en
andere stadia van het leven zijn gegaan.

adhibhutam ksaro bhavah purusascadhidaivatam;
adhiyajfio ‘hamevatra dehe dehabhrtam vara (4).

VI11.4. Het fysieke gebied (Adhibhata) is vergankelijk, de Purusa of de ziel is
het goddelijk gebied (Adhidaivata). In dit lichaam ben Ikzelf de Heer van het
Offer, de Adhidaivata, O Uitverkorene onder de levenden.

De Adhibhuta omvat alle levende wezens en alles wat vergankelijk is, dus alles wat
geboren wordt.

Purusa betekent letterlijk: datgene waarmee alles is gevuld of datgene wat in het
lichaam rust. Dit is de Hiranyagarbha, de Universele Ziel die in de Zon (Aditya)
verblijft en die de zintuigen van alle levende wezens draagt en stimuleert.

Adhiyajfa is Hij die zich identificeert met alle offerhandelingen, de Godheid die
Visnu wordt genoemd. De $ruti zegt: "Yajiia (Offer) is waarlijk Visnu" (Taittiriya-
Sambhita 1.7.4). Hij is werkelijk Mijzelf. Ik ben de God die gaat over alle
offerhandelingen in het lichaam. Een offerdaad (yajfia) moet door het lichaam
worden verricht en daarom wordt gezegd dat dit er onafscheidelijk mee verbonden
is en als het ware in het lichaam rust.

antakale ca mameva smaranmuktva kalevaram;

yah prayati sa madbhavam yati nastyatra samsayah (5).

VI11.5. Hij die in het uur van de dood alleen aan Mij denkt, en zo zijn lichaam
verlaat en heengaat, zal Mijn wezen zonder enige twijfel bereiken.

Mij betekent: Visnu de Opperste Heer. Mijn wezen betekent: Mijn ware wezen als
Visnu. Zonder enige twijfel: of hij het bereikt of niet.

Voortdurende meditatie over het Goddelijke is hoodzakelijk.
Dit heeft niet alleen op Mij betrekking maar ook:

yam yam vapi smaranbhavam tyajatyante kalevaram;
tam tamevaiti kaunteya sada tadbhavabhavitah (6).

VI111.6. O Zoon van Kunti, als een mens aan het levenseinde het lichaam
verlaat, gaat hij alleen naar dat Wezen waar de aandacht voortdurend op
heeft gerust.

tasmatsarvesu kalesu mamanusmara yudhya ca;
mayyarpitamanobuddhirmamevaisyasyasamsayah (7).

Wezen: een bepaalde Godheid of God. Aan het levenseinde: het moment waarop
het leven vertrekt. Hij alleen: Alleen dat Wezen waar men aan denkt. Op heeft
gerust: voortdurende meditatie.
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Omdat de laatste gedachte bepalend is voor de staat van de volgende incarnatie,
geldt:

VII11.7. Mediteer daarom altijd op Mij en vecht. Als geest en rede op Mij zijn
gericht zult ge zonder twijfel tot Mij komen.

Mediteer: volgens de Geschriften ($astra). Vecht: vervul Uw ware plicht als krijger.
Mij: Vasudeva. Tot mij komen: waarop ge hebt gemediteerd.

Het Goddelijke Wezen waarop men moet mediteren.
Verder:

abhyasayogayuktena cetasa nanyagaming;
paramam purusam divyam yati parthanucintayan (8).

VI11.8. O Zoon van Prtha, met de geest mediterend en door voortdurende
toepassing van Yoga, zonder af te dwalen, gaat men naar de Luisterrijke en
Opperste Purusa.

Toepassing is de voortdurende herhaling van dezelfde gedachte, waarbij Uw geest
alleen op Mij is gericht, zonder tussenkomst van andere gedachten. Een dergelijke
oefening wordt Yoga genoemd. Terwijl de geest alleen Yoga beoefent en nergens
anders mee bezig is, bereikt de Yogi die mediteert volgens de aanwijzingen van de
Geschriften en van de leraar (van de Sastra en de acarya) de Purusa, het Alles-
overtreffende Wezen in de Zon.

Wat voor een Purusa bereikt hij? Luister:

kavim puranamanusasitaramanoraniyamsamanusmaredyah;
sarvasya dhataramacintyarupamadityavarnam tamasah parastat (9).

VI11.9. Hij die in het uur van de dood mediteert op de Wijze, de Oude en de
Heerser die kleiner is dan het kleinste en alles beschikt, wiens vorm onvoor-
stelbaar is en glorieus als de Zon voorbij alle duisternis, ...

prayanakale manasa 'calena bhaktya yukto yogabalena caiva;
bhruvormadhye pranamavesya samyak sa tam param purusamupaiti divyam (10).

VI11.10. ... bereikt de Luisterrijke en Opperste Purusa. Hij mediteert
toegewijd op dit Wezen zonder ophouden en met de kracht van Yoga en
concentreert de levensadem zorgvuldig tussen de wenkbrauwen.

Wijze: de Alwetende. Heerser: de Heerser van de hele wereld. Beschikt: die aan
alle levende wezens de handelingen en hun vele gevolgen geeft. Hoewel het
bestaat, is het voor iedereen uitermate moeilijk om zich een beeld te vormen van
Zijn aangezicht. Hij is als de Zon, vol glorie in de schittering van Zijn Eeuwige
intelligentie (Nitya-Caitanya) die voorbij de duisternis van illusie of onwetendheid
(A-jfiana) is. De kracht van Yoga ligt in de standvastigheid van geest die het
resultaat is van de nawerking van de voortdurende oefening van samadhi. Eerst
wordt de geest (citta) beheerst in de lotus van het hart (hrdayapundarika). Nadat
geleidelijk beheersing is verkregen over de verschillende aspecten van materie
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(aarde en de vier andere basiselementen), wordt daarna de levensadem van het hart
omhoog getrokken en zorgvuldig tussen de wenkbrauwen gefixeerd door middel
van de opgaande nadi (susumna). Hierdoor bereikt de Yogi, de wijze mens, de
Opperste Purusa die luisterrijk is.

Meditatie op het Goddelijke in de Pranava.

De Heer geeft in de volgende verzen een naam aan de Brahman die de Yogi wenst
te bereiken op een manier die nu zal worden beschreven in de woorden van de
kenners van de Veda.

yadaksaram vedavido vadanti visanti yadyatayo vitaragah;
yadicchanto brahmacaryam caranti tatte padam sarigrahena pravaksye (11).

VI1I1.11. Ik zal U nu in het kort uitleggen wat dat Onvergankelijke Doel is dat
de kenners van de Veda beschrijven, en wat degenen die zichzelf beheersen en
die zonder hartstochten zijn, verwerven. Omdat zij dat wensen, leiden zij een
leven van onthouding.

Zij die de leer van de Veda begrijpen, zeggen dat de Onverwoestbare geen
eigenschappen heeft. De $ruti zegt: "O Gargs, dit is waarlijk dat wat gij wenst te
weten van de Onverwoestbare, niet grof en niet subtiel, zoals de brahmana's (de
kenners van de Brahman) verklaren." (Br.Up. 3.8.8). Samnyasins die zich altijd
beheersen en vrij zijn van hartstochten, gaan het Onverwoestbare binnen als zij
ware kennis verkrijgen. Omdat zij het Onverwoestbare willen kennen, aanvaarden
zij een goddelijk leven van onthouding (Brahmacarya) met een Guru. Ik zal U nu
in het kort vertellen wat Dat Doel is dat Aksara, de Onverwoestbare wordt
genoemd.

Op de vraag van Satyakama: "Waar gaat hij die tot de dood waarlijk mediteert op
het woord Om naar toe?" antwoordt Pippalada: "O Satyakama, de Brahman, het
Hoogste en het Laagste is het woord 'Om'." (Prasna-Upanisad 5.1.2) Daarna wordt
gezegd: "Hij die mediteert op de Allerhoogste Purusa door middel van het woord
'‘Om'’ van drie letters, wordt door de Sama-hymnen omhoog gevoerd tot de
Brahmaloka, het gebied van Brahman."” (Ibid 5.5).

Op een andere vraag: "Zeg me wat ge ziet als ge niet naar dharma en adharma
kijkt" (Katha-Up. 2.14), zegt de $ruti: "Het doel waarover alle Veda's spreken (en
voor bedoeld zijn) en waar alle onthouding over gaat en waarom zij het leven van
een Brahmacarya (onthouding) leiden, dat zal Ik nu voor U samenvatten: Het is het
woord 'Om'." (Ibid 2.15).

In dergelijke passages is het woord 'Om' als expressie van de Para-Brahman of als
symbool van Hem als afgod, te beschouwen, bedoeld voor mensen met beperkte of
middelmatige intelligentie. Het is dan een middel om de Para-Brahman te kennen,
waarbij wordt gezegd dat het beschouwen van de 'Om' in een volgende periode
moksa voortbrengt. Deze contemplatie van het woord 'Om', samen met standvas-
tigheid in Yoga, moet hier nu worden onderwezen in combinatie met enkele min-



151

der belangrijke aspecten. In een latere periode komt hieruit mukti voort en de 'Om'
zoals hiervoor is aangegeven, is een manier om de Para-Brahman te kennen, die
hier wordt beschreven (VI11. 9, 11). Daarom vervolgt de Heer:

sarvadvarani samyamya mano hrdi nirudhya ca;
murdhnyadhayatmanah pranamasthito yogadharanam (12).

VI11.12. Hij die de poorten van het lichaam gesloten heeft, de geest in het hart
heeft gebracht, de levensadem in het hoofd heeft gefixeerd, en standvastig in
Yoga is gevestigd, ...

omityekaksaram brahma vyaharanmamanusmaran;
yah prayati tyajandeham sa yati paramam gatim (13).

VI11.13. ... en het woord *Om" als Brahman met één lettergreep uitspreekt in
het uur van de dood en het lichaam verlaat, bereikt het opperste Doel.

Nadat hij alle toegangswegen van kennis heeft afgesloten en de geest heeft
geconcentreerd en beheerst in de lotus van het hart, stijgt hij op door de Nadi. Deze
rijst op uit het hart en terwijl hij dan de levensadem in het hoofd vasthoudt, spreekt
hij het woord 'Om' uit als naam van de Brahman en mediteert op Mij. Het lichaam
verlaat betekent: de manier waarop het vertrek plaatsvindt. Dit gebeurt omdat het
Zelf het lichaam verlaat en niet omdat het Zelf sterft.

Door het bereiken van het Goddelijke Wezen
wordt men niet opnieuw geboren.

Bovendien:

ananyacetah satatam yo mam smarati nityasah;
tasyaham sulabhah partha nityayuktasya yoginah (14).

VI11.14. O Zoon van Prtha, voor hem die onafgebroken en langdurig aan Mij
denkt, voor de Yogi die altijd is toegewijd, ben Ik gemakkelijk te bereiken.

Voor degene die langdurig en zonder ophouden aan Mij denkt, gedurende zijn hele
leven (en niet voor zes maanden of een jaar), voor deze Yogi die altijd standvastig
is in gedachte, ben Ik gemakkelijk te bereiken. Omdat dit zo is, moet men zonder
aan iets anders te denken altijd standvastig in Mij verblijven.

Men kan vragen: "Wat betekent het dat Gij gemakkelijk bereikbaar bent?" Luister:
Ik zal U vertellen welk nut het heeft dat Ik gemakkelijk bereikbaar ben:

mamupetya punarjanma duhkhalayamasasvatam;
napnuvanti mahatmanah samsiddhim paramam gatah (15).

VI111.15. Nadat zij Mij bereikt hebben en omdat zij de hoogste volmaaktheid
hebben verkregen, worden de grote Zielen niet meer opnieuw geboren in deze
tijdelijke en ellendige verblijfplaats.

Nadat zij Mij, de I$vara hebben verkregen en Mijn wezen hebben bereikt, zijn zij
niet meer onderworpen aan wedergeboorte. Geboren worden is de oorzaak van alle
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lichamelijke pijn en is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Als zij de
hoogste staat, moksa, hebben bereikt, worden zij niet meer opnieuw geboren.
Daarentegen zullen zij die Mij niet bereiken, weer naar de aarde terugkeren.

Keren zij ook terug die een ander wezen hebben bereikt dan U? Luister:

abrahmabhuvanallokah punaravartino 'rjuna;
mamupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate (16).

VI111.16. O Zoon van Kunti, alle werelden, inclusief de wereld van Brahman,
zullen moeten terugkeren, O Arjuna, als ge echter Mij bereikt, is er geen
wedergeboorte meer.

De Dag en de Nacht van Brahma.

Waarom moeten alle werelden, inclusief de wereld van Brahma, terugkeren?
Omdat zij begrensd zijn door de tijd. Hoe?

sahasrayugaparyantamaharyadbrahmano viduh;
ratrim yugasahasrantam te ‘horatravido janah (17).

VI11.17. Zij die de dag en de nacht kennen, weten dat de dag van Brahma
duizend yuga's duurt en dat de nacht duizend yuga’s telt.

Brahma is de Prajapati, de Viraj. Zij die weten hoe de Tijd bepaald wordt, weten
dat de dag van Brahma duizend yuga's lang is en dat Zijn nacht even lang duurt als
Zijn dag. Omdat de werelden op deze manier aan tijd gebonden zijn, komen zij
weer terug. Nu wordt beschreven wat plaats vindt gedurende de dag van Prajapati
en wat gedurende Zijn nacht:

avyaktadvyaktayah sarvah prabhavantyaharagame;
ratryagame pralyante tatraivavyaktasamjfiake (18).

V111.18. Bij het begin van de dag ontstaan alle manifestaties uit het
Ongemanifesteerde. Bij het begin van de nacht lossen zij weer op in datgene
dat het Ongemanifesteerde wordt genoemd.

Het Ongemanifesteerde (Avyakta) is de slapende staat van de slapende Prajapati.
Uit Dat worden bij het begin van de dag, dat wil zeggen: als Brahma ontwaakt, alle
manifestaties (vyakti's), alle niet-bewegende en bewegende schepselen (sthavara en
jangama) gemanifesteerd. Evenzeer worden bij het begin van de nacht, dat wil
zeggen: als Brahma gaat slapen, alle manifestaties opgelost in Avyakta waarover al
eerder is gesproken.

Om het misverstand te vermijden dat een mens ten onrechte de vruchten plukt van
wat hij niet heeft gedaan of niet oogst wat hij wel gedaan heeft, om te laten zien dat
de leer van de Geschriften over gebondenheid (bandha) en bevrijding (moksa) hout
snijdt, verder om onthechting van samsara te onderwijzen door te tonen dat door
het effect van karma als gevolg van avidya (onwetendheid) en andere kwaad alle
wezens op een onvrijwillige manier steeds weer tot bestaan komen en weer
oplossen, zegt de Heer:
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bhutagramah sa evayam bhutva bhutva pral yate;
ratryagame 'vasah partha prabhavatyaharagame (19).

V111.19. O Zoon van Prtha, al deze manifestaties die steeds weer tot bestaan
zijn gekomen worden tegen hun wil opgelost bij het vallen van de nacht en
verschijnen weer als de dag aanbreekt.

Dezelfde grote massa wezens, zowel bewegende als niet-bewegende, die al in de
vorige kalpa of tijd bestond, worden ongewild weer opnieuw tot bestaan gebracht
en bij het vallen van de nacht weer opgelost. Bij het aanbreken van de dag komt
alles weer ongewild tot bestaan.

Hoe het Hoogste Doel bereikt kan worden.

In V111.13 en volgende is getoond hoe men de Onvergankelijke (Aksara) kan
bereiken. De Heer vervolgt nu om de natuur van de Aksara aan te duiden en om zo
de bijzonderheden aan te geven van wat door deze vorm van Yoga bereikt kan
worden:

parastasmattu bhavo 'nyo 'vyakto 'vyaktatsanatanah;
yah sa sarvesu bhutesu nasyatsu na vinasyati (20).

VI111.20. Dit andere eeuwige Ongemanifesteerde Wezen is echter hoger dan het
Ongemanifesteerde (Avyakta). Hij vergaat niet als alle andere wezens
vergaan.

Echter betekent dat de Aksara die nu wordt omschreven anders is dan de Avyakta.
Wezen betekent de Allerhoogste, de Para-Brahman die Aksara wordt genoemd.
Hoewel anders dan de Avyakta zou men kunnen denken dat Hij dezelfde natuur
heeft als de Avyakta. Om deze indruk weg te nemen geeft de Heer Hem de kwali-
ficatie ‘andere’ en bedoelt daarmee dat Hij een andere natuur heeft dan de Avyakta.
Hij is ongemanifesteerd en kan niet door de zintuigen worden waargenomen. Hij is
anders dan de hiervoor genoemde Avyakta, die Avidya is en het zaad is van de
massa van wezens die zijn geschapen. Bedoeld is dat Hij een totaal andere natuur
heeft dan de Avyakta. Hij vergaat niet als alle wezens die onder Brahma staan,
vergaan.

avyakto 'ksara ityuktastamahuh paramam gatim;
yam prapya na nivartante taddhama paramam mama (21).

VI111.21. Het Onvergankelijke wordt ongemanifesteerd genoemd. Dat is het
Hoogste Doel en als Dat bereikt is, keert niemand terug. Dat is Mijn hoogste
woonplaats.

Dat betekent: die Avyakta die Aksara wordt genoemd, het Onverwoestbare en
Ongemanifesteerde Wezen. Nadat men deze staat heeft bereikt, is niemand ooit
teruggekeerd tot het leven in de wereld, samsara. Dit is Mijn (Visnu's) Hoogste
Woonplaats.

De manier om deze staat te bereiken zal nu worden aangegeven:
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purusah sa parah partha bhaktya labhyastvananyaya;
yasyantahsthani bhutani yena sarvamidam tatam (22).

VI111.22. O Zoon van Prtha, de Hoogste Purusa waarin alle wezens verblijven
en Die alles doordringt, kan alleen door volledige toewijding worden bereikt.

De naam Purusa wordt gebruikt omdat Hij in het lichaam rust of omdat Hij
volledig is. Niets is hoger dan Hij. Hij wordt bereikt door volledige toewijding,
door jiiana ofwel kennis van het Zelf. Alle schepselen verblijven in de Purusa
omdat alle gevolgen rusten in hun oorzaken. Door deze Purusa is de hele wereld
doordrongen.

De Weg van Licht en de Weg van Duisternis.

Het is nu nodig om te spreken over de Uttaramarga, 'het Noordelijke Pad’, de Weg
van het Licht, waardoor de zojuist genoemde Yogi's Brahman bereiken. Dit zijn de
Yogi's die mediteren over Brahman als onafscheidelijk verbonden met de Pranava,
het woord 'Om’, en die later (aan het einde van de kalpa) moksa bereiken. Bij vers
VI11.23 begint de uitleg hiervan. De weg van de terugkeer wordt ook beschreven
om de andere weg beter te laten uitkomen.

yatra kale tvanavrttimavrttim caiva yoginah;
prayata yanti tam kalam vaksyami bharatarsabha (23).

VI111.23. O Hoofdman van de Bharata's, Ik zal U nu vertellen wanneer Yogi's
die vertrekken, niet meer zullen terugkeren en wanneer zij wel terugkeren.

Wanneer heeft te maken met vertrekken en terugkeren betekent: opnieuw geboren
worden. Yogi's zijn zowel degenen die verbonden zijn met meditatie (dit zijn de
echte Yogi's) als degenen die verbonden zijn met karma of handelingen, de Kar-
mins. Deze laatste groep wordt alleen beleefdheidshalve Yogi's genoemd en zo
worden zij vermeld in 111.3. 1k zal U nu vertellen dat Yogi's wanneer zij sterven,
niet opnieuw worden geboren, terwijl de anderen wel wedergeboren worden. Hij
zegt over deze tijd:

agnirjyotirahah suklah sanmasa uttarayanam;
tatra prayata gacchanti brahma brahmavido janah (24).

VI11.24. Zij die sterven met vuur, licht, overdag, in de twee weken van de
wassende maan en de zes maanden van de noordelijke zonnewende als
kenners van Brahman, bereiken Brahman.

Vuur is de god die heerst over de tijd evenals de god licht; men kan ook zeggen dat
de goden 'vuur' en 'licht' worden genoemd. De verwijzing naar de weg als geheel
door middel van het woord wanneer, komt door de macht van de goden die heersen
over de tijd. Het daglicht is de god die overdag heerst, de twee weken van de
wassende maan is de god die heerst over de twee weken waarin de maan wast. Bij
de zes maanden van de noordelijke zonnewende is de god zelf de weg. De
argumentatie voor de interpretatie van deze passage is te vinden in de Sariraka
Mimamsa, 1V.3, 4. Degenen die verbonden zijn met contemplatie van Brahman,
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bereiken Brahman via deze weg. Na bereiken, moet men 'mettertijd’ erbij denken,
want degenen die standvastig zijn in hun toewijding aan ware kennis en direct
bevrijd worden, hebben geen plaats meer waar zij naar toe gaan of waarvan zij
terug kunnen keren.

dhumo ratristatha krsnah sanmasa daksinayanam;
tatra candramasam jyotiryogs prapya nivartate (25).

VI11.25. Wanneer hij sterft met rook, 's nachts, bij afnemende maan en in de
zes maanden van de zuidelijke zonnewende, bereikt hij het licht van de maan
en zal de Yogi worden wedergeboren.

Rook, nacht, afhemende maan en de zes maanden van de zuidelijke zonnewende
zijn allen de goden van de rook en de tijds-spannen, waarover is gesproken. Via
deze weg bereikt de Yogi, dat wil zeggen: de '‘Karmin' die offers brengt aan de
Goden en handelt, het maanlicht en als dit uitdooft keert hij weer terug naar de
aarde.

suklakrsne gatihyete jagatah sasvate mate;
ekaya yatyanavrttimanyaya "vartate punah (26).

VI11.26. Deze lichte en donkere Wegen van de wereld zijn waarlijk eeuwig.
Door de eerste weg komt hij niet meer terug en langs de tweede keert hij weer.

De ene weg is licht®? omdat kennis erdoor wordt verlicht en de andere is donker
omdat het licht ontbreekt. De twee wegen staan alleen open voor diegenen in de
wereld die verbonden zijn met handelingen of met toewijding aan kennis. Zij staan
dus niet voor iedereen open. Zij zijn eeuwig omdat samsara eeuwig is.

Door de eerste weg: langs de weg van het licht.

naite srt7 partha jananyogs muhyati kastana;
tasmatsarvesu kalesu yogayukto bhavarjuna (27).

VI11.27. O Arjuna, de Yogi die deze wegen kent, wordt nooit misleid; word
daarom standvastig in Yoga!

De Yogi die weet dat een van de twee genoemde wegen naar samsara leidt en de
andere naar moksa, wordt niet langer misleid.®

De excellentie van Yoga.
Luister nu naar de grootheid van deze Yoga:

92 De wegen worden respectievelijk genoemd: Devayana en Pitryana, dat wil zeggen: het Pad van
de Goden en het Pad van de Pitr's (voorvaderen). De eerste wordt 'licht' genoemd omdat het
kennis verlicht en door kennis wordt bereikt en omdat er overal lichte objecten aanwezig zijn. De
andere wordt 'donker' genoemd omdat de kennis niet wordt verlicht, en wordt bereikt door avidya
of onwetendheid en gemarkeerd door rook en andere duistere dingen.

9 Omdat de Yogi in zijn Meditatie op de Weg van het Licht verblijft, zal hij de andere weg niet
zien als een reéle mogelijkheid.
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vedesu yajfiesu tapassu caiva danesu yatpunyaphalam pradistam;

atyeti tatsarvamidam viditva yogi param sthanamupaiti cadyam (28).

VI111.28. De Yogi die dit weet, gaat voorbij aan alle verdiensten die
voortkomen uit de Veda's, het brengen van offers, onthoudingen, en het doen
van giften en bereikt de Opperste en Oorspronkelijke Verblijfplaats.

De Yogi die de leer van de Heer met Zijn antwoorden op de zeven vragen® op de
juiste wijze begrijpt en toepast, bereikt de hoogste verblijfplaats van de I$vara die
er vanaf het eerste begin was. Hij overstijgt alle verdiensten die de Geschriften
noemen als resultaat van het op de juiste wijze bestuderen van de Veda's, het
volledig uitvoeren van de offers en het goed uitoefenen van verstervingen.

Hij bereikt Brahman, de oorzaak.
iti abhyasayogo nama asthamo ‘dhyayah.
Dit is het einde van het achtste hoofdstuk getiteld:
ABHYASA-YOGA.

9 Die Arjuna in de eerste twee verzen stelde. (Vert.).
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HOOFDSTUK IX.
DE OPPERSTE WIJSHEID EN HET OPPERSTE MYSTERIE.
Brahma-Jiana is de beste Leer.

In het achtste hoofdstuk is de Yoga van concentratie (dharana) uitgelegd die door
het proces®® van nadi®® wordt bereikt. Hierbij is aangetoond dat het resultaat niets
anders is dan het bereiken van Brahman in een volgende periode door ‘vuur en
licht' enzovoorts, waarvan men niet wederkeert. Om het duidelijk te maken en
discussie uit te sluiten dat het verkrijgen van moksa alleen op deze manier mogelijk
is, vervolgt de Heer met:

sribhagavanuvaca:

idam tu te guhyatamam pravaksyamyanasuyave;

jAianam vijfianasahitam yajjfiatva moksyase 'subhat (1).

De gezegende Heer sprak:

IX.1. Omdat gij Mij gelooft zal Ik U nu dit hoogste geheim uitleggen: door
kennis in combinatie met onderscheidingsvermogen®” zult ge bevrijd worden
van kwaad.

Dit hoogste geheim: de Brahmajfiana, de kennis van Brahman, die nu zal worden
uitgelegd en die ook al in voorgaande hoofdstukken is beschreven. Het woord nu
duidt op de superioriteit van kennis (boven Dhyana Yoga) en alleen deze ware
kennis is de directe weg tot moksa zoals in de $ruti en smrti wordt verklaard:

"Vasudeva is het Al" (Bhagavad Gita V11.19)
"Dit alles is het Zelf" (Chand. Up. 7.25.2)
"Eén zonder tweede" (lbid. 6.2.1)

Niets anders leidt rechtstreeks tot moksa zoals de volgende passages uit de Sruti
verklaren:

"De andere prinsen die dit®® anders verstaan zullen naar vergankelijke werelden
gaan" (lbid. 7.25.2).

Als ge deze kennis verwerft zult ge bevrijd worden van de boeien van samsara.
Verder:

rajavidya rajaguhyam pavitramidamuttamam;

pratyaksavagamam dharmyam susukham kartumavyayam (2).

9 Zoals het sluiten van de poorten van het lichaam (VI1II. 12, 13).

% De Susumna, de 'heldere’, concentratie (dharana) is alleen maar een anga of ondersteuning van
Yoga.

97 Saksatkara, intuitieve of directe waarneming.

% Dat alles de ene Brahman is.
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IX.2. Dit is de Hoogste Wetenschap, het Opperste Geheim en de Allerhoogste
Zuivering. Het is direct te bevatten, rechtvaardig (Dharma), onvergankelijk
en zeer gemakkelijk uit te voeren.

Het is de koning der wetenschappen omdat het een grote schoonheid heeft. Kennis
van Brahman is werkelijk de meest briljante®® van alle wetenschappen. Het is ook
de koning van alle geheimen. Deze kennis van Brahman heeft een grotere
zuiverende werking dan al het andere. Dat deze kennis zuivert, behoeft geen
betoog omdat het karma in een oogwenk volledig tot niets reduceert: alle karma,
dharma en adharma die gedurende duizenden geboorten zijn opgedaan. Bovendien
kan het!? door pratyaksa worden verstaan, dat wil zeggen: door directe ervaring
zoals bij gevoelens van genot. Dingen met vele begeerlijke kwaliteiten kunnen
tegengesteld zijn aan Dharma, dit geldt echter niet voor kennis van de Atman. Deze
kennis is daarentegen niet los te zien van Dharma en er niet mee in tegenspraak.
Men zou kunnen denken dat deze kennis heel moeilijk te verwerven is, maar de
Heer zegt dat dit niet zo is. Het is heel gemakkelijk te verkrijgen, net als het
vermogen om edelstenen'®* van elkaar te kunnen onderscheiden. Andere
handelingen die gemakkelijk en zonder veel problemen zijn uit te voeren, leveren
in het algemeen weinig resultaat op, terwijl handelingen die moeilijk zijn uit te
voeren grote resultaten opleveren. Op dezelfde wijze kan gedacht worden, dat deze
zo gemakkelijk te verkrijgen Brahma-jfiana verdwijnt als het effect is uitgewerkt.
Om deze gedachte tegen te gaan, zegt de Heer, dat deze kennis onvergankelijk is
en niet vergaat, zoals een handeling als het effect is uitgewerkt. Daarom is kennis
van de Atman (Zelf) de moeite waard om te verwerven.

Echter,

asraddadhanah purusa dharmasyasya parantapa;
aprapya mam nivartante mrtyusamsaravartmani (3).

I1X.3. O Vernietiger van Vijanden, zij die geen vertrouwen hebben in deze
Leer (Dharma) en Mij niet bereiken, blijven waarlijk op de weg van de
sterfelijke wereld van samsara.

Zij die geen vertrouwen hebben in deze leer (Dharma) van kennis van het Zelf en
niet geloven in het bestaan ervan en de gevolgen, bereiken Mij, de Opperste Heer
niet. Zij zijn zondaren die de Demonen (Asura's) navolgen en het fysieke lichaam
zien als het Zelf en zij zijn vol begeerten en vol zonden. Het is uitgesloten dat zij
Mij kunnen bereiken en het gevolg is dat zij zelfs geen toewijding (Bhakti) kunnen
opbrengen, één van de wegen die naar Mij leiden. Zij zullen zeker op de weg

9 Aan degenen die Brahman kennen wordt groter eer bewezen dan aan alle andere geleerden.
100 Brahma-Jfiana of het effect ervan. Anders dan bij de dingen die net zoals de Brahma-Jiana
door de $ruti en de smrti zijn geopenbaard, kan het niet alleen door openbaring gekend worden,
maar ook door pratyaksa of directe en intuitieve waarneming.

101 Deze kennis is werkelijk gemakkelijk te verkrijgen als het door een meester wordt onderwe-
zen: zo werkt Brahma-Jiiana.
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blijven van de sterfelijke wereld van samsara, de weg die alleen naar de hel
(naraka) leidt en naar de lagere werelden van de dieren, enzovoorts.

Alle wezens verblijven in de Heer.

Na Arjuna te hebben voorbereid op het ontvangen van de Leer door deze te prijzen,
zegt de Heer:

maya tatamidam sarvam jagadavyaktamurting;
matsthani sarvabhutani na caham tesvavasthitah (4).

I1X.4. Deze wereld is doordrongen van Mij en Ik ben ongemanifesteerd. Alle
wezens verblijven in Mij en Ik verblijf niet in de wezens.

Deze hele wereld is doordrongen van Mijn Hoogste Wezen, Ik ben echter niet
waarneembaar met de zintuigen. Alle wezens, zowel Brahma als een plant,
verblijven in Mijn ongemanifesteerde vorm. Een wezen dat niet in het Zelf
verblijft, kan nooit worden ervaren of waargenomen. Daarom verblijven alle
wezens in Mij, dat wil zeggen: zij krijgen hun individuele bestaan door Mij, het
Zelf. Dankzij Mij, het Zelf, de basis van alles, zijn zij wat zij zijn. Omdat Ik het
Zelf ben van alle wezens, lijkt het voor degenen die misleid zijn dat Ik in hen
woon. Daarom zeg Ik: Ik woon niet in deze wezens omdat er geen lichamelijk
contact is. Zelfs van akasa ben Ik zeker de allerinnerlijkste essentie. Datgene wat
niet verbonden is met enig ander object, kan dit niet inhouden zoals een
opslagplaats.

Omdat Ik nergens mee verbonden ben, geldt:

na ca matsthani bhutani pasya me yogamaisvaram;
bhuatabhrnna ca bhutastho mamatma bhutabhavanah (5).

IX.5. Desondanks verblijven deze wezens niet in Mij. Aanschouw Mijn
Goddelijke Yoga! Mijn Zelf is de oorzaak van alle wezens en onderhoudt hen
zonder in hen te verblijven.

En toch verblijven de wezens, inclusief Brahma niet in Mij. Aanschouw Mijn
Goddelijke kracht en Goddelijk Mysterie, de ware natuur van het Zelf. Op dezelfde
manier spreekt de $ruti over de vrije staat van het Zelf, dat niet gebonden is aan
enig object:

"Vrij van gebondenheid wordt Hij nooit ergens aan gehecht” (Br.Up. 3.9.26).

Zie, er is nog een ander mysterie. Mijn Zelf ondersteunt alle wezens hoewel Het er
niet aan gehecht is, doch Het woont niet in hen zoals hiervoor is aangetoond.%?
Vanwaar dan de woorden van de Heer: "Mij Zelf'?" Antwoord: De Heer spreekt
over het Zelf als Mij Zelf, waarbij Hij het geheel van fysieke en materiéle factoren
(het lichaam) scheidt van het Ware Zelf en dat beschouwt als het "ik". Hiermee
geeft Hij de algemene mening weer, waarbij Hij zeker niet gelooft, in tegenstelling

102 Omdat het Zelf nergens mee verbonden is.
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tot de onwetende massa, dat de Atman, het Zelf, anders is dan Hijzelf.1%® Daarna
wordt gezegd dat door Mijzelf alle dingen tot bestaan zijn gekomen en groeien.

Ter illustratie van wat gezegd is in de twee voorgaande verzen zegt de Heer:
yatha "kasasthito nityam vayuh sarvatrago mahan;

tatha sarvani bhatani matsthanityupadharaya (6).

IX.6. Weet dat alle wezens in Mij verblijven, zoals de machtige wind die
overal blaast, altijd in de akasa rust!

Uit eigen ondervinding weten wij dat de wind die overal naar toe beweegt en zeer
machtig is, altijd rust in de akasa. Op eenzelfde manier rusten alle wezens in Mij
zonder dat zij Mij raken. Ik ben alles doordringend zoals de akasa.

De Heer is het begin en einde van alle wezens.

Net zoals de wind rust in de akasa, rusten alle wezens in Mij zolang de wereld zal
bestaan.

sarvabhutani kaunteya prakrtim yanti mamikam;

kalpaksaye punastani kalpadau visrjamyaham (7).

IX.7. O Zoon van Kunti, alle wezens gaan aan het eind van een kalpa naar
Mijn Prakrti. Bij het begin van de volgende kalpa zend 1k hen weer uit.

Prakrti: de lagere Prakrti, die is samengesteld uit de drie guna's. Het eind van een
kalpa is de tijd van oplossing (pralaya) en het begin is de tijd van productie
(utpatti).

Daarom:

prakrtim svamavastabhya visrjami punah punabh;

bhutagramamimam krtsnamavasam prakrtervasat (8).

1X.8. Ik stuur elke keer weer de gehele massa wezens uit met behulp van Mijn
Prakrti en deze zijn machteloos en worden geheel door Prakrti beheerst.

Met behulp van Prakrti, dat wil zeggen: van Avidya, die van Mij afhankelijk is, laat
Ik alle wezens die wij nu kennen steeds weer van de Prakrti uitgaan. Door Avidya
en andere oorzaken van kwaad zijn zij allen machteloos onder invloed van Prakrti,
dat wil zeggen: van Svabhava of Natuur.

De Heer is niet gebonden door Zijn handelingen.

Wordt Gij, de Opperste Heer, door het scheppen van deze massa verschillende
wezens niet gebonden door dharma en adharma als gevolg van deze handeling? In
antwoord hierop zegt de Heer:

103 Omdat een dergelijke relatie tussen het Zelf en het lichaam een illusie is.
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na ca mam tani karmani nibadhnanti dhanafijaya;
udasihavadasnamasaktam tesu karmasu (9).

1X.9. O Dhanaifijaya, deze handelingen binden Mij niet. Ik blijf ongebonden en
niet gehecht aan deze handelingen.

De handelingen die nodig zijn om de ontelbare en verschillende wezens te
scheppen, binden Mij, de I$vara, niet. De Heer zegt nu waarom Hij niet door deze
handelingen wordt beinvloed: Ik, die de onveranderlijkheid van het Zelf ken, blijf
onbewogen en ben niet gehecht aan het resultaat van de handeling en ben zonder
het egoistische gevoel van "lk doe." Daarom werkt het bij anderen ook zo dat zij
vrij zijn van dharma en adharma als er geen egoistische gevoelens van "1k doe" zijn
en men niet gehecht is aan het resultaat. Als dit niet zo is, wordt een misleid mens
gebonden door zijn handelingen zoals een zijdeworm gebonden is in zijn cocon.

De uitspraken "1k zend alle wezens uit” (1X.7) en "deze handelingen binden mij
niet" zijn in tegenspraak met elkaar. Ter verklaring zegt de Heer:

maya 'dhyaksena prakrtih suyate sacaracaram;
hetuna 'nena kaunteya jagadviparivartate (10).

1X.10. O Zoon van Kunti, onder Mijn toeziend oog brengt Prakrti alle
bewegende en niet-bewegende dingen voort en hierdoor wordt de wereld
bewogen.

Onder Mijn toeziend oog houdt in: puur als toeschouwer en als onbeweeglijke
getuige. Mijn Maya, dat wil zeggen: Avidya, die is samengesteld uit de drie guna’'s,
brengt het universum voort met alle bewegende en niet-bewegende dingen. Zo zegt
het vers:

"Het is één, schitterend en verborgen in alle schepselen, allesdoordringend en het
Innerlijke Zelf van alles, alles overziend, en de verblijfplaats van alle wezens, de
getuige en de waarnemer, alleen en vrij van kwaliteiten™ (Svetasvatara Up. 6.11).

Dit universum met alle bewegende en onbeweeglijke objecten, met alles wat
gemanifesteerd en niet-gemanifesteerd is, wordt ontwikkeld, omdat Ik de getuige
ben en alles overzie. Alle activiteiten in de wereld als "ik geniet, ik zie, ik hoor, ik
heb plezier of verdriet, ik doe dit om het te krijgen en ik zal dit leren," ontstaan
inderdaad omdat ze het onderwerp zijn van bewustzijn, bestaan in bewustzijn en
weer eindigen in bewustzijn. Verzen als "Wie in de Hoogste Hemel (van het hart)
de getuige is" (Tai.Br. 2.8.9) doelen hierop. Op dezelfde manier'®* kan er niet een
apart bewustzijn zijn dat geniet, omdat er geen ander bewustzijn is dan het Ene
Goddelijke Wezen. Daarom is het irrelevant om te vragen'® "Wat is het doel van

104 De Tsvara die de schepper van het Universum is, is alleen maar de getuige daarvan.

105 De vraag "wat is het doel van de schepping,” is niet terecht. Men kan niet zeggen dat het is
bedoeld om het Allerhoogste vreugde te schenken omdat het Allerhoogste geen vreugde kent.
Het is alleen maar bewustzijn, alleen maar getuige. Er is niet iemand of iets anders dat vreugde
ervaart, want er is geen andere vorm van bewustzijn. De Tsvara is één en iets dat niet bewust is,
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deze schepping door de Eén, het Goddelijke, en de zuivere alwetende Geest en
Bewustzijn als er geen sprake van vreugde is?" De $rutit® zegt:

"Wie kan Het direct waarnemen en wie kan verklaren van waaruit en waarom deze
bont geschakeerde schepping bestaat” (Tai.Br. 2.8.9).

De Heer heeft ook gezegd:

"Wijsheid wordt omvat door onwetendheid en daarom zijn de stervelingen
misleid."%%7 (V.15)

Het leven van de goddelozen.

Hoewel Ik aldus eeuwig, zuiver, wijs en vrij ben, ben ik van nature Alwetend en
het Zelf van alles:

avajananti mam mudha manus/m tanumasritam;
param bhavamajananto mama bhutamahesvaram (11).

IX.11. Dwazen verachten Mij in Mijn menselijke gedaante, omdat zij Mijn
hogere Wezen als Grote Heer van alle schepselen niet kennen.

Dwazen, die niet in staat zijn om onderscheid te maken, verachten Mij omdat Ik als
mens onder hen leef. Deze dwaze mensen begrijpen niets van Mijn hogere Wezen
en weten niet dat Ik het Opperste Zelf ben, als akasa, en dat Ik de Grote Heer ben
en het eigen Zelf van alle wezens. Doordat zij Mij steeds verachten richten zij
zichzelf ten gronde.

Hoe slecht staan zij ervoor?

moghasa moghakarmano moghajfiana vicetasah;
raksasimasurim caiva prakrtim mohinim sritah (12).

I1X.12. Zij hopen tevergeefs, hun daden hebben geen nut, hun kennis is ijdel en
zonder onderscheidingsvermogen, en zij hebben de natuur van Raksasa's en
Asura’'s.

Zij koesteren ijdele hoop. Omdat zij de Heer beledigen en hun eigen Zelf
veronachtzamen, zijn Agnihotra en andere offerhandelingen vruchteloos. Zelfs hun
kennen is zonder vrucht. Zij missen het vermogen om onderscheid te maken. Hun
natuur lijkt op die van een Raksasa of een Asura.'® Zij zien alleen het lichaam en
niet het Zelf en begaan wreedheden, en hun houding is "hak, breek, drink, verslind,
roof."

kan niet genieten. Bovendien is Schepping niet bedoeld om moksa te verkrijgen, integendeel het
staat er haaks op. Daarom is zowel de vraag als het antwoord onmogelijk en er is ook geen aan-
leiding toe omdat Schepping wordt veroorzaakt door de Maya van de Allerhoogste.

106 Deze sruti zegt dat het bijzonder moeilijk is om het Hoogste Zelf te kennen.

107 Deze tekst geeft aan dat Schepping wordt veroorzaakt door ajiiana of onwetendheid.

108 Na hun dood worden deze mensen wedergeboren als Raksasa of Asura. De natuur van een
Raksasa is wreed en die van een Asura is gericht op het stelen van andermans bezittingen. Zij
doen niet aan liefdadigheid en verrichten geen offers.
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De wegen van trouwe toegewijden.

Voor hen die getrouw zijn en die de Heer zijn toegewijd (Bhakti), dat wil zeggen:
zij die de weg van moksa gaan, geldt:

mahatmanastu mam partha daivin prakrtimasritah;
bhajantyananyamanaso jfiatva bhutadimavyayam (13).

I1X.13. O Zoon van Prtha, de Mahatman's, die de natuur van de Goden
hebben, vereren Mij en richten hun geest nergens'® anders op, omdat zij Mij
kennen als de onvergankelijke bron van alle wezens.

Mahatmans: de grote zielen.!'° De natuur van de Goden bestaat hierin dat zij
lichaam, geest en de zintuigen volledig beheersen en vriendelijk zijn en vol geloof
en vertrouwen. Wezens zijn bhata's: alle levende schepselen en alle materiéle
dingen.

Hoe vereren zij?

satatam katayanto mam yatantasca drdhavratah;
namasyantasca mam bhaktya nityayukta upasate (14).

I1X.14. Zij vereren en aanbidden Mij met grote liefde en loven Mij altijd met
grote ijver en standvastigheid en zijn altijd toewijd.

Zij spreken altijd over Mij, hun Heer, en Brahman zelf. Zij spannen zich altijd in
om de zintuigen te beheersen en deugden als zelfbeheersing, vriendelijkheid en
onschuld te beoefenen. Zij zijn standvastig in hun beloften en vereren Mij in liefde,
Mij die hun eigen Zelf in hun eigen hart is.

Op welke manieren vereren zij Mij? Luister:
jAanayajfiena capyanye yajanto mamupasate;
ekatvena prthaktvena bahudha visvatomukham (15).

I1X.15. Door het brengen van het offer van kennis vereren anderen Mij, de
Alziende op verschillende manieren, als de Eén en in verscheidenheid.

Kennis van de Heer is in zichzelf een offer. Anderen'!! die alle andere vormen van
verering hebben opgegeven, vereren Mij door dit offer van kennis. Deze kennis
kan variéren van "verering door kennis van de waarheid: de Para-Brahman is
waarlijk één," terwijl anderen eren door de wetenschap dat Heer Visnu Zelf bestaat
in alle verschillende wezens als de zon en maan en dergelijke. Weer anderen
vereren Hem als de Alziende die in alle vormen aanwezig is, waarbij zij denken dat
de ene Heer in alle vormen bestaat en in alles gezien kan worden.

109 Met de geest op Mij gericht, het Allerinnerlijkste Zelf, dat niets anders is dan hun eigen Zelf.
110 Diegenen van wie de geest gezuiverd is door yajfia (offer).
111 Dit zijn Brahma-nistha's die aan Brahman zijn toegewijd.
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Elke vorm van verering gaat naar de Heer.

Als er zoveel vormen van verering bestaan hoe kunnen zij dan, zoals U zegt, alleen
U vereren? De Heer zegt:

aham kraturaham yajfiah svadha 'hamahamausadham;
mantro ‘hamahamevajyamahamagniraham hutam (16).

I1X.16. Ik ben kratu, Ik ben yajfia, Ik ben svadha, Ik ben ausadha, Ik ben de
mantra, Ikzelf ben de boter, 1k ben vuur, Ik ben de offerhandeling.

Kratu is een groep Vedische offers. Yajfia is de vorm van verering die door de
smrti wordt voorgeschreven. Svadha omvat het voedsel dat aan de voorvaderen
(Pitr's) wordt geofferd. Ausadha zijn planten, inclusief rijst en gerst die door alle
levende wezens worden gegeten. Svadha kan ook voedsel in zijn algemeenheid
betekenen, waarbij ausadha een diéet is dat bedoeld is om de zieken te helpen. Ik
ben de mantra, de lofzang waarmee het offer wordt aangeboden aan de Pitr's en de
Devata's. Ik ben het vuur waarin het offer wordt gegoten.

pita 'hamasya jagato mata dhata pitamahah;
vedyam pavitramonkara rk sama yajureva ca (17).

IX.17. 1k ben de vader, de moeder en de stamvader van de wereld, en beschik
over alles. Ik ben het kenbare en dat wat zuivert, het woord *Om™ en de Rg-,
Sama- en Yajur-Veda.

Beschik: over de resultaten van handelingen.
En:

gatirbharta prabhuh sakss nivasah saranam suhrt;
prabhavah pralayah sthanam nidhanam bijamavyayam (18).

1X.18. Ik ben het uiteindelijke Doel, de Drager, de Heer, de Getuige, de
Verblijfplaats, het Toevluchtsoord en de Vriend, het Ontstaan en de Oplossing
en Handhaver, de Schatkamer en het onvergankelijke Zaad.

Ik ben het doel, het resultaat van handelingen en de getuige van alles wat wordt
gedaan of wordt nagelaten door alle levende wezens. Ik ben de plaats waarin alle
levende wezens verblijven. Ik ben het toevluchtsoord voor allen die in nood
verkeren en Ik bevrijd iedereen die tot Mij komt uit de nood. Ik ben ieders Vriend
en help zonder er iets voor terug te verwachten. Ik ben de oorsprong van de wereld,
Ik ben dat waarin deze wordt opgelost en dat waarin deze verblijft. Ik ben de
schatkamer van hetgeen levende wezens in een volgende periode zullen ervaren. Ik
ben het onvergankelijke zaad dat alle dingen die ontkiemen doet groeien en zo lang
zal werken als de wereld (samsara) zal bestaan. Alles komt voort uit zaad en omdat
er altijd groei is kan geconcludeerd worden dat het zaad altijd zal ontkiemen.

En:
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tapamyahamaham varsam nigrhnamyutsrjami ca;
amrtam caiva mrtyusca sadasaccahamarjuna (19).

1X.19. O Arjuna, Ik straal hitte uit, 1k geef droogte en laat regen stromen, Ik
ben waarlijk zowel onsterfelijkheid als dood, het zijn en het niet-zijn.

Als de zon straal Ik hitte uit met krachtige stralen en door andere stralen zend 1k de
regen. Als de regen is uitgezonden, trek Ik deze gedurende acht maanden weer
terug om ze weer uit te zenden in het regenseizoen. Ik ben de onsterfelijkheid van
de goden (deva's) en de dood van de stervelingen. Ik ben het zijn (het gemanifes-
teerde, het gevolg), dat zichzelf manifesteert in relatie tot de oorzaak; en Ik ben het
tegengestelde, het niet-zijn (het ongemanifesteerde, de oorzaak). De Heer bestaat
altijd en men kan niet zeggen dat het gevolg 'zijn" is en de oorzaak 'niet-zijn'.**2

De resultaten van bewust uitgevoerde rituele Vedische handelingen.

Deze wijze mensen bereiken Mij al naargelang hun kennis. Zij zijn Mij toegedaan
en vereren Mij met de hiervoor genoemde offers, leiden op diverse manieren een
teruggetrokken leven zoals eerder is aangegeven, en zien Mij als Eén of als anders.
Voor degenen echter die onwetend en begerig zijn, geldt:

traividya mam somapah putapapah yajfiairistva svargatim prarthayante;
te punyamasadya surendralokamashanti divyandivi devabhogan (20).

1X.20. Zij die de drie Veda's kennen, soma drinken en gezuiverd zijn van
kwaad, Mij vereren door te offeren en bidden om de hemel te verkrijgen,
bereiken de heilige plaats van de Heer der Goden en genieten van de hemelse
geneugten van de Goden.

Mensen die de drie Veda's, de Rg, Saman en Yajus kennen, Soma drinken en
daardoor worden gezuiverd van hun zonden, die Mij als de Vasu's en andere goden
vereren door offers als Agnisthoma en die Svarga wensen als beloning voor hun
inspanningen, zij die honderdvoudig hebben geofferd, gaan naar de wereld van
Indra en verkrijgen daardoor bovennatuurlijk genot (aprakrta).

te tam bhuktva svargalokam visalam ksie punye martyalokam visanti;
evam trayidharmamanuprapannah gatagatam kamakama labhante (21).

I1X.21. Nadat zij genoten hebben van deze onbegrensde wereld van Svarga en
hun verdiensten zijn uitgewerkt, gaan zij naar de wereld van de stervelingen.
Aldus de wet van de Triade volgend, zijn zij vol begeerte naar de objecten van
begeerte en zijn zij gebonden aan het rad van wedergeboorte.

112 De gemanifesteerde wereld van gevolgen wordt 'zijn' genoemd en de ongemanifesteerde
oorzaak 'niet-zijn." We kunnen niet stellen dat de Goddelijke essentie 'niet-zijn' is want dat is
nihilisme. Ook kan de oorzaak niet benoemd worden als het 'niet-zijn' omdat het zijn onmogelijk
uit het niet-zijn kan ontstaan. De Sruti zegt hierover: "Hoe kan het zijn ontstaan uit het niet-zijn?"
Chand. Up. 6)
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Wet van de Triade: slechts het Vedische ritueel (karma) dat door de drie Veda's
wordt opgelegd. Zij komen en gaan en blijven altijd afhankelijk.

De Heer waakt over de belangen van degenen die Hem zijn toegewijd.
Nu verder over de mensen met ware kennis die vrij zijn van begeerten:

ananyascintayanto mam ye janah paryupasate;
tesam nityabhiyuktanam yogaksemam vahamyaham (22).

1X.22. Zij die alleen op Mij mediteren en nergens anders hun aandacht op
richten en Mij alleen overal en altijd standvastig vereren, garandeer Ik
ontwikkeling en zekerheid.

Mensen die afstand doen (samnyasin's) en die Mij in alles!!® vereren en altijd op
Mij mediteren en zichzelf als niet-afgescheiden zien, dat wil zeggen: die de
Opperste God Narayana als hun eigen Zelf zien, die de Werkelijkheid zien en altijd
toegewijd!* zijn, verzeker Ik hun ontwikkeling. Ik geef ze wat ze nog niet bezitten
en garandeer hen zekerheid, dat wil zeggen: het behoud van wat ze al hebben.
Zoals gezegd in VI1.17 en 18: zij zijn Mijn eigen Zelf en zijn Mij zeer dierbaar.

Tegenwerping: Ook aan andere toegewijden garandeert de Heer ontwikkeling en
zekerheid.

Antwoord: Inderdaad, zonder twijfel garandeert de Heer ook hun ontwikkeling en
zekerheid, maar er is dit verschil: terwijl deze andere toegewijden ook voor eigen
nut en zekerheid werken, doen degenen die alles beschouwen als zichzelf, dit niet.
Deze laatste groep heeft nimmer wensen over het leven of de dood en alleen de
Heer is hun toevlucht. En daarom garandeert de Heer zelf hun ontwikkeling en
zekerheid.

Andere toegewijden vereren de Heer in onwetendheid.

Tegenwerping: Als andere goden (Devata's) alleen maar Uzelf zijn, dan vereren
hun gelovigen toch ook Uzelf?

Antwoord: Inderdaad dat is juist:

ye 'pyanyadevatabhakta yajante sraddhaya 'nvitah;
te 'pi mameva kaunteya yajantyavidhipurvakam (23).

1X.23. O Zoon van Kunti, zelfs zij die andere Goden zijn toegewijd en Hen
waarachtig vereren, vereren in wezen Mij ook, in onwetendheid.

Waarachtig betekent: gelovend in het resultaat van de verering van deze Goden.
Waarom zegt Ge dat zij vereren in onwetendheid? Dit is de reden:

1X.24. 1k ben waarlijk de Heer en geniet van alle offers, zij kennen Mij echter
niet in waarheid en daarom falen zij.

113 Die Mij in alles zien en zonder beperkingen.
114 Die altijd en oprecht dhyana toepassen.
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Als de betreffende Devata'® aan wie offers worden opgedragen, ben Ik de Heer en
geniet van alle verplichte offers die in de Sruti en smrti staan. Ik ben waarlijk de
Heer van de offers (yajfia) zoals in VI11.4 wordt gezegd. Zij kennen Mij dus niet
zoals Ik ben. Omdat zij Mij in onwetendheid hebben vereerd, krijgen zij dus niet
het resultaat van het offer.116

Ook degenen die toegewijd zijn aan andere Goden, verkrijgen'!’ de resultaten van
de offers hoewel zij Mij vereren in onwetendheid. Hoe gaat dat?

yanti devavrata devan pitrnyanti pitrvratah;

bhuatani yanti bhutejya yanti madyajino 'pi mam (25).

I1X.25. Zij die de Goden vereren, gaan naar deze Goden; zij die de Pitr's
vereren, gaan naar de Pitr's; naar de Bhata's gaan zij die de Bhata's vereren.
Zij die Mij vereren, komen naar Mij.

Zij die de Goden vereren en van wie de toewijding en beloften zijn gericht op de
Goden, gaan naar deze Goden. Zij die de Pitr's vereren, zoals de Agnisvatta's die
sraddha en andere rituelen uitvoeren uit verering voor de Pitr's, gaan naar de Pitr's.
De Bhata's zijn de Vinayaka's (Demonen), de heerscharen van de Matr's, de vier
Bhagini's, en dergelijke. Zij die Mij vereren, dat wil zeggen: degenen die Visnu
vereren, komen naar Mij. Uit onwetendheid vereren de mensen Mij niet, hoewel
het evenveel inspanning vergt [als wanneer zij Mij wel vereren]. Daarom
verkrijgen zij slechts minimale resultaten.

Toewijding aan de Opperste Heer is gemakkelijk.

Degenen die Mij vereren, verkrijgen niet alleen oneindige resultaten omdat zij een
staat verwerven vanwaar zij niet meer terugkeren in deze wereld; het wordt hun
ook gemakkelijk gemaakt om Mij te vereren. Hoe werkt dat?

patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati;
tadaham bhaktyupahrtamashami prayatatmanah (26).

I1X.26. Van iemand met een zuiver gemoed en die Mij is toegewijd, neem Ik elk
offer aan dat in devotie wordt gedaan: een boomblad, een bloem, een vrucht of
water.

Daarom:

yatkarosi yadashasi yajjuhosi dadasi yat;
yattapasyasi kaunteya tatkurusva madarpanam (27).

115 Als de Vasu's en andere Devata's aan wie offers worden opgedragen, geniet Ik alle offers. Als
Antaryamin en de Innerlijkste Heerser van het Universum ben ik de Heer van alle offers.

116 Omdat zij hun handelingen niet aan Mij hebben opgedragen, keren zij weer terug naar deze
wereld vanuit de sfeer die zij bereikt hadden op grond van hun offers.

17 Verering van andere Goden is niet zonder nut. Mensen die dit doen, verkrijgen resultaten al
naar gelang de vorm van verering, maar zij moeten na verloop van tijd terugkeren naar deze
wereld.
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1X.27. Doe alles als offer aan Mij: wat ge ook doet, eet, offert of geeft en welke
onthouding ge ook toepast!

Doe alles als een offer aan Mij, wat ge ook uit Uzelf doet, dat wil zeggen: niet
verplicht door de Sastra, en welke in sruti of smrti opgelegde offers ge ook verricht,
en wat voor kostbaarheden ge ook weggeeft aan brahmana's en anderen.

Luister naar wat ge verkrijgt als ge zo handelt:

subhasubhaphalairevam moksyase karmabandhanaih;
samnyasayogayuktatma vimukto mamupaisyasi (28).

1X.28. Op deze manier wordt ge bevrijd van de banden van de handelingen,
zowel goede als slechte. Als ge vrij zijt en met de geest gericht door de Yoga
van afstand doen, zult ge tot Mij komen.

Op deze manier: als ge zo alles aan Mij opoffert. Deze Yoga van het afstand doen
bestaat uit het volledig offeren van alles aan Mij. Het is afstand doen omdat alles
aan Mij wordt opgedragen en het is ook Yoga omdat het een handeling (karma) is.
Op deze manier zult ge nog in dit leven bevrijd worden van alle banden omdat de
geest gericht is door de Yoga van afstand doen. Als het lichaam sterft, zult ge tot
Mij komen.

De Allerhoogste is onpartijdig.

Tegenwerping: De Heer kent dus zowel liefde als haat, omdat Hij zijn genade
alleen aan Zijn toegewijden geeft en niet aan anderen.

Antwoord: Dit is niet zo:

samo ‘ham sarvabhutesu na me dvesyo 'sti na priyah;
ye bhajanti tu mam bhaktya mayi te tesu capyaham (29).

1X.29. Ik ben in alle wezens gelijk en Ik ken geen liefde of haat. Zij die Mij
toegewijd vereren, verblijven in Mij en Ik in hen.

Ik ben als vuur: net zoals vuur alleen degenen verwarmt die er naar toegaan en niet
degenen die op een afstand blijven, zo geef Ik Mijn genade aan degenen die Mij
zijn toegewijd en niet aan anderen. Vanzelfsprekend verblijven degenen die Mij, de
Heer, toegewijd vereren in Mij, echter niet omdat Ik aan hen gehecht ben. Met
dezelfde vanzelfsprekendheid ben Ik ook in hen en niet in anderen. Hierdoor kan
men niet stellen dat Ik deze anderen haat.'*8

118 Degenen die Mij zijn toegewijd en de verplichtingen van hun kaste en groep uitvoeren, wor-
den als gevolg van deze onuitsprekelijk grote toewijding, zuiver van geest. Zij verblijven in Mij,
dat wil zeggen: hun geest wordt opgegeven voor Mijn aanwezigheid. En omdat 1k simpel en heel
gewoon in hun nabijheid ben, krijgen zij alle goeds van Mij. Op dezelfde manier waarop het
allesdoordringende Zonlicht weerspiegelt wordt in een heldere spiegel, is de Heer op een van-
zelfsprekende wijze alleen aanwezig in mensen van wie de geest door toewijding gezuiverd is
van alle smetten. In IX.13 is gezegd dat zij die de natuur van de goden hebben, toegewijd zijn
aan de Heer.
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Ook mensen van lage kaste verkrijgen zaligheid door Toewijding.
Ik zal U nu vertellen hoe voortreffelijk toewijding aan Mij is:

api cetsuduracaro bhajate mamananyabhak;
sadhureva sa mantavyah samyagvyavasito hi sah (30).

1X.30. Zelfs als een grote zondaar alleen Mij, en Mij alleen, vereert moet men
hem als rechtschapen zien omdat hij rechtmatig en vastbesloten is.

Hij is rechtmatig en vastbesloten: hij heeft een juist besluit genomen. Door de
slechte gewoonten in zijn uiterlijke leven op te geven en door de kracht van zijn
juiste besluit, geldt:

ksipram bhavati dharmatma sasvacchantim nigacchati;

kaunteya pratijanihi na me bhaktah pranasyati (31).

I1X.31. O Zoon van Kunti, hij zal weldra een rechtvaardig mens worden en
eeuwige vrede verwerven; begrijp dat iemand die Mij is toegewijd nooit
verloren gaat!

Luister, dit is de opperste waarheid, gij moet weten dat iemand die Mij met hart en
ziel is toegewijd nooit zal vergaan.

mam hi partha vyapasritya ye 'pi syuh papayonayabh;

striyo vaisyastatha stidraste 'pi yanti param gatim (32).

1X.32. O Zoon van Prtha, ook zij die in zonde geboren zijn: vrouwen, vaisya's
en sadra’s en hun toevlucht in Mij zoeken, bereiken het Hoogste Doel.

De Yoga van Toewijding.

kim punarbrahmanah punya bhakta rajarsayastatha;
anityamasukham lokamimam prapya bhajasva mam (33).

1X.33. Dit geldt zeker voor de heilige brahmana’s en de koninklijke Zieners

die Mij zijn toegewijd. Eert Mij omdat ge deze vergankelijke en vreugdeloze
wereld hebt ervaren!

Heilig betekent zuivere geboorte. Deze wereld is de wereld van de mensen; een
menselijke geboorte!'® is het middel tot spiritueel streven (purusartha) en is zeer
moeilijk te verkrijgen.

Verder,

manmana bhava madbhakto madyaji mam namaskuru;
mamevaisyasi yuktvaivamatmanam matparayanah (34).

119 Omdat niet-menselijke wezens als dieren niet geschikt zijn voor een leven van toewijding aan
de Heer. Zij die een menselijke geboorte hebben verkregen zouden een leven van toewijding aan
de Heer moeten leiden.
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1X.34. Richt uw geest op Mij, wees Mij toegewijd, offer aan Mij en buig u voor
Mij! Aldus standvastig en met Mij als uw Opperste Doel, zult ge Mij, Uzelf,
bereiken.

Mij: Vasudeva. Standvastig: in gedachten (citta). Ik ben het Zelf van alle wezens en
Ik ben het Opperste Doel.

iti rajavidya rajaguhyayogo nama navamo 'dhyayah.
Dit is het einde van het negende hoofdstuk getiteld:
DE YOGA VAN DE OPPERSTE WIJSHEID EN HET
OPPERSTE MYSTERIE.
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HOOFDSTUK X.
GODDELIJKE MANIFESTATIES.
De Heer is de bron van alle manifestaties.

In het zevende en negende hoofdstuk is de essentie van de natuur van de Heer en
Zijn manifestaties aangegeven. Het is nu noodzakelijk om te laten zien in welke
vormen van ‘zijn' men zich de Heer moet voorstellen. Hoewel al eerder besproken,
is het nodig om de essentie van de natuur van de Heer te beschrijven, omdat deze
zeer moeilijk te begrijpen is. Daarom zegt de Heer:

bhuya eva mahabaho srnu me paramam vacah;
yatte'ham priamanaya vaksyami hitakamyaya (1)
De gezegende Heer zei:

X.1. O Machtigarmige, luister opnieuw naar Mijn Hoogste woorden die Ik tot
U zal spreken, omwille van Uw welzijn!

Hoogste: omdat datgene dat wordt geopenbaard niet overtroffen kan worden.
Geluk: gij zijt zo verheugd over Mijn woorden dat het lijkt alsof ge de nectar der
onsterfelijkheid drinkt.

Waarom zou Hij er over spreken? De Heer zegt:

na me viduh suraganah prabhavam na maharsayabh;
ahamadirhi devanam maharsiam ca sarvasah (2).

X.2. Zowel de Goden als de Grote Rsi's kennen Mijn oorsprong (Prabhava)
niet, want Ik ben de bron van alle Goden en Grote Rsi's.

Prabhava, dat hier vertaald is met oorsprong kan ook betekenen "Grote macht van
de Heer." Rsi's: zoals Bhrgu.

Bovendien:

yo mamajamanadim ca vetti lokamahesvaram;
asammudhah sa martyesu sarvapapaih pramucyate (3).

X.3. Wie Mij kent als ongeboren en zonder begin, als de grote Heer van alle
werelden, is als sterveling niet misleid en wordt van alle zonden bevrijd.

Omdat Ik de oorsprong ben van de Goden en de Grote Rsi's, kan Mijn bestaan geen
oorzaak hebben, en daarom ben Ik ongeboren en zonder begin. Omdat Ik geen
begin heb, ben Ik niet geboren. Niet misleid betekent zonder misleiding. Alle
zonden: bewust of onbewust begaan.

In verband met het hiernavolgende ben Ik eveneens de grote Heer van alle
werelden:

buddhirjfianamasammohah ksama satyam damah samah;
sukham duhkham bhavo 'bhavo bhayam cabhayameva ca (4).



172

X.4. Onderscheidingsvermogen, wijsheid, nietmisleid zijn, geduld, waarheid,
zelfbeheersing, kalmte, geluk, pijn, geboorte, dood, vrees en moed, ...

Onderscheidingsvermogen (buddhi), is de kracht van het innerlijk orgaan (antah
karana) om de subtiele gedachten te kunnen begrijpen. Hij die deze kracht heeft,
wordt waarlijk intelligent genoemd. Wijsheid is de kennis van het Zelf en daarmee
verwante aspecten. Niet-misleid zijn betekent: handelen met onderscheidingsver-
mogen als er op een bepaald moment iets moet worden gedaan of moet worden ge-
weten. Geduld: niet reageren in de geest als men wordt aangevallen of beledigd.
Waarheid: vertellen wat men op dat moment hoort of ziet met de bedoeling om dat
de ander werkelijk duidelijk te maken. Zelfbeheersing: de uiterlijke zintuigen tot
rust brengen. Kalmte: de rust van het innerlijke orgaan of antahkarana.

ahimsa samatd tustistapo danam yaso 'yasah;
bhavanti bhava bhutanam matta eva prthagvidhah (5).

X.5. ... onschuld, gelijkmoedigheid, tevredenheid, strenge onthouding, goed-
geefsheid, eer, schande. Al deze verschillende staten in schepselen rijzen uit-
sluitend op in Mij.

Onschuld: geen kwaad doen aan levende wezens. Tevredenheid: genoeg hebben
aan wat men heeft. Strenge onthouding: kastijding van het lichaam samen met
beheersing van de zintuigen. Goedgeefsheid: het eigen bezit met anderen delen
voor zover de eigen middelen dat toelaten. Eer: door dharma, schande: door
adharma. Alle bovenvermelde staten waarin levende wezens kunnen verkeren,
rijzen uitsluitend op in Mij, de Heer I$vara, naar rato van hun respectievelijke
karma.

Bovendien:

maharsayah sapta purve catvaro manavastatha;
madbhava manasd jata yesam loka imah prajah (6).

X.6. De zeven Grote Rsi's en de vier aloude Manu's bestaan in Mij en zijn uit
Mijn geest geboren. Uit hen zijn alle schepselen van de wereld ontstaan.

De zeven Grote Rsi's, bijvoorbeeld Bhrgu en de vier aloude Manu's die bekend
staan als Savarni's, hadden hun geest uitsluitend op Mij gericht en waren hierdoor
voorzien van de macht van Visnu. Zij zijn door Mij alleen met de geest geschapen.
Alle bewegende en niet-bewegende schepselen zijn uit de Manu's en de Grote Rsi's
geboren.t20

120 De Heer is niet alleen de materiéle oorzaak (prakirti) van alles, maar als de Alwetende Heer, de Heer van
alles is, is Hij ook Heerser over alles omdat Hij de Grote Rsi's en de Manu's heeft voortgebracht. Van Bhrgu
tot Vasistha waren de Grote Rsi's alwetend en waren de oorspronkelijke leraren van de Traditionele wijsheid.
De Manu's waren de Heersers van de schepselen en waren zelf Goden. Beiden behoorden tot de eerste tijden
en werden geboren uit de geest van de Heer. De Grote Rsi's en Manu's hadden hun geest uitsluitend op de
Alwetende Heer gericht, waren hierdoor begiftigd met de macht van Visnu en hadden wijsheid en macht. De
huidige bewoners van deze wereld zijn door geboorte en kennis hun schepselen.
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Kennis van de Glorie van de Heer leidt tot Yoga.

etam vibhutim yogam ca mama yo vetti tattvatah;
so 'vikampena yogena yujyate natra samsayah (7).

X.7. Hij die Mijn glorie en macht in waarheid kent, heeft onwankelbare Yoga,
onwankelbare Yoga, daaraan is geen twijfel.

Hij die in waarheid de enorme omvang van Mijn bewustzijn'?! en Mijn
manifestaties (Yoga) kent is begiftigd met een onwankelbare Yoga, dat wil zeggen:
met standvastigheid in ware kennis.*??> Voor Yoga kan hier ook worden gelezen:
datgene dat voortkomt uit Yoga, namelijk de kracht om machtige dingen en
Alwetendheid'? te bereiken en te beheersen.

Wat is die onwankelbare Yoga waarmee zij zijn begiftigd? Dit is het antwoord:

aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate;
iti matva bhajante mam budha bhavasamanvitah (8).

X.8. Ik ben de bron van alles en uit Mij komt alles voort. Wijze mensen
vereren Mij op deze manier in meditatie.

Ik, de Opperste Brahman en Vasudeva genaamd, ben de oorsprong van de hele
wereld. Uit Mij*?* alleen komt het universum met al zijn bewegingen voort, zoals
ontstaan en verdwijnen, oorzaak en gevolg, en genot. De wijzen die de Opperste
Werkelijkheid'? kennen, denken dit en vereren Mij hartstochtelijk, terwijl zij
gevestigd zijn in meditatie over de Opperste werkelijkheid.

Bovendien:

maccitta madgataprana bodhayantah parasparam;
kathayantasta mam nityam tusyanti ca ramanti ca (9).

X.9. Met hun geest gericht op Mij, alle levenskracht gericht op Mij en elkaar
onderwijzend, spreken zij altijd over Mij en zijn tevreden en gelukkig.

Al hun zintuigen (prana's), bijvoorbeeld de ogen, zijn geheel verzadigd in Mij. Een
andere uitleg is dat hun hele leven (prana) aan Mij is toegewijd. Zij spreken altijd
over Mij als vol van hoogste wijsheid, kracht, macht en andere kwaliteiten. Op
deze manier worden zij bevredigd en zijn zeer gelukkig alsof zij in het gezelschap
van hun geliefden zijn.

121 Hjj die Mij als oneindig kent.

122 Kennis van het Gemanifesteerde is de toegang tot kennis van het Ongemanifesteerde.

128 Dat wil zeggen: hij die weet dat de macht en wijsheid van de Grote Rsi's en Manu's slechts een heel klein
gedeelte van de macht en wijsheid van de Heer uitmaken.

2+ Alles beweegt in overeenstemming met de Wet, terwijl het door Mij als de Hoogste Wetgever (Innerlijke
Regulator) wordt voortbewogen en beheerst.

125 Alleen degenen die de leegheid zien van het leven in de wereld, zijn geschikt voor een leven van toewij-
ding aan de Heer. Als zij de Heer kennen als het Zelf van alles, de Oorzaak van alles en als de Alwetende
Heer van alles, worden zij aan Mij toegewijd. De kennis van de Opperste Werkelijkheid brengt liefde, zorg
en eerlijkheid en dit leidt tot toewijding aan de Heer.
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De Heer schenkt wijsheid aan Zijn toegewijden.

tesam satatayuktanam bhajatam pritipurvakam;
dadami buddhiyogam tam yena mamupayanti te (10).

X.10. Aan degenen die Mij altijd zijn toegewijd en die Mij met liefde vereren
geef Ik de Yoga van het onderscheidingsvermogen waarmee zij tot Mij komen.

Aan degenen die Mij altijd zijn toegewijd en die Mij uit liefde voor Mij vereren, en
niet uit eigenbelang, geef Ik de Yoga van ware kennis (buddhi-yoga) van Mijn
essentiéle natuur. Hierdoor kennen zij'?% die Mij vereren 'met de geest op Mij
gericht' (X.9), Mij als de Opperste Heer, het Zelf, en als hun eigen Zelf.

Waarom schenkt Gij de Yoga van ware kennis (buddhi-yoga) aan degenen die U
zijn toegewijd? En welke belemmering op de weg naar U wordt verwijderd door
toepassing van de Yoga van ware kennis die U schenkt aan degenen die U zijn
toegewijd? Hierop antwoordt de Heer:

tesamevanukamparthamahamajfianajam tamah;
nasayamyatmabhavastho jiianadjpena bhasvata (11).

X.11. Uit puur mededogen verdrijf Ik de duisternis van onwetendheid door
het heldere licht van kennis, want Ik woon in hun eigen zelf.

Uit puur mededogen betekent: uit barmhartigheid en zorg over hoe zij geluk-
zaligheid kunnen verkrijgen. Ik woon in hun antahkarana®?” waarin alleen aan het
Zelf wordt gedacht en vernietig de duisternis van onwetendheid, de illusies die het
gevolg zijn van een gebrek aan onderscheidingsvermogen. De duisternis wordt
verdreven door het licht van wijsheid en onderscheidingsvermogen, dat gevoed
wordt door de olie van zuivere Toewijding (Bhakti-prasada), aangewakkerd door
een wind van oprechte meditatie op Mij en gebaseerd op een kern van juiste
intuitie en gezuiverd door vroomheid, kuisheid en andere deugden. Dit wordt
vastgehouden in de antahkarana, die volledig losgemaakt is van alle bezigheden
van de wereld en is geplaatst in de beschutting van de geest die zich heeft
teruggetrokken van zintuiglijke objecten en niet geraakt wordt door gehechtheid en
afkeer, en schijnt met het licht van ware kennis dat het gevolg is van voortdurende
toepassing van concentratie en meditatie.

126 Alleen degenen die op deze manier zijn toegewijd aan de Heer kunnen Buddhi-Yoga verkrijgen. Dit is de
allerhoogste staat van de antahkarana die veroorzaakt wordt door Dhyana en waardoor zij de staat van de
Heer bereiken die zonder beperkingen is.

27 Dat wil zeggen: in dat gedeelte van de antahkarana dat alleen op het niveau van de Geest functioneert.
Duisternis op dit niveau omvat zowel de onwetendheid die geen begin heeft als de bedrieglijke waarnemin-
gen die er het gevolg van zijn. Dit kan niet worden weggenomen door enige materiéle oorzaak omdat materie
van dezelfde orde is als de duisternis zelf. Daarom zegt de Heer dat Hijzelf de duisternis verdrijft. De Geest
(Caitanya) kan echter niet direct duisternis verdrijven. Het is alleen maar een intellectuele staat die een tot
dan toe onbekend object belicht. Vandaar dat de Geest onwetendheid verdrijft door via een intellectuele staat
te stralen zoals bijvoorbeeld door de leer van de Sastra wordt opgewekt. Ofwel de Geest manifesteert zichzelf
door een intellectuele staat of een intellectuele staat wordt doordrongen door de Geest en zo worden duister-
nis en illusies verdreven.
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De vraag van Arjuna over de manifestaties van de Heer.

Nadat hij gehoord heeft over de Glorie en geheime Kracht van de Heer zegt Arju-
na:

param brahma param dhama pavitram paramam bhavan;

purusam sasvatam divyamadidevamajam vibhum (12).

Arjuna zei:

X.12. Gij zijt de Opperste Brahman, het Allerhoogste Licht en de Allerhoogste
Zuivering. Alle Rsi’'s noemen U Eeuwig, de Goddelijke Purusa, de Eerste God,
niet-geboren en Allesdoordringend; ...

De Opperste Brahman is het Hoogste Zelf. De Eerste God is de God die is voor
alle andere Goden. Rsi's: zoals Vasistha.

ahustvamrsayah sarve devarsirnaradastatha;
asito devalo vyasah svayam caiva bravisi me (13).

X.13. ... de goddelijke wijze Narada zegt dit, evenals Asita, Devala en Vyasa,
en Gij zegt het nu Zelf ook tegen mij.

sarvametadrtam manye yanmam vadasi kesava;
na hi te bhagavanvyaktim vidurdeva na danavah (14).

X.14. Ik geloof dat alles wat Gij mij zegt waar is, want noch de Goden noch de
Danava's kennen Uw manifestatie, O Heer.

Omdat Gij de oorsprong zijt van Goden en anderen, en daarom:

svayamevatmand "tmanam vettha tvam purusottama;
bhutabhavana bhutesa devadeva jagatpate (15).

X.15. Alleen door Uzelf kent Gij Uzelf,*?® O Hoogste Purusa, O Bron van de
schepselen, O Heer van de schepselen, O God der Goden, O Heerser van de
wereld.

Kent Uzelf: als de Heer,'? als de I$vara met onovertroffen wijsheid, macht en
andere vermogens.

vaktumarhasyasesena divya hyatmavibhutayah;
yabhirvibhutibhirlokanimamstvam vyapya tisthasi (16).

X.16. Vertelt U mij alstublieft'® alles over Uw goddelijke manifestaties
waarmee Gij alle werelden doordringt, en erin verblijft!

katham vidyamaham yogimstvam sada paricintayan;

kesu kesu ca bhavesu cintyo 'si bhagavanmaya (17).

128 |, Uzelf, dat wil zeggen: zonder het te hebben geleerd: kent Uzelf, dat wil zeggen: de absolute natuur van
Uzelf. Door Uzelf: niet als iets buiten U.

129 7elfs Uw gekwalificeerde natuur als de Heer van het Universum en dergelijke kan niet door anderen
worden waargenomen.

130 Omdat Uw natuur die gekend moet worden, voor anderen onzichtbaar is.
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X.17. O Yogi, hoe'®! zal ik U kennen in voortdurende meditatie. O Heer, aan
welke van Uw manifestaties moet ik denken?

vistarenatmano yogam vibhutim ca janardana;
bhuyah kathaya trptirhi srnvato nasti me ‘mrtam (18).

X.18. O Janardana, vertel mij nog eens heel precies alles over Uw macht en
Glorie, want ik kan er niet genoeg van krijgen om over het onsterfelijke te
horen!

Vertel mij heel gedetailleerd alles over Uw geheime macht (Yoga) en heerschappij
(aisvarya) en de verschillende aspecten waarop gemediteerd moet worden! Hij
wordt Janardana genoemd, omdat Hij de AsOra's, de mensen (jana’s) die de
vijanden van de Goden zijn, naar de hel stuurt of doet gaan (ardayati). Ook roepen
alle mensen Hem aan om succes te hebben in de wereld of om gered te worden.
Vertel het mij nog eens hoewel het al eerder is gezegd, want ik kan er niet genoeg
van krijgen om te luisteren naar de onsterfelijke woorden (ambrosia) die uit Uw
mond klinken!

De Heer geeft een opsomming van Zijn manifestaties.
De Gezegende Heer sprak:

hanta te kathayisyami divya hyatmavibhutayah;
pradhanyatah kurusrestha nastyanto vistarasya me (19).

De Heer zei:
X.19. Luister, O beste van de Kuru's, Ik zal U nu de belangrijkste van Mijn
hemelse Manifestaties verklaren. Mijn macht is zonder limiet.

Ik zal U nu vertellen over Mijn hemelse manifestaties die het belangrijkste zijn, dat
wil zeggen: waarin deze op zichzelf het meest belangrijk zijn. Zelfs een eeuw is te
kort om ze allemaal te beschrijven, omdat er geen limiet is aan Mijn Manifestaties.

Om te beginnen, luister nu hiernaar:

ahamatma gudakesa sarvabhutasayasthitah;
ahamadista madhyam ca bhutanamanta eva ca (20).

X.20. O Gudakesa, Ik ben het Zelf dat in het hart van alle wezens gezeten is.
Ik ben het begin, het midden en het einde van alle wezens.

Ge dient Mij te zien als het innerlijkste Zelf, dat zetelt in het hart van alle wezens.
Gudakesa betekent ‘overwinnaar van slaap' of 'iemand met dicht haar'. lemand die
niet in staat is om Mij te zien als het Zelf zou Mij kunnen zien in de zaken die
hierna worden genoemd. Want Ik ben het begin, de ondersteuning en het einde van
alle wezens.

131 Op welke manier moet ik met mijn beperkte begrip voortdurend over U mediteren, zodat mijn
denken daardoor gezuiverd zal worden en ik U onvoorwaardelijk zal kennen?
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adityanamaham visnurjyotisam raviramsuman;
mar icirmarutamasmi naksatranamaham sas7 (21).
X.21. Van de Aditya's ben Ik Visnu, van de stralende hemellichamen ben Ik

de Zon. Ik ben Marici van de Maruts en van de Naksatra's (maanhuizen) ben
Ik de Maan.

Van de 12 Aditya's ben Ik de Aditya die Visnu wordt genoemd. Maruts zijn
bepaalde Goden.

vedanam samavedo 'smi devanamasmi vasavah;
indriyanam manascasmi bhutanamasmi cetana (22).

X.22. Van de Veda's ben Ik de Sama-Veda en van de Goden ben Ik VVasava
(Indra). Van de zintuigen ben Ik Manas en Ik ben de Intelligentie van de
levende wezens.

Met Goden wordt bedoeld: de Rudra's en de Aditya's. Vasava is één van de namen
van Indra. Van de elf zintuigen ben Ik de geest. Cetana, het gewaarworden of
intelligentie, is de staat van'®? het intellect (buddhi) die wordt gemanifesteerd in het
geheel van het lichaam en de zintuigen.

rudranam sarikarascasmi vitteso yaksaraksasam;
vasunam pavakascasmi meruh sikharinamaham (23).

X.23. Van de Rudra's ben Ik Sankara (Siva), van de Yaksa's en Raksasa's ben
Ik de God van de rijkdom. Van de Vasu's ben Ik Agni en van de bergen ben
Ik de Meru.

Er zijn elf Rudra's en acht Vasu's. De God van de rijkdom is Kubera.

.purodhasam ca mukhyam mam viddhi partha brhaspatim;
senaninamaham skandah sarasamasmi sagarah (24).

X.24. O Zoon van Prtha, weet dat de opperpriesters van de Koningen Mij
kennen als Brhaspati, de eerste onder hen! Van de legeraanvoerders ben Ik
Skanda en van de wateren ben Ik de oceaan.

Brhaspati is het hoofd van de priesters, omdat hij de huispriester van Indra is.
Skanda is de bevelhebber van de Goden. Van de wateren in de natuur die de Goden
hebben gemaakt, ben Ik de oceaan.

maharsiam bhrguraham giramasmyekamaksaram;
yajfianam japayajfio‘smi sthavaranam himalayah (25).

X.25. Van de Grote Rsi's ben ik Bhrgu, van alle woorden ben Ik het woord
'‘Om’. Van de offergaven ben Ik Japa, het geprevelde gebed en van de
onbeweeglijke dingen ben Ik de Himalaya.

132 Het toont zich in het totale lichaam, doordringt het tot aan de dood en is het middel waarmee de Geest of
het Bewustzijn zich manifesteert.
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asvatthah sarvavrksanam devarsinam ca naradah;
gandharvanam citrarathah siddhanam kapilo munih (26).

X.26. Van de bomen ben Ik de heilige vijgeboom (Asvattha) en van de
Goddelijke Rsi's ben 1k Narada, van de hemelse zangers (Gandharva's) ben 1k
Citraratha en van de volmaakte mensen (Siddha’s) ben Ik de Wijze Kapila.

Goddelijke Rsi's zijn Goden die tegelijkertijd Rsi's zijn en zieners van mantra's. De
volmaakte mensen (Siddha's) hebben bij hun geboorte een hoge graad van Dharma,
kennis en onthechting van wereldlijke dingen, en oppergezag meegekregen.

uccaihsravasamasvanam viddhi mamamrtodbhavam;
airavatam gajendranam naranam ca naradhipam (27).

X.27. Weet dat Ik onder de paarden Uccaihsravas ben die uit Amrta is
geboren, van de koninklijke olifanten ben Ik Airavata en onder de mensen ben
Ik de koning!

Uccaihsravas is de naam van het koninklijke paard dat geboren werd uit de
hemelse oceaan (Melkweg) toen deze werd gekarnd voor de amrta (ambrozijn).
Weet dat Ik onder de koninklijke olifanten Airavata ben, een nakomeling van
Iravat!

ayudhanamaham vajram dhenunamasmi kamadhuk;
prajanascasmi kandarpah sarpanamasmi vasukih (28)

X.28. Van de wapens ben Ik de bliksemschicht en onder de koeien ben Ik
Kamadhuk, Ik ben Kandarpa, de verwekker, en onder de slangen ben Ik
Vasuki.

De bliksemschicht is Vajra die gemaakt is van de beenderen van Dadhici.
Kamadhuk is de koe van Vasistha die alles gaf dat men zich wenste, ook wel: elke
koe die veel melk geeft. Kamadhuk betekent Kama of liefde. Vasuki is de heerser
van de slangen.

anantastasmi naganam varuno yadasamaham;
pitramaryama casmi yamah samyamatamaham (29).

X.29. Onder de slangen ben Ik Ananta en van de waterwezens ben Ik Varuna,
van de Pitr's ben Ik Aryaman, Ik ben Yama onder de heersers.

Ananta is de koning van de slangen. Varuna is de koning van de watergoden.
Waterwezens: de Devata's of Goden die met de wateren verbonden zijn. Aryaman
is de koning van de Pitr's.

prahladascasmi daityanam kalah kalayatamaham;
mrganam ca mrgendro ‘ham vainateyasta paksinam (30).

X.30. Ik ben Prahlada van de nakomelingen van Diti (Daitya’s), van degenen
die rekenen ben Ik de Tijd (Kala), van de dieren ben Ik de Koning der dieren
en van de vogels ben Ik Vainateya.
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De koning van de dieren: de leeuw of de tijger. Vainateya is Garutmat, de zoon van
Vinata.

pavanah pavatamasmi ramah sastrabhrtamaham;

jhasanam makarascasmi srotasamasmi jahnavi (31).

X.31. Van dat wat zuivert ben Ik de wind, onder de krijgers ben Ik Rama en
van de vissen ben Ik de haai. Van de rivieren ben Ik de Ganges.

Van degenen die wapens dragen ben Ik Rama, de zoon van Dasaratha.

sarganamadirantasta madhyam caivahamarjuna;
adhyatmavidya vidyanam vadah pravadatamaham (32).

X. 32. O Arjuna, van alles dat geschapen wordt, ben Ik het begin, het midden
en het einde. Van alle kennis ben Ik de kennis van het Zelf en van de sprekers
ben Ik Vada.

Ik ben de bron, het onderhoud en het einde van alles. Bij het begin van de
opsomming van de manifestaties (X.20) werd gezegd dat Hij het begin, het midden
en het einde is van alles dat bestaat, maar hier slaat het op de gehele schepping.
Kennis van het Zelf is de hoogste vorm van kennis omdat dit tot moksa leidt.
Onder 'sprekers' moeten we alle soorten van gesprekken verstaan zoals vada, jalpa,
vitanda!3® enzovoorts. Vada is hiervan het belangrijkste omdat dit het middel is om
de waarheid te vinden.

aksaranamakaro ‘smi dvandvah samasikasya ca;
ahamevaksayah kalo dhata ‘ham visvatomukhah (33).

X.33. Van de letters ben Ik de letter ‘A" en Ik ben de Dvandva van de
samenstellingen. 1k ben waarlijk de oneindige Tijd; Ik beschik over alles en
ben Alwetend.

Tijd wordt hier in algemene zin bedoeld en omvat bijvoorbeeld 'ksana', een
ogenblik, het uiterste tijdelement en ook de Opperste Heer die zelfs de Tijd (Kala,
Hij die meet) van de tijd is. Ik beschik over de resultaten van de handelingen van
de hele wereld.

mrtyuh sarvaharascahamudbhavasta bhavisyatam;
kartih srarvakca narinam smrtirmedha dhrtih ksama (34).

X.34. Ik ben de Dood die alles neemt en ben de VVoorspoed van degenen die
voorspoed verdienen, van het vrouwelijke ben Ik Roem, Voorspoed, Spraak,
Herinnering, Intelligentie, Standvastigheid en Verdraagzaamheid.

Dood heeft twee kanten, de ene vernietigt welvaart en de andere neemt het leven.
De kant die het leven neemt, neemt alles en Ik ben Dat. Anders gezegd: Ik ben de

133 vada is de manier van redeneren die gericht is op het vinden van de waarheid met betrekking tot een
bepaalde vraag. Jalpa is een methode waarin de spreker zijn eigen mening probeert te verwoorden en die van
zijn tegenstander te ontkrachten door krachttermen te gebruiken of ruzie te veroorzaken. Vitanda is het
zonder bedoeling hakketakken over de argumenten van een ander zonder te proberen er achter te komen wat
er wordt bedoeld.
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Opperste Heer die Alles Neemt omdat Ik alles wegneem op het moment van
pralaya of oplossing. Ik ben voorspoed en datgene dat er voor nodig is om
voorspoed te verwerven voor degenen die in de toekomst voorspoed zullen
verkrijgen. Ik ben Roem enzovoorts, de beste onder de vrouwelijke eigenschappen
en als mensen dit maar enigzins in zich hebben, zien ze zichzelf als succesvol in
het leven.

brhatsama tatha samnam gayatri chandasamaham;
masanam margasaso "hamrtunam kusumakarah (35).

X.35. Van de gezangen ben Ik de Brhatsaman, van de maatverhoudingen ben
Ik Gayatri, onder de maanden ben Ik Margasirsa, en van de seizoenen ben Ik
het Seizoen van de Bloemen.

Brhatsaman is de belangrijkste van de Gezangen. Van de Rk-verzen die in Gayatri
en andere maatverhoudingen zijn gecomponeerd, ben Ik de GayatrRk. Het
seizoen van de bloemen heet Vasanta en is de lente.

dyutam chalayatamasmi tejastejasvinamaham;
jayo 'smi vyavasayo 'smi sattvam sattvavatamaham (36).

X.36. Ik ben het spel van de valsspelers en de luister van de luisterrijken, Ik
ben de overwinning, Ik ben de inspanning en Ik ben het goede in goede
mensen.

Het spel is bijvoorbeeld dobbelen. Ik ben de overwinning van de overwinnaars. 1k
ben de inspanning van hen die zich inspannen.

vrsniham vasudevo ‘smi pandavanam dhanafjayah;

muninamapyaham vyasah kaviamusana kavih (37).

X.37. Van de Vrsni's ben Ik Vasudeva, van de Pandava's ben Ik Dhanafijaya
(Arjuna) en onder de heiligen ben Ik Vyasa. Ik ben de wijze Usanas onder de
dichters.

Vasudeva ben Ikzelf, Uw vriend. Vrsni's zijn de afstammelingen van Yadu.
Heiligen zijn zij die verzonken zijn in meditatie en alles weten. Wijzen zijn zij die
veel weten, zij die alles weten.

dando damayatamasmi nitirasmi jigsatam;
maunam caivasmi guhyanam jfianam jianavatamaham (38).
X. 38. Ik ben de scepter van de heersers, van hen die willen veroveren ben Ik

de krijgskunst, van alle geheimen ben Ik het stilzwijgen en Ik ben de wijsheid
van de wijzen.

yaccapi sarvabhutanam bijam tadahamarjuna;
na tadasti vina yatsyanmaya bhuatam caracaram (39).

X.39. O Arjuna, Ik ben ook het zaad van alle wezens. Geen enkel bewegend of
niet-bewegend wezen, kan zonder Mij bestaan.
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Tot besluit van dit gedeelte geeft de Heer de volgende samenvatting van Zijn
Glorie (vibhati): Er is geen enkel wezen waarin Ik niet verblijf, omdat het dan geen
Zelf zou hebben (niet zou kunnen bestaan) en leeg (Sunya) zou zijn als Ik er niet
ben binnengekomen. Daarom heeft alles Mijn natuur, dat wil zeggen: Ik ben de
essentie van alles.

Een korte beschrijving van de Goddelijke Manifestatie

nanto 'sti mama divyanam vibhuatiam parantapa;
esa tuddesatah prokto vibhutervistaro maya (40).

X.40. O Vernietiger van Vijanden, er is geen einde aan Mijn Goddelijke
Manifestaties. Bij wijze van voorbeeld heb Ik slechts enkele van Mijn
manifestaties genoemd.

Het is niet mogelijk om alle Goddelijke Manifestaties van de Heer, het Zelf van
alles, te kennen en te beschrijven.

yadyadvibhutimatsattvam stimadurjitameva va;
tattadevavagaccha tvam mama tejom'sasambhavam (41).

X.41. Weet dat alles wat waarlijk glorieus, schitterend en sterk is, een
waarachtige manifestatie is van een stukje van Mijn Glorie!

Mijn betekent: van Isvara.

athava bahunaitena kim jAatena tavarjuna;
vistabhyahamidam krtsnamekamsena sthito jagat (42).

X.42. O Arjuna, wat heeft het voor nut voor U om al deze dingen te kennen?
Ik onderhoud dit hele universum slechts met een klein deel van Mijzelf.

Wat kan deze uitgebreide doch onvolledige kennis van al deze dingen voor nut
voor U hebben? Luister, Ik zal U er alles van vertellen. Ik onderhoud dit hele
universum voortdurend slechts met een klein deel van Mijzelf, met één
lichaamsdeel, met één voet, dat wil zeggen: slechts een deel van Mijzelf vormt alle
wezens. Zo luidt het vers:

"Alle wezens vormen Zijn voet." (Taittiriya Aranyaka 3-12).
iti vibhutiyogo nama dasamo ‘dhyayah.
Dit is het einde van het tiende hoofdstuk getiteld:
DE YOGA VAN GODDELIJKE MANIFESTATIE
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HOOFDSTUK XI
DE UNIVERSELE VORM
De bede van Arjuna om de Universele Vorm te kunnen aanschouwen.

De Manifestaties van de Heer zijn beschreven en omdat Arjuna de Heer heeft ho-
ren zeggen: "1k onderhoud dit hele universum slechts met een klein deel van Mij-
zelf," is hij zeer verlangend om met eigen ogen de Oorspronkelijke Vorm van de
Heer te kunnen zien die als het Universum is gemanifesteerd. Daarom zegt hij:

arjuna uvaca:
madanugrahaya paramam guhyamadhyatmasamjfiitam;
yattvayoktam vacastena moho 'yam vigato mama (1).

Arjuna sprak:

X1.1. Uit goedheid voor mij hebt Gij tot mij gesproken over het Opperste Ge-
heim dat Adhyatma wordt genoemd, en hierdoor is mijn verwarring verdwe-
nen.

Adhyatma is datgene wat gaat over het onderscheid tussen het Zelf en het niet-Zelf.
Verwarring bestaat als men geen onderscheid kan maken.

Bovendien:

bhavapyayau hi bhutanam srutau vistaraso maya;
tvattah kamalapatraksa mahatmyamapi cavyayam (2).

X1.2. O Lotusogige, Gij hebt mij tot in detail beschreven hoe de oorsprong en
oplossing van alle wezens in elkaar zit en ook Uw eigen onvergankelijke
Majesteit.

In detail: uitgebreid. Lotusogig: met ogen als lotusbladeren.

evametadyatha "ttha tvamatmanam paramesvara;
drastumicchami te rapamaisvaram purusottama (3).

X1.3. O Opperste Heer, Gij zijt dus zoals Gij het aan mij hebt gezegd. O
Allerhoogste Purusa, ik zou U nu graag willen zien in Uw vorm van I$vara.

Vorm: als Visnu, begiftigd met oneindige wijsheid, majesteit, macht, kracht, moed
en pracht.

manyase yadi tacchakyam maya drastumiti prabho;
yogesvara tato me tvam darsayatmanamavyayam (4).

X1.4. O Heer, als U denkt dat het mogelijk is voor mij om U te aanschouwen,
toon mij dan Uw eigen Onvergankelijke Zelf, O Heer van de Yogi's!

Dan: omdat ik er zeer naar verlang.

Arjuna wordt begiftigd met het hemelse inzicht
waarmee de Universele Vorm gezien kan worden.

Aldus gesmeekt door Arjuna sprak de Heer:
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stibhagavanuvaca:

pasya me partha rupani sataso 'tha sahasrasah;

nanavidhani divyani nanavarnakrtini ca (5).

De Gezegende Heer sprak:

X1.5. O Zoon van Prtha, aanschouw Mijn hemelse vormen in honderden en
duizenden verschillende varianten, kleuren en gedaanten!

Hemels: bovennatuurlijk. Honderden en duizenden betekent ontelbaar. Kleuren:
zoals blauw en groen. Gedaanten en vormen: uit delen samengesteld.

pasyadityanvasunrudranasvinau marutastatha;
bahunyadrstapurvani pasyascaryani bharata (6).

X1.6. Aanschouw de Aditya's, de Vasu's, de Rudra's, de Asvins en de Maruts!
O Bharata, zie de talloze wonderen die nog nooit eerder zijn gezien.

Aanschouw de twaalf Aditya's, de acht Vasu's, de elf Rudra's, de twee Asvins en de
zeven maal zeven Maruts. Zie ook de talloze andere wonderen die nog nooit eerder
door iemand in deze wereld van mensen zijn gezien.

ihaikastham jagatkrtsnam pasyadya sacaracaram;
mama dehe gudakesa yaccanyaddrastumicchasi (7).

X1.7. Gudakesa, aanschouw nu het hele universum als één geheel in Mijn
lichaam met alles wat beweegt en al het onbeweeglijke en alles wat ge maar
zoudt kunnen bedenken!

Alles wat ge maar zoudt kunnen bedenken: overwinning of nederlaag, waarover ge
twijfelde (11. 6).

Maar,

na tu mam sakyase drastumanenaiva svacaksusa;
divyam dadami te caksuh pasya me yogamaisvaram (8).

X1.8. Omdat ge niet in staat zijt om Mij alleen met uw fysieke oog te zien, geef
Ik U een goddelijk oog. Aanschouw nu Mijn vorstelijke Yoga!

Mij betekent hier: in Mijn Universele Vorm. Uw fysieke oog: Prakrti, natuurlijk
(fysiek en aards). Ik geef U een goddelijk oog waarmee ge Mij kunt zien.
Aanschouw met dat oog Mijn grote en wonderbaarlijke kracht van Yoga die bij Mij
hoort als I$vara.

safijaya uvaca;
evamuktva tato rajan mahayogesvaro harih;
darsayamasa parthaya paramam rupamaisvaram (9).
De manifestatie van de Heer van de Universele Vorm
Safijaya sprak:
X1.9. O Koning, dit gezegd hebbend, toonde Hari de grote Heer van de Yogi's
zich in zijn Hoogste Vorm van I$vara aan de zoon van Prtha ...
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Koning: Dhrtarastra. Hari: Narayana. Vorm: de Universele Vorm.

anekavaktranayanamanekadbhutadarsanam;
anekadivyabharanam divyanekodyatayudham (10).

X1.10. ... met vele monden en ogen en met talloze wonderbaarlijke kenmerken
en hemelse versieringen en met vele opgeheven hemelse wapens ...

Verder:

divyamalyambaradharam divyagandhanulepanam;
sarvastaryamayam devamanantam visvatomukham (11).

XI1.11. ... getooid met hemelse kransen en gewaden, en gezalfd met hemelse
olién, luisterrijk, wonderbaarlijk en oneindig, en alwetend.

Alwetend, omdat Hij het Zelf is van alle wezens. Hij toonde zich in deze vorm,
ofwel dit was de vorm die Arjuna zag.

Nu volgt een voorbeeld ter illustratie van de heerlijkheid van de Universele Vorm
van de Heer:

divi suryasahasrasya bhavedyugapadutthita;
yadi bhah sadrs7sa syadbhasastasya mahatmanah (12).

X1.12. De schittering van dit Machtige Wezen is als de schittering van duizend
zonnen, indien die tegelijk aan de hemel zouden verschijnen.

Aan de hemel: in de antariksa, de wereld tussen hemel en aarde of in de hemel die
de derde wereld is. Dit Machtige Wezen: de Universele Vorm. De schittering van
de Universele Vorm overtreft alles wat zou kunnen bestaan.

tatraikastham jagatkrtsnam pravibhaktamanekadha;
apasyaddevadevasya sarire pandavastada (13).

X1.13. Daar zag de zoon van Pandu het hele universum in al zijn
verscheidenheid als één geheel in het lichaam van de God der Goden.

Daar: in de Vorm. Verscheidenheid zoals Deva's, Pitr's, mensen en andere wezens.
De zoon van Pandu: Arjuna. De God der Goden: Hari.

tatah sa vismayavisto hrstaroma dhanafijayah;

pranamya sirasa devam krtafijalirabhasata (14).

X1.14. Toen werd Arjuna vervuld van ontzag en terwijl de haren hem te berge
rezen, boog hij het hoofd en sprak met gevouwen handen tot de Heer.

Toen: nadat hij de Heer gezien had. De Heer: in zijn Universele Vorm. Met
gevouwen handen: om zich te neer te buigen.

Hoe sprak hij? Arjuna vertelt zijn eigen ervaring, namelijk dat hij de Universele
VVorm waarneemt die de Heer hem toont.
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arjuna uvaca:
pasyamidevamstava deva dehe sarvamstatha bhutavisesasarighan;
brahmanam sam kamalasanasthamyrsimsta sarvanuragamsca divyan (15).

Arjuna sprak:
X1.15. O God, ik zie alle Goden in Uw lichaam evenals alle soorten wezens,
Brahma, de Heer, gezeten op de lotustroon met alle Rsi's en hemelse slangen.

Soorten wezens: zowel levende als dode in vele vormen. Brahma: de Alwetende en
de Heer van al het geschapene. Hij zetelt in het centrum van de Aarde-Lotus op de
berg Meru waarin het zaad van de Aarde-Lotus als het ware is verzameld. Rsi's:
zoals Vasistha. Slangen: zoals Vasuki.

anekabahudaravaktranetram pasyami tvam sarvato ‘nantarupam;
nantam na madhyam na punastavadim pasyami visvesvara visvarupa (16).

X1.16. Ik zie U overal in talloze vormen met vele armen, buiken, monden en
ogen. Zonder begin, zonder midden en zonder einde, O Heer van Alles, O
Universele Vorm.

Midden is datgene wat tussen twee uiteinden ligt.
Verder:

kir tinam gadinam cakrinam ca tejorasim sarvato dptimantam;
pasyami tvam durnirksyam samantad dptanalarkadyutimaprameyam (17).

X1.17. Ik zie U gekroond met diadeem, knots en discus in de hand in stralende
pracht. Ik kan U nauwelijks aanzien omdat Gij stralend als de zon zijt en
gloeiend als laaiend vuur en onmetelijk.

Onmetelijk: omdat de grenzen niet bepaald kunnen worden.
Visnu is één met het Ongeconditioneerde.
Uit dit visioen van Uw macht van Yoga (het doen van wonderen) weet ik,

tvamaksaram paramam veditavyam tvamasya visvasya param nidhanam;
tvamavyayah sasvatadharmagopta sanatanastvam puruso mato me (18).

X1.18. Gij zijt de Onvergankelijke en Hoogste die gekend moet worden. Gij
zijt de Hoogste Verblijfplaats van dit Universum en de Onvergankelijke
Beschermer van de Eeuwige Wet, ik begrijp dat Gij de aloude Purusa zijt.

Die gekend moet worden: door degenen die naar bevrijding zoeken.
De Universele Vorm (vervolgd).
Verder:

anadimadhyantamanantaviryamanantabahum sasisuryanetram;
pasyami tvam dptahutasavaktram svatejasa visvamidam tapantam (19).
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X1.19. Ik zie U zonder begin, zonder midden en zonder einde met oneindige
macht en ontelbare armen. De zon en de maan zijn Uw ogen en het
vlammende vuur is Uw gezicht. Het hele Universum gloeit door Uw straling.

dyavaprthivyoridamantaram hi vyaptam tvayaikena disasca sarvah;
drstva ‘dbhutam rupamugram tavedam lokatrayam pravyathitam mahatman (20).

X1.20. Gij alleen doordringt de ruimte tussen hemel en aarde in alle
windstreken. O Allerhoogste, nu ik Uw schitterende en ontzagwekkende vorm
heb gezien bibberen de drie werelden van vrees.

U: in Uw universele Vorm.

Om Arjuna's twijfel weg te nemen (zie I1. 6) of hij zal winnen, laat de Heer zien dat
de Pandava's zeker zullen overwinnen. Arjuna vervolgt terwijl hij de Heer ziet:

amji hi tvam surasarigha visanti kecidbhitah prafjalayo grnanti;
svastityuktva maharsisiddhasarighah stuvanti tvam stutibhih puskalabhih (21).

X1.21. De hemelse scharen der Goden gaan in U binnen en sommigen van hen
zijn zeer bevreesd en roepen U aan met gevouwen handen. Een menigte van
Rsi's en Siddha's brengen U heil en loven U met overvloedige lofzangen.

Deze hemelse Scharen: alle krijgers die nu vechten, zijn Goden, zoals de Vasu's en
anderen, die geincarneerd zijn als mensen om de last van de aarde te verlichten.
Men kan ze U zien binnengaan. Sommigen van hen roepen alleen maar om U en
kunnen zelfs niet meer vliuchten. Nadat zij de voortekenen van de oorlog en
aankondigingen van kwade tijden hadden ontdekt, zeiden de grote Rsi's en
Siddha's: *Moge het nuttig zijn voor de wereld!" en loofden U met overvloedige
lofzangen.

Het wonderbaarlijke van de Universele Vorm.
Verder:

rudraditya vasavo ye ca sadhyah visve ‘svinau marutascosmapasca;
gandharvayaksasurasiddhasarighah viksante tvam vismitascaiva sarve (22).

X1.22. Rudra's, Aditya's, Vasu's, Sadhya's, Visva's, Aévins, Maruts,
Usmapa's, Gandharva's, Yaksa's, Asura's en Siddha's kijken allemaal vol
verbazing naar U.

Usmapa's zijn bepaalde Pitr's. Gandharva's, bijvoorbeeld Haha en Huhu. Yaksa's,
bijvoorbeeld Kubera. Asura’s, als Virocana en Siddha's als Kapila.

De verschrikking van de Universele Vorm.
Want:

rupam mahatte bahuvaktranetram mahabaho bahubahurupadam;
bahudaram bahudamstrakaralam drstva lokah pravyathitastatha ‘ham (23).
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X1.23. O Machtigarmige, de werelden zijn verlamd door vrees bij het zien van
Uw onmetelijke Vorm met zijn vele monden met verschrikkelijke slagtanden,
vele ogen, armen en benen, en vele buiken, en ook ik ben ontzet.

De werelden: alle levende wezens op aarde.
Nu volgt de reden van mijn angst:

nabhahsprsam diptamanekavarnam vyattananam diptavisalanetram;
drstva hi tvam pravyathitantaratma dhrtim na vindami samam ca
visno (24).

1X.24. O Visnu, nu ik Uw Vorm zie die tot in de hemel reikt met gloeiende
kleuren en grote vuurspuwende ogen en opengesperde monden, ben ik
dodelijk bevreesd en verlies ik de moed en kalmte.

Vele kleuren betekent in vele afschrikwekkende vormen.
Waarom?

damstrakaralani ca te mukhani drstvaiva kalanalasannibhani;
diso na jane na labhe ca sarma prasida devesa jagannivasa (25).

X1.25. Als ik Uw monden zie met die verschrikkelijke slagtanden die er uit
zien als de Vuren van de Tijd, ben ik helemaal van de kaart en kan geen rust
meer vinden. O Heer van de Goden, in Wie dit hele Universum verblijft, heb
medelijden!

De Vuren van de Tijd: het vuur dat de werelden zal vernietigen als de tijd van
oplossing is gekomen. Ik ben helemaal van de kaart: ik kan Oost niet meer van
West onderscheiden en heb het zicht op de vier windstreken verloren.

Het visioen van Arjuna van de nederlaag van de vijand.
Mijn angst om verslagen te worden door de vijand is ook verdwenen, want:

amjica tvam dhrtarastrasya putrah sarve sahaivavanipalasarighaih;
bhismo dronah sutaputrastatha ‘sau sahasmadairapi yodhamukhyaih (26).

X1.26. En alle zonen van Dhrtarastra met alle prinsen, Bhisma, Drona en
Karna, de zoon van de wagenmenner, samen met onze aanvoerders ...

Zonen: bijvoorbeeld Duryodhana. Onze aanvoerders: bijvoorbeeld Dhrstadyumna.

vaktrani te tvaramana visanti damstrakaralani bhayanakani;
kecidvilagna dasanantaresu samdrsyante curnitairuttamarigaih (27).

X1.27. ... storten zich in Uw monden met de verschrikkelijke slagtanden die zo
afgrijselijk zijn om te zien. Sommigen van hen worden tussen de tanden ver-
malen en hun hoofden verbrijzeld.

Tussen de tanden: als stukken vlees.
Hoe gaan zij Uw monden binnen? Arjuna vervolgt:
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yatha nadnam bahavo 'mbuvegah samudramevabhimukha dravanti;
tatha tavami naralokavirah visanti vaktranyabhivijvalanti (28).

X1.28. Zoals opgezwollen rivieren naar de oceaan bulderen, zo storten deze
helden van de wereld der mensen zich in Uw vlammende monden.

Deze helden zijn als Bhisma.
Waarom en hoe doen zij dit? Arjuna vervolgt:

yatha pradiptam jvalanam patarigah visanti nasaya samrddhavegah;
tathaiva nasaya visanti lokastavapi vaktrani samrddhavegah (29).

X1.29. Zoals motten zich in het viammende licht storten om te worden
verbrand, zo haasten deze schepselen zich naar Uw mond om te worden
vernietigd.

De schittering van de Universele Vorm.

lelihyase grasamanah samantallokansamagranvadanairjvaladbhih;
tejobhirapurya jagatsamagram bhasastavograh pratapanti visno (30).

X1.30. De vlammen uit Uw monden spuwen naar alle kanten en verslinden alle
werelden en Uw glorie vult de hele wereld. O Visnu, Uw vurige straling
verbrandt alles.

Visnu: allesdoordringend.
Daarom, omdat Ge zo afschrikwekkend zijt:

akhyahi me ko bhavanugrarupo namo 'stu te devavara prasida;
vijiiatumicchami bhavantamadyam na hi prajanami tava pravrttim (31).

X1.31. Vertel mij wie U bent in Uw verschrikkelijke vorm, O Opperste God, ik
buig mij voor U, wees genadig! Ik verlang ernaar om U te leren kennen, O
Oorsprong van alles. 1k weet niet wat Uw doel is.

De komst van de Heer om de werelden te vernietigen.

stibhagavanuvaca:
kalo 'smi lokaksayakrtpravrddho lokansamahartumiha pravrttah;
rte'pi tvam na bhavisyanti sarve ye 'vasthitah pratyanikesu yodhah (32).

De Heer sprak:

X1.32. Ik ben de machtige, alles vernietigende Tijd die nu de werelden vernie-
tigt. Ook zonder Uw inspanningen zal geen van de Kkrijgers van de vijandige
legers dit overleven.

Krijgers: Bhisma, Drona, Karna en anderen.
Daarom:

tasmattvamuttistha yaso labhasva jitva satrunbhunksva rajyam samrddham;
mayaivaite nihatah purvameva nimittamatram bhava savyasacin (33).



189

X1.33. Sta daarom op en verwerf roem! Versla de vijanden en geniet van Uw
schitterende koninkrijk! O Tweehandige Boogschutter, Ik heb hen al
verslagen, gij behoeft alleen maar Mijn instrument te zijn.

Roem: omdat Bhisma en anderen zelfs voor de Goden onverslaanbare atiratha's
(grote krijgers) in het vijandelijke leger verslagen zijn door Arjuna. Een dergelijke
roem kan alleen verkregen worden door goed karma. Vijanden: zoals Duryodhana.
Tweehandige boogschutter: dit is Arjuna die zelfs met de linkerhand pijlen kon
afschieten.

dronam ca bhsmam ca jayadratham ca karnam tatha 'nyanapi yodhaviran;
maya hatamstvam jahi ma vyathisthah yudhyasva jetasi rane sapatnan (34).

X1.34. Drona en Bhisma, Jayadratha, Karna en vele andere moedige krijgers
zijn al door Mij verslagen en gij zult ze doden. Vrees niet, vecht en gij zult de
vijanden overwinnen!

De Heer spreekt over deze krijgers, voor wie Arjuna alle redenen had om bang te
zijn, alsof Hij ze heeft gedood. Het is volkomen logisch dat Arjuna aarzelt om
Drona en Bhisma aan te vallen. Drona had hem de kunst van het boogschieten
geleerd, was in het bezit van hemelse wapens en was zijn eigen speciale en geliefde
leermeester. Bhisma bezat ook hemelse wapens en kon zelf het moment van zijn
dood bepalen. Hij had eens een gevecht van man tegen man gevoerd met Parasu-
Rama zonder te zijn verslagen. De vader van Jayadratha, een asceet en kluizenaar,
had gezworen dat 'degene die de dood van mijn zoon veroorzaakt, zelf ook gedood
zal worden." Verder bezat Karna een nimmer missende speer (Sakti) die Indra hem
gegeven had. Hij was een zoon van de zon en uit een maagd geboren. En daarom
wordt hij hier ook vermeld. Vijanden: zoals Duryodhana.

safijaya uvaca:
etacchrutva vacanam kesavasya krtafijalirvepamanah kir 7
namaskrtva bhuya evaha krsnam sagadgadam bhitabhitah pranamya (35).

Safijaya sprak:

X1.35. Nadat hij de woorden van Ke$ava had gehoord, boog Arjuna keer op
keer diep met gevouwen handen en sprak met trillende stem tot Krsna terwijl
hij zeer bevreesd was: ...

Als iemand overstelpt is door angst of liefde, worden zijn ogen nat van tranen door
pijn of vreugde, zijn keel wordt dichtgeknepen waardoor hij onduidelijk en
onverstaanbaar spreekt. Daardoor sprak Arjuna met haperende stem.

De opmerking van Safijaya op dit moment is zeer veelzeggend.

Waarom? Safijaya hoopte dat Dhrtarastra zou gaan twijfelen aan de overwinning en
voor vrede zou kiezen, als hij zou inzien dat zijn zoon zeker gedood zou worden
door gebrek aan ondersteuning. Het onoverwinnelijke viertal krijgers, inclusief
Drona, zou immers door Arjuna worden verslagen. Maar door de werking van het
machtige Karma wilde Dhrtarastra zelfs hiernaar niet luisteren.
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arjuna uvaca:
sthane hrsikesa tava prakirtya jagatprahrsyatyanurajyate ca;
raksamsi bhitani diso dravanti sarve namasyanti ca siddhasarighah (36).

Arjuna sprak:

X1.36. O Hrsikesa het is volledig terecht dat de hele wereld verheugd is en Uw
lof prijst. De Raksasa's slaan vol angst overal op de vlucht en alle Siddha's
buigen zich vol eerbied voor U.

Lof betekent hier een beschrijving van de Glorie van de Heer. Het vers kan ook als
volgt worden uitgelegd: De Heer is het terechte onderwerp van vreugde en liefde
omdat de Heer het Zelf van alles is en de Vriend van alle schepselen. Siddha's
zoals Kapila. Dit is passend voor zover het over U gaat.

Ook om de volgende reden is de Heer het onderwerp van vreugde.

kasmacca te na nameranmahatman gariyase brahmano ‘pyadikartre;
ananta devesa jagannivasa tvamaksaram sadasattatparam yat (37).

X1.37. En waarom zouden zij zich niet voor U buigen, O Machtige, die Groter
is dan al het andere, de Eerste Oorzaak van alles, zelfs van Brahma. O
Oneindige, O Heer van de Goden, O Huis van het Universum, Gij zijt
Onvergankelijk, het Zijn en het niet-Zijn, Dat zijt Gij, het Opperste.

Brahma: de Hiranyagarbha. (Omdat Gij de Machtige zijt), daarom zijt Gij het
terechte onderwerp van vreugde en toewijding. Gij zijt het Opperwezen dat in de
Vedanta's (Upanisads) wordt geopenbaard. Gij zijt de Sat en de Asat. Datgene dat
bestaat en dat niet-bestaat (dat wil zeggen: datgene wat in ons bewustzijn oprijst als
niet-bestaand), vormen de upadhi's (staten) van de Aksara en daarom wordt over
Hem gesproken als de Sat en de Asat, het bestaande en niet-bestaande. In
werkelijkheid gaat het Onvergankelijke (Aksara) waar de kenners van de Veda's
over spreken, Sat en Asat te boven en is Hij Uzelf en niets anders.

Opnieuw looft hij de Heer:

tvamadidevah purusah puranastvamasya visvasya param nidhanam;
vetta 'si vedyam ca param ca dhama tvaya tatam visvamanantarupa (38).

X1.38. Gij zijt de Oorspronkelijke God, de Purusa uit de oude tijden. Gij zijt
de Opperste Verblijfplaats van het Universum, Gij zijt de Kenner en datgene
dat gekend wordt, de Hoogste Staat. Gij doordringt Alles en Uw vormen zijn
oneindig.

Oorspronkelijke God: omdat Gij de Schepper zijt van het Universum. Purusa: zo

genoemd omdat Hij in het lichaam verblijft. Verblijfplaats: waarin het Universum
verblijft tijdens de Grote Pralaya en vergelijkbare perioden. Kenner: van alles wat
te kennen valt. Hoogste Verblijftplaats: van Visnu.

Verder:
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vayuryamo ‘gnirvarunah sasarnkah prajapatistvam prapitamahasca;
namo namaste 'stu sahasrakrtvah punasta bhuyo ‘pi namo namaste (39).

X1.39. Gij zijt Vayu, Yama, Agni, Varuna, de Maan, Prajapati en de Oer-
Grootvader. Duizendmaal duizendmaal eer aan U, telkens weer!

Prajapati: zoals Kasyapa. Oer-Grootvader: zelfs de vader van Brahma. Telkens:
tekent hier Arjuna's opwinding als gevolg van zijn grote geloof en toewijding.

En:

namah purastadatha prsthataste namo 'stu te sarvata eva sarva;
anantavryamitavikramastvam sarvam samapnosi tato 'si sarva (40).

X1.40. Ere zij U voor en achter! Ere zij U overal! Gij zijt Alles! Uw macht is
oneindig, Uw Majesteit grenzeloos, Gij doordringt alles en daarom zijt Gij
Alles.

Voor: in het Oosten. Overal: omdat Gij in alle windstreken aanwezig zijt. Een
mens kan machtig zijn en toch niet de moed hebben om zijn vijanden aan te vallen,
of te afwachtend zijn. Gij hebt oneindige macht en moed. Doordringen: met Uw
Ene Zelf. Alles: zonder U kan niets bestaan.

Arjuna bidt de Heer om vergeving.
Omdat ik gezondigd heb door alles over Uw grootheid te willen weten, daarom:

sakheti matva prasabham yaduktam he krsna he yadava he sakheti;
ajanata mahimanam tavedam maya pramadatpranayena vapi (41).

X1.41. Voor alles wat ik U in mijn onachtzaamheid en liefde heb gezegd,
omdat ik U alleen maar als een vriend zag en U aansprak als Krisna, Yadava
of vriend zonder dat ik wist hoe groot en machtig Ge zijt ...

Onachtzaamheid: met de geest op iets anders gericht. Liefde: vertrouwen als
gevolg van genegenheid. Omdat ik U alleen maar als een vriend zag: door een
verkeerd inzicht. Groot en machtig: in de Universele Vorm als I$vara.

yacca 'vahasarthamasatkrto 'si viharasayyasanabhojanesu;
eko 'thava 'pyacyuta tatsamaksam tatksamaye tvamahamaprameyam (42).

X1.42. ... en voor het feit dat ik U misschien, door grappig te zijn, heb beledigd
tijdens het spel, in bed, bij een feestmaal of een bijeenkomst, alleen of in gezel-
schap, O Acyuta, daarvoor smeek ik U, O Onmeetbare, mij te vergeven.

Daarvoor: al deze beledigingen.

pita 'si lokasya caracarasya tvamasya pujyasta gururgariyan;
na tvatsamo 'styabhyadhikah kuto 'nyo lokatraye ‘pyapratimaprabhavah (43).

X1.43. Gij zijt de Vader van deze wereld, van wat beweegt en wat niet
beweegt. Gij moet door de wereld worden vereerd, Gij zijt de Hoogste Guru.
In de drie werelden zijt Gij zonder gelijke. Hoe kan iets groter zijn dan U, O
Wezen van onvergelijkbare grootheid.



192

Gij zijt zonder gelijke: omdat er geen twee I$vara's of Heren kunnen zijn. Als dit
wel zo zou zijn zou de wereld niet kunnen bestaan zoals ze nu is.3* Als zelfs Uw
gelijke niet bestaat, hoe zou er dan iets kunnen bestaan dat U te boven gaat?

Omdat dit zo is, geldt:

tasmatpranamya pranidhaya kayam prasadaye tvamahamsamidyam;
piteva putrasya sakheva sakhyuh priyah priyayarhasi deva sodhum (44).

X1.44. Daarom bid ik U, O Heer die geprezen moet worden, om mij te
vergeven en werp mij voor U ter aarde. Gij kunt mij genadig zijn als een
vader voor zijn zoon, als vriend tot vriend en als geliefde tot een geliefde.

Als een vader: zoals een vader de fouten van zijn zoon vergeeft.
Arjuna bidt de Heer om weer Zijn gebruikelijke vorm aan te nemen.

adrstapuarvam hrsito 'smi drstva bhayena ca pravyathitam mano me;
tadeva me darsaya deva rupam prasida devesa jagannivasa (45).

X1.45. Ik ben verrukt om gezien te hebben wat nooit eerder is gezien en toch is
mijn geest door angst verward. Laat mij alleen die ene vorm zien, O Heer en
heb medelijden, O Heer van de Goden en Verblijfplaats van het Universum!

Wat nooit eerder is gezien: de Universele Vorm die nooit eerder door mij of door
iemand anders is gezien. Laat mij daarom alleen die vorm zien die Gij als mijn
vriend hebt gebruikt.

kir tinam gadinam cakrahastamicchami tvam drastumaham tathaiva;
tenaiva rupena caturbhujena sahasrabaho bhava visvamurte (46).

X1.46. 1k wil U zien zoals eerst, met kroon en scepter en met de discus in de
hand, neem Uw vroegere vorm aan met vier armen, O Duizendarmige, O
Universele Vorm!

Uw vroegere vorm: als de zoon van Vasudeva. Duizendarmige: heeft betrekking op
de Universele Vorm die nu wordt gezien. Neem Uw Universele Vorm terug en
neem Uw vroegere vorm aan.

De Heer neemt Zijn normale vorm weer aan.

Omdat de Heer ziet dat Arjuna bang is, trekt Hij zijn Universele Vorm terug en
troost Arjuna met sussende woorden door te zeggen:

134 Als de ene T$vara zou willen scheppen zou de andere wellicht willen vernietigen. Er is geen
zekerheid dat alle verschillende Tsvara's hetzelfde zouden denken. Omdat ze allemaal onafhanke-
lijk van elkaar zouden zijn, zouden de inspanningen van de ene I$vara door een andere kunnen
worden geneutraliseerd. De wereld zou niet kunnen bestaan zoals ze nu is.
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stibhagavanuvaca:
maya prasannena tavarjunedam rupam param darsitamatmayogat;
tejomayam visvamanantamadyam yanme tvadanyena na drstapurvam (47).

De Heer sprak:

X1.47. Alleen door Mijn genade en opperste macht, O Arjuna, is Mijn Hoogste
Vorm aan U geopenbaard, vol van pracht, het Alles, Oneindig en Mijn
Oorspronkelijke Vorm die nooit tevoren door iemand anders dan U is gezien.

De Heer prijst deze Vorm door te zeggen dat 'Arjuna door waarneming van dit
visioen van Mijn Vorm al het mogelijke heeft gerealiseerd.'

na vedayajfiadhyayanairna danairna ca kriyabhirna tapobhirugraih;
evamrupah sakya aham nrloke drastum tvadanyena kurupravira (48).

X1.48. Noch door studie van de Veda en van offers of aalmoezen te geven,
noch door rituelen of strenge onthoudingen kan Ik in deze Vorm worden
gezien in de wereld van de mensen, O Held van de Kuru's, door een ander dan
u.

Hoewel de gebruikelijke studie van de vier Veda's ook de offers omvat, wordt de
bestudering van de offers apart vermeld om te benadrukken dat kennis van het
offeren noodzakelijk is.'%® Rituelen: zoals Agnihotra. Strenge onthouding: zoals
Candrayana.1%

ma te vyatha ma ca vimugdhabhavo drstva rupam ghoramdrrnimamedam;
vyapetabhih pritamanah punastvam tadeva me rupamidam prapasya (49).

X1.49. Wees niet bang of verward door de aanblik van deze verschrikkelijke
vorm van Mij. Laat uw vrees varen en wees verheugd, en zie Mij weer in Mijn
vroegere vorm!

Vroegere vorm: die U zo dierbaar is, met vier armen, met de kinkhoorn, discus en
staf.

safijaya uvaca;

ityarjunam vasudevastathoktva svakam rupam darsayamasa bhuyah;
asvasayamasa ca bhitamenam bhutva punah saumyavapurmahatma (50).

135 Sommige mensen geloven dat de studie van de Veda's bestaat uit het uit het hoofd leren van
de tekst zonder de betekenis te begrijpen. Daarom is het noodzakelijk om apart te benadrukken
dat de betekenis van de Veda's, dat wil zeggen: de essentie van de offers die erin worden behan-
deld, ook moet worden geleerd.

136 Dit houdt in dat de dagelijkse voedselconsumptie elke dag met één mondvol wordt
verminderd gedurende de donkere helft van de maan. Dit begint op de 15de van de maand bij
volle maan, totdat er bij nieuwe maan niets meer overblijft. Daarna neemt de hoeveelheid
voedsel weer op dezelfde wijze toe gedurende de 14 dagen dat het licht van de maan toeneemt.
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Safjaya sprak:

X1.50. Nadat Hij aldus tot Arjuna had gesproken, toonde VVasudeva zich weer
in zijn Eigen Gebruikelijke Vorm. De Machtige Heer troostte hem die zo
bevreesd was, en de Grote Ziel nam weer Zijn mooie en zachte vorm aan.

Zijn Eigen Vorm: zoals Hij geboren was in de familie van Vasudeva.

arjunah uvaca:
drstvedam manusam rupam tava saumyam janardana;
idanimasmi samvrttah sacetah prakrtim gatah (51).

Arjuna sprak
X1.51. O Janardana, nu ik Uw zachte menselijke vorm zie ben ik geheel
gekalmeerd en weer mijzelf.

Toewijding als het enige middel om de Universele Vorm te realiseren.

stibhagavanuvaca:

sudurdarsamidam rupam drstavanasi yanmama;
deva apyasya rupasya nityam darsanakariksinah (52).
De Heer sprak

X1.52. De Vorm van Mij die gij hebt gezien is zeer moeilijk te aanschouwen.
Zelfs de Deva's verlangen er steeds weer naar om deze Vorm te aanschouwen.

Verlangen om te aanschouwen: hoewel zij het graag zouden zien, hebben zij Dit
niet gezien zoals gij hebt gedaan en zij zullen Dit nooit zien.

naham vedairna tapasa na danena na cejyayad;
sakya evamvidho drastum ca drstavanasi mam yatha (53).

X1.53. Niet door Veda's of door onthoudingen, niet door aalmoezen of door
offeren kan Ik in de Vorm worden aanschouwd zoals gij Mij hebt gezien.

Hoe kunt Gij worden gezien? Luister:

bhaktya tvananyaya sakya ahamevamvidho 'rjuna;
jAatum drastum ca tattvena pravestum ca parantapa (54).

X1.54. Alleen door een onafgebroken toewijding kan Ik zo in deze Vorm in
werkelijkheid worden gekend en gezien en kan men Mij bereiken, O
Vernietiger van Vijanden.

Onafgebroken toewijding (Bhakti): die toewijding die niets anders zoekt dan de
Heer en waardoor de zintuigen niets anders dan Vasudeva kennen. Deze Vorm: de
Universele Vorm. Door deze toewijding is het niet alleen mogelijk om Mij te
kennen zoals in de $astra’s wordt uiteengezet, doch ook om Mij op intuitieve wijze
te realiseren zoals Ik ben, en om Mij binnen te gaan en zo bevrijding te verkrijgen.

De essentie van de hele Gita.

Nu wordt de kern van de hele Gita-$astra samengevat die tot de Hoogste
Gelukzaligheid leidt en die iedereen zou moeten volgen:
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matkarmakrnmatparamo madbhaktah sarigavarjitah;
nirvairah sarvabhutesu yah sa mameti pandava (55).

X1.55. O Pandava, hij die Mijn werken verricht en die Mij als de Allerhoogste
ziet, die Mij is toegewijd en vrij is van gehechtheid en geen vijandschap kent,
hij zal tot Mij komen.

Een dienaar werkt voor zijn meester, maar ziet zijn meester niet als het hoogste
doel dat hij na zijn dood kan bereiken. Hij die Mij is toegewijd, werkt voor Mij en
ziet Mij ook als het Allerhoogste Doel: 1k ben dit Allerhoogste Doel. Hij is Mij
toegewijd en dient Mij alleen met hart en ziel en op alle mogelijke manieren. Hij is
niet gehecht aan rijkdom of genoegens, aan nageslacht, vrienden, vrouw of
familieleden. Hij is er niet aan gehecht en houdt er niet van. Hij koestert ook geen
vijandschap voor enig schepsel, ook al zou men hem groot onrecht hebben
aangedaan. Een dergelijk mens komt naar Mij. Ik ben zijn hoogste Doel en hij is
naar niets anders op zoek. Dit is de leer die Ik U te bieden heb, O Pandava.

iti visvarupasandarsanayogo nama ekadaso ‘dhyayah.
Dit is het einde van het elfde hoofdstuk getiteld:
DE YOGA VAN HET ZIEN VAN DE UNIVERSELE VORM.
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HOOFDSTUK XIlI.
DE YOGA VAN DEVOTIE.
Wie zijn de besten - degenen die I$vara vereren of zij die Aksara vereren?

Aangenomen wordt dat Arjuna de Heer nu het volgende heeft gezegd: "In de
hoofdstukken die beginnen met het tweede en eindigen met het tiende hoofdstuk
waarin de Goddelijke Manifestaties worden behandeld, heeft U toewijding aan het
Opperste Zelf en de Onvergankelijke (Aksara) Brahman onderwezen, die geen
upadhi's (staten) heeft. U heeft ook regelmatig gewezen op de toewijding aan Uzelf
als de Heer van het Universum, die verbonden is met de upadhi (staat) van de
kracht (sattva) waarin alle zaadvormen en evolutionaire mogelijkheden en alle
kennis ligt opgesloten. In het elfde hoofdstuk waarin de Universele Vorm wordt
behandeld, heeft U Uw Oervorm als I$vara laten zien om dezelfde toewijding te
illustreren. En nadat U deze VVorm heeft laten zien, heeft U mij opgedragen om
alleen handelingen te verrichten te Uwer wille (X1.55). Daarom vraag ik U om mij
te leren welke van deze twee wegen de beste is."

arjuna uvaca:
evam satatayukta ye bhaktastvam paryupasate;
ye capyaksaramavyaktam tesam ke yogavittamah (1)

Arjuna sprak:
XI1.1. Wie zijn het meest bedreven in Yoga, zij die U altijd zijn toegewijd en U
zo vereren of zij die U vereren als de Onvergankelijke en Ongemanifesteerde?

Zo: slaat op wat in het vorige vers is gezegd: "Hij die Mijn handelingen verricht"
(X1.55) enzovoorts. Altijd toegewijd: zij die zonder ophouden handelingen
verrichten terwille van de Heer, en die met standvastige geest de andere dingen
doen die al eerder zijn onderwezen. Deze toegewijde mensen zoeken nergens
anders hun heil en mediteren op U in de Universele Vorm die zo juist is
gemanifesteerd. Anderen die alle wensen en handelingen hebben opgegeven
mediteren op de Onvergankelijke (Aksara) Brahman zoals hiervoor aangegeven,
die ongemanifesteerd is (avyakta), dat wil zeggen: die niet-waarneembaar is voor
de zintuigen) en geen upadhi's of eigenschappen heeft. Er wordt gezegd dat
datgene wat gemanifesteerd is, door de zintuigen kan worden waargenomen, zoals
de stamvorm van het woord 'vyakta' aangeeft. Het Onvergankelijke (Aksara) is niet
zo. Deze mensen mediteren op de Onvergankelijke en Ongemanifesteerde waarvan
de kenmerken hierna zullen worden vermeld. Welke van deze twee groepen zijn
het meest bedreven in Yoga?
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Zij die Tsvara vereren.

De Heer zegt: "Laat degenen die het Onvergankelijke (Aksara) vereren, die het
goede zien en wensen hebben opgegeven, zijn zoals zij zijn." We zullen er later op
terugkomen. Over de anderen echter het volgende:

stibhagavanuvaca:
mayyavesya mano ye mam nityayukta upasate;
sraddhaya parayopetaste me yuktatama matah (2).

De Gezegende Heer sprak:

XI1.2. Degenen die hun geest altijd op Mij hebben gericht en Mij standvastig
en toegewijd vereren in volledig vertrouwen, zij worden beschouwd als de
beste Yogi's.

Deze toegewijden (bhakta's) vestigen hun geest op Mijn Universele Vorm en
Opperste Heer en vereren Mij als de Heerser over alle Yogameesters en als
alwetend, vrij van timira (kortzichtigheid) en van andere slechte gewoonten. Zij die
Mij altijd en standvastig op de wijze vereren, die in de laatste Sloka van het vorige
hoofdstuk is beschreven, in volledig vertrouwen, zijn de beste Yogi's. Zij brengen
waarlijk al hun tijd door met aan Mij te denken en daarom is het terecht om hen als
de beste Yogi's te zien.

Zij die Aksara vereren.

Maar die anderen dan, zijn zij niet de beste Yogi's? Stop! Luister naar wat Ik over
hen te zeggen heb:

ye tvaksaramanirdesyamavyaktam paryupasate;
sarvatragamacintyam ca kuatasthamacalam dhruvam (3).

XI1.3. Zij zullen Mij bereiken, die altijd het Onvergankelijke, het
Onbenoembare, het Ongemanifesteerde, het Overal Aanwezige en
Ondenkbare, het Onveranderlijke en Onbeweeglijke en Eeuwige vereren, ...

Omdat het Onvergankelijke (Aksara) ongemanifesteerd is, is Hij onbereikbaar voor
woorden en kan daarom niet worden omschreven. Hij is ongemanifesteerd, niet
kenbaar voor de organen van kennis. Zij vereren het Onverwoesbare altijd en
overal. Verering (Upasana) is volgens de Leer ($astra) het benaderen van het object
van verering door er over te mediteren en voor lange tijd in dezelfde
gedachtestroom te verblijven, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het voortdurende
druppelen van olie. Het Onvergankelijke als object van verering wordt als volgt
omschreven: Hij is overal aanwezig en alles doordringend zoals akasa. Hij is
ondenkbaar omdat Hij ongemanifesteerd is. Alles wat waarneembaar is voor de
zintuigen kan ook voor de geest worden gehaald, maar de Aksara is niet
waarneembaar voor de zintuigen en derhalve ondenkbaar. Hij is onveranderlijk
(Kotastha), waarbij Kata iets is dat er van buiten goed uitziet doch van binnen
slecht is. Dit is derhalve van toepassing op dat zaad van samsara en avidya
(onwetendheid), dat van binnen slecht is en wordt aangeduid met termen als Maya,
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Avyakrta (ongedifferentiéerd) zoals in de Svetasvataropanisad (1V.10) en de Gita
(VI1.14). Kotastha betekent: "Hij die zetelt in Maya als Zijn Getuige en als Zijn
Heer." Kotastha kan ook betekenen: "op een hoop liggen.” Daarom is Hij
onveranderlijk en eeuwig.

samniyamyendriyagramam sarvatra samabuddhayah;
te prapnuvanti mameva sarvabhutahite ratah (4).

XI1.4. ... alle zintuigen beheersen, gelijkmoedig gestemd zijn en gericht zijn op
het welzijn van alle wezens.

Zij die het Onverwoestbare vereren, beteugelen al hun zintuigen en zijn altijd gelijk
gestemd in voorspoed en bij tegenslag. Zij komen tot Mij. Het is niet echt nodig
om te zeggen dat zij tot Mij komen, omdat er geschreven staat dat: "een wijs mens
Mijn eigen Zelf is" (\V11.18). Het is eveneens overbodig om te stellen dat zij de
beste Yogi's zijn omdat zij één zijn met de Heer Zelf.

Maar,

kleso 'dhikatarastesamavyaktasaktacetasam;
avyakta hi gatirduhkham dehavadbhiravapyate (5).

XI1.5. Zij die hun geest richten op het Ongemanifesteerde moeten meer
inspanning leveren, omdat het voor een mens met een lichaam zeer moeilijk is
om het Ongemanifesteerde te bereiken.

Zij die handelingen verrichten om Mijnentwille moeten zich zeer inspannen, groter
echter is de inspanning van degenen die zich identificeren met het Onverwoestbare
en de Opperste Werkelijkheid vereren. Dit komt omdat zij hun gehechtheid aan het
lichaam moeten opgeven. Het Doel, de Onverwoestbare, is uitermate moeilijk te
bereiken voor iemand met een lichaam. En daarom'3” moeten zij een grotere
inspanning verrichten.

Verlossing door verering van I$vara.

In een later stadium zullen we handelingen beschrijven van degenen die het
Onverwoestbare vereren (de Aksara-Upasaka's).

ye tu sarvani karmani mayi samnyasya matparah;
ananyenaiva yogena mam dhyayanta upasate (6).
X11.6. Echter degenen die Mij vereren en al hun handelingen aan Mij

overdragen, Mij als de Allerhoogste zien en over Mij mediteren met volledige
toewijding (Yoga) ...

Mij: Isvara, de Heer. Volledig: zonder ander object van verering dan Mijzelf, God
in de Universele Vorm. Toewijding (Yoga): samadhi of standvastigheid van geest.

tesamaham samuddharta mrtyusamsarasagarat;
bhavami na ciratpartha mayyavesitacetasam (7).

137 yvanwege deze noodzaak om de gehechtheid aan het lichaam op te geven.



199

XIL.7. ... en wier geest op Mij is gericht, die verlos Ik spoedig uit de oceaan van
het sterfelijke samsara, O Zoon van Prtha.

Degenen die niets anders doen dan alleen Mij vereren zal Ik, de Heer, oplichten uit
de oceaan van het sterfelijke samsara, omdat hun geest op Mij gericht is in Mijn
Universele Vorm. Samsara is een oceaan omdat deze zo moeilijk is over te steken.

Omdat dit zo is, geldt:

mayyeva mana adhatsva mayi buddhim nivesaya;
nivasisyasi mayyeva ata urdhvam na samsayah (8).

XI1.8. Houd uw geest alleen op Mij gericht en laat uw rede in Mij ingaan!
Zonder enige twijfel zult ge daarna in Mij alleen verblijven.

Richt uw geest (manas), uw wensen en gedachten, op Mij, de Heer in de
Universele Vorm. Laat ook uw rede (buddhi), die besluit en bepaalt, in Mij ingaan.
Wat is het resultaat? Luister: Gij zult absoluut zeker in Mij verblijven als Mijzelf
wanneer het lichaam sterft. Gij zult hieraan niet twijfelen.

Abhyasa Yoga

atha cittam samadhatum na saknosi mayi sthiram;
abhyasayogena tato mamicchaptum dhanafijaya (9).

XI11.9. O Dhanafijaya, als ge niet in staat zijt om uw geest zonder ophouden op
Mij te richten, probeer Mij dan te bereiken door de yoga van voortdurende
oefening.

Als ge niet in staat zijt om uw geest zonder ophouden op Mij te richten op de
manier, zoals Ik heb uitgelegd, probeer Mij dan in de Universele Vorm te bereiken
door de yoga van voortdurende oefening (abhyasa-yoga). De oefening (abhyasa)
bestaat eruit de gedachten los te maken van allerlei wisselende objecten en steeds
weer de aandacht te richten op een specifiek object. Abhyasa-yoga betekent
samadhana of standvastigheid van geest, en wordt door deze oefening verworven.

Het dienen van de heer.

abhyase 'pyasamartho 'si matkarmaparamo bhava;
madarthamapi karmani kurvansiddhimavapsyasi (10).

X11.10. Als ge ook niet in staat zijt om dit toe te passen, laat uw doel dan zijn
het verrichten van handelingen om Mijnentwille. Ook door het verrichten van
Mijn handelingen zult ge volmaaktheid verwerven.

Ook als ge alleen maar handelingen verricht om Mijnentwille zonder yoga toe te
passen, zult ge volmaaktheid verwerven. Eerst wordt zuiverheid van geest bereikt,
daarna yoga of standvastigheid, dan kennis en daarna volmaaktheid (moksa).

Het opgeven van de vruchten van handelingen

athaitadapyasakto 'si kartum madyogamasritah;
sarvakarmaphalatyagam tatah kuru yatatmavan (11).
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XI1.11. Als U zelfs dit niet kunt doen, beheers U dan, geef alle vruchten van
handelingen op en neem Uw toevlucht tot Mij!

Als U zelfs niet in staat bent handelingen te verrichten te Mijnentwille zoals
hiervoor is aangegeven, draag dan alle handelingen aan Mij op en doe afstand van
het resultaat van die handelingen!

Nu prijst Hij het afstand doen van de resultaten van handelingen:

sreyo hi jianamabhyasajjfianaddhyanam visisyate;
dhyanatkarmaphalatyagastyagacchantiranantaram (12).

XI1.12. Kennis staat boven handeling, meditatie staat boven kennis, het
opgeven van de vruchten van handelingen staat boven meditatie. Vrede is het
directe gevolg van dit opgeven.

Kennis staat boven handeling® die gedaan wordt uit onwetendheid.'*® Boven
kennis staat meditatie (dhyana) die verbonden is met kennis. Boven meditatie met
kennis staat het opgeven van de vruchten van handelingen. Door dit opgeven van
de vruchten van handelingen samen met hiervoor genoemde kwalificatie'*° wordt
onmiddellijk samsara en zijn oorzaak gestopt; het kan niet anders.

Het opgeven van de vruchten van alle handelingen wordt alleen geleerd als weg tot
Gelukzaligheid aan iemand, die onwetend is en handelingen verricht, als deze niet
in staat is om de andere hier genoemde wegen te gaan, en niet eerder. In dit geval
wordt het opgeven van de vruchten van handelingen in deze $loka alleen maar
geprezen via de vergelijking met andere methoden, omdat is aangegeven dat dit de
juiste weg is als iemand niet in staat is om de eerder genoemde wegen te gaan.*!

In hoeverre is deze uitspraak alleen maar een lofprijzing?

In de Kathopanisad (V1.14) wordt gezegd dat onsterfelijkheid voortkomt uit het
opgeven van alles wat men kan wensen en dit is een waarheid die aan iedereen
bekend!#? is. Alle objecten van wensen zijn de vruchten van handelingen die in
$ruti en smrti zijn voorgeschreven. Bij een verlicht mens die altijd is toegewijd,
volgt vrede direct op het opgeven van wensen. Omdat het opgeven van wensen op
zichzelf ook een rol speelt bij het opgeven van de vruchten van handelingen door
een onwetend mens, wordt hierdoor ook het opgeven van deze vruchten van
handelingen op zichzelf geprezen. De bedoeling hiervan is om het verlangen op te
wekken om verder te gaan, zoals alle huidige brahmana's worden geprezen omdat

138 Abhyasa (toepassing), dat in de tekst en het commentaar wordt vermeld, betekent 6f het luis-
teren naar de leer van de Sruti's om kennis te verwerven 6f vastberaden toepassing van dhyana.
139 In de MSS van de bhasya worden twee verschillende visies aangetroffen, nl. viveka-purvakat
en aviveka-purvakat. De eerste term betekent 'samen met onderscheidingsvermogen'.

140 Deze kwalificatie luidt ‘onder beheersing' (X11.11).

141 Het opgeven van de vruchten van handelingen wordt hier geprezen omdat dit de weg is die
wordt onderwezen.

142 Zoals in de $ruti wordt onderwezen (Zie Br.Up. 4.4.6).
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zij brahmana's zijn door te zeggen dat de wijze brahmana Agastya de oceaan heeft
leeggedronken.

Zo wordt ook geleerd dat Karma-Yoga samen met het opgeven van de vruchten
van handelingen, leidt tot Gelukzaligheid.

Het leven van de Aksara-upasaka's.

Er wordt hier een onderscheid verondersteld tussen Isvara en Atman, de Heer en
het Zelf, te weten de Yoga die bestaat uit de gedachte op de Heer te concentreren,
de Universele Vorm en daarnaast het verrichten van werken in dienst van de Heer.
Met de woorden "Als ge ook niet in staat zijt om dit te doen” (X11.11) wordt
aangegeven dat Karma-Yoga verbonden is met onwetendheid (ajfiana). Hieruit
moeten we begrijpen, dat de Heer hier bedoelt te zeggen, dat Karma-Yoga niet
bedoeld is voor degene die Aksara vereert en die geen onderscheid ziet tussen de
Heer en het Zelf. Op identieke wijze laat de Heer zien dat het voor een Karma-yogi
niet mogelijk is om Aksara te vereren. Ter verklaring: Eerst verklaart de Heer met
de woorden "Zij zullen Mij bereiken™ (XI11.3), dat degenen die Aksara vereren, niet
afhankelijk zijn bij het verkrijgen van bevrijding (kaivalya). Daarna laat de Heer
met de woorden "hen verlos Ik" (XI1.7) zien, dat de anderen afhankelijk zijn van de
Heer als extern Wezen. Als dezen als het eigen Zelf van de Heer zouden worden
gezien, zouden ze Aksara zelf zijn door de realisatie van het éénzijn. Dan zou het
onjuist zijn om te zeggen dat zij mensen zijn die door de Heer zullen worden
bevrijd. Bovendien!*® adviseert de Heer alleen Karma-Yoga aan Arjuna, dat uitgaat
van het idee van onderscheid maken en absoluut niet verbonden is met ware
kennis, terwijl de Heer toch zo duidelijk het beste met Arjuna voor heeft.
Bovendien zou niemand onderworpen willen zijn aan enig ander wezen als men uit
de bronnen van ware kennis zou weten dat men zelf de Heer is. Deze twee posities
staan immers lijnrecht tegenover elkaar. Daarom®* vervolgt de Heer speciaal voor
degenen die Aksara vereren, namelijk de samnyasins die toegewijd zijn aan ware
kennis en alle wensen hebben opgegeven, met een les over de specifieke
eigenschappen, als 'zonder enige haat voor enig wezen', die direct leiden tot
onsterfelijkheid.

advesta sarvabhutanam maitrah karuna eva ca;
nirmamo niraharikarah samaduhkhasukhah ksam7 (13).

X11.13. Hij die geen haat koestert voor enig wezen, die voor iedereen
vriendelijk en vol mededogen is, die vrij is van gehechtheid en egoisme en voor
wie vreugde en verdriet gelijk zijn, die geduldig is ...

Hij haat niets, zelfs niet als het hem pijn geeft en hij beschouwt alle wezens als
zichzelf. Hij is vriendelijk en mededogend. Hij is vol mededogen voor degenen die

143 Dit is nog een andere reden waarom Karma-Yoga niet tegelijkertijd kan worden gecombi-
neerd met Aksara-Upasana in dezelfde persoon.

144 Omdat de hieronder vermelde eigenschappen niet allemaal door degenen die Karma-Yoga
volgen kunnen worden ontwikkeld, die immers het Zelf niet kennen.
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in de ellende zitten, dat wil zeggen: hij beschermt het leven van alle wezens en hij
is een samnyasin. Hij beschouwt niets als zijn bezit en is vrij van egoisme en van
het gevoel van 'ik'. Vreugde en verdriet geven hem geen gehechtheid of haat en hij
wordt niet geraakt door beledigingen of slaag.

santustah satatam yogsyatatma drdhaniscayabh;
mayyarpitamanobuddhiryo madbhaktah sa me priyah (14).

XI1.14. ... die altijd tevreden is, de yogi van wie de geest evenwichtig is en vol
zelfbeheersing en met een sterke overtuiging, die zijn geest en rede op Mij
heeft gericht, hij die Mij zo is toegewijd, is Mij zeer dierbaar.

Hij is altijd tevreden en denkt altijd dat hij genoeg heeft, of hij nu wel of niet vol-
doende heeft voor zijn levensonderhoud. Hij blijft tevreden, ongeacht of hem iets
goeds of kwaads overkomt. Hij is een yogi met een immer standvastige geest. Hij
is volledig overtuigd van de essentiéle natuur van het Zelf. Deze samnyasin heeft
zijn Manas, met alle wensen en gedachten en inclusief zijn Buddhi als zetel van het
onderscheidingsvermogen, alleen op Mij gericht. lemand die Mij zo is toegewijd is
Mij zeer dierbaar. Deze waarheid die al in VI1.17 staat met de woorden "Ik word
zeer door de wijzen vereerd en zij zijn Mij zeer dierbaar,” wordt hier verder uitge-
breid toegelicht.

yasmannodvijate loko lokannodvijate ca yah;
harsamarsabhayodvegairmukto yah sa ca me priyah (15)

X11.15. Hij die de wereld niet besmet en niet besmet wordt door de wereld en
die vrij is van vreugde en verdriet, afgunst en angst is Mij zeer dierbaar.

Hij: de samnyasin. Vreugde: is opgetogenheid en uitbundigheid van de geest (antah
karana) bij het verkrijgen van iets dat men graag wil en waarvan kippevel, tranen
en dergelijke de kenmerken zijn.

anapeksah sucirdaksa udasmo gatavyathah;
sarvarambhaparityagsyo madbhaktah sa me priyah (16).

X11.16. Hij die geen wensen heeft, zuiver is, verstandig, onbekommerd en
onbewogen en afstand heeft gedaan van alle handelingen en zo Mij is
toegewijd, is Mij zeer dierbaar.

Het lichaam, de zintuigen, zintuiglijke objecten en onderlinge relaties zijn hem om
het even. Hij is zuiver van binnen en van buiten. Hij is in staat om ter plekke juiste
beslissingen te nemen over zaken die geen uitstel dulden. Hij kiest niet automatisch
de kant van vrienden of verwanten. Hij doet consequent afstand van alle
handelingen die gericht zijn op het verkrijgen van dingen die men graag wil, of het
nu in deze wereld is of de volgende.

Bovendien:
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yo na hrsyati na dvesti na socati na kanksati;
subhasubhaparityag bhaktimanyah sa me priyah (17).

XI1.17. Hij die zich niet verheugt, noch haat, of treurt of wenst, die afstand
doet van goed en kwaad en die volledig is toegewijd, is Mij zeer dierbaar.

Hij verheugt zich niet als hij iets goeds bereikt en klaagt niet als hem iets
onaangenaams overkomt. Hij treurt niet over het verlies van iets dierbaars en
verlangt niet naar iets wat hij niet heeft.

samah satrau ca mitre ca tatha manapamanayoh;
sitosnasukhaduhkhesu samah sarigavivarjitah (18).

XI11.18. Vrienden of vijanden zijn hem gelijk, ook in eer of oneer; warmte en
koude, en vreugde en verdriet zijn hem hetzelfde. Hij is vrij van gehechtheid,

Hij is niet gehecht aan enig object en hij is tevreden met minimaal
levensonderhoud. In de Mahabharata wordt gezegd:

"De Goden noemen hem een brahmana die zich in alles kleedt, zich met alles voedt
en overal zijn rustplaats vindt." (Santi-parva, Moksa-Dharma, 245-12)...

tulyanindastutimaun; santusto yenakenacit;
aniketah sthiramatirbhaktimanme priyo narah (19).

XI11.19. ... kritiek en lofprijzing zijn hem gelijk, hij is zwijgzaam en met alles
tevreden, zonder vaste woonplaats, doch met standvastige geest en met volle-
dige toewijding. Deze mens is Mij zeer dierbaar.

... In een andere smrti staat: "Hij heeft geen vaste woonplaats en geen tehuis.” Zijn
geest is vast gericht op de Opperste Werkelijkheid.

Deze lijst met de diverse eigenschappen van de samnyasins (zij die de Aksara
vereren, die altijd toegewijd zijn aan de kennis van de Opperste Werkelijkheid), die
begon in X11.13, wordt als volgt afgesloten:

ye tu dharmyamrtamidam yathoktam paryupasate;
sraddadhana matparama bhaktaste 'tiva me priyah (20).

XI11.20. Degenen die waarlijk de hier beschreven onsterfelijke Wet volgen, en
begiftigd zijn met vertrouwen en Mij zien als de Allerhoogste en zijn
toegewijd, zijn Mij boven alles dierbaar.

Degenen: de samnyasins. Onsterfelijk: omdat het leidt tot onsterfelijkheid. Hier: te
beginnen bij vers 13. Die Mij zien als de Allerhoogste: van wie Ik het
allesovertreffende doel ben, het Onverwoestbare Zelf. Toegewijd: aan de hoogste
vorm van toewijding die bestaat: de kennis van de Opperste Werkelijkheid. De
bedoeling van de woorden "Ik word zeer door de wijzen vereerd en zij zijn Mij
zeer dierbaar” (V11.12), is nu voldoende duidelijk gemaakt en wordt hier als volgt
afgesloten: "Zij zijn Mij boven alles dierbaar." De betekenis van de $loka luidt:
Omdat degene die de Onsterfelijke Wet volgt, die hier is beschreven, boven alles
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dierbaar wordt voor Visnu, de Opperste Heer, zou deze Onsterfelijke Wet vol vuur
moeten worden nagevolgd door iedereen die bevrijding zoekt, door iedereen die de
Opperste Verblijfplaats van Visnu wil bereiken.

iti bhaktiyogo nama dvadaso ‘dhyayah.
Dit is het einde van het twaalfde hoofdstuk getiteld:
DE YOGA VAN DEVOTIE.
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HOOFDSTUK XIII
MATERIE EN ZIEL
Het hoofdonderwerp van dit hoofdstuk.

In het zevende hoofdstuk is gesproken over twee Prakrti's (Naturen) van de
Opperste Heer. De eerste is samengesteld uit de drie guna's en achtvoudig verdeeld
en vormt de lagere (apara) Prakrti, omdat het de oorzaak is van samsara of het
aardse bestaan. De andere, de hogere Prakrti, vormt het leven zelf (jiva), de
Ksetrajfia of Kenner van de Materie en is in essentie één met de Heer Zelf. Door
deze twee Prakrti's is de Heer het begin, het onderhoud en de oplossing van het
Universum. Dit hoofdstuk over Ksetra (Materie) begint met een beschrijving van
de twee Prakrti's van Ksetra en Ksetrajfia met het doel om de essentiéle natuur van
hun bezitter, de Heer Isvara vast te stellen.

Nogmaals gezegd, in het voorgaande hoofdstuk is vanaf $loka 13 de weg en het
soort leven van de samnyasins beschreven die kennis van de Waarheid hebben. Nu
is de vraag aan de orde: "Door welke kennis van Waarheid worden zij zo dierbaar
voor de Heer als zij de leefregels volgen die hiervoor zijn beschreven?" Dit
hoofdstuk is mede bedoeld om hier een antwoord op te geven.

Lichaam en ziel.

De Prakrti die uit de drie guna's is samengesteld, verandert zichzelf in alle
mogelijke vormen, als lichamen (karya's), zintuigen (karana's) en zintuiglijke
objecten (visaya's), en vormt combinaties van allerlei aard van lichaam en
zintuigen om genot of bevrijding te geven, de twee doelen van de Purusa of Geest.
Ons lichaam is zo'n combinatie. Met betrekking tot dit lichaam zegt de Heer:

stibhagavanuvaca:
idam sariram kaunteya ksetramityabhidh iyate;
etadyo vetti tam prahuh ksetrajfia iti tadvidah (1).

De Gezegende Heer sprak:
XI1.1. O Zoon van Kunti, dit lichaam wordt Ksetra genoemd; hij die dit weet
wordt Ksetrajfia genoemd door degenen die weten.

Met de woorden 'het lichaam' geeft de Heer een nadere invulling van het
voornaamwoord 'dit'. Ksetra, het veld, lichaam, materie, wordt zo genoemd omdat
het beschermd is tegen verwonding, of vernietigd kan worden, of kan vergaan, of
omdat de vruchten van handelingen geoogst kunnen worden zoals in een veld. Dit
lichaam wordt 'Ksetra' genoemd, 'het veld', 'materie’. Hij die deze Ksetra kent, dat
wil zeggen: dit volledig begrijpt en die dit, door kennis die Hij uit zichzelf of via
anderen heeft verkregen, ziet als verschillend van zichzelf, wordt Ksetrajfia
genoemd, de kenner van het veld, hij die weet wat materie is.



206

Eenheid van de ziel met de Heer.

Ksetra en Ksetrajiia zijn aldus beschreven. Is er echter nog meer over te zeggen dat
men zou moeten weten? Ja, luister:

ksetrajfiam capi mam viddhi sarvaksetresu bharata;
ksetraksetrajfiayorjfianam yattajjfianam matam mama (2).

XI11.2. O Bharata, weet ook dat Ik de Ksetrajiia ben in alle Ksetra's. Kennis
van Ksetra en Ksetrajfia wordt door Mij als ware kennis beschouwd.

Weet ook dat Ik de hiervoor beschreven Ksetrajfia ben, Ikzelf, de Opperste Heer,
en niet een schepsel van de aarde (samsara). De betekenis luidt: de Ksetrajfia die in
alle Ksetra's verblijft en die wordt beschreven door de vele upadhi's of Ksetra's,
van Brahma tot een grassprietje, bezit in werkelijkheid geen enkele van de vele
upadhi's (eigenschappen) en kan niet beschreven worden door woorden of
gedachten als 'sat’ of ‘asat’, bestaand of niet-bestaand. Deze kennis van de twee
kenobjecten Ksetra en Ksetrajfia, wordt door Mij, de Heer Visnu, als ware kennis
beschouwd, omdat er afgezien van de ware natuur van Ksetra, Ksetrajiia en I$vara,
niets overblijft om gekend te worden.

De ziel is alleen vatbaar voor kwaad door onwetendheid.

Tegenwerping: Als er maar één Wezen, namelijk Isvara, zou bestaan in alle
Ksetra's en er geen ander wezen dat geniet kan bestaan dan Hij, volgt daaruit dat de
I$vara een samsarin is of dat er geen samsara bestaat omdat er geen andere
samsarin is dan de I$vara. Geen van deze twee mogelijkheden is acceptabel omdat
hieruit zou volgen dat de Geschriften die over gehechtheid en bevrijding en hun
oorzaken spreken, geen zin zouden hebben. Bovendien gaat dit in tegen alle
bewijzen inclusief zintuiglijke waarnemingen (pratyaksa). Allereerst worden
vreugde en verdriet en hun oorzaken door ons via directe waarneming gekend.
Bovendien kan uit het waarnemen van alle verschillen in de wereld ook het bestaan
van samsara worden afgeleid dat oprijst uit dharma en adharma. Dit zou allemaal
onverklaarbaar zijn als de Atman en de I$vara, het Zelf en de Heer, hetzelfde
zouden zijn.

Antwoord: Nee, want dit kan worden verklaard uit een verschil tussen jfiana en
ajfiana, tussen kennis en onwetendheid. Er wordt namelijk gezegd:

"Datgene dat bekend staat als kennis en datgene dat onwetendheid is, zijn
volkomen verschillend en leiden tot volkomen verschillende gevolgen." (Katha Up.
2.4).

En in dezelfde Upanisad en in hetzelfde verband wordt ook een onderscheid
gemaakt tussen vidya en avidya, kennis en onwetendheid, die geheel verschillende
resultaten opleveren, namelijk het goede en het aangename, waarbij kennis tot het
goede leidt en onwetendheid tot het aangename.

Hierop aansluitend zegt Vyasa: "Dan zijn er deze twee wegen," enzovoorts
(Moksadharma 24.6). En "Er zijn slechts deze twee wegen," enzovoorts.



207

Ook in de Gita worden twee wegen genoemd. De Sruti, smrti en de rede leren ons
nu dat wij ons moeten ontdoen van onwetendheid en zijn gevolgen. Uit de $ruti
kunnen de volgende passages worden aangehaald:

"Als iemand in deze wereld het Zelf kent, is het ware doel bereikt. Als men in deze
wereld het Zelf niet kent, volgt een ware ramp."” (Kena Up. 2.5).

"Hij die Hem, het Opperste Zelf, kent wordt onsterfelijk, er is geen andere manier
om het Doel te bereiken." (Purusa-sokta).

"De wijze man is voor niets bevreesd.” (Tait.Up. 2.4).
Wat betreft degene die onwetend is:
"Hij is bevreesd voor samsara." (Ibid. 2.7).

"Zij die leven in avidya of onwetendheid, dwalen in cirkels met wankele stap,
waarbij de blinde de blinde leidt." (Katha Up. 2.5).

"Hij die Brahman kent, is Zelf Brahman." (Mundaka Upanisad 3.2.9).

"Hij die een andere Godheid vereert en daarbij denkt: 'Deze is anders dan ikzelf,'
weet niets en hij is gelijk een dier voor de Goden." (Br.Up. 1.4.10).

Over degene die het Zelf kent:
"Hij wordt dit alles.” (Ibid. 1.4.10).

"Uitsluitend en alleen als de mensen in staat zouden zijn om de hemel op te rollen
als een lap leer, kan er een eind komen aan de ellende, zonder dat de mensen God
kennen." (Svet.Up. 6.20).

Ook passages van de smrti als de Bhagavad Gita, bijvoorbeeld V.15, 19 en XI111.28
kunnen worden geciteerd. Ook door het gebruik van de rede (nyaya) kunnen we tot
dezelfde conclusie komen. Er wordt gezegd:

"Door het gebruik van kennis vermijden mensen slangen, doornen en putten, doch
door onwetendheid vallen sommigen erin. Zie hier hoe waardevol het gebruik van
kennis is." (Moksadharma 201. 16).

Ook!# kunnen we vaststellen dat een onwetend mens het fysieke lichaam als het
Zelf ziet, dat door gehechtheid, haat en dergelijke wordt voortbewogen, goede en
slechte dingen doet (Dharma en Adharma), geboren wordt en sterft. Zij die bevrijd
zijn en weten dat het Zelf en het lichaam niet hetzelfde zijn, geven gehechtheid en
haat op, en doen niet langer de goede en slechte dingen die het gevolg zijn van
hartstochten. Dit kan niemand ontkennen. Omdat het zo is,'*® lijkt de Ksetrajfia, die
de Isvara Zelf is, een samsarin te zijn door de andere upadhi's die het gevolg zijn
van avidya, op eenzelfde manier waarop de Atman of het individuele Zelf identiek

145 Hier volgt de nyaya of redenering waaraan boven wordt gerefereerd.

146 Kennis en onwetendheid zijn zoals hiervoor aangegeven verschillend van aard, en hebben
verschillende gevolgen. Het Opperste Wezen en het individuele Zelf moeten evenwel in essentie
gelijk zijn, hoewel door upadhi's als Buddhi het lijkt alsof het Zelf een samsarin is. Dit is een
illusie als gevolg van avidya.
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schijnt te zijn met het fysieke lichaam. Het is een vaststaand feit dat het idee dat het
individuele Zelf hetzelfde is als het niet-Zelf, het fysieke lichaam en dergelijke,
normaal is voor sterfelijke wezens en het gevolg is van avidya zoals in het donker
een pilaar voor een mens kan worden gehouden. Hierdoor wordt echter geen enkel
essentieel aspect van de mens overgedragen op de pilaar, noch wordt er een
kenmerkende eigenschap van de pilaar op de mens overgedragen. Evenzeer hoort
Bewustzijn nooit werkelijk bij het lichaam en kan enig lichamelijk kenmerk, zoals
vreugde, verdriet en sloomheid, niet werkelijk aan het Bewustzijn en het Zelf
worden toegeschreven. Net zoals bij verval en dood kunnen deze eigenschappen
alleen maar door avidya aan het Zelf worden toegeschreven.

Ksetra wordt totaal niet beinvloed door samsara.

Tegenwerping: Nee, deze twee situaties zijn niet gelijk. De pilaar en de mens zijn
beide objecten van waarneming (dat wil zeggen: staan buiten het Zelf) en worden
als zodanig door avidya met elkaar verward door de waarnemer, en daarom zegt U
dat het lichaam en het Zelf, respectievelijk het waargenomene en de waarnemer,
met elkaar verward worden. Op deze manier klopt het voorbeeld niet met wat
wordt bedoeld en daarom#’ hoort het kenmerk van het lichaam in werkelijkheid tot
het Zelf, de waarnemer, hoewel het een object van waarneming betreft.

Antwoord: Nee want dan zou het Zelf ook niet meer bewust zijn, enzovoorts. Als
alle kwaliteiten van het lichaam als vreugde, verdriet, verwarring, begeerte en haat
en dergelijke, dat wil zeggen: van Ksetra (Materie) dat een object van waarneming
is, altijd bij het Zelf, de waarnemer, zouden horen, moet worden verklaard waarom
sommige kenmerken bij Ksetra (een object van waarneming) horen en door avidya
aan het Zelf worden toegeschreven, doch in werkelijkheid tot het Zelf behoren,
terwijl dit niet geldt voor dingen als verval en dood. Aan de andere kant zouden we
evenwel kunnen concluderen dat deze kwaliteiten van Ksetra niet werkelijk bij het
Zelf behoren, omdat deze net als bij dood en verval door avidya worden
toegeschreven aan het Zelf. Ook al omdat het dingen zijn die men wil verkrijgen of
juist vermijden. Omdat dit zo is en omdat samsara, dat bestaat uit dingen doen en
genieten en dat zijn basis heeft in datgene wat wordt waargenomen, alleen maar
door avidya aan de waarnemer wordt toegeschreven, wordt de waarnemer er niet
door beinvloed, net zoals akasa of ether niet wordt beinvloed door vuil of door de
ruimtelijke aspecten die er uit onwetendheid door kinderen mee worden verbonden.

Men kan zich daarom niet voorstellen dat de Ksetrajfia, de Heer, hoewel Hij
aanwezig is in alle Ksetra's, zelfs maar een spoortje zou kunnen bevatten van het
wezen van een samsarin. Wij hebben nooit kunnen ervaren dat er iets aan werd
toegevoeqd of afgedaan door een onterechte bewering als gevolg van avidya.

Over de opmerking dat het voorbeeld niet klopt met wat is bedoeld, antwoorden
wij dat het niet juist is om het zo te stellen. Waarom? Dit komt omdat het in het
voorbeeld genoemde punt van overeenkomst berust op iets dat er door

147 omdat de identificatie van het Zelf met het lichaam niet zo maar een illusie (bhrama) is.
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onwetendheid ten onrechte aan wordt toegeschreven. Hierover zijn beiden het eens.
Van de opmerking dat nooit verkeerde toeschrijvingen van kwaliteiten van het
object aan het subject zijn waargenomen, is aangetoond dat deze opmerking ook in
het geval van verval en dood niet klopt.

Avidya zit in het orgaan en niet in het Zelf.
Tegenwerping: Ksetrajfia is een samsarin omdat Het avidya bevat.

Antwoord: Nee, want avidya komt voort uit Tamas. Avidya is een Tamasisch
begrip, dat wil zeggen: is geboren uit Tamas, en omdat het werkt als een sluier,
veroorzaakt het verkeerde en onware waarnemingen, of geeft het twijfel, of
veroorzaakt het onwetendheid. Daardoor verdwijnt het als het licht van het
onderscheidingsvermogen gaat schijnen. Dezelfde drie onderdelen van avidya zien
we bijvoorbeeld ook bij een oogziekte als timira die Tamasisch is omdat het de
aard heeft van een sluier.14

Tegenwerping: Avidya is inherent (dharma) aan de waarnemer.

Antwoord: Nee, want we zien dat het gezichtsorgaan door de timira-ziekte is
aangetast.

Ter verklaring: De opponent zegt dat avidya inherent is aan de waarnemer en
omdat Ksetrajfia avidya bevat, is Het een samsarin. Daarom is het niet juist om te
zeggen dat de Ksetrajiia de Isvara Zelf is en niet een samsarin. Ons antwoord luidt:
Het is niet juist om dit zo te stellen omdat we zien dat de ziekten die leiden tot
verkeerde waarnemingen het gezichtsorgaan betreffen. Noch de verkeerde
waarnemingen noch de oorzaak hiervan (de timiraziekte) horen bij de waarnemer
zelf. Als het oog wordt behandeld en timira is genezen, heeft de waarnemer er geen
last meer van en daarom is het niet inherent aan de waarnemer. Het niet-
waarnemen, het verkeerd waarnemen, twijfel en de oorzaak van dit alles horen
daarom bij het instrument, in dit geval één van de zintuigen, maar niet bij de
Ksetrajfia, de waarnemer. Zij zijn bovendien allemaal objecten van waarneming en
kunnen daarom nooit één van de eigenschappen van de waarnemer vormen, zoals
ook licht niet bij een lamp hoort. Omdat zij kenbaar zijn, volgt er tevens uit dat zij
alleen maar kunnen worden gekend door een orgaan dat niet hetzelfde is als de
waarnemer. Er is geen enkele filosoof die zegt dat iets kwaads als avidya kan
bestaan als men bevrijd is, omdat er dan geen zintuigen zijn. Als deze verkeerde
waarnemingen een integrerend onderdeel zouden uitmaken van het Zelf, de
Ksetrajfia, zoals hitte bij vuur, zou het onmogelijk zijn om het ooit kwijt te raken.
Het is immers niet mogelijk voor het onbeweeglijke en vormloze Zelf, dat alles als
akasa doordringt, om Zich ook maar met iets te verenigen of ook maar iets los te

148 Dat wil zeggen de drie vormen van avidya zijn het gevolg van een bepaalde wanorde en zijn
daarom geen kenmerken van het Zelf.
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laten. Daarom concluderen wij dat de Ksetrajiia volledig identiek is met de I$vara.
De Heer zegt ook: "Zonder begin en zonder kenmerken." (XI11.31).14°

De Voorschriften uit de Geschriften slaan alleen op gebondenheid.

Tegenwerping: Als er geen samsara en samsarins zijn, moet men onvermijdelijk
concluderen dat de $astra of de Geschriften geen zin hebben.

Antwoord: Nee, zeggen allen. Dit is een algemeen moeilijk punt in alle
filosofiesystemen en het is niet de taak van één van de filosofen die disputeren over
het bestaan van de Atman om dit te verklaren. Op welke manier nemen al deze
filosofen dit moeilijke punt op in hun systemen? Alle filosofen die het bestaan van
een Zelf accepteren zijn het er over eens dat een Zelf dat bevrijd is, Zich niet
bewust is van samsara of van een gebondenheid aan samsara. Desondanks is het
niet zo dat hun systemen het bezwaar onderschrijven dat de $astra geen zin zou
hebben. Naar onze mening is het zo dat de $astra zijn nut verliest als de Ksetrajfia
één wordt met de Heer. De $astra heeft wel degelijk zin zolang er avidya is. De
sastra heeft alleen zin voor mensen die twijfelen (dvaitins), en die gebonden en niet
bevrijd zijn, en dit geldt ook voor ons.

Gebondenheid en bevrijding horen niet werkelijk bij het Zelf.

Tegenwerping: Alle dualistische filosofen (dvaitins) zeggen dat de staten van
gebondenheid en bevrijding werkelijke staten zijn van het Zelf, waarbij 'werkelijk'
in de letterlijke betekenis wordt genomen. Omdat er dus werkelijk iets is dat men
moet vermijden of moet verkrijgen, inclusief de middelen daartoe, heeft de sastra
een doel. In geval van de non-dualisten, de Advaitins, is de wereld echter niet-
dualistisch doch onwerkelijk en omdat de gebondenheid van het Zelf door avidya
wordt veroorzaakt, is deze even onwerkelijk. De $astra heeft derhalve geen echt
onderwerp en heeft daarom geen zin.

Antwoord: Nee, want het Zelf kent geen verschillende staten. Als gebondenheid en
bevrijding staten van het Zelf zouden zijn, zouden deze beide of gelijktijdig of
opeenvolgend moeten zijn. Zij kunnen niet gelijktijdig bestaan in het Zelf omdat ze
aan elkaar tegengesteld zijn, net zoals beweging en stilstand niet gelijktijdig in
hetzelfde object kunnen optreden. Als ze opeenvolgend zijn zouden ze of door
elkaar worden veroorzaakt of juist door elkaar worden opgeheven. Als ze elkaar
opheffen kan er geen bevrijding zijn. Als ze elkaars oorzaak zijn, kunnen ze niet
inherent zijn aan het Zelf en bestaan daarom niet werkelijk en dit is tegengesteld
aan het zou eerst de staat van gebondenheid moeten komen en deze zou dan geen
begin hebben maar wel een einde; dit is in strijd met alle logica. Op dezelfde
manier zou men moeten aannemen dat de staat van bevrijding een begin zou
moeten hebben en geen einde en dit is ook in strijd met de logica. Bovendien wordt
het dan onmogelijk om van één van de twee staten aan te nemen dat deze eeuwig
is, omdat ze in elkaar overgaan.

149 Hierin leert de Heer dat het Zelf geen eigenschappen heeft.
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Als we nu om het laatste punt te vermijden, dat geen van de staten eeuwig zou
kunnen bestaan, aannemen dat de staten van gebondenheid en bevrijding niet bij
het Zelf horen, kunnen ook de dualistische filosofen niet om het punt heen dat de
sastra geen doel zou hebben. Zo ligt de bewijslast om dit bezwaar te weerleggen
niet alleen bij de non-dualisten doch ook bij de dualisten omdat de uitgangspositie
gelijk is.

De Geboden van de Geschriften gelden voor degenen die niet-verlicht zijn.
In feite kan het bezwaar dat de $astra geen zin zou hebben, niet worden gebruikt
tegen het non-dualisme, omdat de $astra juist bestemd is voor onwetenden die de
dingen slechts kunnen zien zoals deze zich voordoen aan hun bewustzijn. Het zijn
juist de onwetenden die zichzelf identificeren met oorzaak en gevolg,'*° met het
niet-Zelf. Dit geldt niet voor een wijs mens: hij identificeert zich niet met oorzaak
en gevolg, omdat hij weet dat het Zelf anders is dan oorzaak en gevolg. Zelfs de
domste en gekste mensen weten dat vuur en water of licht en duisternis van elkaar
verschillen, en zeker een wijs mens. De voorschriften en geboden van de $astra
gelden daarom niet voor degene die weet dat het Zelf anders is dan oorzaak en
gevolg. Uiteraard is het zo, dat wanneer iemand een opdracht heeft gekregen met
de woorden: "Doe dit, O Devadatta" anderen die erbij in de buurt staan en de
opdracht horen, bijvoorbeeld Visnumitra, zich niet aangesproken voelen en niet
denken dat zij het moeten doen. Hij zou dit echter wel kunnen denken als hij niet
had begrepen voor wie de opdracht was bestemd. Zo is het ook met oorzaak en
gevolg.

Tegenwerping: Hoewel hij weet dat het Zelf niet verbonden is met oorzaak en
gevolg, zou een wijs mens zich toch nog gebonden kunnen voelen door de geboden
van de $astra, omdat er nu eenmaal een verbinding (tussen het Zelf en het lichaam
en dergelijke) is ontstaan door avidya. Hij zou daarom kunnen denken dat hij
verplicht is om op een bepaalde manier te handelen om het gewenste doel te
bereiken of om juist een verkeerde manier van handelen te vermijden omdat die tot
kwaad leidt. Dit is te vergelijken met de situatie van een vader en zijn zonen (zie
Br.Up. 1.5.17) die zich allen gebonden voelen door geboden en voorschriften die
aan één van hen worden gegeven, hoewel ze weten dat ze toch allemaal
verschillende personen zijn.

Antwoord: Nee, men kan alleen maar het Zelf verbinden met oorzaken en gevolgen
als men nog niet weet dat dit verband er niet is. Uitsluitend nadat men
plichtsgetrouw de voorschriften en geboden van de $astra heeft toegepast, kan men
de kennis verkrijgen dat het Zelf totaal niet verbonden is met oorzaken en
gevolgen. Dit kan niet ervoor (zie Vedanta-Satra's 111, 1V.26-27). Hieruit volgt dat
de geboden en voorschriften van de $astra alleen bestemd zijn voor de onwetenden.

150 De oorzaak is betrokkenheid en het gevolg is genot, of de oorzaak is karma, adrsta, en het
gevolg is het lichaam dat door karma wordt voortgebracht.



212

Tegenwerping: VVolgens de non-dualisten houden zowel degenen die weten dat het
Zelf onafhankelijk van het lichaam is als zij die het lichaam als het Zelf
beschouwen, zich niet bezig met de geboden, zoals "Hij die svarga (hemel) wil
verwerven moet offers brengen™ en "Niemand mag kalafija (een giftig dier) eten.”
En omdat niemand zich aan de geboden hoeft te houden, heeft de sastra geen zin.

Antwoord: Als men alleen van het Zelf heeft gehoord via de Geschriften, is het
toch mogelijk om te doen wat verplicht is en na te laten wat verboden is. Degene
die Brahman kent en het éénzijn van de Ksetrajfia met de Heer heeft gerealiseerd,
houdt zich beslist niet bezig met de Vedische rituelen. Ook degene die het bestaan
van het Zelf en een andere wereld ontkent, houdt zich er niet mee bezig. Degene
echter die alleen over het Zelf weet door de geboden van de Geschriften en die
hierdoor dus in het bestaan van het Zelf'*! gelooft, verlangt oprecht naar de
resultaten van de Vedische rituelen en voert ze, zoals we allemaal heel goed weten,
toegewijd uit. Hij gelooft dit, omdat de leer van de $astra waarbij sommige dingen
worden opgelegd en andere verboden, anders onlogisch zou zijn, hoewel hij de
essentiéle natuur van de Heer niet rechtstreeks kent. Daarom kunnen we niet
zeggen dat de $astra geen zin heeft.

Tegenwerping: Als men ziet dat de wijzen de Vedische rituelen niet uitvoeren,
zouden hun volgelingen er ook van kunnen afzien, waardoor de $astra totaal geen
zin zou hebben.

Antwoord: Nee, want het komt hoogst zelden voor dat iemand wijsheid bereikt.
Het is werkelijk zo dat slechts één uit velen wijsheid verkrijgt, zoals we nu weten.
En ook is het zo dat de onwetenden de wijzen niet volgen. Gehechtheid en andere
slechte begeerten moeten onvermijdelijk tot handelen leiden. We zien ook dat
mensen zich bezig houden met Zwarte Magie.*>? Verder is handelen voor een mens
een natuurlijke bezigheid zoals al eerder is opgemerkt: "Het is de natuur die
handelt" (V.14). Samsara is daarom alleen maar gebaseerd op avidya en bestaat
alleen maar voor iemand die onwetend is en die de wereld ziet op zijn eigen
manier. Avidya en de gevolgen ervan hebben niets te maken met de zuivere en
eenvoudige Ksetrajfia. En ook kan Het Ware niet worden beinvloed door illusie.
Het water van een fata morgana kan echt niet de grond natmaken; zo kan ook
avidya geen enkel effect hebben op de Ksetrajfia. Daarom staat er geschreven:
"Ken Mij als de Ksetrajfia™ (X111.2) en "Wijsheid wordt bedekt door domheid."
(V.15).

151 Men weet niet meer dan dat het Zelf bestaat, ook als het lichaam vergaat, en deze overtuiging
is het resultaat van de leer van de Karma-kanda.

152 Hieruit kunnen we afleiden dat onwetende mensen niet altijd wijze mensen volgen. Ondanks
de bezwaren van de wijzen zien we dat sommige onwetende mensen Tovenarij en Zwarte Magie
gebruiken.
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Geleerd maar misleid.

Tegenwerping: Hoe komt het dat de geleerden (de Pandits) net zoals de samsarins
ook zeggen: "1k ben die en die"*® en "Dit!* is van mij"?

Antwoord: Luister, hun leer komt er op neer dat zij het lichaam als hun eigen Zelf
beschouwen!% Als zij daarentegen de onbeweeglijke Ksetrajfia werkelijk zouden
zien, zouden zij zichzelf niet meer hechten aan vreugde of verdriet, omdat vreugde
en verdriet slechts bewegingen zijn. Alleen een onwetend mens verricht
handelingen uit verlangen naar een resultaat. Een wijs mens daarentegen, die het
onbeweeglijke Zelf ziet, verlangt niet naar resultaten en verricht om die reden geen
handelingen en wanneer als gevolg hiervan de activiteit van het geheel van lichaam
en zintuigen ophoudt, zeggen wij bij wijze van spreken, dat hij afziet van
handelingen.

Ook hier is er weer een andere school onder leiding van andere pandits die het
volgende leert. De Heer Zelf is Ksetrajfia en Ksetra is volkomen verschillend van
Ksetrajfia die het slechts waarneemt. Ik ben echter een samsarin die onderworpen is
aan vreugde en verdriet. Om samsara te laten stoppen moet ik eerst de juiste kennis
hebben van Ksetra en Ksetrajfia en dan door dhyana (meditatie) op de Heer directe
waarneming bereiken van de Ksetrajfia, de Heer, en dan verblijven in de ware
natuur van de Heer.1%¢ Hij die deze kennis verkrijgt en hij die dit*>” onderwijst, zijn
geen van beiden de Ksetrajfia.

Degene die er zo over denkt en er op deze manier achter probeert te komen wat de
betekenis is van de $astra over gebondenheid en bevrijding, is de minste onder de
geleerden. Hij doodt het Zelf. Omdat hij zelf onwetend is en niet de beschikking
heeft over de traditionele sleutel (sampradaya) tot de leer van de $astra’s, misleidt
hij anderen. Omdat hij de directe kennis'>® negeert, geeft hij verkeerde
aanwijzingen. Omdat hij niet bekend is met de traditionele interpretatie, is hij
onwetend, en hoewel hij alle $astra's kent, moet men hem negeren.

De relatie tussen het Zelf en samsara is louter illusie.

Nu komen de bezwaren aan de orde dat de ISvara een samsarin zou zijn als Hij één
is met de Ksetrajiia en dat als de Ksetrajiia één is met de I$vara er geen samsara
kan zijn, omdat er geen samsarin is. Deze bezwaren zijn al weerlegd door de
uitspraak dat door aard en gevolg kennis en onwetendheid van elkaar verschillen,

153 Bedoeld wordt een hoge geboorte en dergelijke.

154 Slaat op vrouw, kinderen enzovoorts.

155 Dat wil zeggen dat degenen die er zo over denken geen echte Pandits zijn in de ware beteke-
nis van het woord. Een dergelijk geloof bestaat, doch we beschouwen het als gevolg, als pra-
tibhasika, dat wil zeggen: illusie, terwijl in termen van absolute waarheid het Zelf niet wordt
beinvioed door samsara. B

156 Het individuele Ego verschilt van de Heer en moet er naar streven om de staat van I$vara te
bereiken door de kennis die via dhyana kan worden verkregen.

157 De leerling en de Leraar.

1%8 Bijvoorbeeld in passages als: "Gij zijt Dat" en "Dit Zelf is Brahman." (Mandukya Up.)
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zoals iedereen moet erkennen.'>® Ter verklaring: de Werkelijkheid (de Isvara)
wordt niet beinvloed door enig gebrek (samsara) dat Hem uit onwetendheid over
deze Werkelijkheid wordt toegeschreven, net zoals het water van een fata morgana
de droge grond niet kan natmaken. Het bezwaar dat door de afwezigheid van een
samsarin er ook geen samsara kan zijn, is al beantwoord door de verklaring dat
samsara en samsarin het resultaat zijn van avidya.

Tegenwerping: Alleen al de omstandigheid dat Ksetrajiia samsara omvat, maakt
Hem tot een samsarin, waardoor het resultaat, namelijk vreugde of verdriet, direct
wordt waargenomen.

Antwoord: Nee, want wat wordt waargenomen is een eigenschap van Ksetra
(materie), en Ksetrajfia, de waarnemer, kan hierdoor niet worden besmet. Ter
verklaring: elke smet die men Hem toeschrijft en die niet inherent is aan Ksetrajfia,
maakt deel uit van de waarneming en is daarmee het terrein van Ksetra en geen
eigenschap van Ksetrajfia. Ksetrajfia wordt er ook niet door beinvlioed omdat een
dergelijke nauwe relatie tussen de waarnemer en het waargenomene niet mogelijk
is. Als dit wel mogelijk zou zijn, dan zou men deze besmetting niet kunnen
waarnemen. Hoe zou men ellende en onwetendheid kunnen zien als deze
eigenschappen van het Zelf zouden zijn?' Of hoe zouden deze ooit kunnen
worden beschouwd als eigenschappen van het Zelf?*6! Er is immers vastgesteld dat
Ksetra al het kenbare (XI11.5-6) is en dat Ksetrajfia de Kenner is en niets anders
(X11.2). Alleen pure onwetendheid kan iemand er toe brengen om te zeggen dat
onwetendheid en ellende kenmerken en specifieke eigenschappen zijn van
Ksetrajfia en als zodanig direct worden waargenomen.

Waarneming van de relatie tussen avidya en het Zelf berust op illusie.
Tegenwerping'®?: Van wie is deze avidya?

[Ter verklaring: Deze avidya die de vergissing veroorzaakt, is geen op zichzelf
staande entiteit en moet noodzakelijkerwijze behoren bij iets dat wel op zichzelf
kan bestaan. Het kan echter geen deel uitmaken van Cit of van het Bewustzijn
omdat deze van nature vidya zijn. Buiten Cit kan niets bestaan, vandaar deze vraag.
(A. M. Sastry)]

Antwoord: Het is van iedereen die het ziet.

159 Dat wil zeggen: door de uitspraak dat de Heer en de ziel in werkelijkheid één zijn, terwijl
door illusie de Ksetrajfia tot een samsarin wordt gemaakt.

160 Als het Zelf Zijn eigenschappen zou kunnen waarnemen, zou Hij ook Zichzelf kunnen waar-
nemen. Dit is absurd omdat hetzelfde item niet tegelijkertijd het werktuig en het onderwerp van
een handeling kan zijn.

161 Datgene wat wordt waargenomen, bijvoorbeeld vorm en kleur, kan geen eigenschap van de
waarnemer zijn.

162 1n de hierna volgende discussie probeert de opponent de Advaitin tot de conclusie te brengen
dat de Ksetrajfia besmet is met avidya en daarom nooit identiek kan zijn met de I$vara. De Ad-
vaitin vermijdt de discussie door aan te tonen dat de Ksetrajfia geen enkele relatie kan hebben
met avidya dat altijd van Hem verschilt omdat het door Hem wordt gekend.
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[Ter verklaring: Vraagt u dit om te weten of avidya een eigenschap is van iets
anders dat zelfstandig bestaat of om te weten wat deze zelfstandige entiteit is? In
het eerste geval heeft de vraag geen zin want als avidya wordt waargenomen, moet
het onderdeel uitmaken van iets anders omdat het niet zelfstandig kan bestaan. Als
avidya daarentegen niet kan worden waargenomen, hoe weet men dan dat het
Uberhaupt bestaat?

Uit de volgende vraag blijkt dat de opponent wellicht wil vragen wat datgene is
waarin avidya bestaat. (A.)]

Tegenwerping: Wie ziet het dan?

Antwoord: Hierop antwoorden wij, dat deze vraag geen zin heeft. Als avidya wordt
waargenomen, wordt tegelijkertijd ook datgene waargenomen wat deze avidya
bevat en dan is het onzinnig om te vragen van wie het is. Als men bijvoorbeeld de
eigenaar van koeien ziet, heeft het geen zin om te vragen van wie die koeien zijn.

[Ter verklaring: Avidya is een kenobject en omdat het Zelf waarin dit woont
Zichzelf openbaart in iemands eigen bewustzijn, heeft het geen zin om de vraag te
stellen. (A.)]

Tegenwerping: Het voorbeeld is in dit geval niet van toepassing. Omdat koeien en
hun eigenaren objecten van directe waarneming zijn, is hun onderlinge relatie ook
een object van directe waarneming en daarom heeft de vraag geen betekenis. Dit
geldt evenwel niet voor avidya en degene die het heeft; deze zijn niet allebei
objecten van directe waarneming. Als dit wel zo zou zijn, dan zou de vraag zonder
betekenis zijn.

Antwoord: Wat heeft u er aan om te weten bij welke specifieke en niet direct
waarneembare entiteit avidya behoort?

[Ter verklaring: Hoewel u weet dat datgene wat avidya bezit, niet direct wordt
waargenomen, weet u toch met welke entiteit avidya verbonden is. Wat heeft de
vraag dan voor zin?

De opponent begrijpt de werkelijke betekenis van het antwoord niet en vervolgt
met:]

Tegenwerping: Omdat avidya de oorzaak van het kwaad is, moeten we het kwijt
zien te raken. [Dus vraag ik van wie avidya is.]

Antwoord: Hij die avidya heeft, moet het zien kwijt te raken, [en niemand anders.]

Tegenwerping: Wel, ik ben degene die avidya heeft, [en daarom moet ik het zien
kwijt te raken!]

Antwoord: U kent dus avidya en het Zelf, degene die het heeft, [zodat uw vraag
geen zin heeft.]

Tegenwerping: Dat weet ik, echter niet door directe waarneming [en vandaar mijn
vraag.]
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Antwoord: Dan is de conclusie!®® dat U het Zelf kent. Hoe kunt U de relatie tussen
het Zelf en avidya waarnemen? Het is absoluut niet mogelijk voor U om Uw eigen
Zelf waar te nemen in relatie tot avidya op hetzelfde moment dat Uw eigen Zelf
avidya waarneemt, omdat de waarnemer (het Zelf) op dat moment handelt als de
waarnemer van avidya.'®* Er kan ook geen afzonderlijke waarnemer van de relatie
tussen de waarnemer (het Zelf) en avidya bestaan, noch een afzonderlijke
waarneming van deze relatie omdat U anders de fout van oneindige herhaling zou
maken (anavastha). Het waarnemen van de relatie tussen de waarnemer (het Zelf)
en datgene wat wordt waargenomen veronderstelt namelijk het bestaan van een
andere waarnemer en daarna weer een volgende waarnemer van deze waarnemer
en vervolgens een oneindige reeks van waarnemers. Als avidya daarentegen, of
willekeurig iets anders, datgene is wat wordt waargenomen, dan is het alleen maar
dat object van waarneming en niets meer. En dan is de waarnemer ook alleen maar
de waarnemer en kan nooit datgene worden wat wordt waargenomen. Omdat dit zo
is65, wordt Ksetrajiia, de waarnemer, totaal niet besmet met onwetendheid en
ellende en dergelijke.

Tegenwerping: Toch bevat het Zelf de smet dat Hij de waarnemer is van Ksetra dat
vol is met smetten.

Antwoord: Nee, want er wordt alleen bij wijze van spreken gesteld dat het Zelf, het
onbeweeglijke Bewustzijn, de waarnemer is, net zoals van vuur, ook bij wijze van
spreken, door de hitte die het verspreidt, wordt gezegd dat het de handeling van het
verhitten verricht. We hebben op vele manieren aangetoond, bijvoorbeeld in 11.19,
111.27 en V.15, dat de Heer leert dat het Zelf op Zichzelf niets te maken heeft met
handelingen, met eigenschappen daarvan of met de resultaten. Dit wordt slechts
door avidya aan het Zelf toegeschreven zodat het alleen maar bij wijze van spreken
bij het Zelf kan horen. We zullen ook in het hierna volgende gedeelte deze
waarheid laten zien.

Tegenwerping: Goed, maar als het Zelf op Zichzelf niets te maken heeft met
handelingen, en hun resultaten en eigenschappen, en als dit slechts door avidya aan
het Zelf wordt toegeschreven, volgt daaruit dat de rituelen (karma's) alleen bedoeld
zijn voor de onwetenden en niet voor de wijzen.16¢

Antwoord: Ja%®’, dat klopt, zoals we in het commentaar op XVI11.11 zullen
uitleggen. Met name in het gedeelte waarin een samenvatting van de hele $astra

163 Deze conclusie kan als volgt worden verwoord: Ik moet degene zijn die avidya heeft omdat ik
de gevolgen ervan als ellende en dergelijke ervaar. Als ik geen avidya zou hebben, zou ik de
9evolgen niet ervaren, zoals bevrijde zielen die niet ervaren.

% Het Zelf kan niet tegelijkertijd de waarnemer en datgene wat wordt waargenomen zijn.

165 Omdat het Zelf niet kan worden waargenomen door iets er buiten, is er geen bewijs dat avidya
in het Zelf woont. Het Zelf toont Zichzelf in elke staat van bewustzijn.
166 Dit is niet in overeenstemming met de $astra waarin regelmatig wordt gesteld dat men de
offerrituelen met kennis dient uit te voeren.
167 De Sastra eist van degene die het ritueel uitvoert dat hij kennis heeft van een Zelf dat meer is
dan het lichaam, maar niet dat het Zelf geen eigenschappen heeft als bijvoorbeeld honger.
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wordt gegeven (XV111.50), zullen we er verder op ingaan. Daarom hoeven we er nu
niet verder op door te gaan en zetten er voorlopig een punt achter.

Samenvatting van de Leer.

Er volgt nu een $loka die een samenvatting is van de leer van dit dertiende
hoofdstuk over Ksetra, hoewel in de $lokas XI11.1 en 2 al een korte samenvatting is
opgenomen. Het is terecht om reeds van tevoren een samenvatting te geven van
hetgeen hierna in extenso zal worden uitgelegd.

tatksetram yacca yadrk ca yadvikari yatasca yat;
sa ca Yo yatprabhavasta tatsamasena me srnu (3).

XI1.3. Luister, Ik zal U nu in het kort vertellen wat deze Ksetra is en waar het
uit bestaat, en hoe het verandert, en waar het vandaan komt, en tevens wie Hij
is en wat Zijn macht is!

Deze Ksetra slaat op de uitspraak 'dit lichaam' (XI11.1). Wat deze Ksetra is: wat het
in essentie is. Waar het uit bestaat: welke eigenschappen het heeft. Waar het
vandaan komt: welke gevolgen volgen op bepaalde oorzaken. Wie Hij is: Wie Hij
is die Ksetrajfia wordt genoemd en wat Zijn krachten (als prabhava's, Sakti's zoals
het gezichtsvermogen) zijn, die oprijzen in de upadhi's of omstandigheden (zoals
het 0og). Luister naar Mij hoe Ik in het kort de ware natuur van Ksetra en Ksetrajfia
zal beschrijven op een zodanige manier dat ge de waarheid zult begrijpen. Dat er in
de $loka vijfmaal het woord 'en' wordt gebruikt, betekent dat men op al deze

punten Ksetra en Ksetrajfia moet begrijpen.

Het prijzen van de Leer.

Nu prijst de Heer datgene wat Hij wil gaan onderwijzen, namelijk de leer van de
ware natuur van Ksetra en Ksetrajfia; dit om de interesse van de luisteraar op te
wekken.

rsibhirbahudha gitam chandobhirvividhaih prthak;
brahmasutrapadaiscaiva hetumadbhirvinistcitaih (4).

XI11.4. De wijzen hebben het op vele manieren bezongen in vele hymnen en
ook in de Brahmasatra's die vol zijn van onweerlegbare argumenten.

Wijzen (Rsi's) als Vasistha. Hymne's als de Rg-Veda. De ware natuur van Ksetra en
Ksetrajfia wordt ook onderwezen in de Brahmasatra's, dat wil zeggen: in de
gedeelten die over Brahman gaan, bijvoorbeeld: "Laat een mens alleen over Hem
mediteren als het Zelf" (Br.Up. 1.4.7) en waarvan de woorden uitsluitend Brahman
betreffen. Zij zijn vol met argumenten en laten geen twijfel, dat wil zeggen: zij
brengen echt kennis over.

De soorten van materie.

De Heer zegt tegen Arjuna, nadat Hij hem door de leer te prijzen al heeft
voorbereid:
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mahabhutanyaharikaro buddhiravyaktameva ca;
indriyani dasaikam ca pafica cendriyagocarah (5).

XI111.5. De Grote Elementen, Ahamkara, Buddhi, en ook het
Ongemanifesteerde, de tien zintuigen en één, en de vijf velden van handeling
van de zintuigen, ...

De Grote Elementen (Mahabhnta's) worden zo genoemd omdat deze alle vikara's
ofwel alle soorten materie doordringen. De elementen die hier worden bedoeld zijn
de subtiele elementen (soksma) en niet de grove elementen (sthala) die later zullen
worden besproken als ‘zintuiglijke objecten.’

Egoisme (Ahamkara), is zelfbewustzijn of bewustzijn van het ego en oorzaak van
de Grote Elementen. Rede (Buddhi), wordt bepaald door conclusies en is de
oorzaak van Ahamkara. De oorzaak van de Rede (Buddhi) is de Avyakta, het
Ongemanifesteerde, de Avyakrta of het Niet-verschillende, de Kracht van de Heer
(Tsvara-Sakti) waar in V11.14 over wordt gesproken. Tot zover Prakrti die
achtvoudig?®® is verdeeld. De tien zintuigen bestaan uit de vijf "buddhi-indriya's" of
organen van kennis zoals het gehoor (ze worden zo genoemd omdat zij kennis
voortbrengen) en uit de vijf "karma-indriya's,” de organen van handeling als spraak
en tastzin (zo genoemd omdat ze handeling voortbrengen). En één; de manas die
samengesteld is uit gedachten en bedoelingen (samkalpa) en dergelijke, die het
elfde zintuig is. De vijf zintuiglijke objecten zijn geluid en dergelijke. De
Samkhya's noemen dit geheel de vierentwintig principes (tattva's).

iccha dvesah sukham duhkham sarighatascetana dhrtih;
etatksetram samasena savikaramudahrtam (6).

XIIL.6. ... begeerte, haat, vreugde en verdriet, het organisch geheel,
intelligentie en moed vormen in het kort de bestanddelen van de Ksetra en de
mogelijke veranderingen ervan.

De Heer leert nu vervolgens dat zelfs de eigenschappen die volgens de Vaisesika's
inherent zijn aan de Atman (het Zelf) slechts eigenschappen zijn van de Ksetra
(materie) maar niet van de Ksetrajfia (de waarnemer van de materie). Begeerte
(iccha) is datgene wat iemand die eens iets vreugdevols heeft meegemaakt, ertoe
beweegt om opnieuw iets dergelijks te willen ervaren, omdat het hem vreugde
brengt. Deze begeerte is een eigenschap van het innerlijk orgaan (antahkarana) en
is Ksetra (materie) omdat het waargenomen kan worden. Op overeenkomstige
wijze leidt haat iemand die ooit iets heeft meegemaakt dat pijn doet ertoe om een
hekel aan dat soort dingen te hebben. Haat is slechts Ksetra (materie) omdat het
kenbaar is. Vreugde is het aangename, het vredige dat voortkomt uit het Sattva
principe. Ook dit is Ksetra omdat het gekend kan worden. Verdriet is onaangenaam
en ook Ksetra omdat het kenbaar is. Met het organisch geheel wordt de combinatie

168 De [$vara-Sakti die hier worden vermeld, vormt de basis van de onbezielde materie, die Maya
wordt genoemd in VI1.14 en is niet de basis van bewustzijn (caitanya), dat wil zeggen: de
Malaprakrti met z'n acht varianten.
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van het lichaam en de zintuigen bedoeld.

Intelligentie is een mentale staat die in het organisch geheel wordt gemanifesteerd
net zoals vuur in een brandende massa metaal, en is doordrongen van de gelijkenis
met het bewustzijn van het Zelf. Dit is Ksetra omdat het waargenomen kan worden.
Moed is datgene wat lichaam en zintuigen overeind houdt als zij onder druk wor-
den gezet en dit is Ksetra omdat het kenbaar is. Begeerte en andere hier genoemde
kwaliteiten betreffen allemaal kwaliteiten van het innerlijk orgaan. De Heer besluit
dit onderwerp als volgt: de Ksetra en zijn bestanddelen zoals Mahat (Buddhi) zijn
nu in het kort beschreven.

Deugden die tot Zelfkennis leiden.

De Ksetra waarvan de diverse eigenschappen samen in hun totaliteit 'dit lichaam'
worden genoemd (XI111.1), is nu besproken in al zijn verschillende vormen,
variérend van de 'Grote Elementen' tot 'moed.’ (XI11.5-6).1%° De specifieke
kenmerken van Ksetrajfia zullen in het kort worden aangegeven. In XI11.12 zal de
Heer Zelf Ksetrajfia in detail beschrijven. Door middel van kennis van de krachten
van deze Ksetrajfia kan onsterfelijkheid worden verworven. De Heer beschrijft nu
deugden zoals nederigheid als een middel tot deze kennis. Deze deugden maken
iemand geschikt voor kennis van Datgene Wat gekend moet worden, en worden
zelf kennis (jiiana) genoemd, omdat zij het middel zijn om kennis te verwerven.
Als een samnyasin hierop gericht is, wordt hij jiananistha genoemd, een ware
toegewijde op de weg van kennis.

amanitvamadambhitvamahimsa ksantirarjavam;
acaryopasanam saucam sthairyamatmavinigrahah (7).

XI11.7. Nederigheid, oprechtheid, onschuld, geduld, eerlijkheid, dienstbaar-
heid aan de leraar, zuiverheid, standvastigheid, zelfbeheersing ...

Nederigheid: afwezigheid van hoogmoed. Oprechtheid: het niet opeisen van de
eigen verdiensten. Onschuld: niemand enig leed berokkenen. Geduld: niet geraakt
worden als anderen leed veroorzaken. Dienstbaarheid aan de leraar: diensten
verrichten voor de leraar (acarya) die hem de weg tot bevrijding leert. Zuiverheid:
het wegwassen van het vuil van het lichaam met water en zeep; innerlijke
zuiverheid van geest bestaat uit het wegwassen van het vuil van gehechtheid en
andere hartstochten door een beeld'’® vast te houden dat het tegenovergestelde is.
Standvastigheid: alle inspanningen concentreren op de weg van bevrijding.
Zelfbeheersing: beheersing van het zelf, van het organisch geheel van lichaam en
zintuigen. Dit organisch geheel wordt gezien als het zelf, omdat het enig nut heeft

169 Het kosmische lichaam en de individuele lichamen (samastideha en vyastideha's) zijn hier
beschreven om te laten zien dat alleen degene die er neutraal (virakta) tegenover staat in aanmer-
king komt om kennis te verkrijgen.

170 Het zien van kwaad in alle zintuiglijke objecten.
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voor het ware Zelf.1"! Zelfbeheersing betekent: lichaam en geest, die van nature
alle kanten uitgaan, uitsluitend gericht houden op het juiste pad.

Verder:

indriyarthesu vairagyamanaharikara eva ca;
janmamrtyujaravyadhiduhkhadosanudarsanam (8)

XI11.8. ... afwezigheid van gehechtheid aan zintuiglijke objecten en ook
afwezigheid van egoisme, waarneming van het kwaad in geboorte, dood,
ouderdom, ziekte, pijn; ...

Afwezigheid van gehechtheid: aan zintuiglijke objecten zoals geluid, en aan
zichtbare en onzichtbare genoegens. Waarneming enzovoorts: denken aan het
kwaad in geboorte en dergelijke. Het kwaad van geboorte bestaat uit het
gedwongen verblijf in de moederschoot en daaruit geboren te worden. Hetzelfde
geldt voor de dood. Het kwaad van ouderdom bestaat uit het verminderen van
intelligentie, macht en kracht, en dat men met minachting behandeld wordt. Zo is
het ook met ziekte, bijvoorbeeld een ziekte in het hoofd of met het kwaad van pijn.
Deze pijn kan adhyatmika zijn, dat wil zeggen: in de persoon zelf ontstaan, of
adhibhautika, dat wil zeggen: veroorzaakt door externe agenten, of adhidaivika, dat
wil zeggen: veroorzaakt door bovennatuurlijke wezens.

Deze passage kan ook als volgt worden uitgelegd: pijn is het kwaad zelf. Geboorte
en dergelijke moeten worden gezien als pijnlijk zoals hiervoor aangegeven.
Geboorte, dood, ouderdom en ziekte zijn allemaal ellende. Zij zijn ellende omdat
zij ellende voortbrengen. In zichzelf zijn zij echter geen ellende.

Als men het kwaad in geboorte en dergelijke waarneemt, ontstaat onverschilligheid
voor lichamelijke en zintuiglijke genoegens en dan keren de zintuigen zich naar
binnen naar het Innerlijke Zelf om daar een glimpje op te vangen van het Zelf.
Omdat het waarnemen van het kwaad in geboorte en dergelijke tot kennis leidt, kan
men het op zichzelf als kennis beschouwen.

asaktiranabhisvarigah putradaragrhadisu;
nityam ca samacittatvamistanistopapattisu (9).

XII1.9. ... onthechtheid, afwezigheid van genegenheid voor zoon, vrouw, huis
en dergelijke, en voortdurende gelijkmoedigheid in voor- en tegenspoed ...

Onthechtheid: het afzien van dingen die tot gehechtheid kunnen leiden.
Genegenheid is een intensieve vorm van gehechtheid en is een volledige
identificatie met de ander, zoals in het geval van iemand die zich gelukkig of
ongelukkig voelt als iemand anders zich gelukkig of ongelukkig voelt en evenzeer
in situaties van leven en dood. En dergelijke: iedereen die hem dierbaar is en van
hem afhankelijk. Ongehechtheid en het niet gebonden zijn worden kennis genoemd

171 Een andere uitleg van dit commentaar luidt dat 'het organisch geheel' vijandig staat tegenover
het Zelf en daarom in bedwang moet worden gehouden.
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omdat zij tot kennis leiden. Voortdurende gelijkmoedigheid houdt in dat men niet
verheugd is als een wens wordt vervuld en niet boos is als dat niet zo gebeurt. Deze
gelijkmoedigheid leidt ook tot kennis.

mayi cananyayogena bhaktiravyabhicarins,
viviktadesasevitvamaratirjanasamsadi (10).

XI11.10. ... onwankelbare toewijding aan Mij in de Yoga van éénwording, de
eenzaamheid opzoekend en het gezelschap van mensen mijdend; ...

Yoga van éénwording: aprthak samadhi, voortdurende en onwankelbare meditatie
op de E&n met het beeld dat er geen hoger Wezen bestaat dan de Heer Vasudeva en
dat Hij daarom onze enige Toevlucht is. Deze toewijding leidt tot kennis. De
eenzaamheid opzoekend: op plaatsen die van nature vrij zijn of vrij gemaakt zijn
van onzuiverheden, bijvoorbeeld van de angst voor slangen, tijgers en dieven, zoals
een jungle, een zandbank in een rivier, de tempel van een God, enzovoorts. In
eenzaamheid wordt de geest kalm en daarom is meditatie op het Zelf alleen
mogelijk op plaatsen waar men alleen is. Daarom zegt men dat het zich
terugtrekken naar stille plaatsen leidt tot kennis. Gezelschap van mensen: dit zijn
de gewone niet-verlichte en ongedisciplineerde mensen en niet degenen die
verlicht zijn en onder een discipline staan. Het gezelschap van mensen uit deze
laatste groep is een middel tot kennis. Het mijden van het gezelschap van gewone
mensen is kennis omdat het leidt tot kennis.

Bovendien:

adhyatmajfiananityatvam tattvajfianarthadarsanam;
etajjfianamiti proktamajfianam yadato 'nyatha (11).

XI1.11. ... standvastigheid in Zelfkennis en het doel van de kennis van de
waarheid voor ogen houdend; hiervan wordt gezegd dat dit kennis is, hier
tegenover staat onwetendheid.

Zelfkennis is kennis van het Zelf enzovoorts. Het doel voor ogen houdend: Kennis
van de waarheid volgt op de volledige ontwikkeling van eigenschappen als
nederigheid (zie X111.7) die de middelen zijn om kennis te verkrijgen. Het doel van
deze kennis is moksa, het ophouden van het sterfelijke bestaan van samsara. Dit
doel moet men voor ogen blijven houden, want alleen als men het doel van de
kennis van de waarheid ziet, zal men proberen om die eigenschappen te
ontwikkelen die de middelen tot het verkrijgen van die kennis zijn. Deze
eigenschappen, variérend van 'nederigheid’ tot ‘het zien van het doel van ware
kennis' worden tot kennis verklaard omdat zij leiden tot kennis. Hier tegenover
staan bijvoorbeeld trots, huichelachtigheid, wreedheid, ongeduld,
onbetrouwbaarheid en dergelijke die onwetendheid zijn. Deze moet men kennen en
vermijden omdat zij er de oorzaak van zijn dat samsara altijd maar doorgaat.
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Brahman, Datgene Wat gekend moet worden.

Wat moet men kennen door deze kennis? De Heer beantwoordt deze vraag in
XI111.12 en volgende.

Tegenwerping: Nederigheid en dergelijke zijn alleen maar vormen van
zelfbeheersing (yama en niyama) en hierdoor kan men niet Datgene Wat gekend
moet worden, waarnemen. We hebben nog nooit meegemaakt dat deze nederigheid
en de andere genoemde eigenschappen leiden tot ook maar enige vorm van kennis.
Het is altijd zo dat alleen via kennis of het zich bewust zijn van een bepaald object
de aard van dat specifieke kennisobject kan worden vastgesteld. Het is zeker dat
geen enkel onderwerp kan worden bepaald via kennis van een ander onderwerp,
zoals men niets over vuur te weten kan komen met kennis over potten.

Antwoord: Dit bezwaar is niet van toepassing, omdat we hebben gezegd dat
nederigheid en dergelijke kennis worden genoemd omdat zij leiden tot kennis
ofwel omdat zij additionele middelen of hulpmiddelen zijn om tot kennis te komen.

jiieyam yattatpravaksyami yajjfiatva ‘mrtamashute;
anadimatparam brahma na sattannasaducyate (12).

XI1.12. 1k zal U uitleggen wat gekend moet worden. Als men dit weet, bereikt
men Onsterfelijkheid. De Opperste Brahman is zonder Begin en men zegt dat
Het niet-sat en niet-asat is.

Dat wat gekend moet worden zal 1k U volledig uitleggen, precies zoals Het is. De
Heer vervolgt met een beschrijving van wat het resultaat van deze kennis zal zijn
om de aandacht van de luisteraar te trekken en om hierdoor in hem het verlangen
op te wekken om Het te kennen. Het is de Eén die onovertrefbaar is, de Brahman,
die hiervoor beschreven is als: "Dat wat gekend moet worden en geen begin heeft.”

Om herhaling’2 te vermijden wordt door sommige mensen de uitdrukking
‘anadimatparam’ gesplitst in ‘anadi matparam' en op een andere wijze uitgelegd, en
wel als volgt: Brahman is zonder begin en Ik ben Zijn Para-Sakti, de Opperste
Kracht die VVasudeva wordt genoemd.

Wij zeggen evenwel, herhaling kan zo worden voorkomen maar dan moet deze
interpretatie wel juist zijn. Dit is echter niet het geval omdat men hier de bedoeling
heeft om de natuur van Brahman te verklaren door een ontkenning van alle
specifieke soorten energie terwijl tegelijkertijd ontkend wordt dat er ook maar
enige eigenschap aanwezig zou zijn. Herhaling is hier dus het gevolg van de
gebruikte versvoet (metrum).

Brahman gaat spraak en gedachte te boven.

Nadat Hij heeft gezegd dat Hij zal spreken over datgene wat leidt tot
onsterfelijkheid en wat waard is om gekend te worden, en nadat Hij de aandacht

172 Herhaling (tautologie) waarbij anadimat als één geheel wordt genomen, zoals Bhasyakara
heeft gedaan.
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van de toehoorder heeft getrokken om het verlangen op te wekken naar deze kennis
zegt de Heer: "Men zegt dat Het niet-sat (niet-bestaan) en niet-asat (niet-niet-
bestaan) is.”

Tegenwerping: Nadat Hij zeer nadrukkelijk heeft gezegd dat Hij zal spreken over
Datgene Wat gekend moet worden, is het niet netjes van de Heer om Het te
beschrijven met niet-sat en niet-asat.

Antwoord: Integendeel, het is volkomen juist gezegd, omdat Brahman, Die gekend
moet worden, niet door spraak kan worden weergegeven en in alle Upanisads
alleen maar wordt omschreven via een ontkenning van alle kenmerken: 'Niet dit'
(Br.Up. 2.3.6) en 'Niet grof en niet subtiel' (Ibid 3.8.8) en steeds 'Het is niet dit.'

Tegenwerping: Alleen die dingen bestaan die kunnen worden omschreven als
bestaand. Als Datgene Wat gekend moet worden, niet omschreven kan worden als
bestaand, kan Het niet bestaan. Het is een contradictio in terminis om te zeggen dat
Het kenbaar is en dat men niet kan zeggen dat Het bestaat.

Antwoord: Het is ook niet niet-bestaand omdat Het geen object is van het
bewustzijn van niet-bestaan.

Tegenwerping: Elke staat van bewustzijn houdt of bewustzijn van bestaan of
bewustzijn van niet-bestaan in. Daarom moet Datgene Wat gekend moet worden,
worden begrepen door een staat van bewustzijn samen met het bewustzijn van
bestaan of door een staat van bewustzijn samen met het bewustzijn van niet-
bestaan.1’3

Antwoord: Nee: omdat Het buiten het bereik van de zintuigen is, is Het geen
onderwerp van bewustzijn of het nu samen gaat met een beeld van bestaan of van
niet-bestaan. Elk ding dat door de zintuigen kan worden waargenomen,
bijvoorbeeld een pot, kan een onderwerp van bewustzijn worden genoemd, hetzij
gekoppeld aan het beeld van bestaan of aan dat van niet-bestaan. Datgene Wat
gekend moet worden is daarentegen buiten het bereik van de zintuigen en kan
daarom uitsluitend worden gekend door het kennis-instrument dat 'Sabda’ (het
Woord, Openbaring) wordt genoemd. Het kan niet als een pot en dergelijke,
onderwerp zijn van bewustzijn, gekoppeld aan het beeld van bestaan of aan dat van
niet-bestaan en daarom kan men niet zeggen dat Het 'sat’ of ‘asat' is.

Over de opmerking dat het een contradictio in terminis is om te zeggen, dat
Datgene Wat gekend moet worden niet 'sat’ of niet ‘asat' is, kan worden gezegd, dat
er geen tegenstelling is omdat de Sruti zegt: "Het is anders dan het gekende en staat
boven het onbekende" (Kena Up. 2.3).

173 Als dit niet zo is, kan men niet om de conclusie heen dat Brahman niet beschreven kan wor-
den.
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Tegenwerping: Zelfs deze passage uit de Sruti is met zichzelf in tegenspraak!’#, net
zoals de $ruti dat is, als gezegd wordt nadat de ruimte voor het offer is
gereedgemaakt: "Wie weet of er in de volgende wereld iets goeds bestaat?"
(Taittiriya-Sambhita 6.1.1).

Antwoord: Nee, de passage "Het is anders dan het gekende en staat boven het
onbekende" leert iets dat als waar'’® geaccepteerd moet worden, terwijl de door de
opponent geciteerde passage "Wie weet of er in de volgende wereld iets goeds
bestaat” niet meer is dan arthavada. Een dergelijke uitspraak moet, om op zijn
juiste waarde begrepen te worden, in de juiste context worden gelezen.1’6

Bovendien spreekt het vanzelf dat Brahman niet kan worden uitgedrukt in woorden
als 'sat', omdat elk woord dat gebruikt wordt om iets specifieks uit te drukken, dat
specifieke aanduidt. Als men dat woord hoort, wordt het geassocieerd met een
bepaalde soort of een bepaalde handeling of een bepaalde kwaliteit of een bepaalde
relatie. Bijvoorbeeld: koeien en paarden zijn soorten, kok en leraar hebben met
handelingen te maken, wit en zwart zijn kwaliteiten, terwijl rijkdom en
landeigenaar bezit inhouden. Brahman hoort bij geen enkele soort*’’ en daarom
kan Het niet worden aangeduid met woorden als 'sat' (bestaan). Omdat Het geen
eigenschappen heeft, heeft Het geen kwaliteiten. Als Het kwaliteiten zou hebben,
zou Het met een woord kunnen worden aangeduid dat een kwaliteit inhoudt.
Omdat Het niet handelt kan Het niet met een woord worden aangeduid dat een
handeling inhoudt. De $ruti zegt:

"Het is ondeelbaar, handelt niet en is stil." (Svet.Up. 6.19).

Het is aan niets gerelateerd, omdat het één is en zonder tweede, Het is geen object
van de zintuigen, Het is het Zelf. Het is daarom volkomen terecht om te stellen dat
Het door geen enkel woord kan worden aangeduid en ook de passages in de Sruti
zeggen hetzelfde, bijvoorbeeld:

"Vandaar (dat wil zeggen: terug van Brahman en niet in staat om Brahman te
bereiken) komen alle woorden terug.” (Tait.Up. 2.4.1).

Brahman is de bron van alle handeling.

Men zou wellicht kunnen denken dat Brahman, Datgene Wat gekend moet worden,
‘asat’ of niet-bestaand is, als wordt gezegd dat Het niet in woord of beeld met ‘sat'
(bestaand) kan worden aangeduid. Om dit te vermijden verklaart de Heer het
bestaan ervan via een manifestatie door de upadhi's, de zintuigen van alle levende
wezens.

174 Als dit zo is, dan accepteren we de autoriteit van deze passage niet, omdat deze alleen geac-
ceJJteerd kan worden als deze niet tegen de geaccepteerde autoriteit ingaat.

175 Dat wil zeggen, dat we deze passage niet moeten verwerpen omdat deze niets nieuws zou
leren. Dit is wel zo, omdat Brahman niemand anders is dan iemands eigen Innerlijke Zelf en
moet daarom als een autoriteit op zich worden geaccepteerd.

176 En is dus geen autoriteit op zich.

17 In de sruti wordt Brahman omschreven als bij geen enkele groep behorend, zonder kleur
enzovoorts.
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[Ter verklaring: Omdat er niets bestaat dat geen kwaliteiten heeft en dat alle
woorden en gedachten te boven gaat — immers voor alles wat wij ervaren, geldt
precies het tegenovergestelde — zou men kunnen denken dat Brahman, zoals
hiervoor beschreven, een lege ruimte of een non-entiteit (SOnya) moet zijn. Om dit
te voorkomen gaat de Heer verder om te leren dat Brahman bestaat als:

1. het Innerlijke Zelf (Pratyak),
2. de bron van alle activiteiten van de zintuigen en dergelijke,

3. de bron van waaruit ons gevoel van bestaan oprijst in relatie
tot alle denkbeeldige dualiteit,

4. 1$vara, de Heer van het universum.

Door deze conclusie bewijst de Heer boven alles het bestaan van Brahman als het
Innerlijke Zelfbewustzijn. Er moet een principe van zelfbewustzijn zijn (pratyak-

cetana) achter al onze onbezielde handelingen, zoals met het fysieke lichaam. We
vinden onvermijdelijk zelfbewustzijn achter alle onbezielde voorwerpen waarmee
wordt gehandeld, zoals een kar die wordt voortbewogen. - (A)]

sarvatahpanipadam tatsarvato 'ksisiromukham;
sarvatah srutimalloke sarvamavrtya tisthati (13).

X111.13. Met handen en voeten overal, met ogen en hoofden en monden overal,
met overal oren, bestaat Dat en Het omvat alles.

Datgene Wat gekend moet worden, heeft overal handen en voeten. Het bestaan van
Ksetrajfia wordt aangegeven door de upadhi's van de zintuigen'’® van alle levende
wezens. Ksetrajfia (het principe van zelfbewustzijn dat achter de zintuigen leeft)
wordt zo genoemd vanwege de upadhi van Ksetra en deze Ksetra heeft diverse
vormen als handen en voeten enzovoorts. Alle variaties die in Ksetrajfia worden
veroorzaakt door de variaties in de upadhi's van Ksetra, berusten op illusie en
daarom wordt met de woorden: "Er wordt niet gezegd dat Het sat of asat is"
bedoeld, dat men moet weten dat Het geen variaties kent. Hoewel datgene wat in
Ksetrajfia door upadhi's wordt veroorzaakt, op illusie berust, worden toch
uitspraken gedaan als "Het heeft overal handen en voeten" alsof dit een eigenschap
zou zijn van Datgene Wat gekend moet worden. Dit wordt alleen maar gedaan om
het bestaan van Dat aan te duiden. De uitspraak van de sampradayavids, zij die de
juiste traditionele onderwijsmethode gebruiken, wijst hier ook op. Deze luidt:
"Datgene wat zonder dualiteit is, wordt beschreven door adhyaropa en apavada,
dat wil zeggen: door superimpositie en door negatie, door toekenning en
ontkenning. De ledematen van alle lichamen zijn de handen en voeten en
dergelijke; deze ontlenen hun activiteit aan de Energie die inherent is aan Datgene
Wat gekend moet worden.t’® Als zodanig zijn het slechts tekenen van Zijn
aanwezigheid en alleen bij wijze van spreken wordt er gezegd dat ze bij Hem

178 Omdat er zelfbewustzijn moet zijn achter hun activiteit.
179 dat wil zeggen: deze handelen louter krachtens de aanwezigheid van deze Energie.
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horen. Ook de andere uitspraken dienen op dezelfde manier geinterpreteerd te
worden. Het (Brahman) is aanwezig in de wereld en in de hele bezielde schepping
en doordringt alles.

Het is de bedoeling van de volgende sloka om duidelijk te maken dat Datgene Wat
gekend moet worden, niet werkelijk de upadhi's, de zintuigen als handen en voeten
bezit, doch dat deze over Dat zijn heengelegd.

sarvendriyagunabhasam sarvendriyavivarjitam;
asaktam sarvabhrccaiva nirgunam gunabhoktr ca (14).

XI11.14. Het doorstraalt de functies van alle zintuigen en toch staat Het er los
van. Het is nergens aan gehecht en toch ondersteunt Het alles en heeft geen
kwaliteiten.

Alle zintuigen: zowel de buddhi-indriya's als de karma-indriya's, de organen van
kennis en de organen van handeling. Manas en buddhi als innerlijke zintuigen
horen hier ook bij, en gezamenlijk zijn zij de upadhi's van Datgene Wat gekend
moet worden. Verder is het zo dat zelfs het gehoor en andere zintuigen alleen
upadhi's vormen via de upadhi van de antahkarana, het innerlijke orgaan. We
moeten dus begrijpen dat Brahman Zichzelf manifesteert door de upadhi's van de
externe en interne zintuigen, en door de werking van alle zintuigen als onderscheid
maken, doelstellingen en gedachten, gehoor, spraak en dergelijke. Dit wil dus
zeggen dat Datgene Wat gekend moet worden als het ware functioneert door de
werking van alle zintuigen. De S$ruti zegt:

"Het mediteert als het ware, Het beweegt als het ware." (Br.Up. 4.3.7).

Waarom zou dit niet kunnen betekenen dat Het werkelijk functioneert? De Heer
zegt: "Het heeft geen zintuigen en daarom beweegt Datgene Wat gekend moet
worden niet echt als de zintuigen werken."

"Hij is snel zonder handen en voeten; Hij grijpt, Hij ziet zonder ogen en hoort
zonder oren.” (Svet.Up. 3.19).

In deze $loka benadrukt de $ruti dat Datgene Wat gekend moet worden, de macht
heeft om Zichzelf te voegen in de verschillende functies van de zintuigen die Zijn
upadhi's zijn, maar dat Het in werkelijkheid niet beweegt of ziet en dergelijke.
Deze $loka moet op dezelfde manier worden uitgelegd® als het gezegde: "De
blinde zag de edelsteen." (Tait.Aranyaka 1.11). Omdat Het geen zintuigen heeft,
wordt Het nergens aan gehecht en is zonder gehechtheid.

Brahman is de fundamentele Werkelijkheid in alle illusies.

Hoewel Het zo is, ondersteunt Het alles. Alles is in werkelijkheid gebaseerd op
'sat', het Bestaan, omdat het beeld van 'sat’ overal aanwezig is. Zelfs dingen als

180 Het betekent dus dat de arthavada passage niet letterlijk moet worden geinterpreteerd doch
zodanig dat deze past in het hoofdthema van dit gedeelte.
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luchtspiegelingen kunnen niet bestaan zonder een uitgangspunt. Daarom wordt
gezegd dat Het alles ondersteunt.

Brahman de Waarnemer van de Guna's.

Er is ook nog een andere mogelijkheid om kennis over het bestaan van Datgene
Wat gekend moet worden te verkrijgen. Hoewel Het zonder de guna's Sattva, Rajas
en Tamas is, is Datgene Wat Gekend moet worden toch Datgene wat de guna's
waarneemt en ervan geniet. De Guna's nemen de vorm aan van geluid en andere
zintuiglijke objecten en veranderen daardoor in vreugde en verdriet en misleiding.

Brahman is alles.
Bovendien,

bahirantasta bhutanamacaram carameva ca;
suksmatvattadavijfieyam durastham cantike ca tat (15).

XI11.15. Het is zowel buiten als binnen alle wezens, zowel onbeweeglijk als
bewegend. Omdat Het subtiel is, kan Het niet worden waargenomen; Het is
ver weg en toch dichtbij.

Buiten: buiten het lichaam dat tot en met de huid reikt, en dat door onwetendheid
voor het eigen zelf wordt gehouden. Binnen slaat op het Innerlijke Zelf,
Pratyagatman, dat in het lichaam verblijft. Het gezegde dat Het zowel 'buiten als
binnen' is, zou zo uitgelegd kunnen worden dat Het niet in de tussenruimte!®! zou
zijn. Om dit tegen te gaan, zegt de Heer dat Het 'onbeweeglijk is en toch beweegt'.
Het is Brahman, Datgene Wat gekend moet worden, dat de beweeglijke en
onbeweeglijke lichamen schijnt te zijn zoals een touw wordt gehouden voor een
slang.

Brahman wordt alleen verstaan door de wijzen.
Tegenwerping: Hoe komt het dat Brahman niet direct door iedereen wordt verstaan
als 'Dit is Het', als alles wat wij waarnemen, beweeglijk of onbeweeglijk, Datgene
Wat gekend moet worden, is?
Antwoord: Dat is waar. Het manifesteert Zichzelf als alles, maar het is subtiel'®? als
akasa. En omdat Het subtiel is, kan Het niet worden begrepen door degenen die

niet verlicht zijn, hoewel Het in Zichzelf kenbaar is. Het is echter altijd bekend aan
hen die verlicht zijn, zoals de volgende teksten aangeven:

"Dit alles is het Zelf en het Zelf alleen." (Br.Up. 2.4.6).
"Dit alles is Brahman en Brahman alleen.” (Ibid. 2.5.1).

Als Het niet gekend is, is Het ver weg, want het is voor degenen die niet verlicht
zijn nog in geen miljoenen jaren bereikbaar. VVoor zij die verlicht zijn, is Het heel
dichtbij omdat het hun eigen Zelf is.

181 het lichaam dat tussen de Pratyagatman en externe objecten ligt.
182 puiten bereik van de zintuigen.
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Brahman is het ene Zelf in alles.
Bovendien,

avibhaktam ca bhutesu vibhaktamiva ca sthitam;
bhutabhartr ca tajjfieyam grasisnu prabhavisnu ca (16).
XIV.16. Onverdeeld en toch schijnbaar verdeeld in alle wezens: Datgene Wat

gekend moet worden ondersteunt alle wezens en is zowel hun schepper als hun
vernietiger.

Het is in de afzonderlijke lichamen onverdeeld aanwezig, Het is als akasa. Toch
lijkt het verschillend te zijn in de verschillende lichamen, aangezien Het Zichzelf
alleen in de lichamen manifesteert.

Brahman is de Oorzaak van het Universum.

Datgene Wat gekend moet worden houdt alle wezens staande gedurende sthiti, de
periode waarin het Universum bestaat. Het verslindt ze bij pralaya, de tijd van
oplossing. Het schept ze in de tijd van utpatti, de geboorte van het Universum, op
eenzelfde manier waarop een touw een slang schijnt te zijn.

Brahman verlicht alles.

Tegenwerping: Als Datgene Wat gekend moet worden niet wordt waargenomen,
hoewel Het in alles bestaat, dan kan Het niet anders dan duisternis (Tamas) zijn.

Antwoord: Nee, maar wat dan wel?

Bovendien,

jyotisamapi tajjyotistamasah paramucyate;

jiianam jiieyam jianagamyam hrdi sarvasya visthitam (17).

XI11.17. Het is het Licht der lichten en men zegt dat Het de duisternis te boven
gaat. Kennis, Datgene Wat gekend moet worden, het Doel van kennis, is
gezeteld in het hart van iedereen.

Dat, Datgene Wat gekend moet worden, is het Licht van alle lichten®? zelfs van de
zon. Deze lichten schijnen werkelijk alleen als ze verlicht worden door het licht
van bewustzijn van het Zelf. De Gezangen luiden:

"Dat Licht dat de zon doet schijnen.” (Tait.Br.3.12.9).
“Zijn Licht doet alles schijnen." (Svet.Up. 6.14).

Zo wordt het door de smrti ook hier in de Bhagavad Gita (XV.12) gezegd. Er wordt
gezegd dat Het niet besmet is door Tamas, door ajfiana, onwetendheid.

183 Het bestaan van Brahman, Datgene Wat gekend moet worden, kan worden herkend als het
Licht dat de zon verlicht, als de rede (buddhi), enzovoorts.
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Het Licht is in ieders hart.

Om Arjuna wat op te vrolijken die nogal terneergeslagen lijkt bij de gedachte dat
kennis van Brahman zo moeilijk te verkrijgen is, zegt de Heer nu het volgende:
Deze drie, Kennis, Datgene Wat gekend moet worden en het Doel van kennis
worden zeer duidelijk ingeplant in het hart (buddhi) van ieder levend wezen; deze
drie worden hier als verschillende dingen gemanifesteerd. Kennis is bijvoorbeeld
nederigheid (XI111.7-11), Datgene Wat gekend moet worden (als beschreven in
XI111.12-17) is, als Hij wordt gekend, het resultaat van kennis, en wordt daarom het
Doel van kennis genoemd. Het object van kennis is Datgene Wat gekend moet
worden.

Zoek het Licht door toewijding.
Nu volgt de $loka die dit onderwerp afsluit:

iti ksetram tatha jianam jfieyam coktam samasatah;
madbhakta etadvijfiaya madbhavayopapadyate (18).

XI1.18. Aldus heb Ik in het kort uitgelegd wat de Ksetra is en kennis en
Datgene Wat gekend moet worden. Hij die Mij is toegewijd en dit weet, zal in
Mij binnengaan.

Aldus zijn de Ksetra, kennis en Datgene Wat gekend moet worden in het kort
beschreven. De Ksetra begint (XI11.5-6) met de Grote Elementen en eindigt met
moed. De eigenschappen van Kennis zijn genoemd, te beginnen met 'nederigheid'
en eindigend met ‘het doel van de kennis van de waarheid voor ogen houdend'
(XI11.7-11). Datgene Wat gekend moet worden is beschreven in de sloka's XI111.12-
17.

Dit is waarlijk in het kort de gehele leer, inbegrepen de leer van de Veda's en de
leer van de Gita.

Vraag: Wie is er geschikt om deze ware kennis te verwerven?

Antwoord: Dat is hij die Mij is toegewijd en die Mij, Vasudeva ziet als de Opperste
Heer, de Alwetende en Opperste Guru en als het Zelf (Ziel, Essentie) van alles. Dit
betekent dat hij als het ware bezeten is door het idee dat alles wat hij ziet, hoort of
aanraakt niets anders is dan de Heer Vasudeva. Als hij Mij zo is toegewijd en de
ware kennis die hiervoor is beschreven, heeft verkregen, is hij geschikt om Mij
binnen te gaan, dat wil zeggen: hij verkrijgt moksa.

Prakrti en Purusa zijn eeuwig.

In het zevende hoofdstuk zijn twee Prakrti's beschreven, de hogere en lagere,
overeenkomend met Ksetra en Ksetrajfia. Daarvan is gesteld dat zij de
moederschoot zijn van alle schepselen (V11.6). De vraag ligt voor de hand hoe men
kan zeggen dat Ksetra en Ksetrajfia, de twee Prakrti's, de moederschoot kunnen
vormen van alle wezens. Dit komt nu aan de orde.
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prakrtim purusam caiva viddhyanad: ubhavapi;
vikaramsca gunamscaiva viddhi prakrtisambhavan (19).

XI11.19. Weet dat zowel Prakrti als Purusa zonder begin zijn en weet ook dat
alle vormen en kwaliteiten worden geboren uit Prakrti!

Prakrti en Purusa, Materie en Geest, zijn de twee Prakrti's van de Heer I$vara. Ge
moet weten dat deze twee, Prakrti en Purusa, zonder begin zijn. Omdat I$vara de
eeuwige Heer is, spreekt het vanzelf dat ook Zijn Prakrti's eeuwig zijn. De
Heerschappij van de I$vara bestaat waarlijk uit Zijn bezit van de twee Prakrti's
waardoor Hij de oorzaak is van het ontstaan, de ondersteuning en de oplossing van
het universum. De twee Prakrti's zijn zonder begin en zijn daarom de oorzaak van
samsara.

Sommige mensen zeggen dat het betekent dat de twee Prakrti's er in het begin niet
waren en stellen dat door een dergelijke interpretatie kan worden vastgesteld dat de
I$vara de oorzaak van alles is. Als Prakrti en Purusa immers eeuwig zouden zijn,
zou het inhouden dat deze twee de oorzaak van het universum zouden zijn en dat
de I$vara niet de schepper van het universum is. Het is niet juist om het zo te
stellen omdat de I$vara dan niet de Isvara zou zijn vanwege het feit dat er
voorafgaande aan de geboorte van Prakrti en Purusa voor Hem niets zou zijn om
over te heersen. Als samsara verder geen andere oorzaak dan I$vara zou hebben,
zou verder geen andere oorzaak dan Isvara zou hebben, zou het nooit kunnen
ophouden'® en zouden de $astra's (de Geschriften) geen zin hebben. Op dezelfde
manier zou er geen gebondenheid en geen bevrijding® kunnen zijn.

Prakrti en Purusa als Oorzaak van samsara.

Daarentegen als de Prakrti's van de I$vara eeuwig zijn, wordt alles duidelijk. Weet
dat alle vormen en emanaties (vikara's), vanaf buddhi tot het fysieke lichaam, en
alle kwaliteiten (guna's) als vreugde, verdriet, misleiding en andere mentale staten
die hierna zullen worden beschreven, allemaal voortkomen uit Prakrti. Maya is
samengesteld uit de drie guna's en is de Energie van de Isvara die de oorzaak is van
alle emanaties (uitstromingen). Weet dat dit allemaal vormen van Prakrti zijn.28¢

Wat zijn deze vormen en kwaliteiten waarvan men zegt dat ze uit Prakrti worden
geboren? Dit zegt de Heer:

karyakaranakartrtve hetuh prakrtirucyate;
purusah sukhaduhkhanam bhoktrtve heturucyate (20).

18 Als de Isvara, onafhankelijk van de twee Prakiti's, de enige oorzaak van het universum zou zijn, zou
samsara zonder einde zijn, omdat er dan niets zou zijn dat zelfs de bevrijde zielen zou weerhouden om in
samsara te worden geworpen zolang I$vara de enige oorzaak van samsara zou zijn.

18 \/oor de geboorte van de twee Prakti's kunnen gebondenheid en daarmee ook bevrijding niet bestaan. Als
er ooit een tijd is geweest dat gebondenheid en moksa er niet waren, kan er ook geen oorzaak zijn die ze tot
bestaan zou kunnen brengen.

18 prakrti is datgene waaruit alle vormen en kwaliteiten tot bestaan komen. Prakriti is dus eeuwig en is de
bron van alle vormen (vikara's) en kwaliteiten (guna's). De Atman blijft altijd onveranderd en zonder kwali-
teiten.
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XI11.20. Er wordt gezegd dat Prakrti de oorzaak is van het resultaat en van de
instrumenten'®’en dat Purusa de oorzaak is van het ervaren van vreugde en
verdriet.

Het resultaat (karya) is het fysieke lichaam en de instrumenten (karana's) zijn de
dertien® organen in dit lichaam. De vijf elementen (bhata's) die het lichaam
opbouwen en de vijf zintuiglijke objecten die de emanaties van Prakrti zijn (zoals
hiervoor beschreven), vallen onder de term ‘resultaat’. Alle kwaliteiten als vreugde,
verdriet en misleiding die uit Prakrti voortkomen, vallen onder de term
'instrumenten’ omdat deze kwaliteiten liggen in de instrumenten, namelijk de
zintuigen. Van Prakrti wordt gezegd dat het de oorzaak is van ontstaan en groei van
het fysieke lichaam, van de zintuigen en hun gewaarwordingen omdat Prakrti ze
allemaal voortbrengt. Omdat Prakrti dus het fysieke lichaam en de zintuigen
voortbrengt, is Prakrti de oorzaak van samsara.

Sommige mensen lezen in plaats van 'karana' dat instrument betekent, karana
hetgeen oorzaak betekent. Alles wat echter een modificatie of aanpassing van iets
is, is er het gevolg of emanatie (vikara) van en datgene waaruit het voortkomt is de
oorzaak (karana). Prakrti is de bron van oorzaak en gevolg die uit dezelfde
elementen zijn opgebouwd (zoals omschreven met de termen 'het resultaat en de
instrumenten’). Het kan ook betekenen dat de zestien vikara's'®® of emanaties in dit
geval het resultaat zijn, terwijl de zeven'* die tegelijkertijd Prakrti en vikrti zijn,
oorzaak en gevolg, en daarom PrakrtiVikrti's wor-den genoemd, als oorzaak
worden gezien. Bij het ontstaan van dit alles is Prakrti de oorzaak omdat alles
hieruit gegenereerd wordt.

Nu zal worden aangetoond hoe Purusa de oorzaak is van samsara. Purusa, Jva, Ks
etrajiia, Bhoktr (Dat wat geniet)*® betekenen allemaal hetzelfde. Van Purusa wordt
gezegd dat het de oorzaak is omdat Het vreugde, verdriet en andere ervaringen
waarneemt.

Tegenwerping: Waarom zou voortbrengen van oorzaken en gevolgen en het
ervaren van vreugde en verdriet moeten betekenen dat Prakrti en Purusa moeten
worden gezien als de oorzaak van samsara?

Antwoord: Hoe kan er iberhaupt samsara zijn als Prakrti zichzelf niet verandert in
oorzaak en gevolg, in lichaam en zintuigen, in vreugde en verdriet, en zonder een

187 \/olgens een andere interpretatie het gevolg en de oorzaak.

188 v/ijf organen van gewaarwording, vijf organen van handeling, Manas, Buddhi en Ahamkara.
189 De tien zintuigen, Manas en de vijf zintuiglijke objecten.

190 Dit zijn Mahat, Ahamkara en de vijf Tanmatra's of rudimentaire elementen. Elk is een emana-
tie van zijn voorganger en is op zijn beurt de oorzaak van zijn opvolger. Omdat de Malaprakrti
dit allemaal voortbrengt, is dit hun oorzaak en basis.

191 De laatste drie termen worden respectievelijk gebruikt om uit te drukken dat de Purusa waar-
aan hier wordt gerefereerd niet de Paramatman of het Hoogste Zelf is, maar een intelligent (ceta-
na) principe en een geconditioneerd wezen.
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bewuste Purusa die alles ervaart?'®? Samsara is daarentegen alleen mogelijk als
Purusa, datgene wat ervaart, als avidya of onwetendheid samengaat met Prakrti, dat
het tegenovergestelde is en het object is dat ervaren wordt in al zijn vervormingen
als lichaam en zintuigen, vreugde en verdriet, oorzaken en gevolgen. Daarom is het
juist om te zeggen dat Prakrti en Purusa de oorzaak zijn van samsara: de één
genereert het lichaam en de zintuigen, en de ander ervaart vreugde en verdriet.

Tegenwerping: Wat is dan deze samsara?'%3

Antwoord: Samsara is de ervaring van vreugde en verdriet, en Purusa is de
samsarin, datgene dat vreugde en verdriet ervaart.%

Avidya en Kama zijn de oorzaak van wedergeboortes.

Er is gezegd dat Purusa de samsarin is, omdat het datgene is dat vreugde en
verdriet ervaart. Waardoor komt het dat vreugde en verdriet worden ervaren? De
Heer zegt:

purusah prakrtistho hi bhurkte prakrtijangunan;
karanam gunasarigo 'sya sadasadyonijanmasu (21).

XI111.21. Purusa verblijft in Prakrti en ervaart de kwaliteiten (guna's) die uit
Prakrti voortkomen. De gehechtheid aan deze kwaliteiten is de oorzaak van
zijn geboorte in een goede of slechte moederschoot.

Omdat Purusa, datgene dat ervaart, gezeteld is in Prakrti, in avidya of
onwetendheid, dat wil zeggen: omdat hij zichzelf identificeert met het lichaam en
de zintuigen, die emanaties zijn van Prakrti, ervaart hij de kwaliteiten die uit
Prakrti voortkomen. Deze manifesteren zichzelf als vreugde, verdriet en misleiding
en hij denkt: "Ik ben gelukkig, ik ben ongelukkig, ik ben wijs." Naast avidya (de
oorzaak van geboorte) is Zijn gehechtheid aan (dat is zijn identificatie met) Zijn
ervaringen, namelijk de kwaliteiten van vreugde, verdriet en misleiding, de
belangrijkste oorzaak van de geboorte van Purusa. De Sruti zegt:

"Zoals zijn wens is, zo is zijn wil." (Br.Up. 4.4.5).

Evenzo zegt de Heer hier:

"De gehechtheid aan deze kwaliteiten is de oorzaak van een
geboorte in een goede of slechte moederschoot."

Of als in het tweede gedeelte van de $loka het woord samsara wordt toegevoegd,
kan het als volgt worden uitgelegd: Gehechtheid aan kwaliteiten is door alle

192 Omdat de Atman, die altijd vrij (nitya-mukta) is van samsara, nooit uit Zichzelf onderworpen
kan zijn aan samsara. -

193 De opponent bedoelt: Als de Atman onbeweeglijk is (avikriya) en niet onderhevig aan veran-
deringen, is het niet juist om te stellen dat Hij ooit onderworpen kan zijn aan samsara.

194 Dat betekent, terwijl vreugde of verdriet wordt ervaren, blijft het Zelf, de waarnemer, volko-
men onveranderd. De ervaring (bhoga) vormt Zijn samsara en maakt Hem tot een samsarin.
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geboortes in een goede of slechte moederschoot heen, de oorzaak van Zijn
samsara.

Goede moederschoten zijn die van de Deva's en slechte moederschoten zijn die van
de lagere diersoorten. We kunnen er aan toevoegen, zoals voor de hand ligt en niet
tegen de leer ingaat, dat de moederschoten van de mensen zowel goed als slecht
kunnen zijn. De betekenis van deze passage zou ook als volgt kunnen luiden:
Avidya, de Purusa die gezeteld is in Prakrti, en Kama of gehechtheid aan
kwaliteiten vormen samen de oorzaak van samsara.!®®

Kennis van het Zelf neemt de oorzaak weg van Samsara.

De tweevoudige oorzaak van samsara is hier onderwezen opdat wij het kunnen
vermijden, en dat wil zeggen dat we kunnen proberen om het kwijt te raken. De
middelen om deze tweevoudige oorzaak te verwijderen zijn Jiana en Vairagya, dat
wil zeggen: kennis en niet gehecht zijn, samen met samnyasa of afstand doen*®
zoals op duidelijke wijze wordt onderwezen in de Gita-sastra. Deze kennis over
Ksetra en Ksetrajfia is in het begin van dit hoofdstuk medegedeeld, evenals in
XI111.12 en volgende. In het laatste gedeelte is dit gedaan door zowel aan te geven
wat Het niet is (X111.12) als door er eigenschappen aan toe te kennen die niet bij
Hem horen (X111.13 en volgende). De Heer vervolgt nu met ons direct te leren wat
kennis is:

upadrasta 'numanta ca bharta bhokta mahesvarah;
paramatmeti capyukto dehe ‘sminpurusah parah (22).

XI11.22. De Grote Heer en het Opperste Zelf is de Opperste Purusa in dit
lichaam, Hij is de Toeschouwer en Dat Wat Toestaat, de Ondersteuner en de
Genieter.

Toeschouwer (Upadrastr): Hij ziet toe en is de getuige die Zelf niet handelt. Als
priesters en offerpriester bezig zijn met de offerhandelingen, zit er iemand anders
naast hen, een expert op het gebied van offers, die niet deelneemt aan de activiteit
en die ziet wat er goed en fout is in de handelingen van offerpriester en priesters.
Op overeenkomstige wijze is het Zelf apart van hen en een zeer intieme getuige
van het lichaam en de zintuigen en al hun handelingen terwijl Het niet deelneemt
aan de handelingen. Het kan ook als volgt worden uitgelegd: het lichaam, het
gezichtvermogen, Manas, Buddhi en het Zelf zijn de zieners. Hiervan is het
lichaam de buitenste ziener en vanaf dit lichaam naar binnen gezien is het Zelf de
innerlijkste ziener en het meest dichtbij. Voorbij Hem is er geen ziener in het
binnenste. Omdat Hij de innerlijkste ziener is, wordt Hij Upadrastr genoemd. Het
Zelf is ook Upadrastr omdat Hij alles waarneemt zoals de Upadrastr bij het
offerritueel. Ook is Hij Datgene Wat Toestaat (Anumantr) die goedkeuring of
tevredenheid uitdrukt over de handelingen en degenen die ze uitvoeren. Ook lijkt

195 Avidya is de upadana of materiéle oorzaak en Kama, de nimitta, is de aanleiding.
19 Vairagya leidt tot samnyasa, en kennis samen met samnyasa doet avidya en kama ophouden.
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Hij met hen samen te werken, hoewel Hij niet deelneemt aan de handelingen van
lichaam en zintuigen. Ook legt Hij nooit iets in de weg van degenen die bezig zijn
met handelingen en is Hij alleen maar hun getuige. Ondersteuner (Bhartr): Het Zelf
wordt de Ondersteuner genoemd, omdat het lichaam, de zintuigen, Manas en
Buddhi zijn wat ze zijn, doordat ze gemaakt zijn door dat Intelligente Zelf. Ze
werken samen om één persoon te dienen namelijk het Intelligente Zelf, en zijn
niets anders dan een weerspiegeling van deze Intelligentie. De Genieter (Bhoktr):
het Zelf is de Genieter, omdat het Zelf 'nitya-caitanya-svarapa’ is, dat wil zeggen:
eeuwige intelligentie als inherente natuur heeft, net zoals hitte inherent is aan vuur.
Alle staten van de geest (buddheh-pratyayah) als vreugde, verdriet en misleiding
worden duidelijk waargenomen in hun onderlinge verhoudingen en worden als het
ware doordrongen door het intelligente Zelf als ze ontstaan. De Grote Heer: Hij is
de Grote zowel als de Heer omdat Hij één is met het hele universum en van niets
afhankelijk is.

Het Opperste Zelf (Paramatman): het Zelf dat de Toeschouwer enzovoorts is
genoemd, is Opperste omdat Hij superieur is aan alles, van het fysieke lichaam tot
de Avyakta die door onwetendheid voor het Innerlijke Zelf worden gehouden.
Daarom wordt Hij ook in de Sruti Paramatman genoemd. Waar is Hij, de Purusa?
Hij die de Avyakta te boven gaat, is hier in het lichaam, zoals hierna in XV.17 zal
worden beschreven.

Het Zelf is in dit hoofdstuk uitvoerig beschreven, te beginnen bij XI11.2, en deze
beschrijving is hiermee afgesloten. Voor degene die het hier beschreven Zelf kent,
geldt:

ya evam vetti purusam prakrtim ca gunaih saha;
sarvatha vartamano 'pi na sa bhuyo 'bhijayate (23).

XI11.23. Degene die Purusa en Prakrti en de Guna's op deze wijze kent, zal
niet opnieuw worden geboren, hoe hij verder ook leeft.

Hij die Purusa kent op de manier die hiervoor*®’ is beschreven, dat wil zeggen: hij
die Hem direct waarneemt als zijn eigen Zelf en 'lk ben Dit,' zal ongeacht het leven
dat hij leidt, of hij de plichten vervult of slechte dingen doet, niet worden
wedergeboren en zal geen nieuw lichaam hoeven aan te nemen als het oude sterft,
dat wil zeggen: als hij dus in dit leven tot wijsheid is gekomen. Hij kent Prakrti en
Avidya die hier'®® zijn beschreven met al hun verschijnselen, dat wil zeggen: hij
weet dat van Prakrti niets (abhava) overblijft door vidya of kennis. Hoeveel te meer
geldt dit voor een wijs mens die standvastig zijn plichten vervult!

Tegenwerping: Welke handelingen worden tot niets teruggebracht door kennis? Er
wordt inderdaad gesteld dat men niet opnieuw geboren wordt als men kennis
verkrijgt. Maar het is niet juist om ervan uit te gaan dat de handelingen die in het

197 Als de fundamentele Werkelijkheid die alle manifestaties als Jiva en Tsvara draagt.
198 Als zonder begin en ondefiniéerbaar (anirvacya), als bron van alle kwaad.
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huidige leven zijn begaan voordat men tot kennis kwam, al tot niets worden
teruggebracht voor ze hun gevolgen hebben gehad. Hetzelfde geldt voor
handelingen die later in dit leven worden verricht en ook voor die handelingen die
in de vele eerdere levens zijn gedaan. Er zouden dus nog minstens drie geboorten
moeten volgen, omdat het even onjuist is om te denken dat handelingen uit vorige
levens tot niets worden gereduceerd als de handelingen in dit huidige leven. Wij
zien geen verschil tussen deze twee soorten handelingen.®® Daarom zullen deze
drie groepen handelingen elk aanleiding geven tot een geboorte. Anders zou de
mogelijkheid dat handelingen die zijn verricht tot niets worden gereduceerd, tot
algehele onzekerheid leiden en zouden de $astra en alle geschreven geboden
nutteloos worden. En daarom is het niet juist om te zeggen dat 'hij niet opnieuw zal
worden geboren.’

Antwoord: Integendeel, het is wel juist zoals de volgende passages uit de Sruti
aangeven:

"Zijn handelingen lossen op." (Mund.Up. 2.2.8).
"Hij die Brahman kent, wordt Brahman Zelf." (Ibid. 3.2.9).

"Er is slechts uitstel voor hem zolang hij nog niet is verlost van zijn huidige
lichaam." (Chand.Up. 6.14.2).

"Evenals de zachte vezels van het isika riet worden verbrand in het vuur, worden al
zijn handelingen verbrand." (Ibid. 5.24.3).

Ook in IV.37 is het oplossen van alle handelingen onderwezen en hierna?® zal het
eveneens ter sprake komen. Verder is het logisch dat alleen die handelingen die
voortkomen uit avidya (onwetendheid), uit begeerte (kama) en dergelijke en die het
zaad?*! zijn van alle kwaad, de oorzaak kunnen zijn van volgende geboorten. Op
verschillende plaatsen in de Gita heeft de Heer ook gesteld dat alleen handelingen
samen met egoisme en begeerten (en niet andere handelingen) resultaten
voortbrengen. Elders wordt ook gezegd:

"Zoals zaden die verbrand zijn niet meer kunnen ontkiemen, zo kan er geen nieuw
lichaam worden gevormd uit begeerten die door wijsheid zijn verbrand."

199 Omdat alle handelingen het gevolg zijn van ajfiana, moeten ze allemaal op dezelfde manier
door kennis tot niets worden teruggebracht, en daarom geldt het argument niet dat alleen hande-
lingen, die nog geen gevolgen gehad hebben, door kennis geneutraliseerd kunnen worden, en niet
die handelingen die nu al een gevolg hebben omdat ze het huidige lichaam hebben voortgebracht.
200 In XVI11.66 leert de Heer aan Arjuna om alle dharma's op te geven en toont aldus aan dat
kennis alle handelingen verteert.

201 Deze zaden van kwaad (klesa's) zijn avidya, asmita, raga, dvesa en abhinivesa. Alleen dharma
en adharma, handelingen die gepaard gaan met klesa's, kunnen een reincarnatie voortbrengen.
Voor de handelingen van een wijs mens geldt echter dat de zaden van deze handelingen als het
ware zijn 'gebakken’ in kennis en deze handelingen bestaan slechts in zoverre zij zich presenteren
aan zijn bewustzijn (pratitimatradehah). Omdat zij karma-bhasa's zijn, dat wil zeggen: alleen
maar lijken op karma, zijn het geen echte oorzaken en kunnen geen reincarnatie voortbrengen.
Een verbrand kledingstuk kan ook immers niet meer worden gedragen.
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Tegenwerping: Toegegeven dat kennis de handelingen oplost die na verkrijgen van
die kennis worden verricht, omdat er dan kennis beschikbaar is. Het is echter niet
mogelijk om te verklaren dat het de handelingen kan oplossen die zijn verricht voér
die kennis werd verkregen, en die uit vorige levens dateren.

Antwoord: Dat kunt u niet zeggen omdat er staat 'alle handelingen' (1VV.37).

Tegenwerping: Het zou alleen op de handelingen kunnen slaan die na het
verkrijgen van kennis worden verricht.

Antwoord: Nee, want er is geen reden om het daartoe te beperken. Verder is het
verkeerd om te stellen dat die handelingen die de oorzaak zijn van de huidige
belichaming en de handelingen die nog in de toekomst gevolgen zullen hebben,
niet kunnen oplossen door kennis. Waarom is dat zo? De eerste groep heeft
onvermijdelijk zijn gevolgen, zoals een pijl die is afgeschoten. Als deze eenmaal
op een doel is afgeschoten en de boog heeft verlaten, gaat hij door totdat zijn
kracht is uitgewerkt, ook al heeft hij het doel al doorboord.?°? Hetzelfde geldt voor
het fysieke lichaam; de gevolgen van de handelingen die deze belichaming hebben
veroorzaakt, gaan door totdat hun energie is uitgewerkt, ook al is het doel bereikt.
Daar staat tegenover dat als de betreffende pijl niet is afgeschoten, dat wil zeggen:
als de energie die in de gespannen boog is opgeslagen, niet wordt gebruikt en
wordt teruggetrokken, deze handeling nog geen gevolg heeft en alleen maar een
idee is in de geest?®® dat kan worden geneutraliseerd door kennis van de waarheid.
Daarom kunnen we terecht zeggen dat een wijs mens 'niet opnieuw wordt geboren
als hij sterft.

De vier wegen tot Zelfkennis.
Er zijn verschillende wegen tot Zelfkennis die hier zullen worden genoemd:

dhyanenatmani pasyanti kecidatmanamatmana;
anye sankhyena yogena karmayogena capare (24).

XI11.24. Door meditatie zien sommigen het Zelf in het Zelf door het Zelf,
anderen zien Het door Samkhya Yoga of door Karma Yoga.

Meditatie (Dhyana) is het door concentratie terugtrekken van het gehoor en andere
zintuigen in de Manas, weg van geluid en andere zintuiglijke objecten. Daarna
wordt Manas teruggetrokken in de Innerlijke Intelligentie en wordt deze Innerlijke
Intelligentie gecontempleerd. Vandaar dat wordt gezegd: "De kraanvogel mediteert
als het ware, de aarde mediteert als het ware, de bergen mediteren als het ware."
(Cha. Up. 7.6.1). Dhyana is het voortdurende en niet-verstoorde denken dat lijkt op

202 Er van uitgaande dat er niet iets dat sterker is, in de weg staat. Zelfkennis is dat niet en is niet
in staat om het karma dat de huidige belichaming heeft voortgebracht, tegen te houden. Als deze
kennis namelijk oprijst wordt de kracht ervan beteugeld door dit karma omdat dit al werkt. Daar-
om moeten de gevolgen van het prarabdha-karma op eenzelfde manier worden ondergaan.

203 Syagraya, sabhasa-antahkarana, dat wil zeggen: het innerlijk orgaan of Manas dat de reflectie
van de Spirituele Intelligentie bevat.
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een vloeiende stroom olie. Door meditatie schouwt?** de Yogin het Zelf, de
Innerlijke Intelligentie, in het zelf (Buddhi) door het zelf, de eigen intelligentie, dat
wil zeggen: door de antahkarana die is gezuiverd door Dhyana. Samkhya houdt in
dat men denkt: "Sattva, Rajas en Tamas zijn de Guna's, de Atman is de getuige van
hun activiteiten, is eeuwig en is verschillend van de Guna's."” Door Samkhya-
Yoga?® zien sommigen®® het Zelf in het zelf door het zelf. Karma is Yoga®"’ dat
wil zeggen: die Karma of handeling die in dienst van de Heer (I$vara) wordt
verricht. Een dergelijke manier van handelen is bij wijze van spreken Yoga, omdat
het tot Yoga leidt. Sommigen?® zien het Zelf door deze Yoga van handelingen, die
leidt tot kennis omdat de geest wordt gezuiverd (sattva).

anye tvevamajanantah srutva 'nyebhya upasate;
te 'pi catitarantyeva mrtyum srutiparayanah (25).

XI11.25. Sommigen echter die dit allemaal niet weten, vereren Het toch omdat
zij er over hebben gehoord van anderen, en ook zij overwinnen de dood door
hun toewijding hieraan.

Er zijn ook anderen die niet in staat zijn om het Zelf te kennen op een van de
manieren die hiervoor zijn beschreven en die leren van anderen, van acarya's of
leraren. Deze zeggen hun: "Mediteer hierop™ en daarna aanbidden zij dit en
contempleren dit in alle vertrouwen. Ook zij overwinnen de dood en overstijgen
samsara die met de dood is verbonden. Dit geldt dus zelfs voor diegenen die over
niet meer beschikken dan wat zij hebben gehoord, dat wil zeggen: onwetend zijn
en volledig afhankelijk van de autoriteit van andermans instructies op de weg van
moksa. Hoeveel te meer geldt dit dan voor degenen die op eigen kracht het bewijs
kunnen zien en onderscheidingsvermogen bezitten.

Er bestaat niets buiten het Zelf.

Kennis van de eenheid van Ksetrajiia met de I$vara, dat wil zeggen: van de eenheid
van de individuele ziel met de Heer zoals besproken in XII1.2, wordt in XI11.12
genoemd als middel tot moksa.

Waarom? De Heer legt dit uit:

204 Deze Yogi's vormen de hoogste groep leerlingen (uttamadhikarins) en zien het Zelf door
meditatie als één met de Paramatman.

205 samkhya is de kennis die door intellectuele waarneming (vicara) wordt verkregen en omdat
het tot Yoga leidt, wordt het zelf Yoga genoemd.

206 Dit is de middelste groep leerlingen (madhyamadhikarins).

207 Omdat het de geest zuivert. Karma leidt tot Yoga door concentratie van de geest.

208 Dit is de laagste groep leerlingen.
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yavatsafijayate kificitsattvam sthavarajarigamam;
ksetraksetrajfiasamyogattadviddhi bharatarsabha (26).

XI11.26. O Stier van de Bharata's, weet dat al het beweeglijke en
onbeweeglijke dat wordt geboren, voortkomt uit de vereniging van Ksetra en
Ksetrajfia!?®®

Tegenwerping: Wat voor een vereniging van Ksetra en Ksetrajfia wordt bedoeld?
Deze vereniging kan zeker geen relatie inhouden die bestaat uit het fysieke contact
(samyoga) van bepaalde delen van beide, zoals tussen een schip en een touw,
omdat Ksetrajfia net zoals akasa ondeelbaar is. Het lijkt ook niet op samavaya (een
eigenschap die er onverbrekelijk mee verbonden is) omdat niet kan worden
waargemaakt dat Ksetra en Ksetrajfia als oorzaak en gevolg tot elkaar staan.

Antwoord: De vereniging van Ksetra en Ksetrajfia, van object en subject die van
nature tegengesteld zijn aan elkaar, lijkt op wederzijdse adhyasa, dat wil zeggen: ze
worden met elkaar verward evenals hun respectievelijke eigenschappen. Dit komt
omdat het vermogen om onderscheid te maken tussen de aard van Ksetra en van
Ksetrajfiia afwezig is, zoals men zich kan vergissen tussen een touw en een slang en
tussen zilver en paarlemoer. De vereniging van Ksetra en Ksetrajfia lijkt op
adhyasa, dat wil zeggen: men verwisselt ze met elkaar en het is een illusie
(mithyajfiana). Omdat het onwaarheid betreft, verdwijnt deze illusie als men kennis
verkrijgt over het verschil tussen Ksetra en Ksetrajfia, zoals dat in de $astra staat,
en men dus in staat is om dit onderscheid te maken, zoals men het isika riet kan
onderscheiden van mufija-gras. Men realiseert zich dan dat Brahman, Datgene Wat
gekend moet worden, zonder upadhi's is, zoals de woorden: "Men zegt dat Het
niet-sat en niet-asat is" (X111.12) aangeven, en dat Het zijn eigen Zelf is. Men weet
dan dat het een gandharva-nagara is (een luchtspiegeling van een stad) of de truc
van een goochelaar die olifanten en paleizen tovert of een droomvoorstelling.
Ksetra bestaat niet echt en lijkt alleen maar te bestaan. Omdat in dit geval de
oorzaak van wedergeboorte is verdwenen, is het logisch dat een wijs mens niet
opnieuw wordt geboren.

Het ene Zelf in alles.

Er is gezegd (X111.23) dat als gevolg van ware kennis en door het verdwijnen van
avidya (onwetendheid) en dergelijke,?'° die het zaad van samsara zijn, men niet
meer opnieuw wordt geboren. Ook is gezegd dat de vereniging van Ksetra en
Ksetrajfia door avidya de oorzaak is van wedergeboorte. Hoewel dit al eerder
beschreven is, wordt ware kennis als enige mogelijkheid om avidya op te lossen
daarom nog eens met andere woorden omschreven:

209 Alles wordt geboren uit de de vereniging van Ksetra en Ksetrajiia. Er bestaat niets zonder
Ksetrajfia die één is met Paramatman, en daarom kan kennis van deze vereniging leiden tot
moksa.

210 de gevolgen (samsara) van avidya.
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samam sarvesu bhutesu tisthantam paramesvaram;
vinasyatsvavinasyantam yah pasyati sa pasyati (27).

XI11.27. Hij die ziet dat de Opperste Heer in alle wezens op dezelfde manier
aanwezig is als het onsterfelijke in het sterfelijke, ziet de werkelijkheid.

De Opperste Heer is gelijkelijk aanwezig in alle levende wezens van Brahma tot
een dood voorwerp (sthavara). Hij is de Opperste Heer van lichaam, zintuigen,
Manas, Buddhi, Avyakta (dat is het ongemanifesteerde, het causale lichaam, de
karana-$arira, avidya) en van de individuele ziel (Atman, Jiva). Alle levende
wezens vergaan terwijl de Opperste Heer onvergankelijk is. Er is dus een groot
verschil tussen de Opperste Heer en het geschapene. De verandering van staat die
een geboorte is, is de basis van alle veranderingen die een wezen ondergaat
(bhavavikara), omdat al deze veranderingen, die van tijdelijke aard zijn, pas
plaatsvinden na de geboorte. Een object kan alleen veranderen als het bestaat en
niet als het er niet meer is, en eigenschappen zijn er alleen maar als de substantie
bestaat. Daarom betekent de ontkenning van de laatste verandering tegelijkertijd de
ontkenning van alle voorgaande veranderingen en de daarmee verbonden gevolgen.
Zo kan men zien dat de Opperste Heer volkomen verschilt van alle wezens, dat Hij
één is en onveranderlijk in alles aanwezig is. Hij die de Opperste Heer zo ziet, ziet
het juist.

Tegenwerping: ledereen kan het zien; waarom deze dan in het bijzonder?

Antwoord: Het is waar dat de hele wereld het kan zien; doch men ziet het verkeerd.
Vandaar dat wordt gezegd ‘alleen hij ziet.' lemand wiens gezichtsvermogen door
timira is aangetast, ziet de maan dubbel en daarom kan van iemand die maar één
maan ziet, worden gezegd dat ‘alleen hij ziet." Op overeenkomstige wijze kan men
zeggen ‘alleen hij ziet' van iemand die het ene onverdeelde Zelf ziet zoals hiervoor
beschreven, in tegenstellig tot degenen die vele verschillende zelven zien. Hoewel
zij kunnen zien, zien ze niets omdat ze verkeerd zien zoals iemand die meer dan
één maan ziet.

Kennis van het ene Zelf leidt tot moksa.

Om de hiervoor beschreven Ware Kennis te prijzen, gaat de Heer verder door de
resultaten ervan te noemen:

samam pasyanhi sarvatra samavasthitamsvaram;

na hinastyatmana "tmanam tato yati param gatim (28).

XI111.28. Omdat hij de Heer in alles gezeteld en overal hetzelfde ziet, doodt hij
zijn eigen Zelf niet door het Zelf en bereikt daardoor het Hoogste Doel.

Hij die zich realiseert dat de Isvara die in de vorige sloka beschreven is, dezelfde
is, dat wil zeggen: hij die ziet dat Hij overal gelijkelijk aanwezig is, vernietigt zijn
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eigen Zelf niet. Omdat hij dit Zelf niet vernietigt, bereikt hij het Hoogste Doel en
verkrijgt moksa.?!!

Tegenwerping: Geen enkel levend wezen vernietigt zichzelf door zichzelf.
Waarom is het dan nodig om te ontkennen: "Hij doodt zijn eigen Zelf niet door het
Zelf," net zoals het verbod?'? "Vuur moet niet worden gewijd op aarde, noch in de
lucht, noch in de hemel” (Tait.Sam. 5.2.7), onnodig is.

Antwoord: Dit bezwaar is niet correct omdat de noodzaak gebaseerd is op het feit
dat een onwetend mens schuldig is aan het ontkennen van het Zelf. Een onwetend
mens ontkent het Zelf dat voor iedereen overduidelijk aanwezig is, Zichzelf
manifesteert en direct kan worden waargenomen, en beschouwt het niet-Zelf
(fysieke lichaam en dergelijke) als zichzelf. Nadat hij goede en slechte dingen
(dharma en adharma) heeft gedaan, doodt hij zelfs dit zelf, zijn fysieke lichaam en
dergelijke, dat hij heeft aangenomen en neemt weer een nieuw zelf aan. Ook dit
doodt hij, neemt weer een nieuw aan en zo gaat het maar door en hij doodt elke
keer het nieuwe zelf dat hij heeft aangenomen. Een onwetend mens is daarom een
doder van het zelf. Ook het werkelijke Zelf wordt steeds weer door avidya gedood
omdat Zijn bestaan op geen enkele manier wordt ervaren. Onwetende mensen zijn
dus niets anders dan doders van het zelf. Hij die daarentegen het Zelf ziet zoals
hiervoor is beschreven, doodt het zelf niet door het zelf op één van de manieren die
hier zijn genoemd. Daarom bereikt hij het hoogste goed en krijgt het hiervoor
vermelde resultaat.

Prakrti handelt en niet het Zelf.

Er is gezegd dat hij die de Heer (het Zelf) ziet als overal gelijkelijk aanwezig in
alle wezens, zijn eigen zelf niet vernietigt door het zelf. Men kan hier tegenin gaan
door te zeggen dat er vele zelven zijn die onderling verschillen door hun
handelingen (karma) en kwaliteiten. Om dit tegen te gaan zegt de Heer:

prakrtyaiva ca karmani kriyamanani sarvasah;

yah pasyati tatha "tmanamakartaram sa pasyati (29).

XI11.29. Hij die ziet dat alle handelingen alleen door Prakrti worden
uitgevoerd en dat het Zelf niet handelt, ziet de werkelijkheid.

De Mantra zegt dat Prakrti de Maya van de Heer is en bestaat uit de drie Guna's.
"Laat hij weten dat Maya Prakrti is en dat de Grote Heer de bezitter is van Maya"
(Svet.Up. 4.10). Door deze Prakrti, dat wil zeggen: door de Maya, de Sakti of
inherente energie van de Heer, worden handelingen verricht als spraak, denken en

211 Kennis vernietigt onwetendheid en daarmee wordt alle kwaad vernietigd. Door de vernieti-
ging van onwetendheid (ajfiana) en verkeerde kennis (mithya-jfiana), de twee sluiers die de ware
natuur van het Zelf verbergen, bereikt de wijze mens het hoogste doel en de hoogste bestemming
van de mens, de Opperste Gelukzaligheid.

212 Het verbod om een altaar te bouwen op aarde heeft zin omdat het mogelijk is om op de aarde
te bouwen. Een verbod echter om altaren te bouwen in de lucht en in de hemel is zinloos omdat
dat gewoon niet kan. Men heeft daarom besloten dat het verbod in de laatste twee gevallen niet
letterlijk moet worden opgevat en zo kunnen we dit hier ook niet letterlijk nemen.
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handelen en niet door de Prakrti van de Samkhya's die Pradhana, in zichzelf
bestaand, is, en wordt omschreven als Zichzelf transformerend in oorzaken en
gevolgen als Mahat. Hij ziet werkelijk, die deze waarheid realiseert en
tegelijkertijd ziet, dat het Zelf (Ksetrajfia) geen upadhi's of eigenschappen bezit, en
hij ziet de opperste waarheid. Er is geen bewijs dat Hij niet-één is want Hij handelt
niet, is ongeconditioneerd en heeft geen eigenschappen, net zoals akasa.

Het Zelf is de bron en verblijfplaats van alles.
Deze Ware Kennis wordt nog op een andere manier?*3 uitgelegd:

yada bhutaprthagbhavamekasthamanupasyati;
tata eva ca vistaram brahma sampadyate tada (30).

X111.30. Wanneer een mens zich realiseert dat alle verschillende wezens in de
Eén rusten en zich alleen vanuit de Eén ontwikkelen, bereikt hij Brahman.

Als hij, in overeenstemming met de leer van de $astra en de leraar, ziet dat alle
soorten wezens verblijven in de Eén, in het Zelf, dat wil zeggen: als hij zich op een
intuitieve manier realiseert dat we alleen het Zelf?4 waarnemen, wordt hij waarlijk
Brahman.?> Hij ziet dan vervolgens dat de Eén, het Zelf, de oorsprong en
ontwikkeling van alles is, zoals is gezegd in de passage "Het leven komt van het
Zelf, begeerte komt van het Zelf, liefde komt van het Zelf, akasa komt van het Zelf,
licht komt van het Zelf, water komt van het Zelf, manifestatie en oplossing komen
van het Zelf, voedsel komt van het Zelf." (Cha.Up. 7.26.1).

Het Zelf wordt niet geraakt door de resultaten van handelingen.

Als het ene Zelf het Zelf is in alle lichamen, zou Hij besmet kunnen worden door
hun gebreken. Om dit tegen te gaan wordt gezegd:

anaditvannirgunatvatparamatma 'yamavyayah;
sar rastho 'pi kaunteya na karoti na lipyate (31).

XI11.31. O Zoon van Kunti, dit Opperste Zelf is zonder begin en heeft geen
kwaliteiten (Guna's), en is onvergankelijk. Hoewel Het in het Lichaam woont,
handelt Het niet en wordt Het niet besmet.

Het Zelf heeft geen begin en geen oorzaak. Alles wat een oorzaak heeft, gaat door
zichzelf ten onder, terwijl Dit Zelf niet vergaat omdat Het geen oorzaak heeft en
onverdeeld is. Het vergaat niet omdat Het geen eigenschappen heeft; alle dingen

213 Met de bedoeling om aan te tonen dat Prakrti en de veranderingen die zich hierin voordoen
volkomen verschillen van Purusa, volkomen buiten hem zijn, zoals de Samkhya's zeggen.

214 Ter verklaring: Als men ziet dat het hele universum met al zijn verschillende wezens, van
Prakrti tot het kleinste deeltje (visesa) uit het Zelf is ontstaan, realiseert men de essentiéle een-
heid van het universum met het Zelf. Om deze eenheid te realiseren moet men de Prakrti doen
opgaan in de eenheid met het Zelf. Het is niet mogelijk om het universum en zijn vormen in de
eenheid van het Zelf te doen opgaan zonder de Prakrti, de basis van het hele universum, in het
Zelf te doen opgaan.

215 Dat wil zeggen hij realiseert de alles doordringende natuur van het Zelf omdat de oorzaak van
alle beperkingen is opgenomen in de eenheid van het Zelf.
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met eigenschappen vergaan omdat die eigenschappen vergaan. Het Zelf vergaat
niet omdat Het geen eigenschappen heeft en daarom is het Opperste Zelf
onverwoestbaar en wordt niet vernietigd. Van het Zelf wordt gezegd dat Het in het
lichaam woont omdat het Zelf wordt gemanifesteerd in dit lichaam, doch hoewel
Het in het lichaam verblijft, handelt Het niet. Omdat Het niet handelt, wordt Het
niet beinvloed door de resultaten van handelingen. lemand die handelt, wordt
beinvloed door het resultaat van de handeling, doch het Zelf handelt niet en wordt
daarom niet besmet.

Tegenwerping: Wie handelt er dan in die lichamen en wie wordt er besmet?
Enerzijds is de eenheid van de Ksetrajiia met de I$vara, zoals besproken in
bijvoorbeeld XI11.2, onverklaarbaar als er een belichaamd zelf is dat handelt en
besmet wordt en verschillend is van het Opperste Zelf. Als er anderzijds geen
belichaamd zelf bestaat dat verschillend is van de I$vara, vertel me dan wie er
handelt en besmet wordt of zeg anders dat de I$vara niet de Opperste Heer is.?*6 De
Vaisesika's, de Samkhya's, de Arhata's en de Boeddhisten hebben dit leerstuk
opgegeven omdat de leer van de Upanisads die de Heer hier leert zo moeilijk te
begrijpen en uit te leggen is.

Antwoord: De Heer geeft Zelf het volgende antwoord?!” op dit bezwaar: "De
natuur handelt (\VV.14)." Het idee dat er iemand is die handelt en besmet wordt, is
niet meer dan een illusie (avidya). In het Ene Opperste Zelf bestaan handelingen
niet werkelijk. Om dit duidelijk te maken heeft de Heer op diverse momenten
aangegeven dat het niet nodig is om handelingen uit te voeren (karma) voor
degenen die toegewijd zijn aan Wijsheid, de Paramahamsa-Parivrajaka's die de leer
van de Opperste Waarheid aanhangen (Paramartha-Samkhya-darsana). Zij zijn
boven avidya en vyavahara uitgestegen (vyavahara is onwetendheid en alle hieruit
voortvloeiende ervaringen).

Hoe komt het dat Hij niet handelt en waarom wordt Hij niet besmet? Er volgt nu
een voorbeeld:

yatha sarvagatam sauksmyadakasam nopalipyate;
sarvatravasthito dehe tatha "tma nopalipyate (32).
X111.32. Evenals de allesdoordringende akasa door zijn subtiliteit?!® niet wordt
besmet, zo wordt het Zelf dat in het lichaam woont, niet besmet.
Het Zelf verlicht alles.

Bovendien,2%?

216 Als de Tsvara datgene is dat handelt en geniet, is Hij niet meer T$vara dan wijzelf.

217 Het antwoord is dat de Opperste Heer in werkelijkheid niet degene is die handelt en geniet.
Handeling en genot worden aan Hem toegeschreven door avidya en daarom moet de leer van de
Heer als waar worden geaccepteerd.

218 Omdat akasa zo subtiel is dat het alles volledig doordringt zonder enige weerstand, wordt het
niet door modder en dergelijke beinvloed, ook al doordringt het deze modder.
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yatha prakasayatyekah krtsnam lokamimam ravih;
ksetram ksetritatha krtsnam prakasayati bharata (33).

)fl 11.33. O Bharata, zoals de ene zon de hele wereld verlicht, zo verlicht de
Eén die belichaamd is, alle lichamen.

De Eén die belichaamd is (Ksetrin), het Opperste Zelf, is één en verlicht alle
lichamen, het hele materiéle lichaam (Ksetra), van de Avyakta (de
ongemanifesteerde oorzaak van het universum) tot aan de onbeweeglijke objecten
en van de Grote Elementen tot aan 'standvastigheid' (X1I1. 5-6). Het voorbeeld van
de zon dient een tweeledig doel in relatie tot het Zelf: het geeft aan dat er maar één
zon is en dat het Zelf net zoals de zon niet besmet is.

Samenvatting van de leer.
Het hoofdstuk wordt nu als volgt besloten:

XI111.34. Zij die met de ogen der wijsheid het verschil zien tussen Ksetra en
Ksetrajfia en de bevrijding van de wezens uit Prakrti zien, gaan naar de
Allerhoogste.

Zij bereiken Brahman, de Werkelijkheid en het Opperste Zelf, en zij die op deze
manier het exacte verschil zien tussen Ksetra en Ksetrajfia, worden niet
wedergeboren. Zij zien dit met de ogen der wijsheid, door middel van de kennis
van het Zelf, die verkregen is door de leer van de $astra en de leermeester (acarya),
en zij zien ook dat Prakrti, Avidya en Avyakta als materiéle oorzaak van wezens
niet bestaan.

iti ksetraksetrajfiavibhagayogo nama trayodaso ‘dhyayah
Dit is het einde van het dertiende hoofdstuk getiteld:
DE YOGA VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN
HET VELD EN DE KENNER VAN HET VELD.

219 De Heer gaat verder om aan te tonen dat het Zelf als waarnemer niet beinvioed kan worden
door de kenmerken van datgene wat waargenomen wordt.
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HOOFDSTUK XIV.
DE DRIE GUNA'S.
Het onderwerp van dit hoofdstuk.

Er is gezegd dat al hetgeen geboren wordt het gevolg is van de vereniging van
Ksetra en Ksetrajiia. Waarom is dit zo? Dit hoofdstuk geeft een antwoord op deze
vraag.

Deze vereniging kan ook op de volgende manier worden uitgelegd. Er is gesteld
dat het verblijven van de Ksetrajfia in de Ksetra, dat wil zeggen: de identificatie
van de Ksetrajfia met de Ksetra en zijn gehechtheid aan de Guna's de oorzaken zijn
van samsara (XI11.21). Dit is zogezegd om aan te tonen dat Ksetra en Ksetrajfia, die
beide afhankelijk zijn van de I$vara (en niet in zichzelf onafhankelijk zijn, zoals de
Samkhya's beweren), de oorzaak vormen van het universum. Aan welke Guna's is
Hij gehecht en hoe werkt dit? Wat zijn deze Guna's en hoe binden zij Hem? Hoe
wordt men van deze Guna's bevrijd en wat zijn de kenmerken van een bevrijde
ziel? Om deze vragen te beantwoorden vervolgt de Heer met:

Kennis van de oorsprong van het universum
is noodzakelijk voor Bevrijding.

sribhagavanuvaca:
param bhuyah pravaksyami jfiananam jiianamuttamam;
yajjfiatva munayah sarve param siddhimito gatah (1).

De Gezegende Heer sprak:
XIV.1. Ik zal nogmaals deze volmaakte kennis uitleggen, de hoogste van alle
kennis die er is en die alle wijzen die deze kennis hebben verkregen, tot vol-
maaktheid heeft gebracht.

Hoewel het in de vorige hoofdstukken meerdere malen is uitgelegd, zal 1k
nogmaals deze kennis verklaren die volmaakt is, omdat deze betrekking heeft op de
Allerhoogste, en die boven alle andere kennis is verheven omdat deze de beste
resultaten oplevert. De woorden 'alle kennis' slaan hier niet op de kennis waarover
in de verzen XII1 7-10 is gesproken, maar op de kennis die betrekking heeft op het
offeren en andere vergelijkbare dingen die men moet weten. Dit soort kennis leidt
niet tot bevrijding, terwijl de kennis die in dit hoofdstuk wordt gegeven wel leidt
tot bevrijding. En daarom prijst de Heer deze laatste soort kennis door deze
'volmaakt' en 'de beste' te noemen om er in de geest van de toehoorders
belangstelling voor op te wekken. Nadat zij deze kennis hadden verworven, zijn
alle wijzen (muni's) en samnyasins die toegewijd zijn aan meditatie (manana)
vanuit de gebondenheid van het lichaam overgegaan naar de volmaaktheid die
bekend is als moksa en bevrijding.

De Heer vervolgt nu met de uitspraak dat deze kennis zonder twijfel tot
volmaaktheid leidt:
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idam jiianamupasritya mama sadharmyamagatah;
sarge 'pi nopajayante pralaye na vyathanti ca (2).

XIV.2. Zij die hun toevlucht hebben gezocht tot deze kennis en de eenheid met
Mij hebben bereikt, worden bij de schepping niet geboren en worden niet
verstoord als deze weer oplost.

'Eenheid' (sadharmya) staat hier voor 'éénzijn met'. Het betekent niet 'dezelfde
eigenschappen’, omdat er in de Gita-$astra geen verschil wordt gemaakt tussen de
I$vara en de Ksetrajiia. Om deze kennis?? te kunnen prijzen is het nodig om het
ware doel ervan uit te leggen. Degenen die bij deze vorm van kennis hun toevlucht
hebben gezocht, dat wil zeggen: die de methoden hebben toegepast om deze kennis
te verkrijgen, zijn één geworden met Mij, de Opperste Heer, en worden niet meer
geboren bij het begin van de schepping of verstoord wanneer deze weer wordt
opgelost. Dit betekent dat zij zelfs niet worden geraakt wanneer Brahma wordt
opgelost.

Het ontstaan van het universum uit de vereniging van Geest en Materie.

De Heer vervolgt met uit te leggen waarmee Ksetrajfia wordt verenigd om schepse-
len voort te brengen

mama yonirmahadbrahma tasmin garbham dadhamyaham;
sambhavah sarvabhutanam tato bhavati bharata (3).

XIV.3. De Grote Brahman is Mijn moederschoot en daarin plaats Ik de kiem.
O Bharata, op deze manier ontstaan alle schepselen.

Mijn moederschoot is Mijn eigen Prakrti, de Prakrti die bij Mij hoort als Maya die
uit de drie Guna's bestaat en de materiéle oorzaak is van alle wezens. Er wordt van
deze Prakrti gezegd dat deze groot is omdat deze groter is dan wat dan ook. Deze
wordt Brahman genoemd omdat het de bron is van alles en alles voedt met energie.
In deze Grote Brahman plaats Ik de kiem en het zaad van de geboorte van de Hiran
yagarbha van waaruit alle wezens worden geboren. Ik, die de twee krachten (Sak-
ti's) bezit, de twee Prakrti's van Ksetra en Ksetrajfia, verbindt deze beide met el-
kaar, waarbij de Ksetrajfia Zichzelf schikt naar de upadhi's van avidya (onwetend-
heid), kama (begeerte) en karma (handeling). Deze vorm van bevruchting is door
de geboorte van de Hiranyagarbha de oorzaak van de geboorte van alle wezens.

sarvayonisu kaunteya murtayah sambhavanti yah;
tasam brahma mahadyoniraham bijapradah pita (4).

XIV.4. O Zoon van Kunti, welke vormen ook worden geproduceerd en in
welke soort moederschoot deze ook ontstaan, de Grote Brahman is hun
moederschoot en Ik ben de Vader die het zaad geeft.

220 Als wel 'dezelfde eigenschappen' was bedoeld, zou het hier alleen maar een uitspraak betref-
fen over het resultaat van dhyana en niet over de kennis waar de Heer hier over spreekt.



246

Moederschoten als die van Goden, Pitr's, mensen, vee en wilde dieren. Vormen
zoals lichamen die zijn samengesteld uit allerlei delen en ledematen. De Grote
Brahman (Prakrti) die alle vormen van materie doordringt, is de oorzaak en Ik, de
Isvara, ben de Vader en initiator van het ontkiemen van het zaad in de
moederschoot.

De Guna's binden de ziel.
Wat zijn de Guna's en op welke manier binden zij? Dit is het antwoord:

sattvam rajastama iti gunah prakrtisambhavah;
nibadhnanti mahabaho dehe dehinamavyayam (5).

XIV.5. O Machtigarmige, Sattva, Rajas en Tamas zijn de Guna's; zij komen
voort uit Prakrti en binden het belichaamde, het onvergankelijke vast in het
lichaam.

Sattva (deugd), Rajas (kracht, activiteit, hartstocht) en Tamas (duisternis) zijn de
namen van de Guna's. Guna is een technische uitdrukking en is niet een
eigenschap, kenmerk of kwaliteit zoals een kleur, en is niet tegengesteld aan de
substantie waarin het verblijft.?? Er wordt niet bedoeld dat een Guna en een gunin
los kunnen bestaan van een eigenschap en een substantie. De hier bedoelde Guna's
worden daarom zo genoemd, omdat zij net zoals de eigenschappen van substanties
altijd van elkaar afhankelijk zijn, namelijk van de Ksetrajfia en omdat zij slechts
vormen van avidya zijn en als het ware, de Ksetrajfia binden. Er wordt gezegd dat
zij de Ksetrajfia binden omdat zij samen met de Ksetrajfia ontstaan die de basis is
van hun bestaan. Zij zijn geboren uit de Maya van de Heer en binden als het ware
het belichaamde??? en onverwoestbare Zelf vast in het lichaam.?3 In XI11.31 is
aangetoond dat het Zelf onverwoestbaar is. Machtigarmige betekent: met machtige
armen die tot aan de knieén reiken.

Tegenwerping: Er is gezegd dat de belichaamde niet besmet is (X111.31). Hoe kan
men dan het tegendeel beweren en zeggen dat de Guna's Hem binden?

Antwoord: We zijn tegemoetgekomen aan dit bezwaar door de woorden ‘als het
ware' toe te voegen: “zij binden hem als het ware."

De aard en de functies van de Guna's.
Van deze drie Guna's luidt de omschrijving van Sattva als volgt:

tatra sattvam nirmalatvatprakasakamanamayam;
sukhasarigena badhnati jianasarigena canagha (6).

221 De Guna's zijn de primaire delen van de Prakrti en de basis van alle substantie. Daarom kan
men niet zeggen dat het kwaliteiten van deze substanties zijn.

222 Hij die zichzelf identificeert met het lichaam.
223 7ij doen het voorkomen alsof het Zelf alle veranderingen ondergaat die zich in hen voordoen.
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XIV.6. O Zondeloze, Sattva is stralend, zuiver en gezond, en bindt de mensen
door ze te hechten aan geluk en kennis.

Het is zo zuiver als bergkristal en daardoor helder en gezond.??* Sattva bindt het
Zelf door Hem te laten denken: "1k ben gelukkig.” Het bindt Hem door in Hem
gehechtheid aan geluk te doen ontstaan??®, door het subject (het Zelf) te verenigen
met het object (geluk). Hierdoor denkt Hij: "Geluk is mij toegevallen.” Deze ge-
hechtheid aan geluk is een illusie en is avidya. Het subject kan zich absoluut geen
eigenschappen van het object toe-eigenen. De Heer heeft gezegd dat alle kwalitei-
ten van 'begeerte’ tot 'moed’ (X111.6) eigenschappen zijn van Ksetra (materie), het
object. Alleen door avidya kan Sattva het Zelf als het ware binden aan geluk dat
niet van Hem zelf is, en maakt dat Hij die nergens aan gehecht is als het ware
wordt overspoeld door geluk, en maakt dat Hij zich als het ware gelukkig voelt
terwijl het geluk niet van Hem is. Avidya is een eigenschap (dharma) van het Zelf
omdat het geen onderscheid maakt tussen het object en het subject. Op dezelfde
manier bindt Sattva het Zelf door gehechtheid aan kennis. Omdat het hier samen
met geluk wordt vermeld, moet de kennis die hier bedoeld wordt een eigenschap
zijn van de antahkarana, de Ksetra en dus van het Object en niet van het Zelf. Als
het een eigenschap van het Zelf zou zijn, kan er geen sprake zijn van gehechtheid
en onderworpenheid. Gehechtheid aan kennis ontstaat op dezelfde manier als ge-
hechtheid aan geluk.

rajo ragatmakam viddhi trsnasarigasamudbhavam;
tannibaddhnati kaunteya karmasarigena dehinam (7).

XIV.7. O Zoon van Kunti, weet dat de natuur van Rajas hartstocht is, de bron
van begeerte en gehechtheid; de belichaamde wordt hierdoor gebonden aan
handeling.

De natuur van Rajas is hartstocht en kleurt de ziel als een stuk rood krijt. Weet dat
het de bron is van begeerte en gehechtheid, een begeerte naar wat men nog niet
heeft en gehechtheid of mentale verbinding met wat men heeft verworven. Het
bindt het belichaamde Zelf door gehechtheid aan handelingen waardoor Hij
vastgemaakt wordt aan zichtbare en onzichtbare resultaten van de handelingen.?%6

tamastvajfianajam viddhi mohanam sarvadehinam;
pramadalasyanidrabhistannibadhnati bharata (8).

224 Het is zuiver omdat het alle sluiers weghaalt. Het is helder omdat het in staat is om Bewust-
zijn te reflecteren. Het is gezond omdat het zo zuiver is dat het de Spirituele Gelukzaligheid op
een volmaakte manier weerspiegelt.

225 Het geluk en de kennis waarover hier wordt gesproken zijn die modificaties van Sattva waarin
het geluk en bewustzijn dat inherent is aan de Atman worden gemanifesteerd.

226 Hoewel het Zelf niet handelt, laat Rajas Hem handelen met het idee: "Ik ben degene die
handelt."
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XIV.8. O Bharata, weet dat Tamas voortkomt uit onwetendheid die alle
belichaamde wezens in verwarring brengt en ze door onachtzaamheid, luiheid
en traagheid vastbindt.

Tamas, de derde Guna, is de oorzaak van misleiding en gebrek aan
onderscheidingsvermogen. In het volgende vers wordt de werking van de Guna'’s
nog eens samengevat.

sattvam sukhe safijayati rajah karmani bharata;
jAanamavrtya tu tamah pramade safijayatyuta (9).

XIV.9. O Bharata, Sattva veroorzaakt gehechtheid aan geluk, Rajas aan
handelingen en Tamas bedekt wijsheid en veroorzaakt daarom gehechtheid
aan onachtzaambheid.

Tamas is van nature een sluier die het gezonde verstand dat uit Sattva komt, bedekt
en iemand verbindt met onachtzaamheid, dat wil zeggen: met het verwaarlozen van
zijn plichten.

De onderlinge relatie van de Guna's.
Wanneer werken de Guna's zoals hiervoor??” beschreven? Dit is het antwoord:

rajastamascabhibhuya sattvam bhavati bharata;
rajah sattvam tamastaiva tamah sattvam rajastatha (10).

XIV.10. O Bharata, als Sattva opkomt, worden Rajas en Tamas overheerst,
als Rajas opkomt, worden Sattva en Tamas overheerst en als Tamas opkomt,
worden Sattva en Rajas overheerst.

Als Sattva toeneemt, sterker wordt dan Rajas en Tamas en zich doet gelden, zal
Sattva na enige tijd zijn specifieke resultaten als kennis en geluk voortbrengen. Als
de Guna Rajas toeneemt, zal deze op een vergelijkbare manier zowel Sattva als
Tamas overheersen en ook zijn eigen resultaten produceren, bijvoorbeeld
handelingen als het land bewerken. Als de Guna Tamas toeneemt en Sattva en
Rajas overheerst zal het zijn eigen resultaten voortbrengen in de vorm van het
bedekken van de wijsheid.

Hoe weet men welke Guna overheerst?

Wat zijn de specifieke kenmerken van elke Guna en hoe weet men welke Guna
overheerst? Dit is het antwoord:

sarvadvaresu dehe 'sminprakasa upajayate;
jAanam yada tada vidyadvivrddham sattvamityuta (11).

XIV.11. Als het licht van wijsheid in elke poort van het lichaam schittert dan
weet men dat Sattva overheerst.

227 De vraag betekent: Werken de Guna's gelijktijdig of op verschillende momenten en om de
beurt? Is het eerste het geval, werken ze dan samen of werken ze elkaar tegen? Het antwoord is
dat ze op verschillende momenten werken en elk op zijn beurt.
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De zintuigen, zoals het gehoor, zijn voor het Zelf de poorten waardoor Hij
waarneemt. Als uit al deze poorten van het lichaam licht (prakasa) straalt, dat wil
zeggen: de antahkarana, de buddhi, erin aanwezig is, dan is iets aanwezig wat we
kennis (jfiana) kunnen noemen. Als het licht van kennis op deze manier ontspringt
dan weten we door dit kenmerk van kennis, dat Sattva overheerst.

De kenmerken van de dominantie van Rajas zijn de volgende:

lobhah pravrttirarambhah karmanamasamah sprha;
rajasyetani jayante vivrddhe bharatarsabha (12).

XIV.12. O Heer van de Bharata's, hebzucht, beweging, het verrichten van
handelingen, onrust en begeerte rijzen op als Rajas overheerst.

Hebzucht: de begeerte naar het bezit van anderen. Beweging: handelingen. Onrust:
vreugde, gehechtheid en dergelijke de vrije loop laten. Begeerte: in het algemeen
dingen willen hebben. Dit zijn de specifieke kenmerken die men kan waarnemen
als Rajas dominant is.

aprakaso 'pravrttista pramado moha eva ca;
tamasyetani jayante vivrddhe kurunandana (13).

XIV.13. O Afstammeling van Kuru, duisternis, onachtzaamheid, inertie en
verwarring rijzen op als Tamas overheerst.

Duisternis is het afwezig zijn van het vermogen tot discriminatie. Inertie is een
extreme mate van verstarring als gevolg van duisternis. Ook onachtzaamheid en
verwarring zijn het gevolg van duisternis.

Het leven na de dood in relatie tot de Guna's.

Ook hetgeen na de dood gebeurt, is het gevolg van begeerte en gehechtheid en
komt allemaal door de Guna's. Dit wordt als volgt verwoord:

yada sattve pravrddhe tu pralayam yati dehabhrt;
tadottamavidam lokanamalanpratipadyate (14).

XIV.14. Als de belichaamde sterft wanneer Sattva overheerst, gaat hij naar de
zuivere werelden??® waar degenen verblijven die het Hoogste kennen.

De belichaamde is het Zelf. Het Hoogste is de Mahat en daarbij behorende
principes (Tattva's).

rajasi pralayam gatva karmasarigisu jayate;

tatha pralastamasi mudayonisu jayate (15).

XIV.15. Hij die sterft wanneer Rajas dominant is, wordt opnieuw geboren

onder mensen die aan handelingen gebonden zijn. Sterven onder Tamas geeft
een wedergeboorte in een moederschoot van hen die zonder rede zijn.

228 De geschriften (agama's) zeggen ons dat dit de Brahmaloka is waar Rajas en Tamas nooit
heersen.
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Hij die sterft wanneer Rajas dominant is, wordt opnieuw geboren onder mensen die
aan handelingen gebonden zijn. Een moederschoot van hen die zonder rede zijn:
die van een dier of een vergelijkbaar wezen.

Nu volgt een samenvatting van wat in de vorige verzen is gezegd:

karmanah sukrtasyahuh sattvikam nirmalam phalam;
rajasastu phalam duhkhamajfianam tamasah phalam (16).

XI1V.16. Men zegt, dat het resultaat van een goede handeling Sattvisch??® en
zuiver is, het resultaat van Rajas ellende, en dat van Tamas onwetendheid.

Goede handeling is een Sattvische handeling. Men zegt, dat wil zeggen: de wijzen
zeggen het. Rajas betekent Rajasische handeling omdat het hier over handelingen
gaat. Het resultaat van een Rajasische handeling is alleen maar ellende want dat is
Rajas en het resultaat moet in overeenstemming zijn met de oorzaak. Tamas
betekent Tamasische handeling, adharma oftewel zonde.

De functies van de Guna's samengevat.
Wat komt er uit de Guna's voort?

sattvatsafjayate jianam rajaso lobha eva ca;
pramadamohau tamaso bhavato 'jianameva ca (17).

XIV.17. Uit Sattva wordt kennis geboren, uit Rajas ontstaat hebzucht en uit
Tamas komen onachtzaamheid, misleiding en onwetendheid voort.

Uit Sattva: Als Sattva zich doet gelden.
Bovendien:

urdhvam gacchanti sattvastha madhye tisthanti rajasah;
jaghanyagunavrttistha adho gacchanti tamasah (18).

X1V.18. Degenen die in Sattva verblijven stijgen op, zij die in Rajas verblijven
staan in het midden en zij die in Tamas verblijven volgen de ontwikkeling van
de laagste guna en gaan omlaag.

Zij die de weg van de Sattva-guna volgen, zullen geboren worden in het gebied van
de Deva's en dergelijken. Rajasische mensen zullen bij de mensen verblijven,
terwijl de mensen die in de laagste Guna, Tamas, verblijven, omlaag zullen gaan,
dat wil zeggen: zij zullen in de moederschoot van vee of andere dieren worden
verwekt.

Zelfrealisatie gaat de guna's te boven en leidt tot onsterfelijkheid.

In het vorige hoofdstuk is in het kort uiteengezet dat de oorzaak van samsara, dus
van de geboorte van de Purusa in een moederschoot van hogere of lagere schep-
sels, de gehechtheid is waardoor de Purusa met de ervaringsobjecten, dat wil zeg-

229 Dat wil zeggen dat het veroorzaakt wordt door Sattva en zonder de onzuiverheden die voort-
komen uit Rajas en Tamas.
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gen: met de Guna's, is verbonden. Deze nemen de vorm aan van vreugde, verdriet
of verwarring waardoor hij zich gelukkig, ellendig of misleid voelt. Dit is het ge-
volg van illusies en maakt dat hij zich identificeert met Prakrti. Dit is uitgebreid
beschreven in dit hoofdstuk, te weten: de natuur van de Guna's, hun functies, hoe
zij door deze functies binden, waar de personen naar toe gaan die door deze func-
ties worden gebonden en alles over illusie, de oorzaak van deze gebondenheid. Om
nu te laten zien dat moksa voortkomt uit ware kennis zegt de Heer:

nanyam gunebhyah kartaram yada drasta ‘nupasyati;
gunebhyasta param vetti madbhavam so ‘dhigacchati (19).

XIV.19. Als een mens begrijpt dat alleen de Guna's handelen en weet dat Hij
de Guna's te boven gaat, bereikt hij Mijn wezen.

Als een mens wordt verlicht en zich realiseert dat alleen de Guna's handelen door
te veranderen in lichamen, zintuigen en zintuiglijke objecten, bereikt hij Mijn
wezen, dat wil zeggen: hij wordt Vasudeva®®°, omdat hij ziet dat alles VVasudeva is.
Hij ziet dat de Guna's de oorzaak zijn van alle veranderingen en alle handelingen,
en hij weet dat Hij anders is dan de Guna's en dat Hij de Getuige is van deze
Guna’s en hun werking.

De Heer vervolgt nu om uit te leggen hoe dit kan worden bereikt.

gunanetanatitya trindehs dehasamudbhavan;
janmamrtyujaraduhkhairvimukto 'mrtamashute (20).

X1V.20. Nadat hij deze drie Guna's overstegen heeft die de oorzaak van het
lichaam zijn, wordt de belichaamde bevrijd van geboorte, dood, ouderdom en
pijn en wordt hij onsterfelijk.

Een wijs mens overstijgt nog tijdens zijn leven deze drie Guna's die de upadhi van
Maya vormen en het zaad zijn waaruit het lichaam wordt ontwikkeld.?! Nog
tijdens zijn leven wordt hij bevrijd van geboorte, dood, ouderdom en pijn, en wordt
onsterfelijk. Op deze manier bereikt hij Mijn wezen.

De kenmerken van een bevrijde ziel.

Toen werd gezegd dat een wijs mens de Guna's overstijgt en nog tijdens zijn leven
onsterfelijkheid verkrijgt, gaf dit Arjuna aanleiding tot de volgende vraag:

arjuna uvaca:
kairlirigaistringunanetanatito bhavati prabho;
kimacarah katham caitamstringunanativartate (21).

230 Dan wordt de eenheid met Brahman duidelijk.

231 De drie Guna's zijn de samenstellende onderdelen van Maya, de upadhi, en zijn de bron van
alle kwaad.
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Arjuna sprak:

XIV.21. O Heer, wat zijn de kenmerken van iemand die deze drie Guna's
heeft overstegen? Hoe gedraagt hij zich en hoe is hij deze drie Guna's te boven
gekomen?

Na deze vragen van Arjuna over wat de karakteristieke kenmerken zijn van iemand
die de Guna's heeft overstegen en hoe dat kan worden bereikt, geeft de Heer
antwoord op deze twee vragen, te beginnen bij de vraag welke kenmerken iemand
heeft die de Guna's heeft overstegen. Luister naar het volgende:

stibhagavanuvaca:
prakasam ca pravrttim ca mohameva ca pandava;
na dvesti sampravrttani na nivrttani kariksati (22).

De Gezegende Heer sprak:
XIV.22. O Pandava, als er verlichting, handeling of verwarring is, haat hij dit
niet noch verlangt hij er naar als het er niet is.

Verlichting is het gevolg van Sattva, handeling dat van Rajas en verwarring is het
gevolg van Tamas. Hij haat deze niet als ze er zijn en zich concreet manifesteren
als objecten van bewustzijn. Alleen door het ontbreken van ware kennis haat een
mens ze door te denken: "1k heb nu een Tamasisch idee waardoor ik word verward
of er is nu een Rajasische beweging in mij die pijnlijk is en gedwongen door Rajas
ben ik mijn ware natuur vergeten en dit is uiterst pijnlijk. De Guna Sattva, die
verlicht, bindt mij aan het idee dat ik onderscheidingsvermogen heb en gebonden
word aan geluk." De mens echter die boven de Guna's is uitgestegen, haat ze niet
als ze opkomen in zijn bewustzijn. Hij is anders dan een Sattvisch (of een
Rajasisch of Tamasisch) mens die verlangt naar die Sattvische (of Rajasische of
Tamasische) staat die eerst bij hem opkwam en daarna weer verdween. Hij die
boven de Guna's is uitgestegen, verlangt niet naar dingen die verdwenen zijn. Dit is
iets dat niet door iemand anders kan worden waargenomen, het is een signaal voor
de persoon zelf omdat het alleen door hemzelf kan worden gezien. Niemand kan
immers de haat of wens die in het bewustzijn van iemand anders oprijst,
daadwerkelijk waarnemen.

Hoe gedraagt iemand die bevrijd is zich?

Nu volgt het antwoord op de vraag hoe iemand zich gedraagt die boven de Guna's
is uitgestegen:

udasihavadasmo gunairyo na vicalyate;

guna vartanta ityeva yo 'vatisthati nerigate (23).

X1V.23. Hij die neutraal is, wordt niet bewogen door Guna's, hij denkt dat de
Guna's handelen en is standvastig en beweegt niet; ...
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samaduhkhasukhah svasthah samalostasmakarficanah;
tulyapriyapriyo dhirastulyanindatmasamstutih (24).

XIV.24. ... hij verblijft in het Zelf, voor hem zijn verdriet en vreugde
hetzelfde, voor hem is een kluit aarde hetzelfde als een stuk steen of een
goudklomp, geliefden en vijanden zijn voor hem gelijk, hij is een wijs mens
voor wie een berisping of een lofprijzing hetzelfde zijn; ...

De samnyasin die het Zelf kent, is als een neutraal mens die geen voorkeur heeft??
en betreedt vastbesloten het pad?*® waarmee hij boven de Guna's uit kan stijgen.
Hij gebruikt steeds zijn onderscheidingsvermogen. De volgende tekst maakt dit
duidelijk: de Guna's veranderen in lichaam, zintuigen en zintuiglijke objecten die
handelen en op elkaar reageren. Als hij zo denkt, wordt hij niet verstoord, dat wil
zeggen: hij blijft in zijn eigen ware natuur. Een andere uitleg kan zijn 'door zo te
denken handelt hij.'’?** Hij verblijft in het Zelf betekent: hij is kalm.

manapamanayostulyastulyo mitraripaksayoh;
sarvarambhaparityags gunatitah sa ucyate (25).

XIV.25. ... eer of oneer is hem gelijk en hij ziet vriend en vijand op dezelfde
manier, hij doet afstand van het handelen en van hem wordt gezegd dat hij de
Guna’s heeft overstegen.

Gelijk betekent: onaangedaan. Sommige mensen denken van zichzelf dat ze
neutraal zijn doch andere mensen zien hen als partijdig en plaatsen ze in het
bevriende of vijandige kamp. Deze mens echter is voor vrienden en vijanden
hetzelfde. Hij doet afstand van alle handelingen waaruit zichtbare en onzichtbare
resultaten voortkomen, behalve de handelingen die nodig zijn om het lichaam te
onderhouden.

Toewijding aan de Heer leidt tot bevrijding.

De eigenschappen die hiervoor in XIV.23, 24 en 25 zijn beschreven, zijn leefregels
voor de samnyasin die bevrijding zoekt zolang er nog inspanning gepleegd moet
worden. Als deze echter vast in zijn natuur verankerd liggen, zijn het kenmerken
die aangeven dat de toegewijde boven de Guna's®? is uitgestegen, zoals hij zelf kan
constateren.

232 Dit is om aan te geven hoe iemand die het Zelf kent door zijn kennis van het onveranderlijke
Zelf, ermee ophoudt met zichzelf te zien als degene die handelt en zich daardoor niet meer ver-
liest in handelingen.

233 Het pad van Zelfkennis.

234 Deze soort van handeling is niet meer dan een vage afspiegeling van het handelen en gaat
hem niet aan.

235 Deze eigenschappen als neutraliteit ten opzichte van de vormen en functies van de Guna's
moeten door inspanning worden verworven voordat men kennis van het Zelf (vidya) verkrijgt.
Hij die kennis van het Zelf wil verwerven moet deze deugden koesteren en ontwikkelen omdat
dit de middelen zijn tot deze kennis. Zodra echter de kennis van het Zelf toeneemt en de leerling
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De Heer gaat nu verder met het antwoord op de vraag: "Hoe kan men deze drie
Guna's te boven komen?"

mam ca yo 'vyabhicarena bhaktiyogena sevate;
sa gunansamatiyaitan brahmabhuyaya kalpate (26).

X1V.26. Hij die Mij dient met onwankelbare Toewijding en deze drie Guna's
overstijgt, is klaar om in Brahman te worden opgenomen.

Een samnyasin (yati) en zelfs iemand die handelingen verricht (karmin) en Mij de
I$vara, Narayana die in ieders hart woont, met onwankelbare Bhakti-Y0ga?% dient,
overstijgt de hiervoor genoemde drie Guna's en is klaar om Brahman te worden,
dat wil zeggen: moksa te bereiken. Hij is toegewijd aan de kennis die onderscheid
maakt en deze Bhakti-Yoga is waarlijk het gevolg van de Genade en Goedheid van
de Heer.

Eenheid van de Atman.
Hoe kan de wijze zelf Brahman worden? Luister:

brahmano hi pratistha ‘hamamrtasyavyayasya ca;
sasvatasya ca dharmasya sukhasyaikantikasya ca (27).

XIV.27. Want Ik ben de woning van Brahman, het Onsterfelijke en
Onvergankelijke en Eeuwige Dharma en van het absolute Geluk.

Want in Mij, de Pratyagatman en het ware Innerlijke Zelf, woont Brahman, het
Opperste Zelf (Paramatman) die onsterfelijk en onvergankelijk is, die de Eeuwige
Dharma is, dat wil zeggen: die bereikt kan worden door Dharma of Jfiana-Yoga of
toewijding aan wijsheid. Hij is het absolute Geluk, de Opperste en Eeuwige
Gelukzaligheid. Omdat Ik de Pratyagatman en het Onsterfelijke Zelf ben, de
verblijfplaats van het Opperste Zelf, kan men door Ware Kennis inzien dat de
Pratyagatman het Opperste Zelf is. Deze waarheid wordt verkondigd in het
voorafgaande vers met de woorden: "Hij is klaar om in Brahman te worden
opgenomen."

De betekenis van deze passage kan als volgt worden uitgelegd: "Door Zijn Isvara-
Sakti, door de kracht die Hij heeft om Zich als I$vara ofwel Heer van het
Universum te manifesteren, toont Brahman Zijn Genade aan degenen die Hem zijn
toegewijd, enzovoorts. Ik ben alleen die kracht of Sakti die wordt gemanifesteerd

een Jivanmukta wordt (iemand die tijdens zijn leven is bevrijd) zijn alle hier genoemde eigen-
schappen onderdeel van zijn natuur geworden en daarmee de kenmerken van een bevrijd mens,
zoals hij zelf kan constateren.

236 Bhakti-Yoga is de Hoogste Vorm van Liefde (Parama-preman) die leidt tot vereniging met de
Allerhoogste. God dienen in Bhakti-Yoga betekent Hem altijd contempleren door de geest volle-
dig los te maken van externe objecten, van het niet-Zelf. Door Goddelijke Genade verkrijgt hij
ware kennis. Als hij zo wordt verlicht wordt hij nog in dit leven Brahman.
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en ben daarom Brahman Zelf, omdat Sakti als kracht, potentie en energie niet los
kan worden gezien van datgene waaruit het ontstaat."”

Het vers kan ook als volgt worden gelezen: Met ‘Brahman' wordt hier bedoeld de
Geconditioneerde Brahman die alleen maar met dit woord '‘Brahman’ kan worden
aangeduid. 1k, het Niet-geconditioneerde en Onuitspreekbare, ben de verblijfplaats
van de Geconditioneerde Brahman, die Onsterfelijk en Onverwoestbaar is. 1k ben
evenzo de verblijfplaats van het Eeuwige Dharma van Toewijding aan Wijsheid en
de verblijfplaats van het Absolute Geluk die uit deze Toewijding voortkomt.
iti gunatrayavibhagayogo nama caturdaso 'dhyayah.
Dit is het einde van het veertiende hoofdstuk getiteld:
DE YOGA VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN DE

DRIE GUNA'S.
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HOOFDSTUK XV.
HET BEREIKEN VAN DE OPPERSTE GEEST.
De Boom van Samsara.

Alle levende wezens zijn van Mij afhankelijk voor de resultaten van hun
handelingen en de wijzen zijn dat voor de vruchten van hun kennis. Daarom
overstijgen degenen die Mij dienen met Bhakti-Yoga (Toewijding van Liefde) de
Guna'’s door Mijn Genade, omdat zij kennis verwerven, en zij bereiken bevrijding
(moksa). Dit geldt des te meer voor degenen die de ware natuur van het Zelf op de
juiste manier begrijpen. Dit is de reden waarom de Heer in dit hoofdstuk verder
gaat met de uitleg van de ware natuur van het Zelf zonder dat Arjuna er om vraagt.

Hij begint met de beschrijving van de natuur van samsara ofwel het aardse bestaan
door dit symbolisch voor te stellen als een boom?%’, om onthechting (vairagya) te
bewerkstelligen. Alleen degene namelijk die vrij is van alle gehechtheid, en
niemand anders, is in staat om de kennis over de ware natuur van het Zelf te
verwerven.

stibhagavanuvaca:
urdhvamulamadhahsakhamasvattham prahuravyayam;
chandamsi yasya parnani yastam veda sa vedavit (1).

De Gezegende Heer sprak:

XV.1. Men spreekt van de onvergankelijke Asvattha boom waarvan de wor-
tels omhoogsteken en de takken naar beneden en waarvan de bladeren de
hemelse gezangen zijn. Hij die dit weet kent de Veda's.

Van Hem wordt gezegd dat Hij hierboven is, omdat Brahman met Maya?% ofwel
het ongemanifesteerde vermogen, subtiel is vanuit het gezichtspunt van de tijd,
omdat Hij de oorzaak is,?* en eeuwig en groot is. Hij die hierboven is, is de wortel
van deze boom van Samsara en daarom wordt er gezegd dat deze zijn wortels
boven heeft. In de Sruti wordt gezegd:

"Deze Asvattha is eeuwig met zijn wortels boven en de takken beneden." (Katha
Up. 2.3.1).

"De wortel waaruit de Eeuwige Boom van Brahman?#° is ontsproten is Avyakta,
het Ongemanifesteerde. Door de kracht van deze zelfde Avyakta is hij gegroeid.
Zijn stam is Buddhi, Zijn holtes zijn de openingen van de zintuigen, Zijn takken

237 Samsara wordt voorgesteld als een boom omdat het net zoals een boom kan worden omge-
hakt.

238 Brahman is Katastha (onbeweeglijk) en kan niet Zelf de oorzaak zijn.

239 De bedoeling is om te laten zien dat Brahman 'subtiel is uit het oogpunt van tijd'. Brahman is
de Oorzaak omdat Hij onveranderlijk voorafgaat aan alle gevolgen.

240 Dat wil zeggen: de Boom die wordt bezet, beheerst, geleid, bestuurd door Brahman. Er wordt
gezegd dat deze eeuwig is, omdat deze alleen door kennis kan worden omgehakt.
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zijn de grote elementen, Zijn bladeren en vertakkingen vormen de zintuiglijke
objecten, Zijn prachtige bloesem zijn dharma en adharma; vreugde en verdriet zijn
Zijn resultaten en daardoor leven alle schepselen. Dit is de verblijfplaats®*! van
Brahman (het Hoogste Zelf) en dit Hoogste Zelf is het wezen van deze Boom van
Brahman. Nadat men de Boom in stukken heeft gehakt met het machtige zwaard
van kennis?*2 en de Gelukzaligheid van het Zelf heeft verkregen, keert men niet
meer terug.

Samsara is een illusie die men een boom noemt met de wortels naar boven. Mahat,
Ahamkara (Ego) en de Tanmatra's (subtiele elementen) vormen als het ware de
takken en lopen omlaag, vandaar dat wordt gezegd dat de takken van de boom naar
beneden steken. Deze boom wordt 'Asvattha’ genoemd omdat hij steeds verandert
en er voortdurend in wordt gehakt. Er wordt gezegd dat deze Boom van Samsara
eeuwig is omdat de illusie (Maya) al bestond voor het begin der tijden. Deze boom
berust op een ononderbroken serie van geboorten die zonder begin en zonder eind
is, en daarom oneindig is. De beschrijving van de Boom van Samsara gaat als volgt
verder: De hemelse gezangen (chandas) zijn als het ware zijn bladeren en worden
z0 genoemd omdat deze gezangen als de Rg-, Yajur- en Samaveda de Boom van
Samsara beschutten (‘chad' is bedekken) net zoals bladeren. Net zoals het de
functie van boombladeren is de boom te beschutten, zo dienen de Veda's**® om de
Boom van Samsara te beschutten doordat deze over dharma (verdienste) en
adharma (zonde) gaan met hun oorzaken en gevolgen. Hij die de Boom van
Samsara en de Wortel ervan op de hiervoor beschreven manier kent, verstaat de
Leer van de Veda's. Buiten deze Boom van Samsara en zijn Wortel valt er
helemaal niets te kennen. Hij die Dit weet is daarom alwetend. Dit is gezegd om de
leer van de Boom van Samsara en zijn Wortel te prijzen.

Nu volgt een andere symbolische weergave van de samenstellende delen van de
Boom van Samsara:

adhascordhvam prasrtastasya sakhah gunapravrddha visayapravalah;
adhasta mulanyanusantatani karmanubandhmi manusyaloke (2).

XV.2. Zijn takken spreiden zich uit naar boven en omlaag en worden gevoed
door de Guna's, zintuiglijke objecten vormen de vruchtknoppen. De wortels
strekken zich uit naar beneden in de wereld van de mensen en brengen
handelingen voort.

241 Brahman verblijft in deze Boom van samsara. De betekenis van deze passage is: "Brahman is
de verblijfplaats van deze Boom van samsara omdat dit oneindige universum zijn basis heeft in
Brahman en nergens anders. Het is waarlijk Brahman Zelf die Zichzelf manifesteert in de vorm
van dit universum door avidya."

242 De kennis: "1k ben Brahman."

243 De delen van de Veda die over de rituelen gaan, behandelen de opgaande en neergaande
wegen van de ziel. Hierdoor wordt Samsara beschermd door de tekortkomingen te verhullen.
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Van de mens omlaag tot aan het onbeweeglijke en van de mens omhoog tot de
verblijfplaats van de Schepper van het Universum, Brahman, spreiden de werelden
zich als het ware uit als takken van die Boom, de werelden die worden verdiend als
beloning voor kennis en handelingen al naar gelang de kwaliteit van deze kennis of
handelingen. Zij worden gevoed en gespekt door de Guna's Sattva, Rajas en Tamas
die er de materiéle kern van vormen (upadana). De zintuiglijke objecten zijn als het
ware de vruchtknoppen die ontspringen aan de takken van de fysieke en andere
lichamen die het resultaat zijn van handelingen. De Allerhoogste Wortel van de
Boom van Samsara is al genoemd en nu zullen de hier als het ware uit afgeleide
wortels (van het universum) worden behandeld die leiden naar dharma- en
adharma-handelingen. Dit zijn de latente indrukken (vasana's) van gevoelens van
gehechtheid en afkeer die het gevolg zijn van de resultaten van handelingen. Deze
afgeleide wortels spreiden zich uit in de wereld van de mensen hier beneden?* die
onder de werelden van de Goden en dergelijke liggen en veroorzaken dharma- en
adharma-handelingen die weer voortkomen uit het oprijzen van de vasana's. Die
wortels zijn specifiek voor de wereld van de mensen. Zoals iedereen weet, houden
mensen zich bezig met handelen.?*®

Hak de Boom om en zoek het Doel.
En betreffende de hiervoor beschreven Boom van Samsara:

na rupamasyeha tathopalabhyate nanto na cadirna ca sampratistha;
asvatthamenam suvirudhamulamasarigasastrena drdhena chittva (2).

XV.3. Hier op aarde kan de ware vorm niet worden gekend, net zomin als de
oorsprong, het eind, en het bestaan ervan zelf. Men moet deze Asvattha met
zijn sterke wortels omhakken met het machtige zwaard van onthechting.

tatah padam tatparimargitavyam yasmingata na nivartanti bhuyah;
tameva cadyam purusam prapadye yatah pravrttih prasrta purani (4).

XV.4. Dan moet men Die Verblijfplaats gaan zoeken vanwaar niemand
terugkeert. "1k zoek mijn toevlucht in deze Oorspronkelijke Purusa van
waaruit deze Oeroude Beweging is voortgekomen.™

Ware vorm, zoals hiervoor beschreven. Deze vorm wordt door niemand gezien,
omdat deze heel veel lijkt op een droom en is als een spiegel, een gandharva-
nagara (een denkbeeldige stad in de lucht) die is ontstaan door de kunsten van een
goochelaar. Hij verschijnt echt en verdwijnt dan weer.24

24 Dat wil zeggen in de linga-sarira's van de mensen zijn gevoelens van gehechtheid en afkeer
voortdurend aanwezig.

245 Dat betekent dat het verblijf in een menselijk lichaam bij uitstek geschikt is om te handelen.

246 Men zou kunnen denken dat het onmogelijk is om de Boom van Samsara om te hakken omdat
deze zo voortdurend door gehechtheid in stand wordt gehouden en geen begin heeft en onver-
woestbaar lijkt. Om dit idee te ontzenuwen zegt de Heer dat de Boom van Samsara zo is als deze
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Daarom houdt het nooit op?7 en is er ook geen begin omdat niemand weet
wanneer het is begonnen. Het bestaan ervan, dat wil zeggen zoals het is tussen
begin en einde, wordt door niemand waargenomen. Onthechting betekent: niet vast
zitten aan bijvoorbeeld kinderen, welvaart en aan de wereld in zijn algemeenheid.
Machtig betekent hier gesterkt door een vastbesloten geest die gericht is op het
Opperste Zelf en steeds weer wordt geslepen op de wetsteen van het ware
onderscheidingsvermogen. Omhakken: de Boom van Samsara en alles wat erbij
hoort ontwortelen. Dan moet de leerling de verblijfplaats van Visnu opzoeken die
deze Boom te boven gaat. Zij die dit Doel hebben bereikt, keren nooit terug tot
Samsara. Hoe moet men dit Doel gaan zoeken? Dit gaat als volgt: "Ik neem mijn
toevlucht tot Hem, de Oorspronkelijke Purusa™ die het Doel wordt genoemd. Dat
betekent: men moet Hem zoeken door zijn toevlucht tot Hem te nemen. Wie is
deze Purusa? Dit is de Purusa van waaruit de illusie van de denkbeeldige Boom
van Samsara stroomt, net zoals een goochelaar illusies (maya) opwekt.

De weg naar het Doel.
Welke mensen bereiken dat Doel? Luister:
nirmanamoha jitasarigadosah adhyatmanitya vinivrttakamanh;
dvandvairvimuktah sukhaduhkhasamjfiairgacchantyamudhah padamavyayam tat
(5).
XV.5. Zij die zich niet laten misleiden, bereiken dat Eeuwige Doel en zijn vrij
van hoogmoed en illusie en hebben de zonde van gehechtheid overwonnen. Zij

verblijven eeuwig in het Zelf en hebben totaal geen wensen meer en zijn
bevrijd van de paren der tegenstellingen als vreugde en verdriet.

Verblijven betekent dat men voortdurend de natuur van het Opperste Zelf
contempleert. Geen wensen meer, zij zijn samnyasins geworden omdat alle wensen
zijn vervlogen zonder een spoortje na te laten.

Dat Doel is het Glorierijke wezen van de Heer.
Het Doel wordt nog eens omschreven:

na tadbhasayate suryo na sasariko na pavakah;
yadgatva na nivartante taddhama paramam mama (6).

XV.6. De zon schijnt er niet, noch de maan, en vuur kan het niet bereiken. Dit
is Mijn Hoogste Woonplaats waarvan men nimmer terugkeert.

door de $astra (geschriften) wordt beschreven hoewel we hem niet met de zintuigen kunnen
waarnemen. Daardoor wordt het mogelijk om deze door kennis om te hakken.

247 Als er geen kennis is heeft Samsara geen einde, net zoals illusies, vasana's (latente drijfveren
die uit het verleden stammen) en handelingen steeds in elkaar overgaan door actie en reactie.
Samsara heeft sterke wortels en daarom moet men grote inspanning leveren om ze door te hak-
ken, en moet men afstand doen en onthechting beoefenen.
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Hoewel de zon de macht heeft om alles te verlichten, kan hij deze Woonplaats, de
Woonplaats van Licht, niet verlichten. Deze Woonplaats, waarvan zij die er heen
zijn gegaan nimmer terug keren, en die de zon en de andere hemellichamen niet
kunnen verlichten, is de Hoogste Verblijfplaats van Visnu.

Jiva is een lichtstraal van de Heer.

Er is gezegd dat zij die er heen zijn gegaan nimmer terugkeren. Maar iedereen weet
dat komen uiteindelijk ook weer tot gaan leidt en samenkomen ook weer tot
afscheid. Hoe kan men dan zeggen dat degenen die deze Woonplaats bereiken niet
meer terugkeren? Luister naar de volgende uitleg:

mamaivamso jivaloke jivabhutah sanatanah;
manah sasthanindriyani prakrtisthani karsati (7).

XV.7. De eeuwige Jiva in de wereld van de Jiva's is een lichtstraal uit Mijzelf
die de zintuigen aantrekt samen met manas als zesde en in Prakrti verblijft.

De eeuwige Jiva (de individuele Geest) in Samsara is een deel van Mijzelf, het
Opperste Zelf en Narayana, die zich in ieder mens manifesteert als datgene dat
handelt en geniet. Hij lijkt op de zon die in water wordt weerspiegeld. Deze
reflectie is maar een stukje van de echte zon en als men het water laat weglopen,
keert die reflectie terug naar de bron en is die echte zon. Of het is als de akasa
(ruimte) in de pot die wordt omsloten door de upadhi van de pot. Deze akasa is
maar een deeltje van de oneindige akasa en wordt er weer één mee als de oorzaak
van de beperking, namelijk de pot, wordt vernietigd. Deze ruimte komt daarna niet
meer terug. De stelling dat 'zij die er zijn gegaan nimmer terug keren' is dus heel
goed te verklaren.

Tegenwerping: Hoe kan er een deel van het Opperste Zelf zijn als Hij ondeelbaar
is? Als Hij delen zou hebben zou Hij vernietigd kunnen worden door deling.

Antwoord: Dit bezwaar raakt onze theorie niet omdat het maar een deeltje lijkt
door de upadhi die door avidya wordt veroorzaakt. Het is als het ware een
denkbeeldig deeltje. De juistheid van deze opmerking is uitgebreid in het dertiende
hoofdstuk aangetoond.?*®

Hoe Jiva in het lichaam woont en eruit vertrekt.

Hoe leeft de Jiva of individuele Geest die alleen maar een denkbeeldig deeltje van
Mijzelf is in de wereld en hoe verlaat hij deze weer??* Luister: hij omringt zich
met (vijf) zintuigen als het gehoor en met de geest als het zesde zintuig die
allemaal in Prakrti verblijven, dat wil zeggen: in hun specifieke verblijfplaatsen als
de ooropening.

248 Het is daarin duidelijk aangetoond dat Jiva geen deel is van de Paramatman maar identiek is
aan het opperste Zelf.

249 Dat wil zeggen: als Jiva het Opperste Zelf is, hoe kan men er dan over spreken als samsarin of
als iemand die deze wereld verlaat?
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Wanneer omringt hij zich met de zintuigen?

sariram yadavapnoti yaccapyutkramatisvarah;
grhitvaitani samyati vayurgandhanivasayat (8).

XV.8. Hij neemt ze aan als Hij een lichaam aanneemt en als Hij vertrekt
neemt Hij ze weer mee, zoals de wind geuren opneemt als hij over de aarde
waait.

Als de Jiva als Heer van het lichaam en wat daarbij hoort, het lichaam verlaat,
vouwt Hij de zintuigen en manas om Zich heen. Hij doet dit als Hij het eerste
lichaam loslaat en een nieuw binnengaat en neemt de vijf zintuigen en manas met
zich mee, zoals de wind de geur van bloemen meevoert.

Wanneer vouwt Hij de zintuigen om Zich heen?

srotram caksuh sparsanam ca rasanam ghranameva ca;
adhisthaya manastayam visayanupasevate (9).

XV.9. Door de beheersing van oor, 0og, tastzin, smaak en geur, en de manas
geniet Hij van de zintuiglijke objecten.

Door het gelijktijdig gebruiken van manas en de zintuigen geniet Hij, die in het
lichaam woont, van zintuiglijke objecten als bijvoorbeeld geluid.

Het Zelf kan alleen worden gezien met het oog der kennis.

utkramantam sthitam vapi bhufijanam va gunanvitam;
vimudha nanupasyanti pasyanti jianacaksusah (10).

XV.10. De onwetenden zien niet dat Hij het is die vertrekt, aanwezig is en
geniet, omringd als Hij is door de Guna's. Alleen wie het oog der kennis heeft,
ziet.

Zij die onwetend zijn, herkennen niet Hem die in het lichaam woont en die dat
lichaam weer verlaat nadat Hij het eerst heeft aangenomen. Hij woont in het
lichaam en neemt geluid en andere objecten waar, en is altijd verbonden met de
Guna's, dat wil zeggen: alle gemoedstoestanden als vreugde en verdriet en
verwarring vergezellen Hem. De misleide mensen zien Hem niet, hoewel Hij zo
heel dichtbij komt, omdat zij op alle mogelijke manieren worden afgeleid door de
sterke aantrekkingskracht van de zichtbare en onzichtbare objecten.?>® Ach, dit is
de verdorvenheid van de mensen en dit bedroeft de Heer. Alleen degenen van wie
het oog der wijsheid?®! is opengegaan door ware kennis en die
onderscheidingsvermogen bezitten, herkennen Hem wel.

250 Hoewel de Atman het meest dichtbij is en daarom het gemakkelijkst gezien kan worden, ziet
niemand hem omdat men volkomen in beslag is genomen door de zintuiglijke objecten.

21 Het oog der wijsheid waarover hier wordt gesproken, slaat op de geschriften ($astra) onder-
steund door reflectie en de rede (nyayanugrhita) die tot kennis leiden.
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Zonder Yoga is er geen zelfkennis.
Sommigen echter:

yatanto yoginastainam pasyantyatmanyavasthitam;
yatanto 'pyakrtatmano nainam pasyantyacetasah (11).

XV.11. Zij die Yoga hebben verworven en Hem boven alles zoeken, zien Hem
in hun eigen zelf. Zij die een onzuivere geest hebben en zonder wijsheid zijn
zien Hem niet, ondanks grote inspanningen.

Degenen die Hem boven alles zoeken met evenwichtige geest, zien Hem als het
Zelf dat in hun eigen geest (buddhi) woont, zij herkennen Hem als "Dit ben Ik".
Degenen die een onzuiver zelf hebben dat niet is vernieuwd door onthouding
(tapas) en beheersing van de zintuigen, en die hun slechte gewoonten en hun trots
niet hebben opgegeven, zien Hem niet,?>? hoewel zij bij hun inspanningen om Hem
te kennen, gebruik maken van de juiste middelen zoals de Geschriften ($astra).

De innerlijke Aanwezigheid van de Heer:
1. Als het alles-verlichtende Licht van Bewustzijn.

Dat Doel, het Opperste Zelf, wordt zelfs door de lichten van de zon en van het
vuur, die alles verlichten, niet bereikt en zij die moksa zoeken, keren nooit meer
terug naar samsara als zij Het gevonden hebben. De Jiva's (individuele zielen) zijn
er maar een stukje van en manifesteren zich volgens de upadhi's, zoals de akasa in
een pot maar een stukje is van de alles-doordringende akasa. Om te laten zien dat
dit Doel de essentie van alles is en het werkelijke object is van alle ervaringen geeft
de Heer in de volgende vier verzen een samenvatting van Zijn manifestaties.

yadadityagatam tejo jagadbhasayate 'khilam;
yaccandramasi yaccagnau tattejo viddhi mamakam (12).

XV.12. Weet dat Dat licht dat in de zon woont en het hele universum verlicht
en dat in de maan en in het vuur is, aan Mij toebehoort.

Licht betekent luister; aan Mij: aan Visnu.
Licht kan ook worden opgevat als licht van bewustzijn (caitanya).

Tegenwerping: Het licht van bewustzijn is overal gelijkelijk aanwezig in zowel
levende als dode objecten, waarom moet er dan gezegd worden dat het licht in de
zon woont?

Antwoord: Deze opmerking is niet terecht omdat dit verklaard kan worden door het
feit dat deze sterkere manifestatie van bewustzijn in de zon, komt door een sterkere
aanwezigheid van Sattva.

252 Uitsluitend studie van de geschriften (sastra), ondersteund door reflectie en de rede, helpt
iemand niet die een onzuivere geest heeft en daarom nog niet het verschil heeft gezien tussen het
eeuwige en het tijdelijke, tussen datgene wat werkelijk en wat onwerkelijk is.
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In de zon en de andere hier genoemde lichamen is de Sattva bijzonder stralend en
helder en hierdoor wordt het licht van bewustzijn beter gemanifesteerd. Vandaar
dat het zo wordt gezegd en het betekent dus niet dat het licht alleen een specifieke
eigenschap is van deze (hemel)-lichamen. Ter illustratie een simpel voorbeeld:
iemands gezicht wordt niet weerspiegeld in een muur of een stuk hout doch wel in
een spiegel al naar gelang deze helder is.

2. Als het alles-ondersteunende Leven.

Bovendien:

gamavisya ca bhutahi dharayamyahamojasa;

pusnami causadhih sarvah somo bhutva rasatmakah (13).

XV.13. Ik doordring de aarde en draag alle wezens door Mijn Kracht; omdat
Ik de wateren van de maan ben geworden, voed Ik alle gewassen.

Kracht (ojas) is de energie van de I$vara, die zonder wensen en driften is. Deze
doordringt de aarde om de wereld te dragen. Omdat zij wordt vastgehouden door
deze kracht valt de machtige aarde niet in stukken uit elkaar. De gezangen luiden
als volgt:

"Hierdoor worden de enorme hemel en aarde stevig vastgehouden, Hij hield de
aarde stevig vast." (Taittiriya-Samhita 4.1.8).

Zo draag Ik de levende en dode objecten door de Aarde binnen te dringen. Door de
smaak van de maan te worden, voed Ik alle gewassen die op Aarde groeien, zoals
rijst en graan en geef ze smaak. Soma (de maan) is de voorraadschuur van alle
smaken. De smaak van de maan voedt waarlijk alle gewassen door ze smaak in te
geven.

3. Als het Verterende Vuur in alle levende wezens.
Bovendien:

aham vaisvanaro bhutva praninam dehamastritah;
pranapanasamayuktah pacamyannam caturvidham (14).

XV.14. Ik verteer het viervoudig voedsel omdat ik als Vai$vanara woon in het
lichaam van alle levende wezens en verbonden?> ben met Prana en Apana.

Vaisvanara is het vuur dat in de maag zit, zoals de Sruti zegt:

"Dit vuur is Vai$vanara dat in de mens zit en waardoor het voedsel wordt
verteerd.” (Br.Up. 5.9.1).

Viervoudig voedsel is voedsel dat fijngekauwd moet worden, moet worden
uitgezogen, moet worden doorgeslikt of worden opgelikt.

253 Aangestoken door Prana.
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Hij die het Vaisvanara Vuur ziet als datgene wat eet, dat Soma (maan) het voedsel
is dat door Vuur wordt gegeten, en dat deze twee samen Vuur-Soma vormen
(Agni-soman) is vrij van alle onzuiverheden in het voedsel.?>*

4. Als het Zelf in ieders hart.
Bovendien:

sarvasya caham hrdi sannivisto mattah smrtirjianamapohanam ca;
vedaista sarvairahameva vedyo vedantakrdvedavideva caham (15).

XV.15. En Ik ben gezeten in ieders hart, van Mij zijn geheugen en kennis en
hun redenering. In alle Veda's ben Ik datgene dat gekend moet worden, Ik
ben waarlijk de Schepper van de Vedanta en ken de Veda’s.

Ik woon als hun eigen Zelf?%® in het hart (Buddhi) van alle wezens die zich bewust
zijn. Daarom horen aan Mij?%, het Zelf van alle bewuste wezens, hun geheugen en
kennis?” evenals het verdwijnen ervan. Zoals kennis en geheugen aanwezig zijn in
rechtschapen mensen als gevolg van hun goede daden (punyakarmani), zo ontstaan
in zondige mensen geheugenverlies en het verdwijnen van kennis als gevolg van
hun zonden. Ik, het Opperste Zelf, dien gekend te worden in alle Veda's. Ik maak
dat de Leer van de Vedanta (Upanisads) steeds weer wordt doorgegeven en Ik ben
de Ware Kenner van de Vedische Traditie.

De Heer die het vergankelijke en het onvergankelijke universum
te boven gaat.

In XV.12 en volgende verzen is een overzicht gegeven van de heerlijkheden van
Narayana, de Gezegende Heer, die worden gemanifesteerd door superieure
upadhi's (zoals de zon). Hierna, in de volgende verzen, gaat de Heer verder en
beschrijft de ware natuur van de Gezegende Heer, die zuiver is en zonder
beperkingen en volkomen verschilt van alle vergankelijke (ksara) en
onvergankelijke (aksara) upadhi's. De Heer begint met het onderbrengen van alles
wat in het voorafgaande is onderwezen, en wat in de volgende hoofdstukken wordt
onderwezen in drie groepen en zegt:

dvavimau purusau loke ksarastaksara eva ca;
ksarah sarvani bhutani katastho 'ksara ucyate (16).

254 Overigens leert de Heer hier dat degene die tijdens het eten overweegt dat het hele universum,
in de vorm van hij die eet en datgene wat gegeten wordt, bestaat uit Agni en Soma, niet geraakt
wordt door het kwaad dat voortkomt uit verkeerd voedsel.

255 |k ben de getuige van al het goede en kwade in hun hart.

256 Die aan de touwtjes trekt (Satra-dhara) achter de machine van het universum, en die heerst
over alle activiteiten.

257 De herinnering van wat er in vroegere levens werd ervaren en de kennis van zaken die de
normale dimensies overstijgen.
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XV.16. Er zijn twee soorten Purusa’s in deze wereld, de vergankelijke en de
onvergankelijke. Alle schepselen zijn vergankelijk en datgene wat
onveranderlijk is, wordt onvergankelijk genoemd.

Wij zien in samsara twee categorieén die in twee aparte groepen wezens zijn
ondergebracht en allebei 'purusa’s'>® worden genoemd. De ene groep bestaat uit het
vergankelijke (ksara) en de andere is het onvergankelijke (aksara) — het
tegenovergestelde van de eerste groep — namelijk de Maya-Sakti, het vermogen
van de Heer om illusies te scheppen, het zaad waaruit alle vergankelijke schepsels
ontstaan, de basis van alle latente indrukken (samskara's) van begeerten,
handelingen en dergelijke, die bij de talloze sterfelijke wezens hoort. De Heer Zelf
zegt over deze twee wezens (Purusa’s) het volgende: "Het vergankelijke omvat het
hele veranderlijke universum met al zijn vormen, terwijl het onvergankelijke
onveranderlijk (kotastha) wordt genoemd en onbeweeglijk blijft zoals een berg."
Of 'Kota' betekent illusie en 'k0tastha' betekent datgene wat zich in de
verschillende vormen van illusie en bedrog manifesteert. Het zaad van Samsara is
eindeloos?®® en daarom wordt gezegd dat het onvergankelijk is.

De Hoogste Geest is volkomen anders dan dit tweetal, het vergankelijke en het
onvergankelijke, en is totaal niet beinvloed door het kwaad van de twee upadhi's
van het vergankelijke en onvergankelijke. Hij is eeuwig, zuiver, intelligent en van
nature geheel vrij.

uttamah purusastvanyah paramatmetyudahrtah;
yo lokatrayamavisya bibhartyavyaya isvarah (17).

XV.17. De Hoogste Geest die het Opperste Zelf wordt genoemd is echter
anders en is de onvergankelijke Heer die de drie werelden doordringt en
draagt.

De Hoogste Geest is volkomen anders dan deze twee en is het Opperste Zelf. Hij is
de Allerhoogste vergeleken met de andere 'zelven' die het gevolg zijn van avidya,
zoals het fysieke lichaam. Hij is het Zelf dat het onfeilbare Innerlijke Bewustzijn is
van alle wezens. Daarom wordt Hij in de Vedanta's (Upanisads) het Opperste Zelf
genoemd. De Hoogste Geest wordt daarna als volgt beschreven: Hij is de Eeuwige
Alwetende Heer Narayana die met Zijn Levensenergie (Bala-Sakti)?% de drie
werelden doordringt, de Aarde (Bhah), de Hemel (Suvah) en het Middengebied er
tussen (Bhuvah). Hij draagt ze door er slechts in aanwezig te zijn.

Een veel gebruikte naam voor de Heer luidt ‘Purusottama’, de Hoogste Geest. Door
via woordafleiding de kern aan te geven van het woord toont de Heer aan dat de

258 7ij worden purusa's genoemd omdat zij de upadhi's zijn van de Purusa, de ene Geest.
259 Als Brahma-jiiana niet aanwezig is, gaat dit zaad eindeloos door.

260 Bala betekent de energie van Bewustzijn of gewaarwording (caitanya) en Sakti betekent Maya
die erin aanwezig is.
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naam veel betekenis heeft en aangeeft wat Hij in werkelijkheid is: "1k ben de Heer
die onovertroffen is."

yasmatksaramatio ‘hamaksaradapi cottamah;
ato 'smi loke vede ca prathitah purusottamah (18).

XV.18. Omdat Ik het vergankelijke en het onvergankelijke te boven ga,
kennen de wereld en de Veda Mij als Purusottama, de Hoogste Geest.

Omdat Ik de vergankelijke Boom van het denkbeeldige Samsara die Asvattha
wordt genoemd, overstijg, en zelfs het onvergankelijke te boven ga, waaruit
Samsara deze vergankelijke Boom der illusies ontstaat, kennen de wereld en de
Veda Mij als de Hoogste Geest. 1k ben daarom verheven boven het vergankelijke
en het onvergankelijke. Zij die Mij zijn toegewijd kennen Mij als de Hoogste Geest
en dichters gebruiken deze naam in hun werken.

De heerlijkheid van Zelfkennis.

De Heer spreekt nu over de vruchten die iemand toekomen die het Zelf heeft
gerealiseerd:

yo mamevamasammudho janati purusottamam;
sa sarvavidbhajati mam sarvabhavena bharata (19).

XV.19. O Bharata, hij die niet misleid?®* is en Mij kent als de Hoogste Geest, is
alwetend en vereert Mij met zijn hele wezen.

Mij betekent: de Heer zoals hiervoor beschreven. Kent: weet dat hij Mij is. Met zijn
hele wezen: met alle gedachten uitsluitend gericht op het Zelf van allen.

De kennis van de ware natuur van de Heer die in dit hoofdstuk is onderwezen en
die leidt tot moksa, wordt nu als volgt verheerlijkt:

iti guhyatamam sastramidamuktam maya ‘nagha;
etadbudhva buddhiman syatkrtakrtyasca bharata (20).

XV.20. O Zondeloze, zo heb Ik deze Geheime Leer uitgelegd en als een mens
dit weet, wordt hij een wijs mens, en is alles volbracht, O Bharata.

Hoewel de gehele Gita Kennis (Sastra) wordt genoemd, blijkt uit de context, dat
hier alleen het vijftiende hoofdstuk als zodanig wordt bestempeld met de bedoeling
om het te verheerlijken. In feite wordt de gehele leer van de Gita-Sastra in dit
hoofdstuk samengevat, en dit geldt niet alleen voor de Gita-Sastra, doch ook voor
alles wat in de Veda's staat. Er wordt gezegd dat 'hij die dit kent (de Asvattha), de
Vedas kent' (XI1.1) en 'In alle Veda's ben Ik datgene dat gekend moet worden'
(XV.15) Alleen door deze kennis wordt een mens wijs en heeft hij al zijn plichten
volbracht. Wat de plichten van een Brahmana van hoge geboorte ook mogen zijn,
al deze plichten zijn volbracht als de echte waarheid over de Heer wordt gekend.

261 Omdat men nooit het fysieke lichaam beschouwt als zichzelf of als behorend tot zichzelf.
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Dit betekent dat de plichten van een mens op geen enkele andere manier volbracht
kunnen worden. Er staat geschreven:

"O Zoon van Prtha, zonder uitzondering worden alle handelingen door wijsheid
gedragen.”"(IV.33).

Manu heeft gezegd:

"Dit is de bedoeling van het geboren worden, vooral voor een Brahmana, want
alleen door dit te bereiken wordt de tweemaal geborene degene die alle plichten
vervult." (X11.93).

O Bharata, omdat je deze waarheid over het Hoogste Wezen van Mij hebt gehoord
ben je een gelukkig mens.

iti purusottamapraptiyogo nama paficadaso 'dhyayah.
Dit is het einde van het vijftiende hoofdstuk getiteld:
DE YOGA VAN HET BEREIKEN VAN
DE OPPERSTE GEEST.
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HOOFDSTUK XVI.
SPIRITUALITEIT EN MATERIALISME.
Aanleg voor Spiritualiteit.

In het negende hoofdstuk werden drie soorten natuur (prakrti) genoemd van
schepselen die zichzelf bewust zijn, namelijk de natuur van de Goden, van de
Asura’s en van de Raksasa's. In dit zestiende hoofdstuk wordt er een uitgebreide
beschrijving van gegeven. Van deze drie leidt de natuur van de Goden (Daivi
Prakrti) tot bevrijding van samsara, terwijl die van de Asura's en de Raksasa's tot
slavernij leidt. Daarom zal de natuur van de Goden worden beschreven om deze te
prijzen en de andere twee worden op basis hiervan verworpen.26?

sribhagavanuvaca:
abhayam sattvasamsuddhirjfianayogavyavasthitih;
danam damasta yajiiasta svadhyayastapa arjavam (1).

De Gezegende Heer sprak:

XV1.1. Onbevreesdheid,?® zuiverheid van hart, standvastige kennis en Yoga,
het geven van aalmoezen, zelfbeheersing en verering, studie van de Geschrif-
ten, versterving en rechtschapenheid; ...

Zuiverheid van hart betekent een zuivere antahkarana (sattva), dat wil zeggen:
handelen zonder te bedriegen, huichelen of liegen en in volkomen eerlijkheid
zaken doen. Kennis betekent de ware aard van de dingen begrijpen als het Zelf,
zoals dat door de Leraar (Acarya) en in de Geschriften ($astra) wordt onderwezen.
Yoga houdt in dat men datgene wat men geleerd heeft, toepast en dit door
concentratie (éénpuntigheid) direct ondervindt door beheersing van de zintuigen.
Onbevreesdheid, zuiverheid van hart, standvastige kennis en Yoga zijn bij uitstek
de Daivi of Sattvische natuur. Welke van de eigenschappen, genoemd in XV1 1-3,
ook worden verworven door volgelingen die een bepaalde weg volgen,?®* zij
vormen altijd de Sattvische natuur van de volgeling die deze specifieke weg volgt.
Het geven van aalmoezen is het uitdelen van voedsel en dergelijke voorzover het in
het vermogen ligt. Zelfbeheersing is het onderwerpen van de uiterlijke zintuigen,
de antahkarana (innerlijke zintuig, manas) zal in het volgende vers aan de orde
komen. Verering houdt onder meer het vuuroffer (agnihotra) in dat in de $ruti

262 Dit is respectievelijk de Sattvische, Rajasische en Tamasische natuur die afhankelijk van het
karma van vroegere geboorten in mensen wordt gemanifesteerd. Het zijn de gewoontes
(vasana's) die in handelingen naar voren komen en die in het commentaar bij XV.2 'de afgeleide
wortels van samsara worden genoemd'.

263 Het toegewijd nakomen van de geboden van de geschriften zonder eraan te twijfelen.

264 Karma-Yoga of Jiana-Yoga. De eerste drie hier genoemde eigenschappen zijn alleen aanwe-
zig in JAana-Yogi's, terwijl de andere eigenschappen zowel bij JAana-Yogi's als Karma-Yogi's te
vinden zijn. Hoewel deze laatste groep de eerste drie eigenschappen mist, zijn het evengoed
Sattvische mensen.
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verplicht wordt gesteld, evenals verering van de Goden (Deva-yajiia) die in de
smrti staat voorgeschreven. Studie van de Geschriften is onder andere studie van de
Rg-Veda om resultaten te bereiken die niet kunnen worden waargenomen (adrsta).
Versterving is het tuchtigen van het lichaam en het doen van boete hetgeen hierna
beschreven zal worden. Rechtschapenheid dient altijd aanwezig te zijn.

Bovendien:

ahimsa satyamakrodhastyagah santirapaisunam;
daya bhutesvaloluptvam mardavam hrracapalam (2).

XVI1.2. ... onschuld, waarheid, afwezigheid van toorn, afstand doen, kalmte,
niet lasteren, mededogen met alle schepselen, vrijheid van begeerte,
zachtmoedigheid, bescheidenheid, standvastigheid; ...

Onschuld is geen letsel toebrengen aan bewuste schepselen. Waarheid is het
spreken over de dingen zoals ze werkelijk zijn, zonder ze te benoemen als
onaangenaam of vals. Afwezigheid van toorn is het onderdrukken van boosheid als
men wordt geslagen of uitgescholden. Afstand doen: aldus wordt 'tyaga’ (letterlijk:
het opgeven) hier uitgelegd, omdat het geven van aalmoezen al is genoemd.
Kalmte is rust in de geest (antahkarana). Mededogen: met alle schepselen die
lijden. Vrijheid van begeerte is niet meegesleurd worden door de zintuigen als deze
in contact komen met de objecten. Standvastigheid betekent: niet zonder aanleiding
handen of voeten bewegen.

Bovendien:

tejah ksama dhrtih saucamadroho natimanita;
bhavanti sampadam daivimabhijatasya bharata (3).

XV1.3. ... kracht, verdraagzaamheid, geestkracht, zuiverheid, vrijheid van
haat en trots, O Bharata, dit zijn de eigenschappen van iemand die voor een
goddelijke bestemming is geboren.

"Tejas' betekent energie en niet opgewondenheid. Verdraagzaamheid betekent hier:
niet verstoord worden als men wordt geslagen of uitgescholden. Afwezigheid van
toorn is uitgelegd als het onderdrukken van de toorn als deze opkomt en daarom
moeten verdraagzaamheid en afwezigheid van toorn van elkaar worden
onderscheiden. Geestkracht is de staat van de geest (antahkarana) waarin uitputting
van lichaam en zintuigen wordt overwonnen en waardoor dit lichaam en deze
zintuigen niet meer worden bedrukt. Er zijn twee soorten zuiverheid, uiterlijke en
innerlijke. De eerste soort zuiverheid bereikt men met behulp van aarde en water
terwijl de tweede soort de smetteloosheid van geest en hart betreft als deze vrij zijn
van onzuiverheden als bedrog en hartstocht. Vrijheid van haat houdt in het niet
meer hebben van wensen om iemand te kwetsen. Trots is het gevoel dat men veel
eer verdient. lemand die voor een goddelijk lot is geboren, heeft deze genoemde
eigenschappen, van 'bevreesdheid' tot ‘vrij zijn van trots', dat wil zeggen: dit is
iemand die de macht van de Goden waard is en voor wie geluk is weggelegd.
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Aanleg voor het Materiéle.
Nu volgt een beschrijving van de demonische (asurische) natuur:

dambho darpo 'bhimahasta krodhah parusyameva ca;
ajfianam cabhijatasya partha sampadamasurim (4).

XV1.4. O Partha, schijnheiligheid, arrogantie, verwaandheid, woede en
grofheid, en onwetendheid zijn de kenmerken van iemand die geboren is voor
een demonische bestemming.

Schijnheiligheid is pretenderen om rechtschapen te zijn. Arrogantie is het trots zijn
op geleerdheid, rijkdom, relaties in hogere kringen, enzovoorts. Grofheid in spraak
is bijvoorbeeld van een blinde zeggen dat hij ogen heeft of van iemand die lelijk is
zeggen dat hij mooi is, iemand van lage afkomst een hoge geboorte toekennen
enzovoorts. Onwetendheid is een onjuist beeld hebben van wat plichten zijn en
dergelijke.

Resultaten van deze twee geaardheden.
De gevolgen van deze twee naturen worden als volgt beschreven:

daivi sampadvimoksaya nibandhayasuri mata;
ma sucah sampadam daivimabhijato 'si pandava (5).

XV1.5. De goddelijke natuur leidt tot bevrijding en de demonische tot
verslaving. O Partha, niet getreurd! Gij zijt voorbestemd voor een goddelijke
bestemming.

Bevrijding is van de slavernij van samskara. De demonische natuur (asurisch) leidt
onvermijdelijk tot slavernij en dit geldt ook voor de duivelse (Rajasische) natuur.
Omdat de Heer na alles wat gezegd is bij Arjuna vragen ziet opkomen als: "Heb ik
een demonische of een goddelijke natuur”, zegt Hij nogmaals: "Treur niet, gij zijt
voorbestemd voor een goddelijke bestemming™; dat wil zeggen: gij zult gelukkig
worden.

De materialisten

dvau bhutasargau loke 'smindaiva asura eva ca;
daivo vistarasah prokta asuram partha me srnu (6).

XVI1.6. O Partha, er zijn twee soorten schepselen in deze wereld, de goddelijke
en de demonische. De goddelijke wezens zijn uitgebreid beschreven, luister nu
naar Mijn beschrijving van de demonische!

Schepsel betekent datgene dat geschapen is. Mensen zijn geschapen met één van de
twee soorten naturen, goddelijke of demonische, en ze worden hier de twee soorten
schepselen genoemd. In de Sruti staat geschreven:

"Er zijn waarlijk twee soorten schepselen van Prajapati: Deva's en Asura's."”
(Br.Up. 1.3.1).
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Elk wezen in deze wereld hoort bij één van de twee soorten schepselen en is
goddelijk of demonisch. De bedoeling van deze herhaling is om te stellen, dat het
goddelijke al uitgebreid is uitgelegd in XV1.1 en volgende, doch het demonische
nog niet. Luister daarom naar mijn uitgebreide beschrijving van de demonische
natuur in de volgende verzen opdat ge het kunt vermijden!

De beschrijving van de demonische natuur is een eigenschap van levende mensen
en zal de rest van dit hoofdstuk in beslag nemen. Alleen wanneer deze natuur in de
fysieke wereld wordt waargenomen kan men deze vermijden.

pravrttim ca nivrttim ca jana na vidurasurah;
na saucam napi cacaro na satyam tesu vidyate (7).

XV1.7. Demonische mensen weten niet wanneer zij moeten handelen of afzien
van handelen. Zij zijn onzuiver en gedragen zich onjuist en in hen vindt men
geen waarheid.

Zij weten niet wat zij moeten doen om het doel van de mens te realiseren en ook
weten zij niet wat zij moeten vermijden om geen kwaad te doen. Ook weten zij niet
wat handelen en niet-handelen is, zij zijn onzuiver, gedragen zich onjuist en
kennen de waarheid niet. Demonen zijn waarlijk mensen die geen zuiverheid en
goed gedrag kennen, en hypocriet en leugenachtig zijn.

De materialistische kijk op de wereld.
Bovendien:

asatyamapratistham te jagadahuransvaram;
aparasparasambhutam kimanyatkamahaitukam (8).

XV1.8. Zij zeggen dat het universum geen waarheid en grondslag kent, geen
God heeft en niet geschapen is doch geboren is uit actie en reactie die het
gevolg zijn van begeerte en niets anders.

Deze menselijke demonen zeggen: "Als wij onwerkelijk zijn, is dit hele universum
onwerkelijk en hebben dharma en adharma er niets mee te maken. Isvara bestaat
niet en heerst niet over het universum volgens dharma en adharma.” "Het
universum heeft daarom geen Heer," zeggen zij, "het hele universum is verder het
resultaat van de vereniging van man en vrouw die het gevolg is van wellust. Het is
alleen maar wellust, wat anders kan de oorzaak van het universum zijn? Er is geen
andere zichtbare of onzichtbare oorzaak van het universum en karma bestaat niet."

Dit is de visie van de materialisten op de wereld (Loka-yatika's), namelijk dat
seksuele hartstocht de enige oorzaak is van het ontstaan van alle levende wezens.

Het Leven van de Mens onder invloed van het Materialisme.

etam drstimavastabhya nastatmano 'Ipabuddhayah;
prabhavantyugrakarmanah ksayaya jagato ‘hitah (9).
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XV1.9. Deze verloren zielen met kleine geesten denken zo en verrichten wrede
daden en zij worden tot vijanden van de wereld?%® om deze te vernietigen.

Verloren zielen: omdat zij alle mogelijkheden hebben verloren om naar een hogere
wereld te gaan. Hun geest is klein omdat deze alleen bezig is met zintuiglijke
objecten. Zij verrichten wrede daden die bedoeld zijn om anderen te kwetsen.

kamamasritya duspuram dambhamanamadanvitah;
mohadgrhttva 'sadgrahanpravartante ‘sucivratah (10).

XV1.10. Vervuld van onverzadigbare begeerten en van hypocrisie, trots en
bedrog houden zij zich vast aan valse opvattingen en handelen zij met
onzuivere bedoelingen.

cintamaparimeyam ca pralayantamupasritah;
kamopabhogaparama etavaditi niscitah (11).
XVI1.11. Hun mateloze inspanning zonder iets los te kunnen laten, leidt slechts

tot de dood; bevrediging van hun begeerten is het hoogste doel zonder dat zij
iets anders kunnen zien.2®

Zij zijn volledig geabsorbeerd door deze inspanning.?%” Bevrediging van begeerte
is het genieten van zintuiglijke objecten als geluid. Zij zijn ervan overtuigd dat
deze bevrediging het hoogste doel is van de mens.

asapasasatairbaddhah kamakrodhaparayanah;
ihante kamabhogarthamanyayenarthasaricayan (12).

XV1.12. Gevangen in vele ijdele verwachtingen en uitgeleverd aan woede en
begeerte is hun hele streven er op gericht met verkeerde methoden zoveel mo-
gelijk rijkdom te verkrijgen om hun begeerten te bevredigen.

Alles trekt hen aan en zij zijn gevangen in vele strikken van ijdele hoop. Zij verze-
keren zich van rijkdom om hun zintuiglijke begeerten te kunnen bevredigen en niet
om handelingen van dharma te verrichten. Met verkeerde methoden: door andere
mensen te beroven van hun rijkdom.

Het streven van een materialist.
Hun bedoeling kan als volgt worden uitgedrukt:

idamadya maya labdhamimam prapsye manoratham;
idamastidamapi me bhavisyati punardhanam (13).

265 \\ereld staat voor bewuste schepselen.

266 Bevrediging van begeerte is hier de hoogste vorm van geluk en er bestaat niet iets als het
geluk van een andere wereld.

267 Uiterste zorg voor het verkrijgen en het behouden van een oneindige hoeveelheid begeerde
objecten.
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XV1.13. ""Vandaag heb ik dit gewonnen en dat zal ik te pakken krijgen. Dit is
van mij en deze schat zal ik in de toekomst verwerven."

In de toekomst: binnenkort zal deze schat ook van mij zijn en dan weet iedereen dat
ik rijk ben.

asau maya hatah satrurhanisye caparanapi;

&varo 'hamaham bhogisiddho 'ham balavansukhi (14).

XV1.14. "'Deze vijand heb ik overwonnen en ook anderen zal ik verslaan. 1k
heers, ik geniet en ik ben succesvol, machtig en gelukkig.*

Deze onoverwinbare vijand die Devadatta heet, is door mij overwonnen en ook
anderen zal ik verslaan. Wat kunnen deze armzalige mensen er tegen doen? Zij
kunnen in geen enkel opzicht tegen mij op. Waarom is dat zo? Ik heers, ik geniet
en ik ben in elk opzicht geslaagd en gezegend met kinderen en kleinkinderen. 1k
ben geen gewoon mens en als enige sterk en gezond.

adhyo 'bhijanavanasmi ko 'nyo 'sti sadrso maya;
yaksye dasyami modisya ityajfianavimohitah (15).

XVI1.15. "1k ben rijk en van goede afkomst. Wie anders is aan mij gelijk? Ik
zal offeren en geven en mij verheugen.” Zo zijn zij misleid door
onwetendheid.

anekacittavibhranta mohajalasamavrtah;
prasaktah kamabhogesu patanti narake 'sucau (16).

XV1.16. In verwarring gebracht door alle illusies, gevangen in de strikken van
misleiding en verslaafd aan de genietingen van begeerte storten zij zich in een
verschrikkelijke hel.

Van goede afkomst: zij die geboren zijn in een familie die al zeven generaties leert
uit de Geschriften. Ook op dit gebied overtref ik alle anderen en ik zal hen zelfs
overtreffen in het verrichten van rituele offers. Ik zal geld geven aan toneelspelers
en daar zeer van genieten. Misleiding is een echte valstrik omdat het iemand
helemaal insluit als in een omheining of een envelop. Zij zijn verslaafd aan het
bevredigen van hun zintuigen en omdat ze op deze manier steeds zondigen storten
zij zich in een verschrikkelijke hel, zoals Vaitarani.

De rituele offers van een materialist

atmasambhavitah stabdha dhanamanamadanvitah;

yajante namayajfaiste dambhenavidhipurvakam (17).

XV1.17. Hoogmoedig, stijfkoppig, vol trots en bedorven door rijkdom doen zij
alleen maar alsof zij offeren zonder inachtneming van de voorschriften.

Hoogmoedig omdat zij zichzelf zien als zeer getalenteerd; de rechtvaardigen
denken daar echter anders over. Zij verrichten offers zonder acht te slaan op de
juiste volgorde en de plichten die de geschriften opleggen.
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aharikaram balam darpam kamam krodham ca samsritah;
mamatmaparadehesu pradvisanto ‘bhyasuyakah (18).

XV1.18. Deze verdorven mensen haten Mij zowel in hun eigen lichaam als in
het lichaam van anderen, in beslag genomen als zij zijn door egoisme, macht,
hooghartigheid, begeerte en woede.

Egoisme: zij hebben een zeer hoge dunk van zichzelf vanwege hun aanwezige en
vermeende kwaliteiten. Dit egoisme heet avidya en het is het moeilijkst te over-
winnen en is de bron van alle perversiteit (dosa's) en slechte daden. Macht gaat
vergezeld van begeerte en hartstocht en is gericht op het vernederen van anderen.
Hooghartigheid: als dit opkomt verlaat men het pad van de deugd, het is een speci-
fieke zonde die in de antahkarana huist. Begeerte: seksuele lust en dergelijke.
Woede vanwege iets dat tegen zit. Zij zijn in beslaggenomen door deze en andere
hoofdzonden. Bovendien haten zij Mij, de Isvara die in hun eigen lichaam en dat
van anderen woont als de Getuige van hun gedachten en handelingen. Mij haten
betekent Mijn geboden?®® overtreden. Zij zijn slecht, en jaloers op de deugdzamen
die de juiste weg gaan.

De ondergang van de materialist.

tanaham dvisatah kruransamsaresu naradhaman;
ksipamyajasramasubhanasurisveva yonisu (19).

XV1.19. Deze wrede en slechte mensen die iedereen haten en de ergsten zijn
onder de mensen, werp Ik voortdurend in het rad van wedergeboorte en in de
schoot van de demonen.

Deze zijn vijanden van het ware pad en haten de rechtschapenen. Ergste: omdat zij
verkeerde handelingen begaan (adharma). Het rad van wedergeboorte: het pad van
samsara dat steeds weer in de hel uitkomt. Schoot van de demonen: de
moederschoot van de wreedste schepselen zoals leeuwen en tijgers.

asurim yonimapanna mudha janmani janmani;
mamaprapyaiva kaunteya tato yantyadhamam gatim (20).

XV1.20. O Zoon van Kunti, wie de schoot der demonen binnengaat en daar
steeds weer wordt herboren, bereikt Mij nooit en valt steeds dieper.

Deze misleide schepselen worden steeds weer in een Tamasische moederschoot
herboren en vallen steeds dieper. Zij bereiken Mij, de I$vara, nooit en zakken
steeds meer af. Zonder Mij ooit te bereiken: er blijft niets over, zelfs niet de
gedachte dat zij Mij ooit kunnen bereiken. De betekenis hiervan is 'de juiste weg
die door Mij?%° wordt onderwezen, zullen zij nooit vinden.'

268 7jj doen geen moeite om de geboden van T$vara, die in de Sruti en Smrti staan, te leren ken-
nen en gehoorzamen.

269 De betekenis hiervan is dat de Asurische natuur haaks staat op menselijke vooruitgang omdat
deze natuur tot kwaad leidt. Een mens moet daarom proberen om zich hiervan los te maken nu
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De drie Poorten van de Hel die men moet vermijden.

Er volgt nu een samenvatting van de complete demonische (Asurische) natuur
waarbij de hele eindeloze variéteit van de Asurische natuur in drie begrippen is
gevat. Als men deze vermijdt, vermijdt men de gehele Asurische natuur die de bron
is van alle kwaad.

trividham narakasyedam dvaram nasanamatmanabh;
kamah krodhastatha lobhastasmadetattrayam tyajet (21).

XV1.21. De weg naar de hel heeft drie poorten: begeerte, woede en hebzucht;
deze verwoesten het Zelf. Daarom moet men deze drie vermijden.

Hellepoort: de poort die naar de hel leidt (naraka). Als men alleen maar aan deze
poort klopt is het Zelf al vernietigd, dat wil zeggen: kan niet meer voor enig
menselijk doel worden gebruikt. Omdat deze poort vernietigend is voor het Zelf
moet iedereen deze drie vermijden: begeerte, woede en hebzucht. Nu wordt dit
vermijden geprezen.

etairvimuktah kaunteya tamodvaraistribhirnarah;
dcaratyatmanah sreyastato yati param gatim (22).

XV1.22. O Zoon van Kunti, een mens die van deze drie duistere poorten is
verlost, doet goede dingen voor het Zelf en bereikt daardoor het Opperste
Doel.

Poorten naar duisternis leiden naar de hel (naraka) die vol pijn en illusies is. Hij
die bevrijd is van begeerte, woede en hebzucht handelt ten bate van het Zelf omdat
hetgeen hem er eerst vanaf hield, verdwenen is. Door deze daden verkrijgt hij zelfs
moksa.

Laat de Wet uw Leven leiden.

De Geschriften (Sastra) vormen de autoriteit waarop dit afzien van de asurische
natuur en het in acht nemen van het goede is gebaseerd. Men zal dit alleen doen op
het gezag van de Geschriften ($astra) en van niets anders. Daarom:

yah sastravidhimutsrjya vartate kamakaratah;
na sa siddhimavapnoti na sukham na param gatim (23).

XV|1.23. Hij die de voorschriften van de Geschriften verwaarloost en alleen
naar zijn begeerte handelt, wordt niet volmaakt of gelukkig, en bereikt het
Hoogste Doel niet.

Voorschriften van de Geschriften zijn de geboden van de Veda's in de vorm van
opdrachten en verboden die duidelijk maken wat wel en niet moet gebeuren.
Volmaaktheid is de conditie die nodig is om het doel van de mens te bereiken.
Geluk: in deze wereld. Hoogste Doel: Svarga of Moksa, hetgeen beide mogelijk is.

hij nog relatief vrij is, en hij nog niet herboren is in een toestand waarin hij volledig afhankelijk
is van anderen.
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tasmacchastram pramanam te karyakaryavyavasthitau;
jhatva sastravidhanoktam karma kartumiharhasi (24).

XV1.24. Daarom zijn de Geschriften Uw autoriteit bij wat wel en wat niet
moet worden gedaan. Nu hoort ge te weten wat Uw plicht is en deze uit te
voeren volgens de wetten van de Geschriften.

Autoriteit: de bron van kennis. Wetten van de Geschriften: de Geschriften zijn zelf
de wet, die luidt: "U dient zo te handelen en dit na te laten." Nu: heeft betrekking
op de staat waarin de leerling geschikt is voor Karma-Yoga.

iti daivasurasampadviyogo nama sodaso ‘dhyayah.
Dit is het einde van het zestiende hoofdstuk getiteld:
DE YOGA VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN
SPIRITUALITEIT EN MATERIALISME.
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HOOFDSTUK XVII.
DE DRIE SOORTEN GELOOF.
De onwetenden, die wel geloven.

De woorden?”® van de Heer in XV1.24 gaven Arjuna aanleiding om het volgende te
vragen en hij sprak:

arjuna uvaca:
ye sastravidhimutsrjya yajante sraddhaya 'nvitah;
tesam nistha tu ka krspna sattvamaho rajastamah (1).

Arjuna sprak:
XVII.1. O Krsna, wat voor een soort geloof hebben zij die de voorschriften uit
de Geschriften negeren doch vol geloof zijn? Is dit Sattva, Rajas of Tamas?

Het woord zij wordt niet nader omschreven. Het moet betrekking hebben op
degenen die vol geloof zijn, dat wil zeggen: zij die denken dat er iets is dat blijft,
omdat zij wijze mensen observeren. Zij vereren de Goden zonder dat zij op de
hoogte zijn van de voorschriften die in de Geschriften, de $ruti en de smrti staan.
Omdat hier wordt gesproken over mensen die ‘vol geloof' zijn kan het zeker niet
slaan op mensen die de voorschriften wel kennen doch deze bewust negeren en de
Goden op een manier vereren die er mee in tegenspraak is. We kunnen niet
aannemen dat mensen vol geloof zijn als zij de voorschriften van de Geschriften
over het aanbidden van de Goden volkomen negeren®* en de Goden vereren op
een andere manier dan in de Geschriften is aangegeven. Hier wordt dus alleen de
eerstgenoemde groep bedoeld. De vraag van Arjuna kan dus als volgt worden
geformuleerd: "Komt de manier waarop zij de Goden vereren voort uit Sattva,
Rajas of Tamas?"

De drie soorten Geloof.

Omdat de Gezegende Heer inzag dat deze in algemene termen gestelde vraag niet
globaal beantwoord kon worden en tot in details diende te worden behandeld, sprak
Hij:

stibhagavanuvaca:

trividha bhavati sraddha dehinam sa svabhavaja;

sattvik7 rajass caiva tamass ceti tam srnu (2).

270 De Heer heeft het lot beschreven van astika's en nastika's, zij die geloven en nihilisten, van
mensen die vanuit de geschriften bezien, geloven of niet geloven in de leer. Arjuna vervolgt nu
met de vraag wat er gebeurt met mensen die wel geloven doch de geschriften niet kennen.

271 En daarom thuis horen onder de demonen (asura's), zoals in het vorige hoofdstuk is aange-
toond.
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De Gezegende Heer sprak:
XVI11.2. Het geloof van de belichaamden komt voort uit hun individuele na-
tuur en is drievoudig: Sattvisch, Rajasisch of Tamasisch. Luister nu hiernaar!

Het geloof waar ge naar vraagt bestaat in drie soorten en wordt geboren uit de
natuur van het individu (svabhava). Dit is het samskara of de aanleg die bestaat uit
latent aanwezige indrukken van de goede en slechte handelingen, Dharma en
Adharma, die zichzelf in stand houden en verricht zijn tijdens vroegere geboorten
en die manifest aanwezig zijn in het uur van de dood. Sattvisch is het geloof in het
vereren van de Goden (Deva's) en komt voort uit Sattva. Het geloof in het vereren
van de Yaksa's en Raksasa's is Rajasisch en is het resultaat van Rajas. Tamasisch is
het geloof in de Preta's en de Pisaca's en komt voort uit Tamas. Zorg dat ge het
drievoudige Geloof begrijpt dat hierna beschreven zal worden.

sattvanurupa sarvasya sraddha bhavati bharata;
sraddhamayo 'yam puruso yo yacchraddhah sa eva sah (3).

XVI1.3. O Bharata, ieders geloof is in overeenstemming met zijn natuur. Een
mens is wat hij gelooft en is gemaakt uit zijn geloof.

leder staat voor elk levend wezen. De natuur (Sattva) is de antahkarana met zijn
specifieke aanleg of samsara. Een mens is Jiva of samsarin. Zo: in overeen-
stemming met dat geloof.

Dus de Sattvische en andere manieren van geloof moeten worden afgeleid uit de
daarbij behorende gevolgen, dus uit verering van de Goden of de andere
categorieén. De Heer zegt:

yajante sattvika devanyaksaraksamsi rajasan;
pretanbhutaganamscanye yajante tamasa janah (4).

XVI1.4. Sattvische mensen vereren de Goden, Rajasische mensen vereren de
Yaksa's?’?en Raksasa's, terwijl de Tamasische mensen de Preta's en de vele
Bhata's vereren.

Vele Bhuta's: bijvoorbeeld de zeven Matrika's.
Mensen met een Rajasische en Tamasische manier van geloven.

Zo worden door een algemeen principe dat in de Geschriften is vastgelegd, de
Sattvische en andere manieren van geloven bepaald door hun respectievelijke
gevolgen. Nu is slechts één op de duizend mensen Sattvisch van natuur en
toegewijd aan de verering van de Goden, terwijl Rajasische en Tamasische wezens
de grote meerderheid vormen. Waarom is dit zo?

272 Goden als de Vasu's. Yaksa's als Kubera. Raksasa's als Nairrta. Preta's zijn mensen die als
Brahmanen zijn geboren en hun ware plichten verzaken en na hun dood een astraallichaam aan-
nemen (Vayu-deha's). We mogen aannemen dat al deze wezens de gebeden van hun dienaren
verhoren als zij worden aanbeden.
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asastravihitam ghoram tapyante ye tapo janah;
dambhahankarasamyuktah kamaragabalanvitah (5).

XVII.5. Zij die de meest extreme onthoudingen beoefenen die niet door de
Geschriften worden opgelegd, zijn hypocriet en egoistisch en dit komt voort
uit begeerte en hartstocht; ...

karsayantah sarirastham bhutagramamacetasah;
mam caivantahsarirastham tanviddhyasuraniscayan (6).

XVII.6. ... het zijn dwazen die hun lichaam helemaal uithollen en daardoor
ook Mij kwellen die in hun lichaam woont. Weet dat dit uit een demonische
natuur voortkomt!

Extreem: omdat het hunzelf en anderen doet lijden. Komt voort, enzovoorts: kan
hier ook worden geinterpreteerd als 'bezeten van begeerte, hartstocht en macht.'
Hele lichaam: alle organen. Mij: de Narayana en Getuige van hun gedachten en
daden. Zij kwellen Mij door Mijn leringen te negeren. Weet dat hun besluiten
demonisch (asurisch) van aard zijn, zodat ge hun kunt vermijden. Aldus luidt het
advies aan Arjuna.

Drievoudige Voedsel, Verering, Onthouding en Aalmoezen.

Nu wordt getoond welke van de drie soorten voedsel, bijvoorbeeld dat wat
smakelijk en olierijk is, geliefd is bij Sattvische, Rajasische of Tamasische mensen,
zodat iemand weet of hijzelf een Sattvische, Rajasische of Tamasische natuur
heeft. De bedoeling is dat hij op basis van zijn voorkeur voor een bepaald soort
voedsel, bijvoorbeeld dat wat smakelijk en olierijk is, kan stoppen met het eten van
Rajasisch of Tamasisch voedsel en overgaan op de Sattvische variant. Analoog
hieraan is het doel van de drievoudige indeling van offeren enzovoorts naar Sattva
en de andere guna's om duidelijk te maken hoe iemand kan ontdekken wat
Rajasisch of Tamasisch is om dat vervolgens op te geven en zich uitsluitend te
richten op de Sattvische variant.

De Heer zegt:

aharastvapi sarvasya trividho bhavati priyah;
yajfiastapastatha danam tesam bhedamimam sinu (7).

XVI11.7. Ook het voedsel waarvan men houdt is er in drie soorten, net zoals
verering, onthouding en het geven van aalmoezen drievoudig zijn. Luister nu
naar wat het verschil hiertussen is.

Een ieder: ieder levend wezen dat voedsel tot zich neemt. Hiertussen slaat op
datgene dat wordt beschreven, namelijk voedsel (ahara).

De drie soorten voedsel

ayuhsattvabalarogyasukhapr itivivardhanah;
rasyah snigdhah sthira hrdya aharah sattvikapriyah (8).
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XVI11.8. Voedsel dat het leven verlengt en energie, levenskracht, gezondheid,
vreugde en geluk stimuleert, is smakelijk en rijk aan olie, heeft substantie en is
aanlokkelijk. Sattvische mensen houden hiervan.

Olierijk: olieachtig en vet. Substantiéel: wat niet snel verteert.

katvamlalavanatyusnatiksnaruksavidahinah;
ahara rajasasyesta duhkhasokamayapradah (9).
XVI11.9. Rajasische mensen houden van voedsel dat bitter, zuur, zout,

buitengewoon heet, scherp en droog is, en brandt in de maag. Dit voedsel
veroorzaakt pijn, ellende en ziekte.

Buitengewoon: slaat hier op alle kwalificaties en er wordt dus bedoeld:
buitengewoon bitter, buitengewoon heet, enzovoorts.

yatayamam gatarasam putiparyusitam ca yat;
ucchistamapi camedhyam bhojanam tamasapriyam (10).

XVI1.10. Voedsel dat niet vers is en zonder smaak, dat stinkt en bedorven is,
wat over is gebleven en onrein is, wordt verkozen door Tamasische mensen.

"Yatayama' wordt hier vertaald met niet vers, slecht toebereid, om herhalingen te
vermijden. Het betekent namelijk letterlijk 'dat wat drie uur geleden is bereid' en
betekent daarom eigenlijk 'krachteloos'. Dit is zo gedaan omdat het volgende
woord ‘gatarasa’ namelijk ook smakeloos betekent, dat wil zeggen: dat het
krachteloos is. Met stinkt wordt voedsel aangeduid dat een nacht over heeft
gestaan. Overgebleven: voedsel dat men heeft laten liggen na een maaltijd. Onrein:
voedsel dat ongeschikt is om te offeren.

De drie soorten Offers.
Nu worden drie soorten offers beschreven:
aphalakariksibhiryajfio vidhidrsto ya ijyate;
yastavyameveti manah samadhaya sa sattvikah (11).
XVII.11. Een Sattvisch offer is een offer dat wordt opgedragen door iemand
die het resultaat niet begeert, dat volgens de voorschriften van de Wet wordt
uitgevoerd en met volledige aandacht.

Met volledige aandacht betekent dat hun plicht het offeren zelf inhoudt en dat er
geen persoonlijk belang mee gediend mag zijn.

abhisandhaya tu phalam dambharthamapi caiva yat;

ijyate bharatasrestha tam yajfiam viddhi rajasam (12).

XVI1.12. O Beste der Bharata's, weet dat een Rajasisch offer een offer is dat
wordt opgedragen om er iets mee te bereiken of om te bedriegen!

vidhihinamasrstannam mantrahinamadaksinam;
sraddhavirahitam yajfiam tamasam paricaksate (13).
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XV11.13. Een offer wordt Tamasisch genoemd als het tegen de voorschriften
ingaat, waarbij geen voedsel wordt geschonken en geen mantra's worden
gezegd, geen giften worden verstrekt en het geloof volledig afwezig is.

Geschonken: aan de brahmanen. Geen mantra's worden gezegd: waarbij de
hymnen verkeerd worden uitgesproken. Giften: de voorgeschreven bijdragen aan
de priesters.

Fysieke disciplines.
Nu worden de drie soorten disciplines beschreven:

devadvijaguruprajiiapujanam saucamarjavam;
brahmacaryamahimsa ca sariram tapa ucyate (14).

XVI11.14. De fysieke disciplines bestaan uit de verering van de Goden, degenen
die tweemaal geboren zijn, de guru's en wijze mensen, en verder zuiverheid,
oprechtheid, kuisheid en niemand kwaad doen.

Fysieke disciplines worden door het lichaam uitgevoerd, dat wil zeggen: het
lichaam staat centraal bij de handeling en handelt. Meer hierover wordt door de
Heer gezegd in XVIII. 15.

Discipline in het spreken.

anudvegakaram vakyam satyam priyahitam ca yat;
svadhyayabhyasanam caiva varimayam tapa ucyate (15).

XVI11.15. De discipline van het spreken is die manier van spreken waarbij
niemand wordt gekwetst, die waar is, en aangenaam en weldadig. De oefening
die hierbij hoort, is studie.

Door opwinding wordt levende wezens pijn gedaan. Aangenaam en weldadig: in
zowel het zichtbare als onzichtbare. Spraak wordt gekenmerkt door zijn kwaliteiten
als 'niemand kwetsen' en dergelijke. Alle hierboven genoemde kwaliteiten horen
onverbrekelijk bij elkaar. Spreken tot mensen, waarbij weliswaar niemand wordt
gekwetst, doch waarbij één of meer van de andere kwaliteiten als waar, aangenaam
of weldadig ontbreken, is niet de discipline van spraak. Ook spraak waarbij waar-
heid wordt gesproken doch waarbij één of meer van de andere kwaliteiten ontbre-
ken, is niet de discipline van spraak. Dit geldt evenzeer voor spraak die weliswaar
aangenaam is doch waarbij één van de andere kwaliteiten ontbreekt en tevens voor
spraak die alleen maar weldadig is. Waaruit bestaat deze discipline dan wel? Dit is
spraak?”® die waarheid bevat en niet kwetsend is, die aangenaam is en weldadig.
Een voorbeeld hiervan is: "Wees kalm, mijn zoon, bestudeer de Veda's en beoefen
yoga; dit zal je goed doen." De oefening van studie: in overeenstemming met de
voorschriften.

273 Dat wil zeggen: de discipline die specifiek met spraak te maken heeft en waarin het spreken
primair is.
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Geestelijke discipline.

manahprasadah saumyatvam maunamatmavinigrahah;
bhavasamsuddhirityetattapo manasamucyate (16).

XV11.16. De geestelijke discipline omvat vrede, goedhartigheid,
zwijgzaamheid, zelfbeheersing en zuiverheid van geest.

Goedhartigheid: de geestelijke staat die men kan herkennen aan zijn uiterlijke
kenmerken als openheid van het gelaat. Zwijgzaamheid: ook de stilte in het spreken
wordt noodzakelijkerwijze voorafgegaan door beheersing van de gedachten. Het
resultaat staat hier dus voor zijn oorzaak, namelijk deze beheersing van de
gedachten. Zelfbeheersing: de algehele beheersing van de geest. Dit moet worden
onderscheiden van zwijgzaamheid (mauna) wat beheersing over die gedachten
omvat die met het spreken te maken hebben. Zuiverheid van geest: oprecht zijn in
de relatie met andere mensen.

De drie Disciplines volgens de Guna’s.

De Heer gaat verder met te laten zien dat de hiervoor genoemde disciplines: fysiek,
spraak en geestelijk, die door de mens worden toegepast, kunnen worden
geclassificeerd volgens Sattva en de andere guna's.

sraddhaya paraya taptam tapastattrividham naraih;
aphalakariksibhiryuktaih sattvikam paricaksate (17).

XVI11.17. Deze drievoudige discipline die door vrome?’* mensen met een
standvastig geloof wordt uitgevoerd zonder het resultaat op te eisen, wordt
Sattvisch genoemd.

Drievoudig: omdat het slaat op het lichaam, het spreken en de geest. Standvastig
geloof: geloof in de dingen die in de Geschriften worden geleerd.

satkaramanapujartham tapo dambhena caiva yat;
kriyate tadiha proktam rajasam calamadhruvam (18).

XVI11.18. De discipline die worden uitgevoerd om eer, respect en eerbied te
verkrijgen en die gepaard gaat met bedrog?’® hoort bij deze wereld?’6zegt
men, en is Rajasisch, vol twijfel en aan tijd gebonden.

Verkrijgen van eerbied: bijvoorbeeld 'dit is een goede brahmaan met veel
discipline.' Eer: de handeling van het opstaan om te groeten, een eerbiedige
begroeting te maken. Eerbied: bijvoorbeeld het voeten wassen, aanbidden of
voeden. Twijfel: omdat het slechts een tijdelijk effect betreft.

274 Met een evenwichtige geest, die niet wordt beinvloed door succes of mislukking.
275 Zonder het ware geloof, alleen uiterlijk vertoon.
276 |_evert alleen in deze wereld resultaat op.
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mudhagrahenatmano yatpidaya kriyate tapah;
parasyotsadandartham va tattamasamudahrtam (19).

XV11.19. De discipline die vol dwaasheid en zelfkwelling is of die gericht is op
het vernietigen van andere mensen, is Tamasisch.

De drie soorten Gaven.
Nu worden de drie soorten gaven beschreven:

datavyamiti yaddanam diyate ‘nupakarine;
dese kale ca patre ca taddanam sattvikam smytam (20).

XVI11.20. Die gave is Sattvisch die wordt gegeven aan iemand die men niets
verplicht is, op het juiste moment en in de juiste omstandigheden en aan de
juiste persoon omdat men weet dat het een plicht is om te geven.

Gegeven aan iemand: iemand iets geven die niets kan teruggeven of aan iemand
die dat wel zou kunnen zonder dat men het terugvraagt. Plaats: als Kuruksetra,
enzovoorts. Tijd: Samkranti (het overgaan van de zon van het ene dierenriemteken
naar het volgende), enzovoorts. Juiste persoon: namelijk geleerd in de zes
wetenschappen (anga's).

yattu pratyupakarartham phalamuddisya va punah;
diyate ca pariklistam taddanam rajasam smrtam (21).

XVI11.21. Rajasisch is de gave die wordt gedaan met de bedoeling er iets voor
terug te krijgen, die op resultaat is gericht of die met tegenzin wordt gegeven.

Met de bedoeling enzovoorts: houdt in dat men hoopt dat men het te zijner tijd
weer terug zal krijgen of dat men via deze gave een beloning in de toekomst zal
verkrijgen.

adesakale yaddanamapatrebhyasca diyate;
asatkrtamavajfiatam tattamasamudahrtam (22).

XVI11.22. De gave die op het verkeerde moment, op de verkeerd plaats en aan
de verkeerde persoon wordt gegeven, zonder respect en op een beledigende
manier is Tamasisch.

Op het verkeerde moment en plaats: bijvoorbeeld op een plaats die niet is gewijd
en wordt geassocieerd met mleccha's (niet-Ariérs) en met wereldlijke zaken. Op
een ongunstig moment: op een ongunstig tijdstip, dat wil zeggen: bijvoorbeeld niet
tijdens de overgang van de zon van het ene dierenriemteken naar het andere.
Verkeerde personen: als dwazen en bedriegers. Zonder respect: op onaangename
toon, zonder dat de voeten worden gewassen of zonder enige eerbied hoewel de
gift zelf op het juiste moment en plaats wordt gedaan.
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Hoe men deze verkeerde handelingen kan verbeteren.

Om offers, giften en onthoudingen op de juiste manier te kunnen doen worden de
volgende instructies gegeven:

Om tatsaditi nirdeso brahmanastrividhah smrtah;
brahmanastena vedasta yajfiasca vihitah pura (23).

XV11.23. "OM, TAT, SAT" is de drievoudige benaming van Brahman?"’.
Hiermee werden van oudsher?”® de brahmana'’s, de Veda's en de offers
bevestigd.

Benamingen gegeven: in de Vedanta door de kenners van Brahman. Hiermee: dat
wil zeggen met deze drievoudige benaming. Dit wordt zo gezegd om deze
drievoudige benaming te loven.

tasmadomityudahrtya yajiiadanatapahkriyah;
pravartante vidhanoktah satatam brahmavadinam (24).
XV11.24. Daarom beginnen de kenners van Brahman?’® het offeren, het

schenken en hun disciplines, die in de Geschriften worden opgedragen, altijd
met het uitspreken van 'Om.’

Offeren: het uitvoeren van handelingen als een vorm van offer, enzovoorts.
tadityanabhisandhaya phalam yajfiatapahkriyah;

danakriyasca vividhah kriyante moksakanksibhih (25).

XVI1.25. Zij die bevrijding zoeken zeggen "Tat' voordat zij offeren, disciplines
uitvoeren of schenkingen doen en eisen het resultaat niet op.

Het zeggen van 'Tat": het uitspreken van ‘Tat' als benaming van Brahman. Het
resultaat: van het offer, enzovoorts. Schenkingen: van bijvoorbeeld land, goud,
enzovoorts.

Het gebruik van 'Om’ en van 'Tat' is uitgelegd, nu wordt het gebruik van het woord
'Sat' verklaard:

sadbhave sadhubhave ca sadityetatprayujyate;
prasaste karmani tatha sacchabdah partha yujyate (26).

XVI11.26. O Partha, het woord *Sat* wordt gebruikt in de betekenis van
werkelijkheid of waarheid en ook om een juiste handeling aan te duiden.

Het woord 'Sat' wordt gebruikt als benaming van Brahman om het werkelijke aan
te geven in iets onwerkelijks, zoals de geboorte van een zoon, of om aan te geven
dat iemand een goede levenswijze heeft terwijl dat eigenlijk niet zo is.

277 Als een offerceremonie niet juist wordt bevonden, kan deze worden geperfectioneerd door het
uitspreken van een van de drie namen.

278 \/anaf het begin van de schepping door Prajapati.
279 Brahman staat hier voor Veda.
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Het wordt ook gebruikt bij een gebeurtenis als een huwelijk en dergelijke?.

yajfie tapasi dane ca sthitih saditi cocyate;
karma caiva tadarthiyam sadityevabhidhiyate (27).

XVI11.27. Toewijd zijn aan het offeren, schenken en disciplines uitvoeren
wordt ook 'Sat' genoemd evenals alle handelingen die hiermee verbonden zijn.

Offeren: de handeling van het offeren. Wordt genoemd: door de geleerden.
Hiermee: offer, schenking en discipline; of 'tadarthiyam karma' kan worden
uitgelegd als handelingen die worden opgedragen aan de Heer waarvan de
drievoudige benaming hier wordt toegelicht. Als men offert, geeft en discipline
beoefent op een niet-Sattvische en onvolmaakte manier, worden deze handelingen
alsnog Sattvisch en volmaakt als men in alle vertrouwen de drievoudige benaming
van Brahman erbij gebruikt.

Handelingen zonder geloof zijn vruchteloos.

Omdat al deze handelingen volmaakt worden als zij in volledig vertrouwen worden
uitgevoerd, geldt:

asraddhaya hutam dattam tapastaptam krtam ca yat;
asadityucyate partha na ca tatpretya no iha (28).

XVI11.28. O Partha, alles wat zonder geloof is geofferd, gegeven of gedaan, en
welke discipline ook is beoefend, wordt ‘asat’ genoemd. Het is zonder
betekenis, zowel hier als in het hiernamaals.

Gegeven: aan de brahmanen. Gedaan: bijvoorbeeld uit aanbidding of
gehoorzaamheid. Asat: omdat dit volledig naast de weg ligt waarmee Ik (de I$vara)
kan worden bereikt. Zonder betekenis: het heeft geen waarde omdat het door de
wijzen wordt verworpen, alhoewel er veel inspanning aan wordt besteed.

Samenvatting van dit hoofdstuk.

Hetgeen in dit hoofdstuk is geleerd kan als volgt worden samengevat: “Er zijn
toegewijde mensen die geloven ondanks hun onbekendheid met de Geschriften, en
al naargelang de essentie van hun geloof kunnen zij Sattvisch, Rajasisch of Tama-
sisch worden genoemd. Zij zouden zuivere Sattva moeten ontwikkelen door het
Rajasisch en Tamasisch offeren, schenken en discipline beoefenen te vermijden,

280 Dt kan als volgt worden uitgelegd: een zoon die wordt geboren komt tot bestaan. Vanuit het
standpunt van het Absolute bestaat hij helemaal niet. Dus het woord 'Sat' dat 'werkelijk' betekent
en alleen op Brahman van toepassing is die als enige werkelijk is, wordt ook gebruikt voor een
zoon die onwerkelijk is of slechts ogenschijnlijk werkelijk is. Op een vergelijkbare manier wordt
het woord 'Sat' dat alleen van toepassing is op Brahman, die volkomen waarheid en goedgunstig-
heid is, ook gebruikt voor iemand wiens gedrag niet waar of slechts gedeeltelijk waar is, en
evenzo voor een handeling die niet of slechts gedeeltelijk gunstig is. Dit wordt uitsluitend gezegd
om te illustreren hoe de naam van Brahman verplicht kan worden verbonden met offers, schen-
kingen en disciplines die niet goed worden uitgevoerd met de bedoeling om deze juist te vervol-
maken.
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evenals het gebruik van Rajasisch en Tamasisch voedsel, en uitsluitend de Sattvi-
sche vormen te beoefenen of te gebruiken. Als men offert, geeft en discipline beoe-
fent op een niet-volmaakte manier worden deze handelingen alsnog Sattvisch en
volmaakt als men in alle vertrouwen de drievoudige benaming van Brahman 'Om’,
"Tat' en 'Sat' uitspreekt. Als hun rede (buddhi) op deze manier is gezuiverd, moeten
zij zich gaan verdiepen in de studie van de Geschriften en in de opvolgende onder-
zoekingen naar de natuur van Brahman. Daardoor verkrijgen zij een directe onder-
vinding van Waarheid en worden uiteindelijk bevrijd."

iti sraddhatrayavibhagayogo nama saptadaso ‘dhyayah.
Dit is het einde van het zeventiende hoofdstuk getiteld:
DE YOGA VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN
DE DRIE SOORTEN GELOOF.
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HOOFDSTUK XVIII.
BESLUIT.
Het Onderscheid tussen '‘Samnyasa’ en 'Tyaga'.

In dit hoofdstuk vervolgt de Heer met een samenvatting van de gehele leer van de
Gita Sastra en van de Veda's. Waarlijk alles wat in de voorgaande hoofdstukken is
onderwezen wordt in dit hoofdstuk samengevat. Arjuna vraagt echter alleen naar
het verschil in betekenis tussen 'samnyasa’ en ‘tyaga’.

arjuna uvaca:
samnyasasya mahabaho tattvamicchami veditum;
tyagasya ca hrsikesa prthakkesinisudana (1).

Arjuna sprak:
XVI11.1. O Machtigarmige, ik wens de waarheid te kennen zowel over
samnyasa als over tyaga, O HrsikeSa en Doder van KeSin.

Samnyasa: de betekenis van het woord 'samnyasa’. Tyaga: de betekenis van het
woord ‘tyaga’. Zowel: slaat op het onderscheid tussen deze woorden. Kesin was een
Asura die door de Heer, zoon van Vasudeva, werd gedood en daarom wordt de
Heer aangesproken als 'Kesinisodana,' de Doder van Kesin.

De woorden 'samnyasa’ en 'tyaga’ zijn in de voorgaande hoofdstukken regelmatig
gebruikt, echter zonder dat de betekenis duidelijk is aangegeven. Omdat Arjuna dit
wenst te weten en de Heer dit aan Arjuna duidelijk wil maken zegt Hij het volgen-
de tegen Arjuna:

stibhagavanuvaca:
kamyanam karmanam nyasam samnyasam kavayo viduh;
sarvakarmaphalatyagam prahustyagam vicaksanah (2).

De Gezegende Heer sprak:

XVI1I1.2. De Wijzen weten dat ‘samnyasa’ het afstand doen is van wensen en
handelingen, ‘tyaga’ is volgens de geleerden het opgeven van alle resultaten
van handelingen.

Enkele wijzen verstaan onder 'samnyasa’ het opgeven van kamya-karmani, of te
wel handelingen zoals het Asvamedha, het Paardenoffer, waarbij het resultaat
wordt opgeéist. De geleerden verklaren dat ‘tyaga' afstand doen betekent van de
resultaten van alle handelingen die zijn uitgevoerd. Dit geldt voor zowel nitya als
naimittika, gewone en bijzondere plichten, en voor de resultaten ervan die aan
degene die ze verricht, kunnen toekomen.

De betekenis van deze twee woorden is het opgeven van resultaatgerichte
handelingen en het opgeven van de resultaten ervan en voor zover het dit opgeven
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betreft, betekenen zowel 'samnyasa’ als ‘tyaga’ ongeveer hetzelfde. Woorden als
‘pot' en 'doek’ bijvoorbeeld, verschillen veel meer van elkaar.?8!

Tegenwerping: Men zegt dat nitya en naimittika handelingen, gewone en
bijzondere plichten, geen resultaat zouden opleveren. Hoe kan er dan over een
opgeven van het resultaat worden gesproken? Dit is hetzelfde als spreken over het
afstand doen van de zoon van een onvruchtbare vrouw.

Antwoord: Dit bezwaar is niet terecht omdat volgens de Heer gewone en
bijzondere verplichtingen hun eigen resultaten voortbrengen hetgeen Hij in dit
hoofdstuk in vers 12 zal aantonen. Hierin zegt Hij dat alleen samnyasins, zij die de
wens naar resultaat van handelingen hebben opgegeven, niet meer gebonden zijn
door dit resultaat, terwijl degenen die geen samnyasin zijn, verplicht zijn om de
vruchten te oogsten van de gewone handelingen die zij nu eenmaal moeten
uitvoeren.

Moeten onwetende Mensen handelen of niet?

tyajyam dosavadityeke karma prahurmansinah;
yajfiadanatapahkarma na tyajyamiti capare (3).

XVI11.3. Sommige wijzen zeggen dat alle handelingen slecht zijn en moeten
worden opgegeven, terwijl anderen zeggen dat offerhandelingen, schenkingen
en disciplines niet moeten worden opgegeven.

Sommige filosofen die de leer van de Samkhya's of een andere leer aanhangen,
zeggen dat alle handelingen slecht zijn en moeten worden opgegeven, ook door
degenen die geschikt zijn voor Karma-Yoga. Slecht: dit kan betekenen dat alle
Karma als slecht moet worden opgegeven omdat het de oorzaak is van
gehechtheid, maar het kan ook betekenen dat het net zoals hartstochten en andere
slechte gewoonten moet worden opgegeven. Over dezelfde soort personen, dat wil
zeggen: zij die geschikt zijn voor Karma-Yoga, zeggen anderen dat
offerhandelingen, schenkingen en disciplines niet moeten worden opgegeven. De
Karma-Yogi's zijn hier het onderwerp van discussie waarover deze verschillende
meningen worden geformuleerd en het gaat niet over de jfiana-nistha’s, zij die aan
wijsheid zijn toegewijd, de samnyasins die alle wereldlijke zaken achter zich
hebben gelaten. Zij die zijn uitgestegen boven de weg van Karma (zie 111.3)
worden hier niet bedoeld.

Tegenwerping: Evenals de personen die gekwalificeerd zijn voor handelingen, die
in dit hoofdstuk aan de orde zijn, waarin de gehele leer van de $astra wordt
samengevat, zouden ook de Samkhya's, zij die aan wijsheid zijn toegewijd,
onderwerp van discussie kunnen zijn, alhoewel hun weg al in 111.3 is uitgelegd.

281 Het zou niet in overeenstemming zijn met het algemene spraakgebruik om deze twee woorden
verschillend uit te leggen. Zoals hier aangegeven, is er slechts een gradueel verschil.
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Antwoord: Nee omdat het ondenkbaar is dat zij door misleiding of pijn hun plicht
opgeven. Ter verklaring: Samkhya's, mensen van kennis, zien in het Zelf geen
enkele pijn die uit lichamelijke problemen voortkomt, omdat wensen en pijn
kenmerken zijn van Ksetra of materie. Daarom geven zij geen handelingen op uit
vrees voor lichamelijke problemen of pijn. Ook nemen zij in het Zelf geen
handelingen waar. Alleen als zij misleid zouden zijn en ooit in het Zelf
handelingen zouden zien, zou het mogelijk zijn dat zij verplichte handelingen
zouden opgeven. In werkelijkheid geven zij handelingen op, omdat zij inzien dat
handelingen bij guna's horen en zij denken, 'dat zij helemaal niets doen' (V.8). Hoe
mensen die de waarheid kennen handelingen opgeven, is beschreven in V.13.
Alleen de andere groep personen die de ware natuur van het Zelf niet kennen en
geschikt zijn voor handelingen, worden daarom bestempeld als Tamasische en
Rajasische mensen die dingen verzaken (tyagins) om het loslaten van de resultaten
van handelingen te prijzen, waartoe degenen overgaan die handelen en het Zelf niet
kennen. Slechts in dit geval kan men aannemen dat een plicht wordt verzaakt uit
misleiding of angst voor lichamelijk ongemak. De werkelijke samnyasin, hij die de
guna's heeft overstegen, is door de Heer beschreven als ‘iemand die alle handeling
opgeeft en stil is en met alles tevreden, zonder woonplaats en standvastig van geest'
(XV111.16-18). Daarna beschrijft de Heer de toewijding van hem als ‘de
uiteindelijke vervolmaking van kennis' (XV111.50). Het gaat hier dus niet over
samnyasins, die aan wijsheid zijn toegewijd. Het afstand doen van handelingen
wordt hier samnyasa genoemd omdat dit Sattvisch is in tegenstelling tot de
Tamasische en Rajasische manier van afstand doen van handelingen. Dit is niet het
werkelijke, boven alles uitstekende opgeven van alle handelingen.

Tegenwerping: In XVI11.11 wordt de reden aangegeven waarom het afstand doen
van alle handelingen onmogelijk is en daarom kan er in dit verband alleen maar
werkelijke samnyasa zijn bedoeld.

Antwoord: Dit is niet zo, omdat het betreffende vers dat deze reden beschrijft al-
leen maar bedoeld is om een ander voorschrift te prijzen. Net zoals het vers X11.12
'het afstand doen wordt direct gevolgd door vrede' ook alleen bedoeld is om het
afstand doen van de resultaten van handelingen te prijzen. Het wordt tegen Arjuna
gezegd die het Zelf niet kent en daarom niet één van de wegen kan volgen waar-
over hiervoor gesproken is. Nogmaals, het is dus alleen maar bedoeld om het af-
stand doen van de resultaten van handelingen te prijzen. Daarom kan niemand
uitzonderingen aangeven op het gezegde: "Hij die zichzelf beheerst en de gedachte
aan handelingen heeft opgegeven, verblijft gelukzalig in zijn lichaam, de stad met
negen poorten, en doet totaal niets noch laat hij iets doen" (V.13). Deze verschil-
lende opvattingen over samnyasa en tyaga hebben dus alleen betrekking op de
mensen voor wie handelingen zijn bedoeld. De Samkhya's die de Opperste Werke-
lijkheid aanschouwen, hoeven daarentegen alleen maar de weg van kennis te vol-
gen en daarbij afstand te doen van alle handelingen. Er is voor hen niets anders te
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doen en de andere opvattingen die hier naar voren zijn gebracht slaan niet op hen.
Dit is uiteengezet in het commentaar op 11.21 en het begin van het derde hoofdstuk.

Het Decreet van de Heer is dat Onwetenden moeten handelen.

niscayam srnu me tatra tyage bharatasattama;
tyago hi purusavyaghra trividhah samprakatitah (4).

XVII1.4. O Beste van de Bharata's, hoor van Mij de waarheid over afstand
doen! O Arjuna, er zijn drie soorten van afstand doen.

Luister naar de waarheid in Mijn woorden over de alternatieven bij afstand doen en
verzaking. Afstand doen (tyaga) is door de Heer gebruikt om aan te geven dat
'tyaga’ en 'samnyasa’ hetzelfde betekenen. Met drie soorten wordt Tamasisch en
dergelijke bedoeld zoals in de $astra's is aangegeven. Omdat het moeilijk te
begrijpen is dat het drievoudig afstand doen, wat met de woorden ‘tyaga’ en
'samnyasa’ is aangeduid, alleen bestemd is voor iemand die het Zelf niet kent en
voor wie het handelen is bedoeld, kan Ik alleen de echte waarheid hierover
onderwijzen. Dit geldt dus niet voor iemand die de Opperste Werkelijkheid
aanschouwt. Leer daarom van Mij wat Mijn voorschrift is over de ware leer van de
sastral Wat behelst dit voorschrift?

De Heer spreekt:

yajfiadanatapahkarma na tyajyam karyameva tat;
yajfio danam tapascaiva pavanani mansinam (5).

XVIIL5. Offers brengen, schenkingen doen en disciplines beoefenen moeten
niet worden opgegeven doch zijn noodzakelijk. Deze drie zuiveren de wijze
mensen.

Deze drie soorten handelingen moeten worden uitgevoerd, omdat zij de wijze men-
sen zuiveren, die geen begeerte hebben naar de resultaten van handelingen.

De verplichte Handelingen moeten worden uitgevoerd
zonder eraan gehecht te zijn.

etanyapi tu karmani sarigam tyaktva phalani ca;
kartavyaniti me partha niscitam matamuttamam (6).

XVIIL.6. O Zoon van Prtha, zelfs deze handelingen moeten worden uitgevoerd
zonder gehecht te zijn aan de resultaten. Dit is Mijn gezaghebbende uitspraak.

Deze handelingen: hiermee zijn bedoeld offers brengen, schenkingen doen en
disciplines beoefenen die een mens zuiveren en moeten worden uitgevoerd zonder
eraan gehecht te zijn terwijl men de resultaten ervan opgeeft. Er werd een stelling
geformeerd met de woorden: "Hoor van Mij de waarheid" (XV111.4) met als
argument dat offers brengen enzovoorts, zuiverend werkt. De woorden: "Zelfs deze
handelingen moeten worden uitgevoerd zonder gehecht te zijn aan de resultaten.
Dit is Mijn gezaghebbende uitspraak,” zijn dan de conclusie van de voorgaande
stelling in XV111.4: "Zelfs deze handelingen moeten worden uitgevoerd" en is niet
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een nieuwe stelling omdat het beter is om deze passage te koppelen aan het
voorgaande. Het woord 'zelfs' betekent dat deze handelingen moeten worden
uitgevoerd door iemand die bevrijding zoekt, alhoewel zij ook de oorzaak zijn van
gebondenheid bij iemand die gehecht is aan handelingen en het resultaat opeist. De
woorden 'zelfs deze' kunnen zeker niet op andere handelingen slaan. Anderen
zeggen echter: "Aangezien verplichte (nitya) handelingen geen resultaten
opleveren, is het niet terecht om te zeggen 'zonder gehecht te zijn aan de
resultaten’.” Met de woorden 'zelfs deze handelingen' onderwijst de Heer dat zelfs
handelingen die uit begeerte worden verricht, dus zelfs kamya, dat wil zeggen:
handelingen die op resultaat zijn gericht in tegenstelling tot nitya ofwel verplichte
handelingen, moeten worden uitgevoerd. Hoeveel te meer geldt dit dan voor de
verplichte handelingen als offers brengen, schenkingen doen en disciplines
beoefenen.

Het is niet juist om het zo te stellen, omdat met de woorden ‘offers brengen,
schenkingen doen en disciplines beoefenen zuiveren de wijze mensen' is
aangegeven, dat zelfs verplichte handelingen resultaat opleveren (XVIIL.5).
Wanneer zou iemand die bevrijding zoekt en zelfs de verplichte handelingen
opgeeft omdat ze hem kunnen binden dan op resultaatgerichte handelingen kunnen
uitvoeren? 'Zelfs deze handelingen' kan niet slaan op resultaatgerichte (kamya)
handelingen aangezien deze zijn verworpen als het slechte pad (11.49) en
uitdrukkelijk als de oorzaak van gehechtheid zijn aangegeven (I11.9, 11.45, 1X.20,
21) en niets met deze paragraaf te maken hebben.

Tamasische en Rajasische Wijze van Afstand doen van Handelingen

Daarom geldt voor iemand die naar bevrijding zoekt en die onwetend is dat hij
handelingen moet verrichten:

niyatasya tu samnyasah karmano nopapadyate;
mohattasya parityagastamasah parikirtitah (7).

XVI11.7. Het afstand doen van een voorgeschreven handeling is waarlijk
onjuist. Het uit onwetendheid nalaten hiervan wordt Tamasisch genoemd.

Onjuist: omdat aangegeven is dat zo'n handeling een onwetend iemand zuivert.
Beweren dat een plicht moet worden nagekomen en er dan afstand van doen is een
contradictio in terminis. Daarom komt deze vorm van afstand doen voort uit
onwetendheid en wordt daarom Tamasisch genoemd omdat onwetendheid gelijk is
aan Tamas.

Bovendien:

duhkhamityeva yatkarma kayaklesabhayattyajet;
sa krtva rajasam tyagam naiva tyagaphalam labhet (8).

XVI1I1.8. Afstand doen van een handeling omdat het pijnlijk is of uit vrees
voor lichamelijk lijden, is Rajasisch, en degene die dit doet zal het resultaat
van het afstand doen niet verkrijgen.
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Hij verkrijgt geen moksa, wat het resultaat is van het verzaken van alle
handelingen indien deze vergezeld gaan van wijsheid.

Afstand doen van Handelingen is Sattvisch.
Wat is de Sattvische manier van afstand doen? Dit zegt de Heer:

karyamityeva yatkarma niyatam kriyate 'rjuna;
sarigam tyaktva phalam caiva sa tyagah sattviko matah (9).

XVIIL.9. O Arjuna, elke verplichte handeling die wordt gedaan omdat deze nu
eenmaal gedaan moet worden zonder gehechtheid en zonder het resultaat op
te eisen, wordt Sattvisch genoemd.

Zonder gehechtheid, enzovoorts: Zoals wij hebben gezegd vormen de woorden van
de Heer de autoriteit waarop de uitspraak is gebaseerd dat verplichte (nitya)
handelingen resultaat voortbrengen. Anders gezegd: Een onwetend mens zou zelfs
kunnen aannemen, dat de resultaten van verplichte handelingen weliswaar niet
worden vermeld in de Geschriften, maar dat het uitvoeren ervan een resultaat
oplevert als zelfvernieuwing, omdat daarmee pratyavaya, de zonde van
nalatigheid, kan worden vermeden. Ook deze veronderstelling wordt tenietgedaan
door de woorden ‘'zonder het resultaat op te eisen.' Daarom zijn die woorden op hun
plaats. Met opgeven wordt het opgeven van alle gehechtheid aan het resultaat van
de verplichte handeling zelf bedoeld.

Tegenwerping: Het onderwerp van deze paragraaf (XVI11.4, enzovoorts) is de drie
soorten van afstand doen van handelingen die 'samnyasa’ worden genoemd. Van
deze drie zijn de Tamasische en Rajasische varianten behandeld. Hoe kan het
afstand doen van gehechtheid en van de resultaten van handelingen de derde soort
worden genoemd? Dat lijkt zoiets als zeggen: “Er zijn drie Brahmanen gekomen
waarvan er twee bedreven zijn in de zes wetenschappen of sadanga's, en de derde is
een Ksatriya."

Antwoord: Dit bezwaar is hier niet van toepassing omdat het doel van deze
paragraaf is om het afstand doen van de resultaten van handelingen te prijzen in
relatie tot het afstand doen van handelingen, dat wil zeggen: door beide methoden
van afstand doen met elkaar te vergelijken. Het afstand doen van handelingen en
het afstand doen van het opeisen van de resultaten ervan lijken in zoverre op elkaar
dat het allebei afstand doen betreft. Op overeenkomstige wijze wordt door het
verwerpen van twee soorten afstand doen van handelingen, de Tamasische en
Rajasische, het afstand doen van het opeisen van de resultaten van handelingen
geprezen als de Sattvisch manier van afstand doen. Hiervoor worden de woorden
gebruikt ‘deze manier van afstand doen wordt Sattvisch genoemd.’

Van het Afstand doen tijdens Handelingen tot het Afstand doen van alle
Handelingen.

Wanneer een mens die bestemd is voor Karma-Yoga, verplichte handelingen uit-
voert zonder gehechtheid en zonder het resultaat op te eisen, wordt zijn innerlijke
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orgaan (antahkarana) zuiver, omdat dit niet besmet wordt door het verlangen naar
resultaat en wordt hersteld door het uitvoeren van verplichte handelingen. Eenmaal
zuiver en stil geworden is het innerlijk orgaan klaar voor het beschouwen van het
Zelf. De Heer vervolgt nu om te laten zien hoe een mens wiens innerlijk orgaan is
gezuiverd door het uitvoeren van verplichte handelingen en die Klaar is om kennis
over het Zelf te ontvangen, geleidelijk aan jiiana-nistha of toewijding aan kennis
kan verkrijgen:

na dvestyakusalam karma kusalam nanusajjate;
tyags sattvasamavisto medhav; chinnasamsayah (10).

XVI111.10. Hij haat geen slechte handeling en is ook niet gehecht aan een
goede, hij heeft het opgegeven en is doordrongen van Sattva, vervuld van
wijsheid en al zijn twijfels zijn verdwenen.

Slechte handeling is Kamya-karma, de op resultaatgerichte handeling die de
oorzaak wordt van samsara door een lichaam voort te brengen. Hij haat deze niet
door te denken: "Wat is het nut ervan?" Goede handeling is nitya-karma, de
verplichte handeling. Hij hecht er niet aan door te denken dat het door zuivering
van het hart, en door het verkrijgen van kennis en toewijding aan kennis, tot moksa
leidt. Over wie gaat het hier? Het gaat over degene die gehechtheid en wensen
heeft opgegeven en die na gehechtheid aan handelingen en het opeisen van het
resultaat te hebben opgegeven, verplichte handelingen uitvoert (nitya-karma).
Wanneer is er geen sprake van het haten van slechte handelingen en wanneer is hij
niet gehecht aan goede? Als hij is doordrongen van Sattva en onderscheid kan
maken tussen het Zelf en het niet-Zelf. Als hij is doordrongen van Sattva wordt hij
begiftigd met wijsheid, met kennis van het Zelf. Naarmate hij wijsheid verkrijgt,
wordt zijn twijfel die uit onwetendheid voortkomt, omgehakt door de overtuiging
dat het verblijven in de ware natuur van het Zelf de enige manier is om de Hoogste
Gelukzaligheid te verkrijgen en dat er geen andere manier is.

Het betekent dat van een mens, die bestemd is voor Karma-Yoga en die op de
hiervoor beschreven wijze Karma-Yoga beoefent, het zelf (antahkarana) geleidelijk
gezuiverd wordt en hij weet dan dat hij dat Zelf is, dat ongeboren en onveranderlijk
is. Hij doet afstand van alle gedachten aan handelingen, handelt zelf niet en zet
anderen ook niet aan tot handelen. Hij wordt toegewijd aan wijsheid; dat wil
zeggen: hij wordt bevrijd van handelingen. Zo wordt het doel van Karma-Yoga dat
hiervoor is beschreven in dit vers onderwezen.

Alleen Onwetenden kunnen Afstand doen van de Resultaten van Handelingen.

Voor een niet-verlicht mens, daarentegen die zich identificeert met zijn lichaam,
zich nog niet heeft bevrijd van het idee dat het Zelf datgene is wat handelt, en er
vast van overtuigd is dat hij degene is die handelt, is het opgeven van alle
handelingen onmogelijk. Hij is bestemd voor Karma-Yoga en zijn plicht is alleen
maar het uitvoeren van de voorgeschreven handelingen en daarbij afstand te doen
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van de resultaten, en niet om afstand te doen van de handelingen. Om dit duidelijk
te maken vervolgt de Heer aldus:

na hi dehabhrta sakyam tyaktum karmanyasesatah;
yastu karmaphalatyag sa tyagityabhidhiyate (11).

XVI111.11. Het is waarlijk niet mogelijk voor een mens met een lichaam om alle
handelingen volledig op te geven. Hij die de resultaten van handelingen
opgeeft, doet werkelijk afstand.

Een mens met een lichaam is iemand die een lichaam draagt, die zich identificeert
met het lichaam. lemand met onderscheid wordt geen drager van een lichaam
genoemd, omdat in I11.21 is aangegeven dat zo iemand zichzelf niet ziet als iemand
die handelt. De betekenis is dus dat het voor een onwetend mens niet mogelijk is
om alle handelingen op te geven. Als een onwetend mens die bestemd is om te
handelen verplichte handelingen uitvoert en alleen maar het resultaat van zijn
handelingen opgeeft, wordt hij een ‘tyagin' genoemd, iemand die afstand doet
hoewel hij handelingen verricht. De titel 'hij die opgeeft' wordt hem uit
hoffelijkheid gegeven. Het afstand doen van alle handelingen is alleen mogelijk
voor degene die de Opperste Werkelijkheid heeft gerealiseerd en geen drager van
een lichaam is, dat wil zeggen: niet het lichaam als het Zelf beschouwt.

Gevolgen van werkelijk Afstand doen na de Dood.
Welk nut komt voort uit het afstand doen van alle handelingen?
De Heer zegt:

anistamistam misram ca trividham karmanah phalam;
bhavatyatyaginam pretya na tu samnyasinam kvacit (12).

XVI11.12. Na de dood vallen de drievoudige resultaten van handelingen:
slecht, goed en gemengd, toe aan degenen die geen afstand hebben gedaan. Dit
geldt zeker niet voor degenen die wel afstand hebben gedaan.

Resultaten: datgene wat door diverse externe factoren wordt voortgebracht. Dit is
het werk van avidya en is als de schone illusie van een tovenaar, die zeer
verleidelijk is en nauw verbonden lijkt met het Innerlijkste Zelf. De taalkundige
afleiding van het woord ‘phala’ vrucht is ‘iets dat verdwijnt’, iets vluchtigs.
Handeling (karma): Dharma en Adharma. Slecht: zoals de hel (nharaka), het rijk der
dieren, enzovoorts. Goed: zoals de Deva's. Gemengd: goed en slecht door elkaar in
één geheel, bijvoorbeeld de mensheid. Deze drie soorten resultaat vallen na de
dood toe aan degenen die geen afstand hebben gedaan, zij die niet verlicht zijn en
die Karma-Yoga uitvoeren, en aan degenen die afstand doen (samnyasins) in de
ruime betekenis van het woord.?® Dit geldt echter beslist niet voor de ware
samnyasins die zich uitsluitend bezighouden met de weg der kennis (jfiana-nistha)

282 Dit betekent dat degenen die handelingen verrichten zonder het resultaat op te eisen noodza-
kelijkerwijze na hun dood de resultaten van hun verschillende handelingen zullen oogsten.
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en die tot de hoogste orde der samnyasins behoren, de Paramahamsa-Parivrajaka’s.
Volledige toewijding aan Ware Kennis kan waarlijk niet anders dan avidya en
andere kernen van samsara vernietigen.

Op dezelfde wijze is het volledig afstand doen van alle handelingen alleen
mogelijk voor iemand die Ware Kennis heeft verkregen, omdat hij inziet dat
handelingen en alles wat daarbij hoort en de resultaten ervan allemaal door Avidya
worden toegeschreven aan het Zelf. Echter voor iemand die niet verlicht is en die
zichzelf met het lichaam identificeert dat de bron is van handelingen, en die deze
uitvoert met alles wat erbij hoort, voor zo iemand is het volledig afstand doen van
handelingen onmogelijk. In de volgende verzen gaat de Heer verder met dit te
onderwijzen:

Elementen waaruit een Handeling is opgebouwd.

paficaitani mahabaho karanani nibodha me;
sarikhye krtante proktani siddhaye sarvakarmanam (13).

XVI1I1.13. O Machtigarmige, leer van Mij deze vijf elementen die nodig zijn
voor een handeling, zoals deze worden onderwezen in de Samkhyaleer, dat het
eind is van handeling: ...

Deze: wat zal worden vermeld. Leer: geeft hier aan dat de toehoorder hier zeer
nauwlettend moet luisteren naar wat komen gaat en ook om de verschillen tussen
de dingen die worden genoemd te kunnen onderscheiden. De woorden 'zoals deze
worden onderwezen in de Samkhya' zijn een lofprijzing van de Heer, omdat dit
zaken zijn die men moet weten. Samkhya staat voor Vedanta (de Upanisads)
waarin alle dingen worden uitgelegd die gekend moeten worden. De kwalificatie
zit in de woorden 'krta-anta' het einde van de handeling, waardoor een eind aan de
handeling komt (karma). De verzen 11.46 en 1V.33 leren dat alle handelingen
ophouden als kennis van het Zelf ontstaat, zodat de Vedanta, die kennis van het
Zelf schenkt, 'het eind is van de handeling.'

adhisthanam tatha karta karanam ca prthagvidham;
vividhasta prthakcesta daivam caivatra paficamam (14).

XVIIIL.14. ... de zetel, dat wat handelt, de verschillende organen en de
verschillende soorten functies, en de Godheid als vijfde factor; ...

De zetel: het lichaam, dat de zetel is van begeerte, haat, geluk, ellende, kennis,
enzovoorts. Het is de plaats waar zij zich manifesteren. Dat wat handelt: dat wat
geniet en deelneemt aan de upadhi waarmee het wordt verbonden. De verschillende
organen: bijvoorbeeld het gehoor waarmee geluiden worden waargenomen.
Functies: bijvoorbeeld het verplaatsen van lucht (vayu) door uit of in te ademen.
Verschillende soorten: dit zijn er twaalf. Godheid: zoals de Aditya en andere
Goden met wiens hulp het oog en de andere organen kunnen functioneren.
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sar iravarimanobhiryatkarma prarabhate narah;
nyayyam va viparitam va paficaite tasya hetavah (15).

XVII1.15. ... welke handeling een mens ook verricht met lichaam, spraak en
geest, ongeacht of het een goede of een slechte handeling is, dit zijn de vijf
oorzaken.

Goede handeling: die niet tegen dharma ingaat en in de $astra wordt onderwezen.
Slechte handeling: die wel tegen dharma ingaat en niet in de sastra wordt
onderwezen. De uitdrukking goed of slecht slaat zelfs op hele kleine dingen als
knipperen met de ogen, die nu eenmaal bij het leven horen, omdat het niets anders
is dan een gevolg van dharma en adharma uit het verleden. Met oorzaken worden
de oorzaken van iedere handeling bedoeld.

Tegenwerping: Het lichaam, en andere (XV111.14), zijn noodzakelijke elementen in
elke handeling. Waarom maakt U onderscheid in handelingen door de woorden
‘welke handeling een mens ook verricht met lichaam, spraak en geest?'

Antwoord: Dit bezwaar kan niet tegen ons gebruikt worden. Bij het uitvoeren van
elke handeling, om het even of ervan genoten wordt en of deze niet is toegestaan,
speelt één van de drie: lichaam, spraak of geest, een grotere rol dan de andere twee,
terwijl het zien, het horen en andere activiteiten die meer bijkomende factoren in
het leven zijn, ondergeschikt zijn aan de ene factor die de overhand heeft. Aldus
worden alle handelingen in drie groepen ondergebracht en worden aangeduid als
uitgevoerd door lichaam, spraak of geest. Ook op het moment dat het resultaat
wordt geoogst, wordt dit resultaat ervaren door het lichaam, de spraak of de geest
waarbij er één de overhand heeft. Daarom kan de stelling dat alle vijf oorzaak zijn
van handeling niet worden weersproken (XV111.14).

De Doenerschap van het Zelf is een Illusie.

tatraivam sati kartaramatmanam kevalam tu yah;
pasyatyakrtabuddhitvanna sa pasyati durmatih (16).

XVI1I1.16. Omdat dit zo werkt, ziet iemand die het niet begrijpt waarlijk het
zuivere Zelf als datgene wat handelt, en deze dwaas ziet het helemaal
verkeerd.

Omdat dit zo werkt: slaat op de vijf hiervoor beschreven oorzaken. Hiermee wordt
de reden aangegeven waarom zo iemand een dwaas kan worden genoemd. lemand
die niet verlicht is, identificeert uit onwetendheid het Zelf met de vijf oorzaken en
ziet het zuivere Zelf als datgene wat handelt, terwijl dat in werkelijkheid het gevolg
is van deze vijf oorzaken. Waarom ziet hij dit zo? Dit komt omdat zijn
onderscheidingsvermogen (buddhi) niet getraind is in de Vedanta, hij geen les
heeft gehad van een leermeester en niet geoefend is in de grondbeginselen van
redenering. Zelfs degene die gelooft in het bestaan van het onbelichaamde Zelf
doch het Zelf ziet als datgene wat handelt, begrijpt er niets van en ziet de waarheid
niet over het Zelf en handelingen. Daarom is hij een dwaas, zijn intelligentie is
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verdraaid en slecht, en is de oorzaak van al zijn wedergeboorten. Hoewel hij ziet,
ziet hij de waarheid niet zoals iemand wiens ogen door timira zijn aangetast vele
manen ziet, of als iemand die denkt dat de maan beweegt terwijl in werkelijkheid
de wolken bewegen. Hij is als iemand die, zelf in een voertuig gezeten, denkt dat
hij loopt terwijl het juist de dragers zijn die lopen.

Het Realiseren van het Niet-Handelen van het Zelf geeft Bevrijding van de
Gevolgen van alle Handelingen.

Wie is dan die wijze man die het juist ziet? Dit is het antwoord:

yasya naharikrto bhavo buddhiryasya na lipyate;
hatva 'pi sa imamllokanna hanti na nibadhyate (17).

XVII1.17. Hij die vrij is van egoisme en wiens geest niet is besmet, is niet
gebonden en hij doodt niet, ook al doodt hij deze schepselen.

lemand die goed geoefend is in de geschriften, de juiste instructies van een
leermeester heeft gehad en bedreven is in de grondbeginselen van redenering, is
vrij van het egoistische idee dat 'hij degene is die handelt.' Hij denkt dat de vijf
oorzaken, lichaam enzovoorts, die door avidya voor het Zelf worden gehouden, de
oorzaken zijn van alle handelingen en niet hijzelf. "Ik ben de getuige van hun
handelingen en Ik ben zonder ademhaling en geest, zuiver en hoger dan het
Onverwoestbare dat het Hoogste is" (Mund.Up. 2.1.2). Ik ben zuiver en
onveranderlijk. lemand wiens antahkarana (buddhi), hetgeen een upadhi is van het
Zelf, niet is besmet, heeft geen spijt over zijn daden en zegt niet: "Ik heb het
gedaan en daarom moet ik naar de hel (naraka)." Hij is wijs en ziet de dingen op de
juiste manier en ofschoon hij al deze levende schepselen doodt, begaat hij geen
doodslag en is hij niet gebonden door het resultaat van adharma dat het gevolg is
van deze handeling.

Tegenwerping: De stelling: "Ofschoon hij al deze schepselen doodt, doodt hij in
werkelijkheid niet™ is innerlijk tegenstrijdig, zelfs als we er van uitgaan dat het als
een compliment is bedoeld.

Antwoord: Dit bezwaar snijdt geen hout, omdat deze stelling kan worden verklaard
door de twee standpunten te onderscheiden van materieel begrip en van absolute
waarheid. Het materiéle begrip behelst de uitspraak: "Ik ben degene die dood" door
het Zelf te identificeren met het fysieke lichaam waarvan de Heer zegt: "ook al
doodt hij." Vanuit het standpunt van absolute waarheid zoals hiervoor uitgelegd,
zegt de Heer "hij doodt niet en is niet gebonden." Beide uitspraken zijn dus goed te
verklaren.

Tegenwerping: Het Zelf handelt wel samen met het lichaam, en dergelijke, zoals
wordt aangeduid door het woord ‘zuiver' in XVIII. 16: "hij die het zuivere Zelf als
datgene ziet wat handelt."

Antwoord: Dit bezwaar is onhoudbaar. Omdat het Zelf van nature onbeweeglijk is,
kunnen wij niet aannemen dat Hij bijvoorbeeld handelt samen met het lichaam.
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Alleen datgene wat onderhevig is aan verandering kan samen gaan met iets anders,
en omdat het samen is gevoegd kan het datgene zijn wat handelt. Er kan echter
geen vereniging zijn van het onveranderlijke Zelf met iets anders en daarom kan
het Zelf niet samen met iets anders handelen. De natuurlijke staat is dus op
Zichzelf staand. Zoals de $ruti, smrti en de rede leren is de onveranderlijkheid van
het Zelf voor iedereen volkomen duidelijk. In de Gita wordt dit bijvoorbeeld
telkens weer onderwezen met de woorden: "Hij is onveranderlijk” (11.25),
"Handelingen zijn het gevolg van de guna's” (X111.27) en "Hoewel Hij in het
lichaam woont, handelt Hij niet" (X111.31). Hetzelfde wordt ook gezegd in
passages uit de $ruti als "Het mediteert als het ware en Het beweegt als het ware"
(Br.Up. 4.3.7). Door de volgende redenering kunnen we ook op dezelfde conclusie
uitkomen: het Zelf is een entiteit zonder delen, niet van iets afhankelijk en
onveranderlijk; en Het is de koninklijke weg, dat wil zeggen: Het is onbetwistbaar.
Zelfs als aangenomen zou worden dat het Zelf kan veranderen, kan Het alleen maar
veranderen uit Zichzelf. Handelingen van het lichaam en dergelijke, kunnen nooit
worden toegeschreven, aan het Zelf. De handelingen van iemand kunnen echt niet
worden toegeschreven aan iemand die het niet gedaan heeft. Op eenzelfde manier
als paarlemoer geen zilver kan worden, kan iets dat door avidya aan het Zelf wordt
toegeschreven, niet werkelijk bij Hem behoren, evenals het hebben van een
oppervlakte waarop vuil zit door kinderen in onwetendheid aan akasa wordt
toegeschreven maar wat niet werkelijk bij akasa behoort. Op overeenkomstige
wijze horen alle veranderingen die in het lichaam, enzovoorts plaatsvinden alleen
daarbij en niet bij het Zelf. Daarom is het volkomen juist om te zeggen dat wanneer
er geen egoisme of andere smetten in de geest aanwezig zijn, een wijs mens niet
doodt noch gebonden is.

De Heer begint zijn uitleg met de woorden: "Hij doodt niet en wordt niet gedood"
(11.19) waarvoor Hij in 11.20 de onveranderlijkheid van het Zelf als reden aanvoert.
Daarna legt Hij beknopt uit in het begin van de $astra (11.21) dat er voor een wijs
mens geen noodzaak is om te handelen. Nadat Hij er in het middengedeelte van de
leer regelmatig op terugkomt en het verder uitwerkt geeft de Heer tot besluit nu een
samenvatting van de $astra met de woorden dat een wijs mens 'niet doodt noch er
door gebonden wordt.' Terwijl het egoistische en lichamelijke gevoel van bestaan
er niet is, geven de samnyasins alle handelingen op die uit avidya voortkomen en
het is daarom juist om te zeggen dat het drievoudige resultaat van handelingen
'slecht, goed en gemengd' (XV111.12) geen betrekking heeft op de samnyasins. De
bijbehorende conclusie dat alle anderen het omgekeerde ten deel valt, is evenzeer
onontkoombaar. Dit deel van de Gita-$astra is hiermee afgesloten. In
overeenstemming met de geschriften ($astra) en de rede is door ons in
verschillende gedeelten nadere toelichting gegeven om te laten zien dat deze kern
van de hele Vedische Leer door een wijs mens met een getrainde intelligentie
onderzocht en begrepen moet worden.
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De Impulsen tot Handelingen.
De impulsen tot handelingen zullen nu worden aangegeven:

jAanam jfieyam parijiiata trividha karmacodana;
karanam karma karteti trividhah karmasarigrahah (18).

XVII1.18. Kennis, het kenobject en datgene wat kent zijn de drie impulsen tot
handelingen. De organen, het doel en datgene wat handelt vormen de
drievoudige basis van handeling.

Kennis: elke vorm van kennis, kennis in het algemeen. Op eenzelfde wijze slaat
kenobject op objecten in het algemeen en op alle objecten die gekend kunnen
worden. Datgene wat kent slaat op datgene wat ervaart, deelneemt aan de natuur
van de upadhi en een schepsel is van avidya. Dit drietal is de drievoudige impuls
tot alle handelingen, tot alle handelingen in de meest uitgebreide zin. Het uitvoeren
van een handeling om iets te willen vermijden of juist te willen verkrijgen is
inderdaad alleen mogelijk als alle drie samengaan. De handelingen die het gevolg
zijn van de vijf oorzaken van handelingen (het lichaam, en dergelijke) en die al
naar gelang hun oorsprong in drie groepen worden ingedeeld, namelijk spraak,
geest en lichaam, kunnen allemaal worden teruggevoerd tot het samenspel van de
organen. Dit wordt in het tweede deel van de Sloka uitgelegd. Het orgaan: datgene
waardoor iets wordt gedaan, externe organen: het gehoor, enzovoorts, en de interne
organen zoals de buddhi (intelligentie), enzovoorts. Het doel: datgene wat wordt
nagestreefd en wat door datgene wat handelt wordt bereikt. Datgene wat handelt:
datgene wat de organen aan het werk zet en deelneemt aan de natuur van de upadhi
waarin het werkt. Alle handelingen horen in deze drie groepen thuis en daarom
wordt gezegd dat zij de drievoudige basis van handeling zijn.

De Impulsen zijn drievoudig volgens de Guna’s.

Aangezien handeling, de diverse onderdelen van handeling en het resultaat
allemaal zijn samengesteld uit de guna's, vervolgt de Heer nu met het onderwijzen
van het drievoudige karakter van elk volgens de drie afzonderlijke guna's Sattva,
Rajas en Tamas:

jAianam karma ca karta ca tridhaiva gunabhedatah;
procyate gunasarikhyane yathavacchrnu tanyapi (19).

XVI11.19. In de leer van de guna's wordt gezegd dat kennis, handeling en wat
handelt drievoudig zijn overeenkomstig de verschillen tussen de guna's.
Luister hier goed naar!

Handeling (karma): 'karma' betekent hier handeling (kriya). Het wordt hier niet
gebruikt in de technische zin van het woord waarmee het doel van een handeling
wordt aangegeven, namelijk datgene wat men met de handeling wil bereiken.
Datgene wat handelt is datgene wat de handeling uitvoert en hiervan zijn maar drie
soorten. Deze opmerking is bedoeld om aan te geven dat alleen die verschillen
worden bedoeld die het gevolg zijn van de guna's en niet van iets anders. Een guna
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is bijvoorbeeld Sattva. De leer van de guna's waarover hier wordt gesproken, is de
filosofie van Kapila. Kapila's leer van de guna's geldt als autoriteit met betrekking
tot guna’s en tot degene die ze ervaart (bhoktr). Hoewel zij het niet met ons eens
zijn met betrekking tot de Opperste Waarheid, namelijk de eenheid en
ondeelbaarheid van Brahman, worden de volgelingen van Kapila desondanks
beschouwd als erkende autoriteiten op het gebied van de guna's en hun resultaten.
Hun leer wordt daarom hier geaccepteerd als autoriteit en dient om de leer die nu
volgt te prijzen. Daarom is dit consistent. Luister: geef alle aandacht aan de leer die
nu volgt en aan de verschillen die veroorzaakt worden door de verschillende gun
a's, die Ik hier dan ook zal beschrijven in overeenstemming met de leer en de rede!
Hierna volgen de drie soorten van kennis:

Sattvische kennis

sarvabhutesu yenaikam bhavamavyayam iksate;
avibhaktam vibhaktesu tajjfianam viddhi sattvikam (20).

XVI11.20. Weet dat die kennis Sattvisch is waardoor een mens in alle wezens
de ene Onverwoestbare Werkelijkheid ziet, die onverdeeld is te midden van de
verdeeldheid.

Werkelijkheid (Bhava): het ene Zelf. Onverwoestbaar: datgene dat noch zelf noch
in zijn onderdelen kan worden verminderd: katastha oftewel onveranderlijk. Alle
wezens: vanaf Avyakta, de ongemanifesteerde materie tot en met sthavara oftewel
de bewegingloze objecten. Deze Werkelijkheid, het Zelf, is in alle lichamen gelijk;
evenals akasa kan het Zelf niet worden verdeeld. Weet dat deze directe en juiste
waarneming van het ondeelbare Zelf Sattvisch is.

Rajasische kennis.

Bedrieglijke en valse filosofische systemen zijn Rajasisch of Tamasisch en kunnen
daarom niet rechtstreeks leiden tot oplossing van samsara.

prthaktvena tu yajjfianam nanabhavanprthagvidhan;

vetti sarvesu bhuatesu tajjfianam viddhi rajasam (21).

XVI1I1.21. Weet dat die kennis Rajasisch is waardoor onderscheid wordt
gemaakt tussen alle wezens en zij als aparte entiteiten worden gezien!

Onderscheid maken betekent dat men ze als verschillend ziet in verschillende
lichamen. Entiteiten betekent Zelven. Worden gezien houdt hier in: ‘waardoor men
ziet' omdat kennis zelf 'niets doet'.

Tamasische kennis

yattu krtsnavadekasmin karye saktamahetukam;
atattvarthavadalpam ca tattamasamudahrtam (22).

XVI111.22. Weet dat die kennis waardoor slechts één kant van de zaak wordt
belicht alsof het alles is, zonder rede, beperkt en zonder doel, voortkomt uit
Tamas!
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Tamasische kennis is volstrekt eenzijdig gericht, bijvoorbeeld op het lichaam of op
een afgod, alsof dit allesomvattend is en waarbij men denkt 'dit lichaam is het Zelf'
of 'dat is God' en men zich niets hogers kan voorstellen. Door de Sramanaka's2,
die geen kleren dragen, wordt de jiva (ziel) die in het lichaam woont, gezien als
even groot als dat lichaam. Door sommige mensen wordt de I$vara gezien als niet
meer dan het materiaal, steen of hout, waaruit het beeld is gemaakt. Deze kennis
komt niet voort uit de rede en gaat niet uit van de werkelijkheid. Omdat het niet op
de rede is gebaseerd, is het beperkte kennis, die slechts een klein terrein omvat en
daardoor beperkte resultaten oplevert. Deze kennis wordt Tamasisch genoemd
omdat het alleen bij Tamasische mensen wordt gevonden, die geen onderschei-
dingsvermogen bezitten. Hierna worden de drie soorten van handelen beschreven:

Sattvisch handelen.

niyatam sarigarahitamaragadvesatah krtam;
aphalaprepsuna karma yattatsattvikamucyate (23).

XVI111.23. Een verplichte handeling die zonder gehechtheid aan het resultaat
en vrij van voorkeur of tegenzin wordt uitgevoerd, wordt Sattvisch genoemd.

Verplicht, nitya, is een handeling die zonder voorkeur of tegenzin wordt verricht.
Rajasisch handelen.

yattu kamepsuna karma saharikarena va punah;
kriyate bahulayasam tadrajasamudahrtam (24).

XVI1I1.24. Een handeling die echter wordt uitgevoerd uit begeerte of uit
zelfzucht, met de uiterste inspanning, wordt Rajasisch genoemd.

Begeerte: naar het resultaat. Zelfzucht betekent hier niet iemand die de ware natuur
van het Zelf heeft gerealiseerd (en die juist volkomen vrij is van zelfzucht) maar
wordt gebruikt om het verschil aan te geven met iemand die vrij is van trots, zoals
een gewone srotrya (een toegewijde aan de Vedische Leer) in de wereld als vrij
van egoisme wordt gezien. Van degene namelijk die volledig vrij is van egoisme,
dat wil zeggen: van iemand die het Zelf heeft gerealiseerd, kan men zich niet eens
voorstellen dat deze naar het resultaat van een handeling verlangt of er veel
inspanning voor zou plegen. Zelfs degene die een Sattvische handeling verricht,
kent het Zelf niet en is zelfzuchtig; des te meer geldt dit voor degenen die
Rajasisch of Tamasisch zijn. In het spraakgebruik wordt een srotrya die het Zelf
niet kent vrij van egoisme genoemd, en we noemen hem ‘een bescheiden en
onzelfzuchtige Brahmana'. Alleen ten opzichte van deze groep personen wordt
iemand die een Rajasische handeling verricht, egoistisch genoemd.

Tamasisch handelen.

anubandham ksayam himsamanapeksya ca paurusam;
mohadarabhyate karma yattattamasamucyate (25).

283 Jains, soms ook Ksapanaka's genoemd.
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XVI1I11.25. Een handeling die gebaseerd is op misleiding zonder rekening te
houden met de gevolgen, verlies en letsel, en met de aanwezige capaciteiten,
wordt Tamasisch genoemd.

Verlies: verlies van macht of eigendom als resultaat van de handeling. Letsel:
toegebracht aan levende wezens. Capaciteiten: het eigen vermogen om het werk uit
te voeren.

Sattvisch mens.

muktasarigo 'nahamvad dhrtyutsahasamanvitah;
siddhyasiddhyornirvikarah karta sattvika ucyate (26).

De Heer vervolgt met de verschillen aan te geven tussen personen.

XV111.26. Een Sattvisch mens is zonder gehechtheid en egoisme, standvastig
en vol kracht, en wordt niet geraakt door succes of mislukking.

Succes: het verkrijgen van de resultaten van de uitgevoerde handeling. Niet
geraakt: alsof men de handeling slechts verricht op basis van de autoriteit van de
sastra en niet uit begeerte naar het resultaat.

Rajasisch mens

ragi karmaphalaprepsurlubdho himsatmako 'sucih;
harsasokanvitah karta rajasah parikatitah (27).

XVII1.27. Een Rajasisch mens is vol hartstocht en begeerte naar het resultaat
van de handeling, hebzuchtig, wreed en vol smetten en steeds verslaafd aan
vreugde en verdriet.

Hebzuchtig: verlangend naar andermans bezit en zelf niets weggevend aan mensen
die het verdienen. Wreed: anderen kwetsen. Vol smetten: onzuiver zowel van
binnen als van buiten. Verslaafd aan vreugde en verdriet: zich verheugend over het
verkrijgen van genot en bedroefd wanneer er iets vervelends gebeurt of als men iets
kwijtraakt wat men graag wil behouden. Vreugde of verdriet zijn gekoppeld aan
het succes of het mislukken van de handeling die men verricht.

Tamasisch mens

ayuktah prakrtah stabdhah satho naiskrtiko 'lasah;
visad7 dirghasutri ca karta tamasa ucyate (28).

XVI11.28. Een Tamasisch mens is zonder discipline, vulgair, eigengereid, vals,
slecht, lui, depressief en steeds tot uitstel geneigd.

Vulgair: onbeschaafd met een intellect als een kind. Eigengereid: niet bereid om
voor iemand te buigen. Vals is iemand die zijn echte kracht verbergt. Slecht is
andere mensen tegen elkaar opzetten. Lui: niet doen wat gedaan moet worden.
Depressief is een geest die altijd terneergeslagen is. Uitstellen: plichten te lang niet
vervullen, altijd traag en nog niet in een maand doen wat in een dag kan worden
gedaan.
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Intellect en Standvastigheid zijn drievoudig volgens de Guna's.

buddherbhedam dhrtestaiva gunatastrividham synu;
procyamanamasesena prthaktvena dhanafijaya (29).

XVI11.29. O Dhanafjaya, de drievoudige indeling van intellect en
standvastigheid is volgens de guna's en dit zal 1k U geheel en al verklaren.

Guna's zoals Sattva. In de eerste helft van het vers wordt de leer kernachtig samen-
gevat. Dhanafijaya: hij die rijkdom verovert. Arjuna wordt zo genoemd omdat hij
veel rijkdom verwerft in menselijk, goddelijk, materieel en spiritueel opzicht gedu-
rende zijn veroveringstocht door de vier windstreken van de aarde.

Sattvisch intellect.

pravrttim ca nivrttim ca karyakarye bhayabhaye;
bandham moksam ca ya vetti buddhih sa partha sattviks (30).

XVI111.30. O Partha, dat intellect dat het handelen en niet-handelen kent, weet
wat gedaan moet worden en wat niet, wat vrees en vreesloosheid inhouden, en
wat gebondenheid en bevrijding inhouden, dat intellect is Sattvisch.

Handelen (pravrtti): de oorzaak van gebondenheid en de karmamarga, de weg van
handeling zoals in de sastra wordt geleerd. Niet-handelen (nivrtti): de oorzaak van
bevrijding, de weg van samnyasa. Omdat handelen (pravrtti) en niet-handelen
(nivrtti) samenhangen met gebondenheid (bandha) en bevrijding (moksa), worden
zij gezien als de wegen van handeling en afstand doen (karma en samnyasa). Wat
wel en wat niet gedaan moet worden betekent de noodzaak voor iemand die op de
sastra vertrouwt, om op bepaalde momenten en op bepaalde plaatsen te handelen of
ervan af te zien. Handelingen hebben een zichtbaar of onzichtbaar resultaat naar
gelang zij worden voorgeschreven door de geschriften of sociale regels. Waar men
wel of niet angst voor moet hebben slaat op de oorzaken van angst dan wel waarom
men geen zichtbare angst kent: gebondenheid en bevrijding samen met hun oorza-
ken. Kennis is een vrtti of staat van het intellect (buddhi), waarbij het intellect dat-
gene is wat functioneert of van staat verandert.?®* Ook standvastigheid (dhrti) is
alleen een bepaalde functie of staat van het intellect.

Rajasisch intellect.

yaya dharmamdharmam ca karyam cakaryameva ca;

ayathavatprajanati buddhih sa partha rajass (31).

XVI11.31. O Partha, dat intellect waardoor men dharma en adharma verkeerd
begrijpt en niet weet wat men wel of niet moet doen, is Rajasisch.

Dharma is datgene wat in de geschriften is voorgeschreven en adharma is datgene
wat hierin verboden is. Verkeerd: in tegenstelling van wat door allen (autoriteiten)

284 Dit is ter verduidelijking om te laten zien dat kennis (jfiana), waarvan de drievoudige natuur al
beschreven is in XVI11.20-22, verschillend is van intellect (buddhi) waarvan het drievoudig
karakter hier wordt beschreven.
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is besloten. Niet weten wat men wel of niet moet doen is hiervoor al beschreven28
(XV111.30).

Tamasisch intellect.

adharmam dharmamiti ya manyate tamasavrta;
sarvarthan viparitamsta buddhih sa partha tamas; (32).

XVI111.32. O Partha, het intellect dat gehuld is in duisternis, en dharma en
adharma en alles op zijn kop zet, is Tamasisch.

Er is sprake van een totaal verwrongen beeld van de werkelijkheid.
Sattvische standvastigheid

dhrtya yaya dharayate manahpranendriyakriyah;
yogenavyabhicarinya dhrtih sa partha sattviks (33).

XVI11.33. O Partha, standvastigheid die altijd rust in Yoga, waardoor de
functies van de geest, van de levensadem en van de zintuigen vast worden
beheerst, is Sattvisch.

Yoga is samadhi of concentratie van de geest. Vast worden beheerst betekent dat
men zich niet stort in allerlei dingen die tegen de $astra ingaan. Alleen als dit door
standvastigheid van geest wordt tegengegaan, stort men zich niet in dingen die
tegen de $astra ingaan. Anders gezegd betekent deze passage: hij die met niet
aflatende standvastigheid de activiteiten van de geest (manas), de levensadem en
de zintuigen beheerst, doet dit door middel van Yoga.?%

Rajasische standvastigheid.
yaya tu dharmakamarthan dhrtya dharayate ‘rjuna;
prasarigena phalakanks7 dhrtih sa partha rajasi (34).
XVI111.34. O Partha, de standvastigheid waarmee men vasthoudt aan dharma,
vreugde en rijkdom, waarbij men het resultaat telkens opeist, is Rajasisch.

Dharma, enzovoorts: als iemand er in zijn hart volledig van overtuigd is dat
dharma, vreugde en rijkdom steeds verzekerd moeten zijn en het resultaat ervan
opeist als zich dharma, vreugde of rijkdom aan hem voordoet, dan is de
standvastigheid van deze persoon Rajasisch.

285 Dharma en adharma hebben hier betrekking op aparva, dat wil zeggen: de vorm die een han-
deling aanneemt vanaf het moment dat deze is uitgevoerd tot het gevolg kan worden waargeno-
men. Karya en akarya hebben betrekking op het al of niet uitvoeren van de handeling; vandaar
dat het geen herhaling betreft.

286 Dit betekent dat men alleen deze activiteiten door standvastigheid kan beheersen als deze
gepaard gaat met samadhi, dat wil zeggen: door de geest te concentreren op Brahman. Louter en
alleen standvastigheid zonder samadhi is op den duur onvoldoende.



305

Tamasische standvastigheid.

yaya svapnam bhayam sokam visadam madameva ca;
na vimuficati durmedha dhrtih sa partha tamasi (35).

XVII1.35. O Partha, de standvastigheid waarmee een dom mens zich
vasthoudt aan slaap, angst, verdriet, depressie en begeerte, is Tamasisch.

Domme mensen hechten sterk aan zintuiglijke bevrediging en geven nooit de
wellust op. Men beschouwt slaap, enzovoorts als iets dat men nooit kan opgeven.

Vreugde is drievoudig overeenkomstig de Guna's.

De drievoudige indeling van handelingen en van de verschillende factoren (kara-
ka's) die meespelen bij handelingen, zijn beschreven. Nu volgt de drievoudige
indeling van vreugde als het resultaat van handelingen.

sukham tvidanim trividham sinu me bharatarsabha;
abhyasadramate yatra duhkhantam ca nigacchati (36).

XVI111.36. O Heer van de Bharata's, hoor nu van Mij over de drie soorten
vreugde die iemand door oefening kan genieten en waardoor er zeker een eind
komt aan verdriet!?®

Hoor: geef standvastige aandacht. Oefening: door herhaling ermee vertrouwd
raken. Eind: het stoppen of verzachten.

Sattvische vreugde

yattadagre visamiva pariname ‘mrtopamam;
tatsukham sattvikam proktamatmabuddhiprasadajam (37).

XVI11.37. Die vreugde is Sattvisch die in het begin als vergif lijkt doch later
wordt omgezet in nectar, en geboren wordt uit de helderheid van iemands
eigen geest.

Als vergif: in het begin veroorzaakt het veel verdriet, omdat het veel inspanning
kost om spirituele kennis (jfiana), of onthechting (vairagya) van wereldse objecten,
of dhyana en samadhi te verkrijgen. Na verloop van tijd is er echter vreugde als
nectar die oprijst uit doorleefd kennis en het onthecht zijn van externe objecten. Dit
zeggen de wijzen. Geboren: uit de zuiverheid van de eigen buddhi of antahkarana
of de volmaakt heldere kennis van het Zelf. De vreugde die op deze manier ontstaat
is Sattvisch.

287 Het tweede gedeelte van dit vers wordt door andere commentatoren als Srdhara en Madhusa
dana in samenhang met het daaropvolgende vers uitgelegd. Hoewel de bhasya geen duidelijkheid
verschaft over hoe het moet worden uitgelegd, is in navolging van Anandagiri het complete vers
als een beschrijving van de drievoudige vreugde geinterpreteerd.
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Rajasische vreugde.

visayendriyasamyogadyattadagre 'mrtopamam;
pariname visamiva tatsukham rajasam smrtam (38).

XVI11.38. Die vreugde is Rajasisch die oprijst uit het contact van de zintuigen
met de zintuiglijke objecten, en die eerst lijkt op nectar doch later vergif blijkt
te zijn.

Later vergif blijkt te zijn: na zich bevredigd te hebben blijkt zintuiglijk genot vergif
te zijn, omdat kracht, energie, kleur, wijsheid en intellect hierdoor afnemen.
Daarom is adharma het gevolg en brengt het hierdoor iemand in de hel (naraka).

Tamasische vreugde.

yadagre canubandhe ca sukham mohanamatmanah;
nidralasyapramadottham tattamasamudahrtam (39).

XVI11.39. Die vreugde is Tamasisch die van begin tot eind ten koste gaat van
het Zelf, en uit slaap, luiheid en onzorgvuldigheid voortkomt.

Mensen noch Goden zijn vrij van de Guna's.
Met het volgende vers wordt dit onderwerp afgesloten:

na tadasti prthivyam va divi devesu va punah;
sattvam prakrtijairmuktam yadebhih syattribhirgunaih (40).

XVI11.40. Geen enkel aards wezen en geen enkele God in de hemel is vrij van
deze drie guna’s omdat zij uit Prakrti geboren zijn.

Wezen: zowel bezield als onbezield. Guna's: bijvoorbeeld Sattva. Aards: onder de
mensen.

Hierna wordt de gehele Leer samengevat.

Alles over het kwaad van samsara en de oorsprong ervan is hier beschreven,
namelijk de manifestatie als handeling, de instrumenten van handeling en
resultaten van de handeling die door avidya voortkomen uit de guna's (Sattva,
Rajas en Tamas). Dit proces is symbolisch voorgesteld als een boom in XV.1 en
volgende verzen. Verder is in XV.3 en 4 gezegd: "Nadat de boom van samsara is
omgehakt met het machtige zwaard van onthechting moet men Die Verblijfplaats
gaan zoeken." Hieruit kan worden geconcludeerd dat de oorzaak van samsara niet
kan worden gestopt omdat alles bestaat uit de drie guna's.

Vanaf XVII11.41 komt het volgende gedeelte, dat bedoeld is om te laten zien hoe
men het wel kan stoppen en om een samenvatting te geven van alle leerstellingen
van de Gita-$astra. Het is tevens bedoeld om te laten zien wat precies de leer van
de Veda's en smrti's inhoudt en wat gevolgd moet worden door diegenen die het
hoogste doel van de mens willen bereiken.
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Verplichtingen van de vier Kasten opgelegd door de Natuur.

brahmanaksatriyavisam sudranam ca parantapa;
karmani pravibhaktani svabhavaprabhavairgunaih (41).

XVI11.41, O Parantapa, de plichten van Brahmana's, Ksatriya's, Vaisya's en
ook van Sadra's worden verdeeld op basis van de guna's die uit hun natuur
oprijzen.

Sudra's worden, in tegenstelling tot de andere kasten, apart vermeld omdat Stdra's
éénmaal geboren worden en zijn uitgesloten van de studie van de Veda's. Verdeeld
betekent dat de plichten exclusief aan elke kaste worden toebedeeld, ter
onderscheiding van plichten die bij andere kasten horen. Op basis waarvan? Dit
gaat op basis van de kwaliteiten (guna's) waaruit de natuur bestaat. De natuur
(svabhava) is de Prakrti van I$vara, de Maya die is opgebouwd uit de drie guna's.
In overeenstemming met de guna's van Prakrti worden plichten, zoals sereniteit en
dergelijke, opgelegd aan de Brahmana's en anderen.

Anders uitgelegd: de bron van de natuur van de Brahmana's (svabhava) is de guna
Sattva. De bron van de natuur van de Ksatriya's is Rajas en Sattva waarbij Rajas
overheerst. De bron van de natuur van de Vaisya's is Rajas en Tamas waarbij
Tamas ondergeschikt is aan Rajas. De bron van de natuur van de Sudra's is Tamas
en Rajas waarbij Tamas overheerst. De karakteristieke kenmerken van hun
respectievelijke naturen zijn namelijk sereniteit, koningschap, activiteit en
traagheid.

Nog een andere uitleg is: natuur (svabhava) is de aanleg (Samskara, Vasana) van
levende wezens die verworven is in vroegere levens en zichzelf manifesteert in het
huidige leven door de voortdurende neiging om zich te manifesteren. Deze natuur
is de bron van de guna's omdat de guna's zich alleen kunnen manifesteren als er
een oorzaak is. De stelling dat natuur (Samskara, VVasana) de oorzaak (van de
guna's) is, betekent dat het een speciale oorzaak?® is. De plichten zoals sereniteit
zijn aan de vier kasten toegewezen in overeenstemming met de guna's Sattva, Rajas
en Tamas en worden tot manifestatie gebracht door hun respectievelijke,
natuurlijke aard, die weer leidt tot die plichten als een natuurlijk gevolg.

Tegenwerping: De plichten van Brahmana's en anderen zijn door de $astra
opgelegd en door de $astra aan hen toegewezen. Hoe kan men dan zeggen dat ze
zijn verdeeld door Sattva en de andere guna's?

Antwoord: Dit bezwaar is niet van toepassing. Ook door de $astra worden de
plichten aan Brahmana's opgelegd in overeenstemming met de guna's en niet los
ervan. Daarom kan men zowel zeggen dat plichten worden opgelegd in
overeenstemming met de guna'’s als opgelegd door de $astra. Wat zijn deze
plichten? Dit is het antwoord:

288 Nimitta-karana of secundaire oorzaak in tegenstelling tot Upadana-karana of materiéle oor-
zaak van de guna's, namelijk Prakrti.
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samo damastapah saucam ksantirarjavameva ca;
jiianam vijfianamastikyam brahmakarma svabhavajam (42).

XVI1I1.42. Sereniteit, zelfbeheersing, discipline, zuiverheid,
vergevingsgezindheid, oprechtheid, kennis, wijsheid en geloof, dit zijn de
plichten van de Brahmana's die uit hun natuur oprijzen.

Sereniteit en zelfbeheersing zijn al eerder toegelicht (XV1.1, 2). Discipline is onder
andere fysieke discipline zoals hiervoor is aangegeven (XVI11.14, 15, 16). Ook
zuiverheid is al eerder uitgelegd. Geloof: in de leer van de geschriften. Uit hun
natuur oprijzen betekent hetzelfde als in het tweede gedeelte van XVII1.41.

sauryam tejo dhrtirdaksyam yuddhe capyapalayanam;
danamisvarabhavasca ksatram karma svabhavajam (43).

XVI11.43. Heldhaftigheid, stoutmoedigheid, standvastigheid, vaardigheid, niet
vluchten uit de strijd, vrijgevigheid en koningschap zijn van nature de
plichten van de Ksatriya's.

Standvastigheid is de eigenschap waardoor men onder geen enkele omstandigheid
ten prooi valt aan depressies. Vaardigheid is de eigenschap om te kunnen reageren
op plichten die zich volledig onverwacht voordoen en onmiddellijke actie vereisen
zonder in verwarring te raken. Niet vluchten uit de strijd betekent niet weglopen
van vijanden. Koningschap is het heersen over degenen die geregeerd moeten
worden.

krsigoraksyavanijyam vaisyakarma svabhavajam;
paricaryatmakam karma sudrasyapi svabhavajam (44).

XVI11.44. Landbouw, veeteelt en handel zijn van nature de plichten van de
Vaisya's. De plicht van de Stdra’s is om te dienen en dit is volgens hun natuur.

Toewijding aan ieders eigen Plicht leidt tot Volmaaktheid.

Deze plichten die de verschillende kasten zijn opgelegd leiden, als ze op de juiste
wijze zijn uitgevoerd, op een natuurlijke manier tot Svarga (hemel). In de smrti's
staat het als volgt omschreven: "Mensen van verschillende kasten en rangen die elk
aan hun respectievelijke plichten zijn toegewijd, oogsten na hun dood de vruchten
van hun handelingen. Door het resultaat (karma) worden zij opnieuw geboren in
betere landen, kasten en families en hebben een beter dharma, levensduur, kennis,
gedrag, welvaart en intelligentie" (Apastambha-Dharma-satra 2.2.2, 3). Ook in de
Purana's worden de verschillende resultaten en werelden beschreven die de diverse
kasten en rangen verkrijgen. Als er echter gehandeld wordt vanuit een nieuw
standpunt?®® ontstaat het volgende resultaat:

sve sve karmanyabhiratah samsiddhim labhate narah;
svakarmaniratah siddhim yatha vindati tacchrnu (45).

289 Namelijk als dezelfde plichten worden uitgevoerd om moksa te verkrijgen en niet voor het
directe resultaat.
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XVI1I1.45. Als men zich toewijdt aan zijn eigen plicht, bereikt men
volmaaktheid. Hoe men als men aan zijn eigen plicht is toegewijd, succes
verkrijgt, hoort ge nu.

Zijn eigen plicht: volgens zijn natuur. Men: degene die geschikt is voor Karma-
Yoga. Volmaaktheid (samsiddhi): in lichaam en zintuigen aanwezig en geschikt
voor toewijding aan kennis (jiiana-nistha) nadat alle onzuiverheden zijn uitgewist
door de uitvoering van de eigen plichten. Kan deze volmaaktheid direct worden
verkregen door alleen maar de eigen plicht uit te voeren??®© Nee.

Hoe dan wel? Luister hoe dit kan worden verkregen:

yatah pravrttirbhutanam yena sarvamidam tatam;
svakarmana tamabhyarcya siddhim vindati manavah (46).

XVI1I1.46. Door zijn eigen handelingen op te dragen aan Hem verkrijgt een
mens volmaaktheid, aan Hem uit Wie alle wezens voortkomen en Die het hele
universum doordringt.

Het woord Pravrtti in de tekst kan zowel ontwikkeling als activiteit betekenen, en
het komt voort uit de I$vara, de Antaryamin of innerlijke Heerser. Wezens: levende
schepselen. Zijn eigen plicht: ieder volgens zijn kaste, zoals hiervoor beschreven.
Door de Heer te dienen, door zijn plicht te doen, bereikt een mens in zekere zin
volmaaktheid, omdat hij geschikt wordt voor toewijding aan kennis (jiana-nistha).

Daarom:

sreyan svadharmo vigunah paradharmatsvanusthitat;
svabhavaniyatam karma kurvannapnoti kilbisam (47).

XVI11.47. Het is beter om zijn eigen plicht te doen, hoe gebrekkig ook, dan de
plicht van een ander op een perfecte manier uit te voeren. Als men zijn plicht
doet volgens zijn eigen natuur begaat men geen zonde.

Zoals een giftige substantie de worm die erin geboren wordt niet aantast, zo begaat
iemand die de plicht uitoefent volgens zijn eigen natuur geen zonde.

Men moet zijn eigen Plicht niet verzaken.

Men zegt dat degene die zijn eigen plicht uitvoert volgens zijn eigen natuur, geen
zonde begaat zoals de worm die in vergif is geboren hierdoor niet wordt aangetast,
en dat de plicht van een ander angst veroorzaakt. Hij die het Zelf niet kent moet
daarom waarlijk altijd handelen.

Daarom:

sahajam karma kaunteya sadosamapi na tyajet;
sarvarambha hi dosena dhumenagnirivavrtah (48).

290 De steller van de vraag neemt aan dat hier absolute volmaaktheid wordt bedoeld, dat wil
zeggen: moksa. Het is uiteraard niet mogelijk om alleen door handelingen moksa te verkrijgen.
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XVI111.48. O Zoon van Kunti, men moet de plicht die men bij geboorte heeft
meegekregen niet opgeven, ook al doet men het nog zo gebrekkig. Alle
ondernemingen zijn omgeven met fouten zoals vuur door rook.

Bij geboorte: op het moment waarop men wordt geboren. Gebrekkig: omdat alles is
samengesteld uit de drie guna's. Alle ondernemingen: wat voor plichten het ook
mogen zijn, de eigen of die van anderen. De reden hiervan is dat ze allemaal zijn
samengesteld uit de drie guna's. Het feit dat iemand de plicht van een ander
vervult, en niet zijn eigen plicht waarmee hij ter wereld komt, pleit hem niet vrij
van schuld. Een andermans plicht vervullen boezemt angst in.?°* Aangezien het
niet mogelijk is om handelingen volledig op te geven als men het Zelf niet kent,
moet men blijven handelen (karma).

Is het mogelijk om het Handelen volledig op te geven?

Laten wij dit nu onderzoeken. Mag men zijn eigen (natuurlijke) plicht niet
verzaken omdat het onmogelijk is om het handelen volledig op te geven of omdat
men een zonde?®? begaat als men de plicht niet uitvoert waarmee men geboren is?

Vraag: Wat heeft dit onderzoek voor zin?

Antwoord: Het is allereerst zo dat als de eigen plicht niet moet worden opgegeven
omdat het onmogelijk is om het handelen volledig op te geven, daaruit volgt dat het
alleen maar goed kan zijn om alles op te geven.

De Samkhya, Boeddhistische en Vaisesika Theorie.

Tegenwerping: Inderdaad, echter het volledig opgeven is niet mogelijk. Is de ziel
(Purusa) altijd in beweging zoals de guna's van de Samkhya's? Of is handeling zelf
datgene wat handelt (ziel), zoals de vijf Skandha's van de Boeddhisten die elk
moment worden vernietigd? In beide gevallen is volledig opgeven van handelen
onmogelijk.?%

Er is nog een derde theorie. Als het ding (ziel) handelt, is het in beweging en als
het niet handelt, is het bewegingloos. Als dit zo is, dan is het mogelijk om geheel
van handelen af te zien. Het bijzondere van deze theorie is dat noch het ding (de
ziel) altijd in beweging is noch dat de handeling zelf datgene is wat handelt (de
ziel). Het is een permanent vaste substantie, waarin handeling die er eerst niet was
oprijst, en waarin handeling die er eerst was oplost, terwijl de substantie zelf zuiver
blijft (bewegingloos) en vol potentie (tot handelen) en als zodanig datgene is wat
handelt. Dit zeggen de volgelingen van Kanada. Is er iets in te brengen tegen deze
theorie?

291 Daarom is het niet juist om de plicht van een ander te doen.

292 7Zonde (pratyavaya) die het gevolg is van het niet uitvoeren van plichten die in de sruti zijn
opgelegd.

293 Omdat dit zou betekenen dat de essentie van de ziel zelf zou veranderen.
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Verwerping van de Vaisesika Theorie.

Antwoord: Er is in ieder geval het bezwaar dat het tegen de Leer van de Heer
ingaat. Wij weten dat omdat de Heer heeft gezegd dat 'het niet-bestaande niet kan
bestaan’ (11.16), enzovoorts. Volgens de volgelingen van Kanada echter komt het
niet-bestaande tot bestaan terwijl het bestaande het niet-bestaande wordt. Daarom
is hun theorie in strijd met de Leer van de Heer.

Tegenwerping: Hoe kan men er tegen zijn als het in overeenstemming is met de
rede, ook al gaat het tegen de Leer van de Heer in?

Antwoord: Men kan terecht bezwaar maken tegen deze visie omdat deze tegen alle
bewijzen ingaat. Als een dvyanuka (combinatie van twee atomen) of een andere
substantie namelijk absoluut niet bestaat voordat het is gemaakt, daarna een tijdje
bestaat en vervolgens weer niet-bestaand wordt, volgt daaruit dat het niet-
bestaande bestaand wordt en wat bestaat niet-bestaand zal worden. En dat
onwerkelijkheid werkelijk wordt en werkelijkheid onwerkelijk. In dat geval lijkt de
onwerkelijkheid (abhava) die werkelijk (bhava) moet worden op een konijn met
horens dat nog moet worden gemaakt. Het wordt pas werkelijk als gevolg van een
oorzaak op drie niveaus, namelijk materieel, niet-materieel of bijkomstig en de
specifieke oorzaken (samavayi, asa-mavayi, nimitta). In dit geval is het echter niet
mogelijk om staande te houden dat onwerkelijkheid wordt gemaakt en een oorzaak
heeft omdat dat ook niet opgaat voor andere onwerkelijkheden zoals een konijn
met horens. Als een pot of iets dergelijks die moet worden gemaakt werkelijkheid
wordt, kunnen we begrijpen dat als de pot het resultaat van de handeling moet zijn,
er een oorzaak nodig is om hem tot bestaan te brengen.

Verder is het zo dat als het niet-bestaande tot bestaan komt en het bestaande niet-
bestaand zou worden, niemand meer zeker kan zijn van enig bewijs, ook niet over
zaken die bewezen moeten worden. Er kan namelijk geen zekerheid gegeven
worden dat het bestaande zal blijven bestaan en het niet-bestaande niet-bestaand
zal blijven.

Daarbij komt dat wanneer de volgelingen van Kanada zeggen dat een dvyanuka of
andere substantie het resultaat is, zij stellen dat het verbonden is met de oorzaak
ervan en dat het dan bestaat. VVoordat het werd gemaakt bestond het niet en het
wordt door de werking van zijn oorzaak verbonden met deze oorzaak, de
uiteindelijke atomen, en verbonden met bestaan door de verbinding die bekend
staat als samavaya, dat wil zeggen: innerlijke of onverbrekelijke verbinding. Op
deze manier, dat wil zeggen: als het onverbrekelijk verbonden is met zijn oorzaak,
komt het tot bestaan. Men zou hen nu de vraag kunnen stellen hoe het niet-
bestaande een eigen oorzaak kan hebben. Wij kunnen ons in ieder geval niet
voorstellen dat zoiets een onvruchtbare vrouw een zoon kan laten baren of
Uberhaupt ergens mee in verbinding kan staan.
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Tegenwerping: De Vaisesika's beweren niet dat het niet-bestaande ergens mee in
verbinding staat. Substanties als dvyanukas zijn intensief met hun oorzaken
verbonden.

Antwoord: Dit is niet waar omdat deze substanties niet worden verondersteld te
bestaan voordat deze verbinding er is. De Vaisesika's zeggen niet dat een pot niet
bestaat voordat de pottenbakker met zijn schijf en stok aan de gang gaat. Zij
zeggen ook niet dat de klei uit zichzelf de vorm van een pot aanneemt. Daarom is
het enige alternatief dat zij moeten toegeven dat het niet-bestaande (de pot)
verbonden wordt met zijn oorzaak.

Tegenwerping: Het is niet onredelijk om aan te nemen dat het verbonden kan zijn
met de oorzaak door samavaya of innerlijke verbinding hoewel het nog niet
bestaat.

Antwoord: Nee, omdat dit niet geldt in het geval van de zoon van een onvruchtbare
vrouw. Als we willen beweren dat het voorafgaande niet-bestaan (pragabhava) bij
de pot verbonden wordt met de oorzaak, moet het ook gelden in het geval van de
zoon van een onvruchtbare vrouw omdat beiden evenzeer niet-bestaan (abhava).
Anders is het noodzakelijk om aan te tonen hoe het ene niet-bestaan kan worden
onderscheiden van het andere niet-bestaan. Niemand kan enig duidelijk verschil
aangeven tussen niet bestaan van één, niet bestaan van twee, niet-bestaan van alles,
het voorafgaande niet-bestaan (praga-bhava), het niet-bestaan na vernietiging
(pradhvamsa-abhava), wederzijds niet-bestaan (anyonya-abhava) en het absolute
niet-bestaan (atyanta-abhava). Als er geen verschil is, is het onredelijk om te
beweren dat alleen in het geval van het voorafgaande niet-bestaan van een pot door
de handeling van de pottenbakker een pot ontstaat, en dat deze pot in verband staat
met zijn eigen oorzaak, namelijk de scherven van de pot die bestaan, en dat door
dit verband kan worden gezegd dat deze gemaakt is enzovoorts, en dat dit niet
geldt voor het niet-bestaan na vernietiging (pradhvamsa-abhava) van dezelfde pot
hoewel het in beide gevallen niet-bestaan is. Het is niet redelijk om te stellen dat
andere vormen van niet-bestaan (abhava's), zoals het niet-bestaan na vernietiging,
nooit tot bestaan kunnen komen, terwijl alleen het voorafgaande niet-bestaan als
dvyanuka en dergelijke tot bestaan kunnen komen, hoewel het net zo goed een
abhava of niet-bestaan is als niet-bestaan na vernietiging of het absolute niet-
bestaan.

Tegenwerping: Wij beweren niet dat het niet-bestaande tot bestaan komt.

Antwoord: Dan wordt het bestaande bestaand, dus een pot wordt een pot en een
doek wordt een doek. Dit gaat ook tegen alle bewijzen in net zoals de theorie dat
niet-bestaand bestaand wordt.
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Verwerping van de Parinama-Vada.

Ook de Parinama (transformatie)-theorie van de Samkhya's verschilt niet van de
theorie van de Vaisesika's omdat deze uitgaat van het produceren van zaken die
daarvoor niet-bestaan en de vernietiging ervan. Zelfs als we hun uitleg accepteren
dat door manifestatie of verdwijning een oorzaak tot bestaan wordt gebracht of
wordt vernietigd, gaat de theorie tegen alle bewijzen in die worden gevonden als
we onderzoeken of manifestatie en verdwijning tevoren bestaan of niet-bestaan.
Om dezelfde reden moeten we ook de theorie verwerpen die stelt dat het
produceren van een resultaat en dergelijke alleen maar verschillende staten zijn van
de oorzaak zelf.

De Theorie van de Heer over lllusie.

Als enige alternatief blijft de theorie over dat het Ene Bestaan, de enige Realiteit,
door avidya op verschillende manieren wordt voorgesteld doordat zovele dingen
worden geproduceerd, vernietigd, of veranderen, zoals een acteur op het toneel.
Deze leerstelling van de Heer is vermeld in 11.16, het bewustzijn van het bestaande
(sat) is blijvend en het bewustzijn van de rest is tijdelijk.

Alleen een verlicht Mens kan Handelen volledig opgeven.

Tegenwerping: Als het Zelf onbeweeglijk is, waarom is het dan onmogelijk om alle
handelingen volledig op te geven?

Antwoord: Handelen is een kenmerk of eigenschap van de guna's als men ze ziet
als de werkelijkheid of als zaken die door avidya worden veroorzaakt. Het wordt
door avidya aan het Zelf toegeschreven en daarom wordt er gezegd dat geen enkel
onwetend mens (avidvan) ook maar voor een moment het handelen volledig kan
opgeven (111.5). Anderzijds is degene die het Zelf kent in staat alle handelingen op
te geven omdat avidya door vidya of wijsheid is verdreven en er kan helemaal niets
overblijven van wat avidya is. Er blijft inderdaad niets over van de tweede maan
die door het door timira aangetaste oog wordt gezien als de timira is weggehaald.
Omdat dit zo is zijn de stellingen in V.13 en XVI1I1.45 en 46 volkomen redelijk.

Volmaaktheid in Karma-Yoga leidt tot absolute VVolmaaktheid.

Er is gezegd dat volmaaktheid die via Karma-Yoga is bereikt er uit bestaat dat men
geschikt geworden is voor jiiana-nistha, de Weg van Wijsheid. Met de bedoeling
om het resultaat ervan, de naiskarmya-siddhi, de volmaaktheid in de vorm van
volledige vrijheid van handeling die jiana-nistha wordt genoemd, te beschrijven,
vervolgt de Heer:

asaktabuddhih sarvatra jitatma vigatasprhah;
naiskarmyasiddhim paramam samnyasenadhigacchati (49).

XVI111.49. Degene wiens buddhi nergens aangehecht is en die het ego heeft
overwonnen en geen begeerten meer kent, bereikt door afstand doen de
opperste staat van vrijheid van handelen.
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Degene wiens rede (buddhi, antahkarana) vrij is van gehechtheid aan zonen, vrouw
en andere zaken, wiens zelf (antahkarana) onder controle is gebracht en die geen
verlangens meer heeft naar lichaam, leven of genoegens en die het Zelf kent,
verkrijgt door samnyasa de opperste volmaaktheid en absolute bevrijding van
handelen (naiskarmyasiddhi). Vanwege zijn kennis van de eenheid van de
Brahman die niet handelt (naiskriya) en het Zelf, zijn alle handelingen van hem
geweken. Dit wordt de staat van absolute bevrijding van handelen genoemd en is
een siddhi of volmaaktheid. Naiskarmyasiddhi kan ook betekenen het verkrijgen
van naiskarmya, de staat waarin men verblijft als het onbeweeglijke Zelf. Het is de
hoogste staat en verschilt van de volmaaktheid die door Karma-Yoga wordt
verkregen. Het is de staat van onmiddellijke bevrijding (sadyo-mukti). Deze staat
wordt bereikt door samnyasa of ware kennis, beter gezegd iemand is door zijn ware
kennis in staat om afstand te doen van alle handelen, zoals de Heer zegt in V.13.

De Heer vervolgt nu met de leerstelling hoe iemand die volmaaktheid heeft bereikt
(zie XVI111.46) door zijn plicht te doen in dienst van de Heer en de ware kennis van
het Zelf heeft verworven, de volmaaktheid kan verkrijgen van absolute bevrijding
van handelen die naiskarmyasiddhi heet, dat wil zeggen: die standvastig en
onwankelbaar gevestigd is in de kennis van het ware Zelf.

siddhim prapto yatha brahma tatha "pnoti nibodha me;

samasenaiva kaunteya nistha jiianasya ya para (50).

XV111.50. O Zoon van Kunti, Ik zal U nu in het kort verklaren hoe iemand,
die volmaaktheid heeft verkregen, Brahman kan bereiken, hetgeen de
opperste staat van wijsheid is.

De staat van volmaaktheid die is bereikt, bestaat hieruit dat lichaam en zintuigen
geschikt zijn gemaakt voor toewijding aan kennis door de Genade van de Heer die
verkregen is door het eerbiedig vervullen van zijn plicht. Deze vorm van
volmaaktheid wordt genoemd als opstapje naar de volgende. - Wat is die vorm van
volmaaktheid die hier wordt voorbereid? Dit is het proces van jfiana-nistha of
toewijding aan kennis waardoor men Brahman, het Opperste Zelf bereikt. Laat dit
proces, de manier waarop jfiana-nistha wordt bereikt, volkomen duidelijk zijn uit
Mijn woorden! - Zal het uitgebreid worden beschreven? Nee, zegt de Heer, het zal
alleen in het kort worden beschreven.

Absolute Volmaaktheid is de Staat van Zelfkennis.

Wat het bereiken van Brahman inhoudt (aangeduid met de woorden: "hoe iemand
Brahman bereikt™), verklaart de Heer met de woorden: "opperste staat van
wijsheid". Staat (nistha) betekent volmaaktheid, de uiteindelijke en hoogste
staat.?%

294 De hiernavolgende dialoog in de vorm van vraag en antwoord is bedoeld om te laten zien dat
de staat van kennis een duidelijk doel is. Het is de staat van Brahma-jfiana (kennis van Brahman).
Brahma-jfiana is gelijk aan Zelfkennis: de natuur van het Zelf is beschreven in 11.20 en in de
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Vraag: Staat van wat?

Antwoord: Van Brahma-jfiana of kennis van Brahman.
Vraag: Waaruit bestaat de staat van Brahma-jfiana?
Antwoord: Het is dezelfde staat als Atmajiiana of Zelfkennis.
Vraag: Waaruit bestaat Zelfkennis?

Antwoord: Het is gelijk aan het Zelf.

Vraag: Waaruit bestaat het Zelf?

Antwoord: Dit is beschreven door de Heer en in de passages van de Upanisads, en
is vast te stellen door nyaya of beschouwing van de geschriften.

Is Zelfkennis eigenlijk mogelijk?

Tegenwerping: Kennis of het gekende (jfiana) neemt de vorm aan van het object.
Er wordt echter nergens aangegeven dat het Zelf een kennisobject is of een vorm
heeft.

Antwoord: Het Zelf heeft een vorm zoals de geschriften vermelden: “een kleur als
de zon" (Sve.Up. 3-8), "stralend van vorm™ (Cha.Up. 3.14.2), "stralend in Zichzelf"
(Br.Up. 4.3.9).

Tegenwerping: Nee, deze passages zijn bedoeld om het idee te ontzenuwen dat het
Zelf donker is (Tamas). Als we er vanuit gaan dat het Zelf geen substantie is of
geen eigenschappen heeft, volgt daaruit dat het Zelf donker is en om dit te
voorkomen worden omschrijvingen gegeven als "een kleur als de zon." Omdat het
Zelf omschreven is als "zonder vorm™ (Katha Up. 3.15) wordt vorm volledig
ontkend. Bovendien is het Zelf geen kenobject zoals de volgende passages leren:
"Zijn vorm wordt niet gekend, noch kan iemand Hem met het oog waarnemen"”
(Svet.Up. 4.20) en "Zonder klank en gevoel" (Katha Up. 3.15). Het is daarom niet
juist om te zeggen dat de vorm van het Zelf gekend kan worden.

Als dit zo is hoe kan men dan het Zelf kennen? Het is inderdaad zo dat al het
kennen de vorm aanneemt van het object, wat het ook moge zijn. Er is gezegd dat
het Zelf geen vorm heeft. Als het Zelf en de waarneming ervan geen vorm hebben,
hoe kan er dan voortdurende meditatie over Zelfkennis en de vervulling ervan
worden bereikt?

Het Zelf openbaart Zichzelf in Zuivere Rede.

Antwoord: Laat dit idee varen: er kan namelijk worden aangetoond dat het Zelf
buitengewoon zuiver, helder en subtiel is, en dat Buddhi, omdat het even zuiver is
als het Zelf, gelijk kan zijn aan dat aspect van het Zelf dat zich manifesteert als
bewustzijn. Manas kan gelijk zijn aan Buddhi, de zintuigen aan Manas, en het

Upanisads. Dit kan ook worden vastgesteld door beschouwing van de geschriften waarin Hij
wordt beschreven als 'zonder gehechtheid en onbeweeglijk.'
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fysieke lichaam kan gelijk zijn aan de zintuigen. Het is om deze reden dat gewone
mensen het fysieke lichaam zelf als het Zelf beschouwen. De Lokayatika's
(materialisten) die stellen dat bewustzijn een eigenschap is van het fysieke lichaam,
verklaren dat de Purusa, de ziel, hetzelfde is als het fysieke lichaam samen met
bewustzijn. Op dezelfde manier beweren weer anderen dat bewustzijn een
eigenschap van Buddhi is. Enkelen stellen dat er iets is dat voorbijgaat aan de
Buddhi, namelijk de Avyakta (het Ongemanifesteerde) dat ook de Avyakrta (het
Ongedifferentieerde) wordt genoemd, in de vorm van Avidya en zij stellen dat de
Avyakrta het Zelf is.?% Steeds en overal, van Buddhi tot het fysieke lichaam, ligt
de oorzaak van de illusie van de identificatie van elk aspect met het Zelf in de
overeenkomst met het bewustzijn van het Zelf. Daarom is het niet nodig om
rechtstreeks kennis over het Zelf te geven. - Wat is wel nodig? Het enige dat nodig
is, is het niet-Zelf te verwijderen dat met het Zelf verbonden wordt door namen en
vormen. Het is echter niet nodig om te proberen te leren wat het bewustzijn van het
Zelf wel is, omdat dit altijd wordt begrepen samen met alle objecten van
waarneming die weer door avidya ontstaan. Op deze manier stellen de
Vijfianavadins, Boeddhistische idealisten, dat niets echt bestaat behalve ideeén en
dat deze ideeén geen fysiek bewijs voor hun bestaan nodig hebben omdat
toegegeven wordt dat deze zelf worden waargenomen. We moeten daarom alleen
maar verwijderen wat ten onrechte door avidya wordt toegeschreven aan Brahman
en we hoeven geen inspanning te leveren om kennis te verkrijgen over Brahman
omdat Hij volkomen vanzelfsprekend is. Hoewel Hij volkomen vanzelfsprekend is,
gemakkelijk kenbaar is, heel dichtbij is en het eigen Zelf is, schijnt Brahman voor
degenen die niet verlicht zijn onbekend en moeilijk kenbaar te zijn en heel ver weg
alsof Hij iets heel aparts is. Hun rede (Buddhi) wordt misleid door de
verschillendheid van namen en vormen die door avidya zijn ontstaan. Voor hen
echter van wie de rede (Buddhi) zich heeft afgewend van de uiterlijke dingen, die
zeker zijn van de genade van een Guru en een zuiver zelf (manas) hebben
gekregen, is er niets zo gelukzalig, zo bekend, zo gemakkelijk kenbaar en dichtbij
als Brahman. Daarom wordt gezegd dat de kennis van Brahman direct begrepen
kan worden en niet in strijd is met dharma (1X.2).

Sommige verwaande filosofen stellen dat rede (Buddhi) het Zelf niet kan omvatten
omdat Hij zonder vorm is en dat daarom de Toewijding aan Ware Kennis niet
verkregen kan worden. Toegegeven, dit geldt voor al degenen die niet zijn
ingewijd in de traditionele kennis door de Guru's (de Groten) en die niet de
Vedanta hebben geleerd en bestudeerd doch die geheel en al in beslag zijn
genomen door de uiterlijke zintuiglijke objecten en niet ervaren zijn in de juiste
bronnen van kennis. Voor degenen echter die in een andere situatie verkeren (dat
wil zeggen: zij die naar behoren zijn geinitieerd, enzovoorts), is het volledig
onmogelijk om in de werkelijkheid te geloven van de dualiteit van waarnemer en

29 Zij die studeren en denken over de Oorzaak van het universum beschouwen de Antaryamin,
de Avyakrta samen met bewustzijn als het Zelf.



317

het waargenomene van onze uiterlijke perceptie, omdat zij geen enkele andere
realiteit waarnemen dan het bewustzijn van het Zelf. In de voorgaande
hoofdstukken hebben wij aangetoond dat dit en niet het omgekeerde de waarheid
is. De Heer heeft dit ook gezegd in 11.69. Daarom kan alleen het ophouden van het
waarnemen van de verschillende vormen in de fysieke wereld leiden tot een echt
begrip van de ware natuur van het Zelf. Want het Zelf is iets dat iedereen altijd
bekend is en niet iets dat men moet bereiken, moet zien kwijt te raken of
verwerven. Als het Zelf volkomen onbekend zou zijn, zouden alle inspanningen die
men voor zichzelf doet geen enkele betekenis hebben. Het is werkelijk niet
denkbaar dat deze bedoeld zouden zijn voor zoiets als het welbehagen van het
fysieke lichaam dat geen bewustzijn heeft. Men kan zich ook niet voorstellen dat
het alleen maar om de vreugde of het verdriet zelf gaat. Bovendien is het
Zelfkennis dat het doel is van alle inspanningen.?®® Net zoals het niet nodig is om
een fysiek bewijs te hebben van het eigen lichaam is het ook niet nodig om een
fysiek bewijs te hebben van het bestaan van het Zelf dat zelfs dichterbij is dan het
lichaam. Zo is het duidelijk voor degenen die onderscheid kunnen maken dat de
Atma-jiiana-nistha (toewijding aan Zelfkennis) gemakkelijk te bereiken is.

Het Kennen en de Kenner openbaren zichzelf.

Ook degenen die beweren dat kennis (jiiana) zonder vorm is en niet door directe
waarneming gekend kan worden, moeten toegeven dat het kennen net zo snel
ervaren wordt als vreugde en verdriet omdat een kennisobject door kennis wordt
begrepen. Bovendien kan men niet volhouden dat kennis iets is dat men wil
kennen.

Als kennis iets onbekends zou zijn, zou men het kunnen gaan zoeken, net zoals
men zoekt naar een kennisobject. Zoals bijvoorbeeld iemand door kennis zoekt
naar een kenbaar object als een pot, zou men naar kennis gaan zoeken door middel
van andere kennis. Het is echter anders en daarom openbaart kennis zichzelf en
daarom openbaart ook de kenner zichzelf.

Voor de kennis van Brahman en het Zelf is daarom geen enkele inspanning?®’
nodig. Inspanning is alleen nodig om te voorkomen dat we het niet-Zelf als het Zelf
gaan zien. Daarom is Toewijding tot Kennis (jiiana-nistha) gemakkelijk te
bereiken.

De Weg naar volkomen Volmaaktheid.
Hoe wordt de vervulling van kennis?® bereikt? Luister:

2% Alle handelingen die in de Sruti worden opgelegd zijn alleen bedoeld als middel tot Zelfken-
nis.

297 Met de bedoeling om iets tot bestaan te brengen dat nog niet bestaat door een handeling die
door de Sruti wordt opgelegd.

2% Een voortdurende stroom van de kennis van Brahman, waarbij de rede opgaat in Brahman
door verwijdering van alle vreemde kenmerken die aan Hem worden toegeschreven.
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buddhya visuddhaya yukto dhrtya “tmanam niyamya ca;
sabdad invisayamstyaktva ragadvesau vyudasya ca (51).

XVII1.51. Begiftigd met zuivere rede, zichzelf standvastig beheersend, geluid
en andere zintuiglijke objecten opgegeven hebbend en liefde en haat
verwerpend, ...

Zuiver: vrij van illusie (maya), twijfel en misleiding. Rede (Buddhi): het
onderscheidingsvermogen. Zichzelf: het geheel van lichaam en zintuigen. Opgeven,
enzovoorts: (zoals de tekst aangeeft) van alle overbodige luxe en alle objecten
behalve datgene wat nodig is om het lichaam in stand te houden. Liefde en haat
verwerpend: geldt zelfs voor de objecten die nodig zijn om het lichaam te
onderhouden.

viviktasevs laghvas7 yatavakkayamanasabh;
dhyanayogaparo nityam vairagyam samupasritah (52).

XVIIL52. ... levend in afzondering, matig etend, terwijl spraak en lichaam en
geest worden beheerst, voortdurend in meditatie, Yoga en onthechting, ...

Levend in afzondering: gewend om zich terug te trekken naar afgelegen plaatsen
als een jungle, een zandbank in een rivier of een grot in de bergen. Matig etend:
omdat het leidt tot serene gedachten en men niet in slaap valt of zich overgeeft aan
slechte dingen. Deze aan wijsheid toegewijde persoon moet ook spraak, lichaam en
geest beheersen. Terwijl alle zintuigen op deze manier rustig zijn geworden, dient
hij voortdurend en toegewijd Dhyana of meditatie op de natuur van het Zelf te
beoefenen, en Yoga of concentratie van de geest op het Zelf. Voortdurend betekent
dat hij niets anders hoeft te doen, ook geen mantrajapa (herhaling van gezangen of
mystieke formules), enzovoorts. Onthechting: afwezigheid van begeerte naar
zichtbare of onzichtbare objecten. Deze geestelijke houding dient constant
aanwezig te zijn.

Verder:

ahankaram balam darpam kamam krodham parigraham;
vimucya nirmamah santo brahmabhuyaya kalpate (53).

XVIIL.53. ... egoisme, en ook kracht, trots, begeerte, woede en bezit opgegeven
hebbend, en onzelfzuchtig en vredig te zijn, is hij klaar om één te worden met
Brahman.

Egoisme: het identificeren van het Zelf met het lichaam, enzovoorts. Kracht: die
kracht die verbonden is met hartstocht en begeerte, echter niet de lichamelijke of
andere kracht, want dat zijn natuurlijke krachten die men niet kan opgeven. Trots:
datgene wat volgt op uitbundige vreugde en dat leidt tot het zondigen tegen dharma
zoals de smrti zegt: "Als iemand buiten zichzelf raakt van vreugde, wordt hij trots,
en als hij trots wordt, zondigt hij tegen dharma™ (Apastambha-Dharmasuttra
1.13.4). Bezit: ofschoon iemand geen hartstochten meer kent in geest en zintuigen,
kan hij toch zoveel uiterlijke zaken bezitten als nodig zijn voor het onderhouden



319

van het lichaam en om zijn plichten te vervullen (dharma). Zelfs dit geeft de
toegewijde op, dat wil zeggen: hij wordt een Paramahamsa-Parivrajaka, een
samnyasin van de vierde en hoogste klasse. Hij beschouwt zelfs het lichaam als
niet van hemzelf. Vredig: vrij van uitbundige vreugde en zorg. Een dergelijke
toegewijde aan wijsheid is geschikt om Brahman te worden.

De Vervulling van Kennis bereikt door Toewijding.
Dit geschiedt op de volgende manier:

brahmabhutah prasannatma na socati na kariksati;
samah sarvesu bhutesu madbhaktim labhate param (54).

XVI11.54. Hij die één wordt met Brahman, en vredig en kalm is, heeft geen
wensen meer en kent geen verdriet. Hij behandelt iedereen gelijk en bereikt de
opperste toewijding aan Mij.

Hij die Brahman heeft bereikt en in zichzelf vredig en kalm is, treurt niet als het
niet lukt om iets te krijgen of een wens niet vervuld te zien worden. Men kan zich
absoluut niet voorstellen dat iemand die Brahman kent nog naar iets zou kunnen
verlangen, en daarom is de uitspraak: "Hij heeft geen wensen meer en kent geen
verdriet," gelijk aan de woorden dat dit de natuur is van iemand die Brahman
geworden is. Een andere uitleg van deze tekst is: "Hij treurt niet en kent geen
uitbundige vreugde." Hij behandelt iedereen gelijk betekent dat hij de vreugde en
het verdriet van alle wezens op dezelfde manier beschouwt als die van hemzelf, dat
wil zeggen dat dit hem op dezelfde manier raakt. Hier wordt niet bedoeld dat hij de
identiteit van het Zelf in alles ziet, want dit zal in het volgende vers worden
behandeld. Deze toegewijde aan wijsheid verkrijgt de opperste toewijding aan Mij,
de opperste Heer, te weten de vierde en hoogste van de vier soorten van
toewijding: de Toewijding aan Kennis waarover in V11.16 wordt gesproken.

bhaktya mamabhijanati yavanyastasmi tattvatah;
tato mam tattvato jiattva visate tadanantaram (55).

XVII1.55. Door Toewijding aan Mij leert hij Mij kennen en wat Ik ben. Als hij
Mij in waarheid kent, gaat hij onmiddellijk in Mij binnen.

Door de Toewijding aan Kennis, Bhakti, kent hij Mij zoals Ik ben in de
verschillende manifestaties, die het gevolg zijn van de upadhi's. Hij weet wie Ik
ben, weet dat alle kenmerken die door upadhi's worden veroorzaakt niet bij Mij
behoren en dat Ik de Opperste Purusa ben en gelijk aan akasa. Hij weet dat 1k één
ben, het ene Bewustzijn (Caitanya), zuiver en eenvoudig, ongeboren,
onvergankelijk, onsterfelijk, zonder vrees en vrij van de dood. Omdat hij Mij in
waarheid kent, gaat hij in Mij binnen, onmiddellijk nadat hij deze kennis heeft
verworven. Er wordt niet bedoeld dat het verkrijgen van kennis en het binnengaan
twee verschillende handelingen zijn. Wat is dan de handeling van het binnengaan?
Dit is de kennis zelf, omdat kennis alleen maar op zichzelf kan inwerken zoals de
Heer heeft gezegd "Ken Mij ook als Ksetrajiia." (XI11.2)
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Tegenwerping: De uitspraak "door de opperste toewijding van kennis kent hij Mij"
houdt een tegenstelling in. Als namelijk kennis over een bepaald onderwerp in de
kenner oprijst, kent hij alleen op dat moment het onderwerp en hiervoor is geen
toewijding aan deze kennis of herhaling van kennis nodig. Daarom houdt de
uitspraak "hij kent Mij niet door kennis maar door toewijding aan kennis, door
herhaling van kennis™ een tegenstelling in.

Antwoord: Dit bezwaar geldt niet. Het woord 'toewijding’ (nistha) betekent dat
deze kennis als gevolg van de gunstige omstandigheden waaronder deze ontstaat,
groeit, vrij is van beperkingen, en door eigen ervaring zijn hoogtepunt bereikt in
een vaste overtuiging. Wanneer de kennis van de eenheid van het individuele Zelf
(Ksetrajfia) en het Opperste Zelf (Paramatman) die wordt opgewekt door leringen
van de Geschriften en de Meester, door eigen ervaringen zijn hoogtepunt bereikt in
een vaste overtuiging, dan kan men zeggen dat de kennis zijn uiteindelijke
vervulling heeft gekregen. De kennis heeft gunstige omstandigheden nodig om
deze te laten groeien en rijpen, te weten zuiverheid van geest, nederigheid en
andere kenmerken (XI11.7 en volgende verzen), samen met het afstand doen van
alle handelingen die geassocieerd worden met verschillen als degene die handelt en
andere onderdelen van de handeling. Deze jfiana-nistha (Toewijding aan Kennis)
wordt de Opperste of vierde soort van Toewijding, Bhakti, genoemd (VI11.17).
Vergeleken met de andere drie soorten van Toewijding, bijvoorbeeld die van hen
die verontrust zijn, wordt dit de opperste soort genoemd. Door deze opperste
Toewijding kent de leerling de Heer zoals Hij is en onmiddellijk daarna verdwijnt
elk idee van verschil tussen de Isvara en de Ksetrajiia volledig. Er is dus geen
tegenstelling in de uitspraak dat "door de Toewijding aan Kennis de toegewijde
Mij kent."

Afstand doen van alle Handeling is nodig voor absolute VVolmaaktheid.

Alleen dan kan de leer van de geschriften als de Upanisads, Itihasa's, Purana's en
Smrti's, die goed gefundeerd is, betekenis hebben. Teksten uit deze geschriften zijn
onder andere:

"Als zij Dat kennen doen zij afstand en leiden het leven van een bedelmonnik”
(Br.Up. 3.5.9).

"Daarom zeggen zij dat van deze ontberingen afstand doen uitstekend is" (Yajfiiki
Up. 79).

"Afstand doen is het beste™ (Ibid. 78).

"Samnyasa is het afstand doen van handelingen."

"Na afstand te hebben gedaan van de Veda's, van deze wereld en de volgende™
(Apastambha Dharmasatra 2.23.13).

"Doe afstand van dharma en adharma.”

Enzovoorts.

Ook in de Gita komen dergelijke passages voor (zie V.12). Men kan niet stellen dat
deze passages geen betekenis hebben. Evenmin kan men zeggen dat het
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arthavada’s zijn, louter verklarende of bijkomstige opmerkingen, omdat deze in de
hoofdstukken staan die specifiek over afstand doen gaan.

Bovendien is het afstand doen van handelingen noodzakelijk omdat moksa bestaat
uit het realiseren van de onbeweeglijkheid van het eigen Innerlijke Zelf. Hij die de
oostelijke zee wil bereiken moet niet de andere richting uitgaan, dat wil zeggen:
naar de westelijke zee gaan. De Toewijding aan Kennis (jiiana-nistha) is een
doelbewuste inspanning om een voortdurende stroom in stand te houden van het
beeld van het Innerlijke Zelf (Pratyagatman). Het zou tegenstrijdig zijn als deze
Toewijding verplicht samen zou gaan met rituelen (karma); dit is als naar de
westelijke zee gaan. Filosofen zijn er vast van overtuigd dat het verschil zo groot is
als het verschil tussen een berg en een mosterdzaadje. Vandaar de conclusie dat de
Toewijding aan Kennis (jiana-nistha) beoefend moet worden door afstand te doen
van alle handelingen.

Toewijding aan de Heer door voorgeschreven Handelingen.

Volmaaktheid die voortkomt uit Bhakti-Yoga en bestaat uit het dienen van de Heer
door het uitvoeren van de eigen plichten, kwalificeert de toegewijde voor de
Toewijding aan Kennis die zijn hoogtepunt heeft in moksa. Deze Bhakti-Yoga, de
Yoga van Toewijding aan de Heer wordt in dit hoofdstuk verheerlijkt waarin de
leer van de $astra wordt samengevat. Het doel is om deze leer echt te laten
binnendringen.

sarvakarmanyapi sada kurvano madvyapasrayah;
matprasadadavapnoti sasvatam padamavyayam (56).

XVI11.56. Terwijl hij alle handelingen uitvoert en tot Mij zijn toevlucht neemt,
bereikt hij door Mijn Genade het eeuwige en onvergankelijke Doel.

Hij die alle handelingen uitvoert (zelfs de verboden handelingen) met zijn hele
wezen gericht op Mij en zo zijn toevlucht zoekt tot Mij, de Heer VVasudeva, bereikt
door de Genade van de Heer de eeuwige Verblijfplaats van Visnu.

Daarom:

cetasa sarvakarmani mayi samnyasya matparabh;
buddhiyogamupasritya maccittah satatam bhava (57).

XVII1.57. Draag in Uw geest alle handelingen op aan Mij, zie Mij als de
Allerhoogste, concentreer Uw geest op Mij, en denk altijd aan Mij!

In Uw geest: in geloof en met onderscheidingsvermogen.?®® Alle handelingen:
waaruit zichtbare of onzichtbare resultaten worden verkregen. Mij: de Heer, zoals
in 1X.27 wordt onderwezen 'draag al uw handelingen aan Mij op'. Zie: zie Mij,
Vasudeva, als het hoogste doel, het hele wezen gericht op Mij. Zie Mij, enzovoorts:

299 Het soort geloof dat alleen door kennis die door de Genade van de Heer wordt verkregen, en
niet door handelingen, uiteindelijk leidt tot bevrijding.
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neem toevlucht tot Buddhi-Yoga (samahita-buddhitva) met standvastigheid van
geest en vast geloof als enige toevlucht.

maccittah sarvadurgani matprasadattarisyasi;
atha cettvamahankaranna srogyasi vinanksyasi (58).

XVII1.58. Door alleen aan Mij te denken zult ge door Mijn Genade alle
moeilijkheden te boven komen, maar als ge door egoisme niet naar Mij
luistert, zult ge verloren gaan.

Moeilijkheden: de onoverkomelijke obstakels die uit avidya voortkomen, de
oorzaak van samsara. Egoisme: het beeld dat ge een geleerd man zijt. Als ge Mijn
raad niet opvolgt, zult ge verloren gaan. Ge moet ook niet denken: "Ik ben
zelfstandig, dus waarom zou ik de opdrachten van iemand anders uitvoeren?"

yadaharikaramasritya na yotsya iti manyase;
mithyaisa vyavasayaste prakrtistvam niyoksyati (59).

XVI11.59. Als ge uit egoisme denkt: "1k zal niet strijden," dan zal dit besluit
vergeefs zijn omdat Uw natuur U ertoe zal dwingen.

Ge denkt: ge besluit. Vergeefs: omdat Uw natuur van Ksatriya U zal dwingen om te
vechten.

Er is ook de volgende reden:

svabhavajena kaunteya nibaddhah svena karmana;
kartum necchasi yanmohatkarisyasyavaso 'pi tat (60).

XVI111.60. O Zoon van Kunti, ge zijt gebonden door Uw eigen karma en ook al
wilt ge het uit misleiding niet doen, ge zult het toch moeten doen ook al wilt ge
het niet.

Eigen karma: als moed, enzovoorts, die in XV11.43 zijn genoemd. Al wilt ge het
niet: gedwongen door krachten buiten Uw wil.

&Vvarah sarvabhutanam hrddese 'rjuna tisthati;
bhramayansarvabhutani yantrarudhani mayaya (61).

XVII1.61. O Arjuna, de Heer woont in ieders hart en laat alle wezens door
Maya bewegen als ronddraaiend op een machine.

De Heer: I$vara de Heerser, Narayana. Arjuna: zuiver in het innerlijke zelf, van
een zuivere antahkarana. Het woord Arjuna betekent hier zuiver zoals in de Rg
Veda: "De donkere dag en de lichte dag” (6.9.1). De Heer doet alle dingen
bewegen, alsof deze bewogen worden als machines, als houten poppen aan een
draaimolen. Door Maya: door het creéren van een illusie. Ronddraaiend dient
opgevat te worden als wonend.
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tameva saranam gaccha sarvabhavena bharata;
tatprasadatparam santim sthanam prapsyasi sasvatam (62).

XVI1I1.62. O Bharata, zoek uitsluitend Uw toevlucht tot Hem en door Zijn
Genade zult ge de hoogste vrede verkrijgen en eeuwig thuis zijn.

Zoek deze Heer met Uw gehele wezen als Uw enige toevlucht en bevrijding uit de
ellende van samsara. Door Zijn Genade zult ge dan de hoogste vrede verkrijgen en
Mijn, dat wil zeggen Visnu's, Hoogste Eeuwige Verblijfplaats bereiken.

iti te jianamakhyatam guhyadguhyataram maya;
vimrsyaitadasesena yathecchasi tatha kuru (63).

XVII1.63. Aldus heb ik U deze wijsheid uitgelegd die het hoogste geheim
bevat. Overweeg dit alles en handel dan zoals ge wenst!

Mij: de Alwetende Heer. Dit: de $astra, de leer die hierboven is uitgelegd. Alles: het
geheel van wat onderwezen is.

Toewijding aan de Heer is het Geheim achter het Succes met Karma Yoga.
Luister naar wat Ik nog eens herhaal:

sarvaguhyatamam bhuyah sinu me paramam vacabh;
isto 'si me drdhamiti tato vaksyami te hitam (64).

XVI1I1.64. Luister nogmaals naar Mijn hoogste en meest geheime woord! Ge
zijt Mij zeer dierbaar en daarom zal Ik spreken voor Uw welzijn.

Nogmaals: omdat het al meer dan eens is gezegd. Ik zeg U dit niet uit vrees of
hoop op een beloning, maar omdat ge Mijn dierbare vriend zijt en ge Mij altijd zeer
geliefd zult zijn. Daarom zal Ik U vertellen over dit hoogste goed, de wijze waarop
kennis verkregen kan worden. Dit laatste punt is het hoogste van alle goeds. - Wat
is dit?

De Heer spreekt:

manmana bhava madbhakto madyaji mam namaskuru;
mamevaisyasi satyam te pratijane priyo ‘si me (65).

XVII1.65. Richt Uw geest op Mij, wees Mij toegewijd, vereer Mij en breng Mij
offers! Zo zult gij werkelijk tot Mij komen. 1k beloof U dit want ge zijt Mij
zeer dierbaar.

Gij zult tot Mij komen: als ge zo handelt, als ge alleen Vasudeva beschouwt als Uw
middel en doel, zult ge tot Mij komen. Op dit punt doe Ik een plechtige belofte. De
betekenis van dit vers is, dat uitgaande van de waarheid van de uitspraken van de
Heer en terwijl men ervan overtuigd is dat moksa een onvermijdelijk gevolg is van
de toewijding aan de Heer, men de Heer moet zien als de hoogste en enige
toevlucht.
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Ware Kennis en Afstand doen.

Na tot besluit te hebben gezegd dat het hoogste geheim van de Toewijding van
Karma-Yoga bestaat uit het beschouwen van de Heer als enige toevlucht, vervolgt
de Heer nu met uitspraken over Ware Kennis als vrucht van Toewijding aan
Karma-Yoga, de essentie van alle Vedanta's (Upanisads).

sarvadharmanparityajya mamekam saranam vraja;
aham tva sarvapapebhyo moksayisyami ma sucah (66).

XVI1I11.66. Geef alle plichten op en zoek alleen Uw toevlucht in Mij! Heb geen
verdriet, Ik zal U van alle zonden bevrijden!

Plichten (dharma): inclusief verkeerde handelingen (adharma) omdat nu
naiskarmya ofwel vrijheid van alle handelingen wordt onderwezen. De volgende
passages uit de Sruti en smrti zijn van toepassing:

"Degene die geen afstand heeft gedaan van slechte handelingen kan het niet
bereiken" (Katha Up. 1.2.24).

"Geef dharma en adharma op."
De tekst betekent dus: "Geef alle handelingen op."

Alleen Mij: de Isvara, het Zelf van alles die overal gelijkelijk in aanwezig is. Zoek
alleen Uw toevlucht in Mij: in het geloof dat 'Ik- zelf deze Isvara ben," dat wil
zeggen: begrijp dat er niets bestaat dan Mijzelf. Als ge dit werkelijk gelooft zal Ik
U bevrijden van alle zonden en van alle beperkingen van dharma en adharma door
Mijzelf te manifesteren als Uw eigen Zelf. Zoals al eerder is gezegd: "Ik verdrijf de
duisternis van onwetendheid door het heldere licht van kennis, want Ik woon in
hun eigen Zelf" (X.11). Heb daarom geen verdriet!

Wat is de Manier om de Hoogste Gelukzaligheid te bereiken?
Kennis of Handelingen?

Op welke manier kan men volgens de Gita-$astra de Hoogste Gelukzaligheid (nih-
sreyasa) bereiken? Is dit Kennis (Jfiana) of Handelingen (karma) of allebei samen?
Waarom deze twijfel?

Er is gezegd: "Als men Dit weet, bereikt men Onsterfelijkheid” (XI11.12) en "Als
hij Mij in waarheid kent, komt hij onmiddellijk in Mij" (XV111.55); deze en andere
passages stellen dat de Hoogste Gelukzaligheid louter door kennis wordt
verkregen. Passages als "Houd U alleen bezig met de handeling zelf" (11.47) en
"Handel daarom op dezelfde manier” (IV.15) leren dat het verrichten van
handelingen zonder meer verplicht is. Omdat is onderwezen dat zowel kennis als
handelingen verplicht zijn, zou er twijfel kunnen ontstaan of de twee samen niet de
manier zijn om de Hoogste Gelukzaligheid te verwerven.

Wat is eigenlijk het nut van deze vraag? Dit is om vast te stellen op welke manier
men de Hoogste Gelukzaligheid kan bereiken, en daarom is dit een zeer uitgebreid
onderwerp en de moeite waard om te onderzoeken.
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Zelfkennis is de enige Manier om de Hoogste Gelukzaligheid te bereiken.

Zuivere Zelfkennis is de enige manier om de Hoogste Gelukzaligheid te bereiken
omdat dit door het wegnemen van het beeld van verscheidenheid culmineert in
bevrijding (kaivalya). Avidya is het waarnemen van verscheidenheid waarmee
handelingen, elementen van handeling en het doel van handelingen gepaard gaan.
Het is altijd in het Zelf aanwezig. "Het is Mijn handeling: ik ben degene die
handelt, ik verricht deze handeling om er dat resultaat mee te behalen.” In deze
vorm is avidya sinds het begin van de tijden werkzaam geweest. Datgene wat deze
avidya weghaalt, is kennis van het Zelf die op de volgende manier oprijst: "Hier
ben ik, vrij, niet deelnemend aan de handeling, zonder te handelen, en niet gericht
op het resultaat.” Dergelijke kennis verwijdert het beeld van verscheidenheid dat
iemand tot handelen aanzet. Het woord ‘alleen’ in het begin van deze paragraaf is
bedoeld om de andere twee methoden uit te sluiten, namelijk 'noch alleen door
handelingen noch door handelen en kennis samen wordt de Hoogste
Gelukzaligheid bereikt.' Bovendien, omdat de Hoogste Gelukzaligheid niet het
resultaat van handelingen kan zijn, kunnen deze handelingen nooit de manier zijn
om Dit te bereiken. De Eeuwige Werkelijkheid is waarlijk niet het resultaat van
kennis of handelingen.

Tegenwerping: Dan heeft zelfs de zuivere kennis geen nut!

Antwoord: Dit is niet juist, omdat deze door het wegnemen van avidya overgaat in
bevrijding en dit is een duidelijk resultaat. Uit ervaring weten we dat kennis die de
duisternis van avidya wegneemt, bevrijding tot gevolg heeft. In het geval van een
touw dat voor een slang wordt gehouden bijvoorbeeld, zal zodra het licht van een
lamp de duisternis opheft die de vergissing veroorzaakt, het touw niet langer
worden verward met een slang. Het resultaat van verlichting veroorzaakt waarlijk
de bevrijding van het touw, omdat het touw wordt verlost van de verschillende
verkeerde beelden van een slang. Deze houden dan op, en zo is het ook met
Zelfkennis.

Kennis gaat niet samen met Handelingen.

Als nu degene die handelt met de dingen die daarvoor nodig zijn, bijvoorbeeld
houthakt of vuur aanmaakt, waaruit zichtbare resultaten komen, kan deze niet
tegelijkertijd bezig zijn met een handeling die een ander resultaat geeft dan hakken
of vuur maken. Dit geldt ook voor iemand die met de dingen die daarvoor nodig
zijn, bezig is met de handeling van toewijding aan kennis (jfiana-nistha) waaruit
ook zichtbare resultaten komen. Hiermee kan niet tegelijkertijd een handeling
worden verricht waaruit een ander resultaat kan komen dan bevrijding van het Zelf.
Daarom kan de Toewijding aan Kennis niet gecombineerd worden met
handelingen.

Tegenwerping: Dit kan wel worden gecombineerd net zoals de handeling van eten
gecombineerd kan worden met de handelingen van het vuuroffer (agnihotra).
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Antwoord: Nee, omdat bevrijding het resultaat is van kennis, kan de toegewijde
aan kennis niet het resultaat van handelingen opeisen. Als de dijken op doorbreken
staan zal niemand er aan denken om putten te gaan slaan of watertanks aan te
leggen. Op overeenkomstige wijze zal niemand die bevrijding door kennis heeft
bereikt ooit enig ander resultaat wensen of iets willen doen dat een ander resultaat
geeft. lemand die met iets bezig is waardoor hij een heel koninkrijk kan verwerven,
zal zich zeker niet richten op iets dat hem op zijn best slechts een stuk land zal
opleveren, noch zal hij dit wensen. Daarom zijn handelingen niet de manier om de
Hoogste Gelukzaligheid te verkrijgen en ook is een combinatie van kennis en
handelingen onmogelijk. Men kan ook niet zeggen dat kennis die tot bevrijding
leidt hulp nodig heeft van handelingen. Door het wegnemen van avidya is kennis
tegengesteld aan handelingen. Waarlijk, de duisternis kan de duisternis niet
verdrijven. Daarom is alleen kennis het middel tot de Hoogste Gelukzaligheid.

Verwerping van de Theorie dat Bevrijding alleen door Handelingen wordt
verkregen.

Tegenwerping: Onjuist, omdat men door het niet uitvoeren van nitya of verplichte
handelingen zonde (pratyavaya) begaat en kaivalya of bevrijding eeuwig is.

Ter verklaring: Het is onjuist om te zeggen dat bevrijding alleen door kennis kan
worden verkregen. Door het niet uitvoeren van nitya-karma of verplichte
handelingen die door de $ruti worden opgelegd, begaat men zonde waardoor men
naar de hel gaat.

Tegenbezwaar: Dus omdat moksa niet door handelingen kan worden verkregen,
kan er geen hoop zijh om toch moksa te verkrijgen.

Antwoord op het argument: Een dergelijk bezwaar is niet terecht omdat moksa
eeuwig is. De zonde van nalatigheid (pratyavaya) wordt vermeden door de nitya-
karma of verplichte handelingen wel uit te voeren. Door zich te onthouden van
verboden handelingen worden geen schadelijke gevolgen veroorzaakt. Door
kamya-karma of doelgerichte handelingen te vermijden, worden ook geen
gewenste gevolgen voortgebracht. Als het huidige lichaam sterft doordat de
resultaten van de handelingen die het hebben voortgebracht, zijn opgebruikt, zijn er
geen oorzaken over die een nieuw lichaam kunnen voortbrengen. Als dan
gehechtheid en andere hartstochten uit het hart zijn weggenomen wordt de
bevrijding van het Zelf, dat wil zeggen: de realisatie door het Zelf van Zijn eigen
ware natuur, zonder enige inspanning bereikt.

Tegenbezwaar: De gevolgen van de handelingen in de ontelbare vroegere levens
hebben nog niet hun uitwerking gehad die tot de hemel en tot de hel kunnen leiden.
Deze zijn nog niet uitgewist omdat hun resultaat nog niet is geoogst.

Antwoord op het argument: Nee, omdat we stellen dat de gevolgen van deze
handelingen worden ervaren door de moeite en pijn die gepaard gaan met het
uitvoeren van de nitya-karma. Ofwel de nitya-karma kan evenals de prayascitta of
boetedoening zonden uit het verleden vernietigen. Als het resultaat van deze
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handelingen is opgebruikt door het ervaren ervan en er geen nieuwe handelingen
meer worden ondernomen, volgt hieruit dat bevrijding zonder enige inspanning is
verkregen.

Antwoord: Nee, omdat de Sruti zegt dat kennis de enige weg naar moksa is:
"Alleen als men Hem kent, gaat men aan de dood voorbij; er is geen andere weg
naar de Verblijfplaats" (Svet. Up. 3.8). In de $ruti staat verder dat voor een
onwetend mens moksa even onmogelijk is als voor de akasa om een stuk leer
samen te drukken (Ibid. 6.20). Ook de traditie van de Purana’s zegt dat 'men alleen
door kennis bevrijding verkrijgt.' Bovendien kan men niet stellen dat goede daden
(punya-karma) die nog geen uitwerking hebben gehad, zijn uitgeput. Net zoals
zonden kunnen bestaan die nog geen uitwerking hebben gehad, kunnen ook goede
(punya) daden bestaan waarvan de uitwerking nog niet is begonnen. Omdat deze
niet kunnen uitwerken zonder een ander lichaam, is moksa niet mogelijk. Het is net
zo onmogelijk om geen nieuwe verdienste of afkeuring (dharma en adharma in dit
lichaam) te veroorzaken, omdat het tenietgaan van liefde, haat en misleiding die tot
handelingen leiden waaruit verdienste en afkeuring voortkomen, alleen bereikt
kunnen worden door middel van Zelfkennis. Omdat de $ruti zegt dat nitya-karma
verdienste (punya) oplevert en omdat de smrti zegt dat de verschillende kasten
door het uitoefenen van hun eigen plichten grote en onmeetbare vreugde kunnen
verkrijgen, is het stoppen van handelingen niet mogelijk.

Verwerping van de Theorie dat Nitya-Karma Wedergeboorte stopt.

Hoe pijnlijk ook, nitya-karma zelf is het gevolg van zonden die in het verleden zijn
begaan. Afgezien van zichzelf heeft nitya-karma geen bepaalde gevolgen, omdat
de $ruti nergens spreekt over dit soort gevolgen. Alleen al het feit dat een mens
bestaat is voldoende reden voor de noodzaak van nitya-karma. Wij stellen dat het
onmogelijk is dat deze handelingen resultaten geven die geen gevolgen zullen
hebben. Er kunnen ook geen verschillende graderingen zijn in de inspanning die
nodig is voor het uitvoeren van nitya-karma.

Ter verklaring: Het is niet juist om te stellen dat de resultaten van zonden die
tijdens vroegere levens zijn begaan, worden geoogst in de vorm van de moeite en
inspanning die nodig zijn voor het uitvoeren van nitya-karma. Wij kunnen echt niet
begrijpen, hoe de resultaten van handelingen die niet opkwamen in het uur van de
dood, geoogst kunnen worden tijdens het leven dat het gevolg is van andere
handelingen. Anders zou het redelijk zijn om te stellen dat hels lijden mogelijk is in
hetzelfde leven dat door Agnihotra (vuuroffer) is voortgebracht met als bedoeld
resultaat om de hemel te genieten (svarga).

Bovendien staat de inspanning die nodig is voor het uitvoeren van nitya-karma in
geen verhouding tot de vele vormen van lijden die het resultaat moeten zijn van de
vele soorten zonden. Vele zondige handelingen kunnen evenveel verschillende
vormen van lijden veroorzaken. De veronderstelling dat de gevolgen hiervan alleen
maar zouden leiden tot de inspanningen die nodig zijn voor nitya-karma, zou als
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onmogelijke consequentie hebben dat het lijden dat veroorzaakt wordt door de
paren van tegenstellingen als bijvoorbeeld ziekte, op zichzelf geen oorzaak zou
hebben. Dan zouden alleen de moeite en inspanningen die nodig zijn voor
uitvoering van nitya-karma het gevolg zijn van zonden uit het verleden en niet de
inspanning die nodig is om bijvoorbeeld stenen op het hoofd te dragen.

Het is bovendien irrelevant om te zeggen dat de moeite en inspanningen die nodig
zijn voor uitvoering van nitya-karma het gevolg zijn van zonden uit het verleden. -
Waarom is dat zo? Er is uitdrukkelijk gesteld dat het uitwissen van zonden uit het
verleden die nog geen resultaat hebben voortgebracht niet mogelijk is. U zegt dat
het resultaat van handelingen die beginnen uit te werken, en niet het resultaat van
handelingen die niet beginnen uit te werken, geoogst wordt in de vorm van de
moeite en inspanningen die nodig zijn voor uitvoering van nitya-karma. Als U
daarentegen bedoelt dat alle zonden die in het verleden begaan zijn beginnen uit te
werken, dan is er geen reden om aan te nemen dat slechts de moeite en inspanning
die gepaard gaan met de uitvoering van nitya-karma, de gevolgen zijn van de
zonden die nog niet begonnen zijn uit te werken. Hieruit volgt dan ook de
conclusie dat nitya-karma geen enkel doel heeft omdat zonden die hun gevolgen
beginnen te hebben, alleen maar kunnen worden uitgewist door de gevolgen te
ondergaan.

Bovendien, als inspanning het resultaat is van nitya-karma die in de $ruti wordt
opgelegd, dan kan deze inspanning het gevolg zijn van de moeite die het kost om
nitya-karma zelf uit te voeren of van elke andere oefening die men uitvoert.
Daarom is het niet redelijk om te veronderstellen dat dit het resultaat is van een
andere handeling.

Nitya-karma kan evenmin als prayascitta of boetedoening het gevolg zijn van
zonden die in het verleden zijn begaan louter vanwege het feit dat een mens leeft.
Boetedoening die men opgelegd krijgt vanwege een bepaalde zonde die men heeft
begaan, is niet het resultaat van deze zonde. Als daarentegen de inspanning van de
boetedoening het gevolg zou zijn van de zonde zelf die de aanleiding vormt, dan
zou hieruit volgen dat de moeite en inspanning, die nodig zijn voor het uitvoeren
van nitya-karma, veroorzaakt doordat men leeft, zowel oorzaak als gevolg zijn van
het feit dat men leeft. Nitya-karma en prayascitta zijn beiden noodzakelijk.

Verder, als de moeite en inspanning die het kost om zowel nitya-agnihotra
(vuuroffer uitgevoerd als plicht) als een kamya-agnihotra (vuuroffer uitgevoerd
voor een doel) uit te voeren gelijk zijn en er geen speciale reden is waarom de
moeite en inspanning voor alleen een nitya-karma het resultaat zou zijn van zonden
uit het verleden maar niet die van het uitvoeren van de kamya-karma, zou daaruit
volgen dat ook de laatste het resultaat is van zonden uit het verleden. Als dat zo is
dan is de conclusie niet terecht (arthapatti) dat, omdat in de $ruti niets wordt
gezegd over de resultaten van nitya-karma, de moeite en inspanning die uitvoering
van nitya-karma kost het gevolg is van in het verleden begane zonden. Dit zou het
voorschrijven van nitya-karma dan ook onverklaarbaar maken. Deze
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onverklaarbaarheid zou zelfs tot de conclusie leiden dat nitya-karma resultaten
geeft die afwijken van de moeite en inspanning die het kost.

De opponent is ook niet consequent. Als eenmaal toegegeven is dat door uitvoering
van nitya-karma het resultaat van een andere handeling wordt geoogst, dan is deze
oogst zelf het resultaat van nitya-karma, waarmee de conclusie is verworpen dat
nitya-karma zelf geen resultaten heeft.

Bovendien wordt ook gezegd dat wanneer kamya-agnihotra wordt uitgevoerd
tegelijkertijd ook in dezelfde handeling nitya-agnihotra wordt uitgevoerd. Omdat
kamya-agnihotra geen andere handeling is dan nitya-agnihotra, moet het resultaat
van kamya-agnihotra tegelijk zijn uitgewerkt met de moeite en inspanning van
nitya-agnihotra. Als daarentegen het resultaat van kamya-agnihotra anders zou zijn,
bijvoorbeeld de hemel, dan moet daaruit volgen dat de moeite en inspanning van
het uitvoeren ervan ook anders moeten zijn. Dit is niet zo omdat de ervaring anders
leert. In werkelijkheid zijn de moeite en inspanning van nitya-karma dezelfde als
van kamya-karma.

Verder is het zo dat een handeling die in de $ruti noch wordt aanbevolen noch
verboden directe resultaten geeft; een handeling die wel wordt aanbevolen of
verboden in de $astra kan evenwel geen directe resultaten geven. Als deze laatste
handeling wel tot directe resultaten zou leiden, dan zou niemand zich meer
inspannen om niet-zichtbare resultaten te verkrijgen ook al zou men er de hemel
mee kunnen verkrijgen. Dit geldt zolang als men denkt dat bij Agnihotra, ondanks
dat er geen verschil is in de aard van de handeling, het resultaat van de handeling
als deze wordt uitgevoerd als een nitya-karma alleen maar moeite en inspanning
zijn. Als deze wordt uitgevoerd als een kamya-karma zou deze een superieur
resultaat opleveren als bijvoorbeeld de hemel, alleen maar omdat men het resultaat
wenst, hoewel de laatste wijze van handelen op geen enkel onderdeel superieur is
aan de eerste manier. Daarom is het volkomen onredelijk om te bestrijden dat
nitya-karma niet leidt tot resultaten in de onbekende toekomst.

De Wegen van Kennis en Handelingen zijn bedoeld voor verschillende Klassen
van Leerlingen.

Alleen®® kennis kan goede of slechte daden die door avidya zijn veroorzaakt
volledig te niet doen, en niet het uitvoeren van nitya-karma. Avidya en kama
(onwetendheid en wens) zijn namelijk het zaad van alle handelingen. Daarom is
gesteld dat Karma-Yoga geschikt is voor onwetenden, en dat Jfiana-nistha of
toewijding aan kennis samen met afstand doen van alle handelingen geschikt is
voor de wijzen. Zie hiervoor 11.19, 21; 111.3, 26, 28; V.8, 13; VII.18; IX.21, 22 en
X.10. Uit het laatste vers dat hier wordt genoemd moet worden geconcludeerd dat
onwetende mensen die toegewijd zijn aan handelingen de Heer niet kunnen

300 Omdat nitya-karma evenals kamya-karma resultaten geeft in de onzichtbare toekomst door de
toegewijde mee te voeren naar de regionen van de Pitr's en dergelijke en niet bedoeld is om
zonden te niet te doen. Daarom moet worden toegegeven dat alleen zelfkennis hiertoe leidt.



330

benaderen. Ondanks dat onwetende mensen die handelingen aanhangen zeer
toegewijd kunnen zijn aan de Heer, kunnen zij slechts één van de wegen volgen die
zijn genoemd (XI1.6-11) en wel de laagste die bestaat uit het afstand doen van de
resultaten van handelingen. De eigenschappen die degenen ontwikkelen die zijn
toegewijd aan het Ondefinieerbare en Onverwoestbare zijn vermeld in X11.13-20
en hun weg van kennis is beschreven in de drie hoofdstukken die beginnen met het
dertiende hoofdstuk over de Ksetra (zie XI11.7-11; XIV.22-26 en XV.3-5). Het
drievoudig resultaat van handelingen: goed, slecht en gemengd, valt niet toe aan
diegenen die afstand hebben gedaan van alle handelingen die voortkomen uit de
vijf oorzaken zoals het lichaam (XV111.14). Zij weten dat het Zelf één is en niet
handelt, zij houden zich bezig met hogere toewijding aan kennis en zij kennen de
ware natuur van de Heer. Dit zijn Paramahamsa-Parivrajaka’s, dat wil zeggen: de
samnyasins van de vierde en hoogste klasse die toevlucht hebben gevonden in de
eenheid van het Zelf en het Goddelijke Zijn. Dit geldt niet voor degenen die
onwetend zijn en die de weg van de handelingen volgen: zij zijn geen samnyasins.
Op deze manier moeten wij de wegen van plicht die in de Gita-sastra worden
onderwezen, toewijzen.

Handeling is een Schepping van Avidya.

Tegenwerping: Men kan niet bewijzen dat alle handelingen worden veroorzaakt
door avidya.

Antwoord: Jawel, het kan wel worden bewezen zoals in het geval van het doden
van Brahman (brahmahatya). Nitya-karma wordt zonder twijfel in de $astra
onderwezen, doch heeft alleen betrekking op de onwetenden. De handeling van het
doden van Brahman is verboden in de $astra en staat bekend als een bron van
kwaad, en wordt alleen begaan door iemand die onwetend is en wordt beinvloed
door hartstochten en andere kwade invloeden. Anders zou het onverklaarbaar zijn.
Evenzo hebben ook alle nitya, naimittika en kamya karma's, dat wil zeggen: alle
handelingen die te maken hebben met regelmatige en incidentele plichten en
resultaatgerichte offernandelingen, alleen betrekking op onwetenden (van het Zelf).

Tegenwerping: Zo lang niet bekend is dat het Zelf anders is dan het lichaam, is het
niet waarschijnlijk dat iemand nitya-karma en dergelijke zou willen uitvoeren.

Antwoord: Dit is niet juist; we zien dat iemand een handeling uitvoert en denkt: "1k
handel," terwijl dit in werkelijkheid wordt uitgevoerd door het niet-Zelf (het
lichaam, enzovoorts) omdat dit een beweging inhoudt.

Vraag: Het beschouwen van het geheel van het lichaam, enzovoorts als het Zelf is
alleen maar een gauna-pratyaya ofwel een manier van uitdrukken en geen illusie
(mithya).

Antwoord: Dit is niet juist omdat dan ook de gevolgen gauna moeten zijn ofwel
figuurlijk bedoeld.
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Ter verklaring van de tegenwerping: Als we het hebben over het geheel van
lichaam, enzovoorts als over het Zelf, hetgeen iets is dat behoort tot het Zelf, moet
het figuurlijk worden opgevat. Een voorbeeld hiervan is als de Sruti het over de
vader heeft, wordt gezegd: "Gijzelf zijt degene waarover gesproken wordt als Uw
zoon." In het gewone spraakgebruik wordt ook gezegd: "Deze koe is mijn leven.”
In dit geval is er zeker geen sprake van mithyapratyaya of illusie. Er is alleen
sprake van een illusie als het verschil niet wordt gezien, bijvoorbeeld wanneer een
pilaar wordt gehouden voor een mens.

Ter verklaring van het antwoord: Niet juist. Een gauna-pratyaya kan geen
werkelijk resultaat opleveren, omdat een figuurlijke uitdrukking alleen maar
bedoeld is het onderwerp te prijzen. De overeenkomst is dan duidelijk.
Uitdrukkingen als 'Devadatta is een leeuw' en ‘de student is vuur' zijn bedoeld om
te prijzen. Devadatta en de student lijken op een leeuw of vuur door hun
respectievelijke woestheid en gele kleur, maar met deze symbolische vergelijking
wordt geen echte leeuw of vuur bedoeld. Men ervaart daarentegen wel het kwade
gevolg van een illusie.

Bovendien weet men wat het onderwerp werkelijk voorstelt als er in figuurlijke
termen over wordt gesproken; men weet dat Devadatta geen leeuw is en de student
geen vuur. Dus ook als er figuurlijk over het geheel van het lichaam wordt
gesproken als het Zelf kan de handeling die door het lichaam wordt uitgevoerd niet
worden beschouwd als een handeling die in werkelijkheid door het Zelf wordt
uitgevoerd, het werkelijke onderwerp van het begrip 'lk'. Uiteraard kan geen enkele
handeling die door een gauna (figuurlijke) leeuw of vuur is uitgevoerd, een
handeling worden van een echte leeuw of vuur. Verder is er geen enkele leeuw of
vuur echt gediend met woestheid of een gele kleur die alleen bedoeld zijn om ze te
prijzen.

Bovendien weet iemand die op een dergelijke manier geprezen wordt dat hij geen
leeuw of vuur is en beschouwt hij geen enkele daad van een leeuw of van vuur als
de zijne. Dus in het onderhavige geval waarin figuurlijk over het lichaam wordt
gesproken als het Zelf, zou men eerder denken: "de handeling van het lichaam is
niet mijzelf," dat wil zeggen: is niet het ware Zelf, dan "1k ben degene die handelt
en dit is mijn handeling.”

Over de theorie dat het Zelf in werkelijkheid handelt, omdat Zijn geheugen,
wensen en inspanningen de oorzaken zijn van handelingen, kunnen we opmerken
dat dit niet zo is omdat deze voortkomen uit illusie. In werkelijkheid komen
herinneringen, wensen en inspanningen voort uit de indrukken die het gevolg zijn
van gewenste en ongewenste gevolgen van handelingen veroorzaakt door illusie.
Net zoals in dit leven dharma en adharma en hun gevolgen voortkomen uit de
identificatie van het Zelf met het lichaam, enzovoorts, en met vreugde en verdriet,
was dit ook zo in het vorige leven en het leven daarvoor, enzovoorts. We moeten
daarom concluderen dat samsara, verleden en toekomst veroorzaakt worden door
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avidya en geen begin hebben. Hieruit volgt dat het volledig ophouden van samsara
verkregen wordt door kennis samen met het afstand doen van alle handelingen.

Omdat gehechtheid aan het lichaam een aspect is van avidya, moet het lichaam
ophouden te bestaan als avidya ophoudt. Identificatie van het Zelf met het lichaam,
enzovoorts is een aspect van avidya, want niemand in de wereld, die weet dat hij
anders is dan een koe en dat de koe anders is dan hijzelf, beschouwt zichzelf als
een koe. Alleen iemand die onwetend is, identificeert het Zelf met het lichaam,
enzovoorts uit een behoefte om onderscheid te maken, vergelijkbaar met de manier
waarop men een boomstam identificeert met een mens. Dit geldt niet voor iemand
die de waarheid kent door onderscheidingsvermogen.

De zoon waarover in de $ruti wordt gesproken als de vader "Gijzelf zijt degene
waarover gesproken wordt als Uw zoon," betreft een gauna-pratyaya, een
figuurlijke manier van spreken, vanwege de relatie van verwekker en kroost. Net
zomin als de zoon kan eten voor de vader kan door slechts in figuurlijke termen te
spreken over het Zelf het echte doel van het ware Zelf worden bereikt. Een echte
leeuw en echt vuur kunnen op een figuurlijke manier geen echt resultaat bereikend.

Tegenwerping: Omdat de voorschriften uit de geschriften onbetwistbare autoriteit
hebben op het gebied van transcendente zaken, kunnen de bedoelingen van het Zelf
zeker worden gerealiseerd door datgene wat in figuurlijke zin als het Zelf wordt
genoemd, namelijk het lichaam, zintuigen en dergelijke.

Antwoord: Nee, omdat dit 'zelven' zijn die het gevolg zijn van avidya. Over
lichaam, zintuigen en dergelijke wordt niet in figuurlijke zin gesproken als het
Zelf. Omdat zij werkelijk niet het Zelf zijn, worden zij daarentegen door illusie
beschouwd als 'zelven'. Zo lang als illusie bestaat, worden zij beschouwd als het
Zelf; als de illusie verdwijnt dan stopt deze identificatie met het Zelf. Alleen
kinderen en onwetende mensen die bij gebrek aan kennis denken: "Ik ben groot, ik
ben geel," zien daardoor het lichaam en dergelijke als het Zelf. Zij die onderscheid
kunnen maken en begrijpen dat "Ik niet dit lichaam ben" identificeren zichzelf niet
met dit lichaam. Dit idee van identiteit wordt daarom veroorzaakt door illusie
omdat het zonder illusie niet kan bestaan; dit is geen gauna-pratyaya. Alleen
wanneer overeenkomsten en verschillen tussen twee dingen duidelijk worden
gezien, zoals tussen een leeuw en Devadatta of tussen een student en vuur, kan er
in figuurlijke zin over worden gesproken of gedacht als identiek, echter niet als de
overeenkomsten en verschillen niet worden gezien. Over het beroep op de
autoriteit van de $ruti kan worden gezegd dat dit niet terecht is, omdat de Sruti
autoriteit heeft ten aanzien van transcendente zaken die buiten het menselijk
kennisgebied liggen. De autoriteit van de $ruti ligt op het gebied dat niet kan
worden waargenomen met gewone kennisinstrumenten zoals pratyaksa of directe
waarneming. Het is een autoriteit met betrekking tot de wederzijdse relatie tussen
de dingen als middel tot een doel, echter niet voor zaken die tot het gebied van
pratyaksa behoren. De autoriteit van de Sruti is waarlijk bedoeld om te weten wat
buiten het bereik van menselijke kennis ligt. Daarom is de veronderstelling niet
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juist dat het idee van 'Ik' dat oprijst in combinatie met het lichaam en dat
veroorzaakt wordt door illusie, alleen maar een figuurlijk idee is. Al zouden
honderd $ruti's verklaren dat vuur koud of donker is, dan zouden deze nog geen
enkele autoriteit op dit gebied bezitten. Als de Sruti zou stellen dat vuur koud of
donker is, zouden wij denken dat hiermee iets anders bedoeld zou worden omdat
anders de autoriteit in gevaar zou komen. We moeten op geen enkele manier aan de
sruti een verklaring koppelen die tegen andere autoriteiten ingaat of tegen
uitspraken in de Sruti zelf.

De Theorie van Avidya is niet in Strijd met de Autoriteit van Karma-Kanda.

Tegenwerping: Een mens handelt alleen als gevolg van illusie. Hieruit volgt dat als
hij ophoudt met handelen door het stoppen van avidya, de $ruti onwaar is omdat
deze over handelen gaat.

Antwoord: Nee, want de Sruti is ook waar ten aanzien van Brahma-vidya.

Tegenwerping: Als de Sruti ten aanzien van handelen geen autoriteit bezit, kan de
sruti die Brahma-vidya onderwijst ook geen autoriteit bezitten.

Antwoord: Nee, want er kan geen idee ontstaan dat Brahma-vidya kan weghalen.
Het idee dat het Zelf identiek is met het lichaam wordt gestopt als de ware natuur
van het Zelf uit de $ruti wordt gekend door onderwijzing van Brahma-vidya.
Kennis van het ware Zelf kan echter niet op dezelfde manier worden weggenomen,
door helemaal niets, omdat kennis van het ware Zelf noodzakelijkerwijze
verbonden wordt met zijn resultaat, namelijk de afwezigheid van avidya zoals het
weten dat vuur heet is en licht geeft.

Bovendien leidt onze theorie ons niet tot de conclusie dat de Sruti die over
handelen gaat, nutteloos zou zijn. Door één voor één de handelingen van de natuur
te beperken en daardoor geleidelijk tot nieuwe en hogere handelingen te komen,
dient het als een middel om het verlangen op te wekken om het Innerlijkste Zelf te
bereiken. Hoewel het middel mithya of illusie is, is het nog steeds waar omdat het
doel waar is, net zoals in het geval van arthavada's of verklarende uitspraken die
aan een belangrijke uitspraak worden toegevoegd. Ook in het gewone leven is dit
zo: als we een kind of een gek melk willen laten drinken, zeggen we dat hun haar
hierdoor gaat groeien of iets dergelijks. We kunnen zelfs stellen dat de $ruti die
over handelingen gaat onder bepaalde omstandigheden op zichzelf een autoriteit is,
dat wil zeggen: voordat men kennis over het Zelf heeft verkregen. Net zoals
pratyaksa of zintuiglijke waarneming als gevolg van de gehechtheid aan het
lichaam primair is, voordat men kennis over het Zelf verkrijgt.

Verwerping van de Theorie dat het Zelf handelt door louter Aanwezigheid.

Een andere theorie luidt als volgt: hoewel niet direct betrokken bij handelingen,
handelt het Zelf door er alleen maar te zijn. Dit is het werkelijke handelen van het
Zelf. Van een koning zegt men dat hij vecht als zijn soldaten vechten, als gevolg
van zijn aanwezigheid, hoewel hij zelf niet handelt en men zegt dan ook dat hij
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zegeviert of verslagen wordt. Op een vergelijkbare manier handelt een
legeraanvoerder alleen maar door woorden. We zien dat zowel koning als
legeraanvoerder verbonden zijn met het resultaat van de handeling. Een ander
voorbeeld wordt gevormd door de handelingen van de rtviks of dienstdoende
priesters die geacht worden te behoren tot de yajamana of offeraar. Dus kunnen we
ook stellen dat de handelingen van het lichaam gedaan worden door het Zelf omdat
de resultaten toekomen aan het Zelf. Nog een ander voorbeeld: omdat een magneet
een stuk ijzer laat bewegen, zou het werkelijke handelen wel eens datgene kunnen
zijn wat niet direct betrokken is bij de handeling. Dit geldt ook voor het Zelf.

Antwoord: Het is niet juist om dit zo te zeggen omdat het daardoor wel heel
verleidelijk wordt om te stellen dat datgene wat niet handelt een karaka is: datgene
wat handelt.

Tegenwerping: Inderdaad, een karaka of datgene wat handelt kan op verschillende
manieren functioneren.

Antwoord: Nee, omdat we zien dat de koning in het voorbeeld wel degelijk direct
handelt. In de eerste plaats kan de koning zelf meedoen aan het gevecht. Hij
handelt verder door anderen tot het gevecht aan te zetten en door ze te betalen, en
hij incasseert de resultaten in de vorm van overwinning of nederlaag. De offeraar
handelt ook echt door het aanbieden van de offerande en door het geven van
geschenken. Daarom moeten we begrijpen, dat uit hoffelijkheid spreken over
handelen door iemand die niet werkelijk handelt, een figuurlijke manier van
spreken is. Als er bij koning en offeraar geen sprake is van werkelijk handelen,
waarbij men daadwerkelijk de handeling uitvoert, dan moeten we aannemen dat
zelfs handelen door louter aanwezigheid werkelijk handelen inhoudt, zoals bij de
magneet die een stuk ijzer laat bewegen. Integendeel, we zien dat koning en
offeraar werkelijk betrokken zijn bij de handelingen. Daarom is het handelen door
louter aanwezigheid een gauna of figuurlijke manier van spreken. Als dit zo is dan
is ook de verbinding met het resultaat gauna of onwerkelijk. Door een gauna of
figuurlijke 'handelaar' wordt er geen werkelijke handeling uitgevoerd. Hierdoor is
het volkomen irreéel om te stellen dat de handelingen van het lichaam het
onbeweeglijke Zelf doet handelen en genieten.

De Conclusie van de Theorie van Avidya.

Dit alles wordt verklaarbaar als het wordt teruggebracht tot zijn oorzaak, namelijk
illusie, zoals in een droom en bij een act van een goochelaar (maya). In slaap,
samadhi en vergelijkbare staten waarin de continuiteit van de illusie en identificatie
van het Zelf met het lichaam is onderbroken, wordt geen handeling, genot of enig
ander vergelijkbaar kwaad ervaren. Daarom komt de illusie van samsara alleen
voort uit illusie zelf en bestaat niet werkelijk. Daarom trekken wij de conclusie dat
Ware Kennis leidt tot het volledig stoppen van samsara.
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Regels voor Onderwijzing van de Leer van de Gita.

Nadat de Heer de volledige leer van de Gita-$astra in dit hoofdstuk heeft
samengevat en ook kort en kernachtig heeft benadrukt, vervolgt Hij met het geven
van instructies hoe de leer moet worden doorgegeven.

idam te natapaskaya nabhaktaya kadacana;
na casusrusave vacyam na ca mam yo 'bhyasuyati (67).

XVII1.67. Hetgeen U is onderwezen moet nooit worden geleerd aan iemand die
geen discipline kent of niet is toegewijd, noch aan iemand die niet wil
luisteren, noch aan iemand die kwaad over Mij spreekt.

Ik heb U deze $astra onderwezen voor Uw bestwil, voor het vernietigen van
samsara. Niet toegewijd: geen toewijding aan een Guru en aan de Deva. Nooit:
onder geen enkele omstandigheid. Het moet niet worden gegeven aan iemand die
wel is toegewijd en vol discipline is doch niet wil luisteren. Kwaad spreekt over
Mij: iemand die Mij, Vasudeva, ziet als een normaal mens, Mij in zijn
onwetendheid beschuldigt van zelfverheerlijking en niet wil horen dat Ik de Isvara
ben. Hij is ook niet geschikt en de $astra moet hem niet worden onderwezen. We
moeten begrijpen dat de $astra alleen moet worden onderwezen aan iemand die
geen kwaad spreekt over de Heer, gedisciplineerd en toegewijd is, en wil luisteren.
Ergens anders is gezegd dat het onderwezen moet worden of aan “iemand die
discipline kent" of "aan iemand die intelligent is." Nu wordt gesteld dat het
verklaard moet worden aan iemand die gedisciplineerd is, toegewijd is en wil
luisteren, of aan iemand die intelligent is en deze twee eigenschappen bezit. Het
moet niet worden onderwezen aan een gedisciplineerd of intelligent mens als deze
niet is toegewijd en niet wil luisteren. Het moet ook niet worden geleerd aan
iemand die alle kwaliteiten bezit doch jaloers is op de Heer. De Leer moet
onderwezen worden aan iemand die is toegewijd en dienstbaar aan de Guru. Dit is
de instructie hoe de $astra moet worden doorgegeven.

De Beloning voor het Onderwijzen van de Leer.

De Heer vervolgt nu met aan te geven wat de beloning is voor iemand die deze
instructie uitvoert:

ya idam paramam guhyam madbhaktesvabhidhasyati;
bhaktim mayi param krtva mamevaisyatyasamsayam (68).

XVI111.68. Hij die met opperste toewijding aan Mij dit Hoogste Geheim aan
degenen die Mij zijn toegewijd zal onderwijzen, zal zonder enige twijfel tot
Mij komen.

Dit Hoogste Geheim: de Geheime Leer die hiervoor is uitgelegd in de vorm van
een dialoog tussen Kesava en Arjuna. Het is het Hoogste omdat het tot de Opperste
Gelukzaligheid leidt. Onderwijzen: door onderwijzing zowel de tekst zelf als de
leer bevestigen, zoals Ik dit tegenover U heb bevestigd. Door veelvuldig gebruik
van het woord toewijding wordt aangegeven dat men alleen door toewijding
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waardig wordt tot onderwijs in de sastra. Hoe moet het worden onderwezen? In het
geloof dat men op deze manier dienstbaar is aan de Eeuwige Heer, aan de Parama-
Guru, de Hoogste Leraar. Als resultaat van deze handeling zal deze leraar tot de
Heer gaan en zal hij worden bevrijd.

na ca tasmanmanusyesu kascinme priyakrttamabh;
bhavita na ca me tasmadanyah priyataro bhuvi (69).

XVI11.69. Onder de mensen is er niemand die Mij beter dient dan hij en
niemand op aarde zal Mij meer dierbaar zijn.

Niemand onder de mensen: er is niemand in de huidige generatie. Hij: degene die
de sastra onderwijst. Zal zijn: heeft betrekking op de toekomst. Op aarde: in deze
wereld.

adhyesyate ca ya imam dharmyam samvadamavayoh;
jAanayajfiena tenahamistah syamiti me matih (70).

XVI11.70. Ik verzeker U, hij die deze heilige dialoog tussen U en Mij
bestudeert, vereert Mij door het offer van kennis.

Dialoog: dit boek dat in de vorm van een dialoog is uitgevoerd. Onder de vier
soorten offers, te weten vidhi of ritueel, japa of hardop uitgesproken gebed,
upamsu of een gefluisterd gebed, en manasa of een gebed in de geest, behoort
jiana-yajiia, het offer van kennis, tot manasa en is daarmee het hoogst. De Gita-
sastra wordt geprezen als jiiana-yajiia.

We kunnen deze passage beschouwen als een onthulling van het werkelijke
resultaat van de hier voorgeschreven handeling, namelijk dat deze handeling
hetzelfde resultaat heeft als het offer van kennis, van de contemplatie van een
Devata.

De Beloning voor het Luisteren naar de Leer.
De beloning van degene die luistert is als volgt:

sraddhavananasuyasta srnuyadapi yo narah;
so 'pi muktah subhamllokanprapnuyatpunyakarmanam (71).

XVI1I1.71. Ook de mens die vol vertrouwen luistert en geen kwaadspreekt, is
bevrijd en zal de gelukzalige werelden van de rechtvaardigen bereiken.

Ook de mens: zoveel te meer de mens die de leer begrijpt. Bevrijd: van de zonde.
Rechtvaardigen: degenen die Agnihotra of vergelijkbare offers hebben gebracht.

Arjuna verzekert de Heer dat hij de Leer heeft begrepen.

De Heer wil weten of de leerling de leer van de $astra heeft begrepen, met de
bedoeling eventueel andere middelen te gebruiken om de leer duidelijk te maken
als dit niet zo mocht zijn. Dit is om aan te geven dat het de plicht van een leraar is
om steeds opnieuw te proberen de leerling de leer te laten begrijpen en het hem
mogelijk te maken zijn doel te bereiken.
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kaccidetacchrutam partha tvayaikagrena cetasa;
kaccidajfianasammohah pranastaste dhanafijaya (72).

XVII1.72. O Partha, hebt ge aandachtig geluisterd? Is de misleiding door
onwetendheid vernietigd, O Dhanafjaya?

Het: wat Ik U heb verteld. Gehoord: hebt ge het gehoord zonder te zijn afgeleid en
is het begrepen? Misleiding door onwetendheid: de natuurlijke afwezigheid van het
onderscheidingsvermogen die door onwetendheid veroorzaakt wordt. Is Uw
misleiding vernietigd? Deze vernietiging is het doel van al Uw inspanningen om
naar de $astra te luisteren en van al Mijn inspanningen als leraar.

arjuna uvaca:
nasto mohah smrtirlabdha tvatprasadanmaya ‘cyuta;
sthito 'smi gatasandehah karisye vacanam tava (73).

Arjuna sprak:

XVII1.73. O Acyuta, de misleiding is vernietigd en door Uw Genade herinner
ik mij. Ik ben standvastig en mijn twijfel is verdwenen. Ik zal Uw woord ge-
stand doen.

Misleiding: komt voort uit ajfiana of onwetendheid, de oorzaak van alle ellende van
samsara en is net zo moeilijk over te steken als de oceaan. Ik: die Uw Genade heb
gezocht. Herinner: de ware natuur van het Zelf. Als deze herinnering is bereikt
zullen alle banden van het hart worden losgemaakt. Deze vragen en antwoorden
over de vernietiging van misleiding tonen duidelijk wat het doel is van de leer van
de Sastra, namelijk het opheffen van misleiding en het verkrijgen van de
herinnering van het Zelf. Dus begint de $ruti (Cha.Up. 7.1.3, 26.2) met de
woorden: "Omdat ik het Zelf niet ken, ben ik bedroefd" en spreekt dan over het
losmaken van alle banden door Zelfkennis. Andere passages uit de geschriften zijn
"De knoop van het hart is gebroken™ (Mund.Up. 2.2.8) en "Voor degene die
eenheid ziet, is er geen misleiding en geen verdriet" (Isa Up. 7). 1k ben
standvastig: ten aanzien van Uw bevel. Ik zal Uw woord gestand doen: Arjuna
bedoelt hiermee te zeggen: "Door Uw Genade heb ik het doel van het leven
bereikt: ik moet niets doen."

Samjaya prijst de Heer en Zijn Leer.

Het onderwijzen van de $astra is beéindigd. Om dit te verbinden met het
hoofdverhaal vervolgt Samjaya:

safijaya uvaca:

ityaham vasudevasya parthasya ca mahatmanah;
samvadamimamasrausamadbhutam romaharsanam (74).

Safijaya sprak:
XVIIL.74. Aldus heb ik deze wonderbaarlijke dialoog gehoord tussen
Vasudeva en de grote ziel Partha, die het haar ten berge doet rijzen.
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vyasaprasadacchrutavanetad guhyamaham param;
yogam yogesvaratkrsnatsaksatkathayatah svayam (75).

XVI1I1.75. Door de genade van Vyasa heb ik deze Opperste en meest geheime
Yoga direct van Krsna vernomen, de Heer van Yoga, die het mij Zelf vertelde.
Door de genade van Vyasa: door van hem de divya-caksus of het goddelijk inzicht
te verkrijgen. Yoga: deze dialoog; het werk wordt Yoga genoemd omdat het tot
Yoga leidt. Het woord kan ook Yoga zelf betekenen. Zelf vertelde: ik heb het niet
alleen maar door de traditie vernomen.

rajansamsmrtya samsmrtya samvadamimamadbhutam;

kesavarjunayoh punyam hrsyami ca muhurmuhuh (76).

XVI1I1.76. O Koning, telkens als ik mij deze wonderbaarlijke en heilige dialoog
tussen Kes$ava en Arjuna herinner, verheug ik mij steeds weer opnieuw.
Koning: Dhrtarastra. Heilig: omdat alleen het horen ervan al zonde vernietigt.
tacca samsmrtya samsmrtya rupamatyadbhutam hareh;

vismayo me mahan rajan hrsyami ca punah punah (77).

XVIIL77. O Koning, en telkens als ik mij de meer dan wonderbaarlijke
Verschijningsvorm van Hari herinner, raak ik vervuld van verwondering en
geluk.

Vorm: Visvarlpa, kortweg de Universele Vorm.

yatra yogesvarah krsno yatra partho dhanurdharah;
tatra srirvijayo bhatirdhruva nitirmatirmama (78).

XVII1.78. Ik verzeker U, overal waar Krsna, de Heer van Yoga, is en overal
waar Arjuna, de boogschutter, is, daar is geluk, overwinning, voorspoed en
rechtschapenheid.

Overal: waar dan ook. De Heer van Yoga: Hij is de Heer van Yoga's omdat het
zaad van alle Yoga's uit Hem voortkomt. Boogschutter: die de boog Gandiva
hanteert. Daar: aan de kant van de Pandava's. Voorspoed: toename van rijkdom.

iti moksasamnyasayogo nama astadaso ‘dhyayah.
Dit is het einde van het achttiende hoofdstuk getiteld:
DE YOGA VAN BEVRIIJDING EN AFSTAND DOEN.
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Kennis van de oorsprong

van het universum is noodzakelijk voor Bevrijding.
Het ontstaan van het universum

uit de vereniging van Geest en Materie.
De Guna's binden de ziel.
De aard en de functies van de Guna's.
De onderlinge relatie van de Guna's.
Hoe weet men welke Guna overheerst?
Het leven na de dood in relatie tot de Guna's.
De functies van de Guna's samengevat.
De kenmerken van een bevrijde ziel.
Hoe gedraagt iemand die bevrijd is zich?
Toewijding aan de Heer leidt tot bevrijding.
Eenheid van de Atman.

XV. HET BEREIKEN VAN DE OPPERSTE GEEST

De Boom van samsara.
Hak de Boom om en zoek het Doel.
De weg naar het Doel.
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Dat Doel is het Glorierijke wezen van de Heer.
Jiva is een lichtstraal van de Heer.
Hoe Jiva in het lichaam woont en eruit vertrekt.
Het Zelf kan alleen worden gezien met het oog der kennis.
Zonder Yoga is er geen zelfkennis.
De innerlijke Aanwezigheid van de Heer:
1. Als het alles-verlichtende Licht van Bewustzijn.
2. Als het alles-ondersteunende Leven.
3. Als het Verterende Vuur in alle levende wezens.
4. Als het Zelf in ieders hart.
De Heer die het vergankelijke
en het onvergankelijke universum te boven gaat.
De heerlijkheid van Zelfkennis.

XVI. SPIRITUALITEIT EN MATERIALISME

Aanleg voor Spiritualiteit.

Aanleg voor het Materiéle.

Resultaten van deze twee geaardheden.

De materialisten.

De materialistische kijk op de wereld.

Het Leven van de Mens onder invloed van het Materialisme.
Het streven van een materialist.

De rituele offers van een materialist.

De ondergang van de materialist.

De drie Poorten van de Hel die men moet vermijden.
Laat de Wet uw Leven leiden.

XVII. DE DRIE SOORTEN GELOOF

De onwetenden, die wel geloven.
De drie soorten Geloof.

Mensen met een Rajasische en Tamasische manier van geloven.

Drievoudige Voedsel, Verering, Onthouding en Aalmoezen.
De drie soorten voedsel.

De drie soorten Offers.

Fysieke disciplines.

Discipline in het spreken.

Geestelijke discipline.

De drie Disciplines volgens de Guna's.

De drie soorten Gaven.

Hoe men deze verkeerde handelingen kan verbeteren.
Handelingen zonder geloof zijn vruchteloos.
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Samenvatting van dit hoofdstuk.
XVIII. BESLUIT

Het Onderscheid tussen 'Samnyasa ' en "Tyaga'.

Moeten onwetende Mensen handelen of niet?

Het Decreet van de Heer is dat Onwetenden moeten handelen.
De verplichte Handelingen

moeten worden uitgevoerd zonder eraan gehecht te zijn.

Tamasische en Rajasische Wijze

van Afstand doen van Handelingen.
Afstand doen van Handelingen is Sattvisch.
Van het Afstand doen tijdens Handelingen

tot het Afstand doen van alle Handelingen.
Alleen Onwetenden kunnen

Afstand doen van de Resultaten van Handelingen.
Gevolgen van werkelijk Afstand doen na de Dood.
Elementen waaruit een Handeling is opgebouwd.
De Doenerschap van het Zelf is een Illusie.
Het Realiseren van het Niet-Handelen van het Zelf

geeft Bevrijding van de Gevolgen van alle Handelingen.

De Impulsen tot Handelingen.
De Impulsen zijn drievoudig volgens de Guna's.
Sattvische kennis.

Rajasische kennis.
Tamasische kennis.

Sattvisch handelen.

Rajasisch handelen.
Tamasisch handelen.
Sattvisch mens.

Rajasisch mens.

Tamasisch mens.

Intellect en Standvastigheid zijn drievoudig volgens de Guna's.

Sattvisch intellect.

Rajasisch intellect.

Tamasisch intellect.

Sattvische standvastigheid.

Rajasische standvastigheid.

Tamasische standvastigheid.

Vreugde is drievoudig overeenkomstig de Guna's.
Sattvische vreugde.

Rajasische vreugde.

Tamasische vreugde.
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Mensen noch Goden zijn vrij van de Guna's.

Hierna wordt de gehele Leer samengevat.

Verplichtingen van de vier Kasten opgelegd door de Natuur.
Toewijding aan ieders eigen Plicht leidt tot Volmaaktheid.
Men moet zijn eigen Plicht niet verzaken.

Is het mogelijk om het Handelen volledig op te geven?
De Samkhya, Boeddhistische en Vaisesika Theorie.
Verwerping van de Vaisesika Theorie.

Verwerping van de Parinama-Vada.

De Theorie van de Heer over Illusie.

Alleen een verlicht Mens kan Handelen volledig opgeven.

Volmaaktheid in Karma-Yoga leidt tot absolute VVolmaaktheid.

Absolute Volmaaktheid is de Staat van Zelfkennis.
Is Zelfkennis eigenlijk mogelijk?
Het Zelf openbaart Zichzelf in Zuivere Rede.
Het Kennen en de Kenner openbaren zichzelf.
De Weg naar volkomen Volmaaktheid.
De Vervulling van Kennis bereikt door Toewijding.
Afstand doen van alle Handeling
is nodig voor absolute VVolmaaktheid.
Toewijding aan de Heer door voorgeschreven Handelingen.
Toewijding aan de Heer
is het Geheim achter het Succes met Karma-Yoga.
Ware Kennis en Afstand doen.
Wat is de Manier om de Hoogste Gelukzaligheid te bereiken?
Kennis of Handelingen?
Zelfkennis is de enige Manier
om de Hoogste Gelukzaligheid te bereiken.
Kennis gaat niet samen met Handelingen.
Verwerping van de Theorie dat Bevrijding
alleen door Handelingen wordt verkregen.
Verwerping van de Theorie dat Nitya-Karma
Wedergeboorte stopt.
De Wegen van Kennis en Handelingen

zijn bedoeld voor verschillende Klassen van Leerlingen.

Handeling is een Schepping van Avidya.
De Theorie van Avidya
is niet in Strijd met de Autoriteit van Karma-Kanda.
Verwerping van de Theorie
dat het Zelf handelt door louter Aanwezigheid.
De Conclusie van de Theorie van Avidya.
Regels voor Onderwijzing van de Leer van de Gita.
De Beloning voor het Onderwijzen van de Leer.
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De Beloning voor het Luisteren naar de Leer. 337
Arjuna verzekert de Heer dat hij de Leer heeft begrepen. 337
Samjaya prijst de Heer en Zijn Leer. 338



Bhagavad Gita Bhasya door Sankaracarya is de oudst bekende uit-
leg van de Bhagavad Gita. Sarnkara zelf zegt hierover: "Deze be-
roemde Gita Sastra is een samenvatting van de hoofdzaken van de
gehele Vedische leer en zijn betekenis is moeilijk te begrijpen.
Voor het verkrijgen van een heldere kijk op zijn lering is het door
verschillende commentatoren woord voor woord en zin voor zin
uitgelegd en zijn betekenis is op kritische wijze onderzocht. Des-
ondanks bemerkte ik dat De Gita verschillende en voor de leek
nogal tegenstrijdige leringen lijkt te bevatten. Daarom stel ik voor
om een korte uitleg te schrijven met het doel zijn precieze beteke-
nis vast te stellen.”

De uitleg van Sankara levert als het ware de context waar de ver-
zen deel van uitmaken en waarin ze met elkaar vloeiend verbon-
den worden, leidend tot een volmaakt geheel. Dit alles draagt bij
tot een goed begrip van de wijsheid die in de Bhagavad Gita is ge-
openbaard.



